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Önsöz 


Sabah uyandığınız anda başlar eğitim. Okulun müzik odasından yapılan müzikle açarsınız gözlerinizi güne. Açılan pencereler- den ciğerlerinize temiz hava doldurarak. On dakika içinde yataklarınızı düzeltir sabah koşusu için yatakhanenin önünde yerinizi alırsınız. Koşunun devamı spor sahasında sabah sporudur. Tüm okul, yüzlerce öğrenci oradadır. Yataktan kalkma mızmızlığı, yerini neşeye, şamataya bırakır. Yarım saat sürer bu karnaval. Acıkırsınız kurt gibi. Yıkanır temizlenir, yemekhaneye koşarsınız. Bir türlü doyamadığınız... 

Sonra etütler, dersler... Zinde, keyifli, yaşadığınızın farkında olarak. 

Her gününüz etkinliklerle doludur. Spor, sanat, bilim, kültür etkinlikleri. Ders bitiminden sonra kimi spor sahalarına koşar; futbol, basketbol, voleybol oynar. Bir grup masa tenisinin, diğer grup bilardo masasının başındadır. Müzik salonundadır bazıları, bazıları laboratuvarlarda, folklor veya tiyatro çalışmalarında ya da kütüphanede... 

Bir usta alır eline mandolini, etrafında on kişi. Neşe içinde şarkılar, türküler söylenir. Biraz daha coşanlar zeybeğe durur. 

Hiçbir şey yapmıyor dedikleriniz, okul girişine yani Üçyol'a giden yoldadır. İki yanı çam ağaçlarıyla çevrili yolda; büyükler derin 


VİNİ ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


muhabbetlerle, ağır adımlarla yürür, küçükler bir türlü tüketemedikleri enerjileri ile koşar, düşer, kalkar, yine koşar... 

Her ay bir tiyatro izlersiniz. Ya okulda bir grup düzenlemiştir ya da dışarıdan bir tiyatro grubu getirtilmiştir. Bazen de siz gidersiniz okul dışında tiyatro izlemeye. 

Hafta sonları okulun sinema makinesinden film izlersiniz, okul meydanındaki betondan yapılmış kocaman beyaz perdede. Hem de dönemin en yeni filmlerini. 

Bilgi yarışmaları neredeyse haftalık olağan şeylerdir. 

Gezilere gidersiniz. Bazen okulla, bazen kaçak. Kaçak gidişlere göz yumulur risk yoksa. Her yıl 1 Mayıs'ta neredeyse bütün okul Efes Şenliği'ndedir. Biraz izinli, biraz kaçak, çokça göz yumulan! 
Spor müsabakalarını izlemeye de gidersiniz. Yazları deniz kamplarına da. 

Kamp dediysek, öyle otellerde falan değil. Para yoktur. Okul düzenler dar olanaklarıyla. Bir ilkokulun bir sınıfı size ayrılır. Yatakhane olarak kullanırsınız. Bir sınıf da yemekhane. Başınızda bir öğretmen. Ama asıl kamp sorumlusu, bir öğrencidir. Çoğu zaman olduğu gibi, öğretmen yok gibidir. Her zaman okul sınıfları da değildir konakladığın yer. Bazen de çadırlarınızı alır, güzel bir koya kamp kurarsınız. 

En yakın yerleşim yeri 3 kilometre uzaklıktadır. Ama her gün, günlük gazeteler, haftalık dergiler satılmak üzere gelir. Çoğunlukla gazeteleri tek başına alamazsın. Paran yetmez. Ya birkaç kişi ya da sınıf olarak alırsınız. Okur, dünyada ve ülkede ne olup bittiğini öğrenir, tartışırsınız. Ter dökmeden geçmez günlerin... 

İş yapacaksın, öğreneceksin ve sen öğretmen olacaksın. Ter dökersin pamukların boy versin, zeytinlerin yeşersin diye. Karığa durursun tarım derslerinde, yaz çalışmalarında. Dizilirsiniz birer birer. Yarışırsın karık başı olmak için... Ödülün bir maşrapa su. İçersin kana kana. 
İneklerini, tavuklarını besler, arılarına bakarsın. Sütünü, yumurtasını, balını hak etmek istercesine. Ürüne, ürünü yaratana, üretene yani toprağa, yani insana/insan emeğine minnet duyarsın. Asalaklığa meydan okurcasına... 


ÖNSÖZ 


Ortaklar İlköğretmen Okulu'na ait bir kartpostal. (Adabelenliler Dernek Albümü) 


Testere namesi duymadan da olmaz! Kapını, pencereni, sıranı onarırsın atölyelerde, boya badana yaparsın. Yine derslerde, yine yaz çalışmalarında. Önce planlama/çizme, sonra uygulamadır yöntemin. Planya çalışır, rende düzler, iskarpela milim sapmaz. Ders araçlarını kendi ellerinle üretirsin. Azar işitirsin arada bir. “Elini keseceksin dikkat et!” Öğretmenin ya da ustanın baba seslenişidir o! Sonra geçersin karşısına ürettiklerinin... “Ben mi yaptım gerçekten?” der, gururlanırsın... 

Kısaca eğitirler seni olanaksızlıklar ortasında. Hem de “göstere göstere” olmayan yöntemlerle. Her yer eğitim alanı, her an eğitim ânıdır. Dünyayı sevmeyi öğrenirsin. Yurdunu sevmeyi. İnsanı, insan emeğini, insana dair her şeyi. Ağacı, uçan kuşu, börtü böceği seversin. Ve ardından görev yüklenirsin. Aydın olma görevi, “öğretmen” olma görevi ve sorumluluğu. 

Ve tüm bunların toplamı bir bilinç oluşturur; “ülkenin öğretmeni olma” bilinci. Ve bu bilinç de bir derli toplu düşünüşler toplamıdır. Yani, “köy enstitüleri felsefesi”nin yarattığı düşünüşler toplamı... 
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Orası Nere? 


Sözünü ettiğimiz yıllar öğretmen okullu yıllar. Ve okul, Ortaklar İlköğretmen Okulu. Köy enstitülerinin devamı sayılan okullardan biri. Bir başka anlayışa göre; “düzeltilen!” köy enstitülerinden sadece biri. Yukarıda sıraladığımız örneklemeler o günün koşullarında üzerinde saatlerce konuşulan, “vay be!” denilen türden edimler değildir. Hatta o günlerde üzerinde en az konuşulan şeylerdir. 
“İnsanı ve insana dair her şeyi sevme” etkinliğidir öğrendikleri. 
Ama öyle bir öğrenme ki, kişiliğini, bilincini oluşturur. Bilinçaltına yerleşenler; öğretmen olmanın da “olmazsa olmaz” koşuludur. Ve eğer bu bilinci içselleştirmişsen anlamlıdır; hangi eğitim modelini, hangi eğitim tekniklerini, hangi eğitim yöntemlerini uygulayacağın. Ve bu bilincin oluşmasına yön veren de yaşanan koşullardır. 

O yıllar, yeni cumhuriyeti kurma rüzgârının hâlâ estiği yıllardır. Dünyada esen rüzgâr da cabası. Hani sonradan 68 rüzgârı diye tarihe geçen, insanlığın yüz aklarından biri. Elbette kesmeye çalışan haramiler de vardır bu rüzgârları. Ama ne gam! 
“Eğiten ne için eğittiğini bildikten, eğitilen niçin eğitildiğini öğrendikten öte!” 

Köy enstitülerine, 27.1.1954 tarih ve 6234 no ile kabul edilen “Köy Enstitüleri ile İlköğretmen Okullarını Birleştirme Hakkında Kanun”la son verildi. Her ne kadar adı ilköğretmen okullarıyla birleştirme olarak geçse de asıl amaç enstitüleri kapatmaktı. Bu kanunla köy enstitüleri, altı yıllık ilköğretmen okulları olarak öğretmen yetiştirmeye devam etti. İlköğretmen okulları ise kapatıldıkları 1974 yılına dek binlerce öğretmen yetiştirdi. 

Köy enstitüleriyle ilgili birçok araştırma, inceleme yapıldı, yayınlandı, dernekler, vakıflar kuruldu. İlköğretmen okulları ise daha çok köy enstitülerinin uzantısı olarak ele alındı. Elbette öyleydi ve öyle ele alınmalıydı. Ancak burada şu ikilem çokça yaşandı. İlköğretmen okulları köy enstitülerinin yozlaşmış hali miydi, yoksa köy enstitüleri geleneğini devam ettiren okullar mıydı? 

Bu çalışmayı bu ikileme ışık tutar düşüncesiyle yaptık. Bunu yaparken de yaşanmışlıklara dayandık. Nesnel olmaya çalıştık. 20 yıl 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boyunca Türkiye'nin ilkokul öğretmeni gereksinimini karşılayan bu okullar ele alınmayı hak ediyordu. 

Bizler Ortaklar İlköğretmen Okulu mezunlarıyız. Doğal olarak da yaşanmışlıklar bize ilişkin. Ancak Ortaklar İlköğretmen Okulu'ndaki uygulamaların, diğer ilköğretmen okullarında da benzer biçimde yaşandığını biliyoruz. Eksiğiyle, fazlasıyla... O nedenle bu çalışmaya, bir okuldan anılar gözüyle bakılmamalıdır. 

Köy enstitülerini ve ilköğretmen okullarını, kuranlar, yaşatanlar bize her zaman olduğu gibi bu çalışmada da ışık oldu. 

Göz atması amacıyla çalışmamızı gönderdiğimiz dostumuz Öner Yağcı, salt göz atmayı içine sindiremedi. Kendisi de ilköğretmen okullu olan arkadaşımız, çalışmayı baştan sona inceledi, dil ve biçim konusunda düzeltmeler yaptı, önerilerde bulundu. 

Çalışmada, Adabelen dergisinden ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği yayınlarından birçok alıntı yaptık. Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneği'nin fotoğraf arşivini kullandık. 
Bu dernek ve yayınlar bize güç verdi, yol gösterdi. 

Birçok arkadaşımız, dostumuz ve yakınımız da çalışmanın bazı bölümlerini veya tümünü inceleyerek önerilerde bulundu. 

Katkılarıyla bize destek olan kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz. 


Ahmet Nuri Doğan ve Mustafa Özmen 


Giriş: Öğretmenliğin Meslek 
Olma Süreci 


Öğrenme ve Öğretme 


İlkeldi, diğer canlılardan farksızdı. 

Bitki kökleriyle, ağaçlardan topladığı meyvelerle beslendi. Kovuklarda mağaralarda yaşadı, korundu. Avlanmayı öğrendi, ilk aleti yaptı. Birlikte avlanmak daha kolay, birlikte yaşamak daha güvenliydi... Birlikte yaşamaya başladı. Elleri kendisine benzeyen diğer canlılardan farklıydı. Başparmakları yardımıyla, kavrayabiliyor, tutunabiliyordu. 

Toprağa yerleşti, ekip biçmeyi öğrendi. Mağaradan çıktı, barınak yaptı, barınak yapmayı öğrendi. Hayvanlar yabanıldı. Bazılarını ehlileştirdi. Çobanlığı öğrendi. Birileri daha iyi ekip biçiyor, birileri daha iyi çobanlık, birileri daha iyi çömlek, birileri daha iyi mızrak yapıyordu... Onlar zamanla ustalaştı, uzmanlaştı, meslekler uç verdi. 

Bir şeyi daha fark etti bu arada; düşünebiliyor, öğrenebiliyordu... Diğer canlılardan farklı olduğunu anladı. Öğrendikleri bilgiye dönüştü, bilgi biriktirdi... Bildiklerini öğretmeye başladı. 
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Öğreten Usta 


Meslekler birer uzmanlık alanıydı. Meslekte en iyi olanlara usta denildi. Ancak, en iyi usta en iyi öğreten değildi. Birileri yapıyor ama öğretemiyor, birileri yapıyor ve öğretebiliyordu... Onlar öğreten usta oldu. Mızrak ustası mızrak yapmayı, demir ustası demir dövmeyi, çamur ustası çömlek yapmayı öğretti... Artık, öğrenen de vardı öğreten de... 

Annenin yemek yapmayı, babanın çobanlığı öğretmesi zorunluluktu, kendiliğindendi. Ustanın çırağa öğretmesi farklıydı. Çırak öğrenmeyi istiyor, usta öğretmeyi kabul ediyordu. Seçime ve isteğe bağlı, programlanmış, biçimlenmiş bir öğrenmeydi bu... Tarihteki ilk öğretmenler işte bu usta öğreticilerdi. 


Makbul İnsan! 


Öğrenme alanları ve bu alanlarla ilgili eğitimler artmıştı. Usta-çırak eğitimini aşmıştı yeni biçimiyle eğitim. Yaygınlaşma yolundaydı. 

Sözünü ettiğimiz; asillerin, varsılların evlerde aldığı özel eğitim ya da bilim, felsefe, sanat gibi alanlarda sürdürülen az sayıda insanın yararlandığı eğitim değil. Söz konusu olan, devletin “gereksinimi olan insanı” yaratacak olan eğitim. Bir başka deyişle devlet için yararlı “makbul insan”ı yetiştirecek yaygın eğitim. Bu durumda “makbul insan”ın tanımlanması, belirlenmesi önem kazanıyordu. 
Elbette belirleme devlet yapısından bağımsız olamazdı. Devletlerin tarihsel süreç içinde gösterdikleri değişime bağlı olarak “makbul insan” da farklılıklar göstermek zorundaydı. 

Örneğin erken demokrasi dönemi denilen antik çağlarda makbul insan “estetik insan”dı. Daha sonraki dönemlerde hegemonyacılığın artmasıyla daha savaşçı devletler ortaya çıktı. Makbul insan “savaşçı insan” oldu. Tektanrılı dinlerin ortaya çıkışı ve giderek devletlere hükmeder hale geldiği dönemlerde makbul insan, “dindar insan” veya “savaşçı ve dindar insan” oldu. Eğitimin temel hedefi de bu “makbul insan” tanımlamasına göre değişiyordu... 
Değişmeyen iki şey vardı ki; birincisi adı yaygın eğitim de olsa toplumun alt tabakalarını oluşturan çoğunluğun eğitim hakkı yoktu. 
İkincisi ise eğitilse de insan devlet için bir “nesne” olmaktan öte bir anlam taşımıyordu. Ta ki Avrupa aydınlanmasına gelinceye dek... 


Özgür İnsana Doğru 


On beşinci yüzyıl Avrupası'nda bilim ve teknolojideki gelişmeler ticaret ve sanayinin gelişmesine yol açmış, sermaye el değiştirmeye başlamıştı. Güçlenen ticari ve sanayi sermayesinin temsilcisi burjuvazi ile yerleşik feodal yönetimler arasındaki çelişki ve mücadele giderek arttı. Değişim gerekiyordu! Rönesans ve Reform hareketleri başlamıştı. 


|...) 15. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa'da Rönesans denen, 
dünyaya bakışta, sanat, edebiyat ve bilimde çok güçlü bir uyanışın başladığı görülür. Bu hareket, 16. ve 17. yüzyıllarda daha da gelişir... 


Avrupa'da değişim isteklerinin önündeki diğer engel, kilisenin yaşamın her alanına hâkim olması ve baskı altında bulundurmasıdır. Kilisenin baskılarına karşı kilise içinden ve dışından tepkiler artmıştır. 


Reform'un Avrupa'da eğitim ve bilimin gelişmesinde önemli bir yeri olmuştur. Bu hareketi Alman din adamı Martin Luther (1483-1546) başlatmıştır. Üniversitede ilahiyat okutan Luther, öğrencilerinin de desteği ile Hıristiyanlığın bazı ilkeleri ve uygulamalarına, Papa'nın otoritesine karşı çıkmıştır...? 


Rönesans ve Reform hareketleri kendi aydınlarını yarattığı gibi, halkı da etkiledi. Halkın önüne; toprağa bağlı köle olmaktan kurtulmak, yeni yeni gelişen sanayi kuruluşlarında emeğini satan işçi olarak çalışmak yani özgürleşmek seçeneğini çıkardı. 


1 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi: M.Ö. 1000-M.S. 2011, İstanbul: Pegem Akademi, 
21. baskı, Kasım 2011, s. 71. 
2 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 72. 
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Ve Özgür İnsan 


On sekizinci yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Aydınlanma, devrimler aşamasına geldi. Tarihte ilk kez milli devletler kuruldu. 
Halk tebaa olmaktan kurtulup yurttaş konumuna geldi. Yurttaş olmak yeni bir bilinç gerektiriyordu ve bu bilinci oluşturmak eğitimin işiydi. Bu nedenle Aydınlanma süreci boyunca devrim önderlerinin en çok tartıştığı konuların başında eğitim geliyordu. 


» 


Birleşilen ilkeler; “eğitim her yurttaşın hakkıdır”, “eğitim devletin görev ve yükümlülüğünde, parasızdır”, “dinden bağımsız ve laik olmalıdır”... 

Devrimlerin ardından bu ilkeler bir bir gerçekleşti. Okulların fiziki yapısı, kullanılması gereken ders araçları, okutulacak dersler vb tartışmaları da adım adım çözüme kavuşturuluyordu. Ama bir soru daha vardı ki belki de o günün en önemli sorusuydu: “Bu yaygınlıktaki eğitime nasıl öğretmen bulunacak, öğretmen nasıl 


yetiştirilecekti?” 
Öğretmeyi Öğrenmek 


Tarih boyunca; anne baba çocuğa, usta çırağa, yani bilen bilmeyene öğretmenlik yapmıştı. Öğretmenlik özel yetişmiş birilerinin yaptığı bir iş değildi. Neredeyse herkes (en çok da din adamları) öğretmenlik yapabilirdi. Böyle olunca da öğretmen yetiştirme deyince ilk akla gelen din okullarıydı. 


Batıda Kilise'nin ve din görevlilerinin eğiticilik tekeli 18. yüzyıl sonlarına kadar sürdü. Bu süreçte eğitim; çocuk gelişimi, insan psikolojisi, etkili öğretme yöntemleri vb konular bilinmeden yapılıyordu. Daha doğrusu, eğitimi besleyen bu bilim dalları henüz doğmamıştı.3 


Avrupa Aydınlanması devrimler aşamasına geldiğinde Altunya'nın sözünü ettiği eğitimi besleyen bilim dalları da önemli ölçüde gelişmişti. 


3 Niyazi Altunya, Türkiye'de Eğitimin Son 100 Yılı, Ankara: Eğitim-İş Yayınları, 2020, s. 291. 
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Öğretmek için; öğreneni tanımak, öğrenme süreçlerini ve öğretim yöntemlerini bilmek gerekirdi. Bu bir uzmanlık işiydi. Yani “öğretmeyi öğrenmek” gerekiyordu. Bunun bir okulu olmalıydı. 


|...) Lakanal'a en büyük onuru veren, öğretmen okullarını düşünmüş 
olmasıdır. Öğretmen okullarının kurulması herhalde yeni değildir. On yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda bazı düşünürler, öğretmen yetiştirmek için özel kurumlar açmayı düşünmüşlerdi; fakat henüz ortada tam anlamıyla bir öğretmen okulu yoktu, işte bu düşünceyi ilk önce uygulayan konvansiyon olmuştur... Konvansiyon meclisi, öğretmen okulu açmak yolundaki düşüncesini kabul etti ve öğretmen okulu 20 Ocak 1795'te açıldı.4 


1789 Fransız Devrimi Avrupa Aydınlanması'nın doruk noktasıdır. Öğretmenliğin uzmanlık gerektiren bir iş olduğu anlaşıldıktan sonra dünyada öğretmen yetiştiren ilk okul 1795 yılında Fransa'da açıldı. 1795 yılında dünyada ilk kez açılan öğretmen okulunu 1800'lü yıllarda İngiltere ve Belçika'da açılan öğretmen okulları izledi. 20 Ocak 1795 tarihi öğretmenliğin; binlerce yıl süren bilenin öğrettiği bir iş olmaktan çıkıp öğretme sanatı ve uzmanlık gerektiren bir iş, bir meslek olduğunun kabullenildiği tarihtir. 


Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 
Oğretmen Yetiştirme 


Avrupa Aydınlanması Osmanlı için hem şans hem şanssızlıktı. 
Aydınlanma dönemine dek işler iyi gidiyordu. Osmanlı ordusu denizde ve karada güçlüydü. Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da birçok bölgeye hükmediyor, vergiler alıyor, gerektiğinde salma salıyor, düzenini sürdürüyordu. Aydınlanma ile Avrupa'da milli devletler kuruldu, başkaldırılar başladı. İşler tersine dönmüştü. Osmanlı vergileri alamaz oldu. Dişe dokunur üretim de yoktu zaten. 
Ekonomi kötüydü. Ekonomi iyi değilse hiçbir şey iyi olamazdı. 
Düzenin böyle gitmeyeceği anlaşıldı. Yenilenme gerekiyordu. 


4 Nafi Atuf Kansu, Pedagoji Tarihi, Telgrafhane Yayınları, 2. Basım, Aralık 2017, s. 174. 
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1800'lü yıllarda II. Selim ile başlayan yenileşme adımları II. Mahmud döneminde hız kazandı. Geleneksel yönetim anlayışı ve yeniçeri kökenli ordu, günün koşullarının gerisinde kalmıştı. 
Devlet kadrolarının ve ordunun yenilenmesi zorunluydu. Bir yandan Avrupa'dan devlet ve ordunun yenilenmesi için uzmanlar getirilirken, diğer yandan Avrupa'ya eğitilmek üzere asker-sivil insanlar gönderildi. Ancak eğitim için gönderilecek insan kaynağı yetersizdi. Çünkü eğitim medreseler ve dini kurumlarda yapılıyordu. 
Bu kurumlarda eğitilmiş olanlar katı bir gelenekçi yapı içindeydi. 
Avrupa'ya gönderilip yenileşme için eğitilmeye uygun değillerdi. 
O nedenle eğitimde de yenileşme kaçınılmazdı. Bu arada eğitilmek üzere Avrupa'ya gönderilenler, Avrupa aydınlanmasından etkilenmiş biçimde yurda dönüyorlardı. Çoğunluğu yönetim muhalifi olan bu kişiler ilk Osmanlı aydınlarıdır. Ve bu süreç Türk aydınlanmasının başlangıcı sayılabilir. 

Tanzimat'a dek süren bu dönemde medreselerden bağımsız ilk sivil ilkokullar ve ortaokul düzeyinde rüştiyeler açıldı. O güne dek ilkokul çağındaki çocuklar camilerde veya cami bitişiğindeki sıbyan mektebi denilen okullarda eğitim görüyordu. Ortaokul ve lise çağındaki çocukların eğitim alanı ise medreselerdi. Gerek sıbyan okulları gerekse medreselerdeki eğitim, dini öğrenmek ve kuran ezberlemekle sınırlıydı. Hedef, hafız yetiştirmekti. 

Sivil ilkokullar açıldı açılmasına ama bu kez de bu okullarda öğretmenlik yapacak öğretmen sorunu ortaya çıktı. O güne dek öğretmen denildiğinde akla gelen cami imamları ve medrese kökenlilerdi. Oysa onların yeni tip okullar için öğretmenlik yeterlilikleri olmadığı gibi, çoğunluğu okuma yazma da bilmiyordu. Bu önemli bir sorundu. 

Ancak asıl belirleyici olan Osmanlı aydınlarının gidişattan hoşnutsuzluğu ve direnme eğilimlerinin artmış olmasıydı. Avrupa parlamentolarla yönetilir, demokrasi ve özgürlükler gelişirken Osmanlı tek adamla yani padişahlıkla yönetilmeye devam ediliyordu. 

Asker-sivil aydınların mücadelesi sonucunda Tanzimat Fermanı yayınlandı. Esin kaynağı Avrupa Aydınlanması olan Tanzimat Fermanı siyasi, sosyal, ekonomi ve eğitim alanında birçok yenilik 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içeriyordu. Bu durum, yüzlerce yıllık Osmanlı yönetimi için bir dönüm noktasıdır. 


Tanzimat Dönemi (1839-1876) 


Padişah Abdülmecid'dir ve ülkede bir reform rüzgârı esmektedir. Yenileşme adımlarının atıldığı önemli alanlardan biri eğitimdir. 
Bu dönemde de yeni modern okullar açılmaya devam eder ve milli eğitim teşkilatında yenilikler yapılır. Çünkü toplumsal düzen değişecekse insanı değiştirmek zorunludur. Yani yeni toplum için “yeni insan” yaratılmalıdır. Bu da eğitimle olanaklıdır. 

Ancak imparatorluk döneminden gelen gelenekler güçlüdür. 
Gelenekçi yapı yenileşmeye karşı direnmektedir. Yenilikçiler ile gelenekçiler arasındaki çelişmeler giderek artar. Bu çelişme aslında tarihsel bir çelişmedir. Tarih boyunca insanın modernleşme istekleri, gelenekçi yapıyla çatışmıştır. Sadece dışsal bir çelişme de değildir bu karşıtlık. Aynı zamanda insanın kendi içinde de yaşadığı bir karşıtlıktır. O nedenle de daha karmaşık ve daha çatışmalıdır. 
Ve de sancılıdır. 

İşte Tanzimat Dönemi'nde yaşanan tam da budur. Yenilikçilik ile gelenekçilik çatışması! Bir başka deyişle modernleşme mücadelesi. Bu nedenle bu dönem, elli yıl sonra netleşecek olan “padişahlık yönetimi” ile “cumhuriyetle yönetim” arasındaki çelişmenin başlangıcıdır. 

Eğitim; sancıların, çelişmelerin, çatışmaların en yoğun yaşandığı alanlardan biridir. Yukarıda da değindiğimiz gibi öyle olması da kaçınılmazdır. Çünkü gelenekçi yapıdaki insan değişecek, yeni insan yaratılacaktır. 


Öğretmen Okulları Açılıyor 


Tanzimat döneminde sivil okullar yaygınlaşmaktadır ama öğretmen sorunu devam etmektedir. Öğretmenlik için zaman zaman subaylardan yararlanılır. Ancak onların da öğretmenlik eğitimi yoktur. Rüştiyeler için öğretmen gereksinimini karşılamak üzere ilk kez öğretmen okulu açılır. 16 Mart 1848'de Darülmuallimin 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İlk kez öğretmen yetiştiren okul Darülmullimin adıyla 
16 Mart 1848'de İstanbul Fatih semtinde açılmıştır. 


adıyla açılan bu okulda eğitbilimin ilkeleri ve öğretim yöntemleri ders olarak okutulmaktadır. 

Bu kez de yeni sorun, rüştiyelerin öğrenci kaynağı olan ilköğretim düzeyindeki sıbyan okullarından gelen öğrencilerin okuma yazma bile bilmemesidir. Çünkü dini eğitim üzerine kurulmuş bu okullarda öğretmenlik yapan imamlar da okuma yazma bilmemektedir. 

15 Kasım 1868'de ilkokullara öğretmen yetiştiren Darülmuallimin-i Sıbyan açılır. Bu okul eğitim sistemi için belki de Darülmuallimin?'den daha önemlidir. Çünkü ilkokul çağındaki çocukların eğitimi daha özel yöntemleri gerekli kılmaktadır. Bu okullara da seviyeye uygun Usul-i Tedris (öğretim metodu) dersleri konulur. 

Ama çelişmeler devam etmektedir. Kız ve erkek çocuklarının aynı sınıflarda hatta aynı okulda okumasına tepkiler güçlüdür. Kız öğrencilerin erkek öğretmenlerce okutulması da kabul edilir şey değildir. Çözüm kız öğretmen okulu açmaktır. 

26 Nisan 1870'te Darülmuallimat adıyla ilk kız öğretmen okulu açılır. Kız öğretmen okullarının açılması kadınların toplumsal hayata katılması yönüyle de önemli bir adımdır. 
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I. ve TI. Meşrutiyet 


Tanzimatçıların zorlaması ile 1876'da ilk anayasa olan Kanun-ı Esasi kabul edilir. 1876, 1. Meşrutiyet döneminin başlangıç tarihidir. 
Ama çok sürmez... Padişah Abdülhamid 1878'de anayasayı askıya alır ve istibdat dönemi denilen baskıcı bir dönem başlar. Hani şu herkesin izlendiği, muhbirliğin, kovuşturmaların, zindanların, sürgünlerin gırla gittiği dönem... Ama yine de yenileşme eğilimleri devam etmektedir. 

İlk Yüksek Öğretmen Okulu (Darülmuallimin-i Âliye) da bu dönemde kurulur. 3 Kasım 1891'de kurulan Yüksek Öğretmen Okulu'nun kuruluş amacı, üniversiteye ve öğretmen okullarına öğretmen yetiştirmektir. 


Meslekleşme 


Dönemin en önemli adımlarından biri ise Muallimlikte Mesleki İhtisas Tesisine Dair Talimat adıyla yayımlanan talimattır. Bu talimatla öğretmen olmak için; 

— İyi ahlaklı olmak, 

— Başka bir meslekle uğraşmamak, 

— Kendisine verilen ihtisasa uymak, gibi maddeler vardır. Özellikle son iki madde öğretmenliğin meslek olarak tescil edilmesinin kayda geçmesidir. Nitekim Il. Meşrutiyet (1908-1914) döneminde bunun somut adımları atılır. II. Meşrutiyet, hürriyet fikirlerinin hızla yayıldığı, devrimci adımların atıldığı dönemdir. 

1909-1913 yıllarında Erkek Öğretmen Okulu müdürü olan Satı Bey öğretmenliğin meslek olması yönünde radikal adımlar atar. 
Medrese kökenli, eğitbilimden uzak öğretmenleri meslekten çıkarır. Öğretmen okullarında mesleki derslerin ağırlığını artırır. 

Bunların ötesinde anaokulu öğretmenliği için özel eğitimden geçmiş kadın öğretmenlerin yetiştirilmesi, halk eğitimi, karma eğitim... gibi alanlarda da önemli adımların atılmasını sağlar. 

Ama tüm bu olumlu gelişmeler şehir merkezlidir. Oysa Türkiye bir köylü ülkesidir. Köylerdeki yaşantı çağın çok çok gerisindedir. 
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Satı Bey. 


Yeni bir ülke yaratma fikri aydınlarda giderek artar. Bunun için de köylerin kalkınması şarttır. Bunun yolu da köylülerin büyük toprak sahiplerinin baskısından kurtulup toprak sahibi olması ve eğitilmesidir. 


Köy Eğitimi — Mıntıka Öğretmen Okulları 


Köylerde eğitimi sahiplenecek öğretmen sorunu gündeme gelir. 
Öğretmen okullarından mezun olanlar genellikle şehir kökenlidir ve bunlar köylere gitmek istememektedir. Gitse bile köyü köylüyü tanımadığı için verimli olamamaktadır. Daha sonra başbakanlık da yapan Şemsettin Günaltay'ın 1914 yılında eğitimle ilgili saptamaları Türk Eğitim Tarihi adlı kitabında Yahya Akyüz tarafından şöyle aktarılır: 


Birkaç yerdeki köhne İdadilerin ismini değiştirmek veya şehirlerde memur çocukları için her şeyi okutmak fakat hiçbir şeyi öğretmemek şartıyla faydasız birkaç mektep açmakla Anadolu uyandırılamaz.ö 


5 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 298. 
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Ona göre, köylünün durumunu iyileştirecek en acil tedbirlerden biri mıntıka (bölge) okulları açılmasıdır. 


(-..) Bunlar birkaç köyün çocuklarına yatılı ilkokul eğitimi verecek, ziraat öğretecektir... Her mıntıka mektebinde bir Darülmualliminden, bir ziraat mektebinden mezun iki esaslı muallim bulunmalıdır. Öteki muallimler başka mektep mezunu olabilir... Maarif Nezareti ile beraber hepimiz âlim yetiştirmek nazariyesini bırakıp adam yetiştirmek esasını kabul etmeliyiz. Nazariyeci âlim yamaklarından memlekete hayır ve kurtuluş gelmez. Memleket sözcü değil işçi, tüketici değil üretici unsurlara muhtaçtır. 


Bu tespit, Cumhuriyet dönemi eğitim atılımlarına ışık tutmaktadır. Benzer düşünceler başka aydınlar tarafından da sıkça dile getirilmektedir. Köylerde eğitimin nasıl ve hangi öğretmenlerce yapılması gerektiği konusunda, Kastamonu milletvekili İsmail Mahir Efendi ise 1914 yılında şunları söylemektedir. 


(--.İ aşağı yukarı yetmiş tane sancağımız var... Bu sancakların çiftlik olan bir yerinde ya da kamusal toprakların bulunduğu bir yerinde bir erkek ve bir de kıza özgü çok geniş yatılı ilkokullar yaparız... Nerelerde okul yapacaksak oralardan bir kız çocuğu bir erkek çocuğu alıp okula koruz. Kız okulunun birçok tertibatı olacak: Dokumacılık, aşçılık, dikişçilik... Kadınların ziraattan yapabilecekleri tavukçuluk vb... Erkek okullarında da tamamiyle ziraat işleri. Bunlara dört yıl ilköğretim gösterelim ki, Türk çocukları gayet kavrayışlı olur. Üç yıl da ilköğretmen okulunun programını bunlara gösterelim. Toplam öğrenim yedi yıl eder. Bir yıl da eksiksiz uygulama görür. Sekiz yıl oldu mu? Sekiz yıla kadar o köylüleri zorunlu tutarsınız; öğretmen evini ve okullarını yapsınlar... Sonra o erkeği o kıza veriniz. Düğün edersiniz. 
İki lira aylıkla köylerine sevinerek giderler. Çünkü o köyün yanı başında yapılacak örnek tarlanın gelirini o öğretmenler alır. Bundan başka çaremiz yoktur. Böylece memleketlerinde yapılmadık köy okulu kalmaz... Bu okullara pek çok gider olacak sanmayınız... Köylüler ayran, ayranlı çorba, pilav yiyorlar. İste biz de onları yediririz... Böyle yapılmazsa erkek ve kız 


6 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, s. 298. 
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İsmail Mahir Efendi. 


öğretmen okulundan öğretmen çıksın da ondan sonra derseniz, ancak üç yüz yılda bu bay ve bayan öğretmenler meydana gelir...? 


Köy eğitimi ve köy öğretmeni yetiştirme düşüncesi, 1800'lerde başlayan yenilikçi akımın 11. Meşrutiyet dönemi tartışmalarıyla geldiği son noktadır. Başka aydın ve eğitimciler de eğitimi iyileştirme yönünde katkıda bulunmaktadır. Örneğin dönemin Milli Eğitim bakanlarından Emrullah Efendi'nin katkıları önemlidir. Nafi Atuf (Kansu), Ethem Nejat, Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi isimler de yazılarıyla, kitaplarıyla katkıda bulunmaktadır. Bu dönemde Fenni Terbiye Taribi,9 Pedagoji Tarihi” ve benzeri mesleki kitaplar yayınlanmış, bunlardan Nafi Atuf'un yazdığı Pedagoji Tarihi Cumhuriyet döneminde uzun yıllar liselerde ders kitabı olarak okutulmuştur. 

Sonuç olarak, medreselerden ve din ağırlıklı eğitimden bağımsız sivil okulların açılması, bu okullar için yeni tipte öğretmen yetiş- 


7 Mehmet Saydur, İsmail Mahir Efendi, İstanbul: Kaynak Yayınları, 2018, s. 264-265. 
8 Nafi Atuf (Kansu), Fenni Terbiye Taribi, İstanbul: İktisad Matbaası, 1928. (ed.n.) 
9 Nafi Atuf (Kansu), Pedagoji Tarihi, İstanbul: Maarif Vekâleti, 1929. (ed.n.) 
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tirmek için öğretmen okullarının kurulması, karma eğitimle ilgili adımların atılması, öğretmenliğin meslek olması yönünde kararların alınması aslında bir aydınlanma çizgisidir. Ancak tüm öneri ve uygulamalar düzen içi iyileştirmeler olarak kalmaktadır. Bu düşüncelerin hayata geçirilmesi ise ancak köklü değişimler sonucunda olanaklıdır. 


Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Yetiştirme 


Kurtuluş Savaşı cephelerde devam etmektedir. Cephede savaşın devam ettiği koşullarda bile eğitim öğretim çalışmalarına ara verilmemiştir. Okullar büyük ölçüde öğrenime devam etmektedir. 
Bağımsızlık zaferine top mermilerinin eşlik ettiği koşullarda Maarif Kongresi toplanır. 19 Temmuz 1921'de başlayan kongrenin açılışına Mustafa Kemal cepheden gelerek katılır. Öğretmenleri tek tek kutlar ve açılış konuşmasını yapar. 

Maarif Kongresi'nde köy öğretmeni yetiştirme vurgusu yapıldıktan sonra aynı yıl Giresun, Ordu, Burdur, Diyarbakır, Çorum, Malatya illerinde (livalar) öğretmen okulları açılır. Bir yandan bu okullar açılırken diğer yandan (hemen gerçekleşmese de) mıntıka (bölge) okulları düşüncesi ısrarla tartışılmaya devam edilmektedir. 
Ertesi yıl yani 1922'de öncekilerin devamı olarak Samsun, Kayseri (kız ve erkek ayrı ayrı), Elbistan, Siirt, Gümüşhane, Silifke'de yeni erkek öğretmen okulları açılır. Ayrıca işgal altında olup da kapalı olan öğretmen okulları da yeniden açılmaya başlanır. Öğretmen okullarının sayısı 40'a ulaşır. 

Savaşın henüz tam olarak bitmediği bu koşullarda bu sayıda öğretmen okulunu açmak elbette kolay değildi. Bunların bir kısmı devlet-millet işbirliğiyle açıldı. Okul araç gereçleri de yine yörenin desteği ve işbirliğiyle sağlandı. 

İşte bu noktada savaşın iki yüzü bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır. İşgalci emperyalistler için savaş, yok etmek, talan ve acımasızlık iken, mazlum Anadolu yönüyle bağımsız ve insanca yaşama hakkı için direnmektir. İnsanlığın kazandığı bu savaşta halkın mutluluğu, hakları ön plandadır. O nedenle savaşta bile ihmal edilmeyen eğitim sorunuyla ilgili tartışmalar savaştan sonra da hız kesmeden devam eder. 
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Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yeni ülkeyi kurma çalışmalarının en önemli ve ilk adımı ekonomik bağımsızlıktır ki o sayede ülke siyasi bağımsızlığını koruyabilir. İkinci önemli adım ise bağımsızlığın korunabilmesi için Cumhuriyet'in kalıcılığıdır. Onun yolu da halkın Cumhuriyet'i benimsemesi ve ona sahip çıkmasıdır. İşte bu nedenle Anadolu halkının ve özellikle de köylünün kul/tebaa olmaktan kurtulup Cumhuriyet'in bağımsız bireyleri olması zorunludur. Öyleyse topyekün bir eğitim seferberliği başlatılmalıdır. 

3 Mart 1924 günü Tevhid-i Tedrisat (öğretim birliği) yasası 
çıkarılarak tüm öğretim kurumları o günkü adı Maarif Vekâleti olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanır, eğitimde çokbaşlılığa son verilir. Yine aynı gün hilafetle birlikte Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırılır. Şeriye ve Evkaf Vekâleti'ne bağlı dini okullar da tüm varlığı ile kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilir. 

Eğitime yön verme arayışları artmıştır. Yurtdışından eğitim uzmanları davet edilmektedir. Bu uzmanların en önemlilerinden biri, ABD'li John Dewey'dir. Dewey ülkenin ve eğitimin durumunu inceleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na bir rapor sunar. Başka yabancı uzmanlardan da raporlar alınır. 

Bu arada Türk düşünür ve eğitimcileri de önemli görüşler ortaya koymaya devam etmektedir. Bu eğitimcilerden biri olan Sadrettin Celal'in (Antel)| (1890-1954) Maarif Teşkilatı Hakkında Bir Layiha başlıklı raporudur. 1926 yılında Maarif Vekâleti Mecmuası'nın 7. sayısında yayınlanan 112 sayfalık bu rapor eğitimin her alanında yapılması gereken önerileri içermektedir: 


|...) Zirai muhitlerde “çiftlik mektepleri”. “Çiftlik mektepler” tarzında 
mektepler açılması hayati bir zarurettir. Mektep teşkilat ve tedrisatı; sahil, dağlık, ormanlık, şehir veya köy mıntıkalarında bulunduğuna ve bu yerlerde ziraat, sebzecilik, meyvecilik, iplikçilik, halıcılık, balıkçılık, madencilik gibi... iktisadi faaliyetlerin hâkim bulunduğuna göre bu mihverler etrafında toplanmak mecburiyetindedir... 

Dersler mevzularını muhitlerinden almalıdır. |...)'9 


10 Sadrettin Celal |AntelJ, Maarif Teşkilatı Hakkında Bir Layiha, yeni harflere aktaran ve 
yayına hazırlayan: Dr. Niyazi Altunya, Ankara: MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ders Kitapları Yayımlar Daire Başkanlığı Kültür Yayınları Şubesi, 2019, s. 35. (Ayrıca bkz. http:/oygm.meb.gov.tr/kitap/kitap/10/index.html#p- 2, erişim: 03.10.2021) 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DESTEK HİZMEJLERİ GENEL MUDUR ÜĞU 
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENE MUDUR UZ, 


v  MAARİRTEŞKİLATI İk 
PE TAKKINDA NI 


4 


Yan BİR LAYİHA 8” «8. 


p 


we” 


e 


Sadrettin Celal ANTEL 


Maarif Teşkilatı Hakkında Bir Layiha, kapak. 


Öğretim Birliği yasasının çıkarıldığı kongrenin en önemli saptamalarından biri köy öğretmenliği-köy eğitimidir. Adım adım köy enstitülerine giden yolun taşları döşenmektedir. 


Kısa Yaşam Çok İş 


1926 yılında Milli Eğitim bakanı olan ve öldüğü 1929 yılına 
kadar bu görevi sürdüren Mustafa Necati, inancın ve bilincin olmadığı yerde köy ve köy öğretmeni sorununun çözümlenemeyeceğini bilmektedir. Mecliste sorunun hem niceliksel hem niteliksel yönü-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Mustafa Necati. 


nü ortaya koyar. Daha 1920'lerde Mustafa Kemal'in söylemlerinde kullandığı “muallim ordusu” deyimine o da sahip çıkmaktadır. 


(...J Necati Bey, 22 Nisan 1926'da TBMM'de Muallim Mekteplerine Muavenat Hakkında Kanun tasarısı görüşülürken yaptığı konuşmada da, ülkede eğitimin gelişmesi için her şeyden önce bir muallim ordusu'na sahip olmak gerektiğini, muallim yoksuzluğundan ülkedeki bir buçuk milyon okuma-yazma çağındaki çocuğun yarısının bile okula gidemediğini ifade ettikten sonra şöyle devam ediyordu; |...| 

Behemehâl bir muallim ordusuna ihtiyaç vardır ve bu muallim ordusunu vücuda getirmek lazımdır. Eğer Türkiye'de muallim ordusu teşekkül etmezse, orta tahsil, yüksek tahsil kalmaz. O vakit memleket, birinci sınıf adamlardan mahrum kalır. Türkiye'de maarif hayatının temeli ilk muallim mekteplerinden başlar... Binaenaleyh muallim mektepleri yapmak lazımdır. Bunu verdiği neticeden anlıyoruz. Her sene iki yüz muallim çıkarıyor ve Türkiye'nin ihtiyacı olan üç bin muallimi çıkaramıyor..." 


Mustafa Necati Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuva-yı Milliyecidir ve Mustafa Kemal'in en çok güvendiği arkadaşlarından biridir. 


11 Cemil Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, 2. baskı, Ankara: Türk 
Tarih Kurumu, 2007, s. 73. 
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Kısa bakanlık döneminde çok önemli yasal düzenlemeler yapılmış, yeni yasalar çıkarılmıştır. 


(...) öğretmen okullarını belli mıntıkalarda toplayarak genişletme ve geliştirme politikasını, 1926 yılından itibaren yürürlüğe koymuştur. Nitekim bu tarihte, bir taraftan niteliksiz öğretmen okulları lağvedilerek okul sayısı sınırlandırılırken, öte taraftan da, bu sınırlı sayıdaki öğretmen okullarının teşkilât, kadro ve bina bakımından geliştirilmesine başlanmış; bu işler için, il özel idarelerinin gelirlerinden 9 10 hisse ayrılmasını öngören, yukarıda sözü edilen, Muallim Mekteplerine Muavenet Hakkında Kanun tasarısı TBMM'ye sunulmuştur.'? 


Bu kanun ve aynı yıl bu kanunun eklentisi/tamamlayıcısı olarak çıkarılan bir başka kanun sayesinde yeni okullar açılmış, köhne durumdaki okulların ihtiyaçları önemli ölçüde karşılanmıştır. Yine aynı yıl (22 Mart 1926) çıkarılan “Maarif Teşkilatına Dâir Kanun” çok önemli düzenlemeler getirmiştir. 


Mustafa Necati Bey döneminin öğretmen yetiştirme politikası üzerinde etkili olan kânuni düzenlemelerden biri de bu tarihe kadar bütçelerle ihdas edilen Türk eğitim çatısını yeniden kuran, yukarıda sözünü ettiğimiz, 22 Mart 1926 tarihli Maarif Teşkilâtına Dâir Kanun idi. 
Onikinci maddesindeki: “Maarif hizmetinde asıl olan muallimliktir” ifadesiyle, öğretmenlik mesleğine hukuki bir statü veren bu kanun |...J'* 


Bu kanun öğretmenliğe statü tanınması dışında, ilkokul öğretmeni yetiştiren kurumları; 1. ilk muallim mektepleri, 2. köy muallim mektepleri olarak ikiye ayırması yönüyle de çok önemlidir. 
Bu ayrım sayesinde köy öğretmeni yetiştirme çalışmalarına hukuki temel hazırlanmıştır. Devam eden 1927-1928 yıllarında yine Mustafa Necati döneminde, Kayseri Zencidere'de ve Denizli'de iki köy 
muallim mektebi açılmış ama ne yazık ki bu iki okul 1932 ve 1933 
yıllarında kapanmıştır. 


12 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 74. 
13 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 77. 
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1929 Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye'ye 
Yansımaları 


1929-1931 yılları dünya ekonomik krizi dönemidir. Avrupa ülkeleri bir yandan Birinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmakta, diğer yandan yaklaşan İkinci Dünya Savaşı için hazırlanmaktadır. 
Bu durum hem krizin kaynaklarından biridir hem de krizi tetikleyen nedenlerden biri. Sonuç olarak Avrupa ekonomik çöküş süreci yaşamaktadır. 

Avrupa için yıkım olan bu kriz, devletçi/millici ekonomik seferberlik başlatan Türkiye için bir fırsata dönüşmüştür. Limanlar, demiryolları millileştirilmekte, ülkenin yeraltı yerüstü kaynaklarını değerlendirmek için devlet işletmeleri açılmakta, temel gereksinimleri karşılayacak fabrikalar kurulmaktadır. Bu seferberlik sayesinde Türkiye ekonomisi 90 7,9lik bir büyüme yakalamıştır. Hatta öyle ki; Avrupa ülkelerinin paralarının değeri düşmüş, Türk parası değerini korumuş, bu sayede Osmanlı'dan kalan borçları ödemek kolaylaşmıştır. Ancak her şeyin yeniden yaratıldığı Türkiye'de yine de kaynaklar sınırlıdır. Ekonomik atılımların, politikaların merkezine yerleştiği bu dönemde yeni ilkokullar açılamamakta, buna bağlı olarak da mezun olan öğretmenler atanamamaktadır. 

Bu nedenle yeni öğretmen okulları açmak anlamsızdır. Yeni okullar açmak yerine, mevcut öğretmen okullarının birleştirilmesi, eğitim öğretimin nitelik yönüyle güçlendirilmesi konuları öne çıkar. Bu bağlamda 1932 yılında ilköğretmen okulları için bir reform programı yayımlanır. 


1932 reformu ile ilköğretmen okullarının özellikle Riyaziye, Fizik, 
Kimya ve Felsefe derslerinin lise programlarına göre eksik olan müfredatları, bu eksiklikler giderilecek şekilde tamamlanmış... Ayrıca, Ruhiyat ve Terbiye gibi mesleki derslerin ders saatleri artırılmış; bütün derslerin, ilkokul müfredat programı göz önünde bulundurularak ve uygulamalı bir biçimde verilmesi öngörülmüştür. Bu arada din dersleri, 193 1 programıyla ilk öğretmen okullarının müfredatından tamamen çıkarılmış; bunların yerine, Askerlik ve Yurt Bilgisi dersleri konulmuştur...'* 


14 Öztürk, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, s. 80-81. 
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Köy Enstitülerine Doğru 
Saffet Arıkan ve İsmail Hakkı Tonguç 


Eğitim atılımları hız kesmeden devam etmektedir. Deyim yerindeyse “artık cin şişeden çıkmıştır”. 1936'da Saffet Arıkan Milli Eğitim bakanı olur ve İlköğretim Genel Müdürlüğüne İsmail Hakkı Tonguç'u getirir. Saffet Arıkan asker kökenlidir ve Cumhuriyet'in hedeflerini en iyi bilenlerdendir. Toplumsal hedefler söz konusu olduğunda kişiselliği kenara bırakacak doygunluğa sahiptir. 
Tüm yetkiyi Tonguç'a bırakır ama bakanlığı boyunca her türlü desteği verir, her zorluğa göğüs gerer. 

Cumhuriyet'in kuruluşunda düşünülen köylüye toprak dağıtma ve toprak reformu hedefi bu dönemde yeniden gündemdedir. 
Meclisin yapısı nedeniyle toprak reformu olanaklı değildir. Ancak Cumhuriyet'in geleceği için köylerin kalkınması, özgürleşmesi gereklidir. Bunun için, köylerde yaşanan eğitim ve bu eğitimi yürütecek öğretmen sorununu çözmek zorunludur, hem de hızlı bir biçimde. Kısa sürede öğretmen okulları açmak, öğretmen yetiştirmek ve köylerin öğretmen gereksinimini karşılamak olanaklı değildir. Çözüm, Mustafa Kemal'in de öteden beri düşündüğü gibi, eğitmen yetiştirmektir. 


Eğitmen Kursları 


Nüfusu 400'den az köylere öğretmen yetiştirme amacıyla Eskişehir, Mahmudiye köyünde 1936'da ilk eğitmen kursu açılır. 

Bu okulda, askerliğini onbaşı/çavuş olarak yapan yetenekli gençler seçilerek eğitilecek, kısa bir kurstan geçirilerek 3 yıllık köy okullarında eğitmen adıyla köy öğretmeni olarak görev yapacaktır. 
Eğitmenler öğrencilere okuma yazma ve basit hesap bilgilerini öğretecektir. Bu proje hayata geçirilir. Askerlerin arasından seçilen yetenekli ve istekli köylü çocukları, 6-7 aylık bir kurstan sonra köylere eğitmen (bir anlamda öğretmen yardımcısı) olarak gönderilir. 

Eğitmenlerin eğitimi 6-7 aylık kurslarla sınırlı değildir. Köydeki öğretim döneminin bitiminde yeniden kursa alınır, daha ileri yön- 


-a 


9 
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temlerle eğitimleri sürdürülür. Üç yıl sürecek biçimde planlanan eğitmen eğitimleri bununla da sınırlı kalmaz. 10 köy bir bölge olarak planlanır ve her bölgeye gezici bir başöğretmen atanır. Bu başöğretmenler sorumlu oldukları köyleri gezerek eğitmenlerin eğitimlerini hizmet döneminde de sürdürür. 

11 Haziran 1937 tarihinde kabul edilen 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Yasası'nın 1. maddesi şöyledir: 


Nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan köylerin eğitim ve öğretim işlerini görmek, ziraat işlerinin fenni bir şekilde yapılması için köylülere rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri istihdam edilir. (m. 1)'* 


Yasa maddesinden de anlaşılacağı gibi, eğitmenlerin görevi okulda öğretmenlik yapmakla sınırlı değildir. Onlar modern tarım konusunda da eğitilmişlerdir. Eğitmenlere atandıkları köyde tarım arazisi verilmiştir. Bu yolla hem geçimlerine katkı sağlanmış hem köylüye modern tarım yapmak konusunda öncülük etmişlerdir. 
Çok yararlı olduğu görülen eğitmen kurslarının sayısı hızla artırılmıştır. 


Eğitmen kursları, 1948'e kadar her yıl açılmış, yaklaşık 9 bin eğitmen yetiştirilmiştir. Bunların 30'u kadındır. Kadın eğitmenlerin 29'u İzmir-Kızılçullu, 1i 1944 yılında Konya-İvriz Köy Enstitüsü Eğitmen Kursu'nda yetiştirilmiştir. Kızılçullu Kursunu bitirenlerden yaşı küçük olan kız eğitmenler köy enstitüsüne öğrenci olarak aktarıldı.'* 


Köy eğitmen kursları hem öğretmen açığını kapatmak hem de köy enstitülerine laboratuvar olmak yönleriyle eğitim tarihimiz için önemli bir deneydir. Bu deney ışığında, eğitmen kurslarının başlamasının hemen ardından 1937 yılında $ yıllık köy okullarına öğretmen yetiştirmek üzere Eskişehir Çifteler ve İzmir Kızılçullu'da iki köy öğretmen okulu açılır. 


15 Niyazi Altunya, Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bakış, 2. Baskı, İstanbul: Köy Enstitüleri 
Araştırma ve Eğitimi Geliştirme (KAVEG), 2009, s. 21. 
16 Altunya, Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bakış, s. 25. 
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Mahmudiye Eğitmen Kursu öğrencilerinden bir grup. 


Bu iki köy öğretmen okulunun açılması, Tonguç'un, Saffet Arıkan'a verdiği raporun kapsamındadır. Adı köy enstitüsü olmasa da bu iki okulun açıldığı 1937 tarihi, birçok eğitim araştırmacısı tarafından köy enstitülerinin başlangıç tarihi olarak kabul görmektedir. Çünkü onlar aynı zamanda köy enstitüleri projesinin ilk uygulama alanlarıdır. Zaten ortada Köy Enstitüleri Kanunu da yoktur. 

17 Nisan 1940'ta 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu'nun çıkartılmasıyla bu iki okul köy enstitüsü adını almıştır. 


Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç 


Köy Enstitüleri Kanunu, Milli Eğitim bakanlığını Saffet Arıkan'dan devralan Hasan Âli Yücel zamanında çıkarılmıştır. 

1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim bakanlığını sürdüren Hasan Âli Yücel, eğitimcidir. Milletvekili seçildiği 1935 yılına dek, eğitimin birçok kademesinde öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır. 
Milli Eğitim bakanı olduktan sonra, Tonguç'la birlikte köy enstitülerini yaygınlaştırma çalışmasına devam etmiş, kısa sürede köy enstitülerinin sayısı 20'yi geçmiştir. 
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) 22 NISAN 1940 


Köy Enstitüleri Kanunu 


Kanun No: 3803 Kabul tarihi: 17/4/1940 


Madde 1 — Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere ziraal işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde, Maarif Vekilliğince köy enstitüleri açılır. 

Madde 2 — Bu enatitülerin 1 numaralı cedvelde gösterilen maaşlı muallim ve memurları 3656 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı ced. 
velin Maarif Vekilliği kısmına ilâve edilmiştir. 

Madde 3 — Enstitülere tam devreli köy ilk okullarını bitirmiş sıhhatli ve müstaid köylü çocuklar seçilerek alınırlar. 

Enstitülerin tahsil müddetleri en az beş yıldır. 

İğretmen olamayacağına kanaat gelirilen talebenin ayrılacağı mesleklecin tahsil müddetleri Maarif Vekilliğince tesbit edilir, 

Madde 4 Enstitülere kahul edilenler sıhhi sebebden gayri sebeblerle müesseseden ayrıldıkları veya çıkarıldıkları takdirde okudukları müddete isabet eden masraf, kendilerinden veya kefillerinden alınır. 

Madde 5 — Ru müesseselerde tahsillerini bitirerek öğretmen tayin edilenler, Maarif Vekilliğinin göstereceği yerlerde yirmi sene çalışmaya mecburdurlar. Mecburi hizmetlerini tamamlamadan meslekten ayrılanlar Devlet memuriyetlerine ve müesseselerine tayin edilemezler. Bu gibilerin kendilerinden veya kefillerinden müessesede bulunduklan zamana aid masrafın iki misli alınır. 

Madde 6 — Köy enstitiilerinden mezun öğretmenler, tayin edildikleri köylerin her türlü öğretim ve eğitim işlerini görürler. Ziraat işleri: nin fenni bir şekilde yapılması için bizzat meydana getirecekleri örnek tarla, bağ ve bahçe, atelye gibi tesislerle köylülere rehberlik eder ve köylülerin bunlardan istifade etmelerini temin ederler. Bu öğretmenlerin disiplin işlerinin ne suretle görüleceği bir nizamname ile tayin edilir. 

Madde 7 — Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenler, ayda (20) lira ücretle Maarif Vekilliğince tayin edilirler. Muvaffakiyetle hizmet görenlerin ücretleri 6 ncı ders yılı başında 40, 15 inci ders yılı başında da 40 liraya çıkarılır. Bu öğretmenlerin istihkakları üç ayda bir peşin olarak yılda dört defada ödenir. Öğretmenlerin aylık ücretleri ve vazife mahalline gitme zaruri yol masrafları Maarif Vekilliği bütçesinden ödenir, 

Madde R — Köv enetitilerinden mezun olan öğretmenler hasla ul. 
dukları takdirde, 788 sayılı kanunun 84 öncü maddesinin A, B ve C fıkralarındaki hükümlere göre, ücretlerini alırlar. 

Madde 9 — Köy enstitülerinden mezun öğretmenlerin fili askerlik 
hizmetleri esnasında kayıdları terkin olunmayacağı gibi kendilerine 1076 
numaralı kanun mucibince asteğmenlik veya askeri memurluk tevcihinc kadar almakta oldukları ücretin üçte ikisi aylık tazminat olarak verilir. 

Aynı öğretmenler, seferberlik, talim ve manevra gibi sebeblerle silâh altına alındıkları takdirde, 9041 numaralı kanun ahkâmına tâbi tutulurlar. 


Madde 10 — Köy enstitülerinden mezun olanlara, Maarif Vekilliği bütçesinden ve bir defaya mahsus olmak üzere vazifeye başladıkları ay içinde zati teçhizat bedeli olarak (60) lira verilir. 

Madde 1) — Köy enstitülerinden mezun öğretmenlere istihsale yarayıcı aletler. ıslah edilmiş tohum, çili ve irad hayvanları, cins fidan gibi istihsal vasıtaları, köy öğretmenlerinin tayin edildikleri okulların demirbaşına geçirilmek suretile Devletçe paratız olarak verilir. 

Madde 12 — Köy öğretmenlerinin tayin edildikleri okullara, köy hududu içindeki ziraat işlerine elverişli araziden Köy Kanununa göre saun alınarak öğretmenin ve ailesinin geçimine, okul talebesinin ders i tahsis edilir. Köyde Devlete gid arazi is edilecek arazi tercihan bunlardan 


ayrılır. 

Madde 13 — Küy öğretmenlerinin okul namına meydana getirdikleri her türlü işletmelerdeki mahsul, hayvan ve binalar kuraklık, sel, yangın, çok hasar yapan nebat ve hayvan hastalıkları ve bilümum cevvi hadiseler gibi sebeblerle ziyana uğradıkları takdirde işletmeyi yeniden tesis maksadile ve Maarif Vekilliği bütçesinden zamanında okul namına zarar ve ziyanı karşılayacak bir yardım yapılır. 

Madde 14 —- Kiyy okuluna aid her türlü demirbaş eşva, hayvan vesaire okulun malı olup bu işletmeden elde edilecek hasılat, öğretmene siddir. Ancak öğrelmenin ayrılışında bu demirbaşlar yeni gelen öğretmene, bu mümkün olmadığı hallerde yeni öğretmen gelinceve kadar köy ihtiyar heyetine, işletilmek üzere, eynen teslim edilir. İşletmeyi kö ihtiyar heyeti tesellüm ettiği takdirde işler imece ile yapılır. Bu suretle elde olunan mahsullerden satılması zaruri olanlar, ihtiyar heyetlerince saularak nakden ve diğerleri aynen muhafaza ve yeni öğretmene devir ve teslis olunur. 


Hasan Âli Yücel'in Milli Eğitim bakanı olması köy enstitüleri ve köy enstitülerini hayata geçiren İsmail Hakkı Tonguç için önemli bir şanstır. Aslında şanstan da öte Cumhuriyet felsefesinin yerleşmesi için önemli bir seçimdir. Hasan Âli Yücel de, kendisinden önce bakanlık yapan Mustafa Necati, Reşit Galip, Saffet Arıkan gibi sıradan bir politikacı değildir. Onlar gibi iyi bir örgütçü, kuramcı ve 


en önemlisi kararlı bir eylemcidir. 


Onun bakanlığı, Atatürk'ün öldüğü, tek parti olan CHP içinde tartışmaların arttığı, çok partili hayata geçiş sancılarının yaşandığı döneme rastlar. Köy enstitüsü karşıtlarının güç kazandığı bu yıllarda, yine de birçok yeniliğe imza atmayı başarmıştır. 
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Köy Enstitülerinin Mimarı: İsmail Hakkı Tonguç 


3803 sayılı, 17 Nisan 1940 tarihli Köy Enstitüleri Kanunu'nun 
1. maddesi şöyledir: 


Köy öğretmeni ve köye yarayan meslek erbabını yetiştirmek üzere, ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde Maarif Vekâletince köy enstitüleri açılır.'? 


6. maddesi ise; 


Köy enstitülerinden mezun olan öğretmenler, tayin edildikleri köylerin her türlü öğretim ve eğitim işlerini görürler; ziraat işlerinin fenni bir şekilde yapılması için bizzat meydana getirecekleri örnek tarla, bağ, bahçe, atölye gibi tesislerle köylülere rehberlik eder ve köylülerin bunlardan istifade etmelerini temin ederler.'9 


Görüldüğü gibi İsmail Hakkı Tonguç'la hayat bulan köy enstitüleri, sadece bir eğitim projesi değil, Cumhuriyet aydınlanmasının kalkınma projesidir. Ve bu kalkınma projesi en az 100 yıllık aydınlanma mücadelesinin süzülmüş halidir. 

1848 yılında ilk öğretmen okulunun kurulması, mıntıka okulları ve köy öğretmeni yetiştirme tartışmalarıyla eğitmen kurslarının açılmasına dek uzanan süreç, sosyolojik bir laboratuvar gibidir. Bu evrensel boyuttaki deneyleri köy enstitüleri ile taçlandıran, İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'tur. 

Köy enstitüleri kapatıldıkları 1954 yılına dek 1.400'ü kadın olmak üzere 20.000 kadar öğretmen, 1.599 sağlık memuru yetiştirmiştir. 1946'da başlayan kapatılma ve engellenme süreci 1994 
yılında, köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarını “birleştirme” denilerek gerçekleştirilmiştir. 

Her ne kadar adı birleştirme de olsa, karar aslında kapatılma kararıdır. Çünkü köy enstitülerinin açık olduğu yıllarda ilköğret- 


17 Altunya, Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bir Bakış, s. 135. 
18 Altunya, Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bir Bakış, s. 135. 
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T.C. 
Resmi Gazete 


Karakaş tarihi: 7 Kim 1338-1989 
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Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının birleştirilmesi hakkında kanun. 


men okulları zaten vardı. Ortaokuldan sonra öğrenci alan ve genellikle şehirlerde açılmış olan bu okullar, 3 yıllık eğitim sonunda ilkokul öğretmeni yetiştiriyordu. İlk kez Darülmuallimin-i Sıbyan adıyla 1915 yılında açılan ilköğretmen okullarının ayrı bir yönetmeliği vardı. Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının işleyişinde de önemli farklılıklar bulunuyordu. 

Köy enstitülerinin kapatılması, ilköğretmen okullarına dönüştürme adı altında, 27 Ocak 1954 tarih ve 6234 sayılı “Köy enstitüleri ile ilköğretmen okullarının birleştirmesi hakkında kanun”la gerçekleştirilmiştir. 

Kanunun yayınlanmasının ardından 1955 yılında hem 3 yıllık hem 6 yıllık ilköğretmen okullarını kapsayan yönetmelik yayınlanmıştır. Böylece kanunun çıkartılmasının ve yönetmeliğin yayınlanmasının ardından iki farklı ilköğretmen okulu ortaya çıkmıştır. 
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Kapatılan köy enstitülerinin yerinde açılan 6 yıllık ilköğretmen okulları, köy enstitüsü geleneğini devam ettirirken, 3 yıllık ilköğretmen okulları da köy enstitüleri geleneğinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Öyle güçlü bir gelenek yaratmıştır ki köy enstitüleri deneyimi, daha sonra açılan öğretmen liselerini de etkilemeye devam etmiştir. 

Kapatılan köy enstitülerinden biri olan Ortaklar Köy Enstitüsü, Kızılçullu Köy Enstitüsü öğretmen ve öğrencileri tarafından kurulmuştur. Köy enstitülerinin kapatılmasıyla adı Ortaklar İlköğretmen Okulu olarak değiştirilmiştir. 

Her ne kadar adı değiştirilse de diğer ilköğretmen okulları gibi “Köy Enstitülerinden Yansımalarla” Türk Milli Eğitimi'ne nitelikli öğretmen yetiştirmeye devam etmiştir. 


Birinci Bölüm 


Ortaklar'ın Kurucu Kurumu: 
Kızılçullu Köy Enstitüsü 


İzmir, Buca arasında Kızılçullu denilen bölgede Amerikan Koleji adıyla faaliyet sürdüren bir kolej vardır. Bu kolej kapatılır ve satın alınır. 30 Ekim 1937'de, kolej binaları ve arazisi Kızılçullu Köy Öğretmen Okulu olarak faaliyete geçer. Kurucu müdürü Emin Soysal'dır. Mahmudiye'den ve (daha sonradan açılacak olan) diğer köy enstitülerinden farklıdır Kızılçullu. 

Diğer köy enstitülerinin yerleşim yerleri/binaları vb öğrencilerce kurulmuştur. Öğrencilerin okuyacakları okulu kurmaları eğitim felsefesinin bir parçasıdır. Kızılçullu ise hazır bir eğitim yerleşkesinde eğitime başlar. Hazır üç binada 300 öğrenciyle eğitime başlayan okuldaki öğrenci sayısı, daha sonra yeni binaların yapılmasıyla 1.000-1.500'e çıkartılır. Ekilebilir alanlar süreç içinde artırılarak tarım çalışmalarına daha çok yer verilir. Bu çalışmalarla Kızılçullu, köy enstitülerinin kuruluş amaçlarına uygun bir köy enstitüsüne dönüşür. 

Okul, 1940 yılına dek Kızılçullu Öğretmen Okulu adıyla, 1940'tan 1952'ye dek ise Kızılçullu Kız Köy Enstitüsü adıyla eğitim öğretim çalışmalarını sürdürür. Açık olduğu süre boyunca diğer 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Okul inşaatında çalışıp okulumuzdan mezun olan Kızılçullu Köy Enstitüsü'nden öğrenciler Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün önünde. Solda 1968 mezunu Ali Cengiz Özdemir'in babası Ali Özdemir ve bir arkadaşı. (Ali Cengiz Özdemir Arşivi) 


köy enstitüleri ile birlikte ülkenin gereksinimi olan köy öğretmeni yetiştirme etkinliğinde üzerine düşeni yerine getirir. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla köy okullarından mezun öğrenci alan Kızılçullu Köy Enstitüsü, bazı yörelerde öksüzler mektebi adıyla anılmaktadır. 


Öksüzler Mektebi 


Suphi Tuncer, Öksüzler Mektebi'ne Fethiye'den giren bir köy çocuğudur. Onun köy enstitülü olma serüvenini Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Fethiye Temsilcisi, Gönen İlköğretmen Okulu mezunu ve Ortaklar İlköğretmen Okulu 1968 mezunu İnci Üzümcü Gürhan'ın eşi Hasan Gürhan aktarıyor: 


Köy Enstitülü Suphi Tuncer anlatıyor: 

|...) Babam benim tarla işi yapamayacağımı, benden köylü-çiftçi olamayacağından söz ederdi. Bu beni biraz üzerdi. 

Bir gün: 

- Bak, Suphil Senden köylü-rençber olmaz. Seni okumaya “Öksüzler Mektebi”ne göndereyim, dedi... 
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İçim acıdı. Bu ne demek oluyordu. Ben öksüz değildim. Annem ve babam vardı. |...) Öksüzler mektebine gönderilmek sözü; beni çok, ama çok üzdü... 

|...) O günlerde köyümüze Kızılçullu'da okuyan biri geldi. Ayağında 
güzel pabuç, çok güzel bir elbise, aydınlık yüzlü birisi... Hemen okulun yanındaki eve yerleşti. Ertesi gün okulumuza geldi. Çok güzel konuşuyordu. Giyimi, ışıl ışıl gözleri ve bakışları beni çok etkilemişti. Seneye öğretmen olacakmış. Böyle bir okula gitmeyi düşlemeye başladım. 

Şubat karne tatili sonrasında babam beni komşu köy Nif'e gönderdi. 
Nif köyü yayladaydı ve bizim Çal Dağı'nın öbür tarafındaydı. Bu köyde babamın akraba evinde kalıyordum. Nif İlkokulu beş sınıflı ve bir öğretmenli okuldu. Bizim köy gibi. Burada Abdullah Özbek Öğretmen'i çok sevdim. Başarılı olmak için daha çok çalışıyordum. Tam bu sıralarda Aksu Köy Enstitüsü'nden Hüseyin Işık Öğretmen'i tanıdım. Bu köyden gitmişti. 
Elbiseleri, giyimi çok gösterişli idi. Ben karar verdim. Çok çalışıp Öksüzler Mektebi'ne gitmeyecek; ya Kızılçullu ya da Aksu Köy Enstitüsü'ne gidecektim. 

Bir gün annem ile babam gizli gizli konuşuyorlardı. Ben de merakla dinledim. |...J Aslında Kızılçullu ve Aksu Köy Enstitüsü'nün halk arasındaki adı, Öksüzler Mektebi'ymiş. Bunu duyunca dünyalar benim oldu, çok sevindim. |...| 

Köy enstitüleri köylü çocuklarını köyünden alır, yedirir, içirir, okutur; demircilik, duvarcılık, dülgerlik gibi işleri de öğretir, sonunda köy ilkokulu öğretmeni yapar; öğretmen her ay da maaş alırmış.|...| Kararım kesindi. 
Babam göndermese bile köyden kaçıp o enstitülere kayıt yaptırıp oralarda okuyacaktım. Mutlaka o Öksüzler Mektebi'nel!) gitmeliydim. 


İste Suphi Tuncer; Çöğmen Köyü'nden Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne bu hayallerle gitti. Köyünden Kazım Yılmaz Ağabey'i ve Nif Köyü'nden Hüseyin İşık Ağabey'inden aldığı ilk kıvılcımla çağdaş, yurtsever, cumhuriyete bağlı enstitülere, yani Öksüzler Mektebi'ne gitti. Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne sınavla girdi. İki yıl sonra Ortaklar'a (Adabelen'e) geçti. Ortaklar Köy Enstitüsü binalarının yapımında dülger (marangoz) olarak görev aldı. Hem öğretmenlik eğitimi aldılar, hem de okuduğu okulun lojmanlarını, dersliklerini ve işliklerini arkadaşlarıyla birlikte yaptılar... 


1 Adabelen, yıl 12, sayı 41, Ocak 2017, s. 65. 
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Köy enstitülerinin eğitim ilkesi, “iş içinde, iş vasıtasıyla, iş için eğitim”dir. Başlangıçta bu ilkelerle uyum içinde kurulmayan Kızılçullu, Emin Soysal'dan sonra müdür olan Hamdi Akman döneminde eğitim başı Zekeriya Tonguç'un da çabalarıyla köy enstitüleri kuruluş ilkeleriyle uyumlu hale gelir. 


Köye Âlim Değil, Kahraman Gerek! 


Yollar yoktur o yıllarda. Köyler kasabalara, kasabalar şehirlere uzaktır. Köyler, çağın uygarlık kazanımlarına ve eğitim olanaklarına daha da uzaktır. Bu tam da Tonguç'un gördüğü, değiştirmek istediğidir: “Uzakları yakın etmek!” 


Köyün ne olduğunu evvela büyük âlimler, artistler değil, kahramanlar anlayacaklar, sonra âlimlere ve sanatkârlara anlatacaklardır. Türk köyü daha beki yirmi beş yıl âlim değil kahraman isteyecektir. Bataklığı kurutmak, sıtmalıya kinin rejimi yaptırmak, trahomlunun gözüne ilaç damlatmak, okul binasını yapmak, yaralının yarasını sarmak, gebeye çocuğunu doğurtmak, pulluğun nasıl kullanılacağını veya tamir edileceğini öğretmek, bozuk köprüyü yapmak, ıslah edilmiş tohumu tarlaya saçmak, fidan dikerek onu büyütmek ve step köylüsünün “dal” diye adlandırdığı ağacı hakikaten ağaç haline getirmek; ulemanın işi değil, kahraman teknisyenler ordusunun başaracağı işlerdir. Türk köyü şayet münevverin dediği gibi kötürüm ise, bunların nasıl yapılacaklarını öğreten kahramanlardan mahrum kaldığı için kötürümdür. Köy, her sahada çalışacak kuvvete ve kahramana muhtaç. O, bu kahramanları içinden yetiştirmeye mahküm...? 


Elektrik, tren, çatal bıçak görmemiş Egeli köy çocuğunu alıp Kızılçullu'da konuşlandırmak ve onu Cumhuriyet Aydınlanması'nın neferi yapmak! Derin uykunun en derin düşü gibi... 

Köylerden gelen çocuklar, sağlık ve giyim kuşam yönüyle de sorunludur. Bu durumu köy enstitülerinde uzun süre müdürlük yapmış Sefa Güner özetle şöyle anlatıyor: 


2 İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1939, s. 39. 
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(..1 yeni gelen çocukların kılıkları çok perişandır. Erkekler yamalı birer gömlek giymişlerdir. Bunlar bazen liğme liğmedir... Çorap ya hiç yoktur veyahut eskimiş bir çift yün çorap vardır... Yalınayak gelenlerin sayısı az değildir. İç çamaşırları sırtlarındaki eskilerden ibarettir... Kızlar da erkeklerden az farklı kılıkla gelirler. Onların da sırtlarında yırtık ve yamalıklı bir entari bulunur? |...| 

Bazılarının karnı, büyümüş bir dalağa yataklık etmektedir. Bu gibiler- de sarı bir beniz ve sıskalık vardır... Vücut umumiyetle kirlidir. Tırnaklar uzundur. Dişlerinin yapısı bozuk olanlar bulunduğu gibi dişi çürük olanlar 


da az değildir... 
İş İçinde, İş Vasıtasıyla, İş İçin Eğitim 


Şaşkın ve ürkek bir köy çocuğudur Kadri Gülhan. Çok hızlı bir öğrenme süreci başlamıştır onun için. Oynarken, yemek yerken, temizlik yaparken öğrenmektedir. Yaşamakta ve öğrenmektedir: 


Güne Sporla Başlamak 

(..J Okula geldiğimde ilk defa gözlerimi kamaştıran bir ışık demeti içinde elektriği ve ışığını görüyordum. Okulda ilk gün çalgı (müzik) sesleri ve öğrenci seli içinde şaşkına dönmüştüm. İlk defa uzunca bir masada çatal bıçak denilen, nineminse dırgan dediği çatal, billur dediği cam bardakla ve bunları sürekli düşünerek yemek yiyebildim. Yıllarca karanlıkta çıra şavkında, yere oturarak bir çanaktan eliyle yemek yiyen ben, bir haftada masada yemek yemeyi öğrendim. |...| 

|...) Sabahın erken saatinde çan sesleriyle uyanıp tuvalete koşturup 
buradan okulun önündeki geniş meydanda cimnastik yapıp yüzlerce öğrenciyle horon ve zeybek oyunları oynamayı öğrendim. İlk defa haftada bir çamaşır değiştirip banyo yapmayı öğrendim. İlk yıl kültür derslerimiz sürerken ayrıldığımız sanat dallarına grubumuzla girip özveri ve dayanışma içinde paylaşarak, iş içinde yaratmayı ve üretmeyi öğreniyorduk. 


3 Niyazi Altunya, Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bakış, 2. Baskı, İstanbul: Köy 
Enstitüleri Araştırma ve Eğtim Derneği (KAVEG), 2009, s. 20. 
4 İsmail Sefa Güner, Köy Enstitüleri Hatıraları, İstanbul: Kervan Yayınevi, 1963. 
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Kültür derslerimiz içinde ezbercilik değil, özümseyerek bellemeyi ve bilgi dağarcığımızın sağlıklı gelişmesinin uğraşını veriyorduk. Yılda otuz kitap okumak görevimiz içinde olup tercüme edilen dünya klasiklerini okuyor, okuyorduk...' 


Öğretmenler: Ana, Baba, Abi, Abla... 


Küçücüktür daha Kadri Gülhan. Ana kuzusu denilenlerden. 
Anasından, babasından, köyünden ilk kez ayrılmanın özlemiyle doludur. Ama bu özlemin karşılığı da vardır burada. 


1...) Öğretmenlerimiz, yol gösteren, bu yolda yardımcı olan arkadaş, ana-baba, ağabey-abla gibiydiler. Bizden büyük sınıfta olanlara ağabey-abla diyorduk. İş içinde eğitilirken ağaç nasıl ve ne zaman dikilir, budanır; sebze fidesi ve çiçek nasıl yetiştirilir; tavuk, arı, ipekböceğinin yetiştirilmesini, kabuk yarma aşısı, kalem çubuk aşısının uygulamasını yaparak öğreniyorduk. Üzümden pekmez, sirke, sarap yapımı yanında, zeytin ağacının bakım ve zeytinlerinin işlenişini, yağının çıkarılış işlemini yaparak öğreniyorduk. 

Bal üreten ve korktuğum arının, üretimini sağlayacak bakım işinin nasıl yapılabileceğini görerek öğreniyorduk. Yetiştirdiğimiz tavuk cinslerini playmut, redoylant, legorin diye ismen tanıyor, tanıtıyorduk. Toprak üstünde tarlada pullukla nadas, aktarma, ekileme işleminin nasıl yapılacağını uygulayarak öğreniyorduk. 

Kireç, tuğla, kerpiç yapımını ve üretimini yaparak öğreniyorduk. |... 


Yaparak Yaşayarak Öğreniyorduk 


Öyle bir süreklilik içindedir ki burada öğrenme, günlerin nasıl geçtiği anlaşılamaz. Yaşayarak, yaparak, üreterek öğrenir, yaptıklarıyla yetinmeyip daha fazlası için gücünün sınırlarını zorlamak gerektiğini öğrenirler... 

Adım adım büyür küçük Kadri. Kocaman bir adam olma yolundadır. Ama köyünün özlemi çıkmaz yüreğinden. Çıkmaz ama 


5 Adabelen, yıl 8, sayı 26, Nisan 2013, s. 9. 
6 Adabelen, yıl 8, sayı 26, Nisan 2013, s. 9. 
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Enstitüyü bitiren öğrencilere verilen ve çoğunu okul işliklerinde kendilerinin ürettiği iş araçlarından bir bölüm. 
(Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunu Hasan Arabacı Arşıvı) 


doğduğu köyün sınırları giderek silikleşir düşlerinde... Köyü; koca bir yurda, yurdu kocaman dünyaya dönüşür. 


(-..) Çağın en büyük buluşunu yaşayan insanlık âleminin büyük şavkı, korkarak yaklaştığım elektrikle tanışıp onun küçük arızalarını gidermeyi öğrendimse de çocukluğumun gözümü okşayan, cana yakın “çıra” şavkını nedense arar dururum... 

Ayrıldığım demircilik sanatı bölümünde üç yıl çalışarak yaptığım balta, kürek, çapa, maşa, bıçak gibi aletleri hâlâ anı olarak saklamaktayım. ...7 


Yaptığı aletler köy için modern üretim araçlarıdır. Bu araçlar köyde ona gerekli olacaktır. Çünkü o, atanacağı köyde sadece okul öğrencilerinin değil, yaşlısıyla genciyle tüm köylülerin, taşıyla, toprağıyla, hayvanıyla, damıyla... tüm köyün öğretmeni olacaktır. 
Künyesine kazılmıştır bir kere. O köy, onun köyüdür. 


7 Adabelen, yıl 8, sayı 26, Nisan 2013, s. 9. 
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O Köy Onun Köyüdür! 


Sağlık hizmetlerinin yetersizliği ülkenin eğitim kadar önemli sorunudur. O nedenle köy enstitülerin bir işi de sağlıkçı yetiştirmektedir. Kadri Gülhan sağlıkçı olmayı seçer. Temel sağlık eğitimini almıştır Kızılçullu'da. Köylerde sağlık sorunlarıyla savaşacaktır. 


1...) Üç yıl sonunda başarılı öğrencilerin seçimi sonucu “Sağlık Kolu”na ayrılarak sanat ve tarım dersleri yerine “Koruyucu Halk Sağlığı Eğitimi” görerek iki yıl süren eğitimden sonra “Köy Sağlık Memuru” olarak köyüm olan Muğla-Kavaklıdere'ye (20 yıldır ilçedir) atandım. 
Göreve başlar başlamaz köy gezilerim için okulum köy enstitüsü, bir adet binek atı vermişti. Atın yuları, gemi, atın üstünde binilen kaltak denilen aygıt, buna ek olarak verilen ter keçesiyle at, binmeye, koşturmaya hazırdı artık. Hemen arkasından eve, tarlada kullanacağım tarım araçları ve gereçleri olan kazma, kürek, tırmık, toprak kaymak çapası, bağ makası, bıçağı; ayrıca tahta rendesi, testeresi, odun kesme baltası da büyük bir sandık içinde gönderildi. Tarlada çift sürmek için bir çift koşum takımı verildi. Süt ineği almak için para verilip sütten yağ çıkarmak için de krema makinası gönderildi. Bu kadar ilgiyle köyler ve köylülerim için de onların sağlıklı yaşamlarına yardımcı olmak için gece gündüz, karda kışta koşturdum. On binlerce çocuk ve insanımızın bulaşıcı hastalıklardan korunmaları için düzenli olarak koruyucu aşılarını usanmadan, yorulmadan yaptım. Köyümüzün ve okul çocuklarımızın bulaşıcı hastalıklardan nasıl korunabileceklerinin yol ve yöntemlerinin tanıtımını yaptım.? 


Kızılçullu, Ege Bölgesi'nin tek köy enstitüsüdür. Muğla, Aydın, İzmir, Manisa illerinin öğrencileri bu okulda okumaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca Aydın bölgesinde köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere yeni bir köy enstitüsü açılmasına karar verilir. Bu işle Kızılçullu görevlendirilir. O dönemde Kızılçullu Köy Enstitüsü Müdürü Hamdi Akman'dır. 


8 Adabelen, yıl 6, sayı 20, Ağustos 2011, s. 7. 
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KÖY ENSTİTÜLERİ'NDE SAĞLIK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ 


Hamdi Akman. 


8803 17-1V-1940 (Köy Enstitüleri Kanunu) 

BİRİNCİ MADDE — Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde, Maarif vekilliğince Köy enstitüleri açılır. 
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Ortaklar Köy Enstitüsü'ne Doğru 


Ortaklar Köy Enstitüsü'nün yer seçimiyle ilgili bir ayrıntıyı, ilk kazmayı vuranlardan 1948 mezunu Halil Vural anlatıyor: 


Ortaklar Köy Enstitüsü kuruluncaya kadar Aydın, Muğla ve Denizli illerinin öğrencileri İzmir, Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne gidiyordu. İzmir ve Manisalı öğrencilerle birlikte okuyordu. Kızılçullu o yüzden çok kalabalıktı. Her sınıfın 5-6 şubesi vardı. Okul mevcudu da 1.500 kişi civarında idi. 

1944 yılında Aydın'a da bir köy enstitüsü kurulması kararlaştırıldı. 
Kızılçullu Köy Enstitüsü Müdürü Hamdi Akman, Aydın yöresinde okul yeri bulmakla görevlendirildi. Hamdi Akman yaptığı araştırmalar sonucunda Ortaklar-Söke yolu üzerinde, Ortaklar'a 2 kilometre uzaklıkta bir hazine yerini uygun görüp Milli Eğitim Bakanlığı'na önerdi. 

Ortaklar halkından Öztürk Kardeşler de kendilerine ait araziyi okul yapımı için bağışladılar. Bunu duyan Ortaklar zenginlerinden Hilmi Yıldırım, Öztürk Kardeşler'e: “Siz ne yapıyorsunuz, buraya gelecek kalabalık okul çocukları bizim incir bahçelerine zarar verirler, bağışlama yapmayın!” diyerek baskı yapıyor; ancak buna karşılık Öztürk Kardeşler onu dinlemiyorlar, bağışı yapıyorlar.? 


Neden Ortaklar? 


Hamdi Akman, Eskişehir Maarif müdürlüğünden Kızılçullu Köy Enstitüsü müdürlüğüne atanmıştır. Öğrencilerin sevdiği bir öğretmen ve müdürdür. İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un görevlendirmesiyle, Aydın bölgesinde açılacak köy enstitüsü için araştırma yapar ve sonucu bir rapor hazırlayarak Tonguç'a sunar. Bu rapor Ortaklar Köy Enstitüsü'nün kuruluşunun ilk adımıdır. 


9 Adabelen, yıl 8, sayı 26, Nisan 2013, s. 9. 
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Ortaklar Köy Enstitüsü Araştırma Raporu 


T.C. 

İzmir Kızılçullu KÖY ENSTİTÜSÜ VE EĞİTMEN KURSU 

DİREKTÖRLÜĞÜ Sayı: 1620/165 

İzmir: 23.X1.1943 

İsmail Hakkı Tonguç 

Maarif Vekilliği İlköğretim Umum Müdürü/Ankara 

Sözle verdiğiniz emir üzerine, 

Enstitümüzün Aydın vilayetine nakli için, üç defa Aydın vilayetine gidilmiş muhtelif semtleri gezilmiştir. Bu geziler neticesi aşağıda yazılı yerler tespit edilmiştir. Bu yerlerden iki tanesi Maarif müdürü tarafından tespit edilip size de ayrıca bildirilmiştir. 

1- Maarif Müdürü tarafından tespit edilen ve bitişik haritada. 1 No. 
ile gösterilen Aydın merkezine bağlı doğuda ve altı kilometre mesafede Kocagür denilen mevkide bulunan yer, bir çiftlik olup, bu yerin istimlak suretiyle alınması icabeder. Halen çiftliğin 5-10 tane sahibi bulunmaktadır. Kendileri zengin ve tok adam bulunduklarından bu araziyi böyle bir hizmet için, değil şöyle bağışlamak, fırsattan istifade ederek çok pahalı- ya da verme niyetinde olan adamlardır. Muhitte yaptığım temaslarda o arazinin 150-160 bin liraya kadar alınabileceği anlaşılmaktadır. 

2- Maarif Müdürlüğü tarafından tespit edilip size bildirilen ikinci yer Germencik nahiye merkezi ile Erbeyli İstasyonları arasında Sınırteke Köyü civarında bulunan yerdir. Burası da bir çiftliktir. İki bin dönüme yakın arazisi vardır. Çiftlik Bosnalı çiftliği denilmekle maruftur. Bugünkü sahipleri çiftliği bundan iki sene evvel 1 48 bin liraya satın almışlar. İstimlak edilecek olursa bu paradan daha fazla bir paranın verilmesi icabeder. 

3- Üçüncü yer Ortaklar Köyü'ne 3 kilometre mesafede Tekin, Yeniköy ve Gümüş köyleri arasında 1500 dönümü devlete ait boş, 1500 
dönüm kadarı da köylüye ve muhtelif şahıslara ait olan yerdir. Bu yerin içinden İzmir-Aydın Şosesi, arazinin kenarından da Ortaklar'dan ayrılan Söke tren hattı geçmektedir. Arazinin tam ortasından Naipli Çayı akmaktadır. Kenarında da güzel bir ılıcası vardır, ılıca şimdi pek harap bir haldedir. Arazinin diğer tarafında da Mağnus Harabeleri ayakta durmaktadır. Köylüye ve muhtelif şahıslara ait olan 1500 dönüm kadar arazi cüzi para vermek suretiyle istimlaken alınabilecektir. Ve bu istimlakten de hiçbir kimse mutazarrır olmayacak ve bu işte bir sızıltı da 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çıkmayacaktır. Devlete ait olan 1 500 dönüm arazi her ne kadar bugün muhacirlere verilmek isteniyorsa da vali ile yaptığım temasta, bu yerin derhal Köy Enstitüsüne tahsis edilebileceğini vaat buyurmuştur, iskân işlerinin şimdilik geri bırakılması hususunda ilgilileri çağırarak yanımda emir vermişlerdir. 

Bu arazide Ortaklardan toplanan sular ve Naipli Deresi'nin suyu birleştirilmek sureti ile bir değirmen kurmak ve yapılacak olan Enstitüyü de elektrikleştirmek mümkün olacaktır. Ilıcanın suyu kükürtlüdür. Islahı da mümkündür. 

4- Dördüncü yer Söke'den 15 kilometre uzakta Güllübahçe Köyü ile Atburgazı Köyü arasında Yuvacık mevkiidir. Bu yerde eski bir köyün bulunduğu yıkık duvarlardan anlaşılmaktadır. Bir değirmen döndürecek suyu da şimdi boşuna akmaktadır. Arazi her türlü ziraata çok elverişlidir. 
Yalnız buradaki arazi şahıslara aittir. İstimlak suretile alınması icabeder. 
Ve bu istimlakten de hiçbir kimse arazisiz kalmak gibi bir zarara uğramayacaktır. Çünkü bu araziler büyük çiftlik sahiplerine aittir. 

Yukarıda arzettiğim yerlerden Ortaklar Köyü'ne 3 kilometre mesafede olan yer, Ortaklar gibi mühim tren yolları kavşağına yakın olması, içinden şose yolunun geçmesi, arazinin kolayca ele geçebilmesi ve içinde akarsuların ve ılıcanın bulunması ve arazinin de her çeşit ziraata elverişli bulunması, büyük şehirlerden uzakta tam bir köylüsel içtimai havanın da estiği bir yer olması bakımlarından, diğerlerine nazaran kendimce tercih edilecek bir yer olarak beğendim. Bu hususu sağlamak için bugünlerde bu tarafa gelirseniz veyahut buna imkân bulamaz da daha fazla tafsilat vermek ve bu işi kararlaştırmak üzere beni Ankara'ya çağırırsanız çok yerinde olacaktır. 

Enstitümüz bu yıl içinde derhal Aydın vilayeti içine nakledilecekse, talebemizden bir sınıfın kanunu evvel ayı içinde buraya gitmesi zaruridir. 
Bu iş için de tetkikatta bulundum. Germencik nahiyesi merkezinde bulunan okul binasının müsaitliği ve tespit edilen yerlere yakınlığı bakımlarından derhal götürülecek talebelerimin Germencik'e yerleşmesini uygun buldum. Şimdilik gitmesini tasarladığım talebe adedi 350 kadar olacaktır. Germencik ilkokuluna bugün devam eden 480 talebe vardır. Bunların yerleştirilmesi, derhal enstitümüz tarafından yapılacak 4 dershanelik bir pavyonla mümkün olabilecektir. Bu inşaatın yapılmasında yaptığım sondajlarda mahallin taşıt, tuğla, kum, kireç, tedariki bakımlarından 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dan ea sen ADABELEN EZ) 


Harabeleri ayakta durmaktadır. Köylüye ve muhtelif şahıslara aitolan 1500 dönüm kadar arazi cüz'i para k Suretiyle isumlaken alnabilecekur. Ve bu 


aklen de haçikin kimse mltezarır olmayacak ve bu işte bir sızıltı da çıkmayacaktır Devlete ait olan 
1500 dumüm arazi her ne kadar büyün muhacirlere 
verilmek isteniyorsa da vali ile yaptığım temasta, bu yerin derhal Köy Fastitlisüine tahsıs edilebileceğini 


Yukarıda arzettiğim yerlerden 
Oruklar Köyüne 3 kilometre mesafede olan yer, Ortaklargibi mühimirenyolları kavşağına yakın olması, içinden şose yolunun geçmesi, arazınını kulayca ele geçebilmesi ve içinde akarsuların ve ılıcanın bulunması ve arazının de her çeşitziraat alverişli bulunması. büyük şehirlerden uzakta tam bir köylüsel içtimaihavanın daestiğibir yer olması bakımlarından, diğerlerine nazaran kendimce lercih edilecek bir yer olarak beğendim. Bu hususu sağlamak için bugünlerde bu larafa gelirseniz veyahut buna imkan bulamaz da daha fazln tafsilat vermek ve bu işi kararlaştırmak üzere beni Ankara'ya çağırırsanız. 
çokyerindeolacaktır 


Enstitümüz bu yıl içimde derhal 
Aydın vilayeti içine nukledilecekse, talehimizden bir sinitin kanunu evvel ayı içinde buraya gitmesi #aruridir. Bu iş için de telkikatla bulundum 
Germencik nahiyesi merkezinde bulunan okul binasının müsaitliği ve tesbitedilen yerlere yakınlığı bakımlarından derhal götürülecek telebelerimin Germencik'e yerleşmesini uygun buldum. Şımdılk gitmesini tasarladığım talebe adedi 350 kadar olacaktır. Germencik ilk okuluna bugün devam eden 
480 talebe vardır. Bunların yerieşlirilmesi. derhal 
Enstitümüz tarafindan yapılacak 4 dershanelik bir 


pavyonla mümkün olabilecektir. Bu inşaatın yapılmasındayaplığın sondajlarda mahlintaşıt,tuğla, kum, kireç, tedariki bakımlarından yardımda bulunacaklarını tesbit ettim. Bizim de diğer malzemesinin satın alınmasında para sarfiyatımız. 
olacaktır 


vasi buyurmuştur. iskan öşlerinin şimdilik yeri bırakılması hususunda ilgilileri çağırarak yanımda emiryermişlerdir 


Bu arazide Ortaklardan toplanan suları ve 
Narpli Deresinim suyu birleştirilmek sureti ile bir değirmen kurmak ve yapılacak alan Ensttüyü de elekirikleştirinek mümkün olacaktır. İlıcanın suyu kükürtlüdür. skahı da mümkündür 


Durumu bildirir bu husüstu müsbel ve menli emirlerinizi kıs. hir zamanda hekler. üstün saygılarımı 


* 
Güllühah 


rdüncü yerKöke'den 15 kılometreuzakla 
Kayi ıle Alburgazı Köyü arasında 
. Bu yerde eski bir küyün varlardan anlaşılmaktadır. Bır 


İzmir Kızılçullu KöyEnsütüsü 
Müdürü 


Hamdi AKMAN aki birzarara uğramayacaktırÇlnkü 


buarazıler büy ük Çiftlik sahıplarineantir 


İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü Müdürü Hamdi Akman'ın Ortaklar Köy Enstitüsü'nün kuruluşu öncesinde hazırladığı yer tespiti raporu. 


yardımda bulunacaklarını tespit ettim. Bizim de diğer malzemesinin satın alınmasında para sarfiyatımız olacaktır. 

Durumu bildirir bu hususta müsbet ve menfi emirlerinizi kısa bir zamanda bekler, üstün saygılarımı sunarım. 


İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü Müdürü Hamdi AKMAN "9 


Bu rapor ve raporun değerlendirilmesi sonucunda yeni köy enstitüsünün Ortaklar'da kurulmasına karar verilir ve kurucu müdürlüğüne Hamdi Akman atanır. Okulun kuruluş çalışmaları için ise, Kızılçullu Köy Enstitüsünde meslek dersleri öğretmeni ve aynı zamanda müdür yardımcısı olan Hayri Çakaloz görevlendirilir. 


10 Adabelen, yıl 2, sayı 8, Ağustos 2004, s. 22. 
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Hayri Çakaloz'un yazdığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabı olarak onayladığı Ruhbilim kitabı. 


Hayri Çakaloz, Kızılçullu'da öğrencileriyle iletişimi güçlü bir öğretmendir. Ruhbilim"! adıyla yazdığı bir kitap vardır. İyi bir araştırmacı ve gözlemcidir. Bu nitelikleriyle Ortaklar Köy Enstitüsü'nün kuruluşu için en doğru olandır. 


Bataklık Kuşatmasında Bir Tepe: Adabelen 


Yeni köy enstitüsünün kurulacağı yer Adabelen Tepesi'dir ve bu tepe Naipli köyü sınırları içindedir. İşte bu nedenle “Ortaklarlı”lar; köy enstitüsü, öğretmen okulu ya da öğretmen lisesi mezunu da olsalar, kendilerini Adabelenli olarak ifade ederler. 

Naipli köyünün de oldukça eski bir tarihi vardır. Bu tarihi kendisi de Adabelenli ve Naipli köyünden olan Mehmet Adnan Akbaş (1956 mezunu) anlatıyor: 


Naipli köyündenim. Çocukluğumda, atalarımdan öğrendiğime göre; Naipli Çayı'nın bir yatağı yokmuş. Su, Adabelen'in kuzeyinde toplanır suni bir bataklık meydana getirirmiş. Adabelen'in etrafı sulak bataklıkla 


11 Hayri Çakaloz, Ruhbilim, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1952. (ed.n.) 


ORTAKLAR'IN KURUCU KURUMU: KIZILÇULLU KÖY ENSTİTÜSÜ 41 


çevrili olduğu için köylüler bu küçük dağa Adabelen demişler. Kışın hayvan otlatmak için Adabelen'e girmek imkânsızmış. Yazın sular kuruyunca bu dağa gidilirmiş. Zeytinden başka bir şey olmayan bu dağda hayvan otlatırlarmış. Ekim, kasım aylarında zeytinlerden hasat yapılırmış. 

1923'ten sonraki yıllarda çeşitli yerlerde bataklıkların kurutulduğunu duyan köylüler, Adabelen ile Meşelik Dağı'nın arasında küçük bir hendek açarak suyu akıtmışlar. Adabelen'in etrafı bataklıktan kurtulmuş. 

1930'lu ve 1940'lı yıllarda Ortaklar'dan geçen trenler buhar kazanlıydı. Bu makineler özellikle Çamlık'a çıkarken bacadan etrafa fazlaca küçük kor kömür fırlatırlar ve bu kesimdeki dağlarda sık sık yangınlar meydana gelirdi. Çıplak kalan dağlara kışın yağmur yağınca toprakla karışan sular sel felaketlerine dönüşürdü. Zamanla bu seller köylünün incir bahçelerine zarar verdi, aynı zamanda su kendine yatak açtı. Bu yatak zamanla çok genişledi, Adabelen'in kuzeyindeki bataklık ortadan kalktı. Yerinde kovalık ve sazlık oluştu. Zamanla bu bataklık otları köklenerek yerini mümbit topraklara bıraktı. Bu araziler bugün incir bahçeleridir. 

İste, yukarıda anlattığım gibi vaktiyle ada olan bu yer bugün zeytinliklerle doludur. Bugünkü Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi'nin batısındaki Ilıca Suyu'nun da etkisiyle bataklık bir bölüm halen vardır. Bu bataklığın içi sazlık kovalıktır. 

1200'lü yıllarda, Selçuklu İmparatorluğu zamanında Efes şehri ile Ortaklar'ın 6 km güneyinde şimdiki Söke yolu üzerinde, Tekin Harabeleri'nin olduğu yerde de bir şehir varmış. Bu iki şehri bağlayan yol Naipli köyünün olduğu yerden geçermiş. Şimdi köyün içinde, doğal alarak akmakta olan iki çeşme halen faaliyettedir. Bu yolda o zamanlar çeşitli soygun olayları olurmuş. İki şehir arasında domuz arabaları ile yolculuk yapılır, konaklama yerinde soygunlar yaşanırmış. Efes başşehir olarak köyün bulunduğu yere bir karakol ve yargılama yapmak için bir mahkeme kurmuş. Buraya yargılama yapacak naipler gönderilmiş. Bu naipler köyde oturmuş, yerleşmiş, mesken tutmuşlar. Köy böyle kurulmuş. Osmanlı döneminde etraf köylerde okul yokken Naipli'de kızlar için ayrı, erkekler için ayrı okul varmış. Etraf köylerden okumak için Naipli'ye gelinirmiş. Cumhuriyet kurulduktan sonra kızlar ve erkekler birleşik okumuşlar. Bu okul, köyün camisi ile aynı bahçenin içindedir. 

1945-1946'lı yıllar, Naipli Çayı'nın kışın geçit vermediği yıllardır. 
Köylüler bu yıllarda köydeki evini bozarak Ortaklar'a ev yapmışlar, Ortaklar'da Naipli Mahallesi meydana getirmişlerdir. Bugün trenlerin mo-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Ortaklar Köy Enstitüsü'ne 2 km uzaklıkta bulunan Magnesia antik kenti. 


torluya dönüşmesiyle yangınlar olmuyor. Su taşkını olmuyor. Ayrıca çayın üzerine köprü de yapılmıştır. Naipli Çayı 1900'lü yıllara dönmüştür. 

Tekin Harabeleri'nin olduğu yerde şehir varken, o zamanın insanları çayın hayli yukarısında bent yaparak su toplamışlar. Buraya Taşdelen denmektedir. Suyu Taşdelen'den künklerle alıp dağın eteğini takip ederek Naipli Ovası'na taşımışlar, ovadan suyu karşı dağ eteğine taşımak için ovaya yaklaşık bir kilometre boyunca su kemeri yapmışlardır. Bu kemer halen mevcuttur. Meşelik Dağı'na gelen su, dağın eteğini takip ederek bugünkü ılıcaların olduğu yere getirilmiş, oradan künklerle Gümüş Dağı (Kaplan Dağı) eteğine gelen su, Gümüş Dağı eteğini takip ederek Tekin şehrine akıtılmış, şehrin içme ve kullanma suyu sağlanmıştır.'? 


Ortaklar yer olarak ilkelere uygundur. Ama bir not daha düşmek gerekir ki Ortaklar'ın da tarihsel olarak önemli bir özelliği vardır. Bu özellik adının nereden geldiği tartışmalarına yansır. 


Ortaklar Adı Nereden Geliyor? 


(...1 Ortaklar'ın kuruluşu, Türkiye'nin ilk demiryolu olan Aydın-İzmir demiryolu hattının 1886'da yapımıyla başlamıştır. Tren garıyla birlikte oluşan ulaşım kolaylığı nedeniyle yöredeki köyler için bir ilgi merkezi haline gelmiş, nüfusu giderek kalabalıklaşan yerleşim birimi bu yıllarda 


12 Adabelen, yıl 2, sayı 5, Ağustos 2006, s. 7. 
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“Reşadiye” ismini alarak köy olmuştur. 1930'da “Pınarbaşı” adını almış, 1932'de 5 nolu İncir Tarım Satış Kooperatifi kurulmuştur (TARİŞ). Bu kooperatifin çok ortaklı olması nedeniyle adı, 1933'te “ORTAKLAR” olarak değişmiştir.'? (Ahmet Mahmut Egemen, 1966 mezunu) 


Bu açıklamaya itiraz ediyor Adabelen dergisi yazarı Mehmet Genç; 


Aydın'ın Ortaklar beldesinin adının nereden geldiğini hangi kaynaktan araştırırsanız araştırın, benzeri bilgilere ulaşırsınız... Örneğin söyle: “Ortaklar, Selanik ve Lanza göçmenleri ile çevredeki Türkmen halkın karışıp kaynaşması ile oluşan bir yerleşim birimidir. 1886 yılında, İzmir/ Aydın tren yolunun içinden geçmesiyle aniden büyüdü. İlk bilinen adı, "Reşadiye iken daha sonra "Pınarbaşı" adını aldı. 1932 yılında beldede Tariş'in kurulması dolayısıyla halkın yetiştirdiği malların ortaklaşa satışa sunulduğu yer anlamında 'ORTAKLAR' adını almıştır...” 

Börklüce Mustafa'nın, bugünkü Ortaklar beldesinde uzunca süre derviş kılığında yaşadığı tarih kitaplarında sabittir. Börklüce, buraya geldiğinde (1402-1413 yılları arasında) köylülerin bazılarının refah içinde yaşarken, bir grubun aç ve sefil şartlarda yaşamakta olduğunu tespit eder, vakit kaybetmeden kendi ideolojisine uygun düşen emri verir. Bu emir doğrultusunda, herkes elindeki temel gıda maddelerini getirecek ve gösterilen yere bırakacaktır. Korkudan bu emir hemen yerine getirilir. 
Böylece fukara halkın yeterince yağ, tuz, şeker, un... gibi temel gıda madde gereksinimleri giderilmiş olur, ortaya konulan bu gereksinimler halka eşit şekilde dağıtılır; yani her türlü mal ve temel gıda maddeleri ORTAKLAŞA pay edilmiş ve kullanılmaya başlatılmıştır. (Bkz. Köylü Devrimci'* ve Hilmi Yavuz, “Şeyh Bedrettin Destanı”)... Özetlersek, Ortaklar, on dördüncü yüzyılın başlangıcından bu yana halkın kulağında ve dilinde vardır zaten. “Ortaklar” adı 1932 yılında keşfedilmiş falan değildir. (...J'* 


13 Adabelen, yıl 11, sayı 39, Eylül 2016, s. 70. 
14 Yılmaz Gruda, Köylü Devrimci — Börklüce Mustafa, İstanbul: Berfin Yayınları, 2008. 
15 Adabelen, yıl 6, sayı 17, Ağustos 2010, s. 21. 
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Çocuklar Ağaçlara Çıkamayacak!.. 


Ortaklar 1961 mezunu Hüsnü Ertung ise çocukluğunun Ortaklarını anlatıyor: 


|...) Kendi çocukluk yıllarıma uçuyorum... O zamanki Ortaklar'dayım. 
Çocukluğum bu kasabada geçti. Aydın'a 30 km. Tariş'in Langar örtülü geniş betonu, tren istasyonu, tren rayları, büyük dut ağaçları... Bakkalımız “Hasan Kuru” amca. Mehmet, kardeşi Naci, Ali, Küçük Memet (Osan), Davazlı Nuri-Hayri kardeşler, Karakaş Memet, Arap Erdoğan, Golcü Memet, İmamoğlu Memedali, Sakar Erdoğan, Ali Fuat...Ortaklarlı çocukluk arkadaşlarımdan anımsadıklarım. 

Kasabanın merkezi olan meydanda; asırlık iki çınar, iki kahvehane ve Yıldırım Camii ile doğudan, iki gazozhane, bir kahvehane, batıdan coşkuyla devamlı akan Havuzbaşı... 

Havuzbaşı suyu kireçli, ama içilebilirdi. Yazın buz gibi soğuk, kışın ılıkti. Hiç azalmadan gürül gürül akardı. Büyükçe bir sulaktan kuşlar, sığırlar her tür hayvan su içerdi. Havuzbaşı suyu, doğal mecra içinde bir derecik halinde güneye akıp Ortaklar'ı terk ederdi. Dere devamla Ortaklar Öğretmen Okulu'nu yalayarak geçer, Tekin köyü (Magnesia) yakınlarında Naipli Çayı'na ulaşırdı... çay, Menderes'e... Derecikte küçük balıklar, yengeç ve kurbağalar, yılanlar vardı. Naipli Çayı'nda balık avlardık. 

Cumartesileri Ortaklar pazarıdır. O zamanlar manifatura pazarda çok yer alırdı. Manifatura malları balya halinde nakledilirdi. Hamal Ham. 
di uzun boylu, atletik yapılı, “kocaman”, konuşmadan işini yapan “sağlam” adam. Balyaların iki yüz kilo olduğu söylenirdi. Onların altına girip demir çengelle tutup sırtında kamyona götürür, ölçülü bir omuz hareketiyle tam yerine indirir; istiflerdi. Alacakaranlıkta işini bitirince Havuzbaşı'nda belden yukarısı çıplak olarak sabunlanıp yıkanması yadırganmazdı. 
Hamal Hamdi çalışmayı sevmeyi bana kazandırmış olabilir. 

leylekler gibi ulu dut ağaçlarına yuva yapmamız, “Tarzancılık” oyunlarımız. Eşekarılarıyla savaşlarımız... Arılar sokardı. Soktuğu yerler şişer, çamur sürerdik ve acıyla ağlarken de birbirimize gülüşlerimiz! Kargıdan at, kılıç, sapan, patlangaç, “çelik-çomak” çam kozalakları “futbol topumuz.” Oyun yerimiz mi? Havuzbaşı, Havuzbaşı Deresi, Naipli Çayı, “Krepsi" Deveyudan (Naipli Çayı'nın çıkış göleti). Tariş'in Langarlı beton 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düzlemi, orman... Tren rayları. Biz çocuklarla havlayarak koşan sokak köpekleri, kedileri... Tren raylarında koşmaca. Cambazlıklar... 

Sapanımla serçe avlamıştım. Kuş avcumda... Gözümde bir damla yaş... başı avcumda yana düştü; öldü. Serçeye mezar kazdım, gömdüm. 
“Başka cinayet işlemedim.” 

Doğal yaşamla iç içe geçmiş çocukluklarımız. Çocukluk oyunlarımız... 

Ortaklar Öğretmen Okulu öğrencileri düzgün sıralarla, hep beraber mandolin eşliğinde marş söyleyerek Havuzbaşına “bayram yerine” gelirlerdi. 

“Aşkınla çarpar kalbimiz, / Ey vatan gözyaşların dinsin! / Yetiştik şimdi biz!” 

“Mandeolinli koro” biz çocukları tetikliyordu galiba. Bayram akşamı, sıra oluyoruz. Hep beraber mahalle sokaklarını dolaşıyoruz: 

“Demircii dım dımdım! / Demircii dım dımdım!. ..” 

Sanal mandolinli oyunumuz... Neden Demirci? Şimdi bilemedim. 
"Dımdım” mandolin sesi. Bu oyunumuzu birimiz başlatırdı. Diğerleri geliştirip eklerdi. Buna uyardık büyülü bir koro gibi... Çoğu oyunumuzu doğal yaşam içinde kendimiz üretiyorduk. 

Bugün Ortaklar'da Havuzbaşı kaynağı yok. Naipli Deresi kurudu. 
Krepsi “Deveyudan”" bitti. Çocuklar derede yengeç ve balık... göremez. 
Annelerinin elini tutmuş, “uslu uslu” evlerine gidiyor çocuklar. Kargı at yok. Oyuncak otomobil var. Yengecin kıskacında çırpınan balığı kurtarabilir miyim diye yengece taş atmayacak hiç! Odalarında “naylon oyuncaklarıyla” oynayacaklar... Çocuklar toprağı saksıda görüyorlar. 
Hayvanları kafeste... Gözlerim yaşardı. İçim acıyor. Çocuklar ağaçlara çıkamayacak!..!6 


Adabelen Tepesi'ne İlk Kazma Kızılçullu'dan 


Karnın yardım kazmayınan belinen 
Yüzün yırttım tırnağınan elinen 

Yine beni karşıladı gülünen 

Benim sâdık yârim kara topraktır. 


Köy enstitülerinde usta öğretmen/öğretici olarak çalışmış olan Âşık Veysel, Anadolu insanının toprak sevdasını bu dizelerle anlatır. 


16 Adabelen, yıl 12, sayı 41, Ocak 2017 s. 45. 
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Ortaklar Köy Enstitüsü'nün temelleri atılıyor. Tüm organizasyonu Kızılçullu Köy Enstitüsü yönetimi ve öğrencileri yapıyor. Köylüler davul zurna ekipleriyle ve hediyeleriyle akın akın törene katılırlar. (Kızılçullu Köy Enstitülü Yıllar, Kemal Kocabaş) 


Adabelen Tepesi'ne vurulan ilk kazma, Adabelen sevdasının ilk kıvılcımıdır. Biz ilk kazmayı vuranların inancını, coşkusunu, sevdasını; onların aktarımlarından biliyoruz. O ilk kazmadan çıkan kıvılcımın onlarca yıl sönmeyen harlı bir ateşe dönüşeceğini sanırız onlar da bilmiyordu. 
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İlk yerleşke. 


Halil VuraPın Köy Enstitüleri bültenindeki yazısında belirttiği gibi: 


|...) Hamdi Akman'ın müdür vekilliğinde Ortaklar Köy Enstitüsü'nün 
temeli atıldı. 

Kızılçullu Köy Enstitüsü son sınıf öğrencilerinden ilk yapı ekibi işe başlıyor. İleride demirhane atölyesi olarak kullanılacak olan bina yapılıyor. 
Ekipler peş pesine gelip yapım işi hızla devam ediyor. Sıra bizim şubemize de geldi. 2/B şubesi olarak gittik. Okulun girişindeki ilk lojmanı bir ayda bitirdik. 

1945 yılı ilkbaharında Aydın, Muğla, Denizli illerinden gelen öğrenciler Ortaklar Köy Enstitüsü'ne nakledildi. Yapım işleri devam ediyordu. 
Bunun yanında 2 bin dönüm civarındaki arazimizin bir kısmı kovalıktı. 
Bu dikenli bitkileri okulun paletli, katrepil markalı bir traktör ile ekilir hale getirdik. Arazimizin bir kısmı kaplıca sularının etkisi altındaydı. Kanallar açılarak sular akıtıldı. 

Kızılçullu'dan ekip olarak gelen ağabeylerimizin yaptığı demirhane binasını önce yatakhane olarak kullandık. Daha sonra da yatakhane, derslik ve yemekhane binaları tamamlandı. 

Ortakların Balatçık köyünde bulunan gür bir suyu okula getirmek için, ADABELEN TEPESİ'NİN en yüksek yerine elli tonluk bir su deposu yapıldı. Elektrik şebekesi kuruldu. Ahırı, kümesi yapıldı. Okulun kereste 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Ortaklar Köy Enstitüsü'nün ilk yıllarında tarım çalışmaları. 
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Marangozhane kurulmuş, binalar adım adım yükseliyor. 
(Halil İbrahim Durgut Arşivi) 


ihtiyacı, okulun hızarında biçiliyordu. Bu işte Şefik ustaya yardımcı olarak bir yıl ben de çalıştım. Boş zamanlarımızda ustam bana kıl testere ile oymacılığı öğretti. 

1945'te okula bizimle birlikte gelen, Kızılçullu Köy Enstitüsü müdür yardımcısı ve ruhbilim öğretmeni Hayri Çakaloz müdür olarak atanmıştı. 
Eşi Nuriye Çakaloz tabiat bilimi öğretmeni, Mümin Yağcı ile Hatice Sunucu İsonra Erbil oldu) tarım öğretmenliğine, Mehmet Sinter demircilik atölyesi şefliğine, Ömer Sümer resim öğretmenliğine atandılar. 

Daha sonra meslek dersleri öğretmenliğine atanan Behçet Güvenç, çocuğu olmadığı için bizlere babalık yaptı. Hayatta başarılı olmamız için bir klasör dolusu notlar ve örnekler hazırlattı. Tarih öğretmenimiz Sıtkı Gökal, bizleri tarihimizden örnekler vererek bilinçlendirdi. Hikmet Soydan öğretmenimiz, Nuriye Çakaloz'la birlikte bize annelik yaptılar. 
Öğretmenlerimizin hepsine sonsuz sevgi ve saygı borçluyuz. 


17 Halil Vural, “İlk Kurulan ve İlk Kapatılan Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün Tarihçesi”, 
Köy Enstitüleri Bülteni, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, sayı 34, Eylül-Ekim 2012,s.4. 
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Öğrencilikte Son Öğretmenlikte İlk Görev 


Nail Çağlayan, Kızılçullu Köy Enstitüsü'ndeki beş yıllık eğitimini bitirmiştir. O artık öğretmendir. Kızılçullu'ya geldiğinde kendi köyü dışında bir dünya olduğunu bilmeyen Nail, diğer arkadaşları gibi heyecanla atanmasını beklemektedir. 

Öğrencilikte son, öğretmenlikte ilk görevi; Ortaklar Köy Enstitüsü'nün kuruluşuna katılmaktır: 


L..J İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü'nde 1944 yılı Eylül ayı içerisinde öğretmen olma sınavlarımız bitince bütünlemeye kalan arkadaşlarımız kaldıkları bütünleme derslerini tamamlamak üzere enstitüde kaldılar. Sınavları verip enstitüyü bitiren ve böylece de öğretmen olan bizler okul müdürümüz Hamdi Akman Bey'in duyurusu ve isteği üzerine yeni bir köy enstitüsü olarak kurulmasına karar verilen Aydın Ortaklar'a gidecektik. 
Gitmemizden bir gün önce okul müdürümüz bizleri saat kuleli ana binanın önünde topladı. Bizlere hitaben: 

“Evlatlarım. 

Müdürlüğümüze bağlı olarak Aydın-Ortaklar'da bir köy enstitüsü daha kuracağız. Sizler şimdi öğretmen oldunuz. Önce oraya gidip enstitünün kuruluş çalışmalarına katılacaksınız. Sizlerin burada eğitim-öğretim gördüğünüz ve sonunda öğretmen olduğunuz gibi köylü çocukları buraya gelip eğitim ve öğretim görecekler ve sizler gibi birer öğretmen olacaklar. Bunların içinde sizin yetiştirdiğiniz öğrencileriniz olacağı gibi sizlerin çocukları da olacak. Bu kuruluşa katılmaya var mısınız” diye üç defa sordu, üçünde de top gibi gürleyerek “varız” dedik. Bu cevabımız üzerine müdürümüz çok mutlu olmuştu. Sizlerden ancak böylesi cevap beklenirdi demiş ve gözleri dolu dolu olmuştu. 

Bu toplanmamızın ve müdürümüzün konuşmasının ertesi günü sabah kahvaltısından sonra sırtımıza birer battaniye ve ellerimize öğlenlik torbamızı alarak trenle Aydın, Ortaklar yolunu tuttuk. Ortaklar'a vardık. Trenden indik. Oradan da yürüyüşle Ziraat Marşı'nı söyleyerek Ortaklar'ın alt yönünde bulunan yeni enstitünün kurulacağı yere geldik. Orada iki ay kadar kaldık, yani ekim ayı ile kasım ayı sonuna kadar... 

Buraya geldiğimizin ertesi günü işe başladık. Yeni enstitünün ana binası yayvan bir tepecik üzerine kurulacaktı. İpler çekildi. Temel atı-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Öğrenciler tarafından yapılan ilk binalar ve okul arazisinin bir bölümü. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


lacak ve kazılacak yerler böylece belirlendi. Temeller için başımızda inşaatçı öğretmen Kenan Bey (soyadını hatırlayamadım) olmak üzere coşkuyla ilk kazmayı bizler vurduk. Kazılan toprakları kürek kürek temel yerinden dışarıya atan bizler olduk. Kimimizin elinde kazma kimimizin elinde kürekler şakır şakır işliyordu. Temeller kazıldıktan sonra zenaatı duvarcı olan arkadaşlarımız temellerden itibaren yukarıya doğru taş ve kireçli harçlarla duvarları örmeye başladılar. Zenaatı demirci olan ben ve benim gibi arkadaşlar harç karıyor, duvar yapımında çalışan arkadaşlarımıza, marangoz arkadaşlarımızın orada hemen yapıverdikleri teskerelerle harç ve taş taşıyorduk. Bu arada zenaatı marangoz olan arkadaşlarımız da oraya getirilmiş; keresteleri plan gereği verilen ölçülere göre kesip biçiyor, binanın çatısını yapıyor, kapı ve pencerelerini hazırlıyorlardı. 

İlk ise başladığımız gün bazı arkadaşlarımız, nereden temin edilip buraya getirildiğini şimdi hatırlamadığım, içinde barınıp yatacağımız çadırları kurma işinde çalışmakta idiler. Çadırlar eski idi. Bir yağmur yağdığında kerestelerin çadır içine girecek boyutta olanlarını çadırın tabanına döşüyor, bunların üzerine oturuyor veya yatıyorduk... 
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Kızlar ve erkekler omuz omuza 

İçimizde kız arkadaşlarımız da vardı; onlar aşımızı pişiriyor, yerdeki yemek sofralarımızı hazırlıyor, gülerek ahenk içinde yemeklerimizi yiyor hemen inşaat işine girişiyorduk. Kız arkadaşlarımız aynı zamanda çamaşırlarımızı yıkıyor, söküklerimizi dikiyor, artan zamanlarında da bizim yanımızda işe girişiyor, bizlere yardımcı oluyorlardı. Kız arkadaşlarımız bu çalışmalarıyla eğitim savaşımızın yılmak nedir bilmeyen savaşçıları idiler. 
Savaş bu azim ve kararlılıkla kazanılacakt.... 

Akşam yemeğinden sonra dinlenme saatlerinde ise sanki bütün gün çalışıp yorulanlar bizler değilmişiz gibi arkadaşlarımızın çaldığı akordeon ve mandolin çalgıları eşliğinde milli oyunlar oynuyor, şarkılar, türküler söylüyorduk. 

Pazar günleri ise çalışmıyor, ya inşaat yerlerinde kalıp dinleniyor veya Ortaklar'a gidiyor kahvehanelerde çay içiyorduk. Ortaklar halkı bizlere sevecen davranıyor, yadırgamıyorlardı. Enstitünün kendi yörelerinde yapılmakta olduğundan memnun görünüyorlardı. 

O zamanlar Ortaklar büyücek bir köy gibiydi. Gerek Ortaklar'ın gerekse bizim çalışmakta olduğumuz inşaatın etrafında incir ağacı bahçeleri vardı. Bu zamanda incir hasadı sona ermiş bulunuyordu. 

Yalnızca buralarının hoş olmayan, bizi oldukça rahatsız eden, buraların yakınında bulunan Naipli Deresi'nin bataklıklarında oluşan sivrisineklerden çok çekiyorduk. Bu sivrisinekler çok inatçı idiler. Hortumlarını elbiselerimizden geçirip kanımızı emdikleri yetmiyormuş gibi, geceleri yattığımızda bizleri uyutmuyordu. |...|!? 


Bu Güzel İnsan Ben miyim? 


Arif Depboylu da Ortakların kuruluşuna, öğrenciyken katılan bir Kızılçullu öğrencisi. Eğitimine Kızılçullu'da başlayıp Ortaklar'da bitirenlerden (1966 mezunu Etem Oruç'un aktarımıyla): 


Adım Arif Depboylu. 27 Ekim 1927'de Karacasu ilçesinin Yenice köyünde doğmuşum. İlkokulu Yenice köyünde okudum. Başöğretmenimiz Talat Bey'in, yardımıyla, 1942'de Karacasu ilçesinde —Kızılçullu Köy 


18 Adabelen, yıl 6, sayı 15, Aralık 2009, s. 16. 
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Enstitüsü'ne girmek için— sınava katıldım, kazandım. Nasıl sevinçliyim bir bilseniz kuşlar gibi uçuyorum sanki...'? 

7 Nisan 1942, Kızılçullu'ya kayıt yaptırmaya gideceğiz dayımla. Saat 10'da Kuyucak'tan trene bindik. Git git, bitmiyor yollar. Saat 19.00'da Kızılçullu'ya vardık. Dayım hemen geriye döndü. O gün kayıt yaptıran bizlerden bir grup yaptılar. “Aile başı” denilen öğretmenimiz geldi. Ne kadar sevecen, ne kadar babacandı. Önce boz elbiselerimizi, iç çamaşırlarımızı, gömleğimizi, potinlerimiz verdiler. Sonra hep beraber hamama... Giysilerimizi giydik, aynaya bir baktım. Aman Allah"ım bu güzel insan ben miyiml.. Aaa... Bir de baktım Yenice'den Mehmet Özsoy, Karapınar'dan Muhittin Sönmez! Onlar da burada... 

Okulumuzda eğitim süresi beş yıldı. Üç yılı ortaokul, iki yılı lise. Ders programı, bir hafta ziraat, bir hafta sanat, iki hafta da kültür dersleri şeklindeydi. Kültür derslerinde, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, öğretmenlik bilgisi ve yabancı dil olarak da İngilizce görüyorduk. Bir de okuma dersimiz vardı. O derste bir öğrenci bir yapıtı okur, diğer öğrenciler dinler, sonra da üzerinde eleştiriler yapardık. Yaparak, yaşayarak öğrendiğimiz için öğrendiklerimizi kolay kolay unutmazdık. 

Yıllar nasıl da çabuk geçiyordu. Orta üçüncü sınıftaydık. Yıl, 1944 
sonu (bizim sınıf geçmemiz, Cumhuriyet Bayramı'ndan bayramına olurdu. 1946'dan sonra hazirana döndü). Duyduk ki Ortaklar'a köy enstitüsü kurulacakmış. Etüdü, projesi yapılmış. Nasıl da sevindim. Okul biterse Aydın ve Muğla'nın öğrencileri oraya gidecekler. Yenice'ye daha da yakın olacağım. Muhittin de öyle! 

Okulda önce görev bölümü yapıldı. Sanat öğretmenleri öncülüğünde, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri gruplar halinde gidecekler. Her grupta ortalama elli öğrenci var. Herkesin yapacağı iş belli. Öncü gruplar gidip marangoz ve demir atölyesini kurmuşlar. Sıra bizde. Çadırlarımızı, kumanyalarımızı, kullanacağımız araç gereçleri aldık, Şirinyer'den trene bindik. Şarkılar, türküler eşliğinde Ortaklar'a gidiyoruz. Hepimizin gözleri ışıl ışıl... Saat on bir gibi Ortaklar'a vardık. Okulun kurulacağı yer, 3 km kadar ötedeymiş. 
Eşyalarımızı yükledik. On iki gibi okulun kurulacağı yere geldik, Adabelen'e. Çadır kuracağımız yerleri temizledik. Çadırları kurduk. Yemeklerimizi yedik. Saat 17.00 gibi bir yağmur başladı ki bardaktan boşanırcasına... 
Rüzgar, fırtına yer yerinden oynuyor. Çadır yıkılması diye bir kısmımız orta direğe sarılıyoruz, bir kısmımız da ipleri tutuyoruz. Her yer göle döndü. 


19 Adabelen, yıl 2, sayı 7, Nisan 2004, s. 27. 
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Ortaklar günümüz böyle başladı. Biraz önce de söylediğim gibi herkesin yapacağı iş belliydi. Bizim grup bir yatakhane yapacaktı. Her grubun yapacağı en az bir bina var. Bir giriştik işe, usta öğretmenler başımızda. Temeli, duvarı, sıvası, kapısı, penceresi çatısı derken bir buçuk ayda bitiriverdik. İşini bitiren grup Kızılçullu'ya dönüyor. Oradan da tatile gidiyor. İşini bitirmeyene tatil yok... 

Yıl, 1945... Aydın ve Muğlalı öğrenciler Ortaklar Köy Enstitüsü'ne gidip orada okuyacaklar. Bizlerde bayram havası. Okulun binaları bitmiş. Ertesi gün yola çıkıyoruz trenle. Yaptığımız binalara yerleşiyoruz. 
Yol kenarları makilik. Her öğrenci iki çam ağacı dikiyor. Tüm yetiştirme sorumluluğu ona ait... 

Adabelen Tepesi'ne su deposu da yaptık. Su dağıtımı için boru yatağı kazacağız. Metre metre paylaştırıldı. Bize Gümüşköy'e giden yolun olduğu yer düştü. Ha babam kazıyoruz... Yolun geçtiği yer sanki betonlaşmış. 
Benim önümde bir mermer belirdi. Biraz daha kazdık. Bir mezar, lahit. 
Kenarlarını biraz dikkatli kazdık. Ağzında kapağı var. Kapağı açmak için zorladık. Kenarından biraz açtık. İçinden sapsarı ışık gibi bir şey göründü. Kapak yine yerine düştü. Müdürümüze haber verdik. Onlar da telefonla Ortaklar karakoluna bildirmişler. Jandarmalar geldi. Jandarma da Aydın Müze Müdürlüğü'ne bildirmiş. Oradan bir komisyon geldi. Mezar açıldı, içinde bir kadın iskeleti. Göğsünün üstünde sapsarı bir asma yaprağı. Sağda ve solda iki üzüm salkımı. Başı üzerinde bir taç. Tümü de altından. Bunlar alındı. Müze görevlileri eşliğinde tartıldı. Bir tutanakla müze görevlilerine teslim edilip Aydın'a gönderildi. Şimdiki kültür yağmacılığını görüyorum da o günkü öğretmenlerimizin ne kadar yurtsever olduklarını daha iyi anlıyorum. 

Yıl 1946. Okul, ilk mezunlarını verdi. Bizler artık son sınıftayız. O yıl bir grup öğrenci Yenice köyüne gönderildik. İki ay içinde üç tane öğretmen lojmanı yaptık. Malzemeyi köylü karşıladı. Son sınıf öğrencileri, çalışacağı okulun temel gereksinimlerini önceden tamamlıyordu. Bir de 1946 yılından itibaren ziraat ve sanat dersleri azaltıldı. Ankara'dan çek iyi eğitilmiş, bilgili öğretmenler geldi. Kültür dersleri daha da çoğaltıldı. Çok çalışıyorduk ama severek yaptığımız için yorulmuyorduk. Hele sabahleyin onlarca mandolin eşliğinde hep beraber milli oyunlar oynamak! |...| 

Yıl 1947. Oy, anam oyl Okul bitiyor. Kültür dersleriyle ilgili sorular Ankara'dan geldi. Haziranda bitirme sınavına girdik. Cevapları yine bakanlık değerlendirdi. Diğer derslerin sınavı okulda oldu. Okul bitti. Öğretmenim artık! Bizden önceki mezunlara verilen at, araba, arı kovanı, dikiş 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makinası, körük, örs gibi şeyler bize verilmedi. Onun yerine yüz beş lira ücret verildi. 

Kasım 1947'de kendi köyüm Yenice'de göreve başladım. Gündüzleri okulda, geceleri halk evi kitaplığında çalıştım. Bazı günler öğrencilerime ikişer saat de gece dersleri verdim. Gönlümden geçtiği gibi daha güzel yetişsin diye...? 


“Adabelen Ruhu”nun Doğuşu 


Adabelen'e ilk kazmanın vurulduğu yıl 1945, öğretime başlanan yıl 1946. Bir yıl içinde bataklığın ortasında; barınılacak ve eğitim-öğretim yapılacak modern bir köy yaratılır. Bu süreç; yağmura, çamura, bataklığa, sivrisineklere kısaca doğanın tüm zorluklarına karşı verilen bir savaş sürecidir. Kızla erkeğin, aydınlanmaya olan inançla omuz omuza verdiği bir savaş. Ve yıllarca sürecek Adabelenli olmak bilinci bu savaşla Adabelen toprağına ekilmiş, kuşaktan kuşağa aktarılan Adabelen bayrağı Adabelen Tepesi'ne bu savaşla dikilmiş, “Adabelen ruhu” bu savaşla yaratılmıştır. 

Bu ruhun, öğretmen okulu yıllarında bile hem inanç hem esin hem de gurur kaynağı olmasını yıllar sonrasının, 1960'lı yılların bir öğrencisi Ahmet Nuri Doğan, yaşadığı anıyla aktarıyor: 


Bu Çok Özel Bir Ağaçtır 

|...) Tarım dersleri okulun tarım bahçelerinde ve genellikle uygulamalı 
yapılırdı. O günün programına ve gereksinimine göre; ya ağaçları sulamaya giderler ya bal peteklerinden bal süzmeye ya meyve toplamaya ya da toprak çapalamaya. 

O gün de sınıfta toplandılar. Yoklama alındı ve öğretmenleriyle bir. 
likte bahçelere doğru yola çaktılar. Öğretmen her zamanki yoldan farklı bir yoldan yürüttü onları sınıfça. Resim atölyesinin bitimindeki boşlukta durdular öğretmenlerinin isteği üzerine. 40-50 metrelik boş bir alan ve ortasında bir ağaç. Oldukça büyük ve gür. “Bakın çocuklar” diye başladı öğretmen. “Bu ağacı sizden çok önceleri, bir kız öğrenci yani bir 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ablanız dikmiş. Bu çok özel bir ağaçtır.” Anlayamadılar ağacın neden özel olduğunu gözleriyle ağacı yeniden inceleyerek. Az ötedeki ağaçlanr, daha ötekileri de öğrencilerin diktiğini biliyorlardı. Sordu sabırsız biri açıklamayı beklemeden. “Neden özel hocam?” Duygulu bir sesle anlattı öğretmen: “Çünkü köy enstitüsü döneminde bunu diken öğrenci diktikten bir süre sonra veremden ölmüş. Onun üzerine arkadaşları bu ağacı nöbetle sulamış, dibini çapalamış, bu yıllarca sürmüş. Bakın bu ağaç bu çevredeki en gür ağaçtır. Onda arkadaşlığın, kardeşliğin vefa borcu, emeği var...” Ve bu açıklamadan sonra “haydin elma bahçesine” dedi yürüdü. Çoğu burnunu çekerek, bazıları da gömleğinin yeniyle gözünü silerek onu izledi...2" 


1946 yılında eğitim öğretime başlayan Ortaklar Köy Enstitüsü, 
köy enstitülerinin kapatılıp öğretmen okullarına dönüştürülmesine dek bu isimle çalışmalarını sürdürür. Köy enstitülerini öğretmen okullarına dönüştürmek, köy enstitüleri felsefesini ortadan kaldırma amaçlıdır. Ama anılar, gelenekselleşmiş alışkanlıklar hatta işleyişe ilişkin yöntemler öyle işlemiştir ki okulun ruhuna, öğretmen okulu döneminde de yıllarca varlığını sürdürmüştür. 

1953-1954 öğretim dönemi, köy enstitlerinin son dönemidir. 
O nedenle bazı öğrenciler köy enstitüsü döneminde okula girmiş, öğretmen okulu öğrencisi olarak mezun olmuştur. Bu öğrenciler geçiş dönemi öğrencileridir. 

Geçiş dönemi öğrencilerinden 1960 mezunu Eyüp Yılmaz anlatıyor: 


Ortaklar Köy Enstitüsü /İlköğretmen Okulu, Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar bucağı (nahiye) merkezine 3 km uzaklıkta, Ortaklar-Söke karayolu (tas yol) ve tren yolunun sağında geniş bir alanda kurulmuştur. İki bin dönümlük arazisi, hem ovaya hem de Adabelen Tepesi'ne yayılmıştır... Okul resmi olmayan adını da bu tepeden almıştır. Okul arazisi içinden Naipli köyü toprak yolu ve Naipli Deresi geçer. Kışın taşan bu dere ile yağan yağmurların oluşturduğu seller araziyi kaplar ve bataklık halini 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alır. Bizim zamanımızda yazları sürülüp işlenemeyen bölümler kovalık olarak kalır, okulun koyunları burada otlardı. 

Biz girdiğimizde okulun adı Ortaklar Köy Enstitüsü idi (1953-1954). 
Köy enstitüleri beş yıllık köy ilkokullarını bitiren kız ve erkek öğrencileri sınavla alırdı. Ancak bizden önce kız öğrenciler başka iki enstitüde toplandığı için bizim okulda yatılı kız öğrenci yoktu. Sadece birkaç gündüzlü vardı. 

(..J Ortaklar Köy Enstitüsü, Aydın, İzmir, Manisa, Muğla illerinden öğrenci alırdı. Çünkü İzmir'deki Kızılçullu Köy Enstitüsü kapatılıp binaları NATO'ya verilmişti (1952).22 


Yaratılanlar, İşbirliğinin Ürünüydü 


Köy enstitüleri 1937 yılında kurulmaya başlanmış, hızlanarak çoğalmış ve Türkiye'de eğitimin merkezine oturmuştur. 1946 yıllarına gelindiğinde politik tartışmalar köy enstitülerini yıpratmaya 
başlamıştır. Ortaklar Köy Enstitüsü'nün öğretime başladığı 1945 
yılı bu tartışmaların hemen öncesindedir ancak köy enstitülerinin ilkeleri burada da tüm coşkusuyla yaşamaktadır. 

Köy enstitülerinin sonlandırıldığı 1934 yılına dek tartışmalar devam etti. 1994 yılında 6234 sayılı yasayla köy enstitüleri ilköğretmen okulları adını aldı. 96100'ü köy okullarından alınan öğrencilerin oranı “079'e düşürüldü. Ziraat ve teknik çalışmalar, tarım 
ve iş bilgisi dersleri olarak uygulamalı derslere indirgendi. 9050 
olan ziraat ve teknik derslerin oranı iyice azaltıldı, yine 9050 olan kültür derslerinin oranı artırıldı. Çalışma anlayışı, çalışma ilkeleri, ekonomik işleyiş, öğretmen kadrosu, demokratik yapı vb tüm anlayış ve ilkeler değişmeye başladı. Ancak yine de tüm değişimlere karşın gelenekselleşmiş anlayışlar uzun süre devam etti. 

Geç kurulan köy enstitüsü olması belki de Ortaklar için bir şanstı. 195”lere gelindiğinde, yerleşen ilkeler onlar için çok taze idi. Dikilen fidanlar henüz ağaç bile olmamış, bataklık araziler neredeyse tam kurumamıştı. Eksik binalar son hızla yapılmaya devam ediyor, okula yeni tarım arazileri açma çalışmaları heyecanla sürdürülüyordu. 


22 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 22. 


58 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Bu üretim etkinliğinin yarattığı heyecan, dayanışma ve kardeşlik duygusu her türlü baskı ve saldırıya karşın devlete olan güven duygusunu yok edemiyordu. Onlar o denli içten o denli saftı ki, devleti yönetenlerin, birçok değişim gibi, köy enstitülerinin kendi yağıyla kavrulma anlayışını değiştirmek istemelerini anlamaları olanaklı değildi. Çünkü bu okulun kuruluş felsefesinde; bırakın insana, doğaya, bağa bahçeye, börtü böceğe, eşyaya karşı bile hainlik yoktur. Okula ait binalar, alet edevat öğrenciler tarafından kutsallık derecesinde korunmaktadır. Bu okullarda israfa da yer yoktur. Bu tutum en köklü geleneklerinden biridir onların. 

İlköğretmen okulu döneminin ilk öğrencilerinden olan Hüsnü Ertung önce yaşadığı coşkuyu ve ardından düş kırıklığını anlatmış: 


L...J İlkokula yeni başladığım yıllardayım. Annem, okuma yazması yok, ev kadını. Babam köfteci. Evimiz kira. Aydın'ın Ortaklar kasabasın- da yaşıyoruz. 

“Ben ne olacağım? İşim ne olacak?” Şimsek hızıyla aklımdan geçiyor? Ufkum bulanık, bir şey göremiyorum. 

Yatılı öğretmen okulu imtihanına sokuldum. Altı yıl yatılı okuyacaktım. Öğretmen olacaktım. İmtihanı kazanınca Adabelen Tepesi'ne çıktım. 
Nara attım! 

Annemin hazırladığı yedek iç çamaşır ve gömlek, küçük bir yükle, tek başıma, iki buçuk kilometrelik yolu yürüdüm. Öğretmen okulundaydım. 
“Teslim” oldum. 

İlk gördüklerim, demir tekerli traktör, “Ziya Hoca Piyanosul”, öğretmenleri Ortaklar'a getirip götüren, yolda bozulmuş olarak aklımda kalan “şavrolat” araba. Kocaman tunç kampana. Büyük yemek kazanları, kalaylı bakır çay ve su bardakları. |...J 

Yatakhane binaları, ranzalar, derslikler, oturduğumuz sıra ve öğrenci masaları, tuvaletler. 

İkili (alt-üst) ranzalarda, battaniyeler altında büzülerek uyku. Saat 07 
sabah mütalaası. 08 kahvaltı. Sonra saat 09, dersliklerde sıralardayız, dersler. |...| 

Altı yüz küsur yatılı erkek'tikl.. Öğretmenlik kutsal! Öğretmenlerimiz kutsal! Ben de kutsaldım. Asker miydik? Hem de alkı yıllık? |.. | 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Ortaklar okul müzesinden bir görünüm. 


1947 yılında okul müdürü ve öğretmenleri Ortaklar'a götürüp getiren Ortaklar Köy 
Enstitüsü'ne ait chevrolet kamyonetle bir yolculuk ânı. (Adabelenliler Derneği Arşivi) 


60 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


İbrahim İzmirliydi. Bir aksam eğlencesinde kol bacak ve vücut hareketleriyle kendinden geçercesine el çırparak “rak! rak!” diyordu. 
"Rakınrol” dansıymış. Halka olup merakla izlemiştik. Rakrak dansa içim kaynamış, İbrahim'e imrenmiştim. Ortaya çıkıp döktüremedim! Köylü ve kasabalıydım. İbrahim'e, şehre özeniyordum. |... 

Aydın Stadyumu'nda 19 Mayıs “Bayram” gösterilerimiz usta işi ve “muhteşem” olurken; Aydın'da topluca yürür, güzel kızlara odaklı toplu bakışlarımızla. |...| 

1958-59 öğretim yılı başıydı. Yeni masa ve sandalyeler geldi. Sıra ve masalarımız, kırılarak kamyonlarla götürüldü. Masamın mürekkep lekelerini zımparalamış, verniklemiştim. Sıra ve masalarımızı beş yıldır kullanıyorduk. Hepsi sapasağlamdı. İsraftı bu. Binalar, sıra ve masalar tüm ihtiyaçlar emekle bizzat öğrenci öğretmen elbirliği eserleriydi. |...|29 


Adabelenli Babanın Adabelenli Çocukları 


Köy enstitüsü öğretmen çocukları için de gurur kaynağıdır. 
Köy enstitülünün ülkeyi değiştirme ideali kendisiyle de sınırlı kalmıyordu çoğunlukla. Onların çocuklarına bir miras gibiydi bu ideal. 

Köy enstitülü babanın çocuğu ve kendisi de ilköğretmen okulu 
1970 mezunu olan Vicdan Uyar, babası Avni Uyar'ı ve Adabelen 
ruhunu anlatıyor duyarlılıkla. Yazının sonunda bir rapor bile sunuyor... 


Bir Köy Enstitülü 

|...) Köylerdeki başarılı çocukları alıp Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne götürüp kayıt yaptırıyorlarmış. Babamı seçmişler... 

O yıllarda köy enstitülerinin programları uygulamalı, pratik, teorik olarak veriliyormuş. Ortaklar'daki Sinter Bey babamların usta öğreticisi imiş. Kızılçullu'dan ayrılınca bize gelmiş Jiş ve atölye sorumlusu). Yaparak yaşayarak yapılan çalışmalara bugün halen Ortaklar Öğretmen Okulu'nda eski binalardan ayakta olan müzik ve resim salonu örnektir. 
Bir ara benim Vildan'ın, Mustafa'nın dershaneleri olmuştur bu binalar... 
Buraların temelini atan, yapan kişiler içinde babam da var. Beni Ortak- 


23 Adabelen, yıl 12, sayı 42, Nisan 2017, s. 63. 
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Kızılçullu'dan gelen öğrenciler tarafından yapılan demir atölyesi, marangoz atölyesi ve atölye şefleri için yapılan konutlar. (Mustafa Özcan Arşivi) 


lar Öğretmen Okulu'na götürdüğünde bu binaları gösterdi: “Bu binaları biz yaptık kızım. Burada imece usulü ile çalıştık. Kız erkek demeden birlikte hem her işimizi kendimiz yaptık hem de Ortaklar Köy Enstitüsü'nü kurduk” dedi. 

Burası bitip okul haline gelince Kızılçullu'da Manisalı ve İzmirli öğrenciler kalmış. Aydınlı ve Muğlalılar Ortaklar Köy Enstitüsü'ne gelmiş 
1944 yılında. Babam ve Ali Amca 1946 yılında Kızılçullu'dan mezun 
olmuşlar. O yıllarda mezun olanların atamasını kendi köylerine yapıyorlarmış... 

Köy enstitüleri yalnız öğretmen yetiştirmiyordu. Öğrencilerin okula girişlerinde 2. yıl isteyenler sıhhiye bölümüne ayrılabiliyordu. Ayrılanlar sağlık memuru olarak yetiştiriliyordu. Bizim Osman Kaya Amcamız babamın Kızılçullu'dan arkadaşıdır. Osman Amca Kızılçullu'dan sağlık memuru olarak mezun olmuştur. Babam Bağarası'nda görevliyken Osman Amca da buradaydı. Kızı Ergül benim ilkokul arkadaşımdır. |...J Okulların kapalı olduğu bir gün onlara uğramıştım. Osman Amca beni görünce yanına çağırdı. Ergül'e de bana da "Yanıma oturun bakayım" dedi. Size bir marş öğreteceğim 

“Sürer eker biçeriz güvenip ötesine, Milletin her kazancı milletin kesesine” diye başlıyordu marş. Bu marş köy enstitüleri marşıydı. Zevkle ve neşeyle öğrendik. Osman Amca çok mutlu oldu. Bana: 

- Akşama marşı babana söyleyeceksin. Unutmal dedi. 
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Okul girişi. (Burhan Yorgan Arşivi) 


Eve gidince hemen babama söyledim. Beni dinledi. Gözlerinin içi gülüyordu... 

- Kızım bu marşı söyleyenlere komünist diyorlar, dedi. 

- “O ne demek" dediğimi hatırlıyorum. 

- Boş ver, bu marşı söyleyenler bu ülkeyi, milletimizi, Atamızı çok seviyor dedi. 

Pek bir şey anlamamıştım. Ben ülkemi, milletimi, Atamı çok seviyorum. 
Ergül de çok seviyor. Osman Amca da diye düşündüm. 17 Nisanlar geldiğinde babam yerinde duramazdı. Mutlaka İzmir'de yapılan toplantılara katılırdı. O gün geldiğinde çok heyecanlı olur, içi içine sığmazdı. 
Onlardaki bu ruh halini ben 4 yıl önce Gümüldür'de yaşadım. Gözlerim yaşardı. 

Sevgi ve özlemle sizin ekolden değerli müdürümüz senin de yakından tanıdığın, çok takdir ettiğin Süleyman Adıyaman öğretmenimizi yâd ettik. 
Çocukları ve kardeşi düzenlemiş bu anma gününü. Biz de davetliydik. Süleyman öğretmenimizin öğrencileri, arkadaşları ve dostları geldiler. Burcu burcu köy enstitüleri koktu. Saçları aklaşmış, yüzleri kırışmış bu güzel insanlar pırıl pırıl gözlerle dimdik ayakta ellerinde mandolin, dillerinde marşımız. “Sürer eker biçeriz güvenip ötesine milletin her kazancı milletin kesesine” |...J2* 


24 Adabelen, yıl 9, sayı 30, Nisan 2014, s. 10. 


ORTAKLAR'IN KURUCU KURUMU: KIZILÇULLU KÖY ENSTİTÜSÜ 63 


SÜRER EKER BİÇERİZ 


Ziraat Marşı (Köy Enstitüleri Marşı) 
Sürer, eker biçeriz güvenip ötesine, / Milletin kazancı, milletin kesesine Toplandık baş çiftçinin Atatürk'ün sesine/ Toprakla savaş için ziraat cephesine 


Biz ulusal varlığın temeliyiz köküyüz / Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz. 


İnsanı insan eden ilkin bu soy, bu toprak / En yeni aletlerle, en içten çalışarak 


Türk için yine yakın, dünyaya örnek olmak / Kafa dinç, el nasırlı, gönül rahat, alın ak Biz ulusal varlığın temeliyiz köylüyüz / Biz yurdun öz sahibi, efendisi köylüyüz Kuracağız öz yurtta dirliği, düzenliği / Yıkıyor engelleri, ulusal egemenliği 

Görsün köyler bolluğu, rahatlığı, senliği / Bizimdir o yenilmek bilmeyen, Türk benliğ 


Biz ulusal varlığın temeliyiz, köküyüz / Biz yurdun öz sahibi efendisi köylüyüz. 


Söz: Behçet Kemal Çağlar, Beste: A. Adnan Saygun 


Köy enstitüleri marşı, köy enstitülerinin hedeflerini, amacını ilkelerini anlatır gibidir. Güne o marşla ve milli oyunlarla başlanır. O coşkuyla gün tamamlanır. Ama birileri hoşlanmamıştır o marştan. Köy enstitülerini kapatmak için gerekçelerinden biri yaparlar. 

Güne sporla ve marşla başlamak, köy enstitülerinden kalan bir gelenek olarak, öğretmen okulu yıllarında da devam etmiştir. 
Marşlar, türküler değişse de yarattığı coşku, değişmeden kalmıştır. 

1973 mezunu Kemal Kocabaş da köy enstitülü bir babanın 
oğlu. Köy enstitüsü geleneklerini babasının kucağında öğrenenlerden... Ama Ortaklar'da öğrenci olmak bir başkadır. Kocabaş, Ortaklar İlköğretmen Okulu sınavlarını kazanıp kaydını yaptır- 


mak üzere babasıyla öğretmen okuluna gelişini anlatıyor “Kalbim Adabelende Kaldı” yazısında. 


Arabayla okula vardığımda saat 9.1 5 idi. Yıkılmak üzere olan iş atölyesinin yanından geçerken 1 6 Eylül 1966 tarihini anımsadım birden. 1 | yaşında babam ve elimdeki kocaman bir bavul ile okula geldiğim ilk günü. Babam iş atölyesini işaret ederek: “Oğlum bu binayı biz yaptık” 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Kızılçullu 
Köy Enstitülü Yıllar 


Yeni Kuşak Köy Enstitüsü Yayınları'nda Ortaklar. 


demişti. Sonra birlikte iş atölyesine girmiştik. Ak saçlı tonton bir amca babama "Merhaba Şükrü, hoş geldin” demişti. Babam da ona “Hocam size oğlumu getirdim" diye yanıt vermişti. Ben o tarihlerde köyden, anam- dan, ailemden ayrılmanın üzüntüsüyle bu diyaloğun ne anlama geldiğini anlamamıştım. Sonra okul başladığında o ak saçlı tonton amca bizim sınıfın “İş Bilgisi” öğretmeni olmuştu. Mehmet Sinter Öğretmen, Kızılçullu 
Köy Enstitüsü'nde babamın ve arkadaşlarının demircilik öğretmeni, 1966 
yılında da benim iş bilgisi öğretmenim olmuştu... 


Kemal Kocabaş Ortaklar İlköğretmen Okulu'ndan Yüksek Öğretmen Okulu'na seçilip Fizik bölümünde okuyan ve devamında Fizik profesörü olan bir Adabelenli. Ama bizce asıl önemli kimliği, Adabelen sevdasını, köy enstitüsü idealini geleceğe taşıma savaşımı. Bu ideali yaşatmak için bir grup arkadaşıyla Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'ni kurdu ve dernek adına İmece dergisini çıkarıyorlar. Adabelen ruhunu açtığı kulvarda yaşatma- ya çalışıyor. 

Bu çalışmayı yaparken, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği'nin Kızılçullu ve Ortaklar ile ilgili yayımladığı Kızılçullu Köy Enstitülü Yıllar, Adabelen Işığı, Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, Eğitime Adanmış Bir Yaşam Mehmet Kahvecioğlu adlı kitaplar bizim de esin kaynaklarımızdan oldu.? 


25 Adabelen, yıl 7, sayı 22, Nisan 2012, s. 6. 
26 Bkz. Kaynakça. 


İkinci Bölüm 


Ekonomik İşleyiş: “Kendi Yağıyla 
Kavrulmak” 


Köy sorunu ve köylerin kalkınması Cumhuriyet'in en temel 
sorunudur. Mustafa Kemal Atatürk köy sorununu, daha 1922 
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde aşağıdaki biçimde dile getirmiştir. 


Bu yurdun gerçek sahibi; toplumumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan köylüdür. İşte bu köylüdür ki, bugüne kadar bilgi ışığından yoksun bırakılmıştır. Bundan ötürü, bir yandan bilgisizliği gidermeye çalışırken, öte yandan yurt çocuklarını toplumsal ve ekonomik alanlarda etkin ve üretken kılmak için gerekli olan bilgileri uygulatarak öğretme yaklaşımı ulusal eğitimimizin temelini oluşturmalıdır...' 


Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerini, hedeflerini en iyi kavrayanlardan olan İsmail Hakkı Tonguç ise 1939 yılında şunları söylüyor: 


1 Altunya, Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bir Bakış, s. 30. 
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Köy meselesi bazılarının zannettikleri gibi mihaniki surette (basitçe, sadece| köy kalkınması değil, mânâlı ve şuurlu bir şekilde köyün içten canlandırılmasıdır. Köylü insanı öylesine canlandırmalı ve şuurlandırmalı ki, onu hiçbir kuvvet; yalnız kendi hesabına insafsızca istismar edemesin...? 


Köylerin canlandırılması, salt bir okuryazarlık sorunu değil, Cumhuriyet'in kalıcılığının bir zorunluluğudur. O nedenle ekonomi zor durumda da olsa, bu zorunluluğu gerçekleştirmekten ödün verilemez... Ne pahasına olursa olsun köy öğretmen okulları açılmalıdır. 

Bazılarınca, bu ekonomik koşullarda böyle bir karar almak hayaldir, başarılamaz ama karar alınır. Kurulacaktır! Bu okullar parasız yatılı olacaktır ve kendi yağıyla kavrulacaktır. 

Öyle de oldu... 

Öyle oldu ki; köy enstitüleri öğretmen okullarına dönüştürüldükten sonra da yıllarca bu okullar büyük ölçüde kendi yağıyla kavruldu. Öğretmen okulu yıllarında da bu okulun öğrencileri bir yandan üretim etkinliklerini sürdürdü, diğer yandan kültürel ve mesleki eğitimlerini tamamlayarak ülkenin öğretmen gereksinimini karşıladılar. 


Kurumlar Üretici Olmalı 


Köye eleman yetiştirmek üzere açılacak kurumlar üretici birer kurum olmalı, bu kurumlar, yaşayabilmeleri için bütün vasıtaları kendisi istihsal etmeli; ilk zamanlarda kuruluş dolayısıyla devletten yardım görmelidir. 


Tonguç'un Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'a sunduğu raporda köy enstitülerinde uygulanacak ekonomik sistem yukarıdaki gibi özetlenmektedir. Bu sistem doğrultusunda köy enstitülerine 20.000'er lira para verilerek döner sermaye sistemi oluşturulur. Bu para sistemin sermayesidir. Bu sermayeyle kurulan tarım ve işlik- 


2 Engin Tonguç, Bir Eğitim Devrimcisi, İsmail Hakkı Tonguç, 6. Basım, İzmir: Yeni 
Kuşak Köy Enstitütülüler Derneği Yayınları, Kasım 2015, s. 294. 
3 Altunya, Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bir Bakış, s. 39. 
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lerde üretilenler, bir yandan gelir getirirken diğer yandan okulun gereksinimleri için kullanılır. 

Üretimin temel aracı öğrenci ve öğretmen emeğidir. Çalışan işçi ve memur (dönemlere göre değişse de) yok denecek kadar azdır. 

Ekonomik işleyiş döner sermaye yöntemiyle işlemektedir. Planlamalar, uygulamalar, gelir gider hesaplamaları oluşturulan kurulca yapılmaktadır. Oluşturulan kurula müdür başkanlık etmektedir. 

Ürünler okula (maliyetine) ve okul dışına (kâr edilerek) satılır. 
Döner sermaye gelirleriyle okulun onarım, inşa işleri yapıldığı gibi; eğitim öğretim araçları, barınma, beslenme, temizlik, gezi, sosyal etkinlik giderleri karşılanmaktadır. Hesaplar ayrıntılı olarak ve titizlikle tutulur. Denetime açık ve şeffaftır. 

Zaten ne kurulda görev alanların ne öğretmenlerin ne de öğrencilerin bireysel çıkar gözetmelerine izin verilmez. 


Bu Okulda Ne Yapılırdı? 


Gelirlerin nasıl elde edildiği ve nerelerde kullanıldığını 1960 
mezunu Eyüp Yılmaz anlatıyor: 


|...) Ne yapılmazdı ki, diyelim ve başlayalım: Bir kere okulumuzun 
binaları İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsü öğrencilerince yapılmıştı. Başlangıçta hiç bina olmadığı için çadırlarda yatmışlar. O zaman sivrisinekler arı kadar büyük ve çokmuş. Başka bir şey demeye gerek yok. Ama binaları bitirmişler. Bizler hazıra konduk. Burada bir noktaya dokunmakta yarar var. Köy enstitülerinin tamamına yakını öğrencilerce kurulmuş. Binaları onlar yapmış. (...) Okulun suyu Balatçık köyünden gelirdi. Bu su, binaların yapımı sırasında öğrencilerce getirilip Adabelen Tepesi'ndeki depo aracılığıyla dağıtıma verilmiş... 

Ekmek gereksinimi okulun kendi fırınından karşılanırdı. 

Okulun bir berberi vardı. Her öğrenci ayda bir kez bu berberde parasız tıraş olurdu. Daha fazlası paralıydı. Okulun ayakkabı tamircisi de vardı. Bu da tamiri parasız yapardı. i 

Her sınıfın çamaşırları haftada bir kez görevli tarafından sanayi tipi çamaşır makinesinde yıkanırdı.* 


4 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 22. 
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Ortaklar Köy Enstitüsü atölye defterleri. (Okul Müzesi Arşivi) 


Öğretmen okulu döneminde okuldan bir görünüş. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 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Okul hamamı ve girişi. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Hamama Sıcak Su TCCD Lokomotifinden 


(..) Bizim okuduğumuz dönemde okul hamamı üç kez değişti. İlkin bildiğimiz Türk Hamamı idi. Sonra yakınımızdaki ılıcaları kullanır olduk. 
Ama Fethiye Depremi olduğunda ılıcaların suyu kayboldu. Bunun üzerine okula lokomotif alındı. Lokomotif, hareket etmeyen bir lokomotifti. 
Sıcak su ve buhar üretiyordu. Türk Hamamı'na göre daha ekonomikti. 
Her sınıf haftada bir kez, gereksinim duyanlar her sabah yıkanırlardı. 
Sabun okuldan verilirdi. |...) 

"Yemekler çok güzeldi.” |...) Aşçımız Boluluydu. O zaman şimdiki gibi tavukçuluk yoktu. Yönetim, özellikle Müdürümüz Salih Otoran Söke Pazarı'ndan tavuk toplatır, balık getirtir, 400 kişilik yemek yaptırırdı. 
Yemek listesi, beslenme kurallarına uygun, kalori hesaplı düzenlenirdi. 
Yani hiçbir iş oluruna bırakılamazdı, Egelilerin deyişiyle “Koca Bey işi” olmazdı. 

Ders kitaplarımızın büyük bir bölümü kahverengi cilt beziyle ciltlenmişti. Arkalarında okulumuzun adı yazardı. Bu ders kitapları demirbaştı. 
Bizden sonra gelen öğrenciler de bunları kullanırdı.” 


5 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 22. 
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Yaz çalışmasında harman makinesi, 1964. (İsa Aykanat Arşivi) 


Okulun kurulma aşamasında başlayan derslik, lojman, işlik yapma, tarım arazisi açma işlemleri ile bunların işletilmesi daha sonraki yıllarda da devam etmiştir. 

Adabelenli, 1956 mezunu Cevat Gülmez'in ekonomik işleyiş konusundaki değerlendirmesi ise şöyle: 


Ortaklar; 1954'e kadar köy enstitüsü, 1974-1975 öğretim yılına dek “ilköretmen okulu”, 1975-1976'dan 1989'a kadar “öğretmen lisesi", 1989-1990'dan sonra “Anadolu öğretmen lisesi” olarak ve ayrıca 1975-1976 yılında okul bünyesinde açılan “iki yıllık eğitim enstitüsü” olarak da Türk milli eğitimine öğretmen ve öğretmen adayları yetiştirmiştir.* 

Okulun 2.000 dönüm civarında arazisi mevcut olup burada tarla tarımı, meyvecilik, sebzecilik, hayvancılık yapılmaktadır. Bunlar döner sermaye tarafından işletilmektedir. Burada yetiştirilen bitkilerin ekimi, dikimi, çapası, sulaması, hasadı köy enstitüsü döneminde öğrenciler tarafından yapılmakta ve bunların nimetlerinden tüm öğrenci ve öğretmenler yararlanmaktaydı. Aynı şekilde hayvancılık alanında da 20-30 kadar montafon ve holştayn ineklerimiz ve 80 kadar merinos koyunlarımızın eti, sütü yoğurdu, arıların balı, sebze ve meyveler okul personeli tarafından değerlendirilmekteydi. 


6 Adabelen Işığı, (yay. haz.) Kemal Kocabaş, İzmir: YKKED Yayınları, 2007, s. 205. 
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Ortaklar Köy Enstitüsü yerleşke krokisi. (Işınsu Dikmen Arşivi) Kuruluş döneminde yapılan binalar ve açılan tarım arazilerine, gereksinim oldukça yeni binalar yapılmasına ve tarım arazileri eklenmesine öğretmen okulu döneminde de devam edilmiştir. 


Okulun arazisinin büyük bir kısmı kovalık ve çoraktı. Bazı sabahları sahada milli oyunlarımızı oynayıp, sarkı, türkü, marşlarımızı söyledikten sonra davul ve trampetlerimizle okul müdürümüz Ali Yalkın başta olmak üzere kovalık toplamaya ve yakmaya giderdik... 


Daha sonra bu okulda meslek dersleri öğretmenliği de yapan Cevat Gülmez işin örgütlenmesini de özetliyor: 


|...) Bölümlerin başındakilere “başı” denilirdi. Eğitim başı, tarım başı, 
sanat başı vb gibi. |...) Öğretmen okulu olduktan sonra ise “şef” denil meye başlandı (tarım şefi, sanat şefi, eğitim şefi vb). Öğretmen olarak geldiğimde, 6 yıl kadar ben de eğitim şefi olarak görev yaptım. Tarım sefi Mustafa Atakan, sanat şefi ise Esat Türköz'dü. Mustafa Atakan, Esat Türköz, Mesut Tarcan, Mehmet Kahvecioğlu, Selami Akdal uzun süre bu okula hizmet verdikleri için Adabelen'le ve Adabelenlilerle bir bütün olmuşlardır. 
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Okulun büyükbaş hayvanları ve ahırlar, 1964. (İsa Aykanat Arşivi) 


Öğrenciliğinde Okyay Kımız diye bir eğitim başımız vardı. Hafızası çok kuvvetli bir insandı, okulun tüm öğrencilerinin adını, soyadını ve numaralarını ezbere bilir ve ismen çağırırdı. Paralarımız onda toplanır, hafta sonu sınıf başkanları liste yapıp paraları çeker, sınıfta dağıtırdı.” 


1947 yılında köy enstitüleri kan kaybetmeye başlar. Öğretim 
kadroları değiştirilir. Köy enstitülerinin kuruluş döneminde çalışan öğretmenler bu okullardan alınır. Ancak yine de o dönemden kalan ya da Cevat Gülmez'in dediği gibi o geleneği devam ettiren öğretmenler vardır. 

Ortaklar Öğretmen Okulu'nda okul müdürü 1947 yılında görevden alınır. Ancak köy enstitülerinin resmi olarak kapatıldığı 
1954 yılı öncesi Ortaklar'da görev yapan öğretmenler daha uzun 
yıllar görevlerine devam ederler. Birçok öğretmen, usta öğretici ve çalışan okulun açıldığı günden beri okulda görevlidir. Hatta bazıları kuruluş çalışmalarına katılmış, taş taş üstüne koyarken kuruluş felsefesini sindirmiş, o günden beri çalışmaya devam etmektedir. 


7 Adabelen Işığı, s. 205. 
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Nihat Resne, Hamdi Demirutku, Ziya Uşaklıgil, Behçet Güvenç, Mehmet Sinter, Selami Akdal, Hasan Gemicibaşı, Esat Türköz, Ömer Sümer, Nevin-Mustafa Nurdoğan, Mustafa Atakan, Mesut Tarcan, Zülfikar Ortaç, Hasan Gemicibaşı, Mehmet Kahvecioğlu, İsmet Tarcan ve memurlardan Seceaddin Gada, Halim Salmangil, Ziya Yıldız... Ambar memuru Ömer Sökmen, okul terzisi Seyfettin Abi, okul şoförü Özcan Abi... uzun yıllar önceden göreve başlayan ve uzun yıllar görevlerine devam eden çalışanlardandır. Ve bunlar da sıradan çalışan değil, öğrencilerin abileridir. 

Bu öğretmen ve çalışanlardan bir kısmı, 1970'li yıllara kadar hatta bazıları daha sonra da görevlerine devam etmiş, köy enstitüleri geleneğinin devamında önemli katkılarda bulunmuştur. 


1952-1953 öğretim yılı okulumuz öğretmenleri (bazı isimler): Cemal Aygel, Mehmet Kahvecioğlu, Sevim Kayakıran Yokuş, Nevin Nurdoğan, Ömer Sümer, Zeliha Aygel, Hasan Gemicibaşı, Esat Türköz. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 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Öğretmenlerimiz Köy Enstitüsü Geleneğinden 
Gelen İnsanlardı 


8 
9 


Öğretmen okulu dönemine ilişkin bazı değerlendirmeler de şöyle: 


|...) Öğretmenlerin hepsi köy enstitüsü geleneğinden gelen insanlardı. Çevre, sınıf, yatakhane, yemekhane temizliğinden yemek servislerine kadar her işi gene bizler yaptık. Sınıflarımız büyüdükçe yapılan seçimler- de okul başkanı olarak her alanda yapılan işleri denetledik. İş bölümleri yaptık. Okulda aşçıbaşı, bir yamağı ve iki bulaşık işçisinden başka çalışan yoktu...* (Ali Yavuz, 1961 mezunu) 

|...) Adabelen'de üçüncü sınıftayım. Ranzalarımız ahşaptan. Geceleri 
tahta ızgaraları düşüyor ara sıra. Demircilik derslerimizde herhalde daha sağlam olsun diye, demir karyolalar yapmaya başladık; iki kişi bir ranza yapıyordu. Demirci belleticimiz Nihat Usta öğretiyor, biz yapıyoruz. 
L profil demirler doğrandı. Matkapla uygun ve gerekli yerlere delikler açıldı. Örgülü teller gergince perçinlendi demirlere. Bir de baktık üze rinde yatacağımız ranzalar çıktı ortaya. Çok hoşumuza gitti. Çok sevindik...” (Birol Temelkuran, 1960 mezunu) 

|...J Adabelen Tepesi'nin doğu yamaçları teraslanmış, zeytin ağaçları 
dizilmişti. Dallarındaki zeytinleri Mustafa Atakan öğretmenimiz nezaretinde Tarım derslerinde zevkle toplardık. Bir gün Ali ile Ünal'ın akşama kuluçka makinesi başında nöbetleri vardı. İki yüz civarındaki yumurtaları belli bir sıcaklıkta tutmak için gaz ocağı yakılırdı, yumurtalardan civcivler çıkıncaya kadar nöbetler devam ederdi. 

Okul bekçimiz her gece okulun her köşesindeki noktaları gezer, kontrol saatlerini kurardı. Bu onun nöbet denetim biçimiydi. Tarım dersinin bir başka konusu da arıcılıktı, çok ilgimizi çekerdi. Arı kovanlarını bir çarşaf üzerine döker, arıbeyinin kontrolü, birden fazla bey varsa oğul çıkarıp bir bölük arıyı alarak kovanı terk etmesi, bu arıların yeni bir kovanda ayrı bir aile oluşturması arı bakım kıyafeti içindeki bizleri heyecanlandırıyordu. Sorumlu öğretmenimiz Mustafa Nurdoğan'dı.” (Ali Çetin, 1964 


mezunu) 


Adabelen Işığı, s. 230. 
Adabelen, yıl 12, sayı 43, Temmuz 2017, s. 45. 


10 Adabelen, yıl 12, sayı44, Ekim 2017, s. 65. 
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Mustafa Atakan, öğrencilerle iğlek dizimi vapıvor. 


|...) Eğitimin üretim için olduğunu öğrendik. Sebze bahçesinde .domates, biber, patlıcan yetiştirdik. Pamuk tarlalarından pamuk, oluşturduğumuz veya oluşturulan meyve bahçelerinden meyveler topladık. Zeytinliklerimiz, incir bahçelerimiz, ağaçlandırma alanlarımız bir parçamızdı. 
Kümes hayvanlarımızın bulunduğu bölgenin nöbetçisi olduk. İdare binamız önündeki yeşil alanımızda açan yediveren güllerini biz koruduk, geliştirdik...'! (Abdullah Taşçıoğlu, 1975 mezunu) 


Adabelen'de Tembelliğe Yer Yok! 


Ekonomik yetersizlik içinde olan öğrenciye eğitim olanağı tanımak çağdaş devletin görevidir. Devlet, gerekli gördüğü alanlarda okullar açar, sınavla aldığı öğrencilerin bu okullarda eğitim görmesini, meslek sahibi olmasını sağlar. Yani eğitim olanağı devlet için görev, yurttaş için haktır. 

Öğretmen okullarının kuruluşu ve işleyişi de bu ilkeye uygundur. Ancak yine de benzerlerine göre önemli bir farkı vardır: Bu 


11 Adabelen, yıl 3, sayı 7, Nisan 2007, s. 2. 
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Bahçe çalışması tamamlanmış. Buradan dersliklere gidecekler. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


okulun öğrencileri eğitim hakkının “hak edilmesi gerektiği”nin bilincindedir. Çünkü onlar için bu hak; bu haktan yararlanamayan diğer köy çocuklarına, ülkesine ve halkına karşı bir sorumluluktur. 
Sorumluluk bilinciyle her türlü üretim çalışmasını yüksünmeden coşkuyla yerine getirirler. Bu kurumda tembelliğe yer yoktur. 

Tarım öğretmeni Mustafa Atakan ekonomik işleyişi en iyi bilenlerdendir. O, öğrencilerle birlikte bir işçi gibi çalışmaktan geri kalmaz. 1967 yılında öğrencilerin çıkardığı Ewim dergisi için Ahmet Nuri Doğan'ın sorularına aşağıdaki yanıtları verir. Söyleşi ekonomik işleyişi ve özellikle işbirliğini anlamak yönüyle çok önemlidir. 


Ortaklar İlköğretmen Okulu tarım çalışmaları üstüne öğretmenimiz Mustafa Atakan konuşuyor. 

Sayın öğretmenim, izin verirseniz Evrim için sizinle bir konuşma yapmak istiyorum: 

Soru 1- Tarım şefi olarak, çalışmalarınızın başında bir planlama yaphnız mr? 

Cevap 1- Okulun 1.863 dekar tarım uygulama alanı vardır. Bu alanın 
100 dekarı kuruluşlar, 100 dekarı zeytinlik, 50 dekarı incirlik, 50 dekarı 
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Öküz çifti ile pamuk ara çifti, Haziran 1964. 


sebzelik, 50 dekarı koruluk, 600'ü tarla bitkileri, 600'ü de mera olarak bölümlenmiştir. 

1946 yılından beri bu tarım alanının daha verimli olabilmesi için olanaklar oranında çalışmalar yapılmaktadır ve yeni yeni yerler üretmeye açılmaktadır. İşletmemize girmeyen 323 dekarlık alan da çay yatağı, fundalık olarak bulunmaktadır 

1960-1962 yıllarında Toprak-Su Örgütü yardımıyla 1.000 dekarlık arazinin drenajı yapılmıştır. 3704 sayılı kanun gereğince 40 bin lira sermayeli “Okul Döner Sermayesi” bu tarım alanlarını işletmektedir. Şimdi sormak istediğinize dönelim: 

Her yıl işletme planı ile çalışma programı hazırlanır. Bu program hazırlanırken bir önceki yılda başlanılmış uzun süreli çalışmalar da programa alınır. Örneğin, hayvancılık, tarla ıslahı, ilaçlama, sulama çalışmaları vb. 


“Arkadaşlarımızla Tam Bir İşbirliği İçindeyiz” 


Soru 2- Oldukça geniş bir tarım alanımız var. Çalışmalarda öbür torım öğretmenlerimizle ne gibi bir iş bölümü yapılıyor? 

Cevap 2. Bildiğiniz gibi okulumuzda üç tarım öğretmeni arkadaşım daha var. Her ders yılı başında yaptığımız 'Zümre Öğretmenleri Toplantısında, amacımızı yeniden gözden geçirir, işlerimizi buna uygun olarak 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Tarım öğretmeni Mehmet Yavıız gözetiminde bahçe bakımı. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


saptarız. Özellikle söylemek isterim. Arkadaşlarımla tam bir iş bölümü içindeyiz. Örneğin, Zühtü Demir Bey Tarla Bölümünü, Raşit Dilmen Bey Hayvancılık, Kemal Bakırlı Bey Sebzecilik bölümünü üzerine almıştır. Zootekni bölümünü de ben işletmekteydim. 

Bölümlerde görevli öğretmenler derslerini kendi özel tarım dersliğin- de veya kendi uygulama alanında yapmaktadırlar. Ayrıca bölüm dışı tarımsal sınıf çalışmaları da yapılmaktadır. 


Soru 3- Bu yıl tarım alanında, elde edilen ürünlerin, çevre pazarlarına götürüldüğü görülmüştür. Bu amaç için nasıl bir yöntem uygulandı? 

Cevap 3- Tarım alanında yaptığımız etkinlikler, daha çok okulun ve çevrenin gereksinimlerini giderecek türdedir. Okulumuzun yıllık sebze tüketimi, sebze bahçemiz tarafından karşılanmaktadır. Yıllık üretimimiz 
olan 11.000 kilo süt ve yoğurt, 1390 kilo et, 24.000 yumurta, 5462 
kilo incir, 433 kilo bal ve 334 kilo pekmez "Döner Sermaye" kanalıyla okulumuza verilmektedir. 

Ayrıca yapağı, pamuk, zeytin ürünleri ile üretim fazlası sebzeler de çevre pazarlarında satılmaktadır. 


EKONOMİK İŞLEYİŞ: “KENDİ YAĞIYLA KAVRULMAK” 79 


Peteklerin kontrolü ve bakımı. (1962 Okul Yıllığı) 


Soru 4- Her üretim yılı, bir önceki yılın denemelerinden yararlanılıyor mu? 

Cevap 4- Önceki yıllardaki çalışmalar, bize ışık tutmaktadır. Denemelerden çok yararlandığımızı özellikle belirtmek isterim. 


Soru 5- Modern çalışma diye niteleyebileceğimiz çalışmalar var mr? 

Cevap 5- Çalışmalarımızın çoğu bugünün anlamına göre yapılmaktadır. Gübreleme, turfanda sebzecilik, kümes hayvancılığı, merinos koyunculuğu, hayvan besleme, yapma mera modern çalışma karakterini vermektedir. Gönül ister ki kuruluşlarımızda bulunan araçlar tekniğin son şekliyle olsun ve yapacağımız çalışmalarda size ve çevreye daha bir etkinlik katsın. 


“Sebze Fidelerini Ucuz Bir Fiyatla Halka Verdik” 


Soru 6- Tarım çalışmalarımızla yakın çevreye yararlı olabildiğimizi söyleyebilir misiniz? 

Cevap 6- Evet, çevreye yararlı bir durumdayız. Örneğin, bu yıl yetiştirdiğimiz sebze fidelerini ucuz bir fiyatla halka verdik. Ayrıca hayvan yemlemesini, yem çeşitlerini ilgi duyan kişilere tanıtarak onların da bilimsel bir çalışmaya yöneldiklerini gördük. Toprak koruma ve yeşil gübreleme çevreye etkinlik sağlamaktadır. 


80 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Soru 7- İnsan gücü -emek- ile kazancımızı oranlarsak, çalışmalarımız gerçekten mutlandırıcıdır diyebilir miyiz? 

Cevap 7- Tarım alanında her yıl öğrenci gücünden başka, 96 bin lira değerinde insan gücüne, 14.500 lira da motor gücüne para ödemekteyiz. 

Sağladığımız kazancın yanı sıra kazandığımız eğitsel değeri de düşünecek olursak bu sorunuza “mutlandırıcıdır” diyebilirim. 

İnsan gücü deyince bir noktayı anımsattınız. Başarımızın, kuruluşumuzda bulunan tüm kişilere ait olduğunu söylemek isterim. Çok yönlü bir çalışmada, tek bir kişinin her işi başaramayacağını takdir edersiniz. Branş arkadaşlarım, memurlarımız, öğretmen arkadaşlarım güçleri oranında bu çalışmalara yardımcı olmaktadırlar. 

Sorularınıza teşekkür eder Evrim'in bana bu açıklama olanağını vermesinden dolayı, ayrıca kıvandığımı belirtirim.'? 


En Yüce Değer Emektir 


İş etkinlikleri, ekonomik yeterlilik ve birlikte üretme ötesinde, insana kazandırılması gereken temel değerler yönüyle de önemli bir eğitim aracıdır. Üretim, işbirliği, emeğe saygı ve çözüm üretmek... 
1961 mezunu Cevat Turan'ın anısı bu tutumun güzel bir örneği: 


|...) 1958 yılının Mayısı'ydı. Ortaklar Öğretmen Okulu'nun tarlaları büyük traktörle sürülmüştü. Küçük traktörle de sürgüsü çekilip pamuk ekimine hazır edilecekti. Fakat çok büyük bir aksilik oldu. Traktör şoförü hastalanmış, onu hastaneye cip şoförü götürmüş, kamyon da ilkokul öğrencilerini Ortaklar'a götürdüğünden, okulda traktörü kullanacak kimse kalmamıştı. Bu yüzden öğretmenimiz çek sıkıntılıydı. Zaten derse de geç gelmişti. Safta “hazır olda bekliyorduk. Atakan Bey ilk sıranın önünde sıkıntıdan volta atıyordu. Birden durdu: 

"İçinizde traktör kullanmayı bilen var mı?” dedi. Dedi demesine de sınıftan çıt çıkmadı. Yavaş yavaş yüzündeki umutlu bakış uçmaya başladı. 
Sürülü tarla önümüzde uzanmış, traktör, sürgüsü takılı olarak hemen yanımızda, biz kırk kişi sürgü otuna hazırız. Kız arkadaşlar bizlere su vermek için sürahileri doldurmuşlar bile. Her şey hazır; ama traktörü kullanacak 


12 Adabelen, yıl 2, sayı 4, Nisan 2003, s. 28. 
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kimse yok. Şu tarlanın sürgülenmesi gerekli. Sürgülenmezse pamuk ekemeyiz. Tarla boş kalır. Gelirimiz azalır, okulumuzun kazancı olmaz. Çapa yapacakların rızkı kesilir. Toplayıcılar yevmiye bulamaz. Toplananları tasıyacak olanların işi azalır. Çırçır kazancı düşer. İplik'fabrikaları olumsuz etkilenir. Yapacağımız iş bu denli önemliydi, ama yapamıyoruz işte. 

Köyümüzde bir akranımda ayrı traktörden vardı. Harman döverken, çift sürerken arkadaşlar bıkmış, ben de meraklı olduğumdan epey kullanmıştım. Fakat bunu Atakan Bey'in yanında yapabilir miyim, ona güvenemiyorum. Korkarak parmağımı kaldırır gibi olurken öğretmenimizle göz göze geldik. Hemen “Gel yavrum, gel bakalım. Nerede kullandın traktörü” dedi. Korkarak köyde kullandığımı söyledim, ama çok karışık duygular içindeydim. Bir yanda başaramama korkusu, bir yanda okulumuz ve ülkemiz için çok büyük bir iş yapacak olmanın onuru. 

İkisinin arasında gidip gelmekten bir ter boşandı. Öğretmenimiz bir yandan sorular soruyor, bir yandan da ensemi okşuyordu. Sorguya çekilmenin sıkıntısı yanında, okşanmak da rahatlatmıştı. Böylece traktörün yanına vardık. Sınıftan çit çıkmıyordu. Endişeli gözlerle onlara baktım. 
Adil Ağa başını sallayarak destekliyordu. O bana güven verdi. Titreyerek bindim. Vitesi boşa aldım. Cam yakıt süzgecindeki mandalı benzine çevirdim. Atakan Bey'in yüzü gülümsedi. Onların marşları vitestendir, marşa bastım. Çalıştı. Sınıftan bir alkış koptu. Korktum. Bir ara inip kaçmayı bile düşündüm. Öğretmenimizin sırtımı okşayısıyla kendime geldim. Zaten hemen yanımdaki çamurluğa da oturmuştu bile. Hidroliği kaldırıp, birinci vitese taktım. Çünkü çift, birle sürülüyordu. Bu aklımda iyi kalmış. Dikkatlice kalktım. Alkış daha da arttı, traktörün sesini duyamıyordum. Heyecandan kulaklarım zonkluyordu. Sürülmüş yere girince sürgüyü indirdim. Öğretmenimiz yanımdayken iki kez gittik geldik. Sonra ben yalnız kaldım. O zaman daha da rahatladım. Hatta havalara bile girdim, ne yalan söyleyeyim. Bu havayla benzinden gaza çevirmeyi gecikmeli yapabildim. 
Bereket kimse anlamadı. Bir ara baktım öğretmenimiz Ayla'nın elinden sürahiyi almış bana gösteriyor. Anlamak için durdum. Öğretmenimiz yanımda bitti. Efendim, demeye kalmadı bakır su bardağı önümdeydi. Bu olağan üstü ilgi, düğüm olup boğazımda kaldı. Suyu zorla içebildim. Benim teşekkürümü beklemeden: 

"Haydi yavrum, devam et" dedi. Yüzümün akıyla işi bitirdim. Yaptığımı kendim de beğenmiştim. Ders bitiminde yine toplandık. Öğretmenimiz beni alkışlattı. Herkese teşekkür ederek, “Şimdi bu arkadaşınız, bu ülkeye, bu ülkenin cumhurbaşkanının bir haftada yaptığı yarardan daha fazlasını yaptı. Arkadaşınızı tebrik ediyorum” dedi. 

Ben on altı yaşındaydım. Cumhurbaşkanımızdan daha önemli bir iş yaptığımı öğretmenimiz söylüyordu. Hem de taparcasına sevdiğimiz ve inandığımız öğretmenimiz. Bu sözler ve yarattığı duygular ayaklarımı yerden kesti. Arkadaşlarımın kıskanmadan, coşkuyla alkışlamaları da onurumu renklendirdi. Böylece en yüce değerin emek olduğunu öğrenmem için kimsenin bir şey söylemesine de gerek kalmamıştı." 


Burada her şey her zaman yolunda gitmez. Bazen sorunlar çıkar. 
Okul bahçelerinde üretilen pırasa oldukça fazladır. Yemekhanede 
sık sık pırasa yemeği çıkmaktadır. Bu, öğrencileri bıktırır. 1962 
mezunu Ali Çakır'ın anlattıkları da bunu destekliyor: 


|...) Bir ara sebze bahçesinde çok pırasa yetiştirildiği için neredeyse 
hemen her gün pırasa yemeği çıkıyordu. Bir hafta sonu bayrak töreninde Öğrenci Derneği başkanı olan ağabeyimiz pırasa yemeği istemediğimizi söyledi. Pırasaların, ille de verilecekse, pişirilmeden taze soğan gibi çiğ olarak verilmesini istedi. Öğretmenlerimiz bu öneriyi pırasa çiğ olarak nasıl yenir diye hayretle karşıladılar. Dernek Başkanı oylayalım dedi. Okul Yönetimi oylamayı kabul etti. Sonra pırasa çiğ mi verilsin, pişirilerek mi verilsin diye sordular. Bütün öğrenciler “çiiiğ” diye bağırmıştık. Ondan sonra bir süre pırasa yemeğinden kurtulmuştuk...'* 


Dedik ya! Her yer eğitim alanı, her an eğitim anı! Emeğe duyulan saygı söyleyerek kazandırılmıyor. Tüm insani değerlerin kazandırıldığı gibi... Üretiyorsun, yaşayarak öğreniyorsun!.. Ve üretirken direnmeyi bile öğreniyorsun. 

Daha önce söylediğimiz gibi köy enstitüleri kapatılıp yerlerine 
6 yıllık öğretmen okullarının açılması birçok farklılık getirmiştir. 


13 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 16. 
14 Adabelen, yıl 12, sayı 42, Nisan 2017, s. 69. 
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Köy Enstitüleri Kanunu 


ÜÇÜNCÜ MADDE — Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını bitirmiş sıhhatli ve müstaid köylü çocuklar seçilerek alınırlar. 


Enstitülerin tahsil müddetleri en az beş yıldır. Öğretmen olamayacağına kanaat getirilen talebenin ayrılacağı mesleklerin tahsil müddetleri Maarif Vekilliği'nce tesbit edilir. 


Uygulama dersleri azaltılmış kültür dersleri artırılmış, tümü köy okullarından alınan öğrencilerin oranı 9075'e düşürülmüş, bu okullara atanan öğretmenlerle ilgili ilkeler değiştirilmiştir. Kısaca nitelik değişimi için elden gelen yapılmıştır. 

Ama uzun süre bozulmamış, değişimler daha çok niceliksel yöntemlerle sınırlı kalmıştır. Tarım ders saatleri değiştirilmiş ama tarımsal üretim devam etmiş, iş bilgisi dersleri azaltılmış ama okulun onarım bakım işleri öğrencilerce yapılmaya devam edilmiş, resim, müzik, beden eğitimi dersleri, okul ekinlikleri biçiminde günün her saatine yaygınlaştırılmış, kitap okuma saatleri azaltılmış ama okurma alışkanlığı ders dışı etkinlikler olarak devam etmiştir. 

Yine de süreç yavaş da olsa amaçlanan doğrultuda işlemiştir. 
Kuruluş politikaları gereği bu okulların tüm işleri öğrencilerce yapılırken, giderek çalışan sayıları artırılmış sözde daha profesyonel kadrolarla işler yürütülmeye çalışılmıştır. İşçi ve memurların sayısı zamanla artmıştır. 

Örneğin 1962 yılında Ortaklar Öğretmen Okulu'nda toplam 8 
memur çalışmaktadır. Onların da 39'ü 14, 16 ve 17 yıllıktır. Yani kuruluştan itibaren neredeyse 10 yıl boyunca tüm işler 3 memurla yürütülmüştür. 1969 yılına gelindiğinde ise memur sayısı aşağıdaki belgelerde de görüldüğü gibi 22'ye çıkmıştır. 

İşçi sayısında da aynı değişim yaşanmıştır. Başlangıç yıllarında çok özel ustalık isteyen aşçı, şoför, hayvan bakıcısı, fırıncı vb dışında işçi yoktur. Onların yardımcıları da yoktur. Yardımcılar nöbetçi öğrencilerdir... Çünkü öğrencilerin bu çalışma alanlarında ustalardan öğrenecekleri vardır. 
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ÖĞRETİM VE YÖNETİM 


Adı, Soyadı 


Mehmet Alptekin 
Cahit Akgünlü 
Burhanettin Canatan 
Zülfikâr Ortaç ismet Tarcan 
Mesut Tarcan 
Zehra Akgünlü 
Ayten Gökçen 
Muallâ Yücetürk 
Mehmet Kahvecioğlu 
Hasan Gemicibaşı 
Nevin Nurdoğan 
Mustafa Nurdoğan 
Çelikkol Cengiz 
Dr. Mahir Okçular 
O. Seyfi Yücetürk 
Şükriye Atakan 
Nurettin Tamay 
Ali Oğuz 

Ömer Sümer 
Hüsnü Karacan 
Esat Türköz 

Zeki Başkır 
Mustafa Atakan 
Rahmi Erdoğan ihsan Güvenç 


KADROSU 


Görevi Okuldaki hizmet 


süresi 


Meslek D. Öğ. ve eokul Müdürü 
» » » Md. muavini yardımcısı 
» » » 


Edebiyat grubu öğ. 


» » » 
» » » 
» » » 


Coğrafya öğretmeni sınıf 2 gurup öğretmeni 
Edebiyat gurubu öğ. 
Fen dersleri öğretmeni ve baş yardımcısı 


» » » ve Md yardımcısı 

» » » 

» » » 

» » » 3. sınıflar gurup öğretmeni 
Sağlık Bilgisi » Okul sağlık şefi 

Din Bilgisi » ve eğitim şefi 


Beden Eğitimi » ve 3. sınıflar gurup öğ. 
» » » ve İ. sınıflar gurup öğ, 
Müzik öğretmeni ve 5 ci sınıflar gurup öğ 
Resim-Yazı öğretmeni (son sınıflar gurup öğ.) 
» » » 
İş bilgisi » 
» » » 
Tarım öğretmeni 


ve atölye şefi 

ve Müdür yardımcısı 
» » Wüdür yardımcısı 

Tarım ve Tabiat B. öğretmeni ve Tarım şefi 


Mehmet Sungur 
Ziya Yıldız 

Halim Salmangil 
Nermin Salmangil 
Secaattin Gada 
Halil Baykal 

izzet Dikici 

Ömer Somuncuoğlu 


Nihar Resne 
Hamdi Demirutku 
Irfan Tor 


MEMURLAR 


Mutemet ve Muhasip 

Hasta bakıcı 

Döner sermaye saymanı 

Kâtip — Daktilo 

Kirap.ıık Me. iç Hiz. Şef Vekili 
Demirbaş Memuru 

Ambar Memuru 

Muhasip yardımcısı 


USTA ÖĞRETİCİLER 


Demirci 
Elektrikçi 
Marangoz 


1962 okul yıllığından. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 
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Vetin Aydınsr 
Rasum Uğur 


Şakir Teke 
Yuri Okullu 
Mısteara Çelik 
Öner Burb 
Ahmet Kuban 
İbrahim Yanam 
Het Doğan 
Enver Eoşer 


1969 yılı öğretmen ve çalışanları (Okul arşivinden) 
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Maar 


LR if Vekâleti 


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) Soğlun ve sıhhatli olmak, (pepelik, kekemelik, kö'lük, şaşı. 
yık, sağırlık, topallık, çolaklık gibi beden örızası bulunmamak, ve rem gibi bulaşıcı hastalıkları ve öğretmenliğe engel olacak diğer be deni ve ruhi Anzaları bulunmamak, ) 

e) Evli veya nişanlı olmamak, 

d) Aday seçilmiş olmak ve seçme imtihanlarını kazanmak. 

2 — Üç sınıflı öğretmen okullarına girecekler için özel şartlar: 
a) Ortaokul mezunu ile ilkokula dayalı beş yıllık meslek okulla. 
ın bitirme imtihanlarını en geç dört imtihan devresi içinde bitir. 
iş ve öğrenime iki yıldan fazla ara vermemiş olmak. 

b) 15 yaşından küçük ve 19 yaşından büyük olmamak (öğrenime vermemiş olanlar için yaş kaydı yoktur.) 

3.— Alh sınıflı öğretmen okullanna girecekler için özel şartlar: > a) Köy ve bucaklarla belediye teşkilâtı bulunan kasaba mahi- köy ve bucaklar ve merkez nüfusu 2000 den aşağı ilce merkezleri halkından olmak ve bu yerlerdeki beş sınıflı kokulu bi- 


© sullar: > oğ .) Bu okullara alınacak öğrencilerin 75-100 ü işin: Köy ve 


i ütü lunmayan 

bucaklarla belediye örgütü bulunan, fakat © ortaokulu bu 

be durumundaki köy, bucek ve ilçe merkezleri e ği ei i i iki yılını bu okul 

ve bu yerlerdeki beş sınıflı ilkokulun en az son i 

lerda okuyarak bitirmiş olmak. (Ailesi) köyde oturduğu halde kandi 

köyünde ilkokul bulunmadığı için öğrenimini kasaba ve şehir okulla- 


Nöbetçi öğrenci sistemi öğretmen okulu döneminde de uzun süre devam etmiştir. İşte bu nedenle köy enstitüsü mezunları kadar olmasa da öğretmen okulları mezunlarının da eli kalem tuttuğu kadar, kazma, kürek, çapa, keser, kerpeten ve tornavida da tutuyordu. Onlar da gittikleri okulun onarım, boya badana işlerini yapıyorlardı. Kırılan camı değiştirmek, sıraları onarmak, sıra yapmak, kiremitleri değiştirmek, okul bahçesine ağaç, çiçek dikmek de onların işiydi. 


Üçüncü Bölüm 


Öğretmenler 


Köy Enstitüleri Kanunu'nun 17. maddesi köy enstitülerine atanacak öğretmenleri ve mezuniyet durumlarını aşağıdaki gibi tanımlamaktadır. Aranan özellik iş eğitimine uygundur ve bunlara ek olarak usta öğreticiler de atanmaktadır. Bu anlayış nedeniyle ki, öğrenciler hem kuramsal hem de uygulamalı olarak eğitim almaktadır. 


No. 3803-235-22-1V-1940 

ON YEDİNCİ MADDE — Köy enstitülerine aşağıda adları yazılı müesseselerden mezun olanlar öğretmen tayin edilirler: 

1) Yüksek okullar ve üniversite fakülteleri mezunları, 

2) Gazi Terbiye enstitüsü mezunları, 


3) Öğretmen okulları mezunları, 

4) Ticaret liseleri ve Orta ziraat okulları mezunları, 

5) Erkek sanat okulları ve Kız enstitüleri mezunları, 

6) Köy enstitüleri mezunları, 

7) İnşaat usta okulları mezunları, 

8) Bunlardan başka her türlü teknik ve mesleki okullar mezunları. 
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Köy enstitüleri tek başına okul öğretmeni yetiştiren kurumlar değildi. Bu okuldan yetişen köy öğretmeninin görevi köyü canlandırmaktı. Bu nedenle öğretmen; modern tarım bilgisine, iş deneyimine, koruyucu sağlık, ilkyardım gibi temel sağlık bilgilerine en önemlisi de tüm bunları yaparken yaratıcı, araştırmacı ve mücadeleci bir yapıya sahip olmalıydı. Elbette bu yapıda öğretmen yetiştirecek olan öğretmenler de sıradan olamazdı. Kendi öğretmenlik alanlarına hapsolmuş öğretmenlerden, köy enstitüleri idealinin gerektirdiği öğretmeni yetiştirmesi beklenemezdi. Yukarıda sıraladığımız özelliklere; Cumhuriyet'i içselleştirmiş, ülkesini ve halkını seven, onlarla kaderini birleştiren, dünyaya doğaya saygılı olma özelliklerini de eklediğinizde onları yetiştirecek olanların sıradan olamayacağı apaçık ortadadır. Onları yetiştiren öğretmenler de; seçilmişti, idealistti, ilkeliydi, en önemlisi de kendilerini sürekli geliştiren olgunluktaydı. 

Onlar; yemekhanede, yatakhanede, kantinde, işliklerde, spor alanlarında, tarım alanlarında da öğretmendi. Öte yandan küçük yaşlarda evinden kopup gelen öğrenciler için; göğsüne yaslanacakları anneleri, çatık kaşlarını bile özledikleri babaları, gizlerini paylaştığı ablaları, abileriydi... 

İsmail Hakkı Tonguç 25.9.1942 günü bir köy enstitüsü müdürüne yazdığı mektupta şunları söylüyor: 


1. Köy enstitülerinde vazife gören bütün öğreticileri talebenin yetiştirilmesi işine, rol sahibi olarak katmak lazım. Müesseseler tek şahsın malı olmamalıdır... 

2. Enstitülerin temizlik içinde ve disiplinli bir hayat çerçevesinde çalışması ön planda yerini alan bir konu haline gelmeli. Bütün idare mensupları ve öğretmenler bu bakımlardan rol sahibi edilmeli. 

3. Ziraat ve teknik dersler kültür derslerinin yanında zaman itibariyle yüzde elliden az olmamak üzere yer almalı. Ancak böyle bir çalışma havası içinde talebeye, onların iliklerine kadar sindirilmiş iş sevgisi ve terbiyesi verilebilir. 

4. Talebeye karşı iyi muamele etmek bakımından bütün öğretmenleri yetiştirmek lazımdır. Tıpkı talebeyi yetiştiriyor gibi onlara da emek harcamalıyız. Enstitü mensubu öğretmen, talebe karşısında genel durumu ile bir baba gibi hareket edebilmelidir... 
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5. Türlü münasebetlerle toplantılar yaparak öğretmenleri, talebe karşısında doğru, kanaat getirici, sevimli tesirler yapıcı şekilde konuşmaya alıştırmalıyız. Ancak bu gibi zaruretlerle öğretmen, okuma, kendi kendini yetiştirme ihtiyacını duyar...' 


Tonguç, “Kardeşim” başlığıyla tüm müdürlere yazdığı bir mektupta ise şunları söylemektedir: 


|...) Bu hususta size en vefalı hizmeti görecek talebe ve öğretmenleri 
bularak diğerlerini bunların peşinde, bunların idare ve komutası altında çalıştırmaya alıştırmanız lazımdır. Bu takdirde revirinizde günlerce yattığı halde hatırı sorulmayan, çamaşırsız kaldığı halde haftalarca görülmeyen, söküğü olduğu veya düğmesi koptuğu halde ikaz edilmeyen talebe ile karşılaşılmaz. Enstitüler, içinde yaşayanların ortak malları ve ortaklaşa idare ettikleri yıkılmaz kurumlar haline gelmelidir.? 


Tonguç köy enstitüleri müdürleriyle, öğretmenleriyle ve mezun öğrencileriyle sürekli mektuplaşmaktadır. Görüldüğü gibi her mektup bir eğitim niteliğindedir. Aslında felsefe bellidir; köyler canlandırılacak, bunun için uygun köy öğretmenleri yetiştirilecek!.. 
Ancak Tonguç'la özdeşleşen, yöntemleri hedefleri belirlenmiş bu felsefenin uygulanması o kadar kolay değildir. 

Tonguç güvendiği arkadaşlarıyla yola çıkar. Ama bu durumda bile sorun vardır. Ne denli aydın, ne denli iyi eğitimci olurlarsa olsunlar bu çalışma, bu hedefler ve bu felsefe ezberlerin ötesindedir. 
Bir seferberliktir bu ve bu seferberliğin komutanları da iş içinde, iş için yetiştirilecektir. 

1954 yılında köy enstitüleri ilköğretmen okullarıyla birleştirildikten sonra Köy Enstitüleri Kanunu yürürlükten kalkmıştır. 1955 
yılında ve 1965 yılında yayınlanan ilköğretmen okulları yönetmeliklerinde öğretmen atamasıyla ilgili özel bir madde yoktur. Atamalar ilköğretmen okullarına öğretmen atanması ilkelerine göre 


1 İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, 2. Basım, (yay. haz.) Engin 
Tonguç, İstanbul: Çağdaş Yayınları, Nisan 1990, s. 67. 
2 İ.H. Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, s. 78. 
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yapılmaya başlanmıştır. Ancak birleştirmeden önceki öğretmen ve usta öğreticiler uzun süre yerlerini korumuştur. Ayrıca uzun yıllar ilköğretmen okuluna öğretmen atarken, öğretmenin yetkinliği ilkesi devam etmiştir. Bu nedenle ilköğretmen okulları dönemi de öğretmen atamaları yönüyle şanslıdır. 

Ortaklar Köy Enstitüsü'nün kurulduğu 1945 yılında, okulun ilk müdürü Hayri Çakaloz'un etrafında güçlü bir eğitim kadrosu oluşur. Zaman zaman giden ve yeni gelen öğretmenler olsa da ilk yılların öğretmenlerinden bazıları yıllarca değişmeden kalır. Öğretmen okulu yıllarında da görevlerine devam eden bu öğretmenler köy enstitüsünden öğretmen okuluna köprü gibidir. Adabelen ruhunun taşıyıcılarıdır onlar. 

Bir köy enstitüsü mezunu olan Eyüp Yılmaz, 50 yıl önceki öğretmenlerini alanları ve isimleriyle sıralıyor: 


(...J Hazırlık sınıfının sınıf öğretmeni (Biz ona öğretmen değil, anne derdik) Hikmet Soydan idi. 

Yedi yıl boyunca okulumuzda görev alan yönetici ve öğretmenler şunlardı: 

Yöneticiler: Mustafa Dayıoğlu, Salih Otoran, Canip Akın, Ramazan Oral. 

Türkçe ve edebiyat: İsmet Tarcan, Zülfikar Ortaç, Sevim Kayakıran. 

Sosyal bilgiler (tarih-coğrafya): Zeliha Aygel, Cemal Aygel, Mesut Tarcan. 

Matematik (cebir-geometri): Nevin Nurdoğan, Hasan Gemicibaşı, Mehmet Kahvecioğlu. 

Fen bilgisi (fizik-kimya-biyoloji): Mustafa Nurdoğan, Ramazan Yaşar, okul doktoru Nuri Bey. 

Müzik: Ziya Uşaklıgil, Bahri Batıege (Aydın Belediyesi bando şefi), Nuran Kaya (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası saz sanatçısı), Ali Oğuz. 

İşlikler: Örer Sümer (resim-iş), Esat Türköz, Mustafa Ersoy, Zeki Başkır (ağaç işleri), Bilal Karabağ, Nihat Resne (usta öğretici, demir işleri). 

Meslek dersleri: Mübeccel Ateşen, Rıza Dönmez, Azmi Devrim, Mustafa Şükrü Koç, Hüseyin Öztürk. 

Beden eğitimi: Enis Ateşen, Selami Akdal, Şükriye Atakan. 

Tarım: Mustafa Atakan, Rüstem Gündüz.? 


3 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 22. 
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Oğrelmimlerimiz e 
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Bu öğretmenlerin bir kısmı Eyüp Yılmaz'ın belki de dersine bile girmedi. Eksiği var mıdır bilmiyoruz ama Eyüp Yılmaz tüm öğretmenleri tek tek sıralıyor. Çünkü dersine girmeyen öğretmenler bile bir biçimde mutlaka ona dokunmuştur. 

Bazı anılar, bireysel anlamda daha çok iz bırakan öğretmenleri yansıtıyor. 1997 girişli Esat Ersöz (1963 mezunu) kendisi üzerinde iz bırakan öğretmenleri anlatmış: 


1957 yılında girip 1963 yılı Haziranı'nda mezun olana dek okudu. 
ğum öğretmen okulunda hepsi birbirinden değerli ve kişilik sahibi öğretmenlerimiz derslerimize girdi. Her bir öğretmenimiz için ayrı ayrı kitap yazılabilir elbet. Fakat aradan geçen 50 yılı aşkın sürede anımsayabildi. 
ğim bu öğretmenlerimizden bende en çok iz bırakanlar, Zülfikar Ortaç, Mehmet Kahvecioğlu ve Mesut Tarcan'dır.* 


O Daha İyi Açıklar, Ona Sorun 

2. ve 3. sınıfta Türkçe dersimize İsmet Tarcan, 4. 5. ve 6. sınıfta ise Edebiyat dersimize Zülfikar Ortaç öğretmenimiz girdi. 

1. veya 3. sınıfta Türkçe dersindeyiz; Türkçe öğretmenimiz İsmet Tarcan, Karacaoğlan" ve onun şiirlerini anlatmaktaydı. Öğretmenimiz Karacaoğlan'ın aşağıdaki koşmasını okudu: 

Eğer benim ile gitmek dilersen / Eğlen güzel yaz olsun da gidelim / Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz / Yollar çamur kurusun da gidelim 

Aşamazsın Karaman'ın ilini / Köprüsü yok geçemezsin selini / Gerdan yaylasının perçem belini / Lale sümbül bürüsün de gidelim 

Sökülsün dağların buzu sökülsün / Öne insin, çöl ovaya dökülsün / Erzurum dağının karı çekilsin / Ak koyunlar yürüsün de gidelim 

Karacaoğlan der ki buna ne fayda / Hiç rağbet kalmadı yoksula payda / Bu ayda olmazsa gelecek ayda / Onbir ayın birisinde gidelim. 

Ders çıkışında öğretmenimize, anlayamadığımız “Gerdan Yaylası'nın perçem belini / Lale sümbül bürüsün de gidelim” satırlarının ne anlama geldiğini sorduk. Öğretmenimiz bize “Zülfikar Bey'e sorun, çocuklar” demişti. Koşup öğretmenler odasının kapısı önünde Zülfikar Bey'e yetiştik. “Öğretmenim, bu şiirde şu iki satırın ne demek istediğini bize anlatır mısınız?” diye sorduğumuzda, gözlüklerini takıp okudu ve “Aman efendim, delikanlı sevdiğine sesleniyor. Yaz gelsin, nişanı yapalım. Boynuna 


4 Adabelen, sayı 10, s. 58. 


ÖĞRETMENLER 93 


Zülfikar Ortaç, öğrenci sırasında çalışıyor. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


altınları takalım da, evlenip buralardan gidelim diyor.” Engin bilgisi ve babacan tavırlarının yanı sıra öğrencilerine “Aman efendim” sözleriyle seslenişini bugün bile anımsıyorum...İ 


İsmet Tarcan okulda edebiyat öğretmeni. Öyle nitelikli ve doygun ki öğrencilerini bir başka öğretmen arkadaşına yönlendirirken hiç tereddüt etmiyor. Bir başka ses duymalarından mutlu oluyor. 


Zülfikar Ortaç öğretmenimiz tüm öğrencilerin gözünde erişilmez bir dev idi. Öğretmen iken annesine mektup yazdığında, mektubu baştan sona tekrar okuduğunu söylerdi. Nedenini sorduğumuzda: “Aman efendim anam, babam okuma yazma bilmezler. Köyde okuma yazma bilen sayısı az olduğundan genelde mektupları muhtara okuturlar. Muhtar okur iken nokta veya virgülü unuttuysam, edebiyat öğretmeni oğlunuz noktalamaları eksik yazmış demez mi efendim" derdi.* 


Elbette muhtar bunları söylemeyecek. Hatta bırakın noktalama işaretlerini muhtar mektubu bile zor okuyacak belki o tarihlerde. 


5 Adabelen, sayı 10,s. 58. 
6 Adabelen, sayı 10, s. 58. 
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Ama Zülfikar Ortaç, öğrencinin belleğine “noktalama işaretleri- nin” önemini kazıyacak! 


Ortaklar'a öğretmen olarak atanmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda müdür olarak çalıştığını söylerlerdi. Paris Büyükelçiliğimizde de bir süre kültür ataşesi olarak görev yaptığını ve bu nedenle çok iyi Fransızca 


bildiğini de duymuştuk.? 


Esat Ersöz ve diğer öğrenciler “duymuştur” Zülfikar Ortaç'ın daha önceleri neler yaptığını bir yerlerden. Çünkü kendisi anlatmaz daha önce neler yaptığını öğrencilere. Ortaklar Köy Enstitüsü ve Öğretmen Okulu'nun öğretmenidir yalnızca! 


O dönemde Mesut Tarcan öğretmenimizin yazdığı şiirlerin de zaman zaman yer aldığı aylık edebiyat dergisi Varlık çıkardı. Yine o dönemde Varlık dergisi okumak da büyük bir cesaret örneği idi. Öğretmenimiz bu dergiyi de adı dıştan okunacak biçimde katlayıp cebine koyardı. Bizden iki sınıf büyük olan Ali Kaymak ve Cahit Kavcar da Varlık dergisi okurlar ve öğretmenleri ile değerlendirme yaparlardı. 

Öğretmen okullarında 1963 Haziranı'na dek mezuniyet sınavlarında yapılan sözlü sınavların, daha sonraki yıllarda kaldırılıp yazılı sınavlar biçiminde uygulandığını biliyoruz. Edebiyat öğretmenimiz Zülfikar Ortaç mezuniyet sınavından bir hafta önce 60-70 soru hazırlayıp öğrencilerine dağıtır ve sınavda öğrencinin torbadan kura ile çekeceği üç soruyu yanıtlayacağını bildirirdi. Tüm müfredatı kapsayan bu soruları yanıtlayan öğrenci zaten sınıf geçmeye hak kazanmış olurdu. Öğretmenimizin bu yöntemi uygulamasının özünde; tüm öğrencilerini sevdiğini ve onları çok iyi tanımış olduğunu düşünmekteyim. Üç yıl boyunca derslerine girdiği öğrencilerini iyi tanımasından dolayı, her bir öğrencisinin hangi soruyu ne ölçüde yanıtlayıp yanıtlayamayacağını bilirdi. Bu nedenle bir öğrenci sorulardan 1-2 tanesini yanıtlamış ise, 3. soruyu yanıtlamasına çoğu zaman gerek kalmazdı. Hatta Edebiyat dersi mezuniyet sınavında ben tam 
2. soruya geçecekken, “Aman Efendim. Çok konuştun, çok anlattın efendim. Bu kadarı kâfidir. Buyurun sizi dışarı alalım” demiştir. Ayrıca, Zülfikar 


7 Adabelen, sayı 10,s. 58. 
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öğretmenimizin ben söz konusu bu sınavdan çıkarken içeriye giren ve sınavın yapılış biçimini beğenmeyen bakanlık müfettişine “Beğenmediyseniz buyurun dışarı çıkın efendim” deyişini de dün gibi anımsarım. Bu olaydan sonra duyduğumuza göre okul müdürümüzün, Zülfikar Bey'in okulumuzun en değerli öğretmenlerinden biri olduğunu, öğrencileri ile çok ilgili olduğunu, öğrencilerini çok iyi tanıdığını, öğrencilerinin de kendisini çok sevip saydığını söylemesi üzerine müfettiş bey sakinleşmiş.8 


Evleri Bile Eğitim Ortamı 

Zülfikar öğretmenimizin evinde tavanları hariç, duvarlarının tamamen kitap rafları ve kitaplarla dolu olduğunu ve evin altındaki depoda çok sayıda çuvalda da kitaplar olduğunu, bunu gören arkadaşlarımızın anlatımından biliyoruz. 

Öğretmenlik yaşantısının son yıllarında görme sorunu nedeniyle uzun süre kitap okuyamadığı için başarılı öğrencilerinden bazılarını evine çağırır ve kitap okutturarak dinlerdi. Anımsadığım kadarı ile sınıf arkadaşım Yaşar Cumhur Demirhoca'yı zaman zaman çağırıp kitap okutturduğunu da biliyoruz. Ayrıca bizden iki sınıf büyük olan Ali Yavuz Ağabeyimiz de Zülfikar öğretmenimizin evine sık sık kitap okumaya gittiğini yazmıştı. 

Atatürk'ün başlattığı aydınlanma devriminin Cumhuriyet öğretmenlerinden bilge insan Zülfikar Ortaç, eskilerin deyimiyle, “nevi şahsına münhasır” (kendine özgü davranışları ve karakteri olan, başka benzeri olmayan, eşi bulunmaz) biriydi.? 


Zülfikar Ortaç'ın, “gözlerim iyi görmüyor” diyerek öğrencileri evine çağırıp kitap okutması, gerçek gerekçe değildir aslında. 
Onun öğretmenliği boyunca, farklı dönemlerde birçok öğrenci evine kitap okumak için gitmiş, zarif eşinin (çocukları yoktu) onlar için hazırladığı ikramları ev özlemlerini gidererek yemiş ve okuma alışkanlığı kazanmıştır. Yani Zülfikar Ortaç'ın evi bile bir eğitim ortamıdır... 

Yalnız Zülfikar öğretmenin evi değildir eğitim ortamı. Evinin balkonunda eşi ve çocuklarıyla kahvaltı yapan başka bir öğretmen 


8 Adabelen, yıl 10, sayı 34, Nisan 2015, s. 58. 
9 Adabelen, sayı 34, s. 58. 
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de yoldan geçen bir öğrenciyi ya da bir nedenle evine gelen öğrenciyi çağırır kahvaltıya. Çağırılan öğrenci hem aile ortamı özlemini giderecek hem toplu yemek yeme alışkanlığını kazanacaktır! 


Yıllar Sonra Anlamak! 


Öyle bir eğitim sürecidir ki bu beş altı yıllık süreç, her öğrencinin yaşamında unutulmaz izler bırakmıştır. Öğrenciyken, eğitim ortamıyla ilgili yakınmalar her okulda vardır. Yakınma ve hoşnutsuzluk zaman zaman öğrenci öğretmen karşıtlıklarına da yol açmıştır. Öğretmen olduktan yıllar sonra anlaşılır çoğunlukla alınan eğitimin değeri. 1967 mezunu Bayram Atmaca'nın yıllar sonra öğretmenler ve öğrenci arkadaşları için yazdığı bu dizeler bunun kanıtı gibidir: 


Sevgili öğretmen arkadaşlarım, 

Sizler mutsuzluğumu giderirsiniz benim. / Mutluluk sizlerin de hakkıdır sevgili öğretmenim. / Kazıdınız yüreğimize sevgiyi, inancı / Bundan böyle sizlersiniz artık başımızın tacı. 

On bir on iki yaşlarında başladı umuda yolculuk, /Adabelen Tepesi'nde toplandı yüzlerce çoluk çocuk. / Hepimiz ana kuzusu biraz da ürkek, / Tanrı mesleğini seçtik gönülden isteyerek. 

Adıyaman-Kaynar pırlantadır her biri / Yurdumuzu aydınlatan bu eğitim ordusu onların eseri. / Dünyanın bütün çiçeklerini getirsek de ödeyemeyiz hakkınızı / Sizler yazdınız mutluluğa dönüşen alın yazımızı. 

Hepimiz köylü dar gelirli ama soylu / Ne sert adamdı başyardımcı Yusuf Değirmencioğlu / Öğretmenlerimizin her biri sanki ana yarısı / Çokça öğrenciyi sokmuştur Nurdoğan beyin arısı 

Atatürk ilkelerinden başka bilmezdik bir yol / Yakışıklı bir öğretmendi matematikçi Çelikkol / Cumartesi kurulurdu Ortakların pazarı / Mesut Tarcan'dır Bandırma Vapuru'nun yazarı 

Gürültü yapmak için hepimiz bulurduk bahane / Zülfikar Bey'in lakabıydı ayaklı kütüphane. / Hâlâ damaklarımızdadır kuru fasulye pilavın dadı, / Nurettin Ergen'dir Türkçeyi en güzel konuşan hocanın adı 

Arap Gönül de bir başka söylerdi halk türküsünü / Öğretmenlerimizden öğrendik vatan sevmenin ülküsünü. / Saygıyla anıyoruz teşkilat başkanımız Cemal Göçmeni! / Okula yeni gelenler müdür sanırdı Ömer Sökmen'i 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1970'li yıllarda okulumuz öğretmenleri idare binası önünde. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Mutfağın üzerinden sahanın ve lojmanların görünüşü. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 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Bulutsuz gecelerde Adabelen'in süsü olurdu ay / Sabah sporlarının komutanıydı Nurettin Tamay / Ne yapsak ödeyemeyiz öğretmenlerimizin emeğini / Bin kişi bir kişi gibi oynardık Aydın zeybeğini. 

Her yerde bilinir Aydın'ın inciri, yağı efesi. / Bir türlü dinmek bilmezdi Haşmet Bey'in öfkesi. / Adabelen'in güzeldir baharı güzü / Çok zor gülerdi Ali Oğuz'un yüzü. 

Naipli çayı aka aka, aka bulur yolunu / Sert olsa da severdik Mehmet Kahvecioğlu'nu. / Hepimiz memnunduk Şengül, Birgül, Birnur hanımlardan / Lokalde bile rahat yoktu Şükriye Atakan'dan. 

Her zaman özleriz Kemal ve Meftune Özer'i / Nasıl unutur insan tarımcı Atakan Bey'i / Adabelenlinin her yerde bulunur dostu / Ne şirin seydi doktor Mahir Bey'in vosvosu 

Mor beyazdır okul formamızın rengi. / Arasan da bulunmaz Sait El gin'in dengi / İstesek de gelmezdi büyüklerden ütü sırası / Güzel anılarla anıyoruz matematikçi Ömer Kars'ı 

Adabelen'in yadigârıdır dizimdeki romatizma ağrım. / Güzelliğin zerafetin simgesiydi İsmet Hanım. / Hiçbir öğretmenimizde yoktu böbürlenme kibir / Ramazan Verel için denirdi ayaklı cebir 

Hem matematiği, hem ekonomiyi iyi bilirdi Raif Türk, / Adabelen'in sembolüdür başkanımız Sedat Öztürk. / Adabelenlilere durmak yakışmaz parolamız hep ileri, / Bu mutluluk tablosu yönetimimizin eseri. 

Selâm olsun, bir yılda otuz üç binayı bitirenlere / Selâm olsun, bizi bu günlere getirenlere. / Kucak dolusu selâm saygı Adabelen'i sevenlere, / Binlerce teşekkür bizi bir araya getirenlere.'9 


Anne Baba Oldular 


1961 mezunu Faik Ay önce köyden gelen öğrencinin içinde bulunduğu şaşkınlığı sonra da öğretmenin öğrenciyi kucaklamasını anlatıyor: 


1955-1956 eğitim yılında sınavları kazanarak Adabelenli olduk. Numaralarımız okunup sınıflara ayrıldık. Birinci sınıflarda 1 20 kişi kadardık. 
İri yarı, sarışın, mavi gözlü, sarı saçlı kırmızıya yakın kocaman yüzlü, pembe yanağının üstünde beni olan devimsi bir adam bizi etrafına topladı ve: 


10 Adabelen, yıl 3, sayı 8, Ağustos 2007, s. 26. 
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Küçük İsa Aykanat nöbette, 28 Aralık 1963. (İsa Aykanat Arşivi) 


"Evlatlarım, ben sizin küme başınızım. Bundan sonra anneniz babanız benim, her türlü derdinizi bana anlatacaksınız” dedi. Ne anlatabilirdik. 
Her birimiz ürkek tavşan gibiydik. Yemek yememiz, oturup kalkmamız, giyimimiz, alışkanlıklarımız farklı idi. Hatta tuvalet alışkanlıklarımız bile başkaydı. Bu kocaman adam her gün etütleri dolaşır, ihtiyaçlarımızı sorar, okula uyum sağlamamızı kolaylaştırmaya çalışırdı. Böyle günlerden birinde ve etüt saatinde elinde kocaman bir alaturka tuvalet taşıyla geldi. 
Sırayla her birimize, tuvalet taşında ayakları nereye koymamız gerektiğini uygulamalı olarak anlattı... 

|...) Kış gelmiş havalar soğumuş, kimimizin bedenleri üşümeye başlamıştı. Çoğumuz kırsal ve yoksul kesimden geliyorduk. Ayakkabıyla, paltoyla, ceketle ilk defa tanışanlar çoğunluktaydı. Bunlardan birisi de bendim. Okula gelinceye dek ceket giymemiştim. Anacığımın ham yünden ördüğü kollu kazakla kışı geçiriyorduk. Ayakkabı da kara lastik cıslaved veya beyaz bez fotfol idi. Üsümeye başladığımız günlerden birinde, ben 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yemekhanenin altındaki duvar dibinde büzülmüşken karşımda Hızır gibi Rüstem Baba beliriverdi. Durumumu fark etti ve hiçbir şey sormadan beni o iş atölyesinin bitişiğindeki depoya götürdü. Orada köy enstitüsünden kalma giysiler ayakkabılar vardı. “Çuhaki” denen kumaştan yapılma elbiselerden denkleştirerek beni giydirdi. Uygun bir ayakkabı da vererek sırtımı soğuktan, ayağımı da topraktan kurtardı." 


Eğitim, yalnızca fiziki ve bilişsel gelişmeyle sınırlı değildir. Bu okula 11-12 yaşlarında gelen öğrenciler 17-18 yaşlarında mezun olmaktadır. Bu süreç çocukluk, ergenlik ve olgunluğun ilk adımlarının atıldığı zor bir süreçtir. Bunu iyi bilir öğretmenler. Bu nedenle duyuşsal eğitim de öğretim ortamının önemli bir parçasıdır. 


Zaman su gibi akadursun, biz de bedenen ve fikren gelişiyorduk. 4. 
sınıfa gelmiştik. Karşı cinse ilgi duymaya bağlamıştık. Baba bizim ergenlik çağımızı sorunsuz atlatabilmemiz için çabalıyordu. Ama biz farkında değildik. Sık sık yoklamalar yapıyordu. Bir akşam nöbetçi öğretmenlerle beraber sınıfa girdiler. Eller baş üstünde. Kıpırdamak yasak. Cepler, sıra gözleri yoklandı. Neler yoktu ki? |...) Bir arkadaşımızın cebinde sinema perdesinden çekilmiş Avare filminin artisti Nergis'in yüzü ve kolları açık fotoğrafları çıktı. O yaşlarda yüzü ve kolları açık Nergis çok şey ifade ediyordu. Baba bizim farklı şeylerden zevk almaya başladığımızı seziyor zaman zaman uyarıyordu. |...| bize bir babanın söylemesi gerekenleri söyledi. Sene sonlarındaki öğretmen kurullarında bizim başarımız için nasıl çırpındığını hep biliyoruz.” 


Her ne kadar öğrenciler ve anılarını aktaran Faik Ay, öğretmeni için “baba” dese de bu öğretmen öğrenci ilişkisi, anne baba ilişkisini de kapsayıcı nitelikte bir ilişkidir. Bu ilişki köy enstitülerinin önemli ilkelerinden olan “öğretmeni mezun ettikten sonra da eğitmeye devam etmek” ilkesiyle uyum içindedir. Duygusal temelde de olsa, Faik Ay'ın öğrenciliği, Rüstem Çağlar'ın öğretmenliği devam etmektedir. 


11 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 11. 
12 Adabelen, sayı 10,s. 11. 
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Yaşadığı sürece ilişkimiz hiç kopmadı. Elazığ'dan mektuplaştık. İncirliova'daki, Kuşadası'ndaki evine misafir oldum, babam olarak evime davet ettim. Uzaklara gittiği için gelemedi. Ama ben onu beynimde hazır. 
ladığım köşesinde her gün ziyaret ediyorum. Her ziyaretimde etrafındaki ışık demeti çoğalıyor..." 


İşlerine Saygı Duydular 


1978 mezunu Gültekin Tarcan, Ortaklar Öğretmen Okulu öğretmenlerinden İsmet-Mesut Tarcan çiftinin çocuklarından biri. 
Bebekliği ve çocukluğu öğretmen okulunda geçmiştir. Aşağıdaki satırlar anne ve babasının sürekli kendilerini geliştirme eğiliminde olduklarının tanıklığıdır. Tam da; insana, öğrenciye ve işine saygı duyan öğretmen davranışına örnek. 


Aydın-Ortaklar Öğretmen Okulu'nda Sevmeyi Öğrenmek Öğretmenler de son derece seçkin insanlardı. Büyük çoğunluğu kendi dallarında üniversitedeki akademisyenler düzeyinde kültür ve bilgi birikimi- ne sahipti. Kendilerini sürekli geliştirirlerdi. Ne denli deneyimli olsalar bile, her derse hazırlıklı girerler ve kendi aralarında sürekli tartışırlardı. Ben her akşam annem ve babamın Türkçe, edebiyat, dil bilgisi vb ders konularında veya bir şiirin ya da romanın yorumlanmasında yazarın ne demek istediği 


gibi konularda çok üst düzeyde tartıştıklarına birçok kez tanık olmuşumdur." 


Erdemleriyle Öne Çıktılar 


Öğretmenler inançlarıyla değil, insan olma erdemleriyle öne çıkan unsurlardır. Cumhuriyet'in çağdaş eğitim ve laiklik ilkeleri uygulamalara yön verir. Bu anlayış, inanç yönüyle öne çıkan öğretmenler için bile geçerlidir. 1964 mezunu Mehmet Ali Tıraş, din dersi öğretmeni Orhan Seyfi Yücetürk'ün öğrencilere verdiği öğüdü anlatıyor: 


13 Adabelen, sayı 10, s. 11. 
14 Adabelen Işığı, s. 395. 


102 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Raşit Dilmen tarım dersinde öğrencilerle. 


Orhan Hoca 

Öğretmen okulundaki her öğretmenimizin ayrı bir yeri var içimizde: Kahvecioğlu, Atakan, Nurettin Ergen, Esat Türköz, Ali Oğuz, Mesut ve İsmet Tarcan, Zülfikar Bey, Hüsnü Karacan, Selami Bey, İsa Ayhan Ayten Hanım. Her birinin özellikleri farklı." 

Elbette Orhan Hocamın, öğrencileri nezdinde ayrı bir yeri var. Çok iyi kalpli ve sevecen bir öğretmen olmanın yanında sağlam bir inanç sahibi insandı. Zaten mesleği din dersleri öğretmenliği idi ama onun İslam'a bakışı çağdaştı. Hurafelere asla inanmaz ve inandırmazdı. Son sınıfa geldiğimizde bizlere öğütler verirdi. 

“Çocuklar, bu yıl mezun oluyorsunuz. Genç öğretmenler olarak köylere atanacaksınız. Pek çok güçlüklerle karşılaşacaksınız. Bunlardan biri; rakibiniz köy imamı görevinde bulunan kişi olacak. Sizi sınamak için dini konular açacak. Bilmediğiniz konu hakkında düşüncenizi söylemeyin. Bir iki gün süre isteyin. Araştırın ve yanıtı verin. Eğer yine bilemediğiniz konu olursa bilginizi ve mantığınızı kullanın. Eğer mantığınıza ters geliyorsa cevabınızı ona göre verin” derdi.'8 


Öğretmenler okul alanı içinde, kuruluş döneminde öğrenciler tarafından yapılmış lojmanlarda kalmaktadır. Bugün harabe haline gelen ve terk edilmiş bu lojmanlar genellikle tek kat üzeri- 


15 Adabelen, yıl 9, sayı 31, Eylül 2014, s. 57. 
16 Adabelen, sayı 31, s. 57. 
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ne, bahçeli ve kullanım değeri yüksek binalardır. Şükriye-Mustafa Atakan çifti de bu lojmanların birinde kalmaktadır. 

Okula 24 saat hizmetle vardır Atakan çifti. Çocukları burada büyümüştür. Onlar da Adabelen'le bütünleşmiş gibidirler. Oğulları, 1974 mezunu Mehmet Ali Atakan efsane tarım öğretmeni Mustafa Atakan'la ilgili bir anısını aktarıyor: 


Babam Mustafa Atakan 

Bir gün sabaha karşı saat üçte evimizin kapısı çalındı. Telaşla hepimiz uyandık. Babam kim o deyince, “Hocam benim Ömer” yanıtını aldı. 
Bunun üzerine babam kapıyı açınca karşısında büyük baş hayvanların bakıcısı çoban Ömer'i gördü. Ömer “Hocam Sarıkız doğuruyor” dedi. 
Babam beni de yanına alıp Ömer ile birlikte hayvan barınaklarının olduğu yere gittik. Sarıkız'ın doğumunu yaptırdıktan sonra Ömer babama dönerek “Hocam buzağının ismini ne koyalım” diye sordu. Bunun üzerine babam “Bugün cuma, Cuma olsun” dedi. Ömer'in gözlerindeki ışıltıyı hiçbir zaman unutamam. Babamla eve geri döndüğümüzde hava çoktan ağarmaya başlamıştı. Her ikimiz de yorgun ve bir o kadar uykusuzduk. 
Babamın yüzündeki iş görmenin ve başarmanın huzurunu görünce yorgunluğum bir anda geçti. Babamın, karşısındaki insana değer vermesinin etkili olduğunu görmek benim de insanlığa bakışımı değiştirdi."? 


Mezun olduktan sonra öğretmenleriyle birlikte çalışan Adabelenli sayısı da az değildir. Ama hangisinin anısını dinlerseniz dinleyin; öğretmen-öğrenci ilişkisi, öğretmen-öğretmen ilişkisine döndügünde bile birincisi etkisini kaybetmez. Her Adabelenli, öğretmenine yaşam boyu zimmetli gibidir. Bu ilişkiyi yaşayanlardan ve sonradan belediye başkanı olan 1963 mezunu Refik Altuğ, Mehmet Kahvecioğlu'ndan yediği azarın bir yaşam dersine dönüştüğünü anlatıyor: 


Öğretmenim Mehmet Kahvecioğlu ve Ben 
Kahvecioğlu yedi yıl Ortaklar Öğretmen Okulu'nda öğretmenim, hasbelkader üç yıl da Gönen Öğretmen Okulu'nda, ben beden eğitimi öğretmeniyken, okul müdürüm oldu. Bizleri Ortaklar'da eğiten öğretmen:- 


17 Adabelen Işığı, s. 392. 
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Öğretmenler yaz çalışması döneminde toplu halde. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


lerimiz, insan sevgisi ile dolu ve duygusal olarak yetiştirmişler. Üzerimde emeği olan ve sevdiğim kişilerin rahatsızlıklarında ve hatta karşılaştığım- da duygulanıp ağlıyorum. Bu nedenle sayın öğretmenimi ağlayarak üzmemek için ziyaretine gitmeyip telefonla aradım. Ama yine de telefonda da ağlamama engel olamadım. Ortaklar Öğretmen Okulu'nda eğitim gördüğüm yedi yıl (1956-1963) boyunca, Sayın Kahvecioğlu, matematik öğretmeni ve okul müdür başyardımcısı idi. Bizim eğitim gördüğümüz yıllarda kâğıttan ve bez parçalarından top yapıp, aramızda futbol maçları yapardık. Ancak zamanla bu kâğıt ve bez toplardan bıkmıştık, çünkü hem ayakkabılarımız bu toplara dayanmıyor, hem de ayaklarımız acıyordu. Bir gün arkadaşımızın biri futbol topu getirdi, ancak havası yoktu ve şişirmek için pompa bulamamıştık. Ortaklar Öğretmen Okulu'nda iki araç vardı. Birisi burunlu, açık kasası brandayla örtülü, Ortaklar pazarı- na öğretmenleri götüren araç, diğeri ise idare binası önünde duran jipti. 
Ben havası inik topu alarak, idare binası önünde duran jipe, çiçeklerin ve güllerin arasından sürünerek yaklaştım ve jipin arka lastiğinin sibobuna, topun sibobunu dayayarak şişirdim. Bu sırada Sayın Kahvecioğlu odasının penceresinden beni izliyormuş. Pencereyi açıp kendine has seslenişiyle, “Efeem! Dur bakalım” dedi. Yanıma gelip kulaklarımdan tuttu. “Şimdi sen top oynarken düşsen, ayağın kırılsa, seni Aydın'a hastaneye bu jip nasıl götürecek?” dedi.'8 


18 Adabelen, yıl 7, sayı 22, Nisan 2012, s. 36. 
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Kahvecioğlu öğrencinin kulağını çekmiştir. Benzer bir kulak çekme olayını bir başka Adabelenli, 1968 mezunu Ahmet Nuri Doğan anlatıyor. 


|...) Matematik öğretmeni Nevin Nurdoğan. Boyu posu yerinde gösterişli bir öğretmen. Her derse mavi beyaz pütü kare önlüğüyle girer. Otoriter, kararlı ve adaletli... İlk yazılısından 10 almıştı on üzerinden. Övdü onu öğretmeni şımartmadan. İkinci yazılıda ise 1 aldı. Yine on üzerinden. 
İlk sınavdaki notuna güvenip çalışmamıştı. Şaşırmıştı Nevin Nurdoğan. 
Kaşları çatık, “Gel bakalım bu neyin'nesi” diyerek sözlü sınav için tahtaya kaldırdı. Zayıf alacağını bildiği için çalışmıştı o arada. Doğru yanıtlar verdi. Öğretmen kulağını çekti acıtmadan. “Demek ki çalışmamışsın. 
Haylazlık yapmışsın. Şimdi sana sözlü notu olarak 10 veriyorum. Ama bir daha böyle yapma” demişti. Mahcup yerine otururken “Başarı için şımarmamak gerekmiş meğer” diye düşündü. Annesine duyduğu özlem, öğretmeninin kulağını çeken parmakları arasında eridi...'* 


Bir başka anı da 1966 mezunu Tahsin Şimşek'ten: 


1...) Ortaklar Öğretmen Okulu'nun benim yaşamımda çek özel bir konumu vardır. Biliyorum ki ben, öğretmen okulunda okumasaydım, ilkokul dan sonra hiç, ama hiç okumayacaktım/okuyamazdım. 1960'lı yılların köy çocuklarının yazgısıdır bu; ama şansıdır da. Asıl şans, köy enstitüleri mirasına sahip çıkan ve öğretmenliği bir tutkuya dönüştüren bir öğretmen kuşağının elinde biçimlenmektir...2 


İsmail Hakkı Tonguç 13.12.1943 tarihinde tüm köy enstitü müdürlerine gönderdiği ve her zamanki gibi “Kardeşim” başlıklı mektubunda şunları yazıyor. 


|...) 1. Bazı Enstitülerde bir kısım arkadaşların talebeyi dövdükleri ve 
bu hadisenin o Enstitülerde vazife almış idareci arkadaşlarımızca her şey göze alınarak önlenmediği muhakkaktır. Bu bakımdan durumları düzel- 


19 Adabelen, yıl 6, sayı 17, Ağustos 2010, s. 24. 
20 Adabelen Arşivi. 
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Günak Yüzak yıl sonu töreninde. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


tilmeyen Enstitülerde suçlular hakkında çok sert tedbirleri tatbike mecbur kalacağız. |...| 

4- Yer yer bazı öğretmenlerin öğrencileri kırık notla tehdit ettikleri anlaşılmaktadır. Bu yüzden talebenin bu gibi öğretmenlerden yıldığı, nefret ettiği belirmektedir. Enstitülere asla girmemesi gereken bu kötü zihniyetin bir daha Enstitü kapısından girmemek şartıyla kovulmasını müdür arkadaşların vicdanlarına bırakıyorum.?' 


Yukarıdaki iki anıya ve Tonguç'un söylemine bakıldığında bir çelişki var gibi görülebilir. Bazı durumlarda bir eylemin olumlu ya da olumsuz olduğunu, eylemin kendisi tek başına belirlemez. Eylemin bütün içindeki yeri ve sonuçları, eylemin biçimi kadar önemlidir. Yaşanan ilişki o denli sahicidir ki olumsuz görülen bir eylem bile yaşam için yarara dönüşebilir. 

1976 mezunu Şadiye Dönümcü, Edebiyat öğretmeni Günak 
Yüzak'a Adabelen dergisinde yayınlanan duygusal bir mektup yazıyor. Uzun mektubun Günak Hoca'nın eğitimciliğini yansıtan bazı bölümleri: 


21 İ.H. Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, s. 75-76. 
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Sevgili Günak Hocam, 

İlkokul 5'in sonunda girdiğim parasız yatılı sınavını kazanarak, Aydın, Ortaklar Öğretmen Okulu'na girme hakkını elde ettim. Kaydımı yapmanız için babamla odanıza geldik. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra coğrafya atlası almamız gerektiğini ve üzerimdeki japone kollu bluz ile pileli mini eteği okul sınırları içinde giymemem gerektiğini söylediğinizde, içimden size çok kızmıştım. Nereden bileyim yıllar sonra -aradan geçen 
41 yıl sonra- bende en çok iz bırakan insan olacağınızı. 

11 yaşında bir ana kuzusuydum; oraya geldiğimde. O yaşta bir çocuğun kendisiyle, “ailesiz”liğiyle, “tek başına”lığıyla mücadele edip, ayakta durabilmesinde siz dahil tüm öğretmenlerin ve büyük sınıftaki abla-ağabeylerin verdiği desteğin önemi ve anlamını yadsımak mümkün mü? 

(...J Yatılı okul; yuva sıcaklığından bir sürü güzellik ve alışkanlıktan yoksun olmak demek. Yatılı okul, kalabalık bir aile içinde kendi başına özlem çekerek büyümek demek. Yatılı okul, hayatın hallerini erken yaşta öğrenmek demek... 

Toplu yaşamdan kaynaklı sıkça grip olduğumuzda, hatta bitlendiğimizde, uyuz olduğumuzda, yemek seçme lüksümüz olmadığından önümüze konanı yediğimizde, soğuk suyla banyo yaptığımızda, çamaşırlarımızı elimizle ütülediğimizde, her şey için sıraya girip kuyruk olduğumuzda yakınırdık sizlere. Bana “geleceğin için katlan” dediğinizi hiç unutamam. Angaryalardan, sorumluluk duygumuzun gelişmesi için uyguladığınız yaptırımlardan hoşlanmadığımı söylediğimde “Sevimsizlikler yerine güzellikleri görmeye çalış” dediğinizi de unutmadım. 

Okul başarımıza hep çok önem verdiniz. Öyle ya; her seyden önce ders geliyordu. Her birinizin ne denli değerli ve kaliteli olduğunu, bize eğitim-öğretim adına verdiklerinizin değerini, hayatımızın daha sonraki aşamalarında daha da iyi anladık... Dostluk-arkadaşlık-dayanışma-paylaşım-saygı gibi değerleri edinmemiz için, değişik etkinliklere katılımımızı sağlayarak takım ruhumuzun oluşması için siz dahil tüm öğretmenlerimizin çok emek harcadığını biliyorum... “Ne yapıyorsanız; en iyisini yapınl” diyerek bizi mükemmeliyetçi olarak yetiştirdiğiniz için siz/ler)den hâlâ sikâyetçi(i) olduğumu bilvesile söylemeliyim... İdareden habersiz İzmir'e gittiğimizde, dönüşte odanıza çağırıp “Bi daha olmasın hal.” dediğinizde ikimiz de biliyorduk bir daha olacağını... 

16 Martlarda, Öğretmen Okulları kuruluş yıldönümü törenlerinde 
sahneye koyduğunuz oyunlarla bize tiyatro sevgisi aşıladığınızı, Genco 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Erkal'ı Bir Delinin Hatıra Defteri oyunu ile izlememiz için çaba harcadığınızı, Arkadaş filmini izlememiz, Âşık Veysel'i dinleyebilmemiz için emek harcadığınızı biliyorum... 

Harçlığı olmayan arkadaşlara gizlice para verdiğinizi de, yoksul olup okul başarısı düşük olan arkadaşlarımızı odanıza çağırıp nasihat ettiğinizi de biliyordum... 

İkinci sınıfta bana Pusuda piyesinde rol vermişti. Derslerimi sporla beraber başarıyla yürütüp, sınıfımı geçtim o yıl... 

Son sınıfa geldiğimizde zamanının çoğunu bizimle geçiren öğretmenimiz sayesinde arkadaşlarımızla kurduğumuz sevgi dolu ilişki daha da pekişti. O dost arkadaşlarımızla hâlâ görüşüyor olmamızda, bizi birleştiren ve sosyal yaşamımıza anlamlı katkı sağlayan Günak Bey'in büyük katkısı var.2 


Ortaklar İlköğretmen Okulu'nu bitirip öğretmen olmayan Adabelenliler de vardır. 1964 mezunu Tahsin Üner bu Adabelenlilerden. O da duygusal bir dille öğretmenlerini ve onların erdemlerini anlatıyor: 


Sevgili Öğretmenim... 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; en yüce duygu olan “sevgi”yi en saf ve etkileyici dil ile benliğimize işleyen... 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; anacığımız gibi, babacığımız gibi kucaklarına atılıverip sevecenlikle kucaklaşma isteğimizin yoğunlaştığı duygu yağmurlarıyla iliklerimizi ıslatan... 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; “selamımı alsın, hatta bana bir şey söylesin de muflu ve kazançlı olayım” diye gözlerinin içine bakmamızı sağlayan. 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; ilkokulda ders bitimi evine kadar yanında yürüyüp ona eşlik etmenin onurunu bize bağışlayan. 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; duruşuyla, sözleriyle, davranışları ile bizleri insani ve milli değerlerle yoğurup yönlendiren. 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; insan sevgisini, kendine ve başkasına saygıyı, yurt ve cumhuriyet sevgisini, hukuk ve demokrasi sevgisini, çalışkanlığı, fedakârlığı ve pek çok değerleri bizlere duyumsatan. 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; bilimi, Yüce Atatürk'ün deyimi ile “yaşamda en gerçek ışıtan” niteliği ile beyinlerimize kazıyan. 


22 Adabelen, yıl 6, sayı 18, Aralık 2010, s. 17. 
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Osman Kandemir ve öğrenciler. 


Öğretmenlerimiz vardı bizim; “eseri olacak yeni kuşakları” özenle yetiştiren ve bizleri o pozisyona hazırlayan. “Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir”, “Şurası muhakkak ki öğretmenler topluluğu, beşeriyetin en fedakâr ve muhterem insanlarıdır” özdeyişlerini her yönüyle kanıtlayan ve örneği olan. 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; -tanışıyor olmanın onurunu duyduğum, idolüm, sevgili ağabeyim Prof. Dr. Cahit Kavcar'ın deyimi ile- “gerçek anlamda öğretmenlik bir sanattır”, “eğitim, öğrenciye saygı ile başlar”, “öğretmenlik zor, fakat zevkli bir meslektir” sözlerindeki özü bizlere aktaran. 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; “Geceleyin bir ses böler uykumu. / İçim ürpermeyle dolar; nerdesin?.. / Yıllar var ki arıyorum ben onu; / Âşığıyım beni çağıran bu sesin.” dizelerindeki geceleri uykumuzu bölen, içimizi ürperten, yıllarca aradığımız, âşığı olduğumuz bu ses, bu ideal için yaşamanın onurunu bizlere kazandıran. 

Öğretmenlerimiz vardı bizim; Mustafa Yurter (ilkokul öğretmenim), Mehmet Kahvecioğlular, Zülfikar Ortaçlar, Mesut Tarcanlar ve daha kimler, kimler! Ortaklar'daki, Yüksek Öğretmen'deki ve üniversitedeki profosörler ve daha niceleri. 

Nerde bunlar şimdi? Göçtü bu dünyadan büyük çoğunluğu beki. 
Göçenler ışıklar içinde uyusunlar. İnanıyorum ki; gururla, mutlulukla, sevgiyle izliyorlardır bizleri. Biz ise onların öğrencisi olmanın; onlardan çok 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şey kazanmış olmanın onuru ve gururu yanında, üzgün, mahzun ve buruk bir duygu sarmalında rahmetle anıyoruz her an onları. Ve şunu soruyoruz kendimize; onlara layık olabildik mi/olabiliyor muyuz?.. 

Ve de öğretmenlerimiz vardı bizim; Sanki bir müzik gelir, / Bizlere müşlik sesi. / Anlattığı ders değil, / Bir sanat şaheseri.2? 


1974 mezunu Gülen Özalp, öğretmen okulu son dönem mezunlarından ve mesleğini akademisyen olarak sürdüren Adabelenlilerden. Ortaklar'da öğrenci olduğu dönem “iş içinde, iş aracılığıyla, işle” eğitim ilkelerinin doğrudan uygulandığı dönem değildir. Buna karşın “Adabelen ruhu” onu da sarmıştır: 


Güzel Okulum 

Ortaklar Öğretmen Okulu'ndan söz ederken çok değerli ve aynı zamanda sevgili öğretmenlerimizi anımsamamak, önlerinde saygıyla eğil. 
memek olmaz. Öğretmenlerimiz deyince kimler gelmedi ki gözümün önüne. Hepimizin dostu, soyadı Gülmez olsa da güler yüzlü Cevat Hocamız, ruhu da kendi de şair Mesut Tarcan, her zaman kız öğrencilerin daha temel olduklarına inanan Binnur Us, geç başlamış olmamıza karşın bize İngilizceyi sevdiren güzel hocamız Sevil Hanım, tebeşirle kara tahtayı dünyanın en güzel kullanan hocası matematikçimiz Süleyman Kuru, kısa etekli ve saçlarını uzatmak isteyen ama henüz beş örgüyü tutturamamış kız öğrencilerin korkulu rüyası en güzel el işlerini öğreten otoriter Şükriye Atakan, güzel ses tonu ve konuşmasıyla bize edebiyatı sevdiren Günak Yüzak, sınavlarda kopya çeken ya da teşebbüs eden arkadaşlarımızın mahcubiyetine tanık olmamak için camdan dışarı bakan dünyanın en nazik hocası Fizikçi İsmail Avcı, derslerde erkek öğrencilerin tarafında oturduğum için daima pencereleri ve kapı üzerindeki camlı bölmeyi tercih eden dinamik Jak, her resim dersimizde derse başlamadan önce “hadi bir kahkaha at da derse başlayalım” diyerek bana takılan, “Gülme kursu açsan ilk öğrencin ben olurum” diyerek gülebilmenin ne kadar güzel ve gerekli olduğuna inanan çok sevdiğim resim hocam Haşmet Yavuz ve daha niceleri.24 


23 Adabelen, yıl 12, sayı 44, 2017, s. 5. 
24 Adabelen Işığı, s. 328. 
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Ali Çakır da hatırladıklarını şöyle paylaşıyor: 


Türkçe öğretmenimiz rahmetli İsmet Tarcan idi. Nurlar içinde yatsın, İsmet Hanım bize çok sevecen davranırdı. Bizler de onu bir anne, abla gibi çok severdik. Bir dersimizde Ömer Seyfettin'in Kaşağı adlı parçasını okuyup incelerken çoğumuz ağlamıştık. Öğretmenimiz bizimle ilgilenip, teselli etmişti. Bir başka dersimizde İsmet Hanım beğendiğimiz, sevdiğimiz bir yeri anlatan bir kompozisyon yazmamızı istedi. Ben okulun önündeki çiçekleri ve çimleri sulamakta kullanılan su vanasının bulunduğu bir iki metre karelik bir alanı anlattım. Çünkü bana göre oradaki çiçekler daha iyi ve bol sulandıkları için diğerlerinden daha gür ve güzeldi. Onun için anlatılmaya değerdi diye düşünmüştüm. O kompozisyondan dört aldım. Bu benim aldığım ilk zayıf olduğu için çok üzülmüştüm. Öğretmenim İsmet Hanım bütün şefkati ile beni teselli etmişti.25 


Ali Çetin'in yazdığı çok kısa anlatım atasözü gibi değil ama “Adabelenli sözü” gibi olmuş. Özlü, duygulu ve de sorgulayıcı: 


Hiçbir yatılı okulda gecenin üçünde beşinde üzerindeki battaniyesi yere düştüğünde bir nöbetçi öğretmenin gelip öğrencinin battaniyesini örtüp sarmalayan ve tüm yatakhaneleri dolaşıp kontrol eden bir kurum gördünüz mü? Benim öğretmenlerim bu işte. |...|2* 


Ortaklar İlköğretmen Okulu'na 1970 yılında öğretmen olarak gelen ve kendisi de öğretmen okulu çıkışlı Ünal Yurtçu'nun bir yazısından bölümler aktaralım. 


|...) Ben Ünal Yurtçu. Tokat İlköğretmen Okulu'nda 1960-1964 yıl 
larında öğrenim gördüm. Köy enstitüsü mezunu değilim. Ama öğretmenlerimin çoğunluğu köy enstitüsü kökenliydi. Eğitimin-öğretimin, insan ilişkilerinin, üretimin, oto kontrollü çalışma düzeninin, bireyin çalışmalarının değerlendirilmesinin, Türkiye gerçeklerinin iç ve dış yelpazesinin, kalkınmanın nereden ve nasıl başlayacağının, insan denen en değerli varlı- 


25 Adabelen, sayı 41, s. 67. 
26 Adabelen, sayı 42, s. 70. 
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N. Ergen, M. Atakan, S. Gada, S. Elgin, M. Tarcan, Mustafa Kukul, Mehmet Sungur, K. Türköz, Mehmet Yavuz. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


ğın özüne inildiğinde her bireyin ayrı bir değer olduğunun ve çalışarak, üreterek, çağdaşlığı yakalayacağımızın bilincini aşıladılar bize. Onlarca öğretmenimin içerisinde ellerini öptüğüm, saygı duyup bilgilerinden yararlandığım, ilkelerinden ödün vermeyen öğretmenlerimden; öğretmenim, babam, arkadaşım, çocuklarımın dedesi değerli eğitimci Günak Yüzak, tüm öğrencilerine sevgi dolu yaklaşımı ile arkadaş, yol gösterici ve sabırlı eğitimci, meslek dersleri öğretmenim Lemanser Sükan, eğitimde oto kontrol sisteminin, spor ve beden eğitiminin insan yaşamının bir parçası olduğunun, ödünsüz üretimde kararlılık gerektiğinin, kendine güven, hangi koşulda ve nerede olursan ol üretimde sevgi ve saygıdan vazgeçmeme kararlığındaki beden eğitimi öğretmenim Faruk Sükan ve diğerleri...27 


Bu anlatımlar Ünal Yurtçu'nun Tokat Öğretmen Okulu'ndaki öğrencilik yıllarından. Mezun olup Ortaklar Öğretmen Okulu'na beden eğitimi öğretmeni olarak atanıyor. Ortaklar'a gelişini ve nasıl karşılandığını şöyle anlatıyor: 


27 Adabelen, yıl 8, sayı 28, Ekim 2018, s. 36. 
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Öğretmen okullarında çalışabilme arzumla bitirdiğim Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölümünden 1967 yılında mezun oldum. Tunceli İlköğretmen Okulu'na atanmamın birinci yılında kendimi asker, üçüncü yılında, kendimi eş durumundan Ortaklar İlköğretrnen Okulu'nda bul dum. Bu güzel okul bana pek yabancı değildi. Tokat'ta okurken tüm köy enstitülerinin kuruluşu, devamı ve işlerliği, öğretmen olmanın ve ulusun aydınlanmasındaki sorumluluğumuz ve bu okulların tanımı ile yoğrulmuştuk. 

29 Eylül 1970 yılında eş durumundan bu güzel okula geldiğimde 
sevincimi tarif edemem. Hayallerim gerçek olmuştu. Yonca Hanım ve Günak Öğretmenim önderliğinde köy enstitülerinden kalan bu abidenin tüm birimlerini, öğretmenlerini, ziraat yapılan arazisini ve diğer... |...|29 


Adabelen, Öğretmenler İçin de Okul 


1940'lı yıllarda köy enstitüleri kurulurken en önemli sorunlar- dan biri bu okullara atanacak öğretmenlerin gerek sayı gerek nitelik olarak yetersizliğiydi. Bu doğaldı elbette. Bu eğitim sistemi kendi öğretmenini de iş içinde yine kendisi yaratacaktı. Öyle de oldu gerçekten. Köy enstitülerinin ilk kuruluş çalışmalarında başlayan bu süreç, öğretmen okulları döneminde de devam etti. Bu gerçeği de Adabelen'in öğretmenlerinin kaleminden aktaralım: 


Ortaklar İlköğretmen Okulu'nun Anımsattıkları 

Bir öğretmenin görev yaptığı okul kendisi için de okul olur mu? Olur. 
Her okulun kendi yapısından ve çevresinden kaynaklanan özellikleri bu durumu yaratır. En azından benim için öyle oldu. Bu nedenle öğretmenlikle ilgili olarak geriye dönüp baktığımda beni ben yapanların öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım olduğunu görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu seçkin kurumlarının güzel, iyi, doğru ne varsa pek çoğunu yitirmediği, cumhuriyete bağlı kalma veya sahip çıkma yarışı içinde öğretmenlerinin olduğu dönemlerde bu okullarda görev yapmış olmak hem bir şans hem de gurur kaynağıdır. Tarih öğretmeni olarak görevimin gereklerini yerine getirebilmenin yanı sıra diğer branşlardaki öğretmen arkadaşlardan öğrendiklerimle, onlara yardımcı olma, onların yönlendirmesiyle tarım- 


28 Adabelen, sayı 28, s. 36. 
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dan, resimden müziğe, spordan tiyatroya değin tüm etkinliklerde onlara destek olurken de çok şeyler öğrendim. Okurken alınan eğitim formasyonu üzerine değişik alanlarda bizzat uygulamanın içinde olanlardan bir seyler ekleyemezseniz gerçek bir öğretmen olamıyormuşsunuz. Önce Kütahya sonra Ortaklar'da öğrendiğim en önemli bilgi bu oldu.? (Sabri Sürgevil, Tarih öğretmeni) 
* 

|... Daha sonraki yıllar Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde “Ders Aracı 
Tasarım Uzmanı” olarak çalışırken Ortaklar Öğretmen Okulu'ndaki öğretmenlik deneyimlerimin beni ne kadar yetiştirdiğinin farkına vardım. İşte Ortaklar İlköğretmen Okulu yalnız öğrencilerin değil, öğretmenlerin de kendilerini yetiştirdikleri bir ilim ve irfan yuvası idi. Böyle bir yuva nasıl unutulur? (Sait Göngör Elgin, Fen dersleri öğretmeni) 


Sait Elgin'in söylediği gibi köy enstitülerinin kapatılıp öğretmen okulu olduğu yıllarda bile öğrenciler aktiftir. Kültür dersleri diğer türdeş okullardan çok daha fazla uygulama ağırlıklıdır. Öğretmen dayanışması, işbirliği üst düzeydedir. Bu dayanışmayı anlatıyor Sait Elgin: 


Bu çalışmaları yaparken diğer fizik-kimya öğretmeni meslektaşlarım- dan da büyük ilgi ve yardım gördüğümü söylemeden geçemeyeceğim. 
Ama başka branşlardan arkadaşlarımla da işbirliği yaptığımız çalışmalar oldu. 

Ne güzel, heyecan dolu, umut dolu günlerdi o günler... Böyle kurul muş olan ilişkiler hiç unutulur mu?.. 

Ben Eğitim Şefiyim, rahmetli Ahmet Kavruk da okulumuza yeni atanan Müzik Öğretmeni. Genç, cevval, farklı bir şeyler yapmak isteyen bir yapısı var. Çok sayıda trampet olursa hem bayrak törenlerinde hem de yürüyüşlerde daha etkili olabileceğini ve trampetleri kendisinin yapabileceğini söyledi. Benden destek istedi. Anlattıkları aklıma yattı ve gereken desteği verdim. Kendisini çok severdim.?' 


29 Adabelen Işığı, s. 384. 
30 Adabelen, yıl 3, sayı 8, Ağustos 2007, s. 1. 
31 Adabelen Işığı, s. 370. 


ÖĞRETMENLER 115 


Yapılan çalışmalar eğitim amaçlı olduğu kadar, okul için yarar amaçlıdır. Bu kez de öğretmen idare işbirliğini anlatıyor Sait Güngör Elgin: 


1...) Bu ve daha pek çok çalışma tüm öğretmen arkadaşlarımın yalnızca derslere girip çıkan öğretmenler olmayıp, ders dışı zamanlarımızda da öğrencilerimizle yakından ilgilendiğimiz, çeşitli uygulamalarla onların eğitimleri için eldeki bütün olanakları kullandığımız bir eğitim ortamıydı.*? 


Sait Güngör Elgin'in okulun her alanının, her anının “eğitim ortamı” olarak değerlendirildiğini belirttiği yıllar, 1960'lı yıllar. 
Aslında bu anlayış, köy eristitülerinin iş içinde, iş aracılığıyla, iş için ilkesinin 1960'lı yıllardaki uygulamasıdır. 


“Onun Kelini Ben Kendi Ellerimle İyileştiririm” 


1963-1965 yılları, Kızılçullu Köy Enstitüsü ve Yüksek Köy Enstitüsü mezunu Süleyman Adıyaman'ın müdürlük dönemidir. Köy enstitüleri sistemini en iyi bilenlerden olan Adıyaman çalışkan, ilkeli ve ödünsüz bir müdürdür. Dönemin siyasileri sevmez Süleyman Adıyaman'ı ve kısa sürede görevine son verirler. Arkadaşı ve Adabelen dergisi yazarı Rıza Yetim anlatıyor: 


Ortaklar Öğretmen Okulu Müdürlerinden 
Süleyman Adıyaman 

Bugün varsak, dünümüzle varız; yarın var olacaksak, bugünümüzle var olacağız. Toplumlar da tıpkı yapılar gibi sağlam ve sağlıklı temeller üstünde var olurlar. Bugünümüzün var oluşunda nicelerinin etkileri katkıları vardır hiç unutulur mu? Süleyman Adıyaman, işte onlardan biriydi, hiç unutamadım; ayrıca, ondan çok etkilendim, saklayamam. Köy enstitüsünün yetiştirdiği, tam bir köy enstitülü olarak yaşadı Süleyman ağabey. 
Hem de örnek bir köy enstitülü. 

Onu, okulu bitirdiğim yıl İzmir'de tanıdım. Ta 1950'li yıllarda Ege Böl gesi Köy Öğretmenler Derneği başkanıydı. Derneğe üye olunca onunla 


32 Adabelen Işığı, s. 370. 
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tanıştım, onunla çalıştım. Derneğin yayın organı olan Gayret dergisine tam olarak o yıllarda yazmaya başladım. Nasıl ve neleri yazmam gerektiği konusunda bana çok yararı dokundu. Çünkü o, sözcüğün tam anlamıyla yetkin ve yetişkin biriydi, gelecek üstüne, devrimler üstüne, Atatürkçülük ve uygarlık üstüne çok sağlam, çok gerçekçi düşünceleri vardı. Az söyler, çok yapardı, tıpkı Hakkı Tonguç gibiydi. Hiç elinden düşürmediği iki nesnesi vardı, biri, boynunda asılı duran fotoğraf makinesi, diğeri de koltuğunun altında sokulu duran büyükçe bir not defteri. İlgisini çeken ne görürse deklanşöre basıyor, sözcük dağarcığına katmak istedikleri sözcükleri, deyimleri not defterine yazıyordu. Cumartesi öğleden sonra, pazar günleri sabahtan İzmir'in yakın köylerini gezip incelemelerde bulunuyordu. 


Kimdi Süleyman Adıyaman? Anlatayım. 

O, Denizli'nin köylerinden gelmişti Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne. Geldiği gün ne acıl “Kel” diye kapıdan içeri sokmak istememişlerdi onu. Neredeyse köyüne geri dönecekken, sanat başı Zekeriya Tonguç'un gözüne ilişmiş, Zekeriya Tonguç, o ürkütücü sesiyle: “Bırakın çocuğu! Hiç kimse enstitüye okumaya gelen çocuğu göğsünden geri itemez!” diye haykırınca, “iyi ama efendim" demişler, “Bu çocuk, çok ağır biçimde kel. Sonra bütün çocuklara kellik bulaştırır.” “Bulaştırmaz!" diye çıkışmış Hakkı Tonguç'un kardesi. “Onun kelini ben, kendi ellerimle iyileştiririm.” Öyle de yapmış. 
Adıyaman'ın kaydını yaptırdıktan sonra onu her gün yıkayıp temizleyerek iyileştirmiş. İyileştirmiş ve ülke, bir Süleyman Adıyaman kazanmış. 

Kızılçullu Köy Enstitüsü'nü başarıyla bitiren Süleyman Adıyaman, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'ne gönderilmiş. Yüksek Köy Enstitüsü'nü bitirince, komünist bu ya, asıl yapacağı işe değil, ilkokul öğretmenliğine atamışlar. Tanıştığımızda Ahmetbeyli'nin tek öğretmenli bir köyünde çalışıyordu. İki eliyle de yazıyor, anadili gibi İngilizce biliyordu. Ortaokul ikinci sınıf Türkçe ders kitabında “Eski Bir Yunan Yakarışı” adlı bir çevirisi, ders olarak okutuluyordu. Bilgin ve Kullandığı Aletler adlı yapıtıyla Problemli Ekonomi adlı yapıtı, yüksekokullarda ders kitabı olarak kabul edilmişti. Dahası var. Bir sabah, Konak'ta bir kahvede çay içerken: 

"Rıza" dedi, “Bak sana ne göstereceğim?" 

"Göster abi” dedim. 

Cebinden bir sarı zarf çıkardı. Üstünde Milli Eğitim Bakanlığı yazıyordu, resmi bir sarı zarftı. 
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Süleyman Adıyaman. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


“Aç hele, içinde ne var görelim.” 

Açtım. Yazı, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri'den geliyordu. Şöyle diyordu Tevfik İleri: “Sayın Süleyman Adıyaman, |...) Köyü İlkokulu Başöğretmeni, İzmir. Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Unesco Kuruluşunda ülkemizi temsil etmek üzere bakanlığımızca görevlendirilmiş bulunuyorsunuz. Resmi işlemleriniz tamamlandı. Yolluğunuz hazır. Başarı dileklerimle.” 

Yazıyı okuyunca hem çok sevindim, hem de çok kıvandım. 

"Kutlarım abi!” dedim, “ne mutlu sana 
“Şunu iyi bil, hiç de mutlu değilim. Ver o kâğıdı bana!” 

Verdim. Cart cart yırttı attı, ardından: 

"Olmaz öyle şeyl” diye şahlandı. “Ben, Tevfik İleri değilim, ben, 


“ 


onurlu bir köy enstitülüyüm. Hem beni komünist deyip hor görüp suçlayacaksın, hem de göklere çıkardığın insanlardan hiç kimse bulamamış gibi aklın sıra beni ödüllendirmiş durumda görüneceksin. Hiç bilmez olur muyum, bizleri hangi gözle gördüklerini. Çok iyi biliyorum. Eğer, köy enstitülü Süleyman Adıyaman'sam, ben ülkemi, her zaman, her yerde temsil edebilirim. Bunda kuşkum yok. Tevfik İleri'nin verdiği görev, beni onurlandırmaz, alçaltır.” 
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Anladım ki Adıyaman, sıradan bir köy enstitülü değildi, onunla hem sevindim, hem kıvandım. Ayrıca bir de, önerilen görevi, onlarca kez yaptı söylediği gibi bir köy enstitülü olarak. 

Bir de Ortaklar İlköğretmen Okulu müdürlüğü serüveni var Süleyman Adıyaman'ın, Eğitim Bakanı Nahit Mentese zamanında. Öğrencilerinin dillerinden düşmeyen söylence müdür olarak silinmez izler bırakmıştır onu tanıyanların belleklerinde. Gerek davranışı, gerek yaklaşımı, gerek anlayışı, gerek çalışkanlığı ve üretkenliği dillerden düşmez olmuştur uzun süre. Daha ne istenir Süleyman Adıyaman gibi bir köy enstitülüden? İstenmez ama köy enstitülü olmasını ne yapalım. Bir grup AP'li milletvekiliyle Bakan Menteşe, Ortaklar'ı teftişe gelirler. Adıyaman buyur eder onları. 
Gereken ilgiyi gösterir uygar bir aydın olarak. Nahit Menteşe, hiç oralı olmaz, tafra satmaya başlar. Sanırlar ki Adıyaman, onların sandıkları sıradan biridir. Kükrer: “Ben, yasalara yönetmeliklere göre görev yapıyorum, sizlere göre, sizlerin görüş ve isteklerine göre değil. Hem burada sorumlu ve yetkili benim. Lütfen terk edin okulumu!” Umarsız, baylar çıkarlar okul müdürünün odasından. Bakarlar ki, öğrenciler, kapıyı tutmuş, “Yaşasın müdürümüz! Kahrolsun onu rahat bırakmayanlar!” Bakan ve arkadaşları, kurtuluşu kaçmakta bulurlar. Kaçarlar kaçmasına da aşağılık yanlarını ortaya koymayı da unutmazlar; onu müdürlükten alarak yaparlar yapacaklarını en sonunda. 

Sonra duydum Süleyman Ağabey, emekli olmuş. Emekli parasıyla Kocaeli'nde kıraçtan sahipsiz bir arsa almış; o arsaya işçilerle birlikte bir köy kurmuş; o köyde işçilerle birlikte yaşamaya başlamış. Şimdi sayrı mı, sağ mı bilmiyorum. Ölmüşse erinç ve gönenç içinde ışıklarla koyun koyuna yatsın dilerim! Kendi gitse bile adı kaldı ülkede.” 


Elbette Ortaklar Öğretmen Okulu'nda köy enstitüsü döneminden beri çalışan öğretmenlerin ve diğer görevlilerin varlığı bir şanstı. Onlar sayesinde küllenmeye bırakılan köy enstitüsü ateşi, kor olarak varlığını sürdürdü. Zaman zaman kıvılcımlar da baş gösterdi küllerin altından. Öyle güçlüydü ki o kor ateş, Süleyman Adıyaman gibi müdürlerin sürülmesine, genel koşulların çok çok değişmesine karşın 1980'lere dek içten içe de olsa yanmaya devam etti, küle dönüşmedi... 


33 Adabelen, yıl 14, sayı 51, Temmuz 2019, s. 13. 
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Süleyman Adıyaman'ın Özgeçmişi 


1938 yılında Denizli Merkez Uzunpınar köyünde doğar. Fakir 
bir ailenin son çocuğu olan Süleyman Adıyaman ilköğrenimine ara verdikten sonra Denizli Toprak İlkokulu'nu bitirir. Kızılçullu Köy Enstitüsü'ne girer. Buradan sonra, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün Ziraat Bölümü'nü bitirerek aynı okulda asistan olarak çalışır. 

İzmir Değirmendere İlkokulu öğretmenliği döneminde Ege Bölgesi Öğretmenler Derneği'ni kurar, derneğin başkanlığını yapar. Bu sıralarda Gayret adlı bir dergi de çıkarır. 

Okul uygulama bahçeleri, arıcılık üzerine kitaplar yayınlar. 

Muş, Van, Gümüşhane'den sonra, yurtdışında görevler alır. 
Hindistan, Pakistan, Tayland ve İsrail ile ilgili hazırladığı raporları eğitim şüralarında sunar. Isparta Gönen, Malatya Akçadağ, Çorum, Ortaklar İlköğretmen Okulu müdürlükleri, Demirci İlköğretmen Okulu'nda Tarım öğretmenliği yapar. 

Arifiye İlköğretmen Okulu tarım öğretmenliğinden emekli olur. 
1 Ağustos 1990 günü yaşamını yitirir. 


Dördüncü Bölüm 


Öğrenci Alımı, Okula Geliş, 
İlk Şaşkınlık! 


17 Nisan 1940 tarih 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu'nun 
3. maddesi, “Enstitülere tam devreli köy okullarını bitirmiş, sıhhatli ve müstait (yetenekli) köylü çocuklar seçilerek alınırlar” biçimindedir. Köy enstitüleri dönemi için geçerli olan bu madde tüm öğrencilerin köylerden alınacağını işaret etmektedir. Daha sonraki dönemlerde (öğretmen okullarına dönüştürüldükten sonra) bu madde “9075i köy okullarından mezun öğrencilerden seçilir” biçiminde değiştirilse de ilköğretmen okulu mezunları genellikle köy kökenlidir. O nedenle onlar, toprağa ve işe yabancı değildir. Çoğu şehir yaşamı denilen ortamla ilk kez öğretmen okulunda karşılaşmaktadır. 

Kızılçullu Köy Enstitüsü mezunu Kadri Gülhan anlatıyor: 


Bakırcı Çırağı Olacaktım 
Yıl 1940. Ekim ayı içinde İzmir Kızılçullu'da parasız yatılı öğretmen okulunun açıldığını, buraya sınavla ilkokulu bitirmiş başarılı öğrencilerin 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alınacağının duyumu içinde babamın olurunu alabilmek için köyüm Kavaklıdere'de etkili olabilecek insanlarımıza koştum. 

Onlar babamdan okumam için izin alabilirlerse çok sevdiğim öğretmen olabilme aydınlık yolum açılmış olacaktı. Köyümün büyüklerinin ısrarlı uğraşları sonunda babamın oluru alınınca sevincimden göklere uçar olmuştum. 

Babam ilkokula gitmemi ve okumamı hiç istememişti. Bakırcı çırağı ve ileride bakır yapımı ustası olmamı düşlüyordu. Köyümde yüzlerce yıldır her çeşit, evlerde kullanılan, bakır kap kacak yapılmakta, Ege yöresinin gereksinimi giderilmekte idi. 

İlkokula bile babamdan gizli gitmiş, beş yıl okul giderlerini, yazları yaptığım inek çobanlığından edindiğim paracıklarla karşılayarak bitirmiştim. 

Babamın isteksiz oluru alındıktan sonra enstitüye giriş sınavının yapılacağı Muğla iline sekiz saat dağ taş yürüyerek ulaştım. Bir handa geceledim. 

Sabahleyin sınavı yapan Milli Eğitim müdürünün karşısına geçip soruları başarıyla yanıtladıktan sonra yine sekiz saat yürüyerek köyüm olan Kavaklıdere'ye sevinç içinde geldim. 

Birkaç gün sonra İzmir'den bir kamyon köyüme yük getirmişti. Dönüşünde kamyonun boş kasası içinde köylüm Akif Yavuz ve Ahmet Ulusoy'la birlikte Kızılçullu'nun yolunu tuttum. Kızılçullu olduğunu sonra öğrenebildim. Hayatımda ilk defa kamyona biniyordum." 


Başlangıçta köy enstitülerine öğrenci bulmak güçtür. Kız öğrenci bulmak ise neredeyse olanaksız. Anne babalar için çocuğunu yatılı okula göndermek, bilinmeyene yolculuk gibidir. Bu nedenle köy öğretmenlerinin önerisi, müfettişlerin yönlendirmesi ya da ilçe milli eğitim memurluklarının desteği ve ikna çabasıyla öğrenci bulunur. 

Zaman içinde bu durum değişir. Öğretmen okullarında okuyan öğrencilerin ve öğretmen olan öğrencilerin sayısı arttıkça, çocuklarını bu okullara göndermek isteyenlerin sayısı da artar. Artan talep karşısında ikna ile öğrenci almak, yerini seçme sınavlarına bırakır. 

Tüm Anadolu'da olduğu gibi en gelişmiş bölge sayılabilecek Ege Bölgesi'nde bile köy çocukları için yaşam çizgisi bellidir: Ana 


1 Adabelen, yıl 6, sayı 20, Ağustos 2011, s. 7. 
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sütünden kesilirsin, yırtık/yamalı don, çıplak ayaklarla köyün çamuru içinde oyunlar oynarsın, uzun sürmez işgücüne gereksinim vardır, yağsız çökelek ve bir parça ekmekten oluşan azık torbasını omzuna asar çobanlığa başlarsın, uzun sürmez tarlada tapanda toprak çapalamaya, ürün toplamaya başlar, eve döndüğünde yattığın döşeği bilmezsin; o da uzun sürmez kızsan kısmet, erkeksen askerliği umutla beklersin ve tüm bunların sonunda kurtuluşmuş gibi kendi yuvanı (!) kurarsın. 

Sonra ne mi olur? Çark yeniden dönmeye başlar; çocukların olur, onların çocukları olur, nine olursun dede olursun... Bir de bakmışsın elinde; yaşamın uzun sürmesi için dua etmekten başka bir şey kalmamış... 


Asırlardır Süren Yaşam Çizgisine Neşter! 
Köy Enstitüleri 


İzmir Kızılçullu'nun ardından Ortaklar Köy Enstitüsü'nün açılması köy çocukları için başka bir umut yeşertmiştir. Umudun yeşermesinde köy enstitüsü mezunu öğretmenlerin kader birliği içinde oldukları köy çocuklarının elinden tutmasının da etkisi büyüktür. Yukarıda belirttiğimiz çizgiyi, çizginin/kaderin değişimini, 
1958 mezunu Mehmet Cangılaş'ın çok özgün anlatımından oldugu gibi aktarıyoruz. 


Bir Garibin Köy Enstitülü Oluşu 

Yazı devrimi olduğu yıllarda köyümüze haftada bir gün okuma-yazma öğreticisi gelmiş. Köy odasında sekiz on kadar gence okuma-yazma öğretmiş. Efem (ağabey) o yıllarda çok küçükmüş. Efem de büyüyünce o gençlerden okumayı yazmayı öğrenmiş. 

Ben, 1935 doğumluyum. Babam, 1938 Mart ayında ölmüş. Anımsamıyorum. Efem benim her şeyimdi. Onu gördüm, onunla yaşadım. 

Çine, Karpuzlu bucağı (simdi ilçe) Ömerler köyündenim. O zamanlar Karpuzlu Ovası'nın doğu kıyısındaki köylerin hiçbirinde okul yoktu. Bir gün Efem, eve geldi. Hacıların Muharrem'in oğlu Kamil'in gazete okuduğunu söyledi. Kamil, Çine'ye ilkokula gönderilmiş. Bu haberin bende ne gibi etkisi olduğunu anımsamıyorum. 
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Bir kış günüydü. 1943 yılı olabilir. Cumartesi akşamıydı. Efem, Karpuzlu pazarından bir defter ile bir kurşunkalem almış, onları karıştırıyor. 
du. Ocağımızın önünde oturuyorduk. İdare lambası ile aydınlanıyorduk. 
(İdare lambası tenekeden yapılmış, bez fitille yanar, çok is yaptığı için ocağın içine konurdu.) Annem yer yatağını yazmış yatıyordu. Ben de yattım, annemin yanına. Annem beni zaten yanında yatırırdı. 

Uykum gelmedi. Anneme yavaşça “Anne ben yazı öğrencem”" dedim. 
"Kalk Efen öğretsin” dedi. Kalktım ocağımızın önüne oturdum. Efem duymuştu bizim konuşmamızı. O güzel deftere harfleri yazmaya başladı. Efem okudu, ben ardından okudum. Bunlar sesliler, bunlar da sessiz harfler dedi. 

Harfleri öğrendikten sonra seslilerle sessiz harflerin okunmaları üzerinde çalışmalar yaptık. Okumayı yazmayı kısa sürede öğrendim. Okuyacak hiçbir şeyim yoktu. Köy içinde tütün kâğıtları bulur, üzerindeki “Türkiye Cumhuriyeti İnhisar İdaresi” gibi yazıları okurdum. 

Efem beni okutmak istiyordu. Karpuzlu Ovası'nın batısında, Gölcük köyü vardır. Bizim köy ile bu köyün arası ovadan 10 km kadardır. Efem, o köyden Berber Kamil Dayı ile konuşmuş. Ben onun evinde kalacak, ilkokulu orada okuyacaktım. 

Bendaha okula gitmeden Efem'in askerlik emri geldi. 1945 yılı Kasım ayında askere gitti. Annem ve ben yapayalnız kalmıştık. 

Kasım 1945'te eniştem kır eşeğimize bir kat yatak sardı ve beni Kamil Dayı'nın evine bıraktı. Ertesi gün okula gittim. Öğretmen, beni 79 numara ile birinci sınıfa kaydetti. Okullu olmuştum. Tarifsiz bir sevinç içerisindeydim. 

Bir gün öğretmen tahtaya bir metin yazdı. İkinci sınıftan bir öğrencinin okumasını istedi. Okuyamadı. Benim okumamı istedi ve okudum. 
Öğretmen o çocuğa, birinci sınıf okudu sen okuyamadın dedi. Öğrenci "O evlerinde öğrenmiş” deyince “Sen niye öğrenmedin” dedi öğretmen. 

Ben okula başladıktan 26 gün sonra öğretmenimizi askere aldılar. 
Okulumuz kapanmıştı. Bütün sevinçlerim bitmişti. Efem olsaydı bir çare bulurdu. Yaşlı bir annemden başka kimsem yoktu. Köyümüze döndüm. 

Ben önceleri zaten sığırlarımızı güderdim. Yine, gütmeye başladım. 
Sabahları tarlaya götürüyor, ikindiye kadar otlatıyordum. Tarlada yalnızdım. Efem, askere gitmeden önce bana bir Karacaoğlan kitapçığı almıştı. 
O şiirleri tekrar tekrar severek okuyordum. Hem yalnızlığı gideriyordu hem de okumam iyileşiyordu. 
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Köy çocukları ve öğretmenleri. (Ferhan Akçin Arşivi) 


Elvan çiçekleri takma başına, 
Kudret kalemini çekme kaşına, 
Beni unutursan doyma yaşına, 

Gez benim aşkımla yar melül melül 


Bir başka şiirde; 


Varıp bir kız on yaşına girende 
Açılmadık tomurcuk gül olur 

On bir yaşında mah yüzüne bakılır 
On ikisinde kızın kahrı çekilir 

On üçünde ak gül olur açılır. 


Hepsi birbirinden güzel şiirlerdi. 

Bahar gelince tarlalar sürülürdü. Herkes sığırların köy merasına götürür orada otlatırdık. Çobanlık yapan arkadaşlarımın hiçbiri okuma yazma bilmiyordu. Bazıları benim akranımdı. Benden altı-yyedi yaş büyük olanlar bile vardı. Kendi istekleri üzerine sekiz kişiye okuma yazma öğrettim. Köy içinde de çalışmalar yapıyorduk. Çok memnun olmuşlardı. Yasamları boyunca bana iyi duygularını belirtmişlerdir. İçlerinde Emin Yıldız 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arkadaşım askerde çavuş oldu. Efem'den basit dört işlemi öğrenmiştim. 
Tamsayı-ondalık sayı kavramlarını bilmiyordum. İki buçuk yedi buçuk gibi sayıları yazabiliyordum. Bir gün (15-7,5) çıkarma işlemini yapayım dedim. Kalan 8,5 çıkıyordu. Yanlıştı, bir türlü yapamadım. Tarla komşumuz Salih Dayı'nın yanına gittim. Ve sordum. İşlemi yapmaya çalıştı, yapamadı. O da 8,5 çıkardı. "Mehmet niye uğraşıyoruz 15'in yarısı 7,5” deyip bıraktı. 

Okuma-yazma öğrettiğim Emin Yıldız'a Ulukonak köyünden arkadaşı bir kitap vermiş. Emin o kitabı bana verdi. O köyde okul vardı. Üçüncü Yıl adlı bir kitaptı. Bu, benim için bir hazineydi. Okudum, hep okudum. 
“Kızılırmak aldın allı gelini, çevresi oyalı telli gelini.” Kurtuluş Savaşı'nda düşman analarını ağlatan Doğan Onbaşı'nın kahramanlık öyküsünü hiç unutmadım. Bu kitaptan çok şey öğrendim. Bir problem vardı, çözemedim. Problem “Hasan Dayı'nın bahçesinde 95 portakal ağacı var bu ağaçlardan 19. 190 tane portakal aldı. Bir ağaç kaç portakal vermiştir? 
Bölme işlemini yapıyordum, sonuç 22 idi. Mizanını (sağlama) yaptım, yanlıştı. Köyde bu problemi yapacak kişi yoktu. 

1945 yılında Hacıların Muharrem'in Kamiller Aydın'a göçmüşlerdi. 
O aklıma geldi. Bir mektup yazarak problemi Kamil'e sordum. Kaç gün sonra yanıt geldi anımsamıyorum. Gelen yanıtta Kamil “Arkadaşım Mehmet bir problem sormuşsun yaptım işte” diyordu. Sonuç 202 idi. 

Efem 1948 Eylül ayında askerden geldi. 1949 İlkbaharı'nda evlendi. 
Ben 14'ümü bitirmiş 1 5'ime girmiştim. Günler geçiyordu. Okumak için hiç umudum kalmamıştı. Çaresizdim. Kapkaranlık günler içindeydim. 

1949 yılı Ekim ayında komşu köy Çobanisa'da ilk kez ilkokulun açıldığını duydum. Bende okuma heyecanı başlamıştı. Efem'e sordum “Git sen iyi olur, kardeşim” dedi. 

Ertesi gün anam yemek çıkınladı. Okula gittim. Öğretmen benimle ilgilendi. Okuma yazmayı bildiğimi söyledim. Beni dersliğe götürdü. Çerçevelenmiş bir yazıyı gösterdi. “Haftalık Ders Programı” diye okudum. 
Öğretmenim Sadık Yapar'dı (1949 Ortaklar mezunu). Çobanisa'dan 
90 öğrenci kaydetmiş. Bizim köyden gelenlerle okul mevcudu 100'ün 
üzerindeydi. Benim okulda kaydım yoktu. Sınıfım belli değildi, olsun, ben yine okula devam ediyordum. 

Yılbaşı gelmişti. 1950 yılının Ocak ayında öğretmenim “Mehmet böyle olmuyor, seni beş sınıflı başka bir okula gönderelim” dedi. 
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Efem devreye girdi. 1945'te evinde kaldığım Kamil Dayı'ya söylemiş. 
Bir kat yatak ile beni onun evine bıraktılar. 1950 yılı Şubat ayıydı. Oradaki öğretmenim Osman Bilginer (1948 Ortaklar mezunu), benim 4. sınıfa 130 numara ile kaydımı yaptı. İki buçuk ay dördüncü sınıfta okudum, beşinci sınıfa geçtim. Yaz tatilinde köyüme döndüm. 

1950-1951 öğretim yılında okula vaktinde gidemedim. Çünkü Kamil Dayı kabul etmiyordu. Sonra, Kezban Teyze'yi buluverdi. Kasım ayı başlarında gidebildim. Yılbaşına kadar okudum. Yılbaşı tatilinde köye döndüm. 

O yıl çok zeytin vardı. Zeytin toplama gündeliğine gidiyordum. İki ay sonra mart ayının ilk günlerinde okula gidebildim. Öğretmenim “Mehmet oğlum ben seni raporlu gösterdim, yoksa sen devamsızlıktan sınıfta kalırdın" dedi. Bu öğretmen unutulur mu? 

Gölcük köyünde okurken her cumartesi Karpuzlu üzerinden köyümü. 
ze (15 km) gelir, pazar günü yıkanır, çamaşırlarımı değiştirdikten sonra yaya okuluma giderdim. İlkokulu pekiyi derece ile bitirdim. Karpuzlu Ovası'nın çevresindeki köylüler yazın tarlalarındaki yazlık evlerine göçerlerdi. Sadık Yapar öğretmenim bir tanıdığının evine giderken bize uğradı. Türkçeden, Matematikten, Tabiat Bilgisi'nden nasıl çalışmam gerektiğini anlattı. Başka bir gün “çözümlü matematik kitapçığı” verdi. İçindeki problemleri çalışmamı söyledi. 

Öğretmenim Osman Bilginer de köy enstitülerine girebilme dilekçelerinin verileceği günleri ve sınav tarihlerini bana bildirdi. Çine'den 1 4 kişi sınava katıldı, 4 kişi kazandık. İkisi Gölcük köyünden, ben ve Mehmet Öcalan'dı. 

1951 yılının 30 Eylül günü, 51 numara ile Ortaklar Köy Enstitüsü'ne 
kayıt oldum. Artık çok mutluydum. Bu kıvancımı anlatamam. Çoook çok sevinmiştim. Gururluydum, çok gururluydum. Bu asla bir kibir değildi. Köy enstitüsünde öğrenci olmanın gururuydu. 1951 yılı Eylül ayında okula 
kaydını yaptıran 41 kişi idik. 3 kişi sınav ile birinci sınıfa geçti. Bizler 38 
kişi hazırlık okuduk. Bir kişi, kaçtı gitti. Birinci ve ikinci dönem başarısız görülen 16 kişi okuldan uzaklaştırıldı.? 


2 Adabelen Arşivi. 
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Meryem Buluş'un 3 yıllık ilköğretmen okulu sınavına giriş belgesi. (Rüken Kızıler Arşivi) 


Seçme Sınavları Dönemi 


Mehmet Cangılas 1951 yılında sınavla girmiştir köy enstitüsüne. 1953 yılında Ortaklar Köy Enstitüsü'ne sınavla giren 1960'ta mezun olan Eyüp Yılmaz ise girdiği iki aşamalı (birinci aşama kendi il veya ilçesinde yazılı, ikincisi öğretmen okulunda sözlü/görüş- me) sınavı anlatıyor: 


Sınav iki aşamalı olarak il ve ilçe merkezlerinde, klasik yazılı biçiminde, ortak sorularla, iki günde yapılırdı. Birinci gün Türkçeden, ikinci gün Matematikten sınava girilirdi. Bu sınavlarda başarılı olanlar okulda yüz yüze görüşme sınavına da alınırlardı. Bu sınavları geçenler okulun hazırlik sınıfına yazılırdı. Bu sınıfta başarısızlık ya da başka nedenlerle birinci sınıfa öğretmenler kurulu kararıyla geçirilmeyenlerin okulla ilişiği kesilirdi. 
Bu öğrenciler hakkında tazminat kovuşturması yapılmazdı. Ara sınıflar. 
da iki yıl üst üste aynı sınıfta kalma da, okuldan çıkarılma nedeniydi. Bu öğrenciler hakkında tazminat kovuşturması yapılırdı. Bu okullardan “köy enstitüsü” adının kaldırılmasıyla hazırlık sınıfları da kaldırıldı. Beş yıl olan enstitüler, altı yıla çıkarıldı. Biz hazırlık sınıfı (1953-1954) okuyan son öğrencileriz. Bu nedenle altı yıl yerine yedi yıl okuduk.3 


3 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 22. 
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Köy enstitülerinin ilk yıllarında ikna yöntemiyle başlayan öğrenci alımı, sonraki yıllarda yerini sınavla öğrenci almaya bırakmış, öğretmen okulu yıllarında da iki aşamalı sınavla öğrenci alımı devam etmiştir. 

Yıllarca devam eden giriş sınavları iki aşamalıdır. İlk aşama eleme aşamasıdır. Eleme sınavları, 3 yıllık öğretmen okullarına girecek öğrenciler için il merkezlerinde, 6 yıllık öğretmen okulları için ilçe merkezlerinde yapılır. Sınava girme hakkını kazanan öğrencilere, örneğini gördüğünüz bir belge verilir. 

Sınav soruları öğretmen okulları öğretmenlerince hazırlanır. 
Türkçe ve Matematik derslerini kapsayan bu sınavlarda öğrencilerden kompozisyon yazmaları da istenir. Sınavlar öğretmen okullarında kurulan komisyonlarca değerlendirilir ve ikinci sınav için alınacak yatılı öğrenci sayısının 9050 fazlası çağırılır. İkinci aşama sözlü (mülakat) sınav biçimindedir ve öğretmen okulunda yapılır. 


Ortaklar Köy Enstitüsü seçme sınavına giren bir öğrencinin yazılı anlatım ödevi. 
(Ortaklar Okul Müzesi) 
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Sözlü sınavlar temel bilgiyi ölçme ve öğrenciyi tanıma amaçlıdır. En çok üç gün süren sınavların bitiminde bir sıralama yapılır. 
Yapılan sıralamaya göre, kazanan öğrenciler açıklanır. 

Sınav anında okul panayır yeri gibidir. Heyecanlı ve şaşkın birçok öğrenci ve onların velileri okul alanını doldurmuştur. Bazı öğrenciler ise ilkokul öğretmenleri eşliğinde okula gelmiştir. Öğrenciler kadar onları getiren anne baba ya da öğretmenler de aynı heyecanı yaşamaktadır. Seçilen öğrenciler için yeni bir dönem başlayacaktır: Adabelenli olmak dönemi... 


1968 mezunu Halil Özkan anlatıyor: 


Nasıl Adabelenli Oldum? 

Yüreğimde bir şeyler kımıldadı. Usum bir yerlere gitti geldi. “Nasıl Adabelenli oldum” sorusu döküldü dudaklarımdan. Başkalarını bilmiyordum. Ama ben nasıl Adabelenli olmuştum? Bunu çok iyi biliyordum. Çünkü yaşamıştım... 

Yeryüzünün kış mevsiminden kaçıp, ilkbaharı kucakladığı ve kabuğunu yeşillendirdiği bir zamanda, Menemen'in Türkelli köyünde 1950 
yılında doğmuşum. Depremli yıllarda çadırlarda, diğer zamanlarda toz toprak içinde köy koşullarında büyümüşüm. 

İlkokulun dördüncü sınıfındayım. Yeni bir öğretmen geldi köyümüze. 
Adı Mehmet Çaylı. Fethiyeli olduğunu sonradan öğrendim. İnançlıydı, azimliydi, çalışkandı. Ziya adında bir oğlu vardı. Aynı sınıftaydık. Bizleri yetiştirmek için büyük çaba harcıyordu. 

Beşinci sınıftaydık. Yıl 1962, Menemen'e sınava götürdü bizi. Dört kisiydik. Biri de oğlu Ziya'ydı. Ortaklar İlköğretmen Okulu yatılılık sınavına... 
Dördümüz de kazandık ilk sınavı. Sınav yazılıydı. Sonra... Sonrası mülakat (sözlü) sınavı... O da Ortaklar'da, okulda yapılacak... Yola çıkıldı. 

|...) Ortaklar'dayız. Okulun bahçesindeyiz. Babamın yüzü asılıyor, 
kaşları çatılıyor. Okulun bahçesi öğrenci kaynıyor. “Bu kadar çocuğun içinden benim oğlum mu kazanacak?” diye söyleniyor babam. Beni öğretmenime teslim edip köye dönüyor. 

Güneş, evine geç kalmış kişiler gibi, sanki koşarcasına dağın arkasına doğru koşmaya, yüzünü bizlerden saklamaya çalıştığı bir zamanda beni sözlü sınav için içeri aldılar. 
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Arka sıralarda oturuyordu. İri cüsseliydi. İyi giyimliydi. Kibar ve nazikti. Parmağı ile işaret ederek beni yanına çağırdı. (Bu kişi, ömrüm boyunca her şeyini örnek aldığım, rahmetli Mesut Tarcan'dı.) Sınavdan çıktım. Karanlık basmış, elektrik yanmış, ıssız yollarda baykuşlar ötmeye başlamıştı. Baykuş ötüşü halk arasında “uğursuzluk” olarak yorumlanır. 
Bunu sonraları öğrendim. Ama ben o günkü baykuş ötüşlerinde muştular sezinlemiştim. 

Ertesi gündü. Okula gelmiştik. Güneş o güler yüzünü yeni yeni göstermeye çalışıyordu. Okulun bahçesindeki güller rengârenkti. Üzerlerindeki su damlacıkları güllerin yapraklarını yıkıyordu sanki. Gül bülbülünü bekliyor, ben sınav sonucunu bekliyordum. 

O an geldi çattı. Tüm adaylar toplanmış, sınav sonuçlarını can kulağıyla dinliyorduk. Heyecan, rüzgârlı havada bir uçurtma gibi, alıp başını gitmişti. Nefes almakta zorlanıyordum. Yüzümdeki kan sanki bilmediğim bir yerlere çekiliyordu. Fısıltı halinde bir ses kulağımı deldi geçti. Halil Özkan... Ben, evet ben Halil Özkan sınavı kazanmış, Adabelenli olmuştum. 
Ne mutlu böyle bir heyecanı yaşayanlara... 

Köye döndüğümüzde rahmetli babam bir evin çatısını yapıyordu. Bu mutlu haberi duyduğunda keseri bir tarafa, testereyi bir tarafa fırlatarak sevincinden ne yapacağını bilememişti. 

Daha sonraki yıllarda (ilk iki yıl) köye geldiğimde babamı ağlarken buluyordum. Köylü babama “deli” diyordu. “Biricik oğlunu gurbete gönderdi” diyorlardı. O köyde ağlıyordu, ben Ortaklar'da incir bahçelerinde ağlıyordum.* 


Ahmet Nuri Doğan sözlü sınava girişini şöyle anlatıyor: 


Mülakat Dedikleri Buymuş Demek! 

Etrafı yaşdaşlarıyla çevriliydi. İlkokulu yeni bitirmiş kızlı erkekli köy çocukları. Her birinin yanında bir büyüğü. Annesi ya da babası. Küçükler birbirini süzüyor, büyükler ise çocukları... Önünde durdukları bina tek kattı, sarı boyalı. Kulaklar binadan gelecek seste. İsimlerinin okunmasını bekliyorlar. Sırası geldi sonunda. İsmi okundu. Kendisiyle birlikte birkaç isim daha... 


4 Adabelen, yıl 1, sayı 1, Nisan 2005, s. 3. 
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Sınavı kazanmış, Ortaklarlı olmuşlar. Sıra poz vermeye gelmiş. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Yürüdü küçücük yüreği çarparak kapıya doğru. Öç dört basamak çıktı, açık kapıdan içeri girdi. “Gel bakalım dedi” düzgün giyimli, kravatlı biri. Buyurgan ama güven verici. “Adın ne senin” diye sordu. Adını söyledi. Anladı ki buyurgan tavırlı adam öğretmendi. Öğretmen aldığı yanıtın devamını getirdi. “Kapaklı Köyü ilkokulunu bitirmişsin. Babanın adı Ali... 
doğru mu?” “Evet” diye yanıtladı. Öğretmen, masanın üzerinde sıralanmış kitaplardan birini aldı bir sayfa açtı. “Karşı sıraya otur. Bu sayfayı güzelce oku.” Sol taraftaki büyük masayı göstererek; “Az sonra öğretmenlerin seni çağıracaklar.” Kitabı aldı. Öğretmenin işaret ettiği yöne baktı. Boş sıralardan birine doğru yürürken etrafına bakındı. Birkaç çocuk daha vardı sıralara oturmuş. Her biri kafasını kaldırmadan verilen metni okuyor. Boş bir sıraya oturdu. Okuması istenen metne baktı. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası. Çok da iyi bildiği ve sevdiği. Okumaya gerek duymadı. 
Heyecanı azalmıştı, güven verici bir havasıvardı içinde bulunduğu kocaman odanın. Sıralar temiz, duvarlar pencereler boyalı. Camlar pırıl pırıl. 
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Okul girişi. (İsa Aykanat Arşivi) 


Büyük masanın başındaki öğretmenleri ve karşılarında oturan öğrenciyi gözledi. Masanın etrafında üç öğretmen, karşılarında bir öğrenci. 
Duyamadığı bir şeyler konuşuyorlar. Belli ki öğretmenler soruyor, ellerini bacaklarının arasında kavuşturmuş öğrenci yanıt veriyor. Ayağında tokası iple tutturulmuş naylon ayakkabı. Öğretmenler arada bir de sırasını bekleyen öğrencileri gözlüyor. Birisiyle göz göze geldi. Kendisine bakıyordu. Gözlerini kaçırdı tedirgin... Bir gözünü yan duvara çevirdi. Öbür gözü nerede bilemedi. Çaktırmadan yeniden baktı büyük masaya doğru. Şimdi karşısındaki çocukla konuşuyordu o öğretmen gülümseyerek. 
Tedirginliği azaldı. Şimdi de büyük masanın yan tarafındaki tahtadaydı öğrenci. Uzaktan görebildiği kadarıyla matematik işlemleri yaptırıyorlardı tahtada. Çarpma ya da toplama. 

Şimdi anladım dedi kendi kendine; “Mülakat buymuş demek!" Sormuştu daha önce ve anlatmışlardı. Ama canlanmamıştı kafasında mülakat. Üç öğretmen bir öğrenciyi karşılarına alıyor, ona sorular soruyormuş. Sınıfta tahtaya kalkmak gibi bir şey diye düşündü, iyice rahatladı. Biraz sonra adını okuyarak çağırdılar. Sırası gelmişti. Kalktı büyük masaya doğru yürüdü. 

Öğretmenlerin gözü üzerindeydi. Sanki nasıl yürüdüğünü gözlüyorlardı. Bu gözlemenin bedensel bir engeli olup olmadığını anlamaya yönelik olduğunu sonradan öğrenecekti. Öğretmen okuluna seçilecek öğrenciler için dikkat ediliyordu. 
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Masanın karşısındaydı şimdi. Otur bakalım dedi öğretmenlerden biri. Oturdu. Göz göze geldiği öğretmen, “Sen verdiğimiz metni neden okumadın” diye sordu. Şaşırdı bir an. Azıcık da ürktü, alçak sesle; “Ben biliyorum o fıkrayı” dedi. “Başka fıkrasını da bilir misin Nasrettin Hoca'nın" diye sordu diğer öğretmen. “Hepsini biliyorum” diye yanıtladı biraz çekinerek. “Çok kitap okur musun” sorusu geldi ardından. “Okurum” dedi. “Hem kitaplık kolu başkanıydım hem de sınıf başkanıydım.” 
Ardından bunu niye söylediğini düşündü. Anlamsız bulmuştu. O ana dek konuşmayan üçüncü öğretmen sordu bu kez. “Matematiği seviyor musun?” “Seviyorum.” “Sana çarpım tablosundan soralım. Kaçları sormamı istersin?” “Hangisi olursa olsun.” “Peki vazgeçtim. Sana akıldan bir problem sorayım” dedi ve sayılarını vermeden bir problem anlatıp "Nasıl çözersin" diye sordu. Biraz düşündü. Şaşırdı. Çözülemezdi çünkü eksikti. “Neden durdun” diye sordu öğretmen, çaresiz söyleyecekti. 
Ürkek ve alçak sesle; “Çözülemez ki” diyerek nedenini açıkladı. Gülümsedi soran öğretmen ve üç öğretmen birbirine baktı. “Sen gidebilirsin" dediler. Oysa metinden soru soracaklarını bekliyordu daha, tahtaya kaldıracaklarını da... 

Kalktı kapıya doğru yürüdü. Kapıdan girerken çok istekli değildi öğretmen olmaya ve bu sınavı başarmaya. Çıkarken ise üzülüyordu şimdi. 
Bu odada geçirdiği 5-10 dakika öğretmen olma isteği yaratmıştı onda. 
Üzgün ve biraz da kızgın; “Mülakat dedikleri de sohbetmiş meğer” diye düşündü. Üç beş basamaklı merdiveni inerken... 


Alaşehir?den gelen 1967 mezunu Ekrem Erkan da yaşadığı sınav heyecanını, kazanma sevincini ve yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlatıyor. 


|...) Hep birlikte sınav için yola çıktık. Uzun bir yolculuktan sonra, Ortaklar'a geldik. Sınav süresince Işık Otel'de kalmıştık. Daha sonra Adabelen (okulun kurulduğu tepe) okul yerleşkesine vardık. Okul, şehir dışında birçok yapılardan (idare binası, dershaneler, atölyeler, galeriler, yemekhane ve yatakhaneler, öğretmen lojmanları, hamam, çamaşırhane, fırın, kütüphane gibi hizmet binalarından) oluşmaktaydı. Her taraf bakımlı temiz ve çok güzeldi. Yemyeşil ağaç ve çiçeklerin arasında harika bir yerdi. Ne de olsa 


5 Adabelen, yıl 6, sayı 17, Ağustos 2010, s. 23. 
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geçmişi Ortaklar Köy Enstitüsü'ne dayanıyordu. Yatılı bir okuldu. Sözlü snavı da kazanırsam, burada okuyacaktım. Gerçekten bunu çok istiyordum. 

Sınavlar başlamıştı. İlk gün Türkçe, ikinci gün Matematikten sınava girmiştik. (Türkçeden Zülfikar Ortaç, matematikten Mehmet Kahvecioğlu tarafından değerlendirilmiştim.) Üçüncü gün de sonuçlar belli oldu. Sözlü sınavı kazanmıştım... 


Yine 1970 mezunu olan Necati Muhafız önce olumsuz sonra olumlu bir deney yaşıyor. Ama bir köylü çocuğunun o yaştaki beklentilerini anlatması benzerlerinin sözcülüğü gibi: 


Ortalık Bayram Yeri Gibiydi 

L...J sınava girmek için İzmir'e geldik. 10 yaşında ilk sınava giriyor ve soru kitapçığındaki soruları çözüp kitapçık üzerinde işaretliyor köyünün “akıllı” çocuğu. Adına “optik kâğıt” denildiğini yıllar sonra öğrendiğim, üzerinde kutucukların olduğu o kâğıda doğru seçeneklerin işaretleneceğini bu sınav bittikten sonra öğrendim. İlk sınav fiyaskoydu hiç unutmadım. İkinci sınavım ilköğretmen okuluna giriş sınavıydı. Sınavin ilk aşaması Kiraz'da “yazılı sınav” olarak yapıldı. 2 ay sonra yazılı sınavı kazandığımız bildirilip sınavın ikinci aşamasına Ortaklar'a sözlü (mülakat) sınava çağırdılar. Adabelen'e belirtilen günde geldik. Sanki ortalık bayram yeri gibiydi. Çocuklar ve analar babalar büyük heyecan içindeydi. Ancak lunapark yerine içeride sınav vardı. Sınavdan çıkan her çocuğun etrafı diğerleri tarafından çevrilir “Ne sordular, ne dediler, sen ne dedin” biçiminde soru yağmuruna tutulurlardı. Kazandığımı öğrendiğimiz andaki duygularımı anlatmam çok zor. Artık burada 6 yıl okuduktan sonra köyün en büyük adamı, her şeyi bileni, marangozu, bahçıvanı, kısacası öğretmeni olacaktım. Şimdi düşünüyorum da o yıl larda yüzlerce çocuğun girdiği bu sınavların ne kadar nesnel-objektif yapıldığıdır.? 


Öğretmen okulu sınavlarını kazanmak giderek o denli önemli hale gelir ki, sınavlara hile karıştırmak isteyenler bile ortaya çıkar. 


6 Adabelen, yıl 11, sayı 49, 2016, s. 57. 
7 Adabelen Işığı,s. 315. 
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6Olı yıllarda okulda Fen Bilgisi öğretmeni olan Ramazan Verel, sınav yöntemini ve kazanmak için yapılan bir sahtekârlığı nasıl engellendiğini anlatıyor: 


Kandırılmadım 

1960'lı yıllarda öğretmen okullarına yatılı öğrenciler iki aşamalı sınavla alınıyordu. |. sınav il-ilçe merkezlerinde, Il. sınav öğretmen okullarında yapılıyordu. 

Ortaklar Öğretmen Okulu'na Aydın, İzmir, Muğla'dan erkek ve kız öğrenciler, Antalya ve Denizli'den yalnızca kız öğrenciler alınıyordu. |. 
sınav soruları okulda oluşturulan komisyonca hazırlanıp soğuk mühürlü zarflarla il-ilçe eğitim müdürlüklerine gönderiliyordu. Sınav sonuçları bakanlıkça gönderilen özel torbalarda soğuk mühürlü olarak okula gönderiliyordu. Okulda kurulan komisyon tarafından okunup, sıraya konan öğrencilerden alınacak öğrenci sayısının iki katı kadar öğrenci okulda yapılacak sınava çağrılırdı. Bu öğrencilerden “ 5'i öğretmen çocuğu, diğerlerinin 96 75'i köy, “e 25'i şehir çocuğu okulu kazanır, okulun yatakhane olanaklarına göre kız-erkek sayısı belirlenir, kazananların kayıt süresi içinde gerekli belgelerle gelmeleri duyurulurdu. 

23.09.1966'da Ortaklar Öğretmen Okulu'nda ilk kez öğretmenliğe başladım. 1967 veya 1968 yazında il-ilçe merkezlerinden gelen sınav kâğıtlarını okumakla görevlendirildi. Bir ilçeden gelen sınav kâğıtlarını değerlendirirken bir kâğıdın çok güzel yazıldığını ve çözümlerin tam doğru olduğunu gördüm. Birlikte çalıştığım öğretmen büyüğüm Sayın Sait Elgin'e gösterdim. “11-12 yaşındaki çocuk için çok güzel" olduğunu söyledim. Sait Bey de onayladı. Biz bu çocuğu “köy erkeklerinin birinci sırasında okuldaki sınava çağırmışız. İkinci sınav kâğıtlarını okurken bir kâğıdın çok kötü olduğunu gördüm. Öğrenci, isim köşesini yapıstırıp gizlemeyi becerememiş. İsim bölümüne baktığımda |. sınavdaki başarılı kâğıdın sahibi olduğunu gördüm. Yazı da |. sınavdaki yazıya göre kötü idi. Arşive giderek o ilçenin | sınav belge torbasını getirdim. | ve Il. sınav kâğıtları yan yana konduğunda aynı kalemden çıkmadığı anlaşılıyordu. 
Sait Bey'e gösterdim. Haklı olduğumu söyledi. Birlikte evrakları okul müdürümüze (Sn. Selahattin Kaynar) götürdük. Müdür Bey bir dilekçe yazarak götürmemizi istedi. İsteneni yaptık. 

Sonradan öğrendiğimize göre İlçe İlköğretim müdürünün kızı o çocuğun köyünde “vekil öğretmen”miş. Çocuğun annesi vekil öğretmenin ev 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işlerine yardım ediyormuş. Çocuğa yardım etmek için nasıl yapabildi ise çocuğun yazdığı sınav kâğıtlarını (hem sayısal, hem sözel) iptal ederek kendisi hazırlayıp bize gönderilmesini sağlamış. 


İki aşamalı sınavlar, öğretmen okulunun öğretmen lisesine dönüştürüldüğü zamana kadar uygulanmıştır. Sınavı kazanmak hem öğrenci hem aile için mutluluktur. Ama o yaşta aileden kopmak kolay değildir. Neredeyse her anıda bu ilk gün ağlamaları yer alır. 
Yıllar sonra anımsanması, aileden kopmanın çocuk için ne denli etkili olduğunu da göstermektedir. Ancak bu gerçek köy enstitülerini kuranlarca bilinmektedir. Hatta bunun dışındaki gerçekler de. 

Köy çocuğunun bu yapısını bir köy enstitüsü müdürü İsmail Safa Güner anlatıyor: 


Tenha Köşelere Çekilir Ağlarlar 

|...) Ana babalarına, evlerine, köylerine bağlıdırlar. Onları çabuk 
özlerler. Bu özleyişin, bu ayrılığın sürükleyişi ile kendilerini uzun zaman topluluktan ayrı tutarlar. Daima tenha köşelere çekilirler. Kimsenin göremeyeceği yerlerde kendilerini, belki de gözyaşlarıyla avuturlar... Köylüleri ile içli dışlıdırlar. (...) Köy çocuğunun okul anlayışı da enstitü kavramından ayrıdır. Ona okulu, yazı yazılan, kitap okunan, ders dinlenen bir yer olarak tanıtmışlardır. Kendi köyündeki okulu da böyle görmüştür. 
(...J Enstitüye geldiği zaman burasını okula benzetemez. Çünkü, onun okul olarak bildiği yerde, sıralar, kitaplar, defterler vardı. Halbuki burada bunlardan başka çalgılar, oyunlar, türküler, demirciler, marangozlar, duvarcılar vardır...” 


Tam da İsmail Safa Güner'in saptamasına uygun... İlk günün ayrılık hüznü zaman zaman depreşir ve kuytu köşelerde ya da uyumadan önce battaniyenin altında sessiz ağlamalara dönüşür. 
Ayrılık hüznünün ilacı zaman ve büyümedir. Güner'in önemli bir saptaması da okul algısı üzerinedir. Bu nedenle okulun ilk günleri belki de ilk yılı bir şaşkınlık ve şaşırarak öğrenme dönemidir. 


8 Adabelen Arşivi. 
9 Güner, Köy Enstitüleri Hatıraları, 1963. 
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Sınavı kazanan öğrencilerden kimi babası, kimi öğretmeni, kimi de bir köylüsüyle düşer yollara. 1962 mezunu Ali Çakır (köylüsü) Durali Kılıç Abisi ile Fethiye'den Aydın'a gelir. Kalan yolu kendisi tamamlar: 


Amcamın Asker Bavulunu Bana Verdiler 

|...) Ortaklar İlköğretmen Okulu'na giriş sınavının sözlüsünü de kazanmıştım. |...) Babam bana bir pantolon ile bir gömlek diktirdi. Mustafa Amcamın askerden getirdiği tahta bavulu da bana verdiler. Artık evden ayrılma zamanı yaklaşıyordu. 

Köyümüzden Durali Kılıç “Abi” o sene İvriz İlköğretmen Okulu'ndan mezun olmuştu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Fen Bölümü'nü kazanmıştı. Durali “Abi” Ankara'ya ben de Ortaklar'a gidecektim. Hazırlandık, birlikte Fethiye'den Muğla'ya giden posta otobüsüne bindik Muğla'ya geldik. 
Saat 16.00'da Muğla'dan Aydın'a giden posta otobüsüne bindik. Akşam saat 20.00 sıralarında Aydın'a geldik. Önce bir otele yerleştik. 
Sonra bir lokantaya gittik. Yemeklerimizi yerken Durali “Abi” bana “Ali yatacağımız otelin adını söyle, nedir?” diye sordu. Bilemedim. Bana “Bundan sonra bindiğin aracın plakasını, kalacağın otelin adını mutlaka öğrenmelisin” dedi. 

Ertesi gün Durali “Abi” beni Aydın Garı'ndan trene bindirdi, kendisi de Ankara'ya gitti. Trenden Ortaklar'da indim. Bavulumu sırtlayarak zar zor Ortaklar İlköğretmen Okulu'na geldim. Okula kaydımı yaptılar. Sınıfim 1-C, numaram 370 idi. Artık ben de Adabelenli olmuştum. Bizim 1-C sınıfı diğer sınıflardan biraz farklı idi. Bütün sınıflar dikdörtgen şeklinde, duvara sabitlenmiş kara tahtaları ve sıraları vardı. Bizim 1-C sınıfı kare şeklinde, seyyar ayaklı bir kara tahta ve sıra yerine masalar ve taburelerimiz vardı. Sınıfımızın olduğu binanın bir bölümünde son sınıfların yatakhanesi bulunuyordu. Sınıfımız 19 yatılı erkek öğrenci, 13 veya 14 tane gündüzlü öğrenciden oluşuyordu. Gündüzlü öğrencilerin 6 veya 7'si kız öğrenciydi. Bizim sınıf sanki biraz itilmiş kakılmışların sınıfı gibi gelirdi bize. Ama sonra bu sınıftan ben dahil altı kişi Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na gitti. Bunların da ikisi profesör oldu.'9 


10 Adabelen, yıl 12, sayı 41, Ocak 2017, s. 67. 
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Ali Çakır Fethiye'den tahta bir bavul ile gelir Ortaklar'a. Ali Çetin Manisa Kula'dan sarı teneke kaplı yine tahta bavulla. 

Süreç içinde bavullar tahtadan, meşine, deriye doğru değişse de bavulların yeri “bavulhane”dir. Memleketinden okula gelen öğrenci sürekli kullanacağı eşyaları ayırır ve bavulunu bavulhaneye bırakır. Kilitlidir bavulhane ve bir nöbetçisi vardır. Belirli zamanlarda açılır, öğrenciler gereken eşyalarını ya da köyden getirdikleri yiyecekleri alır, yine kilitlenir. Aslında bavullarda yiyecek bırakmak yasaktır. Birçok yasakta olduğu gibi, bavulda yiyecek olması da sakıncasızlık ölçüsünde görmezlikten gelinir. 

Özel bir kokusu vardır bavulhanenin. Köyünün, evinin kokusu gibidir bu koku. Bir yandan evden getirilen yiyeceklerin kokusu sinmiştir bavulhaneye, bir yandan tertemiz yıkanmış temiz çamaşırların sabun kokusu. Açık olduğu saatlerde ziyaretçisi çoktur bavulhanenin. Hiç işi olmayan bile gider zaman zaman... Köyünün, evinin, annesinin kokusu vardır orada. 

Ali Çetin tahta bavulla geldiği Ortaklar'da, Adabelenli oluşunu anlatıyor: 


Köy Kokulu Bavulhane 

1938 yılının Eylül ayı, Ali yatılı bir okula gitmenin heyecanı ve evinden 
ilk kez uzaklaşmanın hüznü içinde bir bilinmezliğe doğru hazırlıklarını yapıyordu. Sarı teneke kaplı ahşap valizine etek uçlarına “Ali Çetin” yazılı çamaşırlarını, havlu ve diğer giysilerini, eşyalarını doldurdu. Annesinin özenle hazırladığı peksimet ve börekleri de alarak babası ile evden hüzünle ayrıldı. 

İlk kez ayağında botları, üzerinde takım elbisesi bulunuyordu. Bir açık kamyona binip toprak yollarda Kula'dan Alaşehir'e ulaştı. Akşam olmuştu, tren istasyonu yanındaki sabahçı kahvesinde sandalye üzerinde sabahlayıp ilk trenle İzmir'e, oradan da Ortaklar'a vardılar. 

Baba Mehmet, Ali'nin çantasını taşırken zorlanıyordu, üstelik İzmir Basmane müzik evinden aldıkları “Metin” marka mandolin de ayrı bir yük olmuştu. 

Okula gelip ilgililerden öğrendikleri yatakhane ve bavulhaneye eşyalarını bırakıp eğitim şefi Ramazan Bey'den yapılması gerekenleri öğrendiler. Babası bugüne kadar hiç evinden ayırmadığı iki oğlundan birisini uzaklarda bırakmanın üzüntüsünü şöyle dile getirdi: 
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- Oğlum istersen geri dönelim. Ben seni Kula'da ortaokul ve lisede okuturum, dedi. Öğretmen olmayı ilkokulda aklına koyan Ali; 

- Baba bu okulu bitirmeden asla eve dönmem, diye karşılık verdi. 

Gözler dolu dolu kucaklaştılar. Babası Ali'yi, o da babasının ellerinden öptü. Vedalaşıp ayrıldılar. Baba eve döndü. Ali, Adabelenli olmuştu."' 


Nasıl Adabelenli olduğunu anlatmak içine sinmemiş Ali Çetin'in. 
Adabelenli olma sürecinin onu nasıl gelecek günlere taşıdığına, nasıl bireysel ve toplumsal varlık olunduğuna “Adabelenli nasıl olunur” sorusuna verdiği yanıtla devam ediyor: 


Akşama doğru kilise çanına benzeyen kampana çaldı. Öğrenciler sınıflara girdi. Sınıf öğretmeni Rahmi Erdoğan sınıfa gelip okulda bundan sonra nelerin nasıl yaşanacağını anlattı. Öğretmen öyle tatlı bir dil kullanıyordu ki... Çeşitli yerlerden gelen pırıl pırıl köy çocukları öğretmenlerini daha ilk günden itibaren çok sevmişlerdi. Çocuklar da kısa sürede tek bir evin çocuklarıymış gibi kaynaşıp birbirlerini sevdiler. Yanlarındaki harçlıklarının çoğu sınıf öğretmenlerine teslim edildi. Her hafta cuma akşamı bir hafta yetecek kadar kendilerine paralarından harçlık veriliyordu. 

Yemekler temiz ve leziz, bir çocuğun gelişimi için gerekli vitamin ve gıdayı alacak şekilde planlanmıştı. En az üç çeşitten oluşuyordu. 

Ortaklar İlköğretmen Okulu öyle bir yuvaydı ki... 

Türk Milli Eğitim sisteminin tüm detaylarının, olması gerekenden fazlasını uygulayan, Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün devamı niteliğinde, süper bir eğitim-öğretim kadrosuna sahip gerçek ÖĞRETMENLER yetiştiren kocaman bir fabrika idi... 

1- Vatan, millet, bayrak, laik Atatürk Cumhuriyeti'ne saygı, sevgi bağları yükleyen, özgürlük estiren. Sorumluluk yükleyen... 

2- Sağlıklı, temiz zihinli, temiz bedenli bireyler yetiştiren. 

3- Aldığı becerileri uygulayarak yaşayan (marangozluk, demircilik, lehim ve tenekecilik; kuluçka makinesi kullanmak, traktör kullanmak, zeytincilik, arıcılık, çiçekçilik, sebze ve meyvecilik, futbol, basketbol, koşular, yüksek atlama, masa tenisi, mandolin çalmak, her türlü resim yapmak, fotoğrafçılık ve baskı işleri, tiyatro oyunları sergilemek, milli oyunlar öğ- 


11 Adabelen, yıl 12, sayı 42, Nisan 2017, s. 70. 
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renmek, trompet, boru, bando çalmak; ayakkabı boyacılığı, ütü yapmak, çorap yıkamak, kendi kendine banyo yapmak, sınıfın temizliğini, boya ve badanasını yapmak, şiir ve makaleler yazmak, kitaplar okuyup özetlemek, ilkyardım öğrenmek, iğne vurmak, ipekböceği yetiştirmek, her türlü ağaç aşısı yapmak|| |...| Gittiği ücra bir köyde karşılaşacağı tüm sorunları çözen ve çare bulan bir kişi yetiştiren fabrika... 

En az altı yıl okuduğumuz bu yuvada yatakhane, sınıflar ve idari bölümlerde hiçbir ısınma cihazı kullanılmamıştır ve bulunmamaktadır. Bu sımsıcak yuvada hiç üşümedik ki...'? 


Bir Başka Adabelenli Olma Öyküsü 


Köy enstitüleri yatılı okullar olarak açılır. Ancak yine süreç içinde gündüzlü öğrenciler de alınır. Ortaklar İlköğretmen Okulu döneminde gündüzlü öğrenciler Ortaklar bucağında kalır ve genellikle 3 km'lik yolu yayan yürüyerek okula gelip giderler. Onların yaşamı yatılı öğrencilere göre daha zordur. Ortaklar bucağının yerlisi olan Nuri Hazer'in Adabelenli oluşu ayrı bir öyküdür. 

Gündüzlü öğrenci olarak Adabelen'e girer Nuri Hazer. Girer 
de hangi çabalarla... Adabelenli olmanın son anısı olarak 1964 
mezunu Nuri Hazer'in öyküsünü aynen aktaralım: 


İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında yokluk yıllarında 19.03.1942 yılında Aydın, Germencik, Ortaklar beldesinde bir ilkbaharda doğmuşum. 
4 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak doğdum. 2 kız, 2 erkek olmak 
üzere toplam 4 kardeşiz. Babam kundura tamircisi olarak 6 nüfusun iaşesini sağlamak için var gücüyle çalışıyordu. Hasılı, fakir bir aile idik. Kıt kanaat geçiniyorduk. 

Çocukluk yıllarım Ortaklar'da geçti. Ortaklar o zaman nahiye idi. Tek ilkokul vardı. Her çocuk gibi ilkokul çağına gelince Atatürk İlkokulu'na ka: yıt oldum. İlkokulda vasat bir öğrenciydim. Ancak iyi derece ile ilkokulu bitirdim. O yıllarda ilkokulu bitirme sınavları olurdu. Öğretmenlerden bir komisyon önünde tüm derslerden sözlü uygulamalı bitirme sınavı olur. 
du. Daha ben ilkokulda okumakta iken babam (rahmetli) ekonomik gücü 


12 Adabelen, sayı 42, s. 70. 
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olmadığından “Oğlum seni okutamam. Çarşıda hangi mesleği seversen ona çıraklığa göndereceğim” derdi. 1,5 yaş küçük olan bir de erkek kardeşim vardı. Onunla ilkokula beraber gittik, ilkokulu beraber bitirdik. 
Rahmetli annemin babama “Adam, hiç değilse küçük oğlanı, zorlansak da okula gönderelim, o bari okusun” ısrarı üzerine babam, erkek kardeşimi ilkokulu bitirince ortaokula gönderdi. O tarihte Ortaklar'da ortaokul yoktu. İlçemiz Germencik'e ise yeni açılmıştı. Ortaklar'da oturan öğrenciler, ortaokul eğitimleri için Ortaklar'dan Germencik'e gidip geliyordu. 
Sabahları Söke'den Aydın'a tren vardı. Aylık paso alınırdı. Ben aileme katkıda bulunuyordum. Erkek kardeşime yardım da ediyordum. Erkek kardeşimin lacivert ceket, gri pantolon, beyaz gömlek, kırmızı kravat ve ortaokul şapkasıyla okula gidip gelmesi beni kıskandırıyor; bende okuma isteği uyandırıyordu... 

Isparta Keçiborlu'da babamın küçük kız kardeşi olan halam vardı. 
15 yaşımı tamamladığım yaz. |...) Bir sabah ben erkenden “Gevrek 
satmaya gidiyorum” diyerek evden çıktım. Halbuki o gün Keçiborlu'ya gitmek üzere evden çıkmıştım. Durumu annem biliyordu... Nihayet Keçiborlu'ya vardım... Halam beni Keçiborlu'da bir ortaokula yazdırdı... 
2 ay kadar Keçiborlu'da ortaokula gittim. Bu arada babam halama bir 
mektup göndermişti. Ve bu mektubunda babam halama baskı yapıyor, halamdan acele beni Ortaklar'a geri göndermesini istiyordu... Durum kötüye gidiyordu. Yine çareler düşünmeye başlamıştım. Ve nihayet aklıma bir fikir geldi. Ortaklar'da babamın çok iyi konuştuğu, babamdan 23 yaş büyük, kasaplık ile geçimini sağlayan Ahmet adında bir arkadaşı vardı. Babamı ikna etmesi için kendisine bir mektup yazdım... 
Ben ekim ayı sonunda Ortaklar'a döndüm... Döndüğümde babam ilginç bir şekilde beni sakin karşıladı ve akabinde ortaokula gitmeme izin verdi. Ben ise sevinçten havalarda uçuyordum. Sonradan öğrendim ki babamın arkadaşı Ahmet Amca'ya yazdığım mektup etkili olmuş, Ahmet Amca babamı karşısına almış ve “|...| Kızacağına iftihar etsene çocuğunla! Çocuk gelince okuluna devam etsin. Sınıfta kalırsa bir daha göndermezsin, olur biter. Başarılı olursa devam eder istikbalini kurtarır” demiş. Ve babam da ikna olmuş. Bu gelişmeler üzerine ben Germencik Ortaokulu'na nakil yolu ile kayıt oldum. Ortaokulda mutlaka başarılı olmam gerektiğinin bilincinde Germencik Ortaokulu'nda orta 1. ve 2. 
sınıfları iftihar ile geçtim. |. .| 
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Orta 2'yi bitirdiğimde bir gün babam beni karşısına aldı ve “Oğlum biliyorsun kardeşinle birlikte gidip geliyorsunuz. Yol, okul derken masraflar çoğaldı. Gel seni bundan sonrası için öğretmen okuluna yazdırayım, evden gider gelirsin” dedi. O zamanlar ara sınıflardan öğretmen okuluna giriş yapılabiliyordu. Ve ben öğretmen okulunun geçiş için gerekli olan sözlü imtihana girip, imtihanı kazandım. Hatta sözlü imtihana rahmetli İsmet Tarcan öğretmenimiz girmişti. Zaten ben de geldiğim okulda iftihar listesinde olduğumdan bana sıcak yaklaşmışlardı. Böylelikle Adabelen öğrencisi oldum. Bir sene, gündüzlü olarak öğretmen okuluna gidip geldim. 

Okulun yatılı kısmında kalan öğrencilerden bir kısmı o zamanlar 5. 
sınıftan Yüksek Öğretmen Okulu'na seçilmişlerdi. Yaklaşık 9-10 kişi olan bu ağabeylerimiz okuldan ayrılınca onlardan boşalan yerler için onların yerine gündüzlü eğitime devam edenlerden öğrenci alınacaktı. Bu gelişme üzerine ben de yatılı okumak için müracaat ettim. Bu vesileyle 4, 5 ve 
6. sınıfları da yatılı okudum. Böylece bir Adabelenli nefer olarak 1964 
yılı yaz döneminde Milli Eğitim ordusuna katıldım.'* 


İlkokulu bitirmiş, öğretmen okulu sınavlarını kazanmış, köyünden ayrılacaktır. Köylüler alışkındır bu vedalara çocuklarını askere gönderirken. Ayrılmak hüzünlüdür anne baba için. Ancak oğulları delikanlı olmuştur ve “vatan nöbeti” kutsaldır. Onur verici bir duygudur bu anne baba için. Bu duyguyla, çocuklarından ayrılmanın hüznünü bastırırlar. Ama Cuma'yı öğretmen okuluna göndermenin hüznü başkadır. O daha anasının el kadar kuzusudur. 
Ama bu hüznün de ilacı vardır: Cuma öğretmen olacaktır! 1969 
mezunu Cuma Esentürk anlatıyor: 


Anası İçin El Kadar Kuzudur O! 

1963 yılı Eylül ayının bir pazar günüydü. Anamızdan, babamızdan, 
kardeşlerimizden ve köyümüzden ayrılma zamanı gelmişti. Köy meydanı mahşer yeri gibiydi. Hep öyle olurdu. Ortaklar'a giden 20 öğrencinin anası, babası, yakınları ve hatta öğretmenlerimiz. Ağlayanlar, sızlayanlar, nasihat edenler, dua edenler, sarılıp öpenler, cebimize üç beş kuruş harçlık koyanlar. Sonunda, kamyon kasasına binip, ağıtlar ve dualar 


13 Adabelen, yıl 6, sayı20, Ağustos 2011, s. 39. 
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Onlar yemekhane nöbetçisi. (Cuma Esentürk Arşivi) 


arasında köyden ayrıldık. Kamyonun kasasına binerken ayaklarım yetişmediği için kasanın içine yuvarlanmıştım. O sırada anamın çığlığını hiç unutamıyorum. Anacığım bu durumu yaşamı boyunca unutmamış ve yeri geldikçe hep ağlayarak anlatmıştı." 


Ekrem Erkan sınavı kazanmıştır. Köyüyle, köylüleriyle vedalaşır ve o da okula yolcu edilir. Bir eli babasının elindedir: 


İ...) Mahallemizdeki tüm akraba ve komşularımızla, kardeşimle, mahalle arkadaşlarımla vedalaştım. Hepsi bana iyi yolculuklar dilediler. 
"Allah zihin açıklığı versin. Derslerine çok çalış!” diye de öğütlerde bulundular. Annemin, babamın elini öptüm. Tam yola çıkmak üzereyken, Annem “Oğlum, okulda herkes ne yapıyorsa sen de aynısını yap! Okula varınca mektup yazmayı da unutma. Haydi, yolun açık olsun. Güle, güle git” diyerek yolcu edilmiştim. 


14 Adabelen, yıl 9, sayı 30, Nisan 2014, s. 52. 
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Babamla birlikte Ortaklar İlköğretmen Okulu'nun yolunu tuttuk. Yine, yorucu ve uzunca bir yolculuktan sonra, okula geldik. Yöneticiler tarafından kaydım yapıldı. Müdürümüz, Mehmet Alptekin, müdür yardımcımız Mehmet Kahvecioğlu ve grup öğretmenimiz Çelikkol Cengiz'di. Sınıfım, yatakhanem, belirlendi. Resmen okulun öğrencisi olmuştum...'* 


Ve sıra son vedalaşmaya gelir. Onun için, bu son vedalaşma son hüzün ama öte yandan yepyeni bir başlangıçtır: 


Ayaklar Yıkanır, Dişler Fırçalanırmış 

(...J Artık babamla vedalaşma vaktimiz gelmişti. 

Babam: “Ekrem, ben artık gideyim. Kendine iyi bak. Aç, açıkta kalma. 
Bir sıkıntın olursa mektup yaz. Bak burada yalnız değilsin. Derslerine de çok çalış. Hadi hoşça kal“ diyerek beni öptü. Ben de babamın elini öptüm ve ayrıldık. Böylece, Ortaklar İlköğretmen Okulu'na ilk adımımı atmış oldum. Artık Adabelenli olmuştum. 

|...) Geceyi, bir ranzanın alt katındaki yatakta geçirecektim. Daha 
ilk gün, benim gibi okula yeni gelen öğrenciler, nöbetçi öğretmen tarafından uyarılmıştık. Yatmadan önce, ayaklar yıkanır, dişler fırçalanırmış. 
Pijamalar giyilerek yatağa öyle girilirmiş... Bunlar, bizim daha önce evlerimizde yaptığımız alışkanlıklar, davranışlar değildi. Fakat eğitim başlamıştı bir kez. 

Öğretmenler ve bir üst sınıflardaki abilerimiz, güler yüzlü, sıcakkanlı kişilerdi. Bir aile havası ortamı yaratmaya çalışıyorlardı. Daha ilk günden bize çok iyi davranmışlardı. Evimizden ayrılırken, aklıma annemin sözleri gelmişti: “Ekrem, okulda herkes ne yapıyorsa sen de aynısını yap” demişti. Galiba bu sözler, uyum sağlamada iyi bir ipucuydu. O gün çok yorulmuştum. Bana gösterilen yatağıma girdim, battaniyeyi üzerime çekerek, derin bir uykuya daldım. Sabah, okul kampanasının sesiyle uyandım. 
Kendimi evimizde sanmıştım. Kendime geldiğimde okul yatakhanesinde olduğumu anladım. Elimi, yüzümü yıkadım. Elbiselerimi giydim. Kahvaltı yapılacaktı. Sabah kahvaltısı için okul yemekhanesine indik. Kahvaltıda çay, reçel ve sana yağı vardı. |...|!* 


15 Adabelen, yıl 11, sayı 40, Ekim 2016, s. 56. 
16 Adabelen, sayı40, s. 56. 
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Kız öğrenciler için yapılacak yatakhanenin temel atma töreni. (Okul arşivi) 


Kız Öğrencilerle Adabelen'in Rengi Değişiyor 


1961-1962 Ortaklar Öğretmen Okulu için önemli bir öğretim yılıdır. Okula ilk kez yatılı kız öğrenciler alınacaktır. Gereken hazırlıklar yapılır ve 1962-1963 öğretim yılından itibaren yatılı kız öğrenciler alınmaya başlanır. Bu adım kız öğrenciler için bir haktır ve önemlidir. Ortaklar Öğretmen Okulu içinse yeni bir başlangıçtır. Kız ve erkek öğrenciler altı yıl boyunca birlikte okuyacaktır. 
Okulun ona göre düzenlenmesi gerekmektedir. 

Okula kız öğrenci alınır ama okul bu koşullara hazır değildir. 
En önemli sorun kızlar yatakhanesinin olmamasıdır. Koşullar yaratılır. İlk bir yıl kız öğrenciler geçici olarak düzenlenen koşullarda barındırılır. İkinci yıl “kızlar yatakhanesi” hazırdır. Kızlar yatakhanesi fiziki koşulları yönüyle okulun en yeni ve en donanımlı binasıdır. 

Kız öğrenciler bir anlamda daha ayrıcalıklıdır. Ama kız öğrenciler için yaratılan ayrıcalıklar kesinlikle yadırganmaz. Altı yıl boyunca sürecek kız-erkek öğrenci kardeşliği yaşam boyu sürecek ilişkiler olarak örülmeye başlar. 

Kız öğrencilerin evden ayrılması farklı bir duygusallık içermektedir. Ortakların kız öğrencilerinden 1975 mezunu Foçalı Hafize Şen de okula gelişini ve yaşadığı heyecanı anlatıyor. 
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“ 


# 


1962 yıllığının kapak tasarımı. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Benim Kızım Öğretmen Olacak 

Küçükken çocuklara hep sorulan klasik bir soru vardır: “Büyüyünce ne olacaksın?” Bana da sorulmuştu kaç kereler. Ve ben her keresinde "Ben öğretmen olacağım” demiştim. Foça'nın çok şirin bir köyü olan Bağarası'nda ikincilikle bitirmiştim ilkokulu. Öğretmen olmanın ilk adımı, Devlet Parasız Yatılı Okullar Sınavı'na katılmaktı. Ben bu ilk adımı atmış, sınavlara katılmıştım. Umutlarımı yeşertecek bir haber, bir mektup bekliyordum. Rüyalarıma giriyordu. Korku, endişe, mutluluk girdabı içerisinde dönüp duruyordum. Salıncakta sallanırken hızlı daha hızlı, biraz daha hızlı, en hızlı sallanmaya özen gösteriyordum. Ne denli hızlı sallanırsam, haber o denli daha çabuk elime ulaşır diye düşünüyordum. 

Sıcak bir yaz günüydü. Omcalarda yaprak kıpırdamıyordu. Birden bisikletiyle babam görünüyor karşıdan. Hayretl Niye bu denli hızlı sürüyor bisikleti? Sert bir frenle duruyor önümde. İtiyor yere bisikleti ve koşarcasına bana geliyor. “Kazandın, başardın Benim kızım öğretmen olacakl Aferin sanal..” Sarılıyor bana, sarılıyor, sarılıyor. 
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Ders bitiminde yürüyüşlerin, yârenliklerin tadına doyum olmaz. 
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|...) O yıl, Devlet Parasız Yatılı Okul Sınavı'nı benden başka iki arkadaşım daha kazanmıştı. Biri, Kızılçullu Köy Enstitüsü mezunu olan öğretmenim İbrahim Duran'ın kızı Fatma Duran'dı. Diğeri de yine öğretmenlerimizden Avni Uyar'ın oğlu Vildan Uyar'dı.'? 


1970 mezunu Vicdan Uyar Aday'ın okula gelişi, aynı kaderi 
paylaşan kız öğrencilerin birbirini tesellisi, duygusal bir tablo oluşturuyor: 


Sakın Ağlama Sana Güveniyorum Kızım 

1964 yılının Eylül ayında Foça, Bağarası köyünden Ortaklar Öğretmen Okulu'na gitmek üzere, son hazırlıkları yapan annem ağlıyordu. 
Evde bir sessizlik vardı. Neden mi?.. 

O yıl Ortaklar Öğretmen Okulu sınavlarını Foça, Bağarası ve Gerenköy'den 7 kişi kazanmıştık. Sınavlar öyle böyle değildi. Kaç aşamadan geçmiştik. 1. aşama ilçede yazılı, 2. aşama okulda sözlü, 3. aşama beceri idi. 4. aşamada sağlık ve vücut genel görünümü ile ilgili doktor kontrolü vardı. Bu aşamalarda başarı gösterenlerin sınavı kazandıkları duyurulup listeler asılıyordu. 

Valiz hazırlanınca herkesle vedalaşıp evden ayrıldım. Babamla otobüse bindik. Otobüsler o yıllarda çok yavaş gidiyordu. Yollar şimdiki gibi çok şeritli değildi. Babamın yanında sessizce oturuyordum. O yıl ilk defa gözlük kullanmaya başladım. 11 yaşında yüreği pır pır eden bu çocuk Adabelen'e gidiyordu. İzmir'e geldik. Babam beni Şafak Mağazası'na götürdü ve güzel bir ayakkabı aldı bana. Sonra garaja gittik. O yıllarda sehir garajı İzmir, Basmane semtinde idi. Garajdan Söke'ye giden otobüslerden bilet aldık. Yola çıktık. 

Dar yollarda yavaş yavaş giden otobüsümüzden etrafı seyrediyordum. Yolculuk uzun sürüyordu. Hüzünlü ve heyecanlıydım. Annemi şimdiden çok özlemiştim. Gözlerimden inen yaşları babama göstermeden siliyordum. İkimiz de suskunduk. Başımı cama dayamış, annemin, anneannemin, dedemin, babamın söylediklerini düşünüyordum. Hiç kimsenin bir şeyini almayacaktım. Derslerime günü gününe çalışacaktım. Erkek arkadaşlara karşı dikkatli olacaktım... 


17 Adabelen, yıl 3, sayı 7 , Nisan 2007, s. 28. 
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Elleri çocukken birleşti ve öylece kaldı. (Saime Sinan Arşivi) 


Söke yolu üzerindeki okulumuza geldik. Babam valizi aldı. “Bunu bugün ben taşıyorum, bundan sonra sen taşıyacaksın” dedi. Öyle oldu. 
Tam 6 yıl valizimi severek taşıdım. Otobüsten inince şöyle baktım. Yüksek mi yüksek iki direk. Üzerinde kocaman bir levha var. Bu levhada okulun adı yazıyor... O yıllarda bu girişle idare binası yolu da uzun gelirdi bana. Git git bitmezdi yol. Hem de yokuştu sanki... Babamla kaydımı yaptırdık. Babam “Gel bak sana ne göstereceğim" dedi..Resim ve müzik salonunu gösterdi, “Bunları biz yaptık” dedi. “Müdürünüz çok değerlidir (Süleyman Adıyaman). Öğretmenlerine saygıda kusur etme çocuğum.” 
O ara Foçalı burada okuyan tüm öğrenciler (20-25 kişiden fazla) yanımıza geldiler. Birlikte lokalde çay içtik. (...) Zaman geçtikçe içimde bir hüzün oluştu. Sonunda babam izin istedi, anladım ki ayrılık vakti gelmişti. 
Öğrencileri ile vedalaştı. Birlikte yürüyerek kızlar yatakhanesinin oraya geldik. Babam “Sen gelme artık” dedi. “Ayrılık vakti geldi.” Sesi boğuktu. 
Gözlerini kaçırarak beni kucakladı. Süzülen yaşlar Kızılçullu ile Adabelen arasındaki aydın yolun ışıklarıydı. Birbirimize sıkı sıkı sarıldık. “Sakın ağlama. Sana güveniyorum kızım" dedi. Babam bana güveniyordu. 
Bu, yaşamımda duyduğum ve hiç unutamadığım en güzel sözdür. Hızlı adımlarla uzaklaşan babam arkasına bakmıyordu. Babamın ağladığını biliyordum. Bu ânı hiç unutamam. 
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|...) Ağlaya ağlaya yatakhaneye çıktım. Gözlüklerim gözyaşlarımla 
yıkanmıştı. Ağladığımı göstermemeye çalışıyordum. Sağa sola bakmıyordum. Yalnızdım: Ürkek bir kız gibi çekingendim. Bir ara Zuhal ve Nesibe'nin seslerini duydum. Gülüyorlardı, şakalaşıyorlardı. Bana, “Hadi sınıfa gidelim" dediler. Başımla olmaz, dedim. Onlar gülerek gittiler. Yatakhanede yalnız kalmıştım. Hava kararmaya başlamıştı. Bizim sınıftan 6 kişiye yer yatağı düşmüştü. Oturdum yatağıma. Gözyaşlarım sel gibi akıyordu. El ayak çekilmişti. Alacakaranlıkta 50-60 kişilik yatakhanede kalakalmıştım. 
Bir ara kulağıma bir hıçkırık sesi geldi. Biri ağlıyordu. Baktım 2 yatak öte- de ufacık bir kız. Saçları dalga dalga. Güzel mi güzel. Bana bakıyordu. 

“Benim de babam gitti. Yalnız kaldım” dedim. “Benimki de gitti. Hem de Şükran ve Feriha beni beklemediler” dedi. “Onlar kim?” “Benim köylülerim." “Sen nerelisin?” “Karacasuluyum.” “Ben Foçalıyım. Bak bana ağlama artık. Ben de ağlamayacağım. Ben seni beklerim, sakın korkma” dedim. 

Adı Müberra olan bu öğrenciyle karşılaşmamız böyle oldu. 1964'te başlayan arkadaşlığımız halen can ciğer sürüyor. Okulda okurken ikiz 
olduk. Ne o beni bıraktı ne ben onu. Birbirimize sımsıkı sarıldık. Ben 10 
Vicdan Uyar, o 58 Müberra Bezci. Başkadır Adabelen'in arkadaşlığı. 
1970'te mezuniyetimizden sonra yine bitmedi.'8 


Öğretmen Lisesi Dönemi Öğrencileri 


1970'li yıllarda Ortaklar Öğretmen Okulu'nun yapısı adım adım değişmektedir. Elbette sınavın yapısı da eskisi gibi değildir. 
Çünkü öğretmen olmanın yöntemi de değişmektedir. Ama değişmeyen bir şey vardır. O da, 1944 yılında okulu inşa edenlerin diktiği çam ağacı kozalaklarının kokusu. Öğretmen lisesi dönemi öğrencileri de bu kokudan nasiplerini aldıklarını söylüyorlar. 

Ortaklar Anadolu Öğretmen lisesi mezunu Dudu Aday o günleri şöyle anlatıyor. 


Adabelen'de Edindiklerimle Şimdi Daha Bir Benim 

|...) Kayıt günüydü. Çok kızmıştım babama. Neden beni buraya yazdırdın, ne yapacağım bu dağın başında, diye. Dağın başıydı Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi'nin yeri gerçekten. Sosyal yaşamdan uzak, 


18 Adabelen, yıl 9, sayı 32, Ekim 2014, s. 51. 
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asosyal bir hayat süreceğimi sanmıştım. Tabi bilmiyordum o zamanlar çok güzel dostlar edineceğimi o dağın başındal|). 

Odaya girdim. Asker koğuşu gibi üst üste ranzalar, yan yana dolaplar. 8 kişinin sığması düşünülen küçücük bir oda. İlk defa ailemden uzakta, başka bir odada benim olmayan başka bir yatakta yatacaktım. 
İlk defa annemin yemeklerinden uzunca bir süre ayrı kalacaktım. 

Neyse yerleştik ettik, derken geldik okulun ilk gününe. Hiç unutmuyorum okul müdürümüz Erol Aydın'ın ilk gün yaptığı o konuşmadaki o muhteşem sözü: “Gelen bir ağlar, giden bin ağlar.” 

Gerçekten de ailemden ayrıldığım için bir ağladım, ama 4 yılın sonunda dostlarımdan ayrıldığım için o kadar çok ağladım ki... 

Hey gidi 4 yıl, nasıl bitiverdin öyle. Yemekhanesinde, yurt köşelerin- de, okul sıralarında, konferans salonundaki sinema günlerinde, spor salonunda ne güzel zamanlar geçirdim... 

Yemekhanedeki ilk günümdü. Ben yemeklere bunlar da nasıl yemek dercesine bakarken yanıma bir son sınıf öğrencisi oturdu ve bana şöyle dedi: “Bu okulda yemek yerken önüne değil, karşına bakmalısın. Malum yemekten ne çıkacağı belli olmaz.” Gerçekten de dediği gibi olmuştu ve kızın birinin salatasından salyangoz çıkmıştı bir keresinde. 

Asosyal bir hayat süreceğimi düşündüğüm bu okulda; sinema günlerinde olmayan sinema kültürüm gelişti, spor salonunda bilmediğim oyunlar öğrendim, meşhur halk oyunları ekibiyle de Aydın Zeybeği'ni öğrendim. Daha ne olsun ki... 

Dönüp baktığımda nasıl sığdırmışım onca şeyi 4 yıla diye düşünmüyor değilim. Artık hayata daha dolu dolu bakıyor ve hayata karşı bir bakış açımın olduğunu görüyorum. Artık beni ben yapan şeyleri biliyorum ve gerçek hayatı orada, Adabelen'de öğrendim. Anlayacağınız ben artık Adabelen'den edindiklerimle şimdi daha bir benim... * 


194/”ten 1980”lere Çam Kozalağının Kokusu 


Şadiye Dönümcü, 1976 Ortaklar Öğretmen Lisesi mezunu. Mezun olup da “öğretmen olamayan”lardan. Bildiklerini, yaşadıklarını, serzenişlerini duygularıyla anlatmayı yeğlemiş: 


19 Adabelen, yıl 7, sayı 21, Ocak 2012, s. 43. 
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L...J İlkokulu bitirdiğim yıl (1969) öğretmen olma hayaliyle başladığım ve yatılı okuduğum Ortaklar Öğretmen Okulu'ndan, 1976'da Ortaklar Öğretmen Lisesi diplomasıyla yani öğretmen olamadan mezun oldum. O günlerde yatılı ve gündüzlü okuyan yaşları 1 1-20 arasında değişen kızlı oğlanlı 1.500 öğrenci. Ege çevresi illerden gelen, kırsal kesim ağırlıklı öğrencilere eğitim-öğretim veren 100 kadar öğretmen... 

Neredeyse 35 yıl geçti o yıllardan bu yana. Yaşamımın en güzel yılları saydığım o altı yıl boyunca okul yerleşkesinin her yerinde, bize verilen eğitim-öğretimin her aşamasında hissettiğim - soluklaşmış olsa da- 
“köy enstitüsü ruhu” nedeniyle her 17 Nisan günü selam veririm; o ruhu oluşturanlara ve yolu Ortaklar'dan geçen her bir Adabelenliye. 

Adabelen Tepesi eteklerindeki 2.000 dönümlük çorak ve bataklık araziyi eğitim ve tarım arazisine dönüştüren köy enstitülü ağabey ve ablalarımızın eseri olan dersliklerde eğitim gördüğüm, inşa ettikleri atölyelerinde becerilerimi geliştirdiğim, diktikleri ağaçların meyvelerini çalıp yediğimiz, ahırlarda, kümeslerde yetişen hayvanların eti, yumurtası, sütüyle büyüdüğüm, sebze bahçesine dönüştürdüğü alanlara ekilen marul, soğanları ekmek arasına katık yaptığım, miras aldığım değerleri edindiğimi unutla)madım. 

Köy enstitülüler zamanından bizlere yansıyan ruh, soluk olsa da; dönemin koşullarında bizlere verilen eğitim özeldi. Biz onlar gibi ağaçlandırma yapmadık, bataklık kurutmadık, yol yapmadık. Biz “üretim içinde eğitim-öğretim” felsefesine dayalı Köy Enstitüleri Öğretim Programı'na dayalı bir eğitim almadık. Ancak onlar gibi hayatın her alanında tasarruf etmek, sağlığımızı korumak, kendimizden küçükleri ve aciz insanları kollamak, doğayı korumak, kendini ifade etmek, başkalarının haklarına saygı göstermek bilinç ve değerleri bize de aşılandı. Ancak onlar gibi zorluklarla mücadele edebilecek kişiler olarak yetiştirilmemiz için çaba harcandı. Ancak onlar gibi yetiştirdiğimiz ekinde, kaldırdığımız hasatta, yemekhanede kestiğimiz ekmekte, pişirdiğimiz yemekte, temizlediğimiz yatakhane ve sınıflarda o ruhu hissettik... 

Ancak Beden Eğitimi dersinde eğlence, zevk ve heyecanla karışık duygu-hareket-ritim estetiği kazanırken, çok sesli müzik korosunda “Zahidem” türküsünü söylerken, sınıf orkestrasının çaldığı “Hayat Bayram Olsa” şarkısına eşlik ederken, yazdığımız kompozisyonlarda çocukça özlemlerimizi ifade ederken, Atatürk Oratoryosu'nda “İzmir'in denizi kız, 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Bu çamlar da onlar gibi küçücüktü. ( Adabelenliler Dernek Arşivi) 


sokakları hem kız hem deniz kokar” diyen koroya salondaki tüm öğrenciler katılırken o ruhu hissettik... 

Ancak, ezbercilikten uzak, düşünmeye, soruşturmaya, doğruları ve gerçekleri akılcı yollardan araştırmaya özendirmek için gözlem, deney, araştırma, inceleme ve tartışma gibi tekniklerle bir şeyler öğrenirken, değişik sorumluluklar verilerek bu duygu pekiştirilirken, birlikte yaşama-çalışma-öğrenme, başarı/başarısızlıklarımız değerlendirilirken, toplumsal tutum-alışkanlıkları kazandırılırken o ruhu hissettik. 

Bize bu ruhun aşılanmasında içinde eğitim gördüğümüz dersliklerin, içinde uyuduğumuz yatakhanelerin, içinde yemek yediğimiz yemekhanelerin, avaz avaz şarkılar söylediğimiz müzik salonunun, top koşturduğumuz sahanın, atölyelerin, gölgesinde tarım çalıştığımız ağaçların payı vardı. Ve şimdi o binalar viran halde. İçim üşüdü, içim yandı...29 


Geçen yıllar değer yitimini de birlikte getirmektedir. Levent Sungur, Ortaklar İlköğretmen Okulu mezunudur ve yıllar sonra 
mezun olduğu okuluna öğretmen olarak atanır. Gururludur 1971 
mezunu Levent Öğretmen ama değerbilmezliğin üzüntüsünü de yaşamaktadır: 


20 Adabelen, yıl 6, sayı 20, Ağustos 2011, s. 4. 
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Okul ortamından bir başka güzellik. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


1970-1971 eğitim öğretim döneminde mezun olduğum okulumuzda 1978-1980 eğitim öğretim yılında beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapma şansını yakaladım. Büyük bir onurdu. 

(-..J İki müzik atölyesinde kapakları kırılmış, tuşları sökülmüş piyanoların yürekler acısı durumunu ve ortadan ikiye ayrılmış onlarca kemanı görünce şok olmuştum. Beden Eğitimi öğretmeni Nurettin Tamay'ın Tire ve Ödemiş dağlarında köy köy dolaşıp okulumuza kazandırdığı orijinal efe kıyafetleri yok edilmiş, diğer yöresel folklör kıyafetleri barakada kaderlerine terk edilmiş, erimiş, gitmiş. Göz göre göre kültür yok ediliyordu.?' 


Bir yanıyla coşku, bir yanıyla hüzün. İkisi de insana dair... Her ikisi de insan etkinliklerinin yarattığı duygular. Açık havada, zemheride ateşin karşısına geçmiş gibi. Göğsünde ateşin ılıklığı, sırtında zemherinin ayazı... Ortaklarlı bu ikilemi çokça yaşar. Ama yine de yaşanmışlıkların coşkusu bir başkadır. 


21 Adabelen Arşivi. 


Beşinci Bölüm 


Okulda Yaşam ve Kazanımlar 


Iı 


|...) Okulda günlük yaşam sabah saat altıda başlar, gece onda biterdi. Sabah altıda kalkılır, kişisel temizlikten sonra yataklar düzeltilir, sabah etüdüne gidilirdi. Yatakhanelerin günlük temizliği yatakhane nöbetçisi öğrencilerce yapılırdı. Sabah etüdü bir saat idi. Etütten sonra kahvaltıya inilirdi. Yemekhane dersliklerin altında kocaman, çok işlevli bir salondu. 
Hem yemekhane olarak, hem de sosyal etkinlikler için kullanılırdı. Büyük bir sahnesi vardı. Sahne bizim dönemimizde tamamen öğrencilerce yapılmıştı. Kocaman kadife perdesi otomatikti. 

Kahvaltıdan sonra öğle yemeğine kadar dersler ve uygulamalar yapılırdı. Öğle yemeğinden sonra yine dersler ve uygulamalar olurdu. 
Akşam yemeği öncesi ve sonrası birer saatlik etüt vardı. Yemek öncesi etüt serbest okuma saati idi. Yemek sonrası etüt ders çalışma ve ödev yapma etüdüydü. İkinci etütten yarım saat sonra kişisel temizlik yapılır, saat 22.00'de yatılırdı. ... Sınıfların günlük temizliği o sınıfın nöbetçi öğrencilerince gerçekleştirilirdi...' 


Bir günün özetini böyle anlatıyor 1960 mezunu Eyüp Yılmaz. 


Adabelen, yıl 6, sayı 10, Nisan 2008, s. 22. 
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Öğretmenleriyle birlikte yemek yiyorlar. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Gün Erken Başlar Adabelen'de 


1960 öncesi ile sonrasında, döneme ve koşullara bağlı olarak 
her alanda olduğu gibi günlük yaşamın akışında da farklılıklar vardır. Değişmeden kalması beklenemez elbette. Bu durum, köy enstitüleri felsefesinden uzaklaşma yanıyla olumsuz olarak düşünülebilir. Ya da daha iyimser bakışla; “değişen koşullara uyum sağlamak” anlamında olumlu yanlar bulunabilir. Her iki düşüncede de haklılık payı vardır. Ancak biz günlük yaşamı yansıtırken değişmeyen ana ilkeleri öne çıkarmaya çalıştık. Çünkü değişmezler, köy enstitüleri felsefesi ve ilkelerinin ne denli gerçekçi ve kalıcı olduğunun kanıtlarıdır. 

Örneğin Ortaklar'da sabahın erken başlaması bunlardan biridir. Neredeyse her dönem, 6.00-6.30 civarında kalkılır. Zaman zaman farklılıklar olsa da gün sabah sporuyla başlar. Hava koşulları engel değilse, tüm öğrenciler sabah sporuna çıkar. Sabah sporu biraz koşu ve ardından, kültür-fizik hareketleri ve milli oyunlardır. 
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Yatılı Kız Öğrenciler 


1962-1963 öğretim döneminden önce Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda yatılı kız öğrenci yoktur. Bu tarihten önce kız öğrenciler gündüzlüdür ve sayısı oldukça azdır. Yatılı kız öğrencilerin alınması okulu birçok yönden olumlu etkiler. Örneğin, erkek öğrenciler konuşmalarında, davranışlarında daha özenlidir artık. Karma okul olmak, tüm sosyal-kültürel etkinlikleri de olumlu yönde etkiler. Tiyatro, müzik, spor, folklor etkinliklerinde önemli bir gelişme sağlanır. 

Kimya öğretmeni Raif Türk, böyle bir günün nasıl başladığını anlatıyor: 


|...) Okulumuz karma bir okuldu. 1962'den sonra kız öğrenci sayısında artış vardı. Karma okul olduğundan sosyal faaliyetlerde üstün sonuçlar alınırdı. Öğrenciler ilkokulu bitirdikten sonra küçük yaşta öğretmen olacağım düşüncesiyle gelirlerdi. Müzik, tiyatro, spor, folklor, ziraat, arıcılık, sinema ve en önemlisi de arkadaşlarıyla geçinme, büyüğüne saygı, küçüğüne sevgiyi iyi öğrenirlerdi. Havaların müsait olduğu zamanlarda sabah saat 6'da Aydın Zeybeği müziği ile uyandırılırlardı. Eşofmanlarını giyen öğrencilerimiz doğal tribünü olan spor sahasına oynayarak gelirler sınıflarda yerlerini alırlardı. Beden eğitimi ve nöbetçi öğretmenler yönetiminde en az yarım saat Aydın Zeybeği, harmandalı oynayarak sabah sporlarını bitirmiş öğretmenler nezaretinde sabah etüdüne başlarlardı. Bir saatlik etütten sonra düzgün bir vaziyette kahvaltıya inerlerdi. Kahvaltıdan sonra saat 08.45'te derslerimiz başlardı...? 


Sabah sporu her ne kadar sızlanmalarla başlasa da güne dingin ama enerjik başlamanın ilk adımıdır. Sporun ardından temizlikler yapılır. Duş alma olanağı yoktur ama el yüz yıkanır, üst baş değiştirilir, yataklar düzeltilir ve kısa sürede yatakhaneler boşaltılır. 

Yatakhane boşaldıktan sonra görevli öğrenciler yatakhane temizliğini yapar. Yerler paspasla silinir ve ortalığa çekidüzen verilir. 
Nöbetçi öğretmenin denetiminin ardından görev tamamlanır ve nöbetçiler de yatakhaneyi terk eder. Onlar da diğer öğrenciler gibi günlük etkinliklere devam eder. 


2 Adabelen Işığı, s. 365. 
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Öğrenciler etütte. 


Ali Çetin'in anlatımıyla: 


1...) Okul yerleşkesinde revir binasından idare binasına doğru yönelince sağdaki ilk bina bizim, yani birinci sınıfların yatakhanesi idi. Okulumuzun resim öğretmeni Ömer Sümer bizim küme öğretmenimizdi. Yatakhanemizin ana kapısının üzerine “aslan yatağından belli olur” yazan büyük bir tabela asmıştı.3 


Günün devamı ya önce etüt sonra kahvaltıdır ya önce kahvaltı sonra etüttür. Yıllara göre farklılık gösterir. Kurulun verdiği karara göredir uygulama. Ama daha çok önce kahvaltı yapılır. 

Ahmet Mahmut Egemen'in sözleriyle: 


Adabelen Güneşi 
|...) Sabah kahvaltılarında değişimli olarak farklı menüler çıkardı. 
Çay ile birlikte bazen peynir ve zeytin; bazen yumurta; bazen de margarin yağı ve reçel verilirdi. Ben margarin ve reçeli sevmezdim. Berati ise bayılırdı. Özellikle tatlının her türlüsüne hayır demezdi. Peynirden ise 


3 Adabelen, yıl 12, sayı 44, Ekim 2017, s. 65. 
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Dersler bitmiş, sıra oyun ve eğlenceye gelmiş. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


hiç hoşlanmazdı. Bu nedenle kahvaltılarımızı değişirdik. Margarin, reçel çıktığı gün kahvaltıya inmem, kantine giderek paramla börek yerdim. 
Benim payımı da o yerdi. Peynir, zeytin verildiği gün ise o kahvaltıya gelmez, onun hakkını ben alırdım. Aramızda böyle bir “kahvaltı takası” oluşmuştu... 

Bizim tatil sonramız da bir başka olurdu. Evlerden getirilen kurabiye, börek, üzüm ve incirler bölüşülür; bavul ve eşyalarımızın bulunduğu depoda, çeşitli meyve ve diğer yiyeceklerin kokuları birbirine karışır; yatakhanelerde tatil anıları anlatılırdı. |...|* 


Sabah etütleri; akşamdan kalan ödevleri tamamlama, varsa o günün sınavına hazırlanma ya da kitap okumayla geçer. Etütlere katılım zorunludur. Her etütte olduğu gibi sabah etütlerinde de yoklama alınır. Sabah etütleri, en verimli geçen etütlerdir. Güne hazırlanma telaşıyla şamata oldukça azdır herkes kendi işiyle uğraşmaktadır. Sabah etüdü veya kahvaltının ardından dersler başlar. 
Öğlen yemeği ve yemek arasının devamında ikinci grup dersler yapılır. Sonrası, en çok özlenen zamandır. 


4 Adabelen, yıl 8, sayı 27, Temmuz 2013, s. 38. 
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Yayından Fırlamış Ok Gibi 


Derslerin bitiminden ilk akşam etüdüne dek süren birkaç saatlik arada öğrenciler serbesttir. Dinlenme olarak adlandırılan bu ara okulun en hareketli olduğu zamandır. Futbol, basketbol, voleybol sahaları doludur bu saatlerde. Okul meydanı, müzik salonu, okul kütüphanesi, okul lokali, incir bahçesi, yürüyüş yolu... Hepsi bir etkinlik, bir yârenlik alanıdır. 

Etkinlik görevi olanlar tek tek veya grup olarak çalışmalarını daha çok bu zaman aralığında sürdürür. Tiyatro, folklor, müzik grupları gösterilere hazırlanır. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm takımları antrenman yapar. Edebiyat etkinlikleri olanlar edebiyat çalışmalarını, Teknik Aletler Kolu'nda olanlar kol çalışmalarını sürdürür. Etkinlik çalışması olmayanlar yukarıda sözünü ettiğimiz 


£ 


al o mi, 


Açık ara birinci olmanın gururu. 
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yârenlikle zaman geçirir. Yârenlik konuları ya köyleridir ya dersler ya da yaşanan veya yaşanması düşlenen aşklardır. Herkesin anlatacağı bir şeyler vardır. 

Yârenlikler daha çok büyük sınıfların işidir. Küçük sınıf öğrencilerinin, afacanlıklarıyla onların keyiflerini kaçırdığı zamanlar olur. Çok da aldırmazlar... Yer yer hoşlarına bile gider onların serseri mayın gibi bir o yana, bir bu yana koşuşturmaları, şakalaşmaları ve hatta boğuşmaları. İşin dozunu kaçırırlar bazen. O zaman uyarırlar onları, “Eşek şakası yapmayın” diye. Kendilerinin “eşek şakası” yaptıkları dönemlerin sonuçlarını anımsayarak. 


En Hareketli Alan: Spor Sahaları 


Futbol, voleybol ve basketbol sahaları en dolu alanlardır. Eğer sınıflar arası şampiyonalar yoksa bu alanlar, ya iki sınıfın kendi aralarında anlaşarak yaptığı karşılaşmalara ya da o anda oluşan iki grubun yaptığı maçlara sahne olur. Daha iddialı olsun diye ortaya bir de ödül konur. Çay, gazoz ısmarlama gibi. 


Sınıf futbol takımında olmak. (Yusuf Peker Arşivi) 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Sahaların dışında da iddialı maçlar vardır. Küçük de olsa koşuşturulacak bir alan ve kale direkleri yerine konacak dört taş bulunsun yeter. Daha çok, büyük sahada yer bulamayan küçük sınıfların maçlarıdır bunlar. Hakem yoktur genellikle ve tartışması pek boldur. Goldü değildi ya da penaltıydı değildi gibi. Öyle şortlar eşofmanlar giyilerek de yapılmaz bu maçlar. Ceketler çıkarılır, bazen pantolonun paçaları kıvrılır, hava sıcaksa gömlekler de çıkarılır. 
Yağmur bile bu tadına doyulmayan “maç”ların yapılmasına engel değildir. Bu maçların en kötü ânı yenilmek değil, kampananın çalmasıdır. Kampana etüde çağrıdır ve bu çağrıya direnmenin olanağı yoktur. Kan ter içinde etüde koşulur. Paçalar düzeltilir, ayakkabıların çamurları temizlenir, gömlekler, ceketler yolda giyilir. 

Eğer sınıflar arası şampiyona varsa, doğal tribün olan çamlık taraftarlarca doldurulur. Takımlarına destek çığlıkları arşı kaplar. 
Atletlerden özel formalar yapılmıştır bazı zamanlarda. Bunu da varsa sınıfın kız öğrencileri hazırlar çoğunlukla. Bu da yetmez, hele de karşılaşma iddialı ise yenen sınıfın diğer öğrencileri, kantinde sporcu arkadaşlarına ziyafet çeker. 

Önce kantine erken gidilerek masalar sandalyeler kapılır. Ziyafet listesinde; çay, oralet ya da gazoz vardır. Masraf sporcu olmayanlarca bölüşülür. Bu ziyafetlerin en ilginç görünümü ise oyuncuların; başlar yukarıda, göğüsler ileride, gurur dolu bakışlarla ziyafete katılımıdır. 
Ziyafet saati, akşam yemeği ile son etüt arasındaki zaman aralığıdır. 

Spor sahaları aynı zamanda atletizm çalışmalarına da ev sahipliği yapar. Sahanın bazı bölümleri atletizmle ilgili olan öğrenciler için ayrılmıştır, onlar büyük bir ciddiyetle kendilerine ayrılan yerlerde çalışmalarını sürdürür. Bölge ve Türkiye çapında derece alan birçok öğrenci olmuştur. 

Beden Eğitimi öğretmeni Ünal Yurtçu ne tür çalışmalar yapıldığını anlatıyor: 


|...) Okula sınav ile seçilerek gelmiş, zeki öğrencilerim, her konuda 
olduğu gibi spor etkinlikleri konusunda da başarıda zirve yaptılar. Spor sahasının altından çıkan kara suyun dereye akıtılması için yaptıkları küçük kanallar, futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve tüm kategoriler için 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ayrı ayrı atletizm sahaları vs. bu planlamanın üretimleridir. Yapılan bu tesislerde yine spor yönetim kurulunun hazırladığı ve her gün saat 16.00. 
17.30 arası ders dışı çalışma programı; her sınıfa, kız erkek ayrı ayrı, haf tada 2 gün, bir buçuk saatlik çalışma olanağı sunulmuştur. Her hafta, gün ve branşlarda değişiklik yapılırdı. Bu etkinliklerde sınıf branş kaptanı sınıfından sorumludur ve yoklama yapar. Görevlendirilen tecrübeli öğrenci diğer öğrencileri çalıştırır. |... | Spor yönetim kurulu üyeleri tüm sahalarda genel düzeni sağlar, beden eğitimi öğretmenleri isterlerse, genel düzene karışmadan denetler ve gerekirse yardımcı olurlardı. ..* 


İncir Bahçesine Gel 


Bazı öğrenciler, bir ağaç altında veya iki tarafı çamlarla bezeli okul yolunda grup halinde muhabbet ve şamata içindeyken, birileri incir bahçesine iner, orada çeşitli oyunlar oynar. 

İncir bahçeleri okul meydanına uzaktır. Öyle olunca denetimden de uzaktır. İncir bahçeleri bölgesinin denetimden uzak olmasının çekiciliği her dönemde sürmüştür. Sigara içen öğrenciler, tuvaletlerin de olduğu bu bölgeleri tercih eder. 

İncir bahçelerinin bir diğer özelliği ise düello alanı olmasıdır. 
Kavgalar orada yapılır. Çünkü okulun derslik, yemekhane, yatakhane vb yerlerinde kavga “Ortaklar Raconu”na uygun sayılmaz. 
Ayıp karşılanır. Eğer bir sorun, bir didişme kavga noktasına gelmişse taraflardan biri diğerini dövüşmek için incir bahçesine davet eder. Yani düelloya. Davetin biçimi de “İncir bahçesine gel!” 
biçimindedir. 

Belirlenen saatte kavgacılar orada buluşur. İzleyiciler de olur mutlaka ve kavgada kesici yaralayıcı aletler kullanılmaz. Kavga “erkek erkeğe” yumrukla olacaktır. Taraflar da karışamaz bu kavgaya. Racon teke tek hesabın görülmesidir. Kavga öncesi uzlaşma sağlanamamışsa kavga başlar. Birkaç vuruşmadan sonra izleyenler araya girer. Kavgaya son verilir. Yenen yoktur genellikle bu kavgada yenilen de. Ve düello çoğunlukla kavgacıların iyi arkadaş olmasıyla sonuçlanır. 


5 Adabelen, yıl 8, sayı 28, Ekim 2018, s. 37. 
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Kır, bayır, mandolin... Ortaklar! (Adabelenliler Dernek Arşivi) 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Küçük sınıf öğrencileri için de çekicidir incir bahçeleri. Pazar günü temizlikler yapıldıktan sonra serbesttir öğrenciler. Küçükler incir bahçelerinin bulunduğu boş alana iner. Orada çelik çomak, dokuz taş, birdirbir gibi geleneksel oyunları oynarlar. 

Görüldüğü gibi ders sonrası serbest zamanlarda her öğrencinin yapacağı bir etkinlik mutlaka vardır. Bu etkinliklere, bir kenarda müzik sınavı için mandolin çalma, okulun boru takımındaki bir öğrencinin boru üfleme çalışmaları, kantinde satranç, bilardo, masa topu oynamak ya da kütüphanede kitap okumak da dahildir. 
Ardından akşamın ilk etüt saati gelir. 

Akşam etütlerinde ders çalışmak zordur. Hele de sınav yoksa. 
Daha çok ödevler yapılır bu etütlerde. Kitap okuyanların sayısı da az değildir. Sınıflar büyüdükçe etüt gürültüleri artar. Zaman zaman “Ders çalışamıyorum susun” yakınmalarını birbirine takılanların, şakalaşanların gürültüleri bastırır. Hele de nöbetçi öğretmen hoşgörülü ise. Tümüyle değerlendirildiğinde etütlerin verimsiz geçtiği söylenemez. Çünkü ders çalışmak, kitap okumak kadar şakalaşmak ve hatta gürültü yapmak da bir haktır öğrenci için. 

İlk akşam etütlerinde yemek zili yaklaştıkça sesler artar, çalışanlar çalışmayı bırakır. Kulaklar yemek zilindedir. Zil çalar, göz açıp kapayıncaya kadar sınıf boşalır. 


Yeniden Meydan- Yeniden Kantin 


Akşam yemeğinin ardından ders bitiminde verilen serbest zamana göre daha kısa olan bir serbest zaman vardır. Bu zaman, okul meydanı çevresinde veya okul kantininde (ya da lokali) geçirilir. Zamanın kısalığı nedeniyle öğrenciler dersliklerden çok uzaklaşmaz. Cumartesi akşamları daha farklıdır okul meydanı, daha hareketlidir. Çünkü cumartesi akşamı etüt yoktur. Bazı akşamlar okul meydanında sinema izlenir. Diğer akşamlar eğer bir etkinlik yoksa bu alanda son etüt için zil saati beklenir. 

Pasif bir bekleme de değildir bu saatler çoğunlukla. Koşuşturan küçük sınıf öğrencileri görürsünüz bolca. Ya da bir banka oturmuş mandolin çalan usta bir öğrencinin çevresinde kümelenmiş bir grup 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Dingin bir saatte, okul meydanındaki havuz ve mimari güzelliğe sahip okul kantini. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


öğrenci de görürsünüz... İdare binasının ve derslik binalarının çevrelediği alanda, idare binasının önünde bulunan Atatürk Büstü ile süs havuzu, banklar ve çiçek bahçeleriyle bezenmiştir. Hafta sonu törenleri, 10 Kasım ve diğer ulusal törenler de hava uygunsa bu meydanda gerçekleşir. Ve bu alan her zaman temizdir, düzenlidir. 

Ders bitiminden ilk etüt saatine dek geçen zamanın değerlendirildiği alanlardan biri okul kantinidir. Kantinde sıcak soğuk içecekler ve simit türü yiyecekler vardır. Yiyeceklerin sağlıklı olmasına özen gösterilir. Satranç ve dama, kantinin değişmez masa oyunlarıdır. Oynayan az, karışan çoktur. Bu nedenle tartışmalar eksik olmaz. Bir dönem kantinde bilardo masası, yine bir dönem langırt denilen masa futbolu masaları vardır. Kaçınılmaz olarak bunların da oynayanları az, seyredeni, karışanı, tartışması çoktur. Kantinde hırsız-polis gibi başka oyunlar da oynanır ya da sohbetlerle zaman geçirilir. 

Masa tenisi yılların değişmezi olan oldukça çok rağbet gören oyunudur. Masa tenisi masası kantinde değil, dersliklerin uygun koridorlarında bulunur. Açık artırmayla bir haftalık sürelerle öğ-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Akşam yemeğinden sonra, kantinde dama oyunu. Karışanı, oynayanlardan daha çok... 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


renciler tarafından kiralanır, kiralayan öğrenci her oyun için belirlenmiş bir ücret alır. Özellikle satranç ve masa tenisi bireysel ya da sınıflar arası müsabaka oyunlarıdır. Öne çıkan öğrenciler, okul yönetiminin yönlendirmesi ve yarattığı olanaklarla bölge karşılaşmasına katılır. 

Lokal, ders bitimiyle birinci etüt saatine kadar olan uzun zaman aralığında doludur. Ancak lokalin en yoğun olduğu saatler, akşam yemeği ile ikinci etüt aralığındaki zamandır. Bu zaman aralığında lokalde yer bulmak zordur. Bir sandalyeye iki kişinin birlikte oturması olağan sayılır. Özellikle havanın yağışlı ve soğuk olduğu zamanlarda... 

Havanın uygun olduğu zamanlarda kantin önüne konulan masalar da genellikle doludur. Dışarıdaki masalarda oturarak, yayın odasından yayın görevlisince yapılan müzik yayınını dinlemek ayrıcalıktır. Kültür Edebiyat Yayın Kolu'nun görevlileri; ya TRT radyo yayınlarından uygun olan müzikleri yoksa zengin plak albümünden seçtikleri plakları çalarlar. Bu dinleti son etüde giriş zili çalıncaya dek devam eder. 
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ca 


Em 


Yayın odası onlardan sorulur. (Asım Güneş Arşivi) 


# ca 


ağa 


Diğer görevlerde olduğu gibi, yayın odasından sorumlu olmak da öğrenciler için en çok sevilen görevlerden biridir. Müzikleri, programları seçmek ya da yetenekli bir öğrencinin sözü, sazı, darbukasıyla yayın odasından sunumda bulunması onların kararına bağlıdır. 

Yayın odasının bir diğer işlevi sınıfların hazırladıkları programlı yayınları sunmaktır. Skeçler, fıkralar, şiirler ve şarkı türkülerden oluşan bu sunumlar okul meydanının her yanından duyulur, ilgiyle dinlenir. Zaman zaman yapılan münazaralar ve bilgi yarışmaları da ilgiyle izlenen etkinliklerdendir. 

Bir programa bağlı olarak hazırlanan sunumlar, daha çok cumartesi ve pazar akşamları düzenlenir. 

1976 mezunu Hülya Savaş'ın anlatımıyla: 
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(...J Akşamları etüt aralarında yaptığımız münazaralar ufkumuzu açıyordu, aynı zamanda birbirini dinlemeyi bilen bireyler olmamızı sağlıyordu. Malum, günümüzde artık kimse kimseyi dinlemiyor. Her sınıfın bir orkestrası, bir voleybol takımı, bir halk oyunları ekibi veya benzeri takımlarının olması az bir şey miydi? Yediği zeytini toplayabilmek, fidanını dikebilmek, pamuğunu toplayabilmek kaç öğrenciye kısmet olmuştur. Bu ne müthiş güzelliktir, bu nasıl bir ayrıcalıktır!* 


Etüt zilinin çalmasıyla okul meydanı derin bir sessizliğe bürünür. Görevli öğrenci ve öğretmenler dışında hareket eden bir nesneye rastlanmaz. Herkes etütte olacaktır. Ödev yapacak, çalışacak ya da kitap okuyacaktır. Elbette olduğu kadar... Kulaklar yine çalacak zildedir. 


Etüt Abiliği/Ablalığı 


Etütlerin özellikle küçük sınıflarda verimli geçmesinin önlemi “etüt abisi” sisteminin uygulanmasıdır. 

Son sınıf öğrencilerinden seçilen bir kişi o sınıfın etüt abisidir. 
Her etütte öğrencilerle birliktedir. Öğretmen masasında oturur, hem kendi çalışmalarını yapar hem de öğrencilere yardımcı olur. 
Etüt abisi öğrencilerin kabullendiği bir otoritedir. Çünkü yarattığı otorite korku merkezli bir otorite değildir. Sınıfın ve öğrencilerin sorunlarını paylaşmak, çözüm üretmek onun disiplinden önce gelen görevidir çoğunlukla. Diğer yanıyla “abi” çiçeği burnunda öğretmen olarak, sınıf yönetimi konusunda kendisini eğitmektedir. 
Yatılı kız öğrenciler ilk kez 1961-1962 öğretim yılında alınmış ve yine ilk kez 1967-1968 öğretim yılında mezun olmuştur. O nedenle kız öğrencilerin “abla” ve “etüt ablası” olması o yıllarda başlar. 
Ancak ne yazık ki “etüt ablası” ismi kodlanıncaya dek öğretmen okulları kapatılmıştır. Bu nedenle kavram daha çok “etüt abiliği” olarak devam etmiştir. 

Etüt abiliğine benzer bir yaklaşım da yemekhanede uygulanır. 
Yemekhanede yemekler on kişilik masalarda yenmektedir. Masa- 


6 Adabelen Işığı, s. 358. 
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Etüt ablası Muullu Gül Öğrenüilerle. 


lara karavanayla gelen yemekleri bir öğrenci paylaştırır. Dağıtım- dan sonra artan yemek varsa, isteyenler arasında yine eşit şekilde paylaştırılır. Küçük sınıfların bu işi yapması zordur ve bazı tartışmalara neden olması olasılığı vardır. Bu nedenle küçük sınıfların masasına iki büyük öğrenci de yerleştirilir. Bu yolla hem tartışmalar önlenir hem küçük sınıfların sofra adabını öğrenmeleri sağlanır. 


Yatma Zamanı—Yatakhane Yârenlikleri 


Sabah etütlerinin daha verimli geçmesinin bir diğer nedeni de etüdün devamında derslerin başlayacak olmasıdır. Akşam etütlerinin birincisinin kapısı yemekhaneye, ikincisinin kapısı yatakhaneye açılmaktadır. 

Gün yoğun geçmiştir. İkinci akşam etütü saatinde akşam yemeği de yenmiş yorgunluk çökmüştür. Yine zaman geçmek bilmez. 
“Kaç dakika kaldı” sorusunun devamında kampana çalar. Sınıf temizliğini yapacak görevli öğrenciler dışında yatakhanelere koşu başlar. 
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Kızlar yatakhane şamatalarında altta kalır mı? (Adabelenliler Dernek Arşivi) 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Üst baş değişecek, el ayak yıkanacak, yatılacak, dinlenilecektir!.. Öyle mi? 

Hayır değil! Yorgunluk tamam... Yatakhanelere koşarak gitmek üst baş değiştirip el ayak yıkamak da tamam... Hatta soğuk kış günlerinde dışarıdaki musluklara üşüyerek gitmek ve akşam temizliği yapmak da tamam. Ama bunlar, hemen yatağa girip uyumak için yeterli değildir. 

Ve bu kadar yorgunluğa karşın yeni bir enerjiyle yataklara uzanılır ya da uzanılmaz, muziplikler, muhabbetler başlar. 

Şakalaşmalar, şamatalar ve “Yeter susun, uyuyamıyorum” yakınmaları nöbetçi öğretmen gelinceye dek devam eder. Gürültünün yatakhaneye sığmadığı bir anda bir ses duyulur; “Hoca geliyor.” 
Bu uyarı ne kadar düşük tonda yapılırsa yapılsın, en gürültülü anda bile duyulur. Yatakhaneyi derin bir sessizlik kaplar. Gözler kapanır, battaniyeler başları örtecek biçimde çekilir... Az sonra yeni bir ses; “Gitti, gitti” ve ardından yılların suskunluğunun isyanı gibi gürültü yeniden başlar. “Yeter uyuyamıyorum, şimdi küfredeceğim ha!..” sesleriyle hal derman kalmayıncaya dek devam eder. Aslında kimsenin birbirine kızması sahici ve kalıcı değildir. 
Gürültüden en çok şikâyetçi olduğunu söyleyen, dün ya da önceki gün şamataya en çok öncülük edendir. Bunu kendisi de diğerleri de bilir... 

Ortalama her gün yatma faslı, eksiğiyle fazlasıyla bu demde geçer. Çünkü yatakhaneler denetimden en uzak, en özgür iletişim alanlarından biridir. Yatma hazırlıklarının devinimi içinde şakalaşmalar, günlük yorumlar gırla gider. Ama zaman zaman da ev özlemi, uyku öncesi dinginliği içinde hüzünlü, huzurlu sessizlikle buluşur. 


Yatakhanemizde tuvalet yoktu. İncir bahçesinin oradaki tuvaletlere de en uzak binaydı. Okulumuz okula ait elektrik santralinden aydınlanırdı. Santral akşamları saat 1 1.00'da kapatılırdı. O saatten sonra okul bahçesinin belli yerlerine gaz lambaları (gemici fenerleri) asılırdı. Bahçe bu fenerlerle aydınlatılırdı. Yağmurlu ve rüzgârlı günlerde çoğu kez bu lambalar da söner okul tamamen zifiri karanlığa gömülürdü. Böyle 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günlerde gece tuvaleti gelen bazı arkadaşlar uzaktaki tuvalete gitmeye korkarlardı. Özellikle şehirden gelenler çok sıkıntı çekmişlerdi...? (Ali Çakır, 1962 mezunu) 


* 


Etüt erken bitti. Kampananın gür sesiyle yatakhanelere yollandık. 
Günün telaşı, heyecanı iyice yormuştu. Yatakhanede, soyunup elimizi ayağımızı yıkayıp yattık. Saat 22.00'da kuvvetli bir kampanayla el ayak kesildi. Bu yat kampanasıydı. 50-60 kişilik bir koğuş. İki katlı ranzalardan oluşan yatakhanemizde, evdeki yatağımızı, aile ortamımızı aradık. Ama nafilel Battaniyeyi başımdan çekip uyudum. Sabah 6,5'ta kalk borusu gibi çaldı kampana. Daha başımızı yataktan kaldırmamıştık ki; nöbetçi öğretmen günaydın çocuklar deyip tekrar uyandırdı. Telaş ve heyecanla kalktık. Dışarıda, elimizi, yüzümüzü yıkayıp giyindik. Yataklarımızı öğretildiği üzere özenle düzelttik. Oysa evimizde yataktan çıktığımız gibi gidiyor, az daha yatabilmek için nazlanıyorduk. (Abdullah Kırkık, 1962 mezunu) 


Köy enstitüleri döneminde başkanlıklar önemlidir. Başkanın sorumlulukları ve yetkileri oldukça fazladır. Okul başkanı, yemekhane başkanı dışında; tarım başkanı, demircilik başkanı gibi gereksinime bağlı olarak değişen başkanlıklar vardır. Başkanlar görevlerini tamamladığında okul meydanındaki banka çıkar, raporunu verir ve yaptıklarıyla ilgili eleştirileri alır. Bir anlamda hesap verir. 

Bu eleştiriler başkanlar ve görevleriyle de sınırlı değildir. Bu meydanda öğrenciler, okul müdürü, yönetici ve öğretmenlerle ilgili eleştirilerini de dile getirir. Eleştirilen, eleştirileri olgunlukla karşılar, eleştiri konusuyla ilgili nedenleri ortaya koyar ve eleştiri öneriye dönüşür. Çünkü orada ortak yaşam vardır, gerçeği arama ve bulma erdemi vardır, iyiye güzele ulaşma isteği vardır. Eşsiz bir demokrasi eğitimidir bu. Ve demokrasi anlayışı, daha 18'ini doldurmamış köylü çocuklarının yüreklerine kazınmaktadır. 

Köy enstitüleri döneminin vazgeçilmez demokratik etkinliklerinden olan bu gelenek, öğretmen okulu döneminde de bir süre devam etmiş, zaman zaman yeniden uygulanmıştır. 


7 Adabelen, yıl 2, sayı 9, Aralık 2004, s. 16. 
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VR a ime Ter eray, 


Demokrasi bankı. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 
Cevat Turan bunun bir örneğini anlatıyor: 


Demokrasi Bankı 

Okul meydanındaki demokrasi bankının üzerine çıkan içinden gelen her şeyi (hakaret dışında) söyler, öğrenci alkışları ile katılır, yetkili yönetici aynı kurallar içinde kesin yanıt verirdi. Orası artık içini dökme, isteklerinin sıralandığı yer değil, demokrasi dersinin yaparak ve yaşayarak uygulandığı ve öğrenildiği dersliktir. 

Sanırım beşinci sınıftayız (1960).Ssınıf arkadaşımız Ali Kaymak çıktı demokrasi bankına. 

Kimya öğretmenimize sordum diye başladı sözlerine. “Öğretmenim, kızartmada kullanılmış yağdan ne yapılabilir?” Öğretmenimiz: 

“Sütkostik katarak kaynatırsanız sabun yapabilirsiniz” dediler. 

"Demek ki sabahları sütkostik katılmamış sabun yediriyor idare bizlere.” Bir alkış tufanı koptu. (Verilen siyah zeytinleri kızartmada kullanılmış yağdan dökerek veriyorlardı.) Okul müdürümüz görevlileri topladı. 
Ali'nin sözünü kimse kesmeye kalkmadı. Müdür Bey: 

"Ödemelerimiz kesildi. Yağ da fazla yanık olmadığı için vermekte sakınca görmedik. Zaten fazla yanık yağlar okulumuz traktörüne yakıt olarak toplanıyordu. Fakat sizler haklısınız. Özür dilerim” dedi. Müdürümüzü de saygı gereği alkışladık. Yanık yağdan kurtulduk. Kimsenin de başına bir şey gelmemişti.? 


Demokrasi geleneğinin daha sonraki yıllarda da sürdüğünü 
1972 mezunu Kerim Kıyık'ın anlattığı anıda da görüyoruz: 


Beşinci sınıfta iken, herkes gibi ben de okul başkanı olmuştum bir haf talığına. Başkanlık görevimin bitimi olan hafta sonu töreninde, raporumu okuyacaktım. Kürsüye çıktım. Karşımda altı yüz öğrenci, altmış kadar da öğretmen var. İlk kez mikrofonla karşılaşıyorum. Heyecandan titriyorum. 
Raporumun başlangıç bölümünü bir türlü söyleyemiyorum. Adeta dilim tutulmuş. Tam karşımda duran, eğitim şefimiz Cevat Gülmez Hocam, durumumu anlamış o mavi ve gülen gözleriyle, gözlerimin içine bakıp “Yapacaksın” dedi. 

Bana öyle bir güç verdi ki, raporumu okumaya başladım. Alkışlar arasında kürsüden indim. Her tarafım ter içindeydi. Bu bana bir ders oldu. Öğretmenlik yaşamımda, öğrencilerimi küçük de olsa, roller vererek kürsüye çıkardım, mikrofonla tanıştırdım. Özgüven kazanmalarını sağladım.? 


Birol Temelkuran da benzer bir anısını dile getiriyor: 


Hak Aramak! 

Yaz tatiline çıkmadan önce 15 günlük “yaz çalışmasına kaldık dördüncü ve beşinci sınıflar olarak. Okulumuzun meydanını düzenliyoruz. Kayalar kırılıyor, topraklanacak yerler kazılıyor, ara yollara beton dökülüyordu. Betonun kumunu da Naipli Çayı kenarından tezkerelerle taşıyorduk. Çalışmalar sonunda da sanırım Antalya'ya, bir gezi yapılacağı ilanını okuyorduk duyuru tahtasından. Bir çevre tanıma etkinliği olmasının yanı sıra, bize bir ödüldü. Çalışmalar sürerken bir duyurunun daha asıldığını gördük o yere; paranın yeterli olmaması nedeniyle, yalnız 
3. sınıflar gidecek geziye. Hemen ilk duyuruyu oradan koruma altına aldık. Toplandık sınıfça ve karar aldık; hep birlikte, paranın yeteceği bir 


8 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, (yay. haz.) Kemal Kocabaş, İzmir: YKKED Yayınları. Nisan 2014, s. 140. 
9 Adabelen, yıl 6, sayı 16, Nisan 2010, s. 4. 
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Meteoroloji istasyonu önünde gözleme dayalı ders. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


etkinlik yapılması istenecek, kabul edilmezse hemen ertesi gün, sabahtan itibaren, yatakhaneden çıkılmayacak. Vay be, şu işe bak sen, bu eğitim bize hak aramayı ve hafta gereğinde direnmeyi de öğretmiş, öğretmesinin ötesinde kazandırmış. Evet, kahvaltıya gitmedik, çalışmaya çıkmadık. Bu bir toplu kalkışma, bir isyandı. Ve beki de ilki idi böyle bir okulda. O gün öğle üzeri bizi bir sınıfta açıklama için toplanmaya çağırdı idaremiz. Gittik. Biz uyarılma, hatta daha ileri bir ceza falan beklerken, idaremiz bize hesap veriyordu. Hepimizin 15 günlük kamp yapmasına karar verilmişti.'9 


1962-1963 yılları... Köy enstitüleri döneminin; birlikte planlama, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı, planlayan ile üretenin ayrıldığı ve planlayanın yönettiği anlayışa doğru değişmektedir. Ödeneklerin azaltılması nedeniyle parasal sıkıntılar artmakta ve okul idaresi bazı tedbirlerle sorunları çözmeye çalışmaktadır. 
Bu anlayış zaman zaman, öğrencilerin hak edişlerini kısıtlamaya, bunun yarattığı hoşnutsuzluk da öğrencilerin tepkilerine yol açmaktadır. Fuat Fakı anlatıyor: 


10 Adabelen, yıl 12, sayı 43, Temmuz 2017, s. 46. 
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|...) 1962-1963 öğretim yılı. Okullar açıldı. Son sınıf olmamızla öğretmenliğe bir adım daha yaklaştık. A şubesinde olduğumuz için staja ilk olarak biz çıkacağımızdan, hepimizi bir heyecan sarmış durumdaydı..."! 


1962 mezunu Fuat Fakı ve arkadaşları staj döneminde kendilerine verilmesi gereken kumanya hakkının verilenin üç katı oldugunu öğrenir. 


|...) Çok şaşırdık. Demek ki hakkımız verilmiyordu. Sonra düşündük, 
taşındık ve hakkımızı aramaya karar verdik. |...) Sınıfça durumu değer. 
lendirdik ve bir grup oluşturduk. İçinde benim de olduğum grupla Müdür Başyardımcımız ve o anda müdürlük görevini de yürüten öğretmenimiz Mehmet Kahvecioğlu'na gittik. Kapısını çalıp içeri girdik. 5-6 kişi bizi karşısında görünce: 

"Hayrola efem, ne istiyorsunuz!” dedi. Biz de: “Öğretmenim, biz 6-A şubesi olarak yakında staja gideceğiz. Bu nedenle stajdaki kumanya hakkımızın 3 katına çıkarılmasını istiyoruz” dedik. Dedik ama fırçayı da yedik. 
Bize kızdı ve: “Olmaz öyle şeyl” dedi. Kibarca da odasından kovmuş oldu. Artık ok yaydan çıkmıştı. Hakkımız olanı almak için sınıf olarak ant içtik ve açlık grevi yapmaya karar verdik. |...) Açlık grevini yapacaktık; yaptık da. Kararlaştırdığımız gibi ilk gün yemekhaneye gittik ve yemekleri yemedik. Yemekhane tamamen boşaldıktan sonra orayı terk ettik. Amacımız yemek yemediğimizi idareye duyurmaktı. İkinci gün de devam edi. 
yorduk. Mehmet Kahvecioğlu geldi ve durumu görünce bize: “Çocuklar niye yemek yemiyorsunuz?” dedi ve yememiz için ısrar etti. Biz de kararımızdan ödün vermedik ve “Kumanya hakkımız üç katına çıkarılmadıkça yemek yemeyeceğiz” dedik. Öğretmenimiz de “Siz bilirsiniz” dedi ve gitti. 

Sonrasında grevin etkisini artırmak için sosyoloji kitabımızın ilk sayfasındaki “Adsız Öğretmen” parçasından alıntılar yapıp 10-1 5 kişilik bir grup oluşturarak yemekhanedeki sahneye çıktık. Gür sesle yemekhanede bulunan tüm okul öğrencilerine okuduk. Salondan büyük alkış aldık. Bu alkışlar bizim direnme gücümüzü daha da artırmıştı. Biz her şeyi göze almıştık ve sonuna dek gitmeye kararlıydık. Açlık grevimizin 3. gününe ulaşmıştık. Yine yemek zamanında yemekhanedeydik. Yemeklere el sür- 


11 Adabelen, yıl 6, sayı 14, Ağustos 2009, s. 32. 
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müyorduk. O sırada öğretmenimiz M. Kahvecioğlu göründü. Bize doğru geldi ve: “Tamam çocuklar, stajdaki kumanya hakkınızı 3 katına çıkar. 
dık” deyince çok sevindik. Kendisine teşekkür ettik, onu alkışladık. Bütün yemekhane de bizim sevincimize ortak oldu. Her türlü sonucu göze alarak yaptığımız bu direnişle hakkımızı elde etmiştik... (...|'? 


Aynı grup hak arama mücadelesine devam ediyor: 


(..12 ay sonunda stajdan döndük. Öğretmen okullarında köy enstitülerinden gelen yönetime katılma geleneği vardır. Okul başkanlığı için sıra bizde olduğundan ben ve arkadaşım Ahmet Topaloğlu bir hafta süreyle bu işi yürüttük. Bu sırada bizlere en az iki yılda bir pardösü veya kaban verilmesi gerektiğini öğrendik. Bu durumu sınıftaki arkadaşlarımızla paylaştık. Arkadaşlarımız yine bizim gruba görev verdi. Aynı grup olarak Mehmet Kahvecioğlu'nun odasına gittik. Öğretmenimiz bizi görünce: “Yine ne istiyorsunuz, isyancılar” dedi. Kızıyor gibi görünse de bu hareketlerimiz ve hakkımızı aramamızın hoşuna da gittiğini hissetmiştik. 
Biz: “Öğretmenim, bizlere iki yılda bir verilmesi gereken pardösü ya da kabanlarımızı almadık. Mümkünse verilmesini istiyoruz” dedik. Bu kez kızmadı: “Düşünelim” dedi. O yıl yılbaşında ilk pardösülerimizi aldık. Sevindik doğal olarak. İhtiyacımız vardı. Çünkü o yıllarda ne sınıflarda, ne de yatakhanelerde soba vb. ısınma araçları yoktu. Sonradan öğrendiğimize göre bu pardösü verme işi devam etmiş. 

Biz ondan sonra da durmadık. Adabelenliler ve tüm öğretmen okullular bilirler. Bizim mezun olurken “Donatım Bedeli” adı altında bir ödeneğimiz vardı. Bu ödenek -ki 80 liraydı- mesleğe başlarken gereksinimlerimizi karşılarken para sıkıntısı çekmeyelim diye verilirdi. Ne var ki geçmişte oldukça yeterli olan bu ödenek o günün koşullarında çok azdı. 
Bu nedenle biz “isyankârlar” yine M. Kahvecioğlu'nun karşısındaydık. 
O, bu kez gülümseyerek: “Yine mi siz efem!” dedi ve: “Söyleyin yine ne istiyorsunuz?” diye sordu. Biz de: "Yakında öğretmen olup yurdumuzun dört bir köşesine dağılacağız. Bizlere verilen donatım bedeli 80 lira çok az. Günün koşullarına göre bunun artırılmasını istiyoruz” dedik. Bize hak verdi ki, başka bir şey demeden: “Tamam efem” dedi. Sonuçta o yıl mezun olurken bizlere 200'er lira verildi. Bu bize verilen ilk maaşın 


12 Adabelen, yıl 6, sayı 14, Ağustos 2009, s. 32. 
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yarısı kadardı. O güne göre ihtiyaçlarımızı karşılayacak ölçüde iyi bir paraydı... (...J' 


Buanlatımların arkasından Fuat Fakı şu değerlendirmeyi yapıyor: 


1...) Evet biz böyleydik. Öğretmenlerimiz de anlayışlı ve hoşgörülüydü. M. Kahvecioğlu öğretmenimiz de bize sabır gösterdi, hoşgörüyle yaklaştı. İsteseydi yasal işlem bile yapabilirdi. Belli ki bizim bu çıkışlarımızı haklı buluyor, hoşuna da gidiyordu. Çünkü onu yıllar sonra öğretmenlerin hak aramak için yaptıkları eylemlerde yanımızda gördük. 
Yaşamının son günlerine kadar da etkinliklerimizde, gecelerimizde hep içimizdeydi...'* 


“İnsanlaşma” çabası, insanlık tarihinin her evresinin ideali olmuştur. İnsanlaşma çabasının değerleri kimi zaman estetik insan, kimi zaman dindar insan, kimi zaman ahlaklı insan... en yakın tarihte de eşitlikçi insan yaratma temelinde olmuştur. Eşitlikçiliğin temelinde de ekonomik eşitlik yatmaktadır. Ekonomik eşitlik, özgürleşmenin zorunlu koşuludur. Ekonomik eşitlikle insan ve insan örgütlülükleri; hırstan, tahakküm isteklerinden, ikiyüzlülük, kin ve nefret gibi olumsuz özelliklerden arınacak, özgürleşecektir. Yani paylaşımcı, dayanışma içinde, demokratik yepyeni bir kardeşlik ahlakı oluşacaktır. 

Köy enstitülerinin işleyişinde demokrasi adıyla bir ders yoktur. 
Aslında işlenen derslerde demokrasi başlıklı bir konu bile yoktur. 
Varsa da anımsanmaz... Çünkü demokrasi, bu okulların kuruluş felsefesinde vardır; insana ve insana dair olan her şeye, topluma, toplumun değerlerine saygı duymak... 

Bu eğitim sürecinde ağızlara sakız olan, insan hakkı, kadın hakkı, çocuk hakkı... gibi laflara da pek rastlanmaz. Doğaya, hayvanlara saygı duymak gibi laflar da duyulmaz. Çünkü tarım öğretmeni Mustafa Atakan için, bir hayvana söylenecek en ağır laf, “eh be tavuk” deyişidir. 


13 Adabelen, sayı 14, s. 32. 
14 Adabelen, sayı 14, s. 32. 
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Ağzından Çıkabilen En Öfkeli Söz: “Eh Be Tavuki” 

Mustafa Atakan bir sınıfı uygulamalı tarım dersi için kümes hayvanlarının bulunduğu alana götürür. Öğrenciler öğretmenin karşısındadır. Tek bir tavuk araya girer. Öğretmen anlatmaya başladığında tavuk gıdaklamaya başlar. Mustafa Atakan tavuğa “kışt kışt” der tavuk uzaklaşır. 
Ancak Mustafa Atakan konuşmaya başladığında tavuk yine araya girer ve yine gıdaklamaya başlar. Sesi öğretmeni bastırmaktadır. Yeniden kış kışlama ve yeniden gıdaklama... Doğal olarak öğrenciler kendilerini tutamaz kahkahalarla güler. Dersin boşa geçen her dakikası için çok titiz olan Mustafa Atakan hayvanlara karşı davranışta da çok titizdir. Çok kızgındır ama ayağıyla hafifçe dokunup tavuğu uzaklaştırmak onun bir canlıya karşı ortaya koyacağı davranış değildir. Tavuğa döner, “Eh be tavuk, dersin içine ettin” der ve öğrencilere dönüp “Bu bizi kümesinde istemiyor” der ve kümesten çıkarlar. 


Hemen her dönemin öğrencileri sohbetlerde bunu anlatır ve gülerler. Bu olayın hangi sınıfta hangi yıl olduğu bilinmez. Bilinmesi önemli de değildir aslında. Önemli olan bir canlıya duyulan saygının bir örneği olmasıdır. Burada “Hadi canım sen de, bu sözleri öğrenciler Atakan'la dalga geçmek için söylüyordu” denilebilir. Öyledir de! Hatta öyledir ki bunu Mustafa Atakan da biliyordur. Ama ne olursa olsun orada Mustafa Atakan'ın bilinçaltına gönderdiği bir mesaj vardır ve bu mesaj kalıcı bir değer yaratmaktadır. 

Adabelen'de bugün sıkça lafı edilen ahlak, demokrasi, insan hakları... gibi değerler yaşanarak öğrenilir, hem de haklar ve ödevler bir birinden koparılmadan. Yöntemi de birlikte üretmek, hak etmek ve hak ettiğin kadar tüketmektir. Bu okulların kültüründe, israf, uyanıklık, kaytarmak, başkasının hakkına göz dikmek vb. davranışlara yer yoktur. Kısaca bu eğitim düzeninde haklar ve ödevler iç içedir. Demokrasi sözcüğü pek ağızlarda dolaşmaz ama uygulanılır ve öğrenilir. Köy enstitüleri döneminin en çok öne çıkan demokrasi örneği hafta sonları yapılan eleştiri toplantılarıdır. Bu toplantılarda öğrenciler kürsüye çıkarak her türlü eleştiriyi yapma özgürlüğüne sahiptir. 
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Öğrenci örgütü önemli... Oy verme de önemli. (Adabelen Arşivi) 


Zaman içinde kürsüler kalksa da hoşgörü ortamı azalsa da demokrasi geleneği öğretmen okulları döneminde hatta belirli ölçülerde öğretmen lisesi döneminde de devam eder. Bunun önemli kanıtı seçimiyle ve işleyişiyle “öğrenci örgütü”dür. 

Seçime hazırlanmak için tanınan bir haftalık sürede adaylar, kendilerini, programlarını tanıtır. Bunun için her türlü yazılı, sözlü, görsel malzemeyi kullanır. Öğretmen okulu döneminin en etkili propoganda yollarının biri yayın odasından gruplar adına yapılan propoganda konuşmalarıdır. Öğrenci örgütü seçimlerinde seçmenler; tüm öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanlarıdır. Seçmenler seçmen listelerini imzalayarak oylarını kurulan sandıklara atar, seçim işlemi tamamlandığında öğrencilerin gözlemciliğinde oylar sayılır ve sonuç ilan edilir. Tüm bu etkinliğin belki de en önemli yanı okul yönetimin neredeyse hiç müdahele etmemesidir. Aynı güçlü demokratik gelenek seçimlerden sonra da etkisini sürdürür.. 

Öğrenci başkanı kurul toplantılarına katılır, eğitsel kol başkanları önemli yetkilere sahiptir. Eğitsel kol gözetici öğretmenleri olabildiğince geri planda kalır. Elbette bu geleneği sindiremeyen yönetici ve öğretmenler de vardır. Ama gelenek o denli güçlüdür ki, uzun yıllar ağırlığını hissettirir. 

“Ortaklar Köy Enstitüleri” başlıklı yazısında, Ortaklar Öğretmen Lisesi mezunu Yasemin Balcı bu geleneği özetliyor. 
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Tam bir demokrasi kültürü ile yetiştik. Öğrenciler de okul yönetiminde söz sahibi idi. Ben köy enstitüsü yıllarında okumadım ama köy enstitüleri geleneğinin sürdüğü yılları yaşadım. Her iki yılda bir öğrencilerden “okul başkanlığı” seçimi vardı. Okul başkanı üst sınıflardan olurdu. Bir de her sınıftan temsilciler seçilirdi. Okul başkanı adaylarının her birinin amblemi olur, yaka rozetleri ve tanıtım broşürleri olurdu. Okul idaresi bunlara kolaylık sağlardı. Ders dışı saatlerde okulun mikrofon sistemin- den eşit şartlarda yararlanarak, kendilerini tanıtırlar, seçilmeleri halinde neler yapacaklarını anlatırlardı. Etütlerde her bir sınıfı dolaşır, kendilerini tanıtıp taleplerini dinlerlerdi. Seçim günü geldiğinde sandık kurulu oluşturulur, gizli oy açık sayımla okul başkanı belirlenirdi. En önemlisi tüm seçim sürecinde ne bir kavga ne de sürtüşme vb olmazdı. 

Seçimle ilgili bir anımı paylaşmak istiyorum. İlk oy kullandığım seçimde başkan adaylarından birisinin rozetini yakama iğneledim. Az sonra bazı arkadaşlarım diğer adayın rozetini de verdiler. Onu da iğneledim. Bunu gören öğrenciler hem bana bakıp güldüler, hem de “böyle olmaz, ya birini desteklersin ya öbürünü, ikisini birden destekliyorum dersen ikiyüzlülük olur” dediler. İkiyüzlü olmamayı, doğru bildiklerimi korkmadan dile getirmeyi ve tercihlerimin arkasında olmayı orada öğrendim. Kendi sorunlarımızı kendi başımıza çözmeyi ve sorumluluk almayı orada öğrendik. 

Pek çok kol çalışması aracılığı ile okuldaki her türlü sorunun çözümü ve kültür sanat faaliyetlerinde öğrenciler yer alırdı, hatta yer almanın ötesinde bu faaliyetleri yürütürler. Her hafta sonu cumartesi günü yapılan törende, kol çalışmalarında görev alacak kişilerin isimleri sayılırdı. 

Temizlik kolunda görev alanlar, yatakhaneleri ve sorumlu olacakları bölgeleri kendi aralarında paylaşırlar, buraların temizlik ve düzenini kontrol ederler, gerektiğinde arkadaşlarını uyarırlardı. 

Yemekhane kolunda görev alanlar, yemeklerin hazırlanmasında aşçıya yardım ederler, yemekhane düzeni ve yemek dağıtımından sorumlu olurlardı. 

Kütüphanecilik kolunda görev alanlar, sabah erkenden kütüphanenin sobasını yakarak öğrencilerin çalışmasına hazır hale getirirler, gün içinde öğrencilerin gerek ödünç alarak gerekse yerinde incelemek için aradığı kitapları bulmalarına yardım eder, kayıt tutar, katalogları düzenler ve kullanımını bilmeyenlere öğretirlerdi. 

Kooperatifçilik kolunda görev alanlar, fatura ve irsaliyesi ile birlikte öğrenci kantinine gelen malları teslim alırlar, kantindeki satışları yürütür-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Örgüt önemli. Oy vermek de önemli... Ya propaganda çalışmaları? 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 
ler, ders dışı saatlerde çay, oralet, tarçın vb içecekleri hazır ederler, gece- den ertesi güne hazır olacak şekilde temizler, hafta sonunda kol sorumlusu öğretmene “65 kârla devir teslim yaparlardı. Yani bir nevi işletmecilik ve muhasebecilik yaparlardı. 

Santral nöbetçisi olanlar, ders saati bitimi ve başlangıcında zili çalar, mektubu gelenleri, parası gelenleri vb anons ederdi. Öğretmenlere gelen telefonları bağlardı. Sesinin net duyulması için mikrofonu düzgün kullanıp düzgün konuşmaya gayret ederdi. 

Bunlar benim de görev aldığım kol çalışmalarıydı. Marangozhane- den süthaneye kadar o kadar çok görev alınan yer vardı ki okul sınırları içinde olup da öğrencinin elinin değmediği alan yoktu. Sonuçta biz öğretmen okulunda gerçekten yaşama hazırlandık. 
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Hiç unutmuyorum, okulun ilk yıllarında köy okullarına staja giden ablalarımızın deneyimlerini dinlemekten keyif alırdık. Onlar bir konuyu öğrencinin anlayacağı ve seveceği şekilde hangi etkinlikleri yaptırdıklarını anlatırlardı. Ben de bunlardan etkilenip öğretmen olduğumda öğrencilere anlatmak için kullanacağım bir fıkra defteri tutmuştum. Sonradan öğretmen olamayacak olunca bu defterin de hükmü kalmadı.'* 


Demokrasi Eğitimi Kaldığı Yerden: Öğrenci Örgütü 


1970'li yıllarda ülkenin politik ortamı giderek sertleşmekte ve gerilmektedir. Okullarda da bırakın demokrasi ortamını eğitim öğretim etkinliği bile ciddi biçimde aksamaktadır. Ancak Adabelen'in geleneksel demokrasi kültürü o denli güçlüdür ki işlevselliği güçlü olan bir öğrenci örgütü vardır. 1970-1971 yıllarında öğrenci örgütü başkanlığı yapan 1971 mezunu Asım Güneş anlatıyor: 


Demokratik eğitim ve demokrasi eğitimi köy enstitülerinde olduğu gibi, ilköğretmen okullarında da yaparak, yaşayarak ve uygulayarak yapılırdı. Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda da bu en iyi sekilde uygulanır, her öğrenci, çalışan, öğretmen ve yöneticiler, kasım ayının ilk haftasında bu demokrasi şölenini doya doya yaşarlardı. Seçmen olarak kimisi seçim kurulu, sandık kurulu üyesi, kimisi aday, kimisi kazanan, kimisi kaybeden olur, ama demokrasi kazanırdı. Ben ve arkadaşlarım,1970-1971 eğitim ve öğretim yılının öğrenci örgütü seçimlerine devrimciler grubu olarak katılıp kazanmış ve bir yıl boyunca okul yönetimine aktif olarak katılıp yön vermiştik. 

Grubumuz olarak yıllık çalışma programımızdaki birçok hedefleri gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Ucuz kitap temini, kaliteli ve güncel filmler getirme, yemek listelerinin öğrenci istekleri doğrultusunda hazırlanması, öğretici filmlerin haftalık olarak ve düzenli sağlanması, İzmir Devlet Tiyatroları'na oyun izlemeye gidilmesi, okul kantininde sadece yerli malı ürünler satılması, nöbetçi öğrencilerin nöbet çizelgelerinin istekler doğrultusunda hazırlanması, okul durağı, müzik yayını ve diğer alanlarda 


15 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 283. 
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iyileştirmeler yapılması, planlayıp da uyguladığımız çalışmalarımızdan bazıları olmuştu."* 


1974 mezunu Adnan Abacıoğlu, 1972-1973 dönemi öğrenci 
başkanıdır. Ülkede yaşanan karşıtlıklar ve gerginliklere karşın Ortaklar Öğretmen Okulu'nda demokrasi kültürünün bir göstergesi olan öğrenci örgütü ve öğrenci başkanlığı sistemi halen yaşatılmaktadır. Abacıoğlu iki anısını anlatıyor. Birincisi örgütün etkinliği yönüyle, ikincisi öğrenci haklarının takipçiliği yönüyle önemli. 


1972-1973 dönemi öğrenci örgütü başkanlığı yaptığım günlerdi. Bir gün öğle yemeği öncesi yemekhanedeki çalışmaları gözlemlemek için yemek hazırlanan bölüme gitmiştim. Aşçılar çalışıyordu. Ayaklarında çizmeler vardı. Aşçılardan biri o gün öğle yemeği için hazırlanan yemek kazanının yanından geçerken dengesini kaybedince bir ayağıyla yemek kazanı içine basmak zorunda kaldı. Çizmeli ayağını hızla yemek kazanı içinden çıkarmıştı. Ana yemeklerden biri olan o yemek öğrencilere verilemezdi. Derhal ilgili müdür yardımcısına ulaştım. Durumu konuştuk. Müdür yardımcısı okul anons odasından öğrenci arkadaşlara durumu anlatarak, ana yemek yerine kumanya dağıtılacağını duyurdu... 

Okulumuz öğrencilerine takım elbise verilirken önce ölçüler alınır. Bir süre sonra provalar yapılır ve sonunda elbiseler her öğrenciye üzerinde adı yazılmış olarak giydirilir ve teslim edilirdi. Böyle bir günde sınıf arkadaşlarımla elbiselerimizi giyerek teslim alıyorduk. Ben elbisemi giydiğim zaman ceket ve pantolonun vücuduma dar dikildiğini gördüm. Hatta biraz zorlayınca bazı yerleri sökülmüştü. Elbiseyi iade ettim. Benim elbisem o dönem bana verilemedi. Dönem sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bana bir mektup geldi. Yazıda, o dönem tarafıma takım elbise verilip verilmediği soruluyordu... !? 


Ortaklar Öğretmen Okulu'nda 1970'li yıllarda Edebiyat öğretmenliği yapan Serpil Tankuş da yüksek okulu öğretmen okulundan sonra okumuştur. Okuldaki öğrencilik yıllarını anlatıyor: 


16 Adabelen, yıl 8, sayı 27, Temmuz 2013, s. 40. 
17 Adabelen Arşivi. 
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Öğretmen okullarında öğretmenlik yapmak şanstır. Öğrenci olmak başka bir şans. Bize öğretmen okulunda birey olduğumuzu öğrettiler. 
Örgütlerimiz vardı seçimle oluşturulan. Ülkedeki genel seçim gibi 15 gün propaganda hakkı verilir, sorun çözer, öğretmen okullarının toplantılarına, kurullarına girebilirdi öğrenciler. Haftada bir gün öğrenciler bir sahnede toplanır, o örgütten hayata dair haftalık faaliyet raporlarını sunar. Biz de isteklerimizi dile getirirdik. Onlar yapılabilir ya da gerekçeleri sunarlardı. 
İdari kadro en önde oturur ve onlar kalkıp onlar tek tek bize açıklamalarda bulunurlardı. Şu şu nedenle isteğiniz yapılamamıştır. İsyan etme duygusu yaşamadık hiç. Çünkü bize değer verildiği duygusunu yaşardık. Bize öğretmenlerimiz hep değer verdi. Bizi bir birey olarak önemsemeleri, bana da öğretmenlik hayatımda katkısı olmuştur.'8 


1974 yılına gelindiğinde yolun sonu gibidir. Öğretmen okulları 
öğretmen liselerine dönüştürülmüş, okuyan öğrencilerin bile öğretmenlik hakları ellerinden alınmıştır. Bu kez Adabelenlinin payına öğretmenlik hakkını geri almak mücadelesi düşmüştür. Bu mücadeleyi 1976 mezunu Zülfe Günal anlatıyor: 


Öğretmen yetiştiren kurumları yok etmeyi hedefleyen zihniyet bu sefer de öğretmen okullarını yok etme çabasındaydı. İki yıllık eğitim enstitüsüne girebilmemiz için önce üniversite sınavına girme şartı getirildi. Bu okullara sınavda aldığımız puana göre 9650 kontenjanla girebilecektik. Bu da çok sayıda arkadaşımızın açıkta kalması demekti. Bundan sonra tepkiler başladı. 

Öğretmen okullarında güçlü bir örgütlenme bilinci vardır. Bakanlıktan gelen yazı, okul yönetimi tarafından bize duyurulduktan sonra, kısa sürede boykot kararı alındı ve 4 Kasım'da boykot başladı. Boykot kortejinin okul kapısından çıkışı engellendiği için futbol sahasından köy yoluna, oradan da anayola çıktık ve Ortaklar'a yürüdük. “Öğretmenlik hakkımız, söke söke alırız” sloganımız göklere yükseliyordu. Ortaklar'da şehir merkezine girişimiz engellenince tuğla fabrikasına yürüdük. Okul yönetiminin engelleme çabalarına rağmen boykot devam etti, futbol sahasının alt kısmında toplanıyorduk. Öğretmenlik hakkı elinden alınan bizler kararlıy- 


18 Serpil Tankuş'la radyoda yapılan bir söyleşiden alınmıştır. 
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Öğretmenlik hakkını almak için direndiler. 


dık, hakkımızı elde edinceye kadar direnecektik. Okul yönetimi boykotu durduramayınca 4. gününde 7 Kasım'da okul 10 gün tatil edildi. Toplu olarak okuldan çıkarıldık. 

Boykot sürecinde o dönem okuldaki öğretmenlerimizi açıktan bir desteği olmasa da 9490'nın bizi desteklediklerini hissediyorduk, anlıyorduk. Okul yönetimi boykotu bitirmek için öğrenciler tarafından sevilen öğretmenleri gönderiyordu direnen öğrencileri ikna etmesi için...'* 


Uygulanan eğitimin en önemli yanlarından biri iş yapmak ve işe sahip çıkmaktır. İşin, kendi işin olduğunu bilerek yüksünmeden yapmak ve yaşama hazırlanmak... Direniş sonucunda bazı öğrenciler okuldan atılır. Bu kez yaşanan hukuk mücadelesidir. 1976 
mezunu Bayram Avcı'nın anlatımıyla: 


O dönemlerde bizlerin tek sesi Demokrat İzmir gazetesiydi. Olup bitenleri, bizim haklı direnişimizi ve okuldan atılanların haklarını dile getiren tek basınımızdı. Okuldan atılan 85 arkadaşımızın evlerine yüklenme senedi (14 bin TL) için icralar gelmeye başlamıştı. O yıllarda İzmir'de görev yapan Adabelen çıkışlı avukat Erol Temelkuran bizlere sahip çıktı. 


19 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 272. 
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Adımıza Danıştay'a davalar açtı. Okuma hakkımızı geri aldı. Arkasından “yatılılık” hakkımızı da kazandı ve yurdun değişik okullarına yatılı olarak kayıt yaptırmamızı sağladı. Sayın Erol Temelkuran'a ve Demokrat İzmir gazetesi çalışanlarına teşekkür ederiz.” 


Ancak gerek köy enstitüsü gerekse öğretmen okulu döneminde günlük yaşam tek başına bir dizgeyle anlatılamaz. Bunu Adabelenlilerin yazdıklarında hemen görürsünüz. Günlük yaşam, tüm okul yaşamının, onun bir yıllık, bir aylık, bir haftalık parçasının bir güne indirgenmiş parçasıdır. 16 Mart, 19 Mayıs ve diğer ulusal gün hazırlıkları dönemlere damgasını vurur. Bu hazırlık çalışmaları günlük yaşamı standardın dışına taşır. Hatta bir sınıf gecesi hazırlığı, yapılacak bir gezi ya da okula gelecek bir tiyatro, konser gösterisi günlük yaşamı değiştirir. Çünkü bu etkinlikler aynı zamanda, öğretmen adayının eğitimi derinliğinde titizlikle ele alınır. Yani hiçbir etkinlik rastgele değildir. Aydınlanma neferi olarak yetiştirilecek bireyin, fiziksel, duygusal, düşünsel ve sosyal donanımı bu planlamaya göre olacaktır. Yeni ülkenin yeni insanını yetiştirecek olan öğretmenler; ülkesini, insanı, yaşamı, doğayı seven, haklarını ve ödevlerini bilen, yaratıcı, yılgınlık bilmeyen insanlar olmalıdır. 


Günlük Yaşamın Kazanımları 


Öğrenciler kendi işlerini yapan, işlerini yaparken sorumluluk alan, yaşadığı ortamı güzelleştiren bireyler olarak yetişmektedir. 
Okul yemekhanesinde, bahçelerinde, ahırlarında görevliler vardır. 
İşlerin izlenmesini bu az sayıdaki görevliler yapar. Görevlilerin yanında ise nöbetçi öğrenciler yer alır. Görevliler ile nöbetçi öğrenciler arasındaki ilişkiler; iş anlamında duygusallıktan uzak bir sorumlulukla yürütülür. Onun ötesinde görevliler, nöbetçi öğrenciler için köydeki ana, baba, abi ya da ablasına duyduğu özlemin ilacı gibidir. Günlük yaşamları bunlarla doludur. 1960 mezunu Eyüp Yılmaz'ın anılarında bunu somut bir şekilde görebiliyoruz: 


20 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 281. 
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Sınıf ve yatakhanelerde ısınma araçları yoktu. Zaten biz ateşi mutfakta, hamamda, fırında görürdük. Yemeklerimiz mutfakta kuzine ve fırınlar. 
da kömür ateşiyle pişirilirdi. Bir aşçıbaşı, bir yardımcısı ve iki de bulaşıkçı vardı. Diğer işler öğrencilerce görülürdü. 

Yemekhanede işler nöbetçi sınıf öğrencilerince yürütülürdü. Yemeklik erzak, ambardan okul başkanı ve nöbetçi öğretmen gözetiminde çıkarılırdı. Erzak ve sebzelerin yemeklik olarak hazırlanması, pişen yemeklerin karavanalarla masalara dağıtılması, masalardaki her türlü araç gerecin bulundurulması, masaların ve yemekhane tabanının temizliği hep nöbetçi sınıf öğrencilerince yapılırdı. 

Nöbetçi sınıfta bir hafta ders yapılmazdı. Okulun tüm işleri bu sınıf öğrencilerince yapılır, yürütülürdü. Zaman çizelgesinin uygulanması, zilin çalınması, çöplerin toplanması, arıların, kümeslerin, ahırların bakımı nöbetçi sınıf öğrencilerince yürütülürdü...2' 


Diğer yandan da kültürel ve sosyal gelişimleri düşünülerek kitap, dergi, gazete okuma, tiyatro, konser izleme olanakları sağlanmaktadır. 


|...) Okulun oldukça geniş bir kitaplığı vardı. Burada her türlü kitap, 
ansiklopedi ve başvuru kitapları bulunurdu. Okulda iki kooperatif vardı. 
Biri bildiğimiz, her okulda bulunan ve öğrencilerce yönetilen tüketim kooperatifiydi. Diğeri de yine öğrencilerce yönetilen: “Kitap Kooperatifi”. 
Bu kooperatif değerli öğretmenimiz Zülfikar Ortaç'ın buluşu idi. Sadece öğrencilere (doğal olarak da öğretmenlere) kitap sağlardı. O dönemin en ünlü yayınevlerinin (Varlık, Yeditepe, Türk Dil Kurumu) kitap ve dergilerini getirirdi. 100 kuruşluk kitapları 80 kuruşa getirir, 85 kuruşa bize satardı, ayrıca okulda çok sayıda Varlık, Yeditepe, Türk Dili dergilerinin sürdürücüsü (abonesi) öğrenci vardı. Akşam yemeğinden önceki bir saatlik etüt zorunlu okuma saati idi. Bu etütte sadece ve sadece ders dışı kitaplar okunurdu. Başkaca kitap okunmaz, ders çalışılmaz, ödev yapılmazdı. Sınıf öğretmeni bu etütte bulunurdu... 

|.) O zaman İstanbul gazeteleri bir gün sonra Aydın'a gelirdi. Günlük gazete olarak İzmir'de çıkan Yeni Asır, Ege Ekspres, Demokrat İzmir'i 


okurduk... 


21 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 22. 
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Okul kütüphanesinde bulunan bazı kitapların listesi. 


İ...J Bayrak töreni sonrası herkes giyinir, kusanır Ortaklar'a giderdi. 
Bu gidiş gelişler yürüyerek olurdu. Cumartesi Ortaklar'ın “haftalık pazarı” idi. Öğrenciler eksiklerini buradan karşılardı. Cumartesi ve pazar günleri genel olarak sinemaya gidilirdi. Sinemalar iki taneydi ve bilet 25 kuruştu. 

Cumartesi geceleri okulda bir ya da birkaç etkinlik olurdu. Bir tiyatro eserinin tamamı ya da birkaç perdesi oynanırdı. Müzik kolu konser verir, şiir okuma yarışması ya da münazara yapılırdı. 

Okulumuza o dönemin ünlü tiyatro grupları (Örneğin, Muammer Karaca'nın Cibali Karakolu) müzik sanatçıları (Arif Sami Toker, Nevin Demirdöğen, Âşık Veysel...) gelirdi.2 


Ali Yavuz'ın hatırladıkları da bu durumu destekliyor: 


Her İşimizi Kendimiz Yaptık 
Öğretmenlerin hepsi köy enstitüsü geleneğinden gelen insanlardı. 
Çevre, sınıf, yatakhane, yemekhane temizliğinden yemek servislerine kadar her işi gene bizler yaptık. Sınıflarımız büyüdükçe yapılan seçimler- de okul başkanı olarak her alanda yapılan işleri denetledik. İş bölümleri yaptık. Okulda aşçıbaşı, bir yamağı ve iki bulaşık işçisinden başka çalışan yoktu. 


22 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 22. 
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Yatılılık yaşama hazırladı bizleri. Her işimizi kendimiz yapmayı, ayaklarımızın üzerinde durmayı öğrendik. 

Altı yıl boyunca hep tekrar edilen, bazen isyan ettiğimiz, “Siz öğret men olacaksınız” sözü duruşumuzu, davranışımızı çok etkiledi. 18-20 yaşlarında okul bitince, kendimize güvenimiz tamdı. Çocuksu yanlarımızı içimize gömmüştük. Köylere gidecek oraların önderleri, ışığı olacaktık. 
Artık ruhen, bedenen ve kafa yapısı olarak hazırdık.?* 


Ziya Uşaklıgil birçok bestesi, çocuk şarkıları olan üretken bir müzik insanıdır. 1947-1957 yılları arasında hem köy enstitüsü hem öğretmen okulu dönemlerinde okulda müzik öğretmenidir. 

Oğlu Işıltan Uşaklıgil de çocukluk yıllarını Adabelen'de geçirmiştir. Ortaklar'da eğitim almış ve kendisi de müzik öğretmeni olan Işıltan Uşaklıgil, efsanelerden biri olan babasını anlatmaya yeltenmiş ama Ortaklar'daki yaşamı anlatmış. Kişilerin yaşamı ile Ortaklar'daki genel yaşam öyle iç içe ki bundan kaçınmak olanaklı değil. 


Babam Ziya Uşaklıgil ve Ben 

|...) Çocukluğumu doyasıya yaşadığım Adabelen'i, düşlerimden çıkaramıyorum. 1947 yılında, Ortaklar Köy Entitüsü müzik öğretmenliğine atanan, 22 Ekim 2010 tarihinde kaybettiğimiz Ziya Uşaklıgil'in büyük oğluyum. 

Ne güzel günlerdi o günler. Çevreye fidanlar dikerdik. Tavuklarımız, ördeklerimiz, hindilerimiz vardı. Resim öğretmenimiz Ömer Sümer'in bir Hint horozu vardı ki Halim Bey'in 5 hindisiyle her gün kavga ederdi. |...| 

Arı yuvalarını bozar, minicik peteğin içindeki bir damlacık balı kibrit çöpüyle çıkarır ve yerdik. Adabelen'de çocuklar için hiçbir şey yasak değildi. İstediğimiz ağaçtan incir, elma, armut, nar koparıp yerdik. İneklerden süt sağılırken kuyrukta bekler ve oracıkta maşrapalarımızla süt içerdik. Daha ilkokula başlamadan ata binmeyi öğrenmiştim. 

Babam, her sabah muhteşem kemanının sesiyle öğretmenlerimizi mutlulukla uyandırırdı. Ardından horozların ve eşeklerin sesleri, sabah sessizliğini büyük bir canlılığa dönüştürürdü. Bir süre sonra tüm öğrenciler futbol sahasında toplanıp büyük küçük birkaç halka oluştururlar ve milli 


23 Adabelen Işığı, s. 230. 
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Okul müzık salonunun demirbaşı piyanonun tuşlarına dokunmak bile ayrı bir heyecandı. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


oyunlar oynarlardı. En ortada babamın yetenekli öğrencilerden oluşturduğu bir orkestrası bulunurdu. Bu orkestra son derece mütevazı çalgılar- dan oluşurdu: mandolin, flüt, akordeon ve keman sesleri en gelişmiş çalgı seslerinden daha güzel gelirdi bize. Ayrıca babam pamuk tarlalarına gider, orada çalışan herkese konserler de verirdi. 

(-..) Boş zamanlarında marangozhanede ve demirhanede verimli çalışmalar yapardı. Ayrıca terzilik de öğrenmişti. Bizim pijamalarımızı hep kendisi dikerdi. Tıraş, iğne, fotoğrafları rötuş yapmayı çok iyi becerirdi. 
b.) 

Adabelen'deki evimizin önünde küçük bir bahçemiz vardı. Patlıcan, biber, domates, maydanoz, nane yetiştirirdik orada. Ayrıca mis kokulu çiçeklerimiz teneke kutularda rengârenk gülümserlerdi. |...) Tavuklarımız bize günlük yumurtalarını sunarlardı. Yani her şeyin doğalını, hormonsuzunu yerdik. 

Adabelen, içimizdeki solmayan ve solmayacak çiçekleriyle hep var olacak. En derin özlem ve sevgilerimle.?* 


24 Adabelen, yıl 6, sayı 19, Nisan 2011, s. 9. 
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1974 yılı idare binası arkasında teras yapımı: Salih Karadağ, Salim Doğangaç, 
Fercan Akçin. (Fercan Akçin Albümünden) 


Işıltan Uşaklıgil'in anlattığı yılların en az 25 yıl sonrası. Öğretmen okulları öğretmen liselerine dönüştürülmüştür. Okuyan öğrencilerin öğretmen olma hakları ellerinden alınmıştır. Ellerinden alınamayan, “öğretmen olma sorumlulukları”dır. Bu sorumluluk onlara 1937 yıllarında, Hasan Âli Yücel, İsmail Hakkı Tonguç tarafından verilmiştir. 

Birçoğu öğretmen olmayacak ya da olamayacaktır. Ama Adabelen'de aldıkları eğitim, onlara verilen öğretmen olma duygusu, seçecekleri her meslekte onlara güç katacaktır. Çünkü o ruh insanın, insanlaşma ruhudur. Bunu anlatmış Abdullah Taşçıoğlu: 


Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar 

(...) Eğitimin üretim için olduğunu öğrendik. Sebze bahçesinde domates, biber, patlıcan yetiştirdik. Pamuk tarlalarından pamuk, oluşturduğumuz veya oluşturulan meyve bahçelerinden meyveler topladık. Zeytinliklerimiz, incir bahçelerimiz, ağaçlandırma alanlarımız bir parçamızdı. 
Kümes hayvanlarımızın bulunduğu bölgenin nöbetçisi olduk. İdare binamız önündeki yeşil alanımızda açan yediveren güllerini biz koruduk, geliştirdik. 
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10 Kasım 1973, 4-D sınıfının düzenlediği Atatürk'ü anma köşesi: Suat Bulut, 
Neşe Özdemir, Osman Kavcar ve Makbule Demir (Kaya). 


İsbölümünü ve işbirliğini öğrendik. Sınıflarımızı sırayla her akşam, yakın çevremizi her hafta sonu beraber temizledik. Her 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüzlerce kişinin nasil birlikte hareket edebildiğini, binlerce Aydınlı vatandaşımıza Aydın Şehir Stadyumu'nda gösterdik. 

Katılımcı demokrasiyi öğrendik. (...| demokratik bir ortamda öğrenci örgütlerini yaşama geçirdik, bu örgütlerde görev aldık... 

Görev ve sorumluluk almayı öğrendik... hepimiz yatakhane, yemekhane, sebze bahçesi, kümes veya başka bir mekânda haftalık nöbetçi olduk. Nöbetçi öğrenci olmanın sorumluluklarını yerine getirdik, getirmeye çalıştık. 

Rekabetin ne olduğunu öğrendik. Hep yarıştık. “İyi”nin “daha iyi”sini yakalamaya çalıştık. Beden eğitimi derslerinde yarıştık... 100 metre, 1.000 metre ya da diğer mesafeleri daha önde bitirebilmek, yüksek at-Iamada daha yüksekten atlayabilmek, gülleyi daha uzağa atabilmek için yarıştık. Sınıflar arası futbol, basketbol, voleybol maçları yaptık. Okul şampiyonu olabilmek için, deyim yerindeyse, dişe diş mücadele ettik. 

Her sınıfın oluşturduğu orkestra, okulun en iyi orkestrası olmak için yarıştı. Her 10 Kasım'da en iyi “Atatürk Köşesi” hazırlayan sınıf olmak için neler yapmadıkl Bazılarımız geçer not 5'i yeterli gördüğü izlenimi verse dahi, daha yüksek not alabilmek için nasıl çalıştık! Çoğu zaman etüt saatlerimiz yetmedi... 
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Mimari estetik anlayışı içinde yapılan son binalardan revir binası. 


Yaparak, yaşayarak öğrendik. Fizik veya kimya derslerimizde deney yapmayan bir öğrenci olduğunu düşünebiliyor musunuz? 

Yemekhanemizde yemek yapmadık mı? 

Gömleğimizin düğmesini başkası mı dikti? 

Pantolonlarımızı başkası mı ütüledi? Ayakkabılarımızı kendimiz boyamadık mı? Yaşlı ağaçlarımızı aşılayarak onların nasıl da yenilenmelerini sağlıyorduk! İş bilgisi derslerimizde neler üretmedik ki? Tarih veya coğrafyaya ait bir haritayı tahtaya asmadan derse başladık mı hiç? Yakın köy okullarında stajyer öğretmen olarak sürdürülen öğrencilik döneminde paylaşılacak anılar biter mi? 

Yakın çevremize örnek olmaya çalıştık. Tiyatro izlememiş bizler, birer tiyatro oyuncusu olarak sahneye çıkmadık mı? Aylarca süren hazırlıklar. 
dan sonra düzenlediğimiz sınıf gecelerinde, saz çalıp halk türkülerimizi söylemedik mi? Şiirler okuyup halk oyunları oynamadık mı? Öğretmen okullarının kuruluş yıl dönümlerinde sahneye koyduğumuz oyunların Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen oyunlardan ne eksiği vardı? Tüm bu etkinlikleri okulumuzun dört duvarı arasına mı sıkıştırdık? Ortaklar halkından ne sakladık? Çevre köylerde bile eğlence geceleri düzenlemedik mi? 

Okuma sevgisini kazandık. Bugün savaştan çıkmış görünümündeki kütüphanemizden yararlanmamış, ödünç kitap alıp okumamış bir öğrenci düşünebilir misiniz? Kütüphanede oturup kitap okumak için masa boşal 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masını beklemedik mi? Bize okumayı Edebiyat ve Türkçe öğretmenlerimizin verdikleri ödevler sevdirmedi mi? 

Zamanı nasıl ve verimli kullanacağımızı öğrendik. Ezberleyen robotlar gibi değildik. Üretim için adeta kurulmuş saattik. Hangi işimizi neden, nasıl ve ne zaman yapacağımızı bilmiyor muyduk?.. 

Kısacası bizler, sorgulayan, yorumlayan, eleştiren, değerlendiren ve düşündüren bir eğitim sürecinde olgunlaştık.25 


Okul Doktoru da Adabelenli 


Bu kadar öğrencinin bulunduğu ortamda hastalık eksik olmaz elbette. Köy enstitüleri kurulurken önem verilen en önemli konulardandır öğrenci sağlığı. 8-10 yataklı reviri vardır okulun. Hasta olanlar sabahları viziteye çıkarlar. Gerçekten hasta olanlar olduğu gibi, hasta olmayanlar da eksik değildir revire çıkanlar arasında. 
Okul revirinde birkaç gün yatmak iyi bir kaytarma yoludur. Hasta görünmenin doktoru ikna etmenin en iyi yolu da ateşin yükselmesidir. Ateş yükseltmenin yolları araştırılır. En etkilisi de tebeşir yutmak olarak konuşulur. Ya da sızlanıp hasta gibi görüneceksin. 
O da rol yapma yeteneğine bağlı elbette. 

Gerçekten okul doktoru Mahir Okçular'ı kandırabilenler olmuş mudur? Yoksa doktor “Hadi biraz yatıversin” diye yatırmış mıdır, bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun revirde bir gün bile yatmak kazançtır! 

Yemekhane, yatakhane ve dersliklerde ısınma araçları yoktur. 
Bu tutum bölgenin özelliklerine uygundur. Buna karşın hastalık ve salgınlar yaşanmaz. Çünkü dönemin koşullarına uygun çözümler üretilmektedir. 


(...J Kış günleri dersliklerde, yatakhanede kısaca tüm okulda soba ya da başkaca bir ısıtma aracı yoktu. Pek hastalananımız da olmazdı. Revirde yatan en çok üç dört kişi olurdu. Sabah etüdünden çıkıp yemekhaneye giderken permanganat eriyiği ile gargara yapardık arada bir. |...| Doktorumuza sordum, neden, diye. “Başka bir çare bulamadım bundan 


25 Adabelen, yıl 3, sayı 7, Nisan 2007, s. 12. 
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Mahir Okçular öğretmenlerle. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


daha iyi, yoksa hepiniz hastalansanız, nereden bulurum size yetecek kadar ilacı” dedi.2 (Birol Temelkuran) 


Okul doktoru Mahir Okçular aynı zamanda biyoloji ve sağlık bilgisi derslerine girer. Derslerinde pratik bilgiler de veren, uygulanan eğitim felsefesini bilen bir eğitimcidir aynı zamanda. Bu kitabın yazarlarından biri olan Ahmet Nuri Doğan da aldığı eğitimi nasıl kullandığını şöyle anlatıyor. 


Bir evde düğündeyiz. Düğün sahipleri telaşla yanıma geldiler. Kulağıma “Hocam Recep yaralanmış bir bakar mısın” diye fısıldadılar. Kalktım hemen Recep'in evine gittim. Recep başkasının emanet olarak bıraktığı tabancayı incelemek istemiş. Tabancanın carcurunu çıkarmış ancak namluda mermi olacağını düşünmemiş. Sol elinin işaret parmağı namlu ağzındayken tetiği düşürmüş ve olan olmuş. İşaret parmağı ilk boğum yerinden ciddi biçimde yaralanmış. Kan içindeki kalın havluyu kaldırınca gördüm durumu. 
Köyde yol yok. En yakın doktora gitmek için en az 5-6 saatlik yaya yol var ancak. Kaldı ki köylüler bu durumda sağlık kuruluşlarından uzak dururlar. Silah kovuşturması vb nedenlerle. Okul doktorumuz Mahir Okçular'ın 


26 Adabelen, yıl 12, sayı 43, Temmuz 2017, s. 45. 
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kaza durumlarında yapılması gerekenlerle ilgili anlattıklarını anımsadım. 
Recep'in oğlunu sağlık malzemelerini getirmek üzere okula gönderdim. 
Parmağı üstten bağlayarak kanamayı durdurdum. Etler dağılmış ve kemik kırılmıştı. Dikkatli temizlikten sonra kırık kemiği yerine yerleştirdim. İki küçük kontraplak parçası keserek kırık parmağı onlarla sıkıştırıp ilaç sürdüm ve sargı beziyle yeterince sıkarak bağladım. Tüm bunların yasal olmadığını biliyordum ve korkuyordum. Kangren bile olabilirdi. Korkuyordum ama yapmalıydım. En azından ilkyardım anlamında. Doktora gitmeye ikna edemedim. Pansumanlara devam ettim. Sonuçta korktuğum olmadı ve Recep'in parmağı iyileşti. Doktor Mahir Hoca'yı ve zorunluluk durumlarında nasıl davranmam gerektiği konusunda bana verilen eğitimi saygıyla anımsadım. 


Yapılan yasal değildir ve öğretmen için risklidir. Ama Adabelenlinin, benim işim değil deme hakkı yoktur. Çünkü bir insanın bir organı ve belki de hayatı söz konusudur. Kendi geleceğini riske etmeyi göze almasının kaynağı yine Adabelenli olmaktır. 

Bir başkadır Ortaklar Öğretmen Okulu'nda törenler. Tüm ulusal bayramlar ve önemli günler coşkuyla kutlanır. Aslında o coşku törenlere hazırlık dönemine verilen önemin bir sonucudur. Törenlere hazırlık bu coşkunun öncesinde adım adım örülen bir süreçtir. 
Sürecin ve coşkunun altında da aslında dilimizden düşürmediğimiz “Adabelen ruhu” vardır. 

Raif Türk, Günak Yüzak, Osman Kandemir Ortaklar İlköğretmen Okulu öğretmenleridir. Onların günlük yaşam ve etkinliklerle ilgili aktardıklarından, köy enstitüsü geleneğinin devam ettiğini ama farklılıkların da ortaya çıktığını görüyoruz. 


Adabelenli Coşkusu ile Törenlere Hazırlanmak 


(1...) 16 Mart Şenlikleri; 

Bu şenlikler kapsamında sahneye konan oyunlar; Necati Cumalı'nın Nalınlar, Turgut Özakman'ın Ocak vb. Oyunların okuldan ayrı; çevrede (Söke, Koçarlı, Selçuk vb.) sergilenmesi. 

Hele hele 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı programını Aydın halkı enstitü kurulduktan itibaren Öğretmen Okulu zamanında da 19 Mayıs 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coşkusunu Ortaklar sayesinde yaşardı. Trenle Aydın'a 19 Mayıs kutlamaları için giderken Erbeyli'de tren durdurulur. Şehitler anıtına okulda hazırlanan çelenkle saygı duruşunda bulunurlardı. 

Bugün 16 Martlarda Adabelenlilerin, bir araya gelerek okulumuzun yüceliğini anmak ve yaşatmak hepimiz için bir onurdur.? (Günak Yüzak, Türkçe öğretmeni) 


O Sadece Bir Marş Değil 


Her törenin değişmez marşı, İstiklal Marşı'nın ardından aynı coşkuyla söylenen Öğretmen Marşı'dır. Öğretmen Marşı, sadece bir 


marş değildir. O, yaşam boyu sürecek olan öğretmenliğin damıtılmış bir andıdır. 


|...) 16 Martlar, öğretmen okullarının kuruluş yıldönümleri gerçek bir 
şölen havasında kutlanıyordu. Hazırlıklara aylar öncesinden başlıyordu. Veliler davet ediliyordu. O gün geldiğinde herkeste bir telaş, bir sevinç, bir heyecan... Gündüzün müzik şölenleri, spor karşılaşmaları, folklor gösterileri, sergiler; gecesinde tiyatro... Ne zenginlik, ne renklilik, ne mufluluk!.. Şimdi öğretmen yetiştiren kurumlarda bunların ne kadarı var dersiniz? 

Biz, büyük bir aileydik. Öğretmenler, ana baba, öğrenciler, onların çocuklarıydı orada. Öğretmenleri çocuklarına kızardı da severdi de. 
Çocukları da bir o kadar sever sayardı öğretmenlerini. Acı da sevinç de paylaşılırdı. Gerçek sevgi ve saygı vardı orada. 

İste, öğretmen okulu buydu, böyleydi. Böyle bir yuvanın bireyi olmak şanslı olmaktı, mutluluk vericiydi, gurur vericiydi öğrenci için de öğretmen için de.28 (Osman Kandemir, Türkçe öğretmeni) 


27 Adabelen Işığı, 5. 369. 
28 Adabelen Işığı, s. 377. 
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Öğretmen Marşı 


Alnımızda bilgilerden bir çelenk, 
Nura doğru can atan Türk genciyiz. 


Yeryüzünde yoktur, olmaz Türk'e denk; 
Korku bilmez soyumuz. 


Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; 
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun. 
Candan açtık cehle karşı bir savaş, 

Ey bu yolda ant içen genç arkadaş! 


Öğren, öğret hakkı halka, gürle coş; 
Durma durma koş. 

Şanlı yurdum, her bucağın şanla dolsun; 
Yurdum seni yüceltmeye antlar olsun 


Söz: İsmail Hikmet Eraslan 
Beste: Cevad Memduh Altar 


Törenler, öğrencilerin anılarında derin izler bırakmıştır. Tüm öğretmenlerin, öğrencilerin ve çevrenin gözetimi altında yapılır. Ve törenler onların gelecek yaşamlarında uygulayacakları etkinliklerin birer provasıdır. 


(-..1 yl 1966. 19 Mayıs törenlerine öğretmenlerimizden Nurettin Tamay, Şükriye Atakan'ın gözetiminde hazırlanıyoruz. Okul müdürü ve edebiyat öğretmenleri de iştirak ediyorlar. Törenler Aydın'da yapılacak. Aydın şehir sahasında okulumuz adına şiir okuyacak ve konuşma yapacak öğrencinin seçimini her ikisi de ebedi yerlerine göçmüş olan şair ve yazar Mesut Tarcan, büyük konuşmacı hatip Nurettin Ergen beyler seçim yapacaklar. O gün hatırladığım kadarıyla yazan, çizen, okuyan arkadaşlarımızdan beş arkadaşımız seçim için yeni bina dediğimiz yerdeki öğretmenler odasına çağrılmıştık. Odada birkaç öğretmenimiz de vardı. Arkadaşlarımıza önce ön bir açıklamada bulunan Nurettin Ergen Bey “Konuşmayı kendiniz hazır layacaksınız, biz bakıp gerekirse düzeltme yapacağız” dedi. |... 


OKULDA YAŞAM VE KAZANIMLAR 203 


19 Mayıs bayramlarında Aydın şehir stadında unutulmaz gösteriler. 


19 mayıs sabahı Söke treniyle Aydın'a gittik. İstasyondan şehir sahasına kadar tören alanına uygun adımla gittik... Aydın halkı geçtiğimiz sokaklarda okulumuzu alkış tufanına tutuyordu. Sahada bize ayrılan yere geçmiş sıramızın gelmesini bekliyorduk. Sıramız geldiğinde çok düzenli bir şekilde gösteri durumunu aldık. Ben de öğretmenlerimizin nezaretinde kürsüye götürülmüştüm. Mikrofonun başına geçtiğimde elim ayağım titriyordu. Okulda birkaç kez bütün okulla çalışmasını yapmıştık. Gösterilerimiz başladı. Ben de tam zamanında konuşmama başladım. Çok etkili bir sesle de şiirimi okudum. Sustuğum zaman tribünler alkıştan inliyordu. 
Nurettin Ergen öğretmenimiz beni kucaklıyor, alnımdan ve yanaklarım- dan öpüyordu... Daha sonraki günlerde Aydın valisi okulumuzu ziyaret etti. Bana bir dolmakalem hediye etti...? (Tevfik Kemikler, 1969 mezunu) 


» 


Yaşamımdaki Ortaklar 
Bayramlar deyince, o yıllarda henüz içinde yer almadığım zevk ve gururla izlediğim, öğrenci olduğumda da heyecan duyduğum bayramlara okulun hazırlanışı özellikle de, şimdi yerinde sevimsiz binaların yer aldığı futbol sahasında aylar önceden başlayan 19 Mayıs çalışmalarını, topluca oynanan milli oyunları anımsayıverdim. 18 Mayıs günlerindeki 


29 Adabelen Arşivi. 
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tatlı heyecanını, öğretmenlerin ve öğrencilerin telaşlarını ve kıyafetlerini alışlarını, ayakkabılarını beyaza boyamalarını, 19 Mayıs sabahında Ortaklar'dan trene binerek gidişlerini, Aydın'da yapılacak törenlerde okul. 
larını kıvançla, büyük başarı ile temsil edip dönmelerini, bir çocuk olarak seyretmekle kalmayarak sonraki yıllarda kendimde öğrenci olarak yüreğimde hissettim. Bunları yaşamış olmaktan hep mutlu oldum.* (Birsen Kahvecioğlu Anaç, 1966 mezunu) 


Çizelgeyle sıraya konularak açıklanacak bir günlük yaşam yoktur Ortaklar'da. Etkinlik dönemlerine göre günlük yaşam değişmektedir. Bir dönem, aylarca süren 19 Mayıs töreni hazırlıkları, bir dönem 16 Mart şenlikleri ve de diğer anma etkinlikleri eğitim öğretimi biçimlendirmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, gün haftanın, hafta ayın, ay yılın ve yıl 6 yıllık öğretim döneminin parçasıdır. Ama Ortaklar'da günlük yaşamın her ânı ve her alanı yaşanan kalıcı duygular ve simgelerle doludur. 

Yaşanan duygular, duyguları kalıcı kılan simgeler, yıllarca tükenmeyecek bir ruh haline dönüşmüştür. Örneğin okul kampanası ya da okul çanı... O akan zamanda, geçmişten bugüne uzanan bir köprüdür. Çınlamalarıyla dersler başlar dersler biter, tatiller başlar tatiller biter, uyku başlar uyku biter... Hatta onunla aşklar başlamış, aşklar bitmiştir. Çanın kendisi bile durağan ve sıradan değildir, bir yaratıcılık ürünüdür. Bu denli geniş anlamda başlama ve bitiş anlarını duyuran ondan daha canlı, daha iyi bir araç olamazdı. O, Cevat Turan'ın aşağıda anlattığı gibi tehlike anlarının da uyarıcısıdır. 


Okul Çanı: Akan Zamanın Habercisi 


Ortaklar Öğretmen Okulumuzun meydanına, ray demirinden adam boyu (1) harfi biçimli bir direk yapmış, tersleme yere çakıp, ucuna da kilise çanı takmışlar. Olmuş bizim okul zilimiz. Yadırgadığımız yok. Ne yadırgaması. Daha gurur duyuyoruz. Çünkü çanımız bize köy enstitülerinden armağan... 


30 Adabelen Işığı, s. 389. 
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Ray demirleri üzerine yerleştirilmiş okul çanı. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


“Kalk” zilleri başlangıçta ürkütse de şimdilerde alışmıştık. Hatta “yat” zilleri sevecen bir ezgi gibi gelmeye başlamıştı. Fakat bu pazar sabahı, zil sesindeki şefkatin yerini bir korku, bir panik, bir telâş almış. Hem yüksek sesle çalıyor, hem hızlı çalıyor, hem de sürekli çalıyordu. Duracağı yok. Okuldaki ilk yılımız. Bugünkü duruma göre altıncı sınftayız. Geleli iki ay oldu mu bilmem? Daha önce hiç böyle zil çaldığını duymamıştık. Bir ağabey, şimşek çakar gibi girdi yatakhaneye. Hepimiz fırladık: 

"Çabuk giyinip dışarı çıkın!” diye bağırıp geri gitti. Kimse ne olduğunu anlamadı. Başka seçenek zaten yok. Dediğini yaptık. İlk gördüğümüz duman oldu. Karşı tepeden önce duman indi aşağı. Sonra da yanık kokusu doldu ciğerlerimize. 

“Meydanal Meydana!” dedi üç dört boş kovayı kollarına takmış, kosarak giden bir ağabey. Hiç itirazsız bunu da yaptık. İtiraz hem aklımıza gelmedi, hem de okulumuzun geleneğinde yoktu. Bu, öğrendiğimiz ilk kurallardan biriydi. Etüt ağabeyimiz bunu önemseyerek anlatmıştı... 

Tonguç bir söyleminde köy enstitülünün, “doğru ve adalete uygun emirlere itaat ettiğini” söyler. Ve arkasından sözlerine “yanlış olana sonuna kadar direnmek...” ile devam eder. 

“Birinci sınıfların dışında bütün okul, öğretmenler de dahil, tepeye koşuyordu. Tarım odaları açılmış, kazmalar, kürekler, tırmıklar, meydan süpürgeleri, boşaltılmış yangın kovaları hepsi yukarı taşınıyordu. Taşıyor-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Ağaçlandırma çalışması. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


lardı demek çok hafif kalır. Ellerinde araç gereç uçuyorlardı. Kaytaran zaten yok da, sanki geri kalmamak için kuralları gönüllerde yazılı bir yarış izliyorduk. 

Önce dumanlar arttı ve koyulaştı, sonra azaldı, rengi açıldı ve giderek kayboldu. Saatler sonra vardiyadan çıkan kömür işçileri gibi son sınıflar önde, tüm gidenler dönmeye başladılar. Yorgun ve terliydiler. 
Alınlarında parlayan ter değil sanki gururları, isler de yüzlerinin akıydı. 
Onlar doğruca hamama yöneldiler. Bu sırada görev bize düştü. Ateşe karşı savaşı kazanmış gazilerimizin ellerinden araç gereçleri alıp tarım odalarındaki yerlerine götürdük. Tarım başkanlarımızın söylediği şekilde silip yerleştirdik. Sonra yangın kovalarını yıkayıp doldurduk ve dört yatakhanedeki yerlerine sıraladık. Yangını çıkaran da jandarmaya teslim edilmiş. Yeni dikilen zeytin ağaçlarının çevresi tellerle çevrilince, daha önceleri oralarda koyunlarını otlatan çoban öfkesinden yakmış. 

Tam çorbada bizim de tuzumuz oldu derken, meydanın köşesinde duran cip; çok büyük bir hızla yanımızdan geçti. Hem düdüğünü çalıyor, hem de gündüz günü ışıklarını yakmıştı. Peşinden koştuk. Okul doktorumuzun evinin önünden Atakan öğretmenimizi, kollarına girmişler, indiriyorlardı. Çarşafa sarmışlar, araca bindirdiler. Acı çektiği uzaktan bile belli oluyordu. Aylarca da kolu boynunda asılı gezdi. Rapor almayı da bilmiyordu besbelli. Derslerimiz hiç boş geçmedi. 
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Olayı gören ağabeyler birbirine anlatırken dinledik. Öğretmenimiz, bir zeytin fidanının dibindeki yanan otları tepinerek söndürmeye çalışır. 
ken, yükselen alevlere de kendini siper edip dalların yanmasını önlemiş. 

Bu sırada da gömleğinin kolu tutuşmuş. Sonra da kolu yanmış. Bu olay bize millet malının canımızdan önce geldiğini canlı olarak anlattı. 
Hatta yaşattı. Bunu anlamak için yürekten okunan kaç cilt kitap gerekli olurdu acaba? 

Emekli olalı yirmi yıl oluyor. “ Millet malı deniz, yemeyen keriz” sözünü ne zaman duysam tiksinir, içim bulanır. Bu çirkin sözün yerine “Millet malı deniz, ona gelecek zarara siperiz” diyorum. Bunu can yakan der. 
se borçluyum. Dersiniz boşa gitmedi öğretmenim. Yerde değil, nurda yatın.3! 


Bir Adabelenlinin yakını olarak Ahmet Kaan Toksoy okul ziyaretinde okul çanı ve sinema perdesi (duvarı) ile ilgili hüznünü dile getiriyor: 


Okul çanı. Dert yanıyor sanki artık hiç kullanılmadığı için. Halbuki ne sesler vermişti öğrencilere; şevkle girsinler derslerine ya da mutlulukla dönsünler evlerine tatillerde diye. Şimdilerde susmuş, kendi sesini bile unutmuş. Bekliyor derin sessizlikte. Orada sonunu bilmeden. 

Sinemanın duvarı sesleniyor birden yan taraftan: “Hey beni de unutmayın, ben de hatırlarım çocukların önüme geçerek hayal dünyasına dalıp tatlı tatlı düşler kurdukları o kısa, ama mutlu anları. Şimdi sadece güneş görüyor benim yüzümü; ne sinema filmleri, ne neşeli öğrenci sesleri yok artık!“32 


1960'lı yıllarda cumartesi akşamları okul meydanında öğrenciler toplu olarak film izler. Sinema perdesi hâlâ ayakta olan ve öğrencilerin yaptığı, beyaza boyanmış duvardır. Aydın sinemalarında oynayacak film bobini önce Ortaklar Öğretmen Okulu'na gelir. Orada gösterildikten sonra Aydın'daki sinemalara gönderilir. 
Bu filmler dönemin gösterime giren en yeni filmleridir. 


31 Adabelen, yıl 3, sayı 8, Ağustos 2007, s. 4. 
32 Adabelen, yıl 8, sayı 26, Nisan 2013, s. 46. 
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Öğrenciler okul meydanında film izliyor. 


Öğrenciler, Ortaklar'a Ege Bölgesi'nin değişik yörelerinden gelmiştir. Gelirken, geldikleri yörelerin farklı alışkanlıklarını, farklı kültürel özelliklerini getirmişlerdir. Bu nedenle çelişkiler yaşanır yer yer. Çelişkiler kısa sürede ortak davranışlara dönüşür. Bu dönüşümün adı “Adabelenli olmak”tır. Altı yıl boyunca köy enstitülü olma, öğretmen okullu olma kültürü onlara, yaşamları boyunca sahip olacakları “Adabelen ruhu”nu kazandırır ve bu ruh yaşamları boyunca gururla anımsayacakları birlikteliklerle, anılarla doludur. 


Adabelenli Olmak, Doğayı Dost, İnsanı Kardeş Bilmek! 

Dersler başlamıştı. Beden eğitimi öğretmenimiz Selami Akdal herkesten iki buçuk lira para topladı. Bu parayla sınıfa bir voleybol, bir basketbol, bir de futbol topu aldı. Hepimizin beden eğitimi dersleri için aldığımız siyah şortlarımız ve lastik ayakkabılarımız vardı. Toplar alındığı gün son dersten sonra hepimiz spor giysilerimizi giyerek sahaya indik. 
Ben 155 cm boyumla sınıfın irilerindendim. Ama ömrümde hiç futbol oynamamıştım. Bilen arkadaşlardan ikisi ayak atıştılar. Sonra sırayla takımlarına oyuncu seçtiler. Boylu posluyum diye beni de birisi takımına seçti. 
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Boş zamanların keyfine doyulmaz... (Adabelenliler Dernek Arşivi) 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Maç başladı. Ben önüme gelen topa vuramıyordum. Ayağımdaki topu bana göre ufacık olan bir arkadaş gelip alıp gidiyordu. Takım kaptanı olan arkadaş bana kızıyor, takım arkadaşlarım da bana laf söylüyorlardı. Bu durum çok zoruma gitti ve bir daha hiç futbol oynamadım. 

Şehir ve kasabalardan gelen arkadaşlarımız, benim hiç duymadığım bilmediğim şeyleri biliyorlardı. Bir gün, bu arkadaşlardan bir grup kendi aralarında sporla ilgili konularda konuşuyorlardı. Ben de yanlarında lafa karışmadan onları dinliyor, konuştuklarını anlamaya, öğrenmeye çalışıyordum. Arkadaşlarımın her biri hangi takımı tuttuğunu, tuttuğu takımın oyuncularını ve oyuncuların özelliklerini anlatıyorlardı. İçlerinden biri hiç beklemediğim bir anda bana döndü ve “Ali sen hangi takımı tutuyorsun?” diye sordu. Ben hiçbir takımı bilmiyordum. Bilmediğimi söylemeye de utandım. Ben hangi takımı tutmalıyım diye düşünürken birden aklıma ilkokulda okuduğum İstanbul'un Fethi kitabı geldi. Bu kitapta Çandarlı Halil Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması'nın Bizanslılar tarafından yakıldığını gören Padişah Fatih Sultan Mehmed'in çok sinirlenerek Galata'dan atını denize sürdüğü yazıyordu. Demek ki Osmanlılar için Galata çok önemli bir yer diye düşündüm. Arkadaşlarıma ben Galatasaraylıyım dedim. O günden beri ben bir Galatasaraylıyım. (Ali Çetin) 


» 


|...) Sınıfımızdaki arkadaşlarımızdan yalnız Engin Salman'ın saati vardı. Özellikle akşamları yaptığımız birinci etütte çok acıkırdık. Etüt bir an önce bitse de yemeğe gitsek isterdik. Sık sık Engin'e “Etüdün bitmesine kaç dakika kaldı?” diye sorardık. Engin de ilk soran bir iki kişiye söyler, daha sonra soranlara. söylemezdi. Sabırsızlıkla zilin çalmasını beklerdik. 
Zil çalar çalmaz koşarak yemekhaneye giderdik. Öğrenciler genellikle kereviz ve pırasa yemeklerini sevmezlerdi. Bu yemeklerden biri çıktığı günlerde aç kalırdık. Parası olan arkadaşlar kantinden ekmek arası sucuk alıp yerlerdi.3* (Ali Çakır, 1962 mezunu) 


Demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri de iletişimdir. Sağlıklı iletişimin özünde ise “anlamak” ve “sevmek” yatar. 
Neredeyse her Adabelenli anlatımı, bunun örnekleriyle doludur. 


33 Adabelen, yıl 12, sayı 44, Ekim 2017, s. 65. 
34 Adabelen, yıl 12, sayı 42, Nisan 2017, s. 69. 
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AKLAR inöğeemsu oku 


Onlar, her çevre etkinliğinin davetlisi. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Öğretmenlerin öğrencileri anlaması, aldıkları eğitimle açıklanabilir. Ancak 24 saati ortak geçen insanların birbirini anlamasını, aldıkları eğitimle açıklamak yetmez. Bunun açıklaması da ancak; öğretmenin, öğrencinin ve çalışanların aynı duygu ve ruhla bir amaca yönelmesi şeklinde olabilir. İşte aradan geçen bunca yıl sonra bile canlılığını yitirmeyen bu ruh, yaşanan anne baba, kardeş ilişkisinin tükenmeyen özüdür. 


|...) Değişik yörelerden gelen arkadaşlarımızla ortak yaşama koşullarını öğrendik. Birlikte harmandalı oynadık, somunu paylaştık, birlikte uyuduk, birlikte kalktık. Öğretmelerimizi ana babamız, öğrencileri kardeşlerimiz belledik. Hüzünlenmemiz bile aynıydı. Çünkü her birimiz göçmen kuşlar gibi uzaklardan gelmiştik. Öğretmenlerimiz bizim her şeyimizdi. 
Eğitirken öğrettiler, öğretirken eğittiler. Onlar bizlerden biriydi. Bizim geldiğimiz yerlerden geldiler. Ne istediğimizi biliyorlardı. Rehberdiler, psikologdular, sosyologdular, hep yanımızdaydılar. Sürekli iletişim içindeydik.35 (Faik Ay, 1961 mezunu) 


» 


35 Adabelen Işığı, s. 228. 
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Hep abla ve ağabeylerimizi örnek alıyorduk. Bizden büyüklerin davranışlarını, konuşmalarını, sosyal aktivitelere katılmalarını hep model olarak almıştık. Özen Aydın'ın da bulunduğu Kars ekibini, kılıç kalkan ekibini, Antep ekiplerini seyrederken çok heyecanlanırdım.* (Hafize Şen, 
1975 mezunu) 


Ahmet Mahmut Egemen'in Benzer duyguları içeren şiiri şöyle: 


Adabelen Ateş Böcekleri 

Hasret kaldığımız günler de oldu sevdiklerimize, 

Bazen özlemlerimizi giderdik, 

Çaresizce birlikte. 

Bazı günler, sılayı anımsayıp hıçkırarak ağladık, 

Bazen de beraberce coştuk, güldük, gürledik. 

Ama hiç dağılmadık ayakaltında, sahildeki kum misali, |... P7 


Ne yazık ki bu eğitim modeli, bu değer biçilemez eğitim serüveni iş bilmez yöneticilerce hoyratça yok edilmiştir. Yiten bir dosta sesleniş de “Adabelenli” olmaya dahildir. 

1966 yılında yaşanan Varto depreminde 2.000'den fazla insan hayatını yitirmiş ve bölgede öğrenim koşulları önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Bölgedeki öğrenciler ülkenin değişik bölgelerine gönderilir. Bir grup öğrenci de Ortaklar İlköğretmen Okulu'na gelir. Türkiye'nin diğer ucundan gelen öğrenciler, Ege Bölgesi öğrencilerine göre oldukça farklı yapıdadır. Önce karşılıklı olarak alışkanlıklar yadırganır. Ama “Adabelenli olmak” bütün farklılıkların üstündedir. 


Onu tam 40 yıl önce, şimdi olduğu gibi bir sonbaharda, Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda tanıdım. Henüz 11-12 yaşlarındaydık hepimiz. 
Onlar, Varto depremi sonrası, yatılı okullara yerleştirilen ilkokulu bitirmiş ve okumak isteyen öğrencilerden bizim okula düşen 14 veya 15 arkadaşlardı. İlk önce, biz sınav kazandık geldik, onlar sınavsız bu okula geldiler diye kıskansak da, onları tanıdıkça bu kötü düşüncelerden arındık. 
Dost, kardeş, can olduk hepsiyle. 


36 Adabelen, yıl 3, sayı 7, Nisan 2007, s. 28. 
37 Adabelen,yıl8, sayı 25, Ocak 2013, s. 41. 


OKULDA YAŞAM VE KAZANIMLAR 213 


Bu grubun içinde ilk önce de hepimiz Ekin Yalçın'ı değerlendirdik. 
Ekin'in Varto'da başlayan yaşam serüveni öyle çok kolay olmadı. Ancak Ekin kendisinin ve dostlarının kararlılığı ve desteği ile zorlukları aşmayı bildi.38 (Asım Güneş, 1971 mezunu) 


1961 mezunu Ayla Tarhan Kavrukkoca yaşadığı kardeşlik duygularının “Adabelen aşkı”na dönüşmesini anlatıyor. 


Ne Olacağım 

|...) Öğretmen okulunda derslerin yanı sıra el becerilerimizi de geliştirdik. Zeytin topladık, ağaç diktik, pamuk çapaladık. Çiçekleri, hayvanları ve ağaçları tanıdık, sevdik. İpekböceği bile yetiştirdik. Öğretmen olunca her an uygulayabileceğimiz bilgi ve alışkanlıklarla donatıldık. Meslek yaşamımızda bunların çok yararını gördük, yıl sonlarında Adabelen tepesinde eğlenirdik. Bütün bunlar aramızdaki sevgi ve saygı bağlarını geliştirdi, pekiştirdi. Öyle olmasaydı bugün Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneği olur muydu, o zaman tohumları atılan bu sevgi ve saygı bağları derneğimiz çatısı altında sürer miydi? 

Ama sürecek, yaşadıkça da sürdüreceğiz. Bizi yetiştiren ve öğretmenliği gerçekten sevdiren öğretmenlerimize selam olsun!.. 

Okulumu ne çok sevmiştim. Her bir yanı cennet gibiydi. Her taraf bol ağaçlı, çiçekliydi. Sanki büyük bir çiftlikti. Pamuk tarlaları, sebze bahçeleri, meyve ağaçları, tavukları, atları, daha neler neler. 

İş atölyelerimiz, resim, müzik odalarımız. Her taraf ayrı bir güzellikteydi. Hele tarım dersleri, öyle zevkli geçerdi ki. Her ders bizler için büyük bir deneyimdi. Pamuk çapalamayı, meyve toplamayı, peynir yapmayı, fide yetiştirmeyi hep bu derste öğrendik. 

Bilgilerimiz bunlarla sınırlı değildi. Eliş atölyesinde ders araçlarımızı yapardık. Güzel yazı yazmayı, resim yapmayı, mandolin çalmayı, milli oyunları okulda öğrendik. 

Bir yandan da dürüst, doğruluktan ayrılmadan hakkı, hukuku, demokrasiyi öğrenip, Atatürk ilkelerine bağlı iyi bir öğretmen olabilmek için çalışıyorduk. 

Adabelen'den öğrendiğimiz o kadar çok şey var ki; en başta da sevmeyi, saymayı ve hoşgörüyü... 


38 Adabelen Işığı,s. 411. 
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Beden eğitimi derslerinde yıldızlaşmış okul takımı öğrencileri. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Biz Adabelenliler sevinçlerimizi de, acılarımızı da ortak yaşarız. Çünkü biz büyük bir aileyiz...” (Ayla Tarhan Kavrukkoca, 1961 mezunu) 


» 


Ortaklar, Adabelen güneşindeyim. Coşmuşum, âşık olmuşum. 

Seni aradım Adabelen ışıklarında, dersliklerinde. Arkadaşlarında seni aradım, seni andım, seni yaşadım. Işığın, sevgin, inci taneleri gibi düşen güneş ışıklarının içinden geçtim o gün. Seni andım, özledim... İçime dek yayılan o sevgin, seni daha çok özledim. Seni daha çok sevdim... 

1...) Ortaklar Köy Enstitüsü'ydü buralar. “Biz kendi ellerimizle yaptık şu gördüğünüz yapıları” diyorlardı. Gözleri buğulu, dolaşırken yollarının içlerinde o Adabelen'in anlam yüklü yolunda. Belki de içlerinde öyle sayılı varlıkları. Can suyu olmak ne de büyük arzuları. Vakit çok olsa oturup Adabelen yamaçlarında, o ağaçların gölgelediği tepede serinleyip anılarını dinleyeceğim, bir yudum suyunu içeceğim... 

En çek içlerinde Adabelen'in çocukları vardı, o gün. Hepsi de koşarak, geldiler. Heyecanları karışık. Birbirlerini buldukları anda sarılıp o 


39 Adabelen, yil 6, sayı 18, Aralık 2010, s. 19. 
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günlerini dile getiriyorlar. Elbette nasıl heyecan yüklü olmasınlar? Halay çektiler birlikte, diz çöktüler oyunda. Dersliklerinde klasikleri okudular. 
Birlikte yemekhane sırasında beklediler. O masum gözlerinden, o ellerinden kim bilir neler geçti o gün, o sene, o yıllar, o anılar? 

Bıraksalardı şelaleler gibi akacak, yıldızlar gibi kayacaktım ben de. 
Aktılar, çıktılar yola. Diz vurdular. 

Anıları geçiyordu o gün de. Hüzünleri pamuk topladıkları ellerinde titriyordu sanki. Ya da ovaları, bağları, bahçeleri, gülleri vardı okullarının. 

İdare binasının çöken yanında kaldı, bir yanları. Diğer yanları sancı. Ya da o dersliklerin, yapıların ustaları, elleri. O çocuklarında, büyüklerinde kaldı gözleri o gün. Veya o görkemli yolunda Adabelen çocuklarının koştuğu... Yüreklerine aşk gibi, türkü gibi dolanan Adabelen. 
El ele onlar birlikte...“ (Nabide Kılınç, 1974 mezunu Macide Kılınç'ın kardeşi) 


“ Adabelenli Olmak” Ne Demek? 


Okulumuz herkesin bildiği gibi doğa içinde idi. Doğa ve çevreye saygı ile büyüdük. Öyle ki, ders saatleri dışında çekirdek çitleyerek arkadaşlarla gezerken çekirdek kabuğunu yere atan olsa ayıp karşılanırdı. 
O düsturla hâlâ bir çekirdek kabuğunu yere atamam. Kendi çevremizle barışık büyüdük. 

Arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle aile gibiydik. Oranın bize kazandırdıklarını sanırım başka bir yerde edinemezdik. Bugün bir akademisyen olarak pek çok toplantıda konuşup bildiri sunabiliyor, konferans verebiliyorsam, bunu kesinlikle Adabelen yıllarıma borçluyum. Ekip çalışmasına yatkınlık, iletişim becerisi, dayanışma ruhu, ille de toplum yararına bir şeyler yapma içgüdüsü bize o yıllarda aşılanmıştır.*' (Yasemin Balcı, Ortaklar Öğretmen Lisesi mezunu) 


> 


“Adabelenli Olmak Demek; 
- Adabelenli olmak demek paylaşmak, yemeğini paylaşmak, giysini paylaşmak, harçlığını paylaşmak demektir. 


40 Adabelen, yıl 12, sayı 42, Nisan 2017, s. 17. 
41 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 285. 
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- Adabelenli olmak demek sevmek, ülkeni sevmek, kardeşlerini sevmek, okumayı sevmek demektir. 

- Adabelenli olmak demek hiçbir ayrım yapmaksızın kızlı erkekli bütün köy çocuklarının kardeş olması demektir. 

- Adabelenli olmak demek kendileriyle hiçbir kan bağın olmamasına karşın büyüklerini abi-abla, küçüklerini de kardeş kabul edip onlarla üzül mek, onlarla sevinmek demektir. 

- Adabelenli olmak demek kızlı-erkekli karma okullara karşı olan örümcek kafalılarla mücadele etmek demektir. 

- Adabelenli olmak demek kızlarla erkeklerin yalnızca yatakhanelerle ayrılması, Şeyh Bedrettin'in deyimi ile “Yârin yanağından gayrı her şeyin ortak” olması demektir. 

- Adabelenli olmak demek bağımsız düşünebilmek, daha küçücük bir çocukken ülke sorunlarından haberdar olup sorunların çözümü için kafa yormak demektir. 

- Adabelenli olmak demek müzik, resim, spor, halk oyunlarında hep birinci olmak demektir. 

- Adabelenli olmak demek resim atölyesinde ya da açık havada resim yapmak demektir. 

- Adabelenli olmak demek Mandolin ya da flüt çalmayı öğrenmek, öğretmenlerin çaldığı piyano ve kemanı, Türk Halk ve Sanat Müziği'nin yanı sıra Klasik Batı Müziği dinlemek demektir.*? (Ayten Can Tunalı, 
1978 mezunu) 


Adabelenli Olmak 


Her gittiğim yerde soruyorlar; “Adabelen, Adabelenli olmak ne demek?” diye. Adabelen; Kızılçullu Köy Enstitüsü öğrenci ve öğretmenlerinin trenle Ortaklar'a gelerek, çadırlarını kurup, bozkırın ortasına aydınlık meşalesini diktikleri tepenin adıdır. Kendi elleriyle yaptıkları Ortaklar Köy Enstitüsü, 1945 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Anadolu'nun her köşesinden gelen binlerce köy çiçeğinin, Atatürk düşünceleriyle yoğrularak ebemkuşağı denli renk renk açtığı yerdir Adabelen. Adabelenli olmak; tohumu fideye, fidanı ağaca, ağacı ormana dönüştürmektir. Vatan 


42 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 291. 
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Onlar köv çocukları. Buzağılar, kuzular onların oyun arkadaşı. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


toprağını yeşerterek, demiri çeliğe, bilgiyi işe dönüştürmek, kendi işini kendi görerek, yurt sevgisini sevdaya dönüştürmektir Adabelenli olmak. 

Adabelenli olmak; önce aydınlanıp sonra aydınlatmak, bağımsızlığın, özgürlüğün önderi olmak, korkuyu, tembelliği yenip üreterek güzel leşmek demektir. 

Adabelenli olmak; önce birey, sonra da bireysel kaygıları aşarak toplum için mum olup aydınlatmaktır. Çocuğu sevip sevgi hamurundan çağdaş bir insan, kimseye boyun eğmeden, birlik ve beraberlik içinde uygar bir ülke yaratmaktır. 

Adabelenli olmak; doğayı sevmek, korumak ve kollamak, onlarla bütünleşerek, kirletmeden, doğal yapısını bozmadan, ırmağını, denizini bizden sonra gelen kuşağa teslim etmektir. 

Adabelenli olmak; aydınlığa vurulmak, Atatürk İlke ve Devrimlerini özümseyerek yaymak, kendi kültürüyle yoğrulup bütünleşerek dünya kül türünü tanımak, düşünen, sorgulayan, yargılayan insan olmaktır. 

Adabelenli olmak; iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan ayıran, okuyan, okutan, öğreten insan demektir...“ (Etem Oruç) 


43 Adabelen, yıl 9, sayı 30, Nisan 2014, s. 44. 
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Kendi Sesine Sahip Çıkmak 


Öğretmen okulunda yatılı öğrencilik günlerimiz. Okula başlayalı iki üç yıl olmuş. Üzerimizdeki tedirginliği atmışız. Yavaş yavaş kendimizi çevreye uydurmaya başlamışız. Çevrede ne var, ne yok; okulun bulunduğu çok geniş alanda, yukarıdaki zeytinli tepede böğürtlenin iyisi, ahlatın tatlısı nerede, iyice öğrenmişiz. Bir gözümüz derste, öğretmende, bir gözümüz dışarda. 

Sonbaharın kışa dönmeye yüz tuttuğu bir zamanda, dışarısının hafiften soğumaya yüz tutan havasını pencere kesiyor. Camdan içeriye dolan güneş, tatlı bir sıcaklık vermiş... Okulun çobanı zeytinli tepede koyunlarını otlatıyor. Uzaktan seçiliyor. Güneşi izleyerek tepeyi doğudan başlayarak, akşama değin dolaşıyor. Tepenin batı ve kuzeybatı yamaçlarında güneş var şimdi. Çoban, yavaş yavaş gözden yitiyor. Gözden yittikten az sonra bir kaval sesi duyulmaya başlıyor. Nerdeyse yoldan geçen usta bir sanatçı çalıyor diyeceğiz... Bu sahne o günlerde birkaç kez yinelendi. 

Okulun geniş tarlaları, inek, koyun ve tavuk sürüleri var. Köy enstitülerinden kalma bir güzel kurum. 

Yemekhanede çoban da sefertası ile yemek almaya geliyor. Dikkatle bakıyorum. Güneşten ve rüzgârdan kara bir tunç olmuş yüzü. Eski kaputu ve iri pütür pütür elleri ile hiç de kaval çalacak birisine benzemiyor. 

Bir tatil günü tepeye yollanıyoruz. Doğrusu geçen zamanda unuttum; amaç çoban ve kavalı mı, yoksa mevsimi geçmekte olan son böğürtlenleri mi ziyaret? Belki de amacımız çobanı görmek, ama böğürtlene gider gibi yapmışızdır... Hani biraz çevreye alıştık ya, artık, bağlama mı çalsak ne yapsak diyoruz. Bizim okula başladığımız yıl mandolin yerine flüt çalınmaya başlanmış. Ana babalarımıza yazmışız; elli liraya Yamaha marka, turuncu renkli, plastik sert yuvarlak kaplı kabı olan fütlerimize sahip olmuşuz. 
Ama bir ders gereci olduğu için bize müzik aleti gibi gelmiyor. Daha çok bir pergel, gönye konumunda. Yine de epey yol almışız. Örneğin Eduard Zuckmayer'in “Dostluk” şarkısını çoktan çalıyoruz.“ (Sabri Kuşkonmaz) 

“Okul ortamı, normal okullarla aynı olmakla beraber, asıl fark okul saatlerinin dışındadır. Eğer yatılı okulda bir kızsanız, hele de Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi'nde, banyoya erken gidebilmek için koşmak 


44 Adabelen, yıl 8, sayı 25, Ocak 2013, s. 40. 
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zorundasınızdır. Çünkü etüde temiz bir vaziyette gidebilmek için saçınızı kurutmanız ve şekillendirmeniz gerekir. Etütte nöbetçi bayan öğretmen sert değilse rahatsınızdır. Tabii durum A Blok için geçerlidir. 

Etüt sonrası ışıklar on bir buçukta kapatılır. İsim vermeden belirtmek isterim ki, bir öğretmenimiz biz gece ışıkları kaputtıktan sonra odaya girer, yüzlerimizi inceleyip, gerçekten uyuyup uyumadığımızı yerinde kontrol ederdi. Neyse, ışıklar ister dokuzda kapatılsın, ister on ikide sen uyumak istemezsen uyumazsın. 

Hafta sonu bir yerlere gidip gezmek istersin. Ama plan yapmamaya dikkat edilmelidir. Çünkü biz ne zaman hafta sonu için plan yapsak hep yağmur yağardı. Plan yoksa ve hava da güneşliyse okulun diğer bölgelerini keşfe çıkarsın. 

Malum okulumuz eski ve köklü bir okuldur. Eski imalathaneleri, demirhaneleri gezer, Adabelen Tepesi'ne çıkarsın. Ama yıllar geçtikçe alt dönemin aynı hareketi yapması, “Biz de mi bu şekilde gözüküyorduk?" 
düşüncesine yol açabilir insanda. Pazarları banyodan sonra, evci çıkan oda arkadaşlarınızı beklemeye başlarsınız. Arkadaşınızı çok özlediğiniz- den değil, ev işi bir şeyler yemek arzumuzun en üst seviyeye ulaşmasındandır bu bekleyiş. 

Okulumuzun ağaçlarının ve yeşilliğinin bolluğundan dolayı baharları, biz ve hayvan dostlarımız coşkuyla yaşarız. Okulumuzun hem doğal şartlarından hem de bizlerin davranışlarından dolayı karneyi aldıktan sonra okulda yaptıklarımız insanda tatlı bir yorgunluk bırakır.“ (Didem Topçu, Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu) 


Hınzırlıklar Ortaklarlı Olmaya Dahil! 


Öğrenci hınzırlıkları bu dost yaşamın olmazsa olmazıdır. Hababam Sınıfı türü yaşananlar hiç de az değildir. Faik Ay'ın anlatıları öğrenci hınzırlıklarıyla doludur. Ancak bu anlatılar bile öğretmenlerin ya da yöneticilerin aldıkları tutum yönüyle bir ders niteliğindedir: 


Türkçe öğretmenimiz Zülfikar Ortaç (İlhan Selçuk'un da öğretmeni| lise sınıflarında şiirler ile ilgili genel bilgileri anlatıp, yazdırdıktan sonra 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kurallara uygun şiir yazılmasını ister ve bir hafta sonraki derste toplayacağını, değerlendireceğini söyler. 

Herkes kendine göre bir şeyler karalar ama Zülfikar Bey'in dikkatini arkadaşımız Mehmet İlhan'ın iki dizelik şiiri çeker. Dizeler söyle: 

“Aylardır hasretim eve 

Otobüsle giderken gördüm bir deve” 

Zülfikar Bey fıttırır, dudaklarında bir gülümseme “Aman efendim, adam 


bakar kör, otobüsle eve kadar gitmiş, deveden başka bir şey görmemiş”. 4 


Pena 


Ellili yıllarda köy ilkokullarında müzikten, notadan, mandolinden bahsetmek mümkün değildi. Benim köyümde (İzmir Kemalpaşa Halilbeyli köyü) ilkokul beş sınıflı olarak 1932'de açıldı. Öğretmenlerimiz okul şarkılarından birkaçını belletmişlerdi. Ama nota denen müzik işaretiyle ilk kez öğretmen okulu giriş sınavlarında karşılaşmıştım. Hatta öğretmen okulunda mandolin parası olarak 25 lira istendiğinde çok büyük bir tepkiyle karşılaşmıştım. 

Hiç 25 liraya mandolin olur muydu? Olsa olsa 25 kuruştu. Çünkü benim köyüm mandolini bilmediği için mandalinle karıştırıyordu. 

Bu karıştırmadan yararlanan arkadaşlarımız da vardı. Bizim sınıflara hazırlık sınıfından gelen Bergama-Ayazköylü Mehmet Şeytan bu fırsatı iyi kullananlardan biri. Mandolin çalmada kullanılan penayı kullandı. Nasılsa babası ve köylü penayı bilmezdi. Baba yüreği de oğlunun parasızlığı- na dayanamazdı. (Pena 5 ile 10 kuruştu.) 

Günlerden bir gün bizim Şeytan, babası Salih Amca'ya mektup yazıyor. Hal hatır, selam kelamdan sonra vurucu cümleye geçiyor ve diyor ki: “Babacığım okulun penasını kırdım. Bir ay içinde 25 lirayı ödemezsem okuldan atacaklar.” 

Salih Amca'nın yüreği dayanır mı? En kısa zamanda 25 lirayı denkleştirip postayla gönderir. Bizim Mehmet 25 lirayı güle oynaya bir-bir buçuk ayda bitirir. Ama para tatlı gelmiştir. Okulun bir penasını daha 
kırar, aynı konulu bir mektup daha yazar. Babacığı sağdan soldan bir 25 
lira daha denkleştirip postalar. Ama canı sıkılmıştır. Buna rağmen evlat hatırı için katlanır. Her sayılı sey gibi ikinci 25 lira da çabuk biter. Üçüncü 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mektup geldiğinde Salih. Amca kızar. Parayı denkleştirir. Ama bu sefer posta yerine kendisi gitmeyi yeğler. Ayazköy'den açık kasa kamyona biner, doğru Bergama'ya. O gece Bergama'da kalır. Ertesi gün İzmir'e. 
İzmir-Kemer İstasyonu'ndan Ortaklar'a. Ortaklar'dan yaya olarak öğretmen okuluna. Salih Amca, başında kasketi, omzunda poşusu kan ter içinde idare binasının önündeki banklardan birine oturur. O gün, nöbetçi müdür yardımcısı Mehmet Kahvecioğlu öğretmenimiz bankta oturan Salih Amca'yı görünce: “Bubam hoş geldin, hayrola! Ne arıyorsun” der ve bir çay söyler. Salih Amca da: “Sorma hocam, bizim oğlan okulun penasını kırmış. Ödemezse okuldan kovulacakmış. Ben de şaşırdım kaldım. Ben onu buraya okumaya mı gönderdim, pena kırmaya mı” diye dert yanmış. 

Mehmet Bey: “Babam hele bir nefeslen. Şimdi hallederiz” demiş. 

Teneffüse çıkıldığında Mehmet Şeytan'ı çağırtmış. Şeytan karşısından gelirken de: “Efem, biden da okulun penasını kırmecen de mi” diye uyar. 
mış ama sırrını da vermemiş. Salih Amca'ya: “Sen hiç merak etme. Ben onun kulağını çekerim. Bir daha da okulun penasını kırmaz. Sen rahat rahat git” demiş. 

Salih Amca halen yaşıyor. Penayı öğrenip öğrenmediğini bilmiyorum. 
Ama okulun penaları Mehmet Şeytan'ın şerrinden kurtuldu.“ 


Para Harcama Kültürü de Eğitime Dahil 


Okul öğrencileri cumartesi günleri Ortaklar'a gereksinimlerini karşılamaya ve gezmeye giderler. Bunun için paraya gereksinimleri vardır ve ailelerinden gelen para sınıf öğretmenlerinde durur. Haftada bir harcamalar için sınıf öğretmeninden alınır. Sınıf öğretmeni gereksiz harcamalara izin vermez. Bu aynı zamanda öğrencinin parasını kaybetmesine karşı da bir önlemdir. 

Öğrencilere paralarını denetimli olarak vermenin diğer nedeni daha da önemlidir. Bazı öğrencilere ailelerinden çok, bazılarına az para gelmektedir. Buna bağlı olarak da kantin alışverişlerinde dengesizlikler yaşanma olasılığı fazladır ve küçük yaşlarda bu dengesizlik, önemli sakıncalar yaratabilir. Parayı denetimli vermek bu anlamda da bir önlemdir. 


47 Adabelen, yıl 4, sayı 11, Ağustos 2008, s. 27. 
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Hafta sonu çarşı izni sonrası okula dönüş. (Rasim Erpula Arşivi) 


Kısaca Öğretmen Okulları'nda parayı uygun harcama bir eğitim sorunudur. 


Ne Yapacaksın İki Lirayı? 

Ortaklar Öğretmen Okulu ikinci veya üçüncü sınıfta idim. Cuma akşamı sınıf ve aynı zamanda resim öğretmenimiz Ömer Sümer geldi. O yıllarda ailelerimiz parayı bizlere değil sınıf öğretmenimize verir, onlar da ihtiyacımız kadarını hafta sonları verirlerdi. Öğretmenimiz öğretmen masasına oturdu ve defterini çıkardı. Sırayla adlarımızı okuyor ve ne kadar istediğimizi soruyordu. Sıra bana geldi. 

- Metin ne kadar istiyorsun, dedi. Ben de: 

- Öğretmenim 2 lira istiyorum, dedim. 

- Ne yapacaksın oğlum 2 lira parayı, dedi. 

- Öğretmenim ayakkabımın altı delindi, onu yaptıracağım, dedim. 

- Kaldır bakayım ayağını, diyerek ayakkabımı kontrol etti ve: 

- 35 kuruş sinemaya, 15 kuruş da şambaliye versen, eder 50 kuruş. 
Tutmaz ya, hadi 50 kuruş da ayakkabıya verdin diyelim; etti mi 100 
kuruş. Ne yapacaksın oğlum 2 lirayı? diye sertçe çıkıştı. Öyle zor bir soru sormuştu ki gık bile diyemedim. Çıkardı | lira verdi. 

Ertesi günü Ortaklar'a gittim. Ayakkabımın delik yerine bir kösele parçası çaktırdım. Ayakkabıcı 40 kuruş aldı. Öğretmenimin hesabı tutmuştu. 

Yıllar sonra İzmir Namık Kemal Lisesi'nde öğretmen iken bir İstanbul dönüşü ziyaretime geldi sevgili öğretmenim. Karşılıklı çay kahve içerken 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Güneş var ama hava soğuk. Buna Aydın'ın kışı deniliyor. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


gözlerimi ayıramıyordum kendisinden. Çünkü ona bakarken okulum, öğretmenlerim, 5 yıl boyunca acı tatlı her şeyimi paylaştığım sevgili arkadaşlarım gözümün önünden birer birer geçiyorlar ve onlara olan özlemim daha da artıyordu. Bir ara kendisine yıllar önce aramızda geçen 2 lira meselesini anımsattım. 

Kahkahalarla güldü ve: 

- Bak Metin, sen matematik öğretmeni oldun ama benim de matematiğim yabana atılmazmış değil mi? dedi ve ekledi: 

- Metin o yıllarda sizlere ailelerinizden üç beş kuruş para gelirdi. Ben her seferinde istediğiniz kadar versem, iki üç hafta sonra parasız kalırdınız. Ona da izin veremezdim. 

Yerden göğe haklıydı öğretmenim. Onlar bize sadece öğretmenlik değil; ağabeylik, ablalık, annelik ve babalık yaptılar. Öğretmen maaşı ile geçinebilmenin sihirli formülünü o yıllarda hissettirmeden vermişler. 

Her biri eli öpülesi çok değerli öğretmenlerdi. Onlardan zorluklar karsısında direnmek ve ayakta kalmak adına çok şey öğrenmişiz farkında olmadan...“ (Metin Güven, 1962 mezunu) 


48 Adabelen, yıl 10, sayı 34, Nisan 2015, s. 51. 
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“Hüzün ve Özlem” — “Köy ve Ortaklar” 


Evini, köyünü, ana babasını, kardeşlerini özler Adabelenli. Tatilleri bekler dört gözle. Tatil öncesi bir hafta gözlere uyku girmez. 

Eve gidilecek gün gelir. Aynı memleketli olanlar için büyük öğrenciler, önceden araçlarını tutmuştur. Sorumluluk alanlar ellerindeki listelere göre öğrencileri araçlara bindirir. Son bir yoklama ve vedalaşmayla yola çıkılır. Bitmek bilmeyen özlem dolu, şarkılı, türkülü, marşlı yolculuk başlar. Kavuşurlar sonunda köylerine, evlerine, ana babalarına, kardeşlerine. Kucaklaşırlar doyasıya. Onlar için en çok sevdikleri yemekler yapılmıştır, en güzel döşekler hazırlanmıştır. Komşuları gelir gider. Komşular sorar, onlar anlatır neler yaptıklarını... 

Ama bu kez de okulunu arkadaşlarını özlemiştir. Hele de bir sevdiceği varsa! Sayılı gün çabuk geçer. Ayrılık hüznü, kavuşma özlemiyle dönüş başlar... En insanca duygulardandır hüzün ve özlem. Onun hamuruna katılmış maya gibidir küçücük yaşlarda. 
Köyü ve okulu arasına atılan bir köprü gibi. 


Tatillerden Erken Döndük 

Aynı yıl 1. dönem sonu tatiline gidişimizi unutamıyorum. İzmir ve civarına gidecekler için büyük sınıfların öncülüğünde kiralanan otobüs sabah saat 09:00'da hareket edecekti. (Okulumuzda devamlı elektrik yoktu. 
Işıklarımız akşamları hava kararması ile yanıyor saat 22:30 sıralarında sönüyordu. Sabahları da hava karanlık ise yanıyor ve elektrik ihtiyacımız motorhane dediğimiz yerde bulunan bir jeneratör tarafından karşılanıyordu.) Tatile gideceğimiz o gece yarısı yatakhanede hemen herkes kalkmış mum ışığında yataklarını düzeltmiş, bavullarını hazırlamış ve giyinmiş olarak sabaha kadar beklemişlerdi. Evlerinden ilk defa ayrı olmanın özlemini çok yoğun yaşayan yaşları 1 1 ile 15 arasında olan bu çocuklar, sonraki yıllarda tatillerden erken dönmenin yollarını aramaya başlamışlardı. Artık okuldaki arkadaşları evlerindeki kardeşleri kadar, zaman zaman onlardan da yakın olmuşlardı. (Yavuz Anaç, 1966 mezunu) 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Artık eve dönme zamanı. (Rasim Erpula Arşivi) 


Özlemi, coşkuyu, hüznü yazıp kırgınlıkları yazmamak olmazdı. 

Gündüzlü öğrenciler de vardır Adabelenli. Ama onlar için Adabelenlilik daha çetindir. 

Günlük yaşamın belirli bir parçasına ortaktır onlar ancak. Onlar için gün derslerin başlama saati ile başlar, ders bitişinde biter. 
Bu saatler arasında okul etkinliklerine katılırlar. Ama okulun yatılı öğrencilere sunduğu birçok olanaktan yararlanamazlar. 

Ortaklar'da ya aileleriyle ya kiraladıkları tek göz odada kalırlar, ısınma, aydınlanma, beslenme sorunları yaşarlar. Onları yönlendirecek, özendirecek öncüleri yoktur. Ulaşım sorunu zorludur. 
Her gün iki kilometrelik öğretmen okulu yolunu yürümek zorundadırlar. Çünkü neredeyse hepsi yoksul çocuklardır. 

Güner Tek önce öğrenci (gündüzlü) olarak okuduğu okulda sonra öğretmen olarak görev yapmıştır. Gündüzlü öğrenci için Ortaklar yaşamını onun anlattıklarından dinleyelim. Yaşadığı kırgınlıkları da. 
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Özlem, Coşku, Hüzün ve de Kırgınlık! 


Ortaklar İlköğretmen Okulunda Gündüzlü Öğrenci Olmak (1) 

İlkokulu bitirdikten sonra çevremizdeki en yakın ortaokulun Aydın'da ve ağabeyimin de öğretmen okulunda okuyor olması beni bir seçim yapmaya zorladı. O yıllarda öğretmen okulu yatılı öğrencilerin yanına, sınavla az sayıda gündüzlü öğrenci de almaya başlamıştı. Ağabeyim de orada olunca Ortaklar İlköğretmen Okulu gündüzlü öğrenci sınavlarına girdim ve kazandım. 

Okula kaydoldum. O yıllarda karayolları henüz yeterince gelişmemiş ve taşıtlar bu kadar fazla olmadığından toprak zemin olan Ortaklar-Söke yolu üzerinde Ortaklar'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan öğretmen okuluna kışın soğuk ve yağmur, yazın sıcakta yürüyerek sabah gidip akşam dönüyorduk. On bir yaşlarında bir çocuk için, sabahları sıcak yataktan kalkıp bir elinde çanta, diğer elinde o gün öğleyin yiyeceği yemeklerinin olduğu, annesinin akşamdan kalan yemek yahut da zeytin, peynir vb yiyecek koyduğu üç gözlü sefertası ile o yolu yürümenin ne zor olduğunu söylemeye gerek yok... Bazen de bu yüke, çantaya sığmadığı için elimize aldığımız o günkü ders programına göre resim dosyası ve spor kıyafetleri eklenirdi. O yol, git git hiç bitmezdi sanki. 

Altı yıl boyunca bu yolu çiğnedik. Yolda yürürken gözümüz arkamızda olur; bir kamyon gelse de bizi bu yağmurda alsa diye bakardık. 
Kimi şoförler bizi alır şoför mahalline sıkışarak giderdik. Kimi şoförler de görmezden gelir, şansımıza hava da yağmurlu ise yolun kasisinde birikmiş suların üzerimize sıçramasıyla çamur banyosu yapardık. O halimizle okula gitmeye çalışırdık. Bir gün okula gitmeme veya dersten kaçma gibi bir şeyi niyeyse düşünmezdik. Ama bahar ayları geldiğinde keyfimize diyecek yoktu. Günlerin uzamış olması nedeniyle okuldan çıkışta bazen bahçe aralarındaki derelerden, bazen Adabelen Tepesi üzerinden yürüyerek bahar çiçeklerinin kokusunu alır, kuzukulağı, sarmaşık veya diğer otlardan toplardık. Arkadaşlarla şakalaşarak grup halinde eve dönmenin keyfini çıkarırdık. 

Okulun kamyondan bozma bir binek otomobili vardı. Öğrenciler ona “Kezban” ismini koymuşlardı. Okulun isteyen öğretmenleri ders bitiminde onunla Ortaklar'a giderlerdi. Gündüzlü öğrenciler de 10 kuruş karşılığın- da ona binebiliyordu. Canımız isterse ve 10 kuruşumuz varsa elbette... 
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Okulda gündüzlü öğrencilere yemek yiyebilecekleri bir yer gösterilmediği için sefertaslarımızı kantinin orada bulunan odanın taş duvarında- ki pencere oyuntusuna koyar, dersimize girerdik. Öğleyin sefertaslarımızı açar, yağmur varsa bir kuytuda, yoksa çimenlerin üzerinde yemeğimizi yerdik. Bazen de sefertasımızı açtığımızda içinin boşaltılmış olduğunu görürdük. Dersi boş olan bazı hınzır arkadaşlarımız sefertaslarımızı açar, hoşlarına giden veya özlemiş oldukları yemek bulurlarsa yer, bize sürpriz yaparlardı. Yemek götürmediğimiz günler de olurdu. O zaman okul kantininde 25 kuruşa satılan çeyrek ekmek arasına basılmış tahin helvası veya peynir ile açlığımızı giderirdik. 

O yıllarda ders kitapları sık sık değişmez, öğretmen okulları müfredatına göre hazırlanmış Niyazi Akşit ve Enver Ziya Karal'ın Tarih; Turan Tan'ın Cebir.Geometri; Nihat Sami Banarlı'nın Türk Dili ve Edebiyatı vb gibi ders kitapları yıllarca okutulurdu. Tabii yatılı öğrencilerin kitap ve kırtasiyeleri okul tarafından karşılanırdı. Kırtasiyeci okula vermek üzere getirtmiş olduğu kitaplardan artan birkaç kitabı, yanında kırtasiye mal. 
zemeleri ile birlikte gündüzlü öğrencilere satardı. Tabii az sayıdaki bu kitaplar gündüzlü öğrencilere yetmezdi. Yazın okulun kapanışında yatılı öğrencilerin “Yaşasın, bu dersten de geçtim!” diyerek fırlatıp attıkları kitapları toplar; en temiz ve sağlam olanlarını kendimize ayırır; diğerlerini de kitabı olmayan gündüzlü arkadaşlarımıza üç beş kuruşa satar; defter veya kırtasiye ihtiyaçlarımızı giderirdik. 

Lise 1. sınıf, okuldaki ismiyle, 4. sınıfa geçtiğimizde okula bir miktar daha öğrenci alındı. Ortaklar dışından okula katılan öğrenci arkadaşlarımızın yaşam koşulları bizden daha da ağırdı. Sökeli arkadaşlarımız sabahleyin Söke treni ile gelirler, -o zamanlar okulun karşısında dururdu- trenden inerler, yağmurda çamurda Hilmi Yıldırım'ın tarlasından korkuyla geçerek okula katılırlardı. Korkarlardı; çünkü tarla sahibi tarlamı çiğniyorlar diye onlara kızar, bazı günler de tarlada nöbet tutarmış. Bazı arkadaşlarımız da uzak il ve ilçelerden geldikleri için ya Ortaklar'da bir ailenin yanına ücret karşılığı sığınır, onların evinden ve yiyeceğinden yer veya birkaç arkadaş ortaklaşa ev veya çoğunlukla oda tutarlardı. Güç koşullar altında barınırlar, soğuk odalarını ısıtmaya çalışırlar, yemeklerini yaparlar, okul hayatını sürdürmek için uğraşırlardı. O yılların koşullarında çoğu evlerde elektrik de yoktu. 

Sınavlarımızın olduğu bazı geceler evden tekrar okula döner veya eve hiç dönmeden okulda kalır, yatılı arkadaşlarımızla ders çalışır, gece 


228 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Staj köyünde çamaşırlar vıkanıvor. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


etüdünün bitiminde evlerimize dönerdik. Okulda kaldığımız bazı zamanlar yatılı arkadaşlarımız bizi okul yemekhanesine akşam yemeğine götürürdü. O çok merak ettiğimiz yemeklerinden yerdik. Bizi gören nöbetçi öğretmenlerden bazıları, ya sesini çıkarmaz ya görmezden gelir; bazıları ise: “Sen ne arıyorsun burada” dercesine bakar; bazıları da “Senin bu yemekte hakkın yok!” diye uyarırdı. 

27 Mayıs 1960 günü sabahleyin okula gitmiştik. Bir süre sonra okul 
hoparlöründe marşlar çalmaya başladı. Harekâtın komutanı olduğunu sonradan öğrendiğimiz Cemal Gürsel Paşa, harekâtın bildirisini radyo- dan okuyordu. (Tabii o zaman televizyon yoktu.) Yarı ders, yarı ihtilal havasıyla o gün dersleri bitirdik. Akşam eve dönecektik ama bizi gönder. 
mediler. Sokağa çıkma yasağı vardı. Bir süre sonra Ortaklar Jandarma Karakolu'ndan izin geldi. Biz jandarma gözetiminde sıra ile evlerimize dağıtıldık. 

Cumartesi günleri öğleye kadar ders yapılır, öğleden sonra tatil olurdu. 
Cumartesi günü Ortaklar pazarıdır da. Ortaklara izinli çıkmış olan arkadaşlarımız ile cepte de para varsa, Işık Sineması'nın gündüz gösterimine giderdik. Bazen de arkadaşlarımı alır, babamın bakkal dükkânına götürürdüm. Babam arkadaşlarımıza yakınlık gösterir, onlara Faik Ay'ın deyimi ile 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"Cam Şeker” (akide şeker) verir yahut da tahin helvasından kestiği bir parça helvayı ikram ederdi. Bazen de evimize götürür, annemizin hazırlamış olduğu, özlediklerini düşündüğümüz ev yemeklerinden yedirirdik. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Aydın'a spor gösterisi yapmaya, | Mayıs Bahar Bayramı'nda okul ile topluca Çamlık'a giderdik. 

Son sınıfa geldiğimizde okulun belirlediği köylere gider, 1,5-2 ay süre ile köy ilkokulunda staj yapardık. Gündüzlü öğrenciler olarak biz ya o köyde ayrı bir ev bulur, çoğunlukla da yatılı arkadaşlarımızla birlikte okulun kiralamış olduğu evde, okulun vermiş olduğu erzağa, arkadaşlarımıza, belirli bir ücret ödeyerek katılırdık. Genellikle yatacak yer sorunu olmazdı çünkü devreler halinde staja gidildiğinden okul yeterince yatak götürmüş olurdu. Stajın bir şartı da köyde yaşamak olduğundan, köye sabah gidip akşam dönme şansımız yoktu. 

Yıllar sonra gündüzlü öğrenci olarak okumuş olduğum okuluma meslek dersleri öğretmeni olarak atandım. Okuldaki gündüzlü öğrenci sayısı bir hayli artmıştı. Okulda öğretmen lojmanı yetersiz olduğundan ve benim koşullarım nedeniyle yine Ortaklar'dan okula gidip geldim. Doğal olarak koşullar da değişmişti. Benim de, gündüzlü öğrencilerin de... 

Umarım, belki bir gün onlar da gündüzlü öğrenci olarak yaşadıklarını, benim gibi yazmak ihtiyacını duyarlar. (Güner Tek, 1963 mezunu) 


Daha sonra meslek dersleri öğretmenliği de yapan Güner Tekin anlatımında kırgınlık çok açık dillendirilmemiş. Daha çok serzeniş denilebilecek bir anlatım var. Daha sonraki yılların gündüzlü öğrencisi 1972 mezunu Ufuk Bozkurt'un anıları gerçekten “Nasıl olur?” denilecek türden. Belki de bu çalışmanın en zor yazılabilecek hüzün dolu bölümü. Ancak yazılmalıydı. 


İyi ki Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda Okumuşum 


Ortaklar Öğretmen Okulunda Gündüzlü Öğrenci Olmak (2) Dergimizin ocak sayısında Güner Tek Ağabeyimizin yazısını okuyunca konu ile ilgili yıllarca içimde olan, bazı toplantılarda gündeme getirdiğim duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. 


50 Adabelen, yıl 7, sayı 21, Ocak 2012, s. 41. 
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Güner Tek Ağabeyimiz gibi ben de Ortaklarlıyım. Ablam ve mahal. 
le arkadaşlarımızla beraber altı yıl boyunca kâh minibüsle, çoğunlukla yaya olarak okula gidip geldim. Ben gündüzlü öğrenci olmanın fiziki işleyişinden bahsetmeyeceğim. Değişik bir açısından olaya bakmaya çalışacağım. 

Okula başladığımda (1966-1967), tüm sınıflar yatılı ve gündüzlü karma olarak oluşmuş idi. Şu andaki mesleki deneyimlerimle o zamanı değer. 
lendirdiğimde, okulun misyonu gereği, kaynaşma, birlik beraberlik açısından bana göre çok olumlu uygulama olduğunu düşünüyorum. Ne oldu, öğretmenlerimiz neler düşündü, bilmiyorum. İkinci sınıfta yatılı ve gündüzlü öğrenciler ayrı sınıflara alındı. Her sınıfın D şubeleri gündüzlü oldu. 

Bundan sonra sistem, düzen olduğu gibi değişti. Akademik başarı ve yanlış hatalı davranışlardan yatılı öğrencileri koruma düşüncesi okulda iki ayrı grup yarattı. Öğretmenler de bu düzene uydu ve maalesef tercihlerini yatılı öğrencilerden yana kullandılar. Bizleri destekleyeceklerine ve motive edeceklerine, “Siz gündüzlüsünüz; sizler yapamazsınız; sizler tembelsiniz; sizler başarısızsınız” gibi söylemleri sıkça duydum. Bir ayrımcılık oluştu. Bizler okuldaki uygulamalar, sosyal etkinlikler, özellikle üst öğrenim kurumları ile ilgili hiç bilgilendirilmedik. Yüksek Öğretmen Okulu gibi bir olayı duymuştuk. Ama hiçbir öğretmen seçme ve seçilme koşullarını bize anlatmadı. Eğitim enstitüsüne gitme konusunda bile bilgilendirilmedik. Tesadüfen yatılı bir arkadaştan başvuru belgesini gördük de idareye gittik. Rehberlik diye bir sey yoktu. (İlginç olan, hemen hemen tüm öğretmenlerimiz bu konuda uzmandılI!) 

Evlerden okula mümkün olduğunca temiz, düzgün kıyafetlerle geliyoruz. Tarım dersinde hemen uygulama bahçesine; çamurun, toprağın içine, aynı kıyafetlerle derse. Oysa yatılı öğrenciler teneffüste yatakhaneye gidip kıyafetlerini değiştirme hakkına sahipti. Üstelik tüm öğrenciler gibi biz de sebze meyve bahçesinde çalıştığımız halde hiçbir öğretmen ve idareci bir avuç meyveyi alın çocuklar, birer tane de siz yiyin, demedi. 
Bazı arkadaşlar bahçeden izinsiz meyve aldıklarında isimleri çaldı oldu. 
Bizim hiç mi hakkımız yoktu? Öğleyin yemeklerimizi önce kantin içinde, sonra büyük resim sınıfının altında arka bahçeye bakan bomboş bir odada, genellikle bir ağaç altında yiyorduk. 

Sonuç olarak okulun öğrencisi olmamıza rağmen gündüzlü öğrencilerin sadece öğretim olgusunun dışında tamamen dışlandığını düşünüyorum. Öğretmenlerin gündüzlü öğrencilerle ilgilenmek adına Ortaklar'da kahvehane ve sinema basmaktan farklı bir uygulamasına tanık olmadım. 
Bir yıl Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda akşamları etüt oldu. Onu da olumlu örnek olarak söylemeliyim. İki yıl üst üste kalarak belgelenen, okuldan ayrılmak zorunda kalan birçok arkadaşım oldu. Ancak benzer bir olayı yatılı arkadaşlardan hiç duymadım. İşin ilginç yanı biz de sınavla girdik okula, yani öğrenme ile ilgili sorunumuz yok. 

Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkün. Sonuç olarak yatılı arkadaşları hiç tanımadık. Onlar da bizi gündüzlü öğrenci olarak şahsen tanıdı. 
Gruplar sadece kendi aralarında birbirleri ile iletişim kurdu. İşin kötüsü rakip olduk birbirimize. Böyle mi olmalı idi? Ortaklar İlköğretmen Okullu olmak bir bütün olmalıydı. Her yıl yapılan etkinliklere bakın, genellikle yatılı öğrenciler katılımı ile gerçekleşir. Gündüzlü öğrenciler bir elin parmakları kadar az. Ne kadar acı değil mi ? 

Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim gündüzlü öğrenci olarak içimde bir kırıklık, üzüntü var. Öğrenciliğimde, okulumda yaşamam gereken güzellikleri yasayamadığım için bir eksiklik hissederim. O günleri andığım zaman bu hüzün içime gelip oturuyor. Kendimce öğretmenlerimi suçlamadan, onların açısından haklı sebepler üretmeye çalışıyorum. O günkü koşullarda öyle kararlar alınması gerekliymiş, diyor, kendimi iknaya çalışıyorum. Tüm bu düşüncelerin üstünde de “Her ne olursa olsun, neler yaşanırsa yaşansın, iyi ki Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda okumusum” diyorum. Okulumla, mesleğimle onur duyuyorum. Sağlıkla kalın." 


Yaşanan her soruna çözüm bulunurken gündüzlü öğrencilerin sorunlarına çözüm bulunamaması, “o Adabelenlilerin” kendilerini kötü hissetmelerinin önlenmemesini anlamak zor. Bunca kırgınlığa karşın, Ufuk Bozkurt yazısını; “Neler yaşanırsa yaşansın, iyi ki Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda okumuşum diyorum. Okulumla, mesleğimle onur duyuyorum” diyerek bitiriyor. 

Gündüzlü öğrencilik, öğretmen okulu döneminin en sancılı yanlarından biridir. Aslında köy enstitüleri planlamasında gündüzlü öğrenci yoktur. Köylerden alınan öğrenciler 5 ya da 6 yıl yatılı olarak, iş içinde, işle, iş için yoğun bir biçimde eğitilecek, eski alışkanlıklarından kurtulacak, Tonguç'un deyişiyle kahraman olarak köylere gönderilecektir. Yarı zamanlı bir eğitimle bu olanaklı değildir. 

Köy enstitülerinin öğretmen okullarına dönüşüm sürecindeki; köylerden alınan öğrencilerin oranının 907 9'e düşürülmesi, tarım ve ziraat derslerinin azaltılması, zorunlu okuma saatlerinin kaldırılması, öğretmen ve yönetici atanmasında diğer liselerle farkın kalmaması gibi farklılıklardan biri de okula gündüzlü öğrenci alınmasıdır. Gündüzlü öğrenci sayısı, öğretmen okullarının ilerleyen dönemlerinde giderek artmıştır. 

Öğretmen okulları döneminde uygulanmaya çalışılan öğretmen yetiştirme anlayışı, “iyi ders anlatan öğretmen”e indirgenmeye çalışılmıştır. 

Öğretmen okulları döneminde yaşanan olumluluklar; köy enstitüleri felsefesinin gerçekçiliği ve kolayca ortadan kaldırılamayacak gücüyle, köy enstitüleri döneminden öğretmen okullarına devreden öğretmen ve çalışanların etkisiyle açıklanabilir. Elbette buna duygusal kalıcılık ve fiziki ortamın devamlılığı gibi etkenler de eklenmelidir. Defalarca vurguladığımız gibi uygulanan eğitim; sabah 6:00-6:30'da güne başlayıp derslerle, ders araları düzeniyle, yemekhane, yatakhane vb —temizlik alışkanlıklarıyla, nöbet disipliniyle, demokrasi bankı hesaplaşmalarıyla, yaz çalışması, sosyal etkinlikler, gezilerle... devam eden etkinlikler bütünüdür. Öğrenci günün 24 saati bu etkinliklerin içinde olmalıdır. İşte bu nedenle bu düzen “gündüzlü” öğrenciler için uygun bir eğitim düzeni değildir ve sanıyoruz ki gündüzlü öğrencilerle ilgili sorunun temel nedenini burada aramak gerekir. Bunca özveriyle, inançla, özenle çalışan öğretmenlerin ve yöneticilerin bu konuda çözüm üretmemelerini anlamak zor! 

Ancak tüm bunlara karşın yine de yukarıda eleştirilerini sunan, kırgınlıklarını dile getiren gündüzlü öğrencilerin yaşadığı olumsuzluklar keşke yaşanmasaydı! Keşke daha az yıpratıcı önlemler alınabilseydi... 

Onlarca yıl süren günlük yaşam deneyimleri, yaşanmış anıların anımsanmasının çok çok ötesindedir. Bu yaşananlar sadece Adabelen'in ya da Ortaklar Öğretmen Okulu'nun yaşanmışlıkları da değildir. Hangi öğretmen okulu mezununa sorsanız, benzer uygulamaları, yaşanmışlıkları anlatır size. Çünkü günlük yaşama yön veren o bitip tükenmek bilmeyecek köy enstitüleri felsefesidir. Onun kökleri de Cumhuriyet devrimlerine ve hatta Cumhuriyet devrimlerinin üzerinde yükseldiği 1800'lü yılların Aydınlanma savaşımına dayanır. Bu okulların mezunları bu duygularını yıllarca korumuştur. 

Köy enstitüleri kapatılmıştır. İlköğretmen okulu da kapatılmıştır. Yerine öğretmenlik hakkı olmayan Anadolu Öğretmen Lisesi ve daha sonra da, öğretmen olmakla ilgili olmayan fen lisesi açılmıştır. Tarım alanları yoktur artık, iş atölyeleri yoktur. Hatta laboratuvarlar bile yoktur. Öğretmen liseleri ve fen liseleri tüm liseler gibi, üniversitelerin “zorunlu geçiş vagonu”na indirgenmiştir. 

Ama Ortaklar'da yine de 1940'larda esmeye başlayan rüzgâr, incir, zeytin, çam ağaçlarında efil efil esmeye devam etmektedir. 
Ablaların, abilerin okul yollarındaki ayak izleri, kapı duvar ve sıralardaki parmak izleri silinmemiştir. 


Sonun Başındaki Hüzün Başka Bir Yaman! 


Bir Son Bakış ve Ayrılık 

Evet, vakit geldi ve son zil de çaldı. Artık mezun oluyoruz. Lise hayatı denilen dört yıllık bu güzel rüyadan artık uyanıyoruz. 

Ağzımdan dört yıl diye çıkıveren, ama aslında kolay kolay dile getiremeyeceğimi ve anlatamayacağımı adım gibi bildiğim bir şeyi anlatmaya çalışıyorum sizlere. Hani anlatılmaz yaşanır, derler ya aynen öyle. 

Ne demeliyim, neyden bahsetmeliyim, gerçekten bilmiyorum aslında. 
Çok güzeldi desem az, çok yorucuydu desem hafif, nasıl başlamıştı desem eski, nasıl biter bir anda dersem duygusal olacak. Hatırlıyor musunuz o günü, desem onca anı diziliverecek hafızalara. Ama hangi birini anlatmalıyım ki? 

Daha çocuk denecek yaşta yatılı olmak ne demekmiş öğrenip “hayır baba, inan ağlamıyorum, sesim kötü çıkıyor” diye başlanan telefon konuşmalarını mı, yatılı okul korkusuyla uyunmayan ilk geceleri mi, acıkırım diye doldurulan market poşetlerini mi, paylaşılan yemekleri mi |...| Ya da daha tanışalı birkaç hafta olmasına rağmen omzunda ağladığımız yatakhane arkadaşlarını mı |...) Hangi birini anlatabilirim? 
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Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bir tören. (Okul Arşivi) 


Kimimizin burnunda tüten annesi babası yerine, kimimizin ise hiç olmayan abisi ablası yerine koyduğu dostlar edindik. Dostlarımızın keyfi yerindeyken sabahlara kadar eğlendik, keyifsizken hastayken sabaha kadar başında bekledik. Bazı zamanlar oldu birbirimizi gıcık ettik, bazı zamanlar oldu bir olup hocalara sınıfı dar ettik. Yeri geldi omuz omuza ağladık, yeri geldi bir simidi paylaştık ve yeri geldi son paramızı da borç verip kendimiz parasız kalmayı tercih ettik. Yeri geldi abi nasihatleri aldık bir dosttan ve yeri geldi azarladık aynı dostu bir baba edasıyla. Biz bir aile olduk burada. Dört sene önce kendi ailemizden ayrılırken yaşadığımız hüznün daha fazlasını yaşıyoruz şimdi yüreklerde. Çünkü bu büyük aileyi bırakıyoruz geride. 

Evet artık bir sonun başındayız. Tam da bütün bir ömür unutamayacağımız başlangıçların öncesindeki sonda. Belki de hayatımızın en toz pembe dört yılının sonunda. Başında ve sonunda her zaman yanımızda olan ve haklarını ödeyemeyeceğimiz annelerimiz, babalarımız, ailelerimiz, emekleri anlatılamayacak öğretmenlerimiz ve idaremiz karşısında büyük bir heyecan ve gurur içerisindeyim. Hoşça kal Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesil. 52 (İlhan Turan, Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu) 


52 Adabelen,yıl7, sayı 23, Temmuz 2012, s. 37. 
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Ortaklar geleneği, Ortaklar kardeşliği, Adabelen ruhu, aynı mekânda kurulan Fen Lisesi döneminde de yaşanmaktadır. Onlar “Adabelenli” olmaktan çok “Ortaklarlı” olsa da... 

Ortaklar Fen Lisesi mezunu Levent Emre, mezuniyet töreninde konuşmacıdır. 


Ortaklar Paylaşmaktır, Ortaklar Ortaklıktır 


Değerli misafirlerimiz, sevgili arkadaşlarım; 

Dört yıl önce bu okulu kazanacağımı, Ortaklar'a geleceğimi hiç düşünmediğim gibi geldikten sonra da dört yılın bu kadar hızlı geçeceğini, sonunda da bu konuşmayı yapacağımı hiç düşünmemiş ve beklememiştim. Buraya gelen ilk dönem biz olmadığımız gibi son mezun olanlar da, bu duyguları son yaşayanlar da biz olmayacağız. Dolayısıyla herkesin bildiği duygularımız yerine bu konuşmamda dönemimi, Ortakları ve Ortaklar ruhunu anlatmaya çalışacağım. Her şeyden önce Ortaklar gelenektir. Daha bu kampusün kapısından girdiğiniz anda hissedersiniz yılların getirdiği birikmişliği, yaşanmışlığı. Ortaklar kardeşliktir. Siz hiç tanımadığınız, on dört yıllık kısacık hayatınızın hiçbir döneminde karşılaşmadığınız yedi farklı insanla bir gecede can dostu oldunuz mu? Biz olduk. Türkiye'nin adını bile bilmediğimiz, duymadığımız bir ilçesinden gelmiş biriyle sanki eski dostlar gibi her şeyimizi paylaştık. Çünkü Ortaklar paylaşmaktır. Senin benim yoktur burada. Verdiğimizi ne zaman geri alırız diye düşünmeyiz biz. Futbol ayakkabısından bardağa, tıraş makinesinden terliğe, yastığa, yorgana kadar her şeyimiz birdir bizim. Çünkü Ortaklar ortaklıktır. Bazen eve dönüşlerde yol ortaklığı, bazen yenen yemeklerde hesap ortaklığı, bazen de suç ortaklığı. Ama her şeyden önemlisi kader ortaklığı... Apayrı seyreden onlarca yolu birleştiren kocaman bir yoldur Ortaklar. Ortaklar alışkanlıktır. Çünkü dört yıldır her gün anne babamızdan fazla gördüğümüz öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, her öğün yediğimiz yemeği yapan abilerimiz, ablalarımız buradadır. Kısacası Ortaklar'da vakit geçirmiş, artık kendine Ortaklarlı diyen, diyebilen herkes için sadece bir okul değil, her şeydir Ortaklar. Vazgeçilmezdir. 
Çünkü on dördünün sonlarına doğru geldiği bu eşsiz okula girdiği anda diğerlerine çektiği o keskin kardeşlik, insanlık, yaşanmışlık ve tarih kokulu Ortaklar tuzu, ölene dek terk etmez vücudunu. İste biz bu ruhun geçirdiği 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değişimlerden sonra aldığı farklı isimlerin sonuncusunun ilk temsilcileriyiz. Biz Ortaklar Fen Lisesi'nin ilk öğrencileri ve ilk mezunlarıyız. Buraya gelirken ailemden ayrılmıştım, üzgündüm, korkuyordum. İlk gece çok ağlamıştım mesela, gerçi hepimiz böyleydik. Şimdi buradan gidiyoruz. Ve ben ailemden ayrılıyorum. Üzgünüm ve gerçek anlamda korkuyorum. Bu hüzün ve korku 2014'ün 14 Eylül'ündeki o sıcak pazar günündekinden çok daha fazla. Çünkü ayrıldığım ailem artık çok daha büyük. Gelen her döneme söylenen o meşhur sözü artık yaşayarak anlıyorum. Kaçınılmaz son geldi. Gerçekten de gelirken bir, giderken bin kez ağlanıyormuş. 
Kendine iyi bak Ortaklar Fen Lisesi. İlk mezunlarını unutma.” (Levent Emre Küçükbeyazıt, Ortaklar Fen Lisesi mezunu) 


53 Levent Emre Küçükbeyazıt'ın 2018 yılı mezunları adına yaptığı konuşma. 


Altıncı Bölüm 


Etkinlikler 


Köy enstitüleri kuruluş felsefesinde “etkinlikler” çok temel işleve sahiptir. İş için, iş içinde eğitim anlayışında her ders (gerek uygulamalı gerekse kültürel) bir etkinliktir. Aslında adı da etkinlik değildir çoğunlukla. İş yaparken, mola anında ya da dinlenme saatinde bir türküyle başlayan hareketlenme kısa zamanda birkaç kişiyle başlayan halaya, giderek büyüyen halay herkesin katılımıyla bir eğlenceye, doğaçlama bir ortaoyununa dönüşür. Eğlenme- de başarı ölçüsü katılımın çokluğudur. Eğlence neredeyse sahne orasıdır. Tonguç da etkinliklerin sahnede sunulmasına çok sıcak bakmamaktadır. Ona göre etkinlikler, sunanlar ve izleyenlerce aynı ortamda paylaşılmalıdır. Sahne çoğunlukla gösteriyi sunanın da izleyenin de birlikte oluşturduğu bir halkadır. Ve yer, uygun olan “her yer”dir. 

Öğretmen okulu yıllarında bu anlayışta da bazı farklılıklar olduğunu görüyoruz. Törenler, gösteriler daha çok sahnelenen etkinliklere dönüşmüştür. Ancak yine de ders dışı zamanlarda düzenlenen etkinlikler, ana felsefeye uygundur. Törenler, geceler, gösteriler, sergiler, geziler “öğretmen olma” hedefine kilitlenmiştir. 
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Donanımlı bir öğretmen yetiştirecekseniz bu öğretmen; kendi bireysel özelliklerini tanımalı, kültürel bir derinliğe sahip olmalı, kendisini geliştirme gereksinimi duymalı, işbirliği ve iletişim becerisi kazanmalı ve uygun koşullarda çevresini harekete geçirebilmelidir. 

Çağdaş anlamda bireyin yetişmesi için gerekli olan bu koşulların duygusal boyutu yerel anlamda ülke, genel anlamda insan sevgisine dayanır. Elbette ülke ve insan sevgisi deyince işin içine kaçınılmaz olarak insana ait olan doğaya, çevreye saygı gibi erdemler girer. 

Ortaklar çatısı altında yapılan tören, gece, gösteri, sergi, gezi, spor gibi etkinlikler; kültürel birikimi güçlendirme, işbirliği içinde üretme, yetenekleri ortaya çıkarma, bireyin güven duygusunu geliştirme... gibi kazanımları hedefler. 


Spor ve Sanat 


Ancak sorun şu ki bu kazanımlar sadece etkinliklerle gerçekleşecek kazanımlar değildir. Günlük yaşamın her anında sınıfta, laboratuvarda, atölyede, sebze bahçesinde ya da ağaç altında yapılan her ders için bu kazanımlar birer hedeftir. Öyle iç içedir ki Ortaklar'da yaşam; ders hangisidir, etkinlik hangisidir, hangisi görev, hangisi eğlencedir ayırt edilemez. 

İşte o nedenle etkinlikleri ayrı bir bölüm olarak düzenlemek oldukça güç oldu. Çünkü neredeyse her öğrenci bir etkinlikle ilintilidir. Ayrıca her ders bir etkinlikle ya da neredeyse her ders her etkinlikle ilintilidir... 

1961 mezunu Orhan Baltacı “Öğretmen Okullarının Tarihçesi 
ve Genel Felsefesi” başlıklı yazısında durumu şöyle özetliyor. 


|...) Öğretmen okullarında öğrencileri olumlu yönde besleyen etkinlikler de vardı. Okuma alışkanlığı kazanılırdı. Her öğrenci okurdu. Ayrıca "Duvar Gazetesi" çıkarılır, öğrenciler şiirler, öyküler, fıkralar yazardı. 

Her öğrenci en az bir müzik aleti çalmak zorundaydı. Mandolin herkesin çalmak zorunda olduğu müzik aletiydi. Öğrenciler arasında saz, keman, flüt, akordeon ve piyano çalanlar vardı. Çok güzel resim sergisi 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Atletizm yarışmalarında. 


açan öğrenciler az değildi. Öğrenciler, okul kütüphanesindeki kitapları ve kendi kitaplarını ciltlerlerdi. 

Sportif etkinlikler ayrı bir etkinlik alanıydı. Sporun her dalında başarıya ulaşmış pek çok öğrenci vardı. Belli öğrenciler değil tüm öğrenciler sportif çalışmalar içinde yer alırdı. 

Futbol sahasında yedi yüzün üzerinde öğrenci hep birden Aydın Zeybeği'ni, Harmandalı'nı oynardı. Hafta sonları sınıf geceleri yapılırdı. Bu gecelerde şiir, tiyatro, şarkı türkü, koro ve solo çalışmaları ile öğrenciler becerilerini sergilerdi.' 


Köy enstitüleri felsefesine göre spor ve sanat, her bireyin; kendisini, çevresini, toplumu ve ülkesini tanıması için bir araçtır. O nedenle bu etkinliklerin merkezinde kitlesellik yatar. Örneğin beden eğitimi sınavlarında her öğrenci geçer not almak için belirlenen bir uzaklığı koşmak zorundadır. Bu koşuda bir sıralama vardır elbette. Ancak yürüyerek de olsa koşuyu bitirmek geçer not almak için yeterlidir veya her öğrenci yüksek atlama yapar. Biraz çabayla her öğrencinin geçebileceği bir yükseklik, baraj yüksekliğidir. Geçer not almak için bu yüksekliği geçmek yeterlidir. Bazı öğrenciler 


1 Adabelen,yıl 1, sayı 1, Nisan 2005, s. 6. 
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Beden eğitimi öğretmenlerine Efeler eşlik edivor. (Adabelenliler Dernek Arsivi) 


Aylarca süren çalışmalardan sonra, 19 Mayıs gösterileri. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 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barajın çok üstünde yükseklikleri geçebilir. O, öğrenci yeteneklidir, ayrıca değerlendirilir ya da her öğrenci basket potasına atış yapar. Atışın sayı olup olmamasından çok, turnikeye girmek için yapılacak hareketler ön plandadır. Her öğrenci fütbol, basketbol, voleybol sahalarının ölçülerini, bu oyunların kurallarını öğrenir. 
Gelecek yaşamında bunlar gereklidir... 

Öğretmen okulunun ilerleyen döneminde yer yer bu temel felsefenin farklılaştığı görülür. Bireysel olarak atlet yetiştirme, spor müsabakalarında derece alma ön plana çıkar. Ancak yine de spor çalışmalarının en önemlisi, tüm okulun sabah sporlarına katılması, 1.500 öğrenciyle Aydın'a 19 Mayıs törenlerine katılma, tüm öğrencilerin toplu olarak halk oyunları oynamaları, işin en heyecan verici yanlarıdır. Bu kitlesellik öğretmen okulları boyunca devam eder. Beden Eğitimi öğretmeni Ünal Yurtçu bu süreci, başarıları ve çelişkileri özetliyor: 


1.500 Kişi Trenle Aydın'a Gidiyorduk 


|...) Atletizm de alınan başarılar; basketbol kızlarda Anadolu kupası- 
nın alınması diğer dallarda Aydın ve gruplardaki başarılar kulüp ve okul adına çok güzeldi. 29 Ekim Cumhuriyet, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk bayramlarının Ortaklar nahiyesinde halka sunulması, bayram sonrası mahalle aralarında yapılan kros yarışmaları (yarışma ödülleri esnaf ve halk tarafından verilirdi) halkla bütünleşmede ayrı bir güzellikti. 19 Mayıs'ın coşkusu yıllardır olduğu gibi Aydın'da en üst düzeyde değer bulurdu. 1.500 öğrencinin özel tahsis edilen kara tren ile Aydın'a kadar şarkılar, türküler ve oyunlarla yaşadığı coşku bizler için de ayrı bir mutluluktu. 

Okuldaki bu çalışmalar süresince öğrencilerden ve bazı öğretmenlerden de yakınmalar elbette geldi. Ancak başarılar geldikçe tüm olumsuz yaklaşımlar değişti. Bilhassa özenle yaptığımız (cumartesi, pazar hariç) her gün 6-7 arasındaki sabah jimnastiklerinde, epeyce küfür yediğim ol. 
muştur. Sabah 5:30'da öğrencileri nöbetçi öğretmen ile uyandırmamız, öğrenci açısından zor olabilirdi. Ben de her sabah 5'te uyanıyordum. 
Ama 6-7 arasında müzik öğretmeni Ali Oğuz Bey'in veya müzik kolundaki öğrencilerin, cimnastiği müzikle birleştirmeleri, doyumsuz bir zevk verirdi. Ara ara Nurettin Tamay Abi'nin tüm öğrencilere o saatlerde halk 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Aydın'da 19 Mayıs gösterisi. 


oyunlarını yine müzikle oynatması, ayrı bir güzellikti. Sahadan duşlara, temizliğe, etüde, oradan sabah kahvaltısına ve zinde olarak derse başlama çok güzeldi.? 


Her özel gün için törenler düzenlenir. Ve hemen her tören için, tiyatro, müzik dinletisi, folklor gösterileri, şiir dinletileri sunulur. 
Ama her törenin vereceği mesajlar vardır ve törenler bu mesajların verileceği bir açılış konuşmasıyla başlar. 

Bu konuşma önemlidir ve defalarca provaları yapılır. Metni hazırlayan da sunan da öğrencidir. Öğretmen rehberliği gözeticilik düzeyindedir ve öğrenciye sorumluluk verme ilkesi ön plandadır. 


Sahneye Çıkınca Derin Bir Nefes Al 


Öğretmen okullarının en önemli günlerinden biri, 16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü idi. 16 Mart, görkemli törenlerle kutlanır, bu törenlere vali ve il çapında seçkin davetliler de katılırdı. Bu tür törenlerin hazırlıklarını genellikle Zülfikar Bey yürütürdü. 


2 Adabelen, yıl 8, sayı 28, Ekim 2018, s. 38. 


ETKİNLİKLER 243 


1959 yılı 16 Mart günü öğrenciler adına konuşma görevini hoca 
bana vermişti. Daha ilk anda heyecanlanmıştım, nerdeyse elim ayağım titremeye başlamıştı. Onun yol göstermesi ile ve bana verdiği kaynaklar- dan yararlanarak bir konuşma metni hazırladım. Bu metni birlikte okuduk. 
Gerekli düzeltmeleri yaptı. Törenden önceki günlerde birkaç defa prova yaptık. Tören öncesi ise bana şunları söyledi: “Konuşma güzel oluyor, hazırlık iyi. Ama böyle büyük topluluklar karşısında konuşma tecrüben olmadığı için orada heyecan duyabilirsin. Bu normaldir. Sahneye çıkınca, konuşmaya başlamadan önce derin bir nefes al. Ben ön sıralardan birinde kenara oturacağım. Ara sıra bana bak ve karşında yalnız ben varmışım gibi davran." 

Hocanın dediği gibi yaptım. Sahneye çıkınca yavaşça salona baktım. 
Elim, dizlerim ve sesim fazla titremeden Zülfikar Bey"i, dediği gibi kenarda, sevimli yüzü ve bembeyaz başı ile hemen gördüm. Aslında benim heyecanımı onun da yaşadığını seziyordum ama onu görünce rahatladım, kendime daha çok güven geldi. Konuşmam sırasında el hareketleri ve yüz ifadesi ile de bana güç ve cesaret veriyordu.? (Cahit Kavcar, 1961 mezunu) 


Törenlerde bazı öğrenciler konuşma yapar, bazıları gösteriler için görevlidir, bazı öğrenciler de 10 Kasım'da Atatürk'ün büstü etrafında tutacağı nöbetin heyecanı içindedir. 

10 Kasımlarda Atatürk büstü önünde nöbet tutmak yıllar öncesine dayanan ve değişmeyen bir gelenektir. 201 Olu yıllarda okulumuzu ziyarete arkadaşımız 1968 mezunu Ali Cengiz Özdemir ile birlikte gitmiştik. Atatürk büstünün önüne geldiğimizde Ali Cengiz “10 Kasımlarda bu büstün etrafında sırayla nöbet tutardık. 
Sıranın bana gelmesini büyük bir heyecanla beklemiştim. O gün geldiğinde yaşadığım heyecanı kelimelerle anlatamam. Ama okula her gittiğimde büstün çevresindeki bakımsız ve virane görüntüyü gördüğümde içim burkuluyor ve ağlamamak için kendimi zor tutuyorum” demişti. 

1962 mezunu Ali Çakır, Ortaklar'da öğrenci olduğu yıllara ait 
yaşanan bir duyarlılığı anlatıyor. Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığı anlatan bir duyarlılık. 


3 Adabelen, yıl 2, sayı 6, Aralık 2003, s. 13. 
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10 Kasımlarda tam gün nöbet. 


(..) 1953-1954 öğretim yılında ilkokul üçüncü sınıftayım. Sınıfımın oldukça çalışkan bir öğrencisiyim. Bazen öğretmenimiz, bir işi olduğunda birinci, ikinci sınıfların başına beni görevlendirirdi. O yıl kasım ayının 8 ve 9'unda öğretmenlerimizde bir telaş vardı. Demek ki olağandışı bir durum vardı. O nedenle öğretmenimizin isteği üzerine okulumuzu ve bahçesini daha bir özenle temizledik, biraz da süsledik. 

10 Kasım'da da Atatürk'ün büstünün iki yanına bayraklar astık. Hepimiz sıraya girdik. Başöğretmenimiz o gün Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e taşınacağını söyledi ve bizce çok anlamlı bir konuşma yaptı. Sonra hep birlikte İstiklal Marşımızı söyledik ve bayrağımızı bayrak direğinin yarısına kadar çektik. O gün akşama kadar Atatürk'ün büstünün iki tarafında biri kız, biri erkek öğrenci olmak üzere sırayla nöbet tuttuk. O gün anlamını çok kavrayamasak da öğretmenlerimizi bu duyarlılıklarını önemini meslek yaşamımda çok daha iyi anladım.* 


Sporun neredeyse her dalında Beden Eğitimi dersleri dışında etkinlikler düzenlenmekte, yarışmalarda hem bölge hem de ülke çapında başarılar kazanılmaktadır. Seceattin Gada okulun kütüphane memurudur. Ama o öğrencilerin “Seceattin Abi”sidir. Bir başka 


4 Adabelen,yıl 11, sayı 40, Ekim 2016, s. 45. 
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Beden eğitimi öğretmeni Şükriye Atakan, Aydın Stadı'na Adabelen'den süzülmüş bir kartal gibi... (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


özelliği de güreşçi olmasıdır. Çalıştığı yıllar boyunca bu özelliğini güreş takımını çalıştırarak da sürdürmüştür. Çünkü o da Adabe. 
lenlidir. 

Seceattin Gada'nın oğlu Kemal Gada, Mustafa Özmen'e babasının güreş takımıyla yakaladığı başarıyı anlatıyor: 


Çalışanlar İçin de Okul 


Babam okulun güreş takımını çalıştırmış, Türkiye ve dünya çapında güreşçiler yetiştirmişti. Bu güreşçilerden biri Ahmet Bilek 1960 Roma Olimpiyat Oyunları'nda serbest stilde olimpiyat şampiyonu olmuştur. Güreşin yanı sıra futbol, voleybol, yüzme, yelken, masa tenisi ve bilardo gibi sporun birçok dalındaki yeteneğini öğrencilerle paylaşmıştır. Kimi zaman kütüphane memuru olarak öğrenciye kitap sevgisini aşılarken, daktilo kullanmasını öğrenmiş, kimi zaman da hayatta iyi hamle yapmanın yolunun satrançtan geçtiğini aşılamıştır. Kısaca yeniyi bir sonraki yeniyi yaratabilecek kuşakların yetiştirilmesine katkı sağlamıştır...” 


Elbette sadece güreş değil. Daha önce de söz ettik. Sporun her türünde, Ortaklar Öğretmen Okulu'ndan öğrenciler vardır. Takım 


5 Adabelen Arşivi. 
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19 Mayıs törenleri için Aydın'a gidiş. 


oyunlarında çoğunlukla birinciliği kimseye bırakmadığı gibi atletizmde de, bırakın bölgeyi, ülke çapında önemli başarılar görürsünüz Adabelen yaşamında. Ama yine de en büyük başarı 19 Mayıslarda ortaya konulan gösterilerdir. 

Bütün okulu aylar öncesinden sarmıştır gösterileri en hatasız şekilde sunma heyecanı. Aydın halkını ise gösterileri izleme heyecanı... Sırasını beklemektedir Adabelenliler. İzleyenler de Ortaklar Öğretmen Okulu'na ne zaman sıranın geleceğini. İzleyenler, şu soruyu sorarlar kendilerine: “Bu kez ne yapacaklar?” 


Hayde Bre Efeler!.. 


Bir geçitle başlar gösteri. Başta görevli öğretmen... Bir kartal gibi geçer tribünlerin önünden. Arkasından koskoca bir okul. Seyirci ayaktadır. Alanda yerini alır göstericiler. Müzik eşliğinde ritmik hareketler başlar önce. Bir doygunluğa ulaştığı anda bir kompozisyon kaplar sahayı. Bir Mustafa Kemal, bir Türkiye ya da benzeri bir onur tablosudur ortaya konulan kompozisyon. Aylarca çalışılmıştır, milim sapmaz. Seyirciler ayaktadır. Duygular en üst düzey-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Festivallerin değişmez ekibi. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


de. Eşli hareketler daha da çarpıcıdır. Öğrenciler kuleler oluşturur birkaç katlı. Yürekler ağızlara gelir. Ama korkulan olmaz. 

En sonunda yüzlerce kişi bir zeybek oyununa durur. Soluklar tutulur. Koskoca stadyumu derin bir sessizlik kaplar. Tam da o anda baş efenin haykırışı yarar sessizliği, “Hayde bre efeler...” 
Sessizlik bir alkış tufanına döner. Kızanların diz vurmaları yürekleri ayağa kaldırır. Bıraksalar tüm tribünler sahaya akacak... Kızanlığa duracak. Burası Aydın ili... Serde efelik var! 


Aydın Zeybeği'nden Atabarı'na, Horon'a, Kafkas'a 


Kendisi de Adabelenli olan Kemal Gada anlatımlarını sürdürüyor. 


|...) Halk oyunları, etkinlikler içinde önemli bir yere sahiptir. Ege Böl 
gesi'nin hemen her yöresinin kendine has Zeybek oyunları vardır. Yiğitliği ve kahramanlığı temsil eden bu oyunlar düğünlerin vazgeçilmezidir. 
Adabelen'de her yörenin Zeybek oyunları aslına uygun olarak oynanır. 
19 Mayıs törenlerinde neredeyse tüm okulun birlikte oynadığı Zeybek 
oyunlarını bilmeyen Adabelenli yoktur. Ancak halk oyunları ekipleri Ege oyunlarıyla sınırlı değildir. Ülkenin her yöresinin oyun ekipleri vardır ve 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bu oyunları başarıyla oynamaktadır. Öyle ki çevredeki tüm etkinliklere davet edilen bu ekipler ülkenin birçok köy enstitüsü ve öğretmen okullarında öğreticilik yapıp oralarda ekipler kurulmasını sağlamıştır.* 


1968 mezunu Özen Aydın, halk oyunlarında başarılı öğrencilerdendir. Büyük bir tutkuyla yaptıkları çalışmaları aktarıyor. 


Halk Oyunlarını Öğrendik 

Beden eğitimi öğretmenimiz Nurettin Tamay Bey, İzmir'den Erzurum Barları ve Kız Oyunları ile Elazığ oyunlarını ve de Kars oyunlarını öğretmek üzere çalıştırıcılar getirtmişti. Erzurum Barları ve Kars oyunları öğrenmek üzere beni de seçti. Benim dışımda 4 arkadaş da (Tuncel Mümin, Muharrem Yusuf, Mehmet Bulut, Necati Ahmet) Batı Trakya'dan gelen arkadaşlardı. Bizim bu çalışmalarımız, ders saatleri dışında aylarca devam etti. Erzurum Barları'nı 5 erkek, Kars oyunlarını aynı 5 erkek, 5 kız arkadaş oynuyorduk. Bu çalışmalarda sadece kendi ekiplerimizin oyunları ile kalmıyor, diğer ekiplerin de çalışmalarına katılıyorduk. Tüm bu uğraşlarımızı Nurettin Bey ve daha sonra Birgül Bendir Hanım sürekli denetliyordu. İzmir'den gelen diğer öğreticiler de zaman zaman gelip bizi izliyor, varsa hatalarımızı tespit ediyor ve düzeltiyorlardı. Adalelerimize kramp girmemesi için, et kırığı olmamamız için tuzlu su yapıp, masaj yapmamızı önermelerini unutamam. Tüm bu çalışmaların sonunda okulumuzda artık 5 ekip oluşturulmuştu ve gösterilere hazırdık... 

Halk oyunları çalışmalarımız hafta içi her akşam yemekten sonra ikinci etüt saatine kadar devam ediyordu. Ortaklar İlköğretmen Okulu halk oyunları ekipleri Aydın ve çevre ilçelerinin tüm festival, açılış ve özel günlerine, törenlerine öncelikli olarak davet ediliyordu.” (Özen Aydın, 
1968 mezunu) 


Yapılan her festivale, açılış ve özel günlere davet edilmektedir Ortaklar Halk Oyunları ekipleri... Ama gösteri için davet Ortaklar ve çevresi ile sınırlı değildir... Ali Çakır anlatıyor: 


6 Adabelen Arşivi. 
7 Adabelen Işığı, s. 276. 
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1959 yılının 7 Eylülü'nde - Aydın'ın Kurtuluş Günü- İstanbul'daki 
Aydınlı üniversite öğrencileri Hilton Oteli'nde Aydınlılar günü düzenlemişler ve bizim okulun folklor ekibini de o geceye davet etmişlerdi. Selami Bey'in yönetiminde Ortaklar'dan Bandırma'ya kadar trenle, Bandırma'dan İstanbul'a vapurla giderek bu törene katıldık. Düşünebiliyor musunuz; Bezkese köyünden İdris Mehmet'in ayağında pabucu olmayan oğlu Ali Çakır, İstanbul Hilton'da dizini vurduğu yerden kıvılcımlar çıkartarak zeybek oynuyordu. Bu benim için çok büyük bir gururdu. Bana bu gururu Ortaklar İlköğretmen Okulu yaşatıyordu...? 


Etkinlikler, Adabelenliye miras gibidir. Eskilerden yenilere her yıl yenilenerek devreden etkinlikler, Adabelenli için yıllar sonra da heyecanla anımsayacağı anılara dönüşür. Doğrudan etkinlikte görev almasa da onların anlatacakları vardır. 


Festivaller Bizsiz Olmazdı 


Ortaklar Denen Bahçe 

Öğretmenimiz Mesut Tarcan'ın bir şiiri var: “Ortaklar”. Çok sevdiğim bir şiirdir. Ortaklar'ı o kadar yalın, o kadar güzel anlatır ki bayılırım. 

“Ortaklar bizim bahçemiz 

Bir tohum olarak düştük oraya 

Bir fidan olarak atıldık yaşam kavgasına 

Serçeler üşüşmüş zeytin ağacına 

Öğrencilerin yumak yumak oluşu gelir gözlerimin önüne 

Gözlerim serçelerde, düşlerim Ortaklar'da, Adabelen'de.” 

|...) Hep abla ve ağabeylerimizi örnek alıyorduk. Bizden büyüklerin 
davranışlarını, konuşmalarını, sosyal aktivitelere katılmalarını hep model olarak almıştık. Özen Aydın'ın da bulunduğu Kars ekibini, kılıç kalkan ekibini, Antep ekiplerini seyrederken çok heyecanlanırdım. 

Bizden büyük sınıflar mezun oldukça onların yerini bizler almaya başladık. 

Ortaokul yıllarında okul ses korosunda, flüt korosunda (flüt, mandolinden sonra ilk bizde çalınmaya başlamıştı), folklorda, bando takımında 


8 Adabelen, yıl 12, sayı 43, Temmuz 2017, s. 70. 
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23 Nisan törenleri için Ortaklar'a gidiş. 


görev almaya başlamıştım. Folklorda, Antep ekibinde oynuyordum. Ekiple milli bayramlarda, kurtuluş günlerinde, festivallerde Ortaklar Aydın ve Germencik'te gösteriler yapıyorduk. Selçuk Kirazlıköy Kiraz Festivali ve Sultanhisar Portakal Festivali, bizsiz olmazdı. 

Beni en çok İngiltere kraliçesi Elizabeth ve kızı Sara'yı Kuşadası'nda karşılamamız etkilemişti. Yedi tane yatla gelmişlerdi. Onları limanda çiçeklerle karşıladık...? 


16 Martlar Bizim Bayramımızdır 


Önce etkilenmelerini, heyecanlarını aktarıyor 1975 mezunu 
Hafize Şen. Sonra, halk oyunlarından, sınıf gecelerine, oradan 10 
Kasımlara, 16 Martlara, diğer özel günlere ve kutlamalardaki etkinliklere geçiyor. 


Sınıf gecelerimiz olurdu. Her sınıf kendi olanaklarıyla hazırlanırdı gecesine. Orkestra kurulur, şarkılar, skeçler, oyunlar oynanırdı. Diğer sınıflar izler, sessiz ve derinden bir rekabete girerlerdi. 


9 Adabelen Arşivi. 
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Okulun öğretmenleri ve çalışanları 
Ortaklar'daki bayram töreni sonrası okula dönüyorlar. 


10 Kasımlarda, sınıflar Atatürk köşelerini özenle düzenlerlerdi. Öğretmenlerimiz tek tek gezerek değerlendirirler ve birinci gelen sınıfa ödül verirlerdi. 

liseye geldiğimde edebiyat öğretmenim Mesut Tarcan oldu. Bu benim için çok büyük şanstı. Şiir okurken diksiyonu, ses tonunu ayarlamayı öğretmişti şair ruhuyla... Şiire ruh katmayı da. Milli bayramlarda ve önemli günlerde de şiirlerini okumuştum çok kez. 

Bilirsiniz, 16 Martlar bizim bayramımızdır. Günler, haftalar, aylar önce hazırlanılır. Bir tiyatro oyunu sahnelenir. Okul orkestrası güncel şarkıları seslendirir. Şiirler okunur. 

Ben iki tiyatro oyununda görev aldım. İlki “Sazlı Pınar”, iki perdelik bir drama, ikincisi ise Cevat Fehmi Başkut'un, Emekli adlı üç perdelik oyunu. 
Her iki oyun da çok güzel ve başarı ile sahnelenmişti. 

(...) Bu oyunları çevre köylerde ve ilçelerde de sahneliyorduk. Adabelenliler olarak sesimizi çevremize çok iyi, güzel, düzeyli olarak duyuruyorduk. 

Bizler mezun olup okuldan ayrıldıktan sonra, bizden sonra gelenler de sanırım bizleri örnek aldılar. Bizler gibi oldular. 

Öğretmen okullarının önemini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Sevgi, başarı, disiplin sac ayağı temeli oluşturuyor. Hepimiz aynı yoldan geçiyoruz. Bu güzel vatana örnek vatandaşlar olarak yetişerek.'* 


10 Adabelen, yıl 3, sayı 7, Nisan 2007, s. 29. 
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23 Nisan, 29 Ekim, 27 Mayıs gibi resmi törenler Ortaklar'da 
yapılır. Okulda düzenlenen tören gösterileri yanında resmi törene katılmak için de ekipler görevlendirilir. Törenlere hazırlık günlerce sürer. Günü geldiğinde görevli ekipler okul-Ortaklar arası iki kilometrelik yolu, yürüyüş kolunda ve müzik takımları eşliğinde marşlar söyleyerek alır. 


Ortaklar Bucağında Öğretmen Okulu Coşkusu 


Ortaklarlı Şener Tekin anlatılarına göre, ilk yıllarda Ortaklar Köy Enstitüsü halk arasında “Kızılçullu” adıyla anılmaktadır. Şener Tek, Adabelen coşkusunun Ortaklarlı çocuklarca nasıl yaşandığını anlatıyor. 


Cumhuriyet ve Çocuk bayramlarında (Kızılçullu'nun okul bando takımı 1958-1959'larda kurulacaktı) boru-trampet ve mandolin-füt takımlarının sesi duyulunca (bizim ev istasyon çevresinde) küçük ayaklarımızla, fareli köyün kavalına koşan çocuklar gibi o sese koşardık. O zaman “Dörtyol” da yoktu... 

Okuldan adi adımla gelen öğrenciler Gümüş yoluna gelince durdurulur, uygun adıma geçirilir, mandolin-lüt takımının marşları, boru-trampet takımının tempolarıyla Ortaklar'ı ve bizim küçük yüreklerimizi ayağa kaldırarak Cumhuriyet Meydanı'na yönelirdi. 

İste o zaman “Kızılçullulu” olmak hevesimiz iyice ateş alırdı. Bizim, ilkokulun sonlarına geldiğimiz yıllar, köy enstitüleri ilköğretmen okuluna dönüşmüş, karma eğitim de kalkmıştı. Sanki bu değişim “Kızılçullu” adını da yavaş yavaş unutturdu. Okul artık, o zamanki deyişle leyli-meccani (parasız-yatılı) erkek ilköğretmen okuluydu."' (Şener Tek, 1961 mezunu) 


Ben Kızılçullu'yum, Adabelen'in Ruhuyum 


Vecdi Dikmen 1969 mezunudur. Sözünü ettiğimiz etkinlikler- den birine ne denli özen gösterilerek hazırlandıklarını anlatıyor: 


11 Adabelen, yıl 3, sayı 8, Ağustos 2007, s. 13. 
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Hemen her ay bir öğrenci gösterisi... (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Akasya Ayaklanması 

|...) Gülümseyişini gizleyerek girdi mutfağa. Aşçı ve yardımcıları ve 
küçücük elleriyle patates soymaya çalışan kızlı erkekli yemekhane nöbetçisi öğrenciler hafifçe toparlandılar. “Merhaba çocuklar!” dedi içi ezilerek. Herkes bilirdi ki bir Balıkçı'nın, bir de Mesut Bey'in “merhaba”. 
sı ünlüdür, ama kızlı erkekli yemekhane nöbetçisi öğrenciler bunu bilmiyorlardı. Adımlarını hızlandırdı. Ayağa kalkıp esas duruşa geçmelerini içi kaldırmazdı. Dudakları hafifçe kıpırdadı, ne dediğini kimse anlamadı, kendisi bile. 

Sağ duvarı sağır, upuzun salona girince rahatladı. Öğrenci sahnesi arkasındaydı. Kulisi, ışık düzeni, ses düzeni yoktu, ama suflör kabini vardı sahnenin. Öğrenci sahnesi işte. Bu sahnede Adabelen öğrencileri de oynamıştı, Yıldız Kenter de. Hele Hafize'nin Pembe Kadın performansı efsaneydi neredeyse. Mesut Bey, ağır kadife perdenin aralanır gibi olduğunu duyumsadı. Başını çevirmedi. 

Şıngırmıngırlop; soldan Fatma Uysal girer. Şaşkındır. Hemen arkasından koşarcasına Fitnat Coşkun. O da şaşkındır. Şaşkınlığını üstünden atmak için Mehmet Şaşmaz'a tutunacaktır daha o zamandan... 

Derinden gelen bir ses kulakları tırmalar. O ses: 

- Ben Adabelen'in ruhuyum, ben Kızılçullu'yum, Adabelen'in ruhuyuml!.. 
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Koro: 

- Biz Adabelen'in ruhuyuz, biz 6/A sınıfıyız, Adabelen'in ruhuyuz!.. 

Ses: 

- Ben Adabelen'in ruhuyum, ben Kızılçullu'yum, Adabelen'in ruhuyuml!.. 

Durmaksızın defalarca yinelenir sesler; birbirine karışır; yükselir; alçalir, ama susmaz... 

Işıklar yavaşça karardı. Sesler sustu. Mesut Bey bir düşten uyanır gibiydi, terlemişti. Mendilinin beyazlığında duraksadı. “İsmet aklıktır, saflıktır, temizliktir” dedi içinden, usulca terini sildi. 

- Evladım Sedat! 

Sedat dondu. Dizlerinin bağı çözüldü. Salonun kapıya yakın köşesinde kızanlarıyla kostümlü provadaydı. Muğla Zeybeği'ndeydi, soldan dön hepsi'deydi. Bu Mesut Bey'di. Her şeyi bilirdi. Sedat titredi. Cepkeni, poturu, kuşağı, kuşağında sokulu piştovu, kaması titredi. Neden çağırdığı besbelliydi. “Evladım Sedat, o kâğıdı sen yazmamışsın” diyecekti. Elindeki kâğıt o kâğıt mıydı? Hatta, hatta belki de. Olamazdı, o Mesut Bey bile olsa düşlerini bilemezdi. Islak, utangaç, yarım yamalak erkeksi gizli düşlerini bilemezdi. Kırmızı bisikletiyle bahçede fır dönen -meydanda fır dönen Celalettin gibi diyebilseydi- beyaz çoraplı, ince uzun bacaklı kızın uykularını bastığını bilemezdi. Bilmemeliydi. Koşarak geldi, nefesini tuttu: 

- Buyur hocam. 

- Bunu okumanı istiyorum evladım. 

Elindeki kâğıdı uzattı Mesut Bey. Sedat'ın yalnızca elleri titrese belki engel olabilecekti. Çaresizdi. Kâğıdı aldı. Yutkundu: 

“Efeler diyarı Aydın ilinden 

Efe anlar ancak efe dilinden 

Başına sarılı mor mendilinden” 

- Yüksek sesle evladım, dedi Mesut Bey. 

Sedat kendini toparlamıştı. Korkusunu yenmişti, yüzüne kan gelmişti. Ama sesine güvenemiyordu. Tehlikeyi sezince sol dizin üstüne çöküp uzakları gözetleyen efeleri düşündü. “Özen Abi okusun” deyiverdi. 
Özen salonun öteki köşesindeydi. Mesut Bey'in geldiğini görmemişti; her şeyden habersizdi; kızlarla omuz titretiyordu: Sol sol si la sol, la sol sol fa, sol sol si la sol la sol sol fa. Aday'ın gözleri Necati'nin parmaklarındaydı, bemolleri kaçıracak diye ödü kopuyordu. Uzaktan Mesut Bey'i gördü. 
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Almış Sedaf'ı karşısına. Bizim Foçalı efe fazla hopladı anlaşılan. Sol sol sila sol la sol sol fa. 

(1...) Yemekhane nöbetçisi çocuklar muşamba masa örtülerini silmişler, tabureleri düzeltmişler, alüminyum sürahileri masalara diziyorlardı. Kar-koca hanımeli, leylak, yasemin ve karaağaç ve akasya ve lavanta kokularına açılan kapıya doğru yürüdüler. İdare binasının önündeki banklar henüz kurumamıştı. Sarı kırmızı zambaklar şımarık, arsız çalımlarıyla akasya ayaklanmasına katılmışlardı. Kısa pantolonlu bir çocuk havaya kaldırdığı sağ eliyle taşıdığı ipince bir ipin ucunda salınan şeytan uçurtmasının kıvancıyla “Annee annee bak!” diyerek İsmet Hanım'a doğru koşuyordu. 

Okul başkanı, siyah benekli kırmızı kravatına pek yakıştığını sandığı lacivert bir süveter uydurmuştu arkadaşının dolabından. Ayakkabılar boyalı, pantolon ütülüydü. İsmet Hanım'ı başıyla selamladı, Mesut Bey'e döndü: 

- Hocam, dedi, çanı çalalım mı? 

Mesut Bey, beyaz yuvarlak kadranlı Nacar saatine baktı, yemek vaktiydi. 

- Çalın, dedi. 

Öğle vaktinin aldatıcı dinginliği içten içe sabırsız, kımıl kımıl bir devinimi barındırıyordu... Adabelen acıkmıştı. Yeni binanın karşısındaki çama asılı çan öğle yemeğini çalıyordu.? 


Yıllar sonra yapılan bir etkinlik çalışmasını ve duyulan heyecanı da 1971 mezunu Asım Güneş anlatıyor. 


Öğretmen Olmanın Sorumluluğu 

Hepinizin çok yakından bildiği gibi, ikinci yarı yılla birlikte, okulumuzda sosyal etkinliler,19 Mayıs çalışmaları, diğer sportif faaliyetler, 
müzik grupları, halk oyunları grupları, sınıf geceleri çalışmaları ve 16 
Mart kutlama çalışmaları kendimizi en iyi ifade edebildiğimiz çok önemli faaliyetlerdi. 

Bence birçok yönümüzü bu etkinlikler içinde geliştirip, kişiliğimizi sağlıklı olarak oluşturduk. 


12 Adabelen, yıl 8, sayı 26, Nisan 2013, s. 41. 
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Hulusi Kentmen Ortaklar'da. (Yücel Yıldırım Albümü) 


1969-1970 eğitim yılı sonu, 4. sınıflar yıl sonu gecemiz için oynanacak tiyatro eserini, sınıf öğretmenimiz Mehmet Demirel'in rehberliğinde hep birlikte seçtik. Necati Cumalı'nın Masalar oyununu oynayacaktık. 
Oyun, her yönü ile, toplumu eğitici, yönlendirici, eleştirel yönü ile de, kukla olan yöneticileri ve onların makamlarını koruyabilmek için siyasilere yaptıkları yalakalıklar, apaçık gözler önüne seriliyordu. Yani 68 
kuşağının, Atatürkçü, vatansever, devletçi, hümanist ideallerini, adeta izleyicilere fısıldıyordu. Eser her yünüyle mükemmeldi... 

I-..) Nihayet büyük gün gelmişti. Perde açıldı, oyun başladı. Eski yemekhane salonumuz, öğrenci, öğretmen, yönetici ve çalışanlarla doluydu. Tiyatro izleme kültürüne herkes yaparak, yaşayarak sahip olduğu için çıt çıkmıyordu koca salondan. Alkışlar ancak perde kapanırken yapılıyor, izleyiciler oyunu zevkle izliyorlardı. Üç perdelik oyunu başarı ile sergiledik. Herkes ayakta alkışladı. Sınıf öğretmenimizi de sahneye çağırdık. Alkışlar dakikalarca sürdü. Başarmıştık ve hepimiz çok mutluyduk...'3 


13 Asım Güneş, O Benim İşte, Ortaca: Azim Ofset, 2020, s. 66. 
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Provalar bile konser ciddiyetinde. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Köy Enstitüsü Ülküsüne Yakışan O “Ortaklar” 


Çok yönlü etkinliklerin Tahsin Şimşek tarafından imbiklemiş hali ise şöyle: 


- Tiyatronun hep ön planda olduğu, günler süren bir çalışmanın ürünü o paylaşma coşkusunun doya doya yaşandığı sınıf geceleri. 

- Müzik, resim ve yazı derslerine verilen özel önem. 

- Okumaya verilen önemin dışavurumu olan kitap satış kooperatifi önünde oluşan uzun kuyruklar. Özellikle Varlık Yayınları'nın tüm cep kitapları. 

- Varlık ve Türk Dili dergilerine Kültür Edebiyat Kolu aracılığıyla abone olan yüzlerce öğrenci. 

- Günlük on gazete içinde öğrenci oyuyla belirlenen üçünün okul kitaplığına her gün alınması. Anımsadığım kadarıyla bir yılın gazeteleri şunlardı: Cumhuriyet, Akşam, Yeni İstanbul. 

- Yatma saatine kadar sürekli açık kalan, sessiz okumanın gereklerine mutlaka uyulan, o binlerce kitapla birçok derginin bulunduğu okul kitaplığı. 

- Okuma ağırlıklı yıllık ödevler: Genç Werther'in Acıları, Açlık, Kırmızı Zambak, Kamerunlu Kadın (benim okuduklarım)... 
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Yücel Barut bem şairdi bem oyuncu. (Yücel Barut Arşivi) 


- Yazmayı özendiren ve sürekliliği olan eleştiriye açık o duvar gazeteleri. 

- Dil Devrimi gönüllüsü olmayı ulusal bir görev saymanın etkinliği olarak karşımıza çıkan her sınıftaki o “Öztürkçe sözcükler” panoları. 

- Kars'tan Aydın'a, Aydın'dan Bitlis”e birçok yöreyi kapsayan folklor ekiplerinin günler süren çalışmaları ve o görkemli gösterileri. 

- Şiire yolculuk günleri (“Annabel Lee", “Anayaso”", “Agora Meyhanesi”, hele Fevzi Gencer'in ezbere okuduğu o uzun mu uzun “Göl” şiiri hâlâ belleğimde|. 

- Sanatla barışık bir yaşam... Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Ulvi Uraz, Avni Dilligil, İ. Galip Arcan'lı günler; üstelik hepsi de ücretsiz. 

- Sinemalı günler: Gurbet Kuşları'ndan Kızgın Damdaki Kedi'ye bir. 
likte izlenen nice film; bu da ücretsiz.'* 


Halk oyunları, tiyatro, müzik, resim, spor etkinlikleri daha çok görselliğin öne çıktığı etkinliklerdir. Kültür Edebiyat Yayın Kolu eliyle yapılan çalışmalar ise okuma alışkanlığı ve anlatım yeteneğini geliştirme etkinlikleridir. Elbette her etkinlik birbirini tamamla- 


14 Adabelen Işığı, s. 257. 
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makta ve hedeflenen amaçlar çoğunlukla çakışmaktadır. Tüm bu kazanımlar da derslerin devamı niteliğindedir. 

Kültür Edebiyat Yayın Kolu en aktif eğitsel kollardan biridir. 
Her dönemde 15 günde bir okul duvar gazetesi çıkarılır. Yayınlanacak yazıların seçimi Kültür Edebiyat Yayın Kolu yönetimince yapılır. Bu gazete 15 gün boyunca okulun en uygun yerinde okunacak biçimde sergilenir. Özel günlerde ise her sınıf “sınıf köşesi” hazırlar. 


“Duvarlarda Gazete Arıyordum” 


|...) Birinci mütalaa (etüt) başlamıştı. Bir ağabeyimiz girdi içeri. (Yanılmıyorsam Hüseyin Uysal'dı). Kendini tanıttı. Kültür Edebiyat Kolu başkanıymış. Okul duvar gazetesi çıkarılacağını, şiir, öykü, masal yazmak isteyenlerin yazmalarını, ikinci etütte gelip alacağını söyledi ve gitti. Kimse ilgilenmedi. Ben şiir yazma hevesine kapıldım. Açtım defteri, başladım karalamaya. Masa arkadaşım Osman için “Arkadaşıma” başlıklı bir şiir yazdım. Yazdığım ilk şiirdi bu. Temize çektim. İkinci etütte geldi ağabeyimiz. Verdim şiiri gitti. 

Günleri iple çekiyordum. Öğle ve akşam dinlenmelerinde binaları geziyor, duvarlarda gazete arıyordum. Bir gün çıkıverdi karşıma yeni binanın zemin katı duvarında. Yüreğim küt küt atmaya başladı. Titriyordum. 
Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum o da ne? Yazımı tanıyorum. 

“Arkadaşıma”... Bu benim şiirim. Tüylerim diken diken oluyor. Sevinçten uçuyorum. Koşuyor koşuyorum. Nereye gittiğimi bilmeden koşuyorum.'İ (Yücel Barut, 1968 mezunu) 


Ancak duvar gazeteleri çıkaran, şiir dinletileri, yarışmaları, bilgi yarışmaları düzenleyen, özel günlerde diğer eğitsel kollarla işbirliği içinde aktif görevler yürüten Kültür Edebiyat Kolu'nun en önemli etkinliği belki de Evrim dergisinin çıkarılmış olmasıdır. Evrim dergisi önceleri bülten olarak daha sonra matbaada basılan aylık dergi olarak çıkarılmıştır. Zamanın teknik koşulları düşünüldüğünde böyle bir derginin çıkarılması önemli bir başarıdır. 


15 Adabelen Işığı, s. 284. 
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Evrim: Gazete, Bülten, Aylık Dergi 
Tahsin Şimşek anlatıyor: 


|...) Ben, 1964-1965 ve 1965-1966 yıllarında okulumun Kültür Edebiyat Kolu başkanlığını yaptım. |...) Evrim, ilk dergicilik deneyimimdir. Evrim, 
1965 Kasımı'nda gazete, 1966 Nisanı'nda da dergi olarak yayınlandı. 
Bu tarih, Adabelen arşivine iyi kaydedilmeli, çünkü Evrim'in daha sonraki bir tarihte yayınlandığı bilgisiyle sıkça karşılaştım. Evrim'in isim babası Mesut Tarcan'dır. Yazıları toplayan, sıralamasını yapan, dosyayı Aydın'daki bir matbaaya götüren, dergileri Aydın'dan getirip dağıtan, Kültür Edebiyat Kolu başkanı olarak bendim. Dergicilik, yakamı hiç bırakmadı... * 


1975 yılında Ewrim dergisi bülten olarak çıkar. Bülten olarak 
çıkışının nedenini dönemin Kültür Edebiyat Yayın Kolu Başkanı Suzan Sarol, maddi yetersizlik gerekçesiyle açıklıyor. Ancak dergi bülten olarak da olsa çıkartılmıştır. 

Yıllar sonra eline geçen bu bülteni Şadiye Dönümcü keyifle ve uzun uzun anlatmış. Biz özetleyerek aktaralım: 


“975 Evrim” 

L..1 “Ortaklar Öğretmen Okulu 975 Evrim” kapaklı bir dergi. Sarar. 
mış, tozlanmış ama hiç yıpranmamış, kenarları kıvrılmamış bir dergi... 
Dergiyi tıpkıbasım olarak yayımlamak mümkün belki ama yazıyla tanımlamak istedim size. 

İç kapakta; 

Sahibi: Ortaklar Öğretmen Okulu Öğrenci Örgütü. 

Gözetici Öğretmenler: Edebiyat Öğretmenleri Mesut Tarcan-İbrahim Kaynar. 

Kültür Edebiyat ve Yayın Kolu Başkanı: Kemal Özlen. 

İnceleyiciler: Mesut Tarcan (Edebiyat öğretmeni|-Sadık Bağlan |Meslek Dersleri Öğretmeni) İsmail Avcı (Fizik Öğretmeni|yazıyor. 

Ortaklar Öğretmen Okulu Öğrenci Örgütü Dergisi 


16 Yeniden İmece, sayı 56, Temmuz 2018, s. 60. 
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klar İlköğretmen Okulu 4 
ALTTA 


UK 


a — 


"Bu sayıda okulumuzdan haberleri, eğitsel kolların çalışmalarını, arkadaşlarımızın çalışmalarını, öykü ve şiirlerini bulacaksınız” diye yazmış Sunu'da Kemal Özlen. 

"Gözlerinde ilk bahar sıcaklığı 

Gözyaşlarında kışı bulurlar 


Senin şen gülüşünde yazı sapsarı saçlarında hazanı bulurlar, yaşarlar” 
diye sesleniyor “Bir Köy Öğretmenine” şiirinde; 6-C'den Fatma Duran. 


Şadiye Dönümcü, Kemal Özlen'in “Öğrenci Örgütü Seçimine BAKIŞ” başlıklı yazısını, bir demokrasi dersi adeta diyerek aynen yayınlamış. Yazının bazı bölümleri şöyle:'? 


17 Adabelen, yıl 9, sayı 29, Mart 2014, s. 58. 
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|...) Oy verme günü 23 Kasım'dı. Bugüne bir hafta kala grupların propaganda konuşmaları başladı. Afişler de asılmıştı. İlk günlerde seçimin bir hayli heyecanlı geçeceği belliydi. İki güçlü grup kendini gösteriyordu: Doğuş ve Önder. Ama Doğuş daha güçlü görünüyordu. 

Bunu Önder de anlamıştı. Diğer grupları da etrafına toplayarak Doğus'u yıpratmayı hedef aldı. Konuşmalar sert olmuşsa da gruplar arasındaki ilişkiler çok insancıldı. Seçim gününe bir gün kalmıştı. Afişler, rozetler ve konuşmalar kaldırıldı. Seçim sabahıydı artık... 

Seçim heyecanı biraz daha artmıştı arkadaşlarda. Üç seçim sandığı vardı. Hangi sandığa kimlerin oy kullanacağı yazılıydı bir iki duvarda siyah mürekkeple. Kuyruklar da göze batmaya başladı güneş yükselmesiyle. Oy vereceklerdi. Küçük sınıflar daha çek ilgileniyorlardı seçimle. 
Okulumuzun işçileri de sandık başındaydılar. Bir iki öğretmen oy kullanmış dönüyorlardı... Biraz sonra öğrenci örgütü başkanını dinliyorduk. Sarılmalar, kutlamalar başlamıştı. İlk kutlayıcılar diğer grubun bireyleriydi... 

6-Fen A öğrencisi Turgut Yanık, üyesi olduğu kolun çalışmalarını anlatıyor. 

“Kültür Edebiyat Yayın Kolu; arkadaşlarına çeşitli konularda daha çok yaşantı kazandırabilmek için yıkılmaz azmi ile çalışmalarını sürdürüyor. 
Çalışmalarından en önemli görülen Türkülerle Adım Adım Anadolu adlı dizidir. Bu dizi haftada bir yayımlanır ve her haftada bir il ve türküleri arkadaşlara sunulur. Türküler üzerine açıklama yapılır. O ilin iki halk türküsü çalınır ve söylenir. Program haftada iki üç kez yayımlanarak arkadaşların dikkati çekilir. Kolun çalışmalarından biri de 15 günde bir çıkan duvar gazeteleridir. Öğrenci Örgütü çalışmalarımız da yer alıyor dergide.” 


30 yıldan fazla süren Adabelen yaşamında dönemler arasında 
farklılıklardan da söz ettik. Farklı dönemlerde çıkan Evrim dergisinde de bu farklılıkları görmekteyiz. 1966-1967 yıllarında Evrim dergisi aylık olarak çıkarılıyordu. 

Ahmet Nuri Doğan o dönemde yaşadığı “demokrasi deneyimini” aktarıyor. 


Olgunluğu Şairliğinden de Büyük 
|...) Öğrenci örgütü başkanı ve eğitsel kol başkanları oldukça yetkilidir. Öğrenci başkanı yerine göre, öğretmenler kurulu toplantılarına 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bile katılır, eğitsel kol başkanları tüzüklerinin gerektirdiği biçimde davranır gözetici öğretmen gerçekten gözetici olarak kalırdı. Örneğin Kültür Edebiyat Yayın Kolu olarak Evrim adlı aylık dergi çıkarıyorduk. Derginin bir sayısına öğretmen Mesut Tarcan yayınlanmak üzere bir şiir vermişti. 
Ki Mesut Tarcan o yıllarda ödüller alan bir şair. Ağırlığı öğrencilerden oluşan seçici kurul olarak biz şiiri dergiye uygun bulmadık ve yayınlamadık. Olumsuz hiçbir tepki göstermedi Mesut Tarcan. Hatta şakalaştı bile bizimle; şiirini uygun bulmadık diye. Çünkü onun olgunluğu şairliğinden de büyüktü.'8 


Evrimleşme Yolunda Olanların Dergisi 


Aşağıda kapağı, arka kapağı ve “Çıkarken” yazısından bir örnek sunduğumuz Evrim dergisinin içeriğinde şunlar yer alıyordu: Okulda yapılan ders ve etkinlikler, “okula giriş sınavı koşulları”, alan bilgileri yazıları, şiir, deneme ve öyküler... Bugünden bakıldığında iyi bir dil kullanımı, özgürce yazılmış şiir ve öyküler, çevreyle bütünleşme çabaları... 

Örneğin arka kapak sloganı oldukça ilginç; “evrimleşme yolunda olanların dergisi”. Yine arka kapakta abone bulmakla ilgili bir çağrı var. Parasal giderler için çözüm aranıyor. 


Crim 


"imleşme yolunda olanların dergisidir 


KUYUNUZ, OKUTUNUZ 


Dostlarınızı abone kılınız. 


ORANIN İL Dierre OKULU 
KTeyptm KENET YATIS SOLU 


1967 yılı. Çoğunluğu köy kökenli Ortaklar öğrencileri aylık 
dergi çıkarıyor. Ve en önemlisi de sayfa düzeninden, yazı seçimine ve de basım koşullarını çözümlemeye dek (gerek mali gerek teknik yönden) her işi onlar yapıyor. 


18 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 200. 


264 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 
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Ortaklar'ın Çocuklarına 


Gerek köy enstitüsü yıllarında gerekse öğretmen okulu yıllarında okula gelip giden; konuklar, sanatçılar, araştırmacılar eksik değildir. 
Bunlardan biri de yazar Behçet Kemal Çağlar'dır. Okulda saygıyla ağırlanır. Öğrenciler şiirlerini okurlar ve çok memnun ayrılır. Bir süre sonra okul müdürüne bir şiir ile duygularını ileten aşağıdaki mektubu gönderir. 1961 yılında okulumuzu ziyaret eden Cumhuriyet şairimiz Behçet Kemal Çağlar'ın el yazısı ile Adabelen duyguları: 


Ankara -24/05/196 

Sayın Alptekin 

Ortaklar'ın hatırası beni en çok saranlardan biri. Çocukların yarına ışık olacak sevimli başları gözlerimin önünde. Hepinize saygı ve sevgi. 
Okulda çocukları dinlerken karalayabildiğim manzumeciği okuyunca hayal kırıklığına uğrayacaksınız ama isteğinize uyarak gönderiyorum. 


B. Kemal Çağlar? 


19 Adabelen, yıl 6, sayı 17, Ağustos 2010, s. 1. 
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Bir Ruhtur Adabelenliyi Adabelenli Yapan 


Anlatımlarda sık sık “Adabelen ruhu” sözleri geçiyor. Bir ruhtur gerçekten Adabelenliyi Adabelenli yapan. Hem de kurulduğu yıldan kapanışına dek capcanlı yaşayan ruh. 

Yücel Barut 1968 mezunu. Birbirinden kopmayan bir grup Adabelenliyle, yıllar sonra İzmir'de Adabelen Derneği'ni kurarlar. 
Dernek yetmez... Bir de dergi çıkarmaya başlarlar. Söyleyecekleri vardır daha... Zor olmaz onlar için... Adabelen ruhu ve Adabelen deneyimi yeterlidir dergi çıkarmak, dernek kurmak için. Çünkü Ortaklar?'da harmanlanmıştır bu ruh! Orada kazanılmıştır bu deneyim... 


Öğretmen Okulu mu? Orada Dur Helel.. 

Şimdi yapabileceğim tek bir şey var. Sönmüş bir ateşi karıştırmak. 
“Sönmüş bir ateşi karıştırmak, duman ve sıkıntıdan başka bir şey getirmez” derler. Bu sefer kazın ayağı öyle değil. Bu ateş öğretmen okulu ateşi... Karıştırdıkça yıllar aylar günler hatta saatler halka halka eklenerek gelir oturur yüreğine. O güzelim bahçenin güllerini koklarsın. Binlerce güvercini gökyüzüne uçurur, yıldızları çakıl taşları arasına serpersin. 

Beni dinleyen bir Adabelen vardır / Bir Gümüş Dağı, bir de Naipli Çayı / Paslı bir anahtarla açtım kapıları / Gökten binlerce güvercin indi / Ben yokum şimdi / Bizler değil miydik ayrılık türküleriyle / Sazın tellerinde indirilen / Adabelen eteğine / Korku doluydu yüreklerimiz buruktuk / Bizler daha on birinde çocuktuk / Bir tohumduk düştüğümüzde Adabelen'e / Yalnız, naçar / gözleri yağmurlar saçan / Çimlendik / yeserdik/ büyüdük gün gün / Ressamın paletinde en güzel renklere dönüştük.? 
(Yücel Barut, 1968 mezunu) 


Geziler, Kaçamaklar 
Geziler köy enstitüleri döneminden başlayarak kapanış döne- 


mine dek vazgeçilmeyen etkinliktir Ortaklar kültüründe. Çünkü “geziler gezmek değildir!” onlar için... 


20 Adabelen Işığı, s. 285. 
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İncir festivali sonrası Aydın turu. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Ören yerlerini gezer; tarihi, tarihin derinliklerini, insanlığın boy atmasını öğrenir. 

Ormanları, gölleri, şelaleri gezer; doğaya saygıyı öğrenir. 

Barajları, fabrikaları gezer; gelişimin emek istediğini, emeğe saygıyı öğrenir. 

Diğer öğretmen okullarını gezer; kardeşliğin sınır tanımadığını öğrenir. 

İlk Meclis'i, Anıtkabir'i gezer; ülkesine ve geçmişine saygı duymayı öğrenir. 

En amaçsız gezi, yaz çalışmaları sonunda yapılan deniz kamplarıdır. Ama orada bile dinlenmenin ötesinde, boğulan birini nasıl kurtaracağını öğrenir... 

Kısaca geziler bile eğitim amaçlıdır, planlıdır, görgüyü, kültürü, yaşamı derinleştirme amaçlıdır. Zamanı katlamak gibidir. 

Bazı geziler günlüktür festivallere katılma biçimindedir ya da piknik gezileridir, dayanışmayı güçlendirme amaçlıdır. Vazgeçilmeyen günlük gezilerin başında 1 Mayıs gezileri gelir. O gün heyecanla beklenir. 
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Naipli Çayı'nda bir çalışma. (Okul Arşivi) 


Naipli Çayı Kaçamağı 


Tüm bu planlı geziler dışında yarı kaçamak geziler vardır. Bir grup kafadarın yaptığı geziler. Bu, Naipli Çayı'na gidip balık tutmak biçiminde olduğu gibi Adabelen Tepesi'ne çıkıp manzara seyretmek ya da çevre bahçelere gidip masumane meyve “aşırmak” biçimindedir. Aslında bahçe sahipleri de bilir bunu ve genellikle de göz yumar onlara... 


Geziler “Gezmek” Değil! 


|...) Okulumuz yaşantısında yakın ve uzak çevre gezileri önemli bir 
yer tutardı. Bu geziler sadece gezi amaçlı değildi. Tüm gezi boyunca tarihi, coğrafi, turistik amaç, görgü, inceleme, araştırma ön planda tutulurdu, Efes, Meryem Ana, Milet, Priyen, Didim (o zaman sadece tarihi yerdi), Pamukkale (Hierapolis). Pamukkale travertenleri ören yerlerinin başında gelirdi. Kuşadası deniz için, Kemer Barajı, Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası bilgi-görgü için gidilen yerlerdi. 

Ayrıca her yıl son sınıflar İstanbul'a geziye götürülürdü. Biz de son sınıfta (1959-1960) Edirne'ye kadar uzanan İstanbul gezisine götürüldük. Avrupa'ya açılan Kapıkule Kapısı yeni yapılıyordu. O zaman geçiş Pazarkule üzerinden idi. Gezi giderleri devletçe karşılanırdı. Efes'e, Meryem Ana'ya gittiğimizde Selçuk istasyonunda iner, oradan Efes ören yerine ve Meryem Ana'ya yürüyerek giderdik. Bu gezilerde ve pikniklerde de kumanyamızı okulumuzun kamyonu taşırdı. 

1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı'nı (bu bayram 12 Eylül 1980'de kaldırıldı) genel olarak Çamlık köyünde geçirirdik. Burası piknik alanıydı. 
Bizden sonra okul her yaz deniz kamplarına da gitmeye başlamış. 

Doğrudan sınıf geçen öğrenciler Haziran ayı boyunca okulda kalır, yaz çalışmalarında yıl içindeki haftalık nöbetçi sınıfın işlerini, okul ve eşyasının onarımını, bakımını, tarım işlerini yapar, bütünlemeye kalanlar da güz çalışmalarını yürütürdü.?' (Eyüp Yılmaz, 1960 mezunu) 


* 


Geziler: Her yıl olduğu gibi 1 Mayıs günü sabah kahvaltısından sonra okul meydanında toplanılır, Ortaklar'a doğru yola çıkılır, gruplar şarkı, türkü söyleyerek pürneşe içinde, bir çırpıda Ortaklar tren istasyonuna varıp, Abdullah Özaltay'ın büfesi yanında treni beklerdi. Tren gelince öğrenciler, kendilerine ayrılan vagonlara biner, doğanın birçok güzelliklerine sahip Çamlık'a gelirlerdi. Orada kısıtlama, yasaklama yoktu. 
Herkes gönüllerindeki çılgınlığı doya doya yaşardı. Okulun tek emektar kamyonu öğrencilere öğle yemeği getirirdi. Öğle yemeklerini kırlarda yer, her zaman yaşayamadıkları bir gün sonunda rahatlamış olarak okula dönerlerdi. 

Eğitim: Ortaklar İlköğretmen Okulu'na giren tüm öğrencilerin hep zi hinlerinde “Ben Öğretmen Olacağım” sözü bulunurdu. Sabah kalktığın- da havlusunu omzuna, diş fırçasını eline alıp lavaboya giderken, karşısına çıkan öğrencilere “Günaydın” derken, sınıfta, bahçede yatakhanede, yemekhanede, sözün kısası her yerde öğretmen olma düşüncesini taşırdı. 


21 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 27. 
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Yaz çalışmalarının devamı: Gezi. (Adabelenliler Dernek Arşıvı) 


İste bu düşünce ruhumuzu terbiye eder, tüm kötü davranışlardan alıkoyardı. Küçüklere sevgi, büyüklere saygı Adabelen yaşamının en belirgin özelliklerindendir. Küçükler hep büyük öğrencilerin korumasındadır ama karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde... Öğretmen-anne-baba-öğrenci iletişimi bu ruhla zirveye taşınmıştır. Öğrenim gördüğüm altı yılda; Meryem Ana, Kuşadası, Pamukkale, Ankara Anıtkabir, Bursa Uludağ, Çanakkale, İstanbul Darphane, İzmit Kâğıt Fabrikası, Şise Cam Fabrikası, Beykoz Ayakkabı Fabrikası, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarayı, Topkapı Sarayı Müzesi, Anadolu Kavağı gibi yerleri bal arısı gibi gezdik.2 (Ali Çetin) 


Törenler, geziler iyidir, vazgeçilmezdir ama birtakım risklere de açıktır. Beklenmedik maceralar yaşanabilir. 


1956 yılı 1 Mayıs günü Ortaklar'dan trenle tüm okul Çamlık'a geldik. 
Kuzular kesilip haşlanmış, iç pilavı ve irmik helvası da yapılmış. Öğleye 


22 Adabelen, yıl 12, sayı 44, Ekim 2017, s. 65. 
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kadar koştuk, oynadık; Aydın'ın diğer okullarından gelen kızlara baktık. 
Uzaktan bakmanın işe yaramadığını da gördük! 

Öğlen oldu, çayırlara oturarak yemeklerimizi yedik. Biraz daha oralarda vakit geçirdikten sonra, bir arkadaşımla birlikte Çamlık Tüneli'nin Selçuk tarafını görmek için yola çıktık. Yolda bize dört kişi daha katıldı. 
Bunlardan ikisi 5. sınıf öğrencisi. Bizler daha |. sınıftayız. Epeyce yürüdükten sonra tünelin ağzına geldik. Baktık, öteki ucu görünüyor. Korkuyoruz ama içimizdeki merakı da yenemiyoruz. 

Tünelden geçmek isteği çok ağır bastı. Büyükler de bize uydu. Girdik tünele. Alacakaranlıkta taşlara, raylara takılarak koşuyoruz. Birden tünelin Çamlık tarafı kapandı. Bir tren geliyordu. Korkudan ne yapacağımızı şaşırdık. Kimimiz “Beyaz mendil sallamalıyız” dedi. Kimimiz kenarlara yatmamızı önerdi. Bu arada tren çok yaklaştı. Gelen bir yük treniydi. Ben tünelin duvarına sırtımı yaslayıp bekledim. Arkadaşların kimi benim gibi yapmış, kimi de yere yatmış. 

Bilirsiniz yük trenleri çok uzun olur. Geçip gitmesi bize yüz yıl kadar uzun geldi. Sonunda geçti, hepimiz sağlamdık. Büyük bir sevinçle koşarak tünelden çıktık. Birbirimize baktığımızda maden ocağından çıkmış gibiydik. Beyaz gömleklerimiz simsiyah kurum olmuştu. Pantolonlar lacivert olduğu için pek belli olmuyordu. Birbirimizin üstünü silkeledik, mendillerle elimizi, yüzümüzü sildik ama her şey belli oluyordu. Bir de öğretmenler görürse ne yapacağız. Tünelin korkusunu yenmeye çalışırken bir de öğretmenlerin korkusu sardı hepimizi. Neyse ki beklenen olmadı, uzaktan dolanarak ve arkadaşların arkasına saklanarak trene bindik. Ortaklar'da trenden iner inmez de koşarak okula gittik.2 (Ali Yavuz) 


23 Adabelen, yıl 6, sayı 15, Aralık 2009, s. 23. 


Yedinci Bölüm 


Öğretim Etkinliği 


Köy enstitülerinde derslerin 9050si kültür, 962i tarım, 29'i iş eğitimi dersleridir. Oran böyle belirlense de dersler arasında kesin çizgiler yoktur. Eğitim öğretime bir bütün olarak bakılır ve köy öğretmeni için gerekli becerileri kazandırmak hedeflenir. Bu becerilerin içinde mesleki bilgi, kültürel birikim, önderlik yeteneği, ahlak, onur... ve bunların odaklandığı güçlü bir aydınlanma ve Cumhuriyet sevdası vardır. Bu sevdayı yaratmak öyle bir günün 3 saati, 5 
saati, 10 saatine ve hatta 24 saatine sıkıştırılan bir eğitim olamazdı. 
Zaman katlanarak büyütülüyordu bu eğitim öğretim etkinliğinde. 

Ne tarım dersi tek başına tarım dersi, ne inşaat işleri tek başına imar işi, ne beden eğitimi tek başına bedenin eğitimi dersiydi! 
Eğlence ve etkinlikler bile “boş zamanı değerlendirmek” türünden anlamsız çalışmalar değildi. Çağdaş öğretmenin edinmesi gereken beceri yüklü kazanımlar daha baştan belirlenmişti. Her kazanım genel bir hedefti. Ve hedeflenen kazanıma sadece ait olduğu dersin işi olarak bakılmıyordu. 

Özellikle uygulamalı tarım, iş ve teknik dersler, matematik ve fen alanındaki ders kazanımları için biçilmiş kaftandı. Bu derslerde öğrenciler matematik ve fen derslerinde öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı buluyor, bilgi, kalıcı ve kullanılır bilgi haline dönüşüyordu. 
Veya tiyatro sahnesini düzenleyen öğrenciler, ölçerken matematik dersinde öğrendiklerini, ışıklandırırken fizik dersinde öğrendiklerini, kesip biçerken resim dersinde öğrendiklerini kullanıyordu. 

Uygulama çalışmaları da farklıydı. Ders ya da etkinlik anında görevli olan öğretmen, iş disiplinini ve iş düzenlemesini sağlıyor, uygulamayı öğrencilere bırakıyordu. Yani yaparken ve öğrenirken işin merkezinde öğrenciler vardı. Hani günümüzde “öğrenci merkezli” ya da “etkinlik temelli” öğrenme denilen ve bir türlü gerçekleşmeyen yöntemler var ya... İşte tam da bu! 

Kısaca bu kurumlarda her fırsat, her an öğrenme için değerlendiriliyordu. Çünkü, eğitenler ne yaptıklarını iyi biliyorlar, eğitirken kendileri de eğitiliyor ve bu kurumlarda üretici, yaratıcı, nereye ulaşmak istediğini bilen “yeni insan” yaratılıyordu. 

İsmail Hakkı Tonguç'un da söylediği buydu. 


Derslerde işlenen metotların özü, öğrencileri zati çalışmalara sevk ederek onlara bilgiyi iş içinde ve iş vasıtasıyla öğretmekti. Bu sebepten öğrencilere genel bilgi kazandırma hedefi güden kültür derslerinin bile açık havada, tetkik gezilerinde, inşaat içinde, tarlada, bahçede, korulukta, deniz veya göl kıyısında, tarihsel eserlerin önünde, elektrik santralında, kooperatifte, değirmende, motorların tamiri sırasında verilmesi istenirdi. Bu isteğe uyulunca çocuklara kuru ve nazari bilgileri ezberletmek yoluna sapılmaktan kaçınılır; ders konuları resimle, yazı ve grafiklerle canlandırılmak için uğraşılır; derste serbest tartışmalara yer verilir; öğrenciler etkin duruma getirilmeye çalışılırdı.' 


Öğretmen okulu dönemine geçildiğinde önemli değişiklikler vardır. Haftalık ders saati sayısı 8-10 saat kadar azaltılmıştır. Yabancı dil dersleri ve okuma etütleri kaldırılmıştır. Tarım derslerinin saati azaltılmış, genel kültür ders saatleri artırılmış, sanat ve sanat çalışmaları dersleri kaldırılmış onun yerine İş Bilgisi, Resim, Yazı gibi dersler getirilmiştir. Özetle uygulama çalışmalarının daha az, sınıfta işlenen derslerin daha çok olması istenmiştir. 


I Tonguç'a Kitap, İstanbul: İmece Yayınları, 1961, s. 272. 
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Öğrenciler, öğretmenle birlikte okulun maketini hazırlarken. 


Ancak yine de bir denge vardır. “Olmazsa da olur” denilen hiçbir ders olmadığı gibi, ders seçimleri öğretmen yetiştirmeye oldukça uygundur. Örneğin son sınıfta Türkçe, Matematik gibi dersler kaldırılmış, mesleki, kültürel derslere ağırlık verilmiş ama Tarım, İş Bilgisi, Resim, Yazı, Müzik, Beden Eğitimi gibi dersler yerini korumuştur. 

İlköğretmen okulu yıllarının, ders dağılımı ve programlamayla ilgili bir diğer olumlu yanı ise haftalık ders programlarının düzenlenişidir. Haftalık ders programlarının düzenlenmesinde ve günlük 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dağılımda iki temel ilke, günlük yaşam gereklerine uygunluk ve pedagojik yöntemlerdir. 

Ancak ders saatleri azaltılsa da, değişse de köy enstitüsü döneminde, doğru öğrenme, bilgiyi kalıcı kılma yöntemlerinin tadına varılmıştır bir kere. Öğretmen okulu döneminde de uzun süre benzer yöntemler varlığını korumuştur. 


Değişenler mi Çok Değişmeyenler mi? 


Buca Eğitim Fakültesi'nden bir öğrenci, okul ödevi olarak Adabelenli Ekrem Erkan'la bir söyleşi yapar. Söyleşinin yapıldığı tarih 2010'lu yıllar. Ekrem Erkan 1961-1967 yıllarında öğretmen okulu öğrencisidir. Köy enstitüleri ile öğretmen okulu yıllarının farklarını ve bağdaşıklıklarını bu söyleşiden izleyelim: 


Soruları soran: Sümeyra Bağa (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Topluma Hizmet için ödev konusu) 

- Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda öğrenciyken, hangi dersleri alıyordunuz? 

- Biz, Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda öğrenciyken; 

I. Dönemde: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Tabiat ve Fen Bilgisi, Tarım, İş Bilgisi, Müzik, Resim, Yazı, Beden Eğitimi derslerini 

Il. Dönemde: Edebiyat, Cebir-geometri, Biyoloji, Fizik, Psikoloji, Kompozisyon, Müzik, Beden Eğitimi, Resim-yazı, Sosyoloji, Eğitim Psikolojisi, Çocuk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Teskilat ve İdare, Metot, Kimya, Beden Eğitimi ve Uygulama derslerini görüyorduk. 

- Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda öğrenciyken, okulunuzun size sağladığı imkânlardan söz eder misiniz? 

- Okulumuz, benim okuduğum yıllarda yatılı ve gündüzlü olarak eğitim ve öğretim vermekteydi. Ben yatılı olarak okudum. Dolayısıyla barınma, yeme-içme, kırtasiye, giyim kuşam vb temel gereksinimlerimiz devlet tarafından karşılanmaktaydı. Ayrıca okumakta olduğumuz derslere destek olarak, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler için, her türlü olanaklara sahiptik. Laboratuvar, uygulama, gezi-gözlem, tarımsal denemeler, okulumuzun bizlere sağladığı en iyi fırsatlardan bazılarıydı. 

- Sınıfınızda kaç kız/erkek öğrenci vardı? 
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- Okulumuzda karma eğitime 1962 yılından sonra geçildiği için, bizim sınıfta kız öğrenci yoktu. Sınıf mevcudumuzun kaç öğrenci olduğunu anımsayamıyorum. 


İş Başında Eğitim 

- Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda öğrenciyken, sizi diğer okullardan ayıran farklılıklardan kısaca bahseder misiniz? 

- Okulumuz bir meslek okuluydu. Yani bizler öğretmen olmak için bu okulda okuyorduk. Öğretmen olacağımızın bilincinde olarak yetişiyorduk. Çok iyi bir öğretmen kadrosunun elinde olduğumuzun farkındaydık. Öğretmenlerimizin hepsi çok iyiydiler. Hepsi pedagojik biçimlenim sahibiydiler. Bilgilerini, yüreklerindeki sevgilerini bizlere sunarak yapabileceklerinin en iyisini yapmışlardır. Bizlere iyi birer örnek olmuşlardır. 
Onları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Diğer okullardan farklı yanımız: Bizler mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına giremiyorduk. Belki en belirgin farklılık buydu. Bunun yanı sıra iş başında eğitim, yaparak yaşayarak öğrenme, programın temel ilkelerindendi. Eğitim-öğretim sürecinde buna çok büyük özen gösteriliyordu. 

- Eğitim öğretim bakımından diğer okullarla arasındaki en büyük farklılıklar nelerdi? 

- Diğer okullara göre en belirgin farklılık; kültür derslerinin o okul larda daha ağırlıkta olmasıydı. O okullarda yabancı dil, felsefe, mantık, ticaret, turizm gibi dersler okutuluyordu. Bizim okul, meslek okulu olduğu 


Esat Türköz ile İş Bilgisi dersinde iş. 
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için, meslek dersleri ağırlıklı bir okuldu. Biz yukarıda adı geçen dersleri okumadık. Yukarıda 5. soruyu yanıtlarken de değinmiştim, okulumuzu diğer okullardan ayıran en belirgin özelliklerinden biri de iş başında eğitim, yaparak yaşayarak öğrenme, diğer okullardan farklı kılan özelliklerdi. 

- Bir ilköğretmen okulu mezunu olarak Adabelen'in eğitim açısından geçirdiği evreler hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

- Adabelen, daha önce Ortaklar Köy Enstitüsü idi. Tabii o dönemlerin kendine göre zorluk ve sıkıntıları vardı. Olanaklar sınırlıydı. Fakat tüm bu zorluklara rağmen, büyük bir özveri ve çalışma ile yüzlerce öğretmen ağabeyimiz, bu okulda en iyi şekilde yetişerek, Anadolu'nun köylerine, kentlerine ışık olmuş, aklın ve bilimin aydınlığında yürüyerek Atamızın gösterdiği hedefe ulaşmak için büyük çaba göstermişlerdir. Adabelen, benim okuduğum yıllarda eğitim-öğretim açısından örnek bir okuldu. Gerçekten programı ve eğitim-öğretim çalışmaları bakımından, mezun olan öğrencilerin kalitesi bakımından mükemmel olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak daha sonraki yıllarda sanırım değişik eğitim programlarının uygulanmasıyla öğretmen yetiştiren bir okul olmaktan çıktı. Şu anda Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi olarak eğitim ve öğretimini sürdürmekte olduğunu biliyorum. 


Bilgi Edinmenin Yollarını Öğrendi 

- Bu okuldan mezun olmanız size sosyal açıdan neler kazandırdı? 

- Kendimi daha iyi tanıdım. Özgüvenim arttı. Paylaşmayı öğrendim. 
Bilgi edinmenin yollarını, sevgiyi saygıyı öğrendim. Türkçeyi daha iyi konuşup topluluk karşısında hitap etme davranışı kazandım. Birlikte iş yapma, kitap okuma, müzik dinleme, eğitsel ve sosyal faaliyetlere katılmak gibi birçok açıdan kazanımlarımızın olduğunu söyleyebilirim. 

- Okul döneminizde, okulunuz size ne gibi sosyal ve kültürel aktiviteler sağlıyordu? 

- İkinci devrede (4., 5. sınıflarda) yaz çalışmaları olurdu. Bu çalışmalar sürecinde gezilere yer verilirdi. Birçok tarihi ve turistik yerleri görme şansımız olurdu. Ayrıca kamplara katılan arkadaşlarımız yüzmeyi öğrenirlerdi. Tiyatro, folklor, yabancı dil, modern aletleri kullanma kurslarına katılma gibi etkinlikler, bizim sosyal ve kültürel yönden gelişmemizi sağlayan aktivitelerden bazılarıydı. 

- Karma yatılı bir okulda okumanın zorlukları var mıydı? Varsa bahseder misiniz? 
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İlk yatılı kız öğrenciler, 1962. 


- Daha önce de belirttiğim gibi okulumuz, 1962 yılında karma yatılı bir okul oldu. Bizim sınıfta kız öğrenci yoktu. Fakat okulumuzda kız-erkek öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri daha iyi bir ortamın oluşmasını sağladı. Olumlu yönlerinin daha çok olması gözlerden kaçmıyordu. 
Görgü ve nezaket kurallarına özen gösterme, güzel konuşma, birbirlerini sevme, sayma, arkadaşlık gibi ilişkilerinin geliştiğini söyleyebilirim. Ayrıca birlikte iş yapabilme, çalışma, sosyal ve kültürel etkinliklere katılma gibi olumlu davranışlar kazanma, öğretmen adayları için birer değerdi. 

- O dönemki okulun idari yapısı nasıldı? Disiplinde zorluklar yaşanıyor muydu? Kısaca bahseder misiniz? 

- Okulumuzun idari yapılanışını şöyle sıralayabiliriz: Okul müdürü, müdür yardımcısı ve eğitim şefleri. Bunların kendi aralarında iş bölümleri olurdu. Ayrıca okulun disiplin kurulu vardı. Bu kurul öğretmen ve öğrencilerden oluşup, disiplin işlerine bakardı. Ufak tefek bazı olayların dışında disiplin cezası olaylarına pek tanık olmadım. Çoğumuz okul kurallarına uyardık.? 


Okula yeni kayıt yaptıran öğrencilerde o güne dek gördüğü bildiği ortalama bir okul anlayışı vardır. Okula yeni kayıt olan öğrenci, Ortaklar'da gördüğü ilginçlikleri ve yaşadığı şaşkınlığı anlatıyor. 


2 Adabelen Arşivi. 


278 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Şaşkınlık! “Türkçe Dersi Kitap Okumakmış!” 


Sınavı kazanmış okula girmişti. Artık ilköğretmen okulunun öğrencisiydi. Bu okulda her şey bir “çeşit"ti. Hem de en ilgincinden... 

Spor sahaları ilginçti. Futbol, basket, voleybol, jimnastik sahaları, kum havuzlarıyla. Ve de neredeyse her an üzerinde tepinen öğrencilerle. 

İlikler ilginçti. Marangozhanesi, demirhanesi, malzeme depolarıyla. 
Ve de İş Bilgisi derslerinde “ağır usta” edasıyla iş üreten öğrencileriyle. 

Laboratuvarlar ilginçti. İspirto ocakları, tüpleri, maşaları, deney malzemeleriyle... Bir kısmı okulun döner sermayesince alınmış bir kısmı okulun işliklerinde üretilmiş... Anahtarı da sorumlu öğrencilerin cebinde... 

Tiyatro salonu bir başka ilginçti. Her ay mutlaka öğrencilerin bir temsiline sahne olan. Perdesi, paravanları, ışıklarıyla... Her birini öğrencilerin ürettiği ve en zor oyunların sahnelendiği... 

Kantin bir başka ilginçti. Satranç, dama, bilardo masaları hatta masa futboluyla. Yine birçoğu okulun işliklerinde üretilmiş. 

Resim, müzik atölyeleri de ilginçti. Resim altlıkları, boya malzemeleri, piyano, trambon, trampet... darbuka ve bando takımı araçlarıyla. Sorumlusu olan öğrencilerin gözü gibi kolladığı... 

Kütüphane dönemine göre bir deryaydı. Binlerce kitap ve dolup taşan öğrencileriyle. Ve de her kitabın yerini ezbere bilen Secaaddin Gada'sıyla (Seceattin Abi)... 

Derslikler o kadar ilginç değildi. Her okulda olan türden. 

Ama derslerin işlenişi ilginçti. Öğretmenler de. Örneğin Türkçe öğretmeni Zülfikar Ortaç. En yaşlı öğretmen. Çocuğu yok. Belki de o nedenle çok sevecen. Babacan denilen türden. Gömleği her zaman beyaz. Giysileri tiril tiril. Kravatı özenle bağlanmış. Mendil cebindeki kravatıyla uyumlu mendili hiç eksik değil. Daha ilk günlerde başlamışlardı Yaşar Kemal'in İnce Memed'ini sınıfça sesli okumaya. Bir öğrenci kalkıyor biraz okuyor. 
Az sonra bir diğer öğrenci kalkıp okumaya devam ediyor. Arada bir Zülfikar Ortaç araya giriyor. “Amman efendim, ne de çapkınmış Memedi" türünden. Ya da “Söyle bakalım, niye bu kadar kızıyor ağa Memed'e” sorusuyla. Ve: “Türkçe dersi demek kitap okumakmış meğer” diye düşünmeye başladı bir süre sonra. Okul kütüphanesini de mekân tutaraktan...3 
(Ahmet Nuri Doğan) 


3 Adabelen,yıl 6, sayı 17, Ağustos 2010, s. 24. 
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Müzik aletlerimiz şimdi okul müzesinde. 


Bir başka öğrenci, 1968 mezunu Güzin Erguvan da anlatmış Türkçe dersinde İnce Memed okunduğunu. Müfredatta var mıydı sorusunu sorarak: 


(..J Yine birinci sınıfta bir Türkçe öğretmenimiz vardı ve adı Zülfikar Ortaç'tı. Biz Yaşar Kemal'in İnce Memed'ini tanıtan kişi. Derslerde bölüm bölüm İnce Memed'i okuturdu. Meğer ne güzel, ne anlamlı bir çalışmaymış o okumalar. Kitabın çıktığı ilk yıllardı. Acaba müfredat gereği mi, yoksa müfredat dışı mı yapardı o okumaları? Her neyse çok da iyi yapmış. 
Onun öğrencisi olup da okumayı sevmeyen yoktur...“ 


Belki de fazla uzatmamak için yazmamışlar Zülfikar Ortaç'ın okurma sırasında araya girip “Dur dur anlamadım. O arada virgül mü var acaba? Orada az soluklanarak yeniden oku bakalım” dediğini ve kitap okuma boyunca noktalama işaretleri çalışması da yaptığını. 

Noktalama işaretleri önemlidir, daha küçük yaşta öğrenilmesi ve alışkanlık haline gelmesi gereklidir. Bu gerekliliğin gereğini, Türkçe Öğretmeni İsmet Tarcan sıradışı başka bir yoldan yerine getiriyor. 1963 mezunu Refik Altuğ, İsmet Tarcan'ı anlatıyor: 


4 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 297. 
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ki 


İsmet Tarcan 


Türkçe öğretmenimiz İsmet Tarcan Hanım ile iki anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öğretmenimiz tüm sınıfa Adabı Muaşeret |Görgü Kuralları) kitabını aldırarak ilk yazılı sınavını bu kitaptan yapacağını söylemişti. O dönemde okula alınan öğrencilerin yüzde sekseni köylerden, yüzde yirmisi ise şehirlerdendi. Şehirden gelen arkadaşlarımıza nazaran biz köylerden gelenler, görgü kurallarında biraz daha geriydik. 
Bu nedenle diğer arkadaşlarımız bizlere köylü diye takılırlardı. Ancak öğretmenimiz uyguladığı bu sistem ile kısa sürede öğrenciler arasındaki bu farkı kapatmıştı. 

Öğretmenimiz benim dilbilgimin çok zayıf olduğunu fark etmiş. İmla kurallarına uymuyor, noktalama işaretlerini bile kullanmıyormuşum. İlkokulun dördüncü sınıfına kadar eğitmenler tarafından okutulmam da bunun sebeplerinden biridir. Rahmetli öğretmenimiz İsmet Tarcan Hanım, bir gün bana bir defter hediye ederek o defterin her sayfasına o gün ne yaptığımı yazıp (bir nevi hatıra defteri, günlük) hafta sonları bu defteri kendisine vermemi istedi. Bir yıl boyunca her hafta sonu, öğretmenim yazılı kâğıdı okur gibi bu günlükte yaptığım dilbilgisi hatalarını, imla hatalarını kırmızı kalemle düzeltti. Acaba bugün öğrencisi ile bu şekilde ilgilenen var mıdır? Zannetmiyorum.5 


Adabelen, yıl 7, sayı 21, Ocak 2012, s. 35. 
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İsmet Tarcan, Refik Altuğ'un dilbilgisi hatalarını sınıfta düzeltmeye kalksa bu denli etkili olabilir miydi? Elbette hayır. Hani dedik ya! Her an eğitim ânı. 

Derslerin işlenişinde bugünden bakıldığında bile ilginç gelecek bir başka örneği Ekrem Erkan anlatıyor: 


Bir Ders, İki Öğretmen... 

|...) Adabelen'den kalma eski defterler! 

Eski defterlerden söz edilince, genellikle insanların aklına hep hesaplaşmalar gelir. Geçmişte olumlu olumsuz ne var, ne yoksa onlar anlaşılır. 
Oysa ben, öğrencilik yıllarımdan kalma eski defterlerimden söz edeceğim. 

Bakıyorum yıllar onları hiç eskitememiş. Sadece kaplıklarını soldurmuş. Önümde birkaç eski defter arasından, müzik defterim ilgimi çekiyor. Soluk mavi kaplığı üzerinde bir etiket üstünde adımı, soyadımı, numaramı, sınıfımı ve bir de ders öğretmenim Yüksel Oğuz'un adını görüyorum. |...) 

“Biz dostluğun sevgisiyle 

Toplandık her an burada 

Bu sevgi bağı kopmaz hiç 

Dağılsak da bir gün yurda.” 

Yüreğine sağlık diyorum Yüksel öğretmenim. Bu şarkı, şarkının da ötesinde bir şey... Özenle seçerek, sevgi ve dostluğu bir halı motifi gibi yüreğimize nakşetmişsin. 

Bu kez önümde, “Türk Dili ve Edebiyatı” dersimizden, tutmuş olduğumuz bilgi notlarının bulunduğu bir defter var. Üzerinde solgun bir kaplık filan da yok. Defterin kendi ön kapağı üzerinde: “Öğretmen Okulu, 5-B, 722, Ekrem Erkan, Edebiyat” yazılarından oluşan bir etiket gözüme ilişiyor. 

Başlıyorum defterin sayfalarını çevirmeye: Defter iki bölümden oluşuyor: 

1- Edebiyat öğretmenimiz, Nurettin Ergen'in tutturduğu bilgi notları 
(1. Dönem) 

2- Mesut Tarcan öğretmenimizin tutturduğu bilgi notları (11. Dönem) 

İlk bölümde, Nurettin Ergen, “Edebiyat, duygu ve düşüncelerimizden doğan, sözlü ve yazılı ürünlerin tümüdür” tanımını yaptıktan sonra, Türk Edebiyatı ile ilgili birçok konudaki çalışma ve araştırmalarını, bilgi olarak defterimize not ettirmiş... 
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Nurettin Ergen öğrencilerle. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 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Nurettin Ergen öğretmenimizin, dilimizin özleşmesi ve gelişmesi konusundaki çalışmaları, her zaman beğeni toplamıştır. O, çok kitap okurdu. 
Bu konuda da bizlere, “Kitap İnceleme” ödevi vererek, kitap okumayı özendirir ve yönlendirirdi. Okuldaki edebi etkinlikler, münazara, piyes, kutlama ve anma törenleri sunumları, okul geceleri genellikle onun rehberliğinde yapılırdı. 

Nurettin Ergen, Türkçeyi çok iyi konuşanlardan biriydi. Okulda öz Türkçe konuşma ve yazma konusunda bir başlangıç, bir atılım yapmıştı. Bu konuda herkese örnek olmuştu. O yıllarda, onun edebi tarzından, davranışlarından etkilenmeyen öğrenci yok gibiydi... 

Okulda, benim yazılı ve sözlü anlatımım pek iyi değildi. Ancak sınıf geçecek kadar başarı gösterebiliyordum. Bunu, herhalde öğretmenim Nurettin Ergen de anlamış olacak ki bana bir gün, bir araştırma görevi vermişti. Konu, okulumuz kütüphanesinin araştırılması üzerine idi. Bana bir hafta süre vererek bu çalışmayı yapmamı istemişti. Ben de bu konuda bir araştırmaya girdim. Okulumuz kütüphanesine giderek, oradaki görevli memur ve nöbetçi öğrencilerden bilgiler edindim. Daha sonra bu bilgileri; birkaç ana başlık altında toplayarak, bir rapor haline getirdim. Bu raporu kompozisyon dersimizde öğretmenimizin gözetiminde sınıfa sundum. Yaptığım çalışma, öğretmen ve arkadaşlarım tarafından çok beğenilmişti. O günden sonra sözlü ve yazılı anlatım derslerinden, hep iyi notlar alır oldum. Bu ödev benim için iyi bir motivasyon (isteklendirme)| olmuştu. Hatta mezuniyet günümüzde (1967'de) yapılması gereken konuşma görevini, öğretmenim bana vermişti. O görevi büyük bir onurla ben yerine getirmiştim. |...) 

İkinci bölümde Mesut Tarcan, Türk Edebiyatı ile ilgili birçok konudaki ça lışma ve araştırmalarını, bilgi olarak defterimize not ettirmiş. Edebiyatımızın çeşitliliği, yenilik ve zenginlikleri üzerine yazdırdığı notlar, çok çarpıcı ve etkileyici. Bu bilgiler, güncel, sıcak ve taze olarak, hâlâ defterimde durmaktadır. 

Mesut Tarcan bir şairdi. Onun şiir kitapları ve ödül almış birçok şiiri vardı. Dolayısıyla deftere yazdırdığı bilgi notlarının, şiir ağırlıklı olmasını da gayet doğal buldum. |...|* 


Bugün okullarda bir yıl içinde aynı derse; ilk dönem bir öğretmenin ikinci dönem başka bir öğretmenin girmesi ancak zorunluluktan kaynaklanır. Önemli olan dersin boş geçmemesidir. Oysa 


6 Ekrem Erkan, İlkler ve Anılar, kendi yayını, 2020. 
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Mesut Tarcan. 


Ortaklar Öğretmen Okulu'nda bu zorunluluk yoktur. İki öğretmenin güçlü olduğu yanlar farklıdır, kendi aralarında işbölümü yaparak derslere değişimli girerler. Bunu da öğretimin gereksinimi belirler. Birinci dönem dil ve anlatım ile Türkçe sözcüklerin kullanımı konusunda daha usta olan öğretmen derse girer, ikinci dönem şiir ve metin inceleme konusunda daha usta olan öğretmen girer derse. Her iki öğretmen de bundan gocunmaz... 

Bunun bir başka örneğini bir başka anı aktarımında görmüştük. Türkçe öğretmeni İsmet Tarcan dersinde Karacaoğlan'ın bir dizesinin açıklaması istendiğinde öğrencileri hiç yüksünmeden Zülfikar Ortaç'a yönlendiriyordu ki Zülfikar Ortaç, o öğrencilerin dersine giren bir öğretmen de değildir. 


Sözcüğün Anlamını Bana Buldurdu 


Öğretmenle iletişim için o öğretmenin dersinize girmesi de önemli değildir bu kurumda. Onu da Tahsin Şimşek'ten dinleyelim: 


1...) Zülfikar Ortaç, benim öğretmenim olmadı hiç; olmasını çok ama çok isterdim. Ama nasıl oldu bilmiyorum, ben onu tanıdım, o beni tanıdı. 
Ne zaman bir kitaba ihtiyacım olsa evine rahatça girip çıktım. Bugüne değin ben, hiçbir evde o kadar çok kitabı bir arada görmedim. Bir de evde 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şortla dolaşanı... Onu öyle gördükçe nasıl utanırdım nasıl, bir bilseniz. 
Beni en iyi anlayan da eşi Zeynep Hanım'dı. Sözcükleri, kendi bağlamı içinde düşünmeyi, ben Zülfikar Bey'den öğrendim. Doğrusu “sağnak” sözcüğünü o güne değin hiç duymamıştım. Anlamını bilmeyince, bana tümceyi tekrar tekrar okuttu, “sağnak”ın tümce içindeki bağlamını buldurdu, sıfatıyla ve eylemiyle ilişkilendirdi; sonunda anlamını bana çıkarttı...? 


Ekrem Erkan'ın Mesut Tarcan'la ilgili aşağıdaki anlattığı anı da “başarının nasıl ölçülmesi” gereğinin ilginç bir örneğidir: 


|.) Öğretmen okulu beşinci sınıf öğrencisiyim. Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmenim Mesut Tarcan'dı. Bir gün derste, cebinden not defterini çıkardı. Numara sırasıyla sözlü sınav yapmaya başladı. Tahtaya kalkan ya bir, ya da on alıyordu. Bir alanların sayısı giderek artıyordu. Belli ki, sınıfça çalışmamıştık. Neyse sıra bana geldi: “722 Ekrem Erkan, sen söyle bakalım Türk Halk Edebiyatı'nın yazılı kaynaklarını?” 

Tabii ben de diğer arkadaşlarım gibi sorulan bu soruya yanıt veremedim. Öğretmenimiz bir şairdi. Birkaç şiir kitabı ve ödül almış birçok güzel siirleri vardı. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için de yazdığı şiirleri vardı. Doğa ve insanı konu alan birçok şiirinin olduğunu biliyordum. Şiir onun için bir tutkuydu. Onun bu özelliğinden faydalanmalıyım diye düşündüm. 

- "Hocam" dedim. “Halk Edebiyatımızın yazılı kaynaklarını şimdi burada sayamayacağım. Dilerseniz sözlü edebiyatımızın ozanlarından Karacaoğlan'dan iki dörtlük okuyayım." 

O, kalın değişik bir ses tonuyla: 

“Oku bakalım!” dedi. O anda, “Hadi bir almaktan kurtuldun” dedim kendi kendime. Kısık ve titrek bir ses tonuyla başladım şiiri okumaya: 

Ilgıt, ılgıt esen seher yelleri / Esip, esip yâre değmeli değil / Ak elleri elvan, elvan kınalı / Karadır gözleri sürmeli değil / Karacaoğlan derki, konup göçmedim / Ak göğsün düğmelerini çözmedim / Fırsat elde iken alıp kaçmadım / Öldürmeli beni dövmeli değil. 

Hocam Mesut Tarcan hafifçe gülümseyerek: “Otur bakalım, beş” dedi. 

Sevinçten uçacaktım!.. 


7 Adabelen,yıl2, sayı 6, Aralık 2003, s. 12. 
8 Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008, s. 28. 
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Aşağıda ise Ortaklar'dan Yüksek Öğretmen Okulu'na seçilerek gönderilen 1961 mezunu Cahit Kavcar, bir derste Zülfikar Ortaç'ın hatayı düzeltirken öğrenciye, nasıl bir “gizil sorumluluk” yüklediğini anlatıyor. 


Zülfikar Bey sınıfta sık sık, halk şiiri, divan şiiri, yeni Türk şiiri üzerine şiir okuma yarışmaları düzenlerdi. Jüri üyeleri de genellikle bizim aramızdan, sınıfta seçilirdi. Halk şiiriyle ilgili bir şiir okuma yarışmasında, bir arkadaşımız Dadaloğlu'nun bir şiirini, küçük bir değişiklik yaparak, Karacaoğ.- lan'ın diye okudu. Şiir bitince hoca kızdı ve şöyle dedi: “Aman efendim! 
Yutturdu! Dadaloğlu'nun şiirini Karacaoğlan'ın diye yutturdu. Koskoca 4/A sınıfı yutar mı efendim? Jüri üyeleri yutar mı?” Oysa sınıf ve jüri üyeleri işin hiç farkında bile değildi ve yutmayan yalnızca Zülfikar Bey'di. 
Arkadaşımız da yerin dibine geçmişti. Çünkü Zülfikar Bey"in sözlü uyarısı ve azarlamaları, dayaktan ve başka cezalardan daha etkili oluyordu.. * 


Okuma, yazma, anlama ve anlatma etkinliği yönüyle Türkçe derslerinde verilen “kitap inceleme” ödevleri önemli bir yer tutar. 
Ancak inceleme yapmak önemli olduğu kadar, inceleme yöntemi- nin ilkeli olması da önemlidir. 

Türkçe Dersinin En Temel Etkinliği: Kitap İnceleme 

|...) Türkçe-Edebiyat derslerinin en temel etkinliği kitap okumaydı. Her 
öğrenci, her aya karşılık bir kitap olmak üzere yılda (en az) sekiz kitap okur. Sadece okumaz, okuduklarını incelerdi. Yazarın kısa yaşamı ve diğer eserleri açıklanırdı inceleme metninde. Kitabın özeti vardı, türü vardı, anlatım tekniğinin incelenmesi vb vardı. Tüm bunlar bir deftere yazılır dönem bitiminde incelenmek üzere öğretmene verilirdi. Ve o defter kalın bir kitap büyüklüğünde olurdu. Zor gelirdi elbette bazı öğrencilere... Ama ödev ödevdi. Çaresiz yapılırdı. 

Kitap okuma konusunda bir sıkıntısı yoktu. Seviyordu okumayı. Kitap seçme sorun değildi onun için. O yıl da incelenmesi kolay olmayan; Sefil. 
ler, Cyrano de Bergerac, Açlık, Mahalle Kavgası gibi yerli yabancı kitapları incelemişti. Hatta bazı arkadaşlarına da inceleme ödevi için yardımcı 


9 Adabelen, yıl 2, sayı 6, Aralık 2013, s. 11. 
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olmuştu. Yardımlaşma çok doğaldı aralarında. Yeter ki yardımlaşmanın dozu kaçmasın. 

Son sınıflardan bir abla kendisinden yardım istemişti. Bir ablaya, bir abiye yardım çok onur duyulacak bir şeydi. “Elbette” demişti “yardım ederim”. İsteği üzerine ablaya bir yıl önceki inceleme defterini vermiş ve abla da ondan yararlanarak yeni bir inceleme ödevi hazırlamıştı. Az sey miydi “abla"ya yardım! Abla iyice bir not almıştı sonuçta. Çok da iyi değildi ama ona yetiyordu aldığı not. Önemli olan da buydu. Gazoz bile ısmarlamıştı ona ablası. 

Bir hafta sonraydı. Akşam yemeğinden çıkmışlar, etüt zilini bekliyor ve şakalaşıyorlardı arkadaşlarıyla okul meydanında. Az ileride o gün nöbetçi öğretmen olan Nurettin Ergen oturuyordu. Türkçe öğretmenleriydi Nurettin Ergen. İşinde çok titiz, çok kibar, insanlara çok saygılı ve de kül türlüydü. Şiirler, denemeler yazar öğrencileri de teşvik ederdi okumaya yazmaya. Adını söyleyerek çağırdı onu. “Gelir misin, biraz konuşalım.” 
Yanına gitti. Banka ilişti o da. Hal hatır sorduktan sonra: “İncelemelerini beğendim. Güzel kitaplar okumuşsun. Özenle de incelemişsin. Teşekkür ederim.” Bu övgü mutlu etti onu. İnceleme ödevi, okuduğu kitaplar ve edebiyat üzerine konuştular. Daha da onurlandı. Nurettin Ergen'le edebiyat üzerine konuşmak az şey değildi. Ve biraz sonra öğretmeni sözü bir başka yere getirdi. “Senin geçen yıl yaptığın incelemeler de çok başarılıydı.” Sıraladı tek tek incelediği kitapları. “Eyvah” dedi içinden. O kadar inceleme içinde anımsayacağını düşünmemişti açıkça. “Kibarca da olsa, bir zılgıt yiyeceğim şimdi” derken öğretmeni devam etti. “Biz bu ödevleri çok yararlı olacağını bildiğimiz için veriyoruz. Angarya olabilecek ödev vermeyeceğimi bilirsin. Sizler öğretmen olacaksınız. Okumalısınız. 
Kültürlü olmalısınız. Ülkenin ve halkın dürüst aydınlara gereksinimi var. 
Okuyan insan demokrat ve çağdaş olur. Kendisine de güvenir. O zaman öğrencileriniz de, halk da size güven duyar. Ancak o zaman, öğrencilerinize okumayı salık vermeniz anlamlı olur. Sen bu sorumluluğu yerine getiriyorsun. Emek harcıyorsun. Emek saygı duyulacak en önemli şeydir. 
Emeğine saygı duyuyorum ve seni tekrar kutluyorum.” 

Nurettin Ergen bunları söylerken o, öğretmeninin söylemediklerini düşünmeye başlamıştı bile. İçtenlikle bir seyler söylemeliydi. Ama ne söyleyebilirdi? Derken... "Haydi. Zil çaldı. Seni daha fazla tutmayayım”la kurtardı onu zor durumdan Nurettin Ergen. Usulca kalktı ve yine usulca "İyi aksamlar hocam” dedi. Etüt sınıfına doğru yürürken, “Yardım sanılan 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şey, her zaman yerini bulmayabilirmiş meğer” diye düşündü. Nurettin Ergen'in övgülerinden teselli bularak...'9 (Ahmet Nuri Doğan) 


Yukarıdaki anlatılar öğretmen okulu dönemlerinden. 1976 yılında Ortaklar; artık ilköğretmen okulu değil, öğretmen lisesidir. 
Aradan geçen yıllara karşın, ilkeler değişmemiştir. Şadiye Dönümcü anlatıyor: 


Türkçe dersinde doğru okuma-yazma, konuşma öğretiliyor, anla/t)ma yeteneğimiz geliştiriliyor, insanın yaşadığını anlatmasının öneminden hareketle günlük tutarak ve mektup yazarak ifade alışkanlığı kazandırılıyor, hitabetimiz güçlendiriliyordu."! 


Okulun Derslikleri; Okul Meydanı, Bahçeler... 


Tarım dersleri okulun tarım alanlarında, iş bilgisi dersleri iş atölyelerinde, fen dersleri laboratuvarlarda yapılır. Elbette müzik dersi müzik salonunda, resim dersleri resim atölyesinde, beden eğitimi dersleri okul sahalarında. Ancak bu derslerin teorik yanları ele alınırken zaman zaman derslikler kullanılır. Aynı geçişler uygulamalı olmayan dersler için yani kültür dersleri için de geçerlidir. 

Daha çok dersliklerde yapılan kültür derslerinin de bahçede bir ağacın altında yapıldığı sık görülür Ortaklar'da. Matematik ya da tarih dersi bahçede veya ev işi dersi okul yemekhanesinde yapılır. 
İlke mekânın uygunluğu ve verimin artırılmasıdır. Hatta bunlar da yetmez okul dışını bile kullanırlar derslik olarak. 


Efes Kenti de Ortaklar'ın Dersliği 


Tarihi Efes kenti insanlık tarihine açılan bir penceredir. Bu anlamda Efes'i gezmek önemlidir. Ama bu pencere önünde ders yapmak, geçmişi içselleştirmek için daha da önemlidir. 

1960 mezunu Prof. Dr. Zekeriya Aydın'ın anlatımıyla: 


10 Adabelen, yıl 6, sayı 17, Aralık 2017, s. 12. 
11 Adabelen, yıl 6, sayı 18, Aralık 2010, s. 18. 
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Yemekhanede iş bilgisi dersi. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Sınıfta Ders Yaptığımızı Hatırlamıyorum 

(-..) Derslerin işlendiği ayrı bir resim salonumuz, maketlerin ve daha çok kuş tahnitlerinin yapıldığı bir iş atölyemiz vardı; boyalarımızı, tutkalımızı ve benzeri gerekli malzemeleri kendimiz hazırlamayı öğrenmiştik. 
En azından benim için en zevkli ders resim ve iş dersleriydi; iki yıl içinde neredeyse Ömer Sümer'in “asistanı” olmuştum; resim dersinin hazırlıklarını ben yapardım. Desen çizimlerinde sınıfın ortasında mutlaka model olarak, bir sürahi, bir çiçek demeti ya da bir arkadaş koyardık. Adlarını hatırlamıyorum ama o yıllarda Aydın yöresinde çıkan birkaç yerel dergide bazı desenlerim basılmıştı. Tarih öğretmenimiz Cemal Aygel'in yazdığı Üç Antik Sehir (Priene, Miletos, Afrodisyas)'? adlı kitabın kapak resminde benim imzam vardır. 

Kitap yazmış bir tarih öğretmenine sahip olmak ne büyük bir şanstır düşünün bir kere; kaç kez tüm sınıfı Efes'e götürmüş, ilgili dersi kalıntılar arasında işlemişti. Gene o yıllarda Efes'teki kazılarda şu meşhur “Efes Artemisi” bulunmuştu; herhalde Cemal Bey'in önerisiyle Ömer Sümer beni ve başka sınıflardan birkaç arkadaşı daha yanına alarak Efes'e götürmüştü; kazılardan yeni çıkan, şu göğsü çok sayıda memeyle kaplı, eteklerinde çeşitli hayvan kabartmaları olan normal insan boyunun bir buçuk katı büyüklüğündeki Artemis heykelinin ilk kez resimlerini biz çizmiştik. 


12 Cemal Aygel, Üç Antik Şebir (Priene, Miletos, Afrodisyas), İzmir: Teknik Kitap ve 
Mecmua, 1958. (ed.n.) 
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Daha sonraları, Selçuk'taki müze müdürünün isteğiyle Efes antik kentinin tabelalarını hafta sonları Selçuk'a giderek yazmış ve böylece belli bir süre için harçlığımı da çıkartmıştım... 

Köylüm Ömür Gülmen ile bu marangozhanede iki tane tahta bot yapmıştık; ilki 2,5 metre ve ikincisi 4 metre boyundaydı. Etrafını bran- da beziyle kaplayıp boyamıştık. Her ikisini de Aliağa'da uzun yıllar kullanmış; kürek çekmiş, balık avına çıkmış, kısacası yaz tatillerimiz epeyce renklenmişti... 

Sınıfta ders yaptığımızı pek hatırlamıyorum; beden eğitimi derslerimizi neredeyse hep sahada yapardık: ısınma hareketleri, koşular, kasadan atlamalar, yüksek atlama, kum havuzunda tek adım ve üç adım atlama, futbol, basketbol, hentbol... Bu derslerde edindiğim alışkanlıkla, Ortaklar yıllarım boyunca her sabah erken kalkarak Adabelen Tepesi dolayında zeytin ve incir ağaçları arasındaki patikalarda yaptığım tempolu koşularımı ve kültür fiziğimi bugüne kadar hep sürdürdüm. Yemekhanenin bir ucunda piyeslerin oynandığı ve münazaraların yapıldığı, türkü ve şiir ge-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Mehmet Kahvecioğlu ile kırda bayırda matematik dersi. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


celerinin düzenlendiği bir sahne vardı. Burada sınıflar arası bazı münazaralara katıldığımı ve birçoğunu da izlediğimi, şiirler okuduğumu, piyesler seyrettiğimi; Âşık Veysel'i bile dinlediğimi hatırlıyorum." 


Dersler Önce Sınıfta, Sonra Uygulama Alanlarında 
Tarih öğretmeni Mustafa Özer çalışma yerlerini anlatıyor: 


Genel kültür dersleri hariç birçok ders uygulamalı olarak yapılırdı. 
Örneğin tarla, tarım, sebzecilik, çiçekçilik, hayvancılık gibi dersler önce sınıfta işlenir sonra yerinde uygulaması yapıldı. Demircilik, marangozluk ve yapıcılık dersleri üçer aylık dönemler halinde atölyelerde yaparak öğrenilirdi. 

Okulda hizmetli ve işçi sayısı çok azdı. Okulun tüm işlerini biz öğrenciler yapardık. Sırası gelen her şube bir hafta boyunca nöbet tutar, o hafta nöbetçi şube ders yapmaz. Öğrenciler görevlendirildikleri yerlerdeki işleri en iyi şekilde yapmaya çalışır. Şube başkanı öğretmenler çalışmaları 


13 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 270. 
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İdare binasının arkasında düzenleme çalışması. (Cumali Esen Arşivi) 


kontrol eder, çalışmaları değerlendirirlerdi. Bizler için şube öğretmenleri anne ve babadan farksızdı. Onları üzmek aklımızdan bile geçmezdi. 
Gece gündüz onların denetimi altındaydık. Nöbetler içinde en zevklisi yemekhane, en zevksizi de tuvalet nöbetiydi. 

Her sabah kampana çalınca giyinip futbol sahasına gider hep beraber milli oyunlarımızı oynar, bando eşliğinde sınıflara döner bir saatlik etüt yapardık. 

Bütün bunlar köyden gelen benim için olumlu alışkanlıklar kazanmamı sağladı. 1956 yılında okulu bitirdiğimde kendimi tam bir öğretmen olarak düşünüyordum. Çünkü okula öğretmen olmak için girmiş amacıma ulaşarak öğretmen olmuştum.'* 


Edebiyat ve Sosyal Bilgiler öğretmeni Aysel Karacan: 


Ortaklar Öğretmen Okulu'nda Hüsnü on yıl, ben altı yıl kaldık. İkimiz de kendi branşımızda elimizden geldiğince yararlı olmaya çalıştık. Ben 


14 Adabelen Işığı, s. 213. 
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Edebiyat ve Sosyal bilgiler olmak üzere (henüz branşlaşmamıştık) tüm dersleri okuttum. Öğrencilerimizi çağdaş, Atatürkçü bir çizgide yetiştirmek için çok büyük bir özen gösterdik. İyi ve kötü günlerimizde öğrencilerimizi gördüğümüzde, konuştuğumuzda emeklerimizin boşa gitmediğini gururla görüyorum...'5 


Eğitim öğretim çalışmalarında en çok önem verilen çalışmaların başında, öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırmak gelir. Ortaklarlıların anılarında da bu çokça dillendirilmektedir. Köy Enstitüler döneminde günün belli saatleri öğretmen ve öğrenciler için zorunlu okuma saatleridir. Bunun dışında çeşitli yönergelerle “okuma alışkanlığı” görevi Türkçe öğretmenleri dışında tarım başının, müzik başının da görevleri arasındadır. 

Bu görev öğretmen okulları döneminde de “görev” olmasa bile alışkanlık olarak devam etmiştir. Bu devamlılıkta Ortaklar Öğretmen Okulu mezunu olup sonradan kendi okullarında öğretmen olanların katkısı önemlidir. 


Öğrenci Olduğu Okulda Öğretmen 


Okulumuzun kütüphanesi gayet zengindi. Dünya klasiklerinin hemen hemen hepsi mevcuttu. Ben en çok kitabı öğrenciliğimde okudum. Edebiyat öğretmenimiz Zülfikar Ortaç, kurduğu kitap kulübü sayesinde, Varlık Yayınları'nı getirtip ucuza kitap sahibi olmamızı sağlardı. 

Öğretmenlerimiz, ana ve babalarımız gibi her seyimizle ilgilenirlerdi. 
Bize doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, çalışkanlık, yardımseverlik, dayanışmacılık ve en çok da Atatürk sevgisi, saygısı aşılamışlardır. 

Okulun işleri bir hafta süreyle nöbetçi sınıf öğrencileri tarafından yürütülürdü. (Yemekhane, idare binası, ahırlar, elektrik santrali, sebze bahçesi, çöp arabası belli başlı nöbet yerleriydi.) Okulun iki kamyonu vardı, pazar günleri çevre gezilerine götürürdü. Biri paletli iki traktör vardı, bunları öğrenciler kullanırdı. 

Cumartesi akşamları eğlence düzenlenirdi. Öğrenciler hazırladıkları ortaoyunu, skeç, monolog, diyalog, şiir, şarkı, türkü ve milli-mahalli 


15 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 327. 
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oyunlarını sergilerdi. Bunların yaptıkları yaratıcılıklar görülmeye değer. 
di. Öğrencilerin yaptıkları işler, yazdıkları yazılar, afişler yıl sonunda sergilenirdi. Bu yazılardan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı resim öğretmenimiz Ömer Sümer imzasıyla okul duvarlarında yer alırdı. 

Köy enstitüsü döneminden başlayarak öğretmen okulu dönemine kadar 19 Mayıslarda Aydın'a gidilir, Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri orada yapılırdı. Bu gösterilerdeki başarımızdan dolayı Aydın halkı her yıl bizi beklerdi. Bir 19 Mayıs töreninde Esat Türköz öğretmenimizin projelendirdiği 7 katlı kule (5 katı demir halkalardan) büyük ilgi görmüştü.'* 
(Cevat Gülmez) 


Fen dersleri laboratuvarlarda yapılır. Oldukça zengindir laboratuvarlar. Deneylerde çevrede bulunan her malzeme verimli biçimde kullanılmaktadır. Deney yaparak öğrenmek öğrenmeyi güçlendirdiği gibi, bilgiyi kalıcı hale getirmektedir. 


Laboratuvar Arı Kovanı Gibi 


Dersler benim resmen yapmam gereken işlerdi. Ama esas eğitim etkinliğim ders dışında yaptığımız çalışmalarla sürüyordu. Bu yüzden hiçbir gün ders bitince evime gidip dinlenmeye çekildiğimi anımsamıyorum. Bu durumdan en çok rahatsız olan eşimdi şüphesiz. Peki ne yapıyorduk bu ders dışı zamanlarda? 

Modern Aletleri Kullanma Kolu diye bir kolumuz vardı. Öğrencilerimin fizik derslerinin uygulaması gibi gördüğüm bu işlerle uğraşmaktan hoşlandıklarını biliyordum. Kollarla ilgili görevler dağıtılırken ben bu ihtiyacı dile getirdim, kolun isim babası da İhsan Güvenç, Tarım öğretmeni- oldu. Öğleyin ve son dersten sonra yoğun bir kol çalışması yapıyorduk. 
Laboratuvar arı kovanı gibi kaynardı. Öğrenmek isteyen öğreneceğini öğrenir, giderdi. Tamamen isteğe bağlı bir etkinlikti. Aletleri masaların üzerine grup grup koyar, her masada da o aletin nasıl kullanıldığını bilen kolumuz üyelerinden biri görev alırdı. Böylece öğreticilik mesleğine oyun oynar gibi giriyorlardı farkında olmadan. Bu çalışmalarda ben de mesle- 


16 Adabelen Işığı, s. 205. 
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Laboratuvar malzemelerinden kalanlar yıllar sonra okul müzesinde. 
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1960'lı yıllar. Fen bilgisi dersinde laboratuvar çalışması. (Okul Müzesi Arşivi) 


ğimle ilgili incelikleri öğreniyor, ileride yapacağım akademik çalışma için hazırlanıyormuşum, farkında olmadan. İşte Ortaklar İlköğretmen Okulu yalnız öğrencilerin değil, öğretmenlerin de kendilerini yetiştirdikleri bir ilim ve irfan yuvası idi. Haftada iki saat olan fizik ve kimya derslerinde hiç deney yapmadan ezbere bir ders yapmamaya özen gösteriyordum. 
Bu amaçla, yardımcı öğrencilerden faydalanıyor, deneyleri önceden hazırlıyor, derste zaman kaybına neden olabilecek her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırmak için önceden gerekli önlemleri alıyordum. Örneğin ışık deneyleri için odanın karartılması gerekiyordu. Siyah perdeler diktirdim. 
laboratuvarın üç tarafında pencere vardı. Arkadaşım Rüstem Çağlar'ın da yardımı ile makaralarla ve urgan kullanarak tüm siyah perdelerin aynı anda kapanıp açılmasını sağlayan bir düzenek hazırladık ve bu tür uygulamaların öğrencilerimin hoşuna gittiğini görüyordum. Derslerimizin konuları zordu ama öğrencilerim çok kolay öğreniyor, ben de onlarda hata bulamıyordum. Benim notum bol değildi, öğrencilerim çok gayretliydi...'? 
(Sait Güngör Elgin, Fen dersleri öğretmeni) 

Sait Güngör Elgin anlatmaya devam ediyor: Bir yıl dördüncü sınıfların kimyasına giriyorum. Su konusu var, kitapta. Suların temizliği ve anali- 


17 Adabelen, yıl 3, sayı 8, Ağustos 2007, s. 2. 
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zi nasıl yaptırılır diye bir bölüm var. Bu konuyu “yaparak, yaşayarak öğrenme” yöntemi ile işlemeyi planladım. Hıfzıssıhha enstitüsünden steril boş şişe istedik. Gönderdiler. Ben de her sınıfla ayrı ayrı numune alma ve numuneleri hıfzıssıhha enstitüsüne gönderme işlemlerini öğrencilerime yaptırdım. Sonucu bekliyoruz. Sürpriz!!! “Suda koli basili var” raporu gelmez mi? İdare telaşa düştü. Borular baştan başa kontrol edildi. Açık kalan kısımlar betonlandı. Tekrar numune alındı gene var. Bu olay idareyi bir hayli sıkıntıya soktu. Allahtan sonunda kaynak kapısında bulunan demir parmaklıkların arasından yabancı cisim girebileceği düşünülerek kaynak temizlendi ve önündeki açıklık kapatıldı. Tekrar kontrol edildi ve temiz raporu gelince herkes rahatladı.'? 


Kimya öğretmeni Raif Türk de laboratuvarları benzer biçimde hatırlıyor: 


|...) Okul kütüphanesi çok zengindi. Aranan birçok kitap bulunurdu. 
Okuma sevgisi çok yüksekti. Yaz çalışmalarında okuma saatleri olurdu. 
Laboratuvarı oldukça zengindi. Ben kimya öğretmenliği yaptığımdan kimya laboratuvarları da bugünkü Fen fakültelerinin laboratuvarlarının ayarındaydı."* 


Dersleri deney yaparak öğrenen öğrenciler, öğretmen olarak gittikleri köy okullarında benzer deneyleri yaparak ders işlemişlerdir. 

Köy okulunda laboratuvar; sınıf, bahçe, dere kenarı ya da çeşme başıdır. Deney malzemeleri ise; gaz ocağı, yemek tenceresi, bir yassı pil, bir el feneri, kullanılmış bir ilaç kutusu, bir kaşık yağ... 
ya da iki yumurtadır. Onlar deney yapmayı ve deney yaparak öğrenmenin kalıcılığını okullarının laboratuvarlarında öğrenmişlerdir. 

Ortaklar'da derslerin uygulama, deney ve gözlem ağırlıklı olması bir anlamda “işle, iş için” yapılması başarıyı artıran sonuçlar vermektedir. Ayrıca iş ve deney yaparak öğrenme öğrencide me- 


18 Adabelen, sayı 8, s. 3. 
19 Adabelen Işığı, s. 365. 
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rak duygusunu da kışkırtmaktadır. İçlerinde en meraklı ve başarılı öğrenciler bir anlamda ödüllendirilmekte, yüksek öğretmen okullarına gönderilmekte orada da başarılı olmaktadırlar. 

Yüksek öğretmen okulları, öğretmen okullarının yükseköğretime açılan ilk kapısıdır. Beşinci sınıftan seçilen öğrenciler, yüksek öğretmen okuluna gönderilir. Bir yıl hazırlık sınıfında okuduktan sonra kazandıkları fakültede öğrenime başlarlar. Mezun olduklarında okudukları bölümün öğretmeni olarak liselere atanırlar. 
Yüksek öğretmen okulu öğrencileri öğretmenlik duygusunu, bilgisini ve çalışma disiplini anlayışını, geldikleri öğretmen okullarında almışlardır. Bu nedenledir ki birçok yüksek öğretmen okulu mezunu, mezun olduktan sonra da okullarında akademisyen olarak görev almıştır. 


Yüksek Öğretmen Okulu'nda: “Nereden Geldin?” 


Birol Temelkuran, Ortaklar sıralarından geçmiş bir yüksek öğretmen okulu öğrencisidir. Bir sınav anısını anlatıyor: 


L..J Açıldığı ilk yıl Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na, hazırlık sınıfı öğrencileri olarak seçilmiştik. Lise son sınıfı orada okuduk. Yıl sonunda lise bitirme sınavlarına girip çıkıyoruz. Bazı derslerin sınavı, sözlü yapılıyordu. Öğretmenlerimizin hemen hemen tümüne yakını bakanlık müfettisiydi. O gün astronomi dersi sınavındayım. İlk soruyu önceden matematik kitaplarından tanıdığımız Osman Bener öğretmenim sordu: 

Bir yerin enlemini nasıl ölçersin? 

Kutup yüksekliğini ölçerek, diye hemen yanıtladım. Tahtaya bir şekil çizip matematiksel olarak da açıkladım. İkinci sorusu: 

Nereden geldin sen, oldu. 

Çokça beğenildiğimi anlamıştım ve gururla; 

Ortaklar Öğretmen Okulu'ndan, dedim. 


- Belli belli, dedi ve başka soru sormadı, sınavı hemen bitirdi. |...J29 


20 Adabelen, yıl 12, sayı 43, Temmuz 2017, s. 45. 
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Beş yıl boyunca eğlendiler, üzüldüler, kavga ettiler, barıştılar... 
birlikte büyüdüler ve öğrendiler. Gelecek için güzel anılar biriktirdiler. Şimdi ayrılacaklar. 

Ali Çakır, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na seçilen dokuz öğrenciden biridir. Ortaklar'dan trenle yola çıkacaklar. Tren istasyonu kalabalık... 


1961-1962 öğretim yılı başında okula geldiğimizde okulumuzdan benim de aralarında olduğum dokuz arkadaş Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na kabul edilmişti. Aydın Devlet Hastanesi'nden sağlık raporlarımızı aldık. Sevinçliydik. Okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm devre arkadaşlarımız bizleri büyük bir tören düzenleyerek Ortaklar'dan trenle Ankara'ya uğurlamaya gelmişlerdi. Onurlandık. Ancak ayrılık sırasında çok hüzünlendik. Beş yıl boyunca sevincimizi, üzüntülerimizi, sırlarımızı paylaştığımız arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden ve bizim için uygarlığa açılan ilk pencere olan okulumuzdan ayrılıyorduk. Sonra iki arkadaşımızı daha Yüksek Öğretmen'e çağırdılar. Böylece bizim dönemden Yüksek Öğretmen'e on bir kişi gitmiş olduk. Tam bir futbol takımı. Bizim için yeni bir öğrenim serüveni başlıyordu. 

Dört yıl sonra 1966 Haziranı'nda Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Matematik Astronomi Bölümü'nü bitirip öğretmenliğe başladım. Ortaokul, lise, eğitim enstitüsü, özel fen lisesi ve dershane olmak üzere değişik eğitim kurumlarında otuz dokuz yıl öğretmenlik yaptım. Bu süre içinde birçok öğrencim hatalı davranışlarda bulundu. Ancak hiçbir öğrencimi disiplin kuruluna vermedim. Çünkü asıl olan, sorunu çözerek öğrenciyi eğitmek ve topluma kazandırmaktı benim için. Bunu ben nerede mi öğrendim? Adabelen'de!..?" 


Yüksek Öğretmen Okulu'nda Ortaklar'dan gelenler yaramazlıklarıyla bile belli olmaktadır. 1965 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na seçilen Yavuz Anaç, yüksek öğretmen okullu olmayı anlatıyor: 


21 Adabelen, yıl 12, sayı 44, Ekim 2017, s. 63. 
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Okul jipinin önünde poz bir başka olmalı! Ali Güvenenler ve Yavuz Anaç. 
(Yavuz Anaç Arşivi) 

1965 yıllarının ilk günlerinde Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'nun 
hazırlık sınıfında öğretime başlamıştık, toplam sayımız 143 öğrenciydi. 
Ortaklar'dan 6 arkadaştık, yeni okulumuzda öğretmenlerimiz hangi okul lardan geldiğimizi soruyorlardı, edebiyat dersimizde de aynı soruyu cevaplarken dört Ortaklarlının aynı sınıfta olmasına edebiyat öğretmenimiz tepki verdi. Edebiyat öğretmenimiz “Ortaklar Öğretmen Okulu'ndan gelen öğrenciler çok başarılı oluyorlar ve de yaramazlık yapıyorlar, onun için dördünüz aynı sınıfta olamazsınız” diyordu. Birinci dönemin sonunda karnelerimizi aldığımız zaman hazırlık sınıflarında sadece 12 öğrencinin zayıfı yoktu, bunlardan 5'i Ortaklarlıydı. Bizden önceki sınıfların ve bizim başarılarımızda Ortaklar'daki öğretmenlerimizin ve ortamının büyük katkısı olduğunu belirtmeyi görev sayarım.?? 


Her Öğrenci İstiklal Marşı'nı Mandolinle Çalacak! 


Her öğrenci müzik, resim gibi yetenek derslerini öğretmen olduklarında başarıyla öğretebilecek biçimde yetiştirilmektedir. Özel yetenekli öğrenciler titizlikle izlenmekte, özendirilmekte ve koşulları uygun olanlar yeteneklerine uygun okullara gönderilmektedir. 


Ah Canım Ortaklar! 
(...) Şimdiki Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk modelleri olan ve Türkiye'de sadece İstanbul Öğretmen Okulu, Ankara Öğretmen Okulu bünyesinde 


22 Adabelen Işığı, s. 268. 
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bulunan Müzik ve Resim Seminerleri öğretmen okulunda okuyan yetenekli öğrencilerin çıkış kapılarıydı...2 (Güzin Erguvan, 1968 mezunu) La 

Ben Ortaklar Öğretmen Okulu'nda hiçbir yönetimle ters düşmedim, ne istediysem de yaptım. Bize gelen öğrenciler köy çocuklarıydı. Ben de bir köy çocuğuydum ve onları anlayabiliyordum. Notayı öğretmek için o zaman en kolay ve en ucuz olan mandolini tercih ettim. Öğrencilerimi çok çalıştırdım sonunda da başardığımı sanıyorum. Yıllar geçtikçe olanaklar değişti, tecrübem arttı, sahne faaliyetlerimiz de çoğaldı. Öyle ki her şubenin bir hafif müzik orkestrası oldu, yarışmalar yaptık. İlgi çok arttı, her şey çok daha güzel olmaya başladı. Bu orkestraların yetişmesi için her gün son dersten sonra ayrı sınıflarla ikişer saat çalışırdık. Çok yetenekli öğrencilere de özel olarak ders vererek müzik öğretmeni olmalarını sağladığım için çok mutluyum. 

Ulusal bayramlarımızın yaşatılması ve ulusal duyguların geliştirilmesi için Türkiye'de ne kadar marş varsa öğrencilerime öğretilmesini sağladım. Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda her öğrencimiz İstiklal Marşı'nı mandolinle çalarak mezun olmuştur. Bayramlarımız günün anlamına göre bandolarımızla, marşlarımızla süslenmiştir. Eşim Yüksel ile birlikte Ortaklar'da on beş yıl zevkle çalıştık.2* (Ali Oğuz, müzik öğretmeni) 


Yine köy enstitüsünün, öğretmen okulunun kapatılıp öğretmen lisesine dönüştürüldüğü yıllar. O yıllarda okula yeni öğretmenler gelmiştir. Diğer yandan Yüksel Oğuz gibi 1960'lı yıllardan kalan öğretmenler de vardır. 

Eray Karınca, bir öğretmenin insan hayatında ne kadar önemli değişiklik yapabileceğini yazmış. 


Ne Güzel Çocuk! 


Çocuk, bütün bir yaz elinden düşürmedi mandolini. Sınavda tremola yapmadan çaldığı için “kimden öğrendin” diye sordu öğretmeni ve ancak beş alarak sınıfını geçti çocuk. İkinci yıl da benzerdi. Üçüncü yıl öğ retmen değişti. Yüksel Hanım, sınıfa girer girmez, başını okşadı onun ve 


23 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 297. 
24 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 317. 
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"Ne güzel çocuk” dedi. İkinci derste öğretmen kim şarkı türkü biliyor der demez, fırladı çocuk. Hayatında ilk defa türkü söyledi: “Hastane Önünde İncir Ağacı.” Oysa bu türküyü bildiğini o âna dek kendisi bile bilmiyordu ama babasından sıklıkla duymuştu. Arkadaşları hayretle karşıladılar bu çıkışını. Yüksel öğretmen onu okul korosuna aldı. Bugün telli ve mızraplı her türlü çalgıyı amatörce çalabilmekte, Ege türkülerini söyleyebilmekte o. (Eray Karınca, 1977 mezunu) 


Resim-Müzik Dersleri: 
“Sanki Sanatçı Olacağız” 


Resim Atölyesi Sınıf Değil Sanki Bir Resim Galerisiydi 

Okuldaki resim ve müzik derslerinde, sanki bir sanatçı olacakmışız gibi bizlere uygulanan eğitimi, üst sınıflarda iken resim dersinde; her öğrencinin sınıf geçme notunu etkileyecek olan 70x50 cm boyutunda yağlıboya tablo yaptığımız, öğretmenimizin not vereceği gün resim atölyesinin sınıf değil sanki bir resim galerisine dönüştüğünü; müzik derslerinde, öğretmenimizin öğrettiği okul şarkılarını ve marşlarını hem notalarıyla, hem sözleriyle söyleyip ve hem de mandolin çalarak seslendirmemizi; öğretmenimizin piyanoda çaldığı bir müziğin notalarını, ölçülerini de belirterek müzik defterine yazdığımızı ve bundan not aldığımızı; not alamaya yakın günlerde çok sayıda öğrencinin mandolin sesleriyle bahçeyi inlettiğini anımsıyorum.? (Esat Ersöz, 1963 mezunu) 


Esat Ersöz'ün “Öğretmenimizin piyanoda çaldığı müziğin notalarını, ölçülerini de belirterek müzik defterine yazdığımızı ve bundan not aldığımızı...” dediği, müzik dersinin yazılı sınavıdır. 


Öğretmen okulları kapandıktan yıllar sonraydı. Bir Adabelenliler buluşmasında müzik öğretmeni Ali Oğuz, bu sınavlarla ilgili; “Sizden sonra İzmir'de konservatuvarda çalıştım. Orada da benzer sınavlar yapıyordum. İlginçtir, Ortaklar'da aldığım sonuçlar müzik konservatuvarında ak dığım sonuçlardan daha geri değildi” diyordu. 


25 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 259. 
26 Adabelen Işığı, s. 251. 
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Her yıl yinelenen resim sergisinden bir köşe. (Okul Müzesi) 


Bir Kaşık Bal 

Haşmet Yavuz, Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda (Adabelen'de| bizim resim öğretmenimizdi. Suluboya ve yağlıboya teknikleri üzerinde önemle durur, bu teknikleri bizlere öğretmeye çalışırdı. Her ay yapılan resim çalışmalarımıza bakar not verirdi. Bizim sınıfta (3/D 1963-1964) güzel resim yapan, arkadaşlarımız vardı. Bunlardan biri de Abdullah Baştancı'ydı. 
Bütün sınıf geçerli not alabilmek için, dosyalar dolusu resimler yapar, bu derse önem verdiğimizi, öğretmenimize göstermek isterdik!.. 

Bir gün resim dersinde öğretmenimiz değerlendirme yapmak için, numara sırasıyla yaptığımız resimleri görmek üzere bizi masasına çağırdı. 
Herkes dosya dolusu resimlerini hazırlamış, sırasını bekliyordu. Neyse uzatmayayım, sıra bana geldi. Ben de resim dosyamı alarak, öğretmenimin yanına gittim. Yaptığım resimleri dosyadan çıkartıp öğretmenime teker teker göstermeye başladım. Ama ne yazık ki, onca resim yapmama karşın istediğim notu alamamıştım. Not defterine bir 4 yazmıştı. Hayal kırıklığına uğramıştım. Benden sonra arkadaşım Abdullah Baştancı sadece iki adet suluboya resmini öğretmene göstererek 10 almıştı. Ben bunun bir haksızlık olduğunu öğretmenime söylemeliyim diye düşünerek parmak kaldırdım. Haşmet Hocam: 

- Söyle bakalım Ekrem ne diyeceksin? 
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Öğretmen Haşmet Yavuz öğrencileriyle. 


- Hocam size bir dosya dolusu resim getirip gösterdim. Siz bana 4, Arkadaşım Abdullah Baştancı iki resim getirdi ona 10 verdiniz. Sizce bu haksızlık değil mi? Ben o kadar emek vermiştim! 

Öğretmenim Haşmet Yavuz bana vetüm sınıfa dönerek şunu söylemişti: 

- Arkadaşlar, bir çuval keçiboynuzu yiyeceğinize bir kaşık bal yiyin. 
Abdullah arkadaşınız onu yapmıştır bir kaşık bal yemiştir!2? (Ekrem Erkan) 


Havva Kozan 1978 öğretmen lisesi mezunu. O dönemde de yetenek dersleri gereken önem verilerek işleniyor ve özellikle spor alanında önemli başarılar elde ediliyor, Ortaklar bölgenin liderliğini eski yıllarda olduğu gibi bırakmıyordu. Ancak haksızlıklar daha da artmıştı o yıllar. 


Okulda en sevdiğimiz dersler yetenek dersleriydi. Resim-iş atölyelerinde resim dersimize Haşmet Yavuz giriyordu. Bilmediğimiz teknik ve boyama çeşitlerini öğreniyorduk. Daha çok suluboya ağırlıklıydı çalışmalar. 
Yazı dersleri de veriliyordu. Beden eğitimi dersleri Ünal ve Yonca Yurtçu öğretmenlerimizce veriliyordu. Kocaman sahada ve sonradan yapılan 


27 Adabelen Arşivi. 
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kapalı spor salonunda her türlü çalışma gösteriliyor, okul ve sınıf takımları kurularak maçlar düzenleniyordu. Şimdiki küçücük betonarme bahçesine sıkışan, oyun alanı bile olmayan okulları görünce değeri bin kart artıyordu. Okulun başarılı sporcuları madalya ve kupalarla-dönüyorlardı. Sınıfımızdan Şefika Pullukçu arkadaşımız dengede cimnastik dalında Türkiye birincisi olmuştu. Yurtdışına da yarışmaya katılacakken, bölge federasyonu başkanının ikinci olan kızı gitmiş. |...) Yerine de okulumuza denge tahtası göndermişler armağan olarak!?8 


Köy Öğretmenleri Halk Çocukları 
Olarak Kalmalı 


Dünle Bugün de Yarına Dahil! 

L..1 Ortaklar Öğretmen Okulu'nun benim yaşamımda çok özel bir konumu vardır. Biliyorum ki ben, öğretmen okulunda okumasaydım, ilkokul- dan sonra hiç, ama hiç okumayacaktım/okuyamazdım. 1960'lı yılların köy çocuklarının yazgısıdır bu; ama şansıdır da. Asıl şans, köy enstitüleri mirasına sahip çıkan ve öğretmenliği bir tutkuya dönüştüren bir öğretmen kuşağının elinde biçimlenmektir... 

|...) Son sınıftayız. Çevredeki okullara staja gidiyoruz. Ortaklar'a, 
Sazlıköy'e, Tekin'e... Tevfik Poyraz da başımızda. Tekin'deyiz, okulda işimiz bitti, öğle arası. Bize: “Bakın gençler, yarın köylere gideceksiniz. 
Köylüler köy kahvelerinde, köy odalarında bir araya gelirler. Onlarla birlikte, iç içe olacaksınız. Onlardan kopuk yaşayamazsınız; yoksa sizi adam yerine koymazlar. Onlar oyun oynarlar. Onlarla kaynaşmanın bir yolu da belli oyunları bilmektir. Bunlar, zararsız oyunlar olmalı; dama, domino gibi. Gelin sizinle kahvehaneye gidip de domino oynayalım” demişti. Ben dominoyu biliyordum; ama bir öğretmenimle ilk kez oynayacaktım. Ona göre köy öğretmenleri, halk çocuklarıdır ve halk çocuğu olarak kalmalıydı. Halkın yanında, ama halktan bir adım önde... 

1964-1965'te ders programına her gün bir saat “Proje” dersi konmuştu. Proje aşamasından başlayarak üretime katılmamız amaçlanıyordu. Gerçek eğitimciler biliyordu ki, önemli olan tutulan balık ve onun büyüklüğü değil; balığın nasıl tutulacağını öğrenmekti, öğretmekti. Köy 


28 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 267. 
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Bir sonbahar günü devlet malı pardösülerle çarşı gezisi. 


enstitüleri bir biçimde filizlenecekti. Ne var ki birileri, öğrencileri boykota sürükledi. Adabelen, ellerinde “Davamız 7-1” yazan isyancıları da barındırdı. Olan, o güzel projeye oldu; olan, Okul Müdürü Süleyman Adıyaman'a, öğretmenlerimiz İhsan Güvenç ile Tevfik Poyraz'a oldu...? 
(Tahsin Şimşek) 


Süleyman Adıyaman: “Cambazdan 
Bilim Adamı Olmaz!” 


(-..J Fen Lisesi sınavlarına girdiler. Ve tek Ankara'da vardı Fen Lisesi. 
Daha sonra İstanbul ve İzmir'de de açıldı. Bilim adamı olma ışığı olan öğrencileri seçiyorlardı Fen Lisesi'ne. Alınan öğrenci sayısı da 20-30 kadardı. O yıl o da girdi sınavlara. Sonuç iyiydi, o ve okulu için. Bölgede ilk sınavı kazanan 6-7 öğrenci vardı. Bunların dördü öğretmen okulundandı ve biri de oydu. Kutlama üzerine kutlamayla karşılaştılar. Arkadaşları, okul çalışanları, öğretmenler, yöneticiler. Övgüler hoşlarına gitti. Hatta şımardılar bile. |...) Ortalıkta fiyakalı fiyakalı dolaşmaya başladılar. “Fen lisesi"ni kazananlar olarak. 


29 Adabelen, yıl 1, sayı 1, Nisan 2005, s. 21. 
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Birinin aklına bir uyanıklık geldi. İkinci sınava 10 gün kadar vardı. 
“Kütüphanede ikinci sınava hazırlanacağız” demenin tam da sırasıydı. 
Kaytarmanın bundan iyi bahanesi olamazdı. Hemen bir plan yaptılar; okul müdürüne gidilecek, durum anlatılacak, çalışmak için izin istenecek. 
Sonra... 10 gün yan gelip yatılacak. Okul müdürünün nerede olduğunu soruşturdular. Müdür, Nizamiye'deydi. Bir sınıfla uygulamalı tarım dersi yapıyordu. Branşı Tarım-İş'ti. Bilinirdi müdürün çalışkanlığı, yaratıcılığı, inatçılığı ve öğrencilere, eğitime, okula düşkünlüğü. Ve de kararlılığı, adaleti ve ödünsüzlüğü. 

Okula müdür olarak atanalı daha bir yıl olmamıştı Süleyman Adıyaman'ın. Kısa sürede okulun çorak arazilerinin önemli bir bölümünü ağaçlandırmış, yesertmişti. Öğrenciler istekle çalışırdı derslerinde. En başta da müdürleri. Daha birçok yenilik getirmişti okula kısa sürede. O geleli yemekhanedeki yemekler bile artmış, güzelleşmişti. Ama her dönemde olduğu gibi uzun sürmemişti müdürlüğü. Bir gün aniden görevden alınmış, sürülmüştü. Çok üzülmüştü öğrenciler bu “sert adam"ın gidişine. Ha... 
Duymuşlardı bir yerlerden bir de “Sosyalistmiş müdür” diye. Sosyalizmin iyi bir şey olduğunu öğrenmişlerdi böylece. 

Beş kafadar Nizamiye'nin yolunu tuttu. Sözcü olarak da onu seçmişlerdi. |...) Ağaçlıklı yolun bitiminde Nizamiye'yi gördüler. İşte oradaydı müdür. Etrafında öğrenciler. Duvar örüyorlardı. En çok çalışan da müdür. 
Başında hasır bir şapka, sırtında kısa kollu bir gömlek, elinde mala. Harcı o koyuyor, öğrenciler taşları üst üste, yan yana sıralıyor. 

Gelen gruba göz ucuyla bakmış, tanımıştı “Fen Lisesi Sınavı”nı kazananları. Yani okulun “medar-ı iftarı” öğrencilerini! Bizimki biraz tofralı, biraz ürkek; “Kolay gelsin hocam” dedi. Az biraz sessizlikten ve malanın üzerindeki harcı taşların üzerine yaydıktan sonra kafasını kaldırmadan, “Sağ olun” dedi. Devam etti bizimki; “biz Fen Lisesi birinci basamak sınavını kazanan öğrencileriz.” Yine bir sessizlik ve kovanın içinden harç alırken, “Eee” dedi müdür. Bu “Eee”, “Ben sizin derdinizi biliyorum” der gibiydi. 

Süngü düşmeye başlamıştı kafadarlarda. Ama ok da yaydan çıkmıştı bir kez. El mahküm devam edilecekti. Etti de daha kısık bir sesle; “İkinci sınava 10 gün var”. Müdürden bir “Eee” daha çıktı. “Biz ikinci sınava hazırlanmak istiyoruz.” Yine lanet bir sessizlik ve “Aferin, çalışın, çalışkan olmak iyidir!” Mala tam gaz gidip geliyor. Sözcünün süngüsü iyice düştü. İşin rengi belli olmuştu. Düzenbazlıkları ortaya dökülmek üzereydi. 
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Arkadaşları eleştirmeyecek olsa “Hoşça kalın” der, geri dönerdi. Çaresiz son tümceyi söyledi. “Bize bu 10 gün izin verseniz de derslere girmeyip ders çalışsak.” Bu heybedeki son ve en büyük turptu. Daha uzun bir sessizlik ve ardından sertçe; “Haydin teresler sınıflarınıza. Cambazdan bilim adamı da olmaz, öğretmen de. Çabuk kaybolun.” Kös, kös dönmüşlerdi gerisin geriye. Ama incinmemişlerdi. Okula doğru yürürken, “Cambazlık adamlık değilmiş meğer” diye düşündü. Aklı, müdürün alnından malanın üzerine damlayan ter tanesindeydi hâlâ...*9 (Ahmet Nuri Doğan) 


Ahlak Eğitiminin Dersi mi Olurmuş? 


L..J O, Ortaklar Öğretmen Okulu'nun 27 Mayıs İhtilali sürecindeki öğrencilerinden. Okulun sevilen Edebiyat Öğretmeni Zülfikar Ortaç Bey'e okulda bir kitap kooperatifi kurmayı önerir. Öğretmen öneriyi önemser ve kabul eder. Ali Kaymak, Ali Yavuz, Ali Çakır ve Cahit Kavcar'dan oluşan Kitap Kooperatifi yönetimi, Varlık Yayınları ile yapılan anlaşma gereği öğrencilere indirimli kitap getirtir. 1960 yılına kadar okullarda yapılmış ilk örnek uygulama gayet başarılı olur.*! (Esat Ersöz) 

> 

|...) Benim ilkokul öğretmenim de Ortaklar mezunudur. Sınav öncesi 
tanıdığı iki öğretmenine mektup yazdı, selam gönderdi. Sınav bitti, ben de Adabelenliler arasına katıldım. Bizimkiler, sınavı kazanmamda o mektupların ve selamların büyük bir kerameti olduğuna inanıyorlar ve bir an önce teşekkür etmek için sabırsızlanıyorlardı. Sonunda babam da birer dolu sepet ceviz ve narla teşekkürün gereğini yerine getirdi. Bundan tam bir hafta sonra, bir cumartesi öğlesi, İstiklal Marşı'nı söylemek için sıradayız; o sırada cebime bir öğretmenin eli girip çıkıyor. Dönüp bakıyorum, Nevin Nurdoğan. Hiçbir şey de demiyor. Cebime 5 lira koymuş; o günlerde 5 lira, doğrusu çok para. Bugünlerde .deveyi hamutuyla yutanlar ne der bilmem ama, bence işte vicdan budur, beyin disiplini ve ahlak budur...? (Tahsin Şimşek) 

|...) Haytalık dönemi artmıştı biraz. Zaman zaman uyarılır, zaman 
zaman da göz yumulurdu yaramazlıklarına. Sabırlıydı öğretmenleri. 


30 Adabelen, yıl 6, sayı 18, Aralık 2010, s. 11. 
31 Adabelen, yıl 10, sayı 34, Nisan 2015,s. 59. 
32 Adabelen Arşivi. 
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Kitaplık kolu çalışması. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Yanlışları düzeltmenin yolunun doğruların erdemini öne çıkartmaktan geçtiğini biliyordu yetiştirenler. Kütüphaneleri oldukça zengindi. O yılların neredeyse tüm kitapları bulunabiliyordu. Birçok öğrenci arkadaşı gibi o yılların az sayıdaki süreli yayınlarından Varlık ve Türk Dili dergilerine aboneydi. Küçük harçlıklarının bir kısmını ayırarak abone oluyorlardı bu dergilere. Harçlıklarının bir kısmını da kitap almaya ayırıyordu. Kitaplık Kolu okula satılmak üzere kitap getirtiyordu. Satışı çok ilginçti. Kantinin bir bölümü kapatılmış, kitapların satıldığı yer haline getirilmişti. Satışın ilginçliği ise satıcının olmamasıydı. Satıştan sorumlu öğrenci sabah gelip kitapların satıldığı bölümü açar ve giderdi. Satıcı yok. Kapı her zaman açık. 
Kitap paraları ortada. Öğrenci gider, alacağı kitapları seçer, üzerlerinde yazılı bedeli açıkta duran para kutusuna koyar, varsa paranın üzerini alır. 
Akşam etüt saatinde satış görevlisi gelir. Sayım yapar ve kitap paralarını alır gider. Çok mu garip? Evetl ama öyleydi. Daha da garibi bozuk para olmadığı için, toplanan bedelin satılan kitapların karşılığından genellikle çok olmasıydı. Ertesi gün bozuk para varsa gidilir paranın üstü alınırdı. 
Çok şaşırmıştı ilk zamanlarda bu uygulamaya. Birçok arkadaşı gibi. Sonra 


alışmıştı “Bizim okulun öğrencileri çok dürüstmüş demek ki”... 5 
* 


33 Adabelen, yıl 6, sayı 18, Aralık 2010, s. 11. 
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|...) günün görevi elma toplamaktı. Bir yandan elma topluyor bir yandan da şakalaşıyor hatta şımarıyorlardı. Şımarmalarına göz yumulurdu küçük sınıfların. Zarar vermeye başlamalarına dek. Şımarma özgürlüğünü kullanarak dallara asılmaya, sallanmaya başlamışlardı bile. Öğretmen kararlı bir sesle uyardı: “Çocuklar, ağaçların canını yakmayın!” Sallandığı ağacın dalını bırakırken, “Ağaçların da canı varmış meğer" diye düşündü...“ (Ahmet Nuri Doğan) 


“Ağacın canı var” şakalaşması biraz da alaycı biçimde yıllarca sürdü. Öğrencilerin öğretmenin söylemiyle dalga geçtiklerini sandığı “ağacın canı” sözcükleri bilinçlerine çakılacaktı. Bu okulda bir çift söz ya da davranışla verilebilen bir başka ders. Koca koca kitaplarla, dizi dizi konferanslarla verilemeyecek bir “doğaya saygı/insan olma” dersi. 


Yeni Yuva 


Derslerde belli bir disiplin vardı ama hiçbir zaman aşırı baskı ve şiddet olmadı. Meslek dersleri öğretmenimiz Rıza Bey'in, “Eğitimde dayağın yeri yoktur. Döven öğretmen aciz kaldığı için döver” sözleri beynimize nakşedildi. Bu meslek yaşamımın temel ilkesini oluşturdu. Bizlere çok büyük sorumluluklar yüklenerek çok büyük özgüven kazandırıldı. Kendimizi birikimli, güçlü, öncü ve önder olarak görür, ona göre davranırdık. 
Her birimiz bir idealisttik. İdeallerimiz, yapacak çok işimiz vardı. Köyü, köylüyü aydınlatacak, kalkındıracaktık. Türkiye'yi Atatürk'ün öngördüğü; "Uygar uluslar seviyesine ulaştır acaktık.” Bunda kararlı ve inançlıydık...35 
(Bilge Atay Koyuncu, 1968 mezunu) 


Adabelenlilerin anılarında Türkçe, matematik, fen, resim, müzik derslerinde yapılan sınavlardan söz edilir. Ama hiçbir Adabelenlinin anısında, meslek derslerinde yapılan sınavlardan söz edildiğine rastlanmaz. Meslek derslerinde diğer derslerde olduğu gibi, “elbisenin kişinin bedenine ne ölçüde oturduğunun ölçüsü” gibi 


34 Adabelen, yıl 6, sayı 17, Ağustos 2010, s. 24. 
35 Adabelen Işığı, s. 311. 


ÖĞRETİM ETKİNLİĞİ 311 


bir ölçü olmaz. Çünkü bu dersler, damardan zerk edilen yeni bir kan takviyesi gibidir. Meslek bilgisi, öğretmenin bedenini/ruhunu ömür boyu saracak bir iksir gibidir. 


Meslek Derslerinde Sınav Yapılıyor muydu? 


Öğretmenimiz Rıza Akın 

Ortaklar İlköğretmen Okulu son sınıftayız. Üç ay sonra alı yıllık öğrencilik yaşamımız bitecek. Acısıyla, tatlısıyla o güzel günler, bir daha yaşanmamak üzere geride kalacak. Anadolu'nun ücra köşelerine dağılip görevimizi yerine getirmenin heyecanını şimdiden duymaya başladık. 
Ama aynı zamanda belki de yaşamımız boyunca hiçbir zaman birbirimizi görememe ihtimalinin hüznünü de duymaya başladık. Dile kolay. 
11-12 yaşlarında ailelerimizden, evlerimizden, köylerimizden; belki de sığırların, davarların arkasından kopup geldiğimiz ve birbirimize ana, baba, kardeş ve sırdaş olduğumuz bu altı yıllık sıcacık yuvamızdan bir daha dönmemek üzere ayrılacağız. 

6-A şubesindeyiz. Grup öğretmenimiz Rıza Akın. Aynı zamanda psikoloji öğretmenimiz. Olgun ve babacan tavırlarıyla herkesin saygı duyduğu, dünyaya farklı bir pencereden bakmamızı, kendimize olan güvenimizin artmasını sağlayan değerli insan. 

13.03.1969. Günlerden cuma. Öğleden önceki iki saatlik müzik ve iki saatlik beden eğitimi derslerinde güldük, eğlendik. Öğretmenimiz ve bazı arkadaşlarımızın çaldığı enstrümanlar eşliğinde şarkılar söyleyip, oyunlar oynadık. Beden eğitimi dersinde de kimimiz basketbol, kimimiz futbol, kimimiz de voleybol oynadık. Öğleden sonra da psikoloji dersimiz vardı. Yemekten sonra kimimiz kantine, kimimiz de (o bilinen kötülüğü (sigara) kendimize yapmak üzere) tuvaletlere koştuk. Daha işlerimizi!) 
bitirmeden, saat 14.00'te Ortaklar'da bir ilkokulun açılış töreni olduğu ve öğretmenimiz Rıza Akın'ın bizi de bu törene götürmek istediği haberi duyuldu. Hemen harekete geçtik. Okul gereçlerimizi bırakmak ve üstümüze başımıza çekidüzen vermek üzere yatakhanelere koştuk. Kız arkadaşlar öğrenci kıyafetlerini çıkarıp özel giysilerini giydiler. Erkekler de imkânları ölçüsünde kendilerine çekidüzen verip, gruplar halinde yola koyulduk. 
Şarkılar ve marşlar söyleyerek yürüyorduk. Sevinçli, heyecanlı ve coşkuluyduk. Hem ders kaynamıştı hem de adam yerine konup bir törene katı-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Rıza Akın ve öğrenciler sazın teline birlikte vuruyor. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


lacaktık. Tam Üçyol'a (okulun Söke Yolu'ndan girişine) varmıştık ki düdük sesiyle irkildik. Arkamıza baktığımızda okul başkanı Seyfi Gün'ün koşarak ve bağırarak bize doğru geldiğini gördük: “Gelin buraya... Nereye gidiyosunuzz. Rıza Bey çağırıyooo...” Biz şaşkınlık içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken, okulun jipiyle Rıza Bey de geldi. Kızgın bir şekilde bağırarak, “Derhal sınıfa gitmemizi” söyledi. Sonra da geri dönüp gitti. 
Biz de şaşkın bir halde ve homurdanarak ve yorumlar yaparak geri döndük. Kızlar giysilerini değiştirmek, erkekler de ders araçlarını almak üzere yatakhanelere uğradık. 

Sınıfa vardığımızda, öğretmenimiz sınıftaydı. Yüzü asık bir şekilde kürsüde oturuyordu. Sınıfa giren, ürkek bir şekilde başıyla selam verip yerine geçiyordu. Sınıfta çıt çıkmıyordu. Hepimizde büyük bir tedirginlik ve huzursuzluk vardı. Sessiz bir şekilde oturuyor, öğretmenimizin ne yapacağını sorar gibi birbirimize bakıyorduk. 

Herkes gelip yerine oturunca sessizlik bozuldu. Bizim o sevecen, babacan, anlayışlı ve hoşgörülü öğretmenimiz gitmiş, yerine sanki bir aslan terbiyecisi gelmişti. “Sorumsuzluğumuzdan, düşüncesizliğimizden” başlayıp, “disiplinsizliğimizden, sürü gibi oluşumuzdan” çıktı. Bizi iyice paylayıp sinirini boşalttı. Sonra da nasihat ederek bizi rahatlattı. Disiplinli, düzenli, öğretmene yakışır bir şekilde gitmemiz gerekiyormuş. Kendi 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aramızda ona hak verdik. Dil ucuyla ve korkuyla özür de diledik. Ama meslek hayatımızda bunu çok daha iyi anladık... (Cuma Esentürk) 


Öğretmen hoşgörülü, anlayışlı, sabırlı olmalı. Ama her şeyden önce ilkeli olmalıdır. Bu zor bir denge kurma denklemidir. 
Hoşgörülü, anlayışlı, sabırlı olmak ile boş vermek, görmezlikten gelmek, aldırmazlık, acelecilik karşıtlıkları arasındaki hassas dengeyi kurma denklemi. Hata payı yüksektir bu denklemde... 
Hata yapabilir öğretmen. Yanlış davranabilir, hatta bir soruyu çözerken bile yanlışlık yapabilir. Ama güven esasına dayalı bir iletişim her hatanın, her yanlışın panzehiridir. Bunun yolu da içtenlik ve doğallıktır. 

Zaman zaman “Öğretmen bir tiyatro sanatçısı olmalıdır” gibi söylemler ortaya atılır. Kabaca bakıldığında doğru gibi de gelir insana. Oysa yanlış ve kaba bir söylemdir bu öğretmenlik için. Çünkü bu tanımlama; öğrenciyi “pasif izleyici” ye, öğretmeni “rol kesen”e, eğitim ortamını birkaç saatlik “kültürel alışverişe” indirgiyor. 

Cuma Esentürk'ün anlatımındaki öğretmen gerçektir oysa... 
Yapılan yanlışa karşı tepkisini sert koysa da öğrenci örselenmez, güven ortamı zedelenmez. 

Çünkü 6 yıl boyunca “eğitim psikolojisi”, “çocuk psikolojisi”, “yetişkin psikolojisi”, “eğitim sosyolojisi”, “teşkilat ve idare”, “çocuk edebiyatı” adları ile görülen derslerin ve “ders dışı ders”lerin bir uygulamasıdır ortaya çıkan. Hoş görme ile ilkeli olmanın dengesinin kurulmasıdır. O nedenle meslek derslerindeki başarının ölçüsü, sınavlarda alınan geçer not değil, öğrenmelerin içselleşmesi, benliğe kazınmasıdır. 

Köy enstitülerinin kuruluşu Tonguç'un iş içinde, iş aracılığıyla, iş için eğitim ilkesine dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda bu ifade yerini yaparak yaşayarak öğrenme ifadesine bıraksa da, iş içinde, iş aracılığıyla, iş için eğitim anlayışı ağırlığını korumuştur. 
Kuram, planlama ve uygulama biçiminde öğretmen okulları döneminde de devam etmiştir. Özellikle uygulamalı dersler, yaratıcılığı, yetenekleri, beceriyi ortaya çıkarmak yönüyle etkili olmuştur. 


36 Adabelen, yıl 7, sayı 21, Ocak 2012, s. 16. 
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Esat Türköz öğrencilerle atölye yolunda. (Mustafa Çilek Arşivi) 


Uygulamalı Dersler 


Tarım dersleri (sebzecilik, tavukçuluk, hayvancılık) çok neseli geçerdi. 
Pamuk tarlasından pamuk, incir bahçesinden incir toplardık. Her sınıfın bir kovanı vardı. Kovanlar Adabelen Tepesi'ndeydi. İş dersleri marangozhane, demirhanede geçer, el becerileri kazanırdık. Ömer Sümer öğretmenimiz resim ve yazı dersinin öğretmenlik yaşamındaki önemine vurgu yapardı. Hepimiz bir müzik aleti çalardık. Enstitü yıllarımızda müdürümüz Mustafa Dayıoğlu idi. Çok babacan bir insandı. 

Her sabah bütün okul sahada Selami Akdal öğretmenimizin yönetiminde milli oyunlar oynardık, ne neşeli günlerdi onlar. Her sınıf bir hafta boyunca okul nöbeti tutup okulun çeşitli işlerini yapardı. Bu süre zarfında ders yapmazlardı. Başarılı öğrenciler bayrak töreni öncesi okul öğrencileri önlerine çıkarılır, ödüllendirilirdi. Ders kitaplarımız kırmızı ve mavi kaplı, ciltli çok güzel kitaplardı.37 (Öcal Erdoğan, 1958 mezunu) 


Öğretim yöntemlerini aktarırken de birçok örnek verdik. Ne tarım iş dersleri tek başına tarım iş dersi, ne iş bilgisi tek başına 


37 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 127. 
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Planlama, deneme ve uygulama... 1944'ten bu yana değişmedi. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


iş bilgisi ne de müzik, resim dersleri tek başına müzik ya da resim dersiydi. 

İş bilgisi dersleri tümüyle uygulamalıdır. Uygulamanın tümü planlı ve amaçlıdır. Genel amaç el becerisini geliştirmek, alet edevat kullanmayı öğrenmek, estetik sanatsal özelliklere sahip olmak vb biçiminde sıralanabilir. Bu sıraladıklarımız iş bilgisi deyince ilk akla gelenler. Ortaklar'da iş bilgisi dersi deyince salt beceri akla gelmez. Yapılan, seçilen iş yaşamsal değere sahip olmalıdır. 

Köy enstitüleri döneminde olduğu gibi, orak, bağ bıçağı, testere, çekiç, keser... gibi tarım ve iş araçları iş yaparken kullanılacak araçlar değildir yapılanlar. Ama yine de yapılan işler kullanım amaçlıdır. 

Birçok Ortaklarlı okulda yaptığı fotoğraf albümünü, iş kutusunu, ciltlediği kitabı, ağaç oyma meyve tabağını yaşamı boyunca kullanmıştır. Ama belki de en önemlisi iş bilgisi dersinde yapılan ders araçlarıdır. Pergeller, iletkiler, gönyeler... ya da harita üzerinde şehir, ülke bulma, oyunlaştırılmış çarpım tablosu, ışık tayfı deneyi gibi eğitim amaçlı ders araçlarıdır. İşte bu nedenle bu öğrendikleriyle onlar, meslek yaşamında hazır satılan Atatürk köşelerine, 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Meral Ekmekçioğlu iş kutusu, Cumali Esen resim albümü, bir başkası da pergel yapmış. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


mevsim-tarih şeritlerine, hece tablolarına tenezzül etmemiştir. Hatta ilkokul öğretiminin kaçınılmazı olan bu ders araçlarını kendisi de yapmamış, öğrencilerle birlikte yapmayı yeğlemiştir. Çünkü o uygulamalı derslerde “yaparak yaşayarak” öğrenmenin önemini, Esat Türközlerden, Zeki Başkırlardan, Atakanlardan, İhsan Güvenç, Rüstem Çağlarlardan... yaparak yaşayarak öğrenmiştir. 

Bunun dışında yapılan işin planlaması ve uygulaması da bütünlüklü bir amaca yöneliktir. Örneğin iş bilgisi dersinde kitap ciltleyeceksiniz. Cilt kâğıdını seçer, resim dersinde öğrendiklerinle özel kolajlarla boyar desen verirsin, yapacağın işin ölçekli planını yapar öğretmenden olur alırsın, matematik dersinde öğrendiklerinle onun hangi açılarla kesilerek birleştirileceğini hesaplar, yerine göre Pisagor Bağıntısı'nı kullanırsın... 

Ya da yine iş bilgisi dersinde bir anı defteri hazırlarsın. İş bilgisi dersi yönüyle aynı gerekleri yerine getirdikten başka ilk sayfaya açıklayıcı bir metin yazarsın. O yazıyı dil ve anlatım özellikleri yönüyle arkadaşlarının eleştirilerine sunarsın. Gerekiyorsa onu güzel bir kalemle ve özel bir yazı stiliyle yazarsın. O bile iş bilgisi öğretmeninin onayından geçer. Yani işin her adımı özenle yapılır ve denetlenir. Çünkü yaptığın işte tekniğin ötesinde, estetik ve duygu aranır. 
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Yaparak Yaşayarak Öğrenme 


Perspektif Çizimler 

İ bilgisi derslerinde, yapacağımız aracın önden, yandan ve perspektif ile ilgili projeleri çizip, öğretmeninizin onayını aldıktan sonra işe başlayıp çalışarak belli bir sürede işi bitirişimizi; bu araç ve gereçleri sonraki yıllarda öğretmenlik görevimi sürdürürken sınıfta kullanışımı anımsıyorum. Ortaklar Öğretmen Okulu'nda altı yılda öğrendiğim bilgilerden ve kazanımlarımdan 1963 yılında başladığım İlkokul öğretmenliği ve daha sonra fen bilgisi öğretmenliği görevimde hep yararlandım." 
(Esat Ersöz) 


Demirhane, marangozhane, diğer binalar ve derslikler köy enstitüsü öğrencilerince yapılmıştır. Ve daha sonra onlar, okul ve günlük yaşam için gerekli olan araç gereçleri bu atölye (işlik)lerde üretmişlerdir. Hatta gidecekleri köylerde kullanacakları birçok aleti de burada yapmışlardır. Öğretmen okulu öğrencileri onlar gibi büyük binalar yapmasa da en azından atölye çalışmalarının ve üretkenlik geleneğinin hakkını vermeyi bilmiştir. Çünkü, atölye şefleri ve usta öğreticiler, köy enstitüleri döneminden beri işlerinin başındadır. Ne yaptıklarını ve ne yapılması gerektiğini bilmektedirler. 

Birol Temelkuran da Esat Ersöz ve Öcal Erdoğan'ın anlattıklarını tamamlıyor. O da okul gereçlerini ve gelecekte kullanacağı bazı araçları iş bilgisi dersinde nasıl ürettiğini anlatmış: 


Bu gibi derslerde yapılacak her işin önce planı, hatta çizimi yapılırdı. 
Bir çekiç, bir demirden cetvel gibi araçları yaparken çeliğe su vermeyi de öğrendik, paslanmasını önlemek için su zımparası ile çeliğe makine yağı yedirmeyi de... 

4. sınıftayım ve 15-16 yaşlarındayım. |...) iş derslerimizde bir kayık yaptım 3 metre boyunda. Tamamını kendim planladım. Önce iskeletini yaptım ve kaburgalarının üzerine sıkça olacak şekilde çıtalar çaktım. 
Daha sonra da bir kat bez, bir kat boya sürüp kuruttum. Bez ve boyama işlemini birkaç kez yineledim. Boya dediğim, çifte kavrulmuş bezirle kardığım üstübeç idi. İki tane de kürek. Oldu işte. |...) Üretimimiz sadece 


38 Adabelen Işığı, s. 251. 
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Demirhanede teneke işleri, 1964. 


atölyelerde değildi. Nerede üretim varsa biz oradaydık. Bahçelerde, tarlalarda, kümes ve ahırlarda: Sebze, meyve, pamuk, tahil; koyun-kuzu; tavuk-yumurta; sütpeynir... ürettiklerimizdi... * (Birol Temelkuran) 


İş bilgisi derslerinde araç gereç yapımı dışında okulun gerekli onarım, boya vb işleri de yapılır. Sıra, masa, sandalye, kapı onarımı, günlük çıkan boya işleri veya mekanik arızalar gibi. Bu işler, işin boyutuna göre ya ders etkinliği içinde ya da hafta sonu uygun zamanlarda yapılır. Ama genel bakım ve onarım işlerini öğretim sürerken yapmak olanaklı değildir. O işlerin yapılma zamanı yaz çalışmalarıdır. 


Yaz Çalışmaları 


Yaz çalışmaları köy enstitülerinin kuruluş felsefesinin ana direklerindendir. Tarım bağ bahçe işleri genellikle yazın yapılmaktadır. 
Bu nedenle okul yılın her mevsiminde aktiftir ve öğretim devam etmese de üretim çalışmaları devam etmektedir. 

Öğretmen okulu döneminde de yaz çalışmaları devreler halinde devam etmiştir. Yapılacak işler gereksinimler doğrultusunda 


39 Adabelen, yıl 12, sayı 43, Temmuz 2017, s. 45. 
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Adabelen tepesini ağaçlandırma çalışmalarımız. 


belirlenir. Hangi grupların hangi dönemlerde okulda görevlendirileceği hangi öğretmenlerin hangi işlerde görev alacağı planlanır. 
Bu planlama uygulamalı ders öğretmenlerinin önerileri doğrultusunda yapılır. Tüm öğretmenler de yaz çalışmalarında görevlidir. 
Yaz çalışmaları boyunca açılacak kurslar, okuma çalışmaları ve diğer etkinlikler ve yapılacak kamp veya geziler de planlama içindedir. 
Kışlık Yiyeceklerini Yaz Çalışmasında Hazırlarlardı 

Ortaklarda köy enstitülerinin havası 1975 yılına kadar devam etti. 
Öğrenciler kışlık yiyeceklerinin çoğunu yaz çalışmalarında hazırlarlardı. 
Turşu, peynir ve konserve yaparlardı. Yaz çalışmaları çok disiplinli bir şekilde yürütülürdü. Öğrenciler gruplar halinde müzik, folklor, arıcılık, hayvancılık, iğne yapımı, kümes hayvancılığı gibi beceriler kazanırlardı. 
Yaz çalışmalarında öğle yemeğinden sonra öğrenciler uykuya yatrılırdı. Saat 15:00'dan sonra da kitap okuması yaptırılırdı. Kütüphanemiz çok zengindi. Köy enstitülerinden kalan klasikler vardı. Ortaklarda bütün amaç her yönüyle dolu olan öğretmen yetiştirilmesiydi.* (Raif Türk, Kimya öğretmeni) 

» 

(...J Örneğin, yaz çalışmalarında o zamana kadar uygulanmayan iki çalışma yaptık Zeki Başkır'la (iş bilgisi öğretmeni). Bunlardan biri “Model uçak yapma işi”, ikincisi de “basit ders aracı yapma” kursu idi. Öğrencilerimin, öğretmenlikleri sırasında bu iki etkinlikten de çok yararlandıklarını 


40 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 320. 
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Yaz çalışmasında ekip biçme. 


tahmin ediyorum. Balon uçururken, uçakları yarıştırırken çekilmiş fotoğraflara bakıyorum da öğrencilerimin ne kadar mutlu olduklarını gözlerinden anlıyorum... (Sait Güngör Elgin, fen dersleri öğretmeni) 


Yaz çalışmalarının devamı da vardır... Geziler, kamplar. Okulun dar olanakları kullanılarak öğrenciler ya yaz kampına ya da gezilere götürülür. Bir başka anılar yumağıdır bu geziler, kamplar... 

Kampın yapılacağı yerdeki bir okul, öğrencilerin konaklama yeri olarak seçilir. Seçilen okulun bazı sınıfları, yatakhaneye dönüştürülür. Bu sınıflara ranzalar, yataklar yerleştirilir. Uygun bir bölüm mutfak olarak kullanılır. Bir bölüm de yemekhanedir. Denize gitme, gezme ve yemek saatleri planlanır. Sorumlu öğrenciler saptanır. Onlar yetkilidir. Öğretmen bu koşullarda da gözetici düzeyindedir. 

Öğretmen okulu döneminin son yıllarıdır. Yaz çalışmaları, iş ve yetenek dersleri yukarıda da belirttiğimiz gibi gereken önem verilerek devam etmektedir. Asım Güneş o yıllarda yapılan bir geziden esinlenerek, ortaya çıkan ortak çalışmayı bir anısıyla aktarıyor: 


41 Adabelen Işığı, s. 374. 
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Okulumuzda Yaz Çalışmaları ve Önemi 

(...) 1971 yılı baharında, okulumuzun düzenlediği Antalya gezisine katıldım. Geziye, 5. sınıf olan bizler ve bir üst sınıfımız olan 6. sınıflarla birlikte gidiyorduk. Oldukça güzel geçen gezimizde ben, öğrenci örgütü başkanı olarak da, konakladığımız okulları, sosyal ve kültürel alanlarını daha yakından incelemeye özen gösteriyordum. Dönüş yolumuzda, aksam geç saatte, konaklamak üzere Gönen İlköğretmen Okulu'na geldik. 
Baştan başa ağaçlandırılmış yolun sonundaki binanın üzerinde ampul lerin dizilmesi ile oluşturulmuş Atatürk portresi, Atatürk ışığını tüm okula, hatta yurdumuza yayıyormuş hissi verdi bana. Gece görünüşünü not alıp sabah da inceledim. Bizim atölyelerimizde yapabileceğimizi biliyordum. 
Okulumuza da böyle bir Atatürk yakışırdı. Hayata geçirmeliydik. Bu duygularla okulumuza döndüm. 

Önce, duygu ve düşüncelerimi, örgüt içinde ve dışındaki en yakın arkadaşlarım olan Mehmet Çetinkaya, Hasan Erdoğan ile örgütte görevli olan kol başkanları ve sınıf arkadaşlarımızla paylaştım. 

Önümüzdeki yaz çalışmalarında, uygulayabileceğimiz bir proje haline getirme kararı aldık. Yer olarak da, “yeni derslik”in üstünü belirledik. 
Böylece, Söke-Ortaklar karayolundan da Atatürk'ümüz görülebilecekti. 

Kâğıt üstünde projemizi hazırlayıp, saygı ve rahmetle andığım, Esat öğretmenimize gittik. Her türlü destek sözü verip projemize önerilerini söyledi. Atölye şefimiz Nevzat Abi de, “Ben gönüllüyüm çocuklar, yeter ki siz isteyin” deyince dünyalar bizim oldu. 

Önce fizik laboratuvarımızda bulunan epidiyaskop makinesiyle, sinema perdemize, 3x5 m ebadında Atatürk portresi yansıtıp, ambalaj kâğıdına çizdik. Demir atölyemizde, aynı ebatta, köşebent çerçeve, içine kafes teli sabitledik. Kâğıt üzerine çizdiğimiz Atatürk portresini, kafes teli üzerine çizdik. Bu çizgiyi ortaya alarak,15 cm bir işaretlemeyle kalınlaştırdık. Bu çizgiden kafes telini tek tek kesip, oluşturduğumuz boşluğa, 20 
cm eninde, iki sıra halinde teneke şerit yerleştirip, her tele tek tek lehimledik. Sıra iki teneke şerit arasındaki portreye, yağmur duylarını yerleştirmeye geldi. Büyük bir heyecanla ve zevkle bunları da tamamladık. Okulu. 
muzdaki herkesin ilgi odağı olan projemiz hazırdı. İlk denememizi akşam atölyemiz önünde yapıp ışıklarını yaktığımızda, dünyalar bizim olmuştu. 
Alkışlar ve kutlamalardan çok, başarmanın mutluluğunu yaşıyorduk. 

Ertesi gün asıl yerine “yeni dersliğin” üstüne yerleştirdik. Her akşam okulumuzu ve çevresini Atatürk'ümüzün ışığı aydınlatıyordu. Okulumuza 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gittiğinizde, bu gün bile hâlâ yerinde duran Atatürk portresinin öyküsü budur. Öğretmen okullarındaki yaz çalışmalarının ürünüdür... (Asım Güneş) 


Altıncı sınıfa yani son sınıfa gelen öğrenciye okulun öğretmenleri, öğrenci ve çalışanları öğretmen olmuş gözüyle bakar. Öğrenciler zaman zaman çevre ilkokullarına giderek uygulama çalışması yapmıştır. Ama köye gidip iki ay süreyle yapılacak olan staj hepsinden önemlidir. 


Staj Çalışmaları 


İsmail Hakkı Tonguç henüz köy enstitülerinin ve hatta eğitmen okullarının sözünün edilmediği 1935 yılında Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan'a verdiği raporda; “Öğretmen adaylarının mesleki bilgileri, iş ve üretim ilkelerine düzenlenmiş olan yeni ilkokul anlayışını temel almalıdır”, devamında da “öğretmen adayları, köy hayatının bütün kısımları ile içten alakadar olabilecek bir hayatın içinde yetiştirilmelidir” diyor. 

Bu raporun daha ayrıntılı halini önceden aktardık. Ancak konuyla ilgili bölümlerini bir kez daha yineledik. Keza aynı rapordaki; “Bu kurumlar öğrencilerini, hakiki köy hayatından uzun müddet ayırmamalı, talebe daha okulu bitirmeden mesuliyetleri de birlikte verilerek, müsbet işler görmek üzere köylerde stajyer sıfatıyla çalıştırılmalı, yaşamakta olan (geleneksel) leyli meccani (parasız yatılı) okullarımızın âdet ve ananelerinden, bir emek mukabili olmaksızın talebeye temin edilen avantajların hiçbirini bu okullara sokmamalıdır” sözleriyle, öğrencinin nasıl yetiştirilmesi gerektiğinin ötesinde “nasıl yetiştirilmemesi” gerektiğini de belirliyor. 

“Bir emek karşılığı olmaksızın devletin sağladığı avantajların bu okullara sokulmamasını” söylemesi çok önemli bir saptamadır. 
Daha işin teorisini oluştururken, bireysel çıkarı için “devlet malı deniz...” diyen ahlaki yozlaşmaya karşı tavır koyuyor. 


42 Adabelen, yıl 8, sayı 28, Ekim 2018, s. 22. 
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Staj köyünde öğretmen adayı öğrencilerle. (İsmail Tuna Arşivi) 


(...) Sanıyorum 70'li yılların başlarında vazgeçilen bir uygulama vardı. Son sınıfa gelen öğretmen adayları çevre köylere “staj” için gönderilirdi. Altılı ya da yedili gruplar halinde gönderilen bu öğrenciler o köylerde iki ay süreyle kalırlardı. Uygun bir eve yerleşen öğrencilerin pek çok yiyeceği okul tarafından karşılanırdı. Ancak yemek pişirme ve bulaşıkları yıkama işini öğrenciler yapardı. Böylece stajyer öğrenciler, okuldan bağımsız olarak “köy” yaşamını öğrenirlerdi. Ben de 1 964 yılında altı arkadaşım ile birlikte Germencik-Karaağaçlı köyünde staj yapmıştım. Ne güzel günlerdi!.. 

Dört yıl süreyle Erzincan ilinde görev yaptıktan sonra İzmir, Selçuk, Acarlar köyüne atandım. Buradaki görevimin dördüncü yılı idi. Beş sınıflı okulumda 28 öğrenci vardı. Birinci sınıfta 6, ikinci sınıfta 4, üçüncü sınıfta 
5, dördüncü sınıfta 7 ve beşinci sınıfta da 5 öğrencim vardı. Köy 1969 
yılı sonunda Aydın-İzmir asfaltı kenarına taşınmış ve 30 hane olarak İzmir İskân Müdürlüğü tarafından inşa edilmişti. Herhalde bu durum, zamanın meslek dersi öğretmenlerine ilginç gelmiş olacak ki, benim köyüme iki dönem stajyer öğrenci gönderildi... 

Sanıyorum ikinci teneffüse çıkmıştık. Sınıfta oturmuş, gelecek dersin hazırlıklarını yapıyordum. Öğrencilerden biri koşarak geldi: 

- Öğretmenim! Bahçeye bir araba geldi iki adam seni soruyor, dedi. 
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Hemen dışarı çıktım ve gerçekten iki yabancı bana doğru geliyorlar. 
Onları karşıladım ve kısa bir tanışma faslı geçirdik. Gelenler, rahmetli Rıza Akın ve Cevat Gülmez öğretmenimizdi. Daha önceleri tanışmadığımız için elbette onların kim olduklarını bilememiştim. 

Rıza Akın: 

- Senin köyünü ve okulunu staj için uygun bulduk Mehmet Ali. Sana iki grup öğrenci göndereceğiz. Onlara hem rehberlik hem ağabeylik yapacağına inanıyor ve güveniyoruz. Ne de olsa sen de bizim öğrencimiz sayılırsın. Bu arada muhtarınızı da çağırırsan iyi olur, dedi. 

Doğrusu, hem şaşırmış hem çok heyecanlanmıştım. Şimdiye değin hep Germencik ilçesinin köylerinde yapılan bu uygulama, ilk defa Sel çuk ilçesinde yapılıyor ve bunun için benim köyüm seçilmişti. Sonradan öğrendiğime göre öğretmenlerimiz, ilçemizde gerekli araştırmaları ve ön çalışmayı yapmışlar. İlçe yetkilileri ve müfettişimiz de benim hakkımda iyi şeyler söylemişler. 

Muhtara haber saldım ve on dakika sonra muhtarımız rahmetli Musa Tutkun Dayı geldi. Tanışma ve olay hakkında kısa konuşmadan sonra öğrencilerin kalacağı eve gittik. Yeni ve kullanılmamış bir ev. İki odalı ve salonlu. Mutfağı zamanına göre modern. Üstelik okula da 50 metre mesafede. Arasanız bulunmaz özellikte bir konut. Bizim zamanımızdaki staj yerlerine göre çok çok iyi durumda. Hem de köy içinde. Böylece memnun bir şekilde köyden ayrılan Rıza ve Cevat beyler, çok yakın zamanda bir grup öğrencinin geleceğini söylediler. 

Aradan sanırım bir hafta geçmişti. Altı öğrencilik bir grup geldi. Onları karşıladım ve yeni mekânlarına yerleştirdim. Hepsi de “aslan” gibi Adabelen çocuklarıydı! Heyecanlı ve meraklılar. Bir an Karaağaçlı'daki staj günlerimi hatırladım... 

Çocuklarla kısa zamanda kaynaştık. Onlar da köy okuluna ve yaşamına hemen adapte oldular. Zaten hepsi de köy çocukları değil mi? 
Her gün zamanında derse geliyorlar ve görevlerini aksatmıyorlardı. Evde kalan nöbetçi öğrenci ise, ev temizliğini yapıyor ve yemekleri pişiriyordu. 
Ben de her zamankinden daha fazla bir özenle çalışarak, onlara örnek olmak ve rehberlik yapabilmek için çırpınıyordum. Boş zamanlarımızda köy incelemesi yapıyor, sinemaya gidiyor ve ilçenin tarihi ve turistik yerlerini geziyorduk...*5 (Mehmet Ali Tıraş) 


43 Adabelen, yıl 12, sayı 42, Nisan 2017, s. 61. 
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Ya staj köylerinde geçirdiğimiz o güzelim günlere ne diyelim? Balatçık, Ömerbeyli, Sınırteke, Erbeyli, Karacaağaç, Reisköy... Her biri de birer öğretmen okuluydu sanki. Öğretmenliği bu köylerde usta-çırak ilişkileriyle öğrenmiştik bir yerde... Her staj grubu çalıştığı köyde bir de tiyatro eseri oynardı. Bu da köy enstitülerinden gelen tiyatro kültürünün, öğretmen okullarında da sürdürülmesinin güzel bir örneğiydi.** (Muammer Özler, 1961 mezunu) 


Teorik Bilgileri Pratikle Pekiştirdik 


Getirdiğimiz eşyaları ve yiyeceklerimizi hep beraber taşıyıp odalara yerleştirdikten sonra, aramızda hemen bir iş bölümü yaptık. Ve bir görev paylaşım çizelgesi hazırladık. Buna göre, staj süresi boyunca, her gün üç kişi nöbetleşe olarak yemek, bulaşık, temizlik işlerini yapacak ve lojma- nın bakım ve düzeniyle ilgilenecekti. Ayrıca bu işlerin organizasyonu ile denetimini yapacak ve arkadaşların görüşlerini de alarak haftalık yemek listesi hazırlayacak bir başkanla iki yardımcı seçtik... 

Gerçek hayatın içindeydik artık. Altı yıl boyunca okulumuzun ve öğretmenlerimizin bize kazandırdıklarını uygulama sırası gelmişti. İste o gün, bugündü! Asil bir öğretmen gibi hissediyorduk kendimizi. 

İlk gün hepimiz çok heyecanlıydık. Ve ilk sınavımızı başarıyla vermiştik. Bu sınavın özünü, staj grubu içinde tam anlamıyla bir demokrasiyi uygulamak, demokratik yöntemle belirlenen iş ve görev paylaşımını gerçekleştirmek oluşturuyordu. 

Ayrıca öğretmenliğe de birkaç gün içinde kolayca uyum sağlamıştık. Dönüşümlü olarak kimimiz Ali Bey, Nurettin Bey ve Nesibe Hanım'ın derslerini izlerken, kimimiz de değişik sınıflarda doğrudan değişik derslere giriyorduk. 

Yıllık, ünite ve günlük planların nasıl yapıldığını öğrendik. Birinci sınıflar. 
da okuma-yazmanın hangi yöntemle yapılacağını ilk kez uyguladık. Cümle fişlerinde çözümlemenin ne şekilde gerçekleştirildiğini, tümdengelim ve tümevarım metotlarını, idari işleri, çift hükümlü raporu; yani gerekli her seyi, ama her şeyi tam anlamıyla öğrendik. Okulda edindiğimiz teorik bilgileri, uygulamalarımızdaki pratiklerle pekiştirdik.*5 (Ahmet Mahmut Egemen) 


44 Adabelen Işığı, s. 238. 
45 Adabelen, yıl 7, sayı 23, Temmuz 2012, s. 38. 
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Necati Evruk 1968 mezunu öğrencilerden. Müzik yeteneği öğretmen okulunda saptanmış, çaldığı enstrümanla halk oyunları gösterilerinin vazgeçilmez elemanlarından olmuştur. Neredeyse her Adabelenlinin bir anı defteri, şiir defteri ya da yazdığı günlük vardır. Necati Evruk staj günlerini yazdığı günlüğünü bizimle paylaştı. 


Adabelenlinin “Staj Günlüğü” 


|... Köyümüz, İncirliova'nın 2 km güneyinde ovaya yerleşmiş bir köy. 
Okul ise köyün 150 m dışında doğusunda yer alan, önü çit bitkileriyle süslü şirin bir yapı. Okulun tavukları da var beyaz beyaz... 

|...J kapı güneye bakıyordu. Önünde cami çeşmelerini andıran yuvarlak bir çeşmesi vardı. Beyazıt kapıyı açtı. Garip bir hisle içeri girdim. İlk girişte yatak odamız olan salon vardı. Tam karşıda mutfak ve banyo, sağ yanda aynı zamanda çalışma odamız olan yemek odamız ve ambar bulunuyordu. İlk iş olarak karyolaları kurduk ve temizlik yaptık... Erzağımız geldi, köyün çocukları arabayı sardılar ve bize yardım etmeye başladılar. Bütün eşyaları yerleştirdikten sonra kapların temizliğine koyulduk... 

|...) Öğleden sonra 3. sınıflara Türkçe dersi verdim. Bu benim ilk dersimdi, duyduğum heyecanı ve sevinci kelimelerle anlatamam... Bunu kendim için gayet ufak bir başarı saydım... 

|...) Nöbetçi olduğum için erkenden kalktım. Arkadaşlar, geç yatma- 
nın hazzıyla hâlâ uyuyorlardı. Çayı demledim, masayı hazırladım ve onları kaldırdım. Kahvaltıdan sonra arkadaşlar derse girdiler, ben bulaşıklarla baş başa kaldım. Bütün işleri bitirdikten sonra iş yemek pişirmeye kalmıştı. Barbunyayı güzel pişirdim tıpkı annem gibi. Ama tecrübesizliğim yüzünden pilavı beceremedim. Pilav tavuklara yem oldu... 

|...) Kahvaltıyı yaptıktan sonra sınıflara dağıldık. Bugün |. sınıflara 
girdik. İkinci dersi ben işledim. |. sınıflar çok hoşuma gitti... Yemeği yedikten sonra yarın vereceğim dersin planını yaptım. Bu benim ilk planlı der. 
simdi... Çocukların hepsi çok tatlıydı... Hele bir Nilgün var. Daima gülen sarı saçlı yuvarlak yüzlü, ön dişlerinden biri kırık. Bu ona daha da tatlılık veriyor. |...) Bugün müdürlük aldım. Bunun için de derslere girmiyorum... 

(...) Sabah saat 8:30'da kalktım. Kahvaltıdan sonra hazırlanarak İncirliova'ya toplantıya gittik. Bu bizim ilk mesleki toplantımızdı, birçok öğretmen arasına biz de karıştık. Toplantıyı vali açtı sonra Milli Eğitim Müdürü konuştu. Konu 1962 program taslağı tartışması idi. 
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1967-1968 öğretim yılı müzik grubu: Necati Evruk, Salih Önal, Salih Yıldırım, Mustafa Aday. Orkestra elemanları çalışma anında. (Mustafa Aday ve Salih Önal Arşivi) 


|...) Akşam yemeğimiz tarhana çorbasıydı. Yemeği yedikten sonra 
desimal dosya ödevlerine koyuldum, biraz yaptıktan sonra yattım. |...|4 


Necati Evruk, gün gün yapılan işleri, eğlenceleri, staj köyleri arasında yapılan ziyaretleri, ilişkileri yer yer duygusal bir dille anlatmış. Elbette her köyde koşullar aynı değildir. 

1960'lı yılların başında Ege köylerinde bile olanaklar yeterince gelişmemiştir. Adabelenli bu gerçeği bilir. Bilmenin de ötesinde koşullara teslim olmamak gerektiğini bilir. Çünkü öyle öğrenmiştir! 


Köyde Okul Yok! Öğretmen Yok! 
Ama “Adabelenli Var!” 


Hasan Kavruk bir etüt ağabeyinin staj anısını aktarıyor: 


Öğretmen okullarının beşinci ve altıncı ders yıllarında öğrenciler, gruplar halinde ilkokullara staja gönderilir, uzun bir süre, alanında uygu- 


46 1968 mezunu Necati Evruk'un elyazısı güncesinden. 
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lama ile öğrencinin en iyi sekilde yetişmesi hedeflenirdi. Ortaklar Öğretmen Okulu'nda eğitime başladığımız yıl, staja giden gruplardan birinde bir etüt (0 zaman mütalaa denilirdi) ağabeyimiz vardı 17-18 yaşlarında. 
Bizler yaklaşık 11-12 yaşlarındaydık. 

|...) Etüt ağabeyimiz henüz bıyıkları yeni terliyor olmasına rağmen 
bize göre hayli olgun, birikimli, ciddi biriydi. Etütlerde başımızda durur, sorularımızı cevaplar, eksiklerimizi giderir, sınıfla idare arasındaki iletişimi o sağlardı. Okula başlamamızdan kısa bir süre sonra o, sekiz kişiden oluşan bir grup arkadaşıyla birlikte bir köy okuluna staja gönderildi. 
Aydın'ın bir dağ köyüydü staj köyü. Ortaklar'a fazla uzak da değildi. 
Arada bir gelir, bazı malzemeler götürür, bu arada bize de uğrar, halimizi hatırımızı sorardı. İki ay kadar süren stajdan sonra geri döndüğünde daha bir olgun gördük onu. Görmüş geçirmiş, tecrübeli bir öğretmen havası vardı üzerinde. Dönüşünderi sonra etütlerimize gelmeye devam etti. 
Bir akşamımızı da tecrübelerini, stajda yaşadıklarını dinleyerek geçirdik ağzımız açık, ibretle ve hayretler içerisinde. 

"Okulun traktörüyle bizi bir yere kadar götürdüler” diye başladı söze ağabeyimiz. “Yolun bittiği yerde köylüler karşıladı bizi. Yanlarında yük taşımak için eşekler de vardı. Eşyaları hayvanlara yükledik. Yaklaşık yarım saatlik hızlı bir yürüyüşten sonra dağın yamaçlarındaki köye ulaştık. Muhtar ve köyün ileri gelenleri, bizi girişte karşıladı. Köy kahvesinde oturduk. Kısa bir sohbet ve dinlenmeden sonra bizi, kalacağımız bir yer evine götürdüler. İki küçük pencereli bir orta boy odaydı burası. 
Tuvalet dışarıda, elektrik yoktu, su ihtiyacı bir hayli uzaktaki köy çeşmesinden karşılanacaktı. En zorumuza giden ise en son öğrendiğimizdi. 
Köyde okul yoktu, öğretmen yoktu. Derme çatma, ahırdan bozma bir oda içinde ders yapılıyormuş o zamana kadar. Köyün tek öğretmeni başka bir okula naklini aldırmış, henüz yeni eleman da gönderilmemiş o yıl köye. 

Yerleştiğimiz karanlık odada, lamba ışığında kara kara düşünmeye başladık o ilk akşam. Ne yapmalıydık, nasıl yapmalıydık, burada nasıl staj yapılacaktı, uzun uzun konuşuldu. Herkes bir şeyler söyledi. Doluya koyduk almadı, boşa koyduk dolmadı, hatta geri dönmeyi bile düşünenlerimiz oldu. Zihnimizde bin bir soru işareti, endişe, düşünce ile sıralanarak yattık yer yataklarımıza sırt sırta vererek. Sabahın erken saatlerinde ciğerlerimizi ürperten temiz dağ havasının sarhoşluğuyla uyandık. Herke-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Pak siriizii ği EŞ 


Çam hin öğretmenimi * yanim niep taymlerirde çoleğrlarkar 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Mehmet Ali Tıraş, köylüler ve öğrenciler... Köye okul, okula derslik, gazetede haber... 


sin gözlerinde sıkıntıları giderilmiş, karara varılmış hissi veren bir huzur ve dinginlik bakışı seziliyordu. 

Bütün arkadaşlar, yataklarında uyur uyanıklık arasında sabaha kadar düşünmüş ve bir sonuca ulaşmıştı birbirlerinden habersiz. Staj bitene kadar bu köye Milli Eğitim'e yakışır bir ilkokul binası yapılacaktı. Hemen o sabah apar topar yapılan geçiştirme bir kahvaltıdan sonra muhtar ve köyün ileri gelenleriyle görüşülerek kafa kafaya verilip planlar çizildi, hesaplar yapıldı, muhtardan yer göstermesi istendi. Tespit edilen yere köylülerin de yardımıyla temel kazıldı. 

Bir taraftan kerpiç döküldü, bir taraftan inşaat için taş kırılmaya başlandı. Aydın havası ya, kerpiçler kısa zamanda kurudu. Temel ve duvarın su basmanı taşla yapılacaktı. Kırılan taşlarla kısa zamanda duvarlar yükseldi. Ormandan kuru ağaçlar kesilip hazırdaki keresteler biçilerek tahtalar yapıldı. Duvar, çatı, sıva, badana, kapı, pencere, boya. Hatta köyün elektriği olmadığı halde yapılan tek katlı binaya elektrik tesisatı döşendi. 
Hesapta köyün yakınından geçen çayın üzerine bir sistem kurup elektrik elde etme planları da vardı. Bu arada öğrencilerin kullanacağı sıralar, 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ORTAKLAR Wi. ÖĞRETMEN OKULU aldi 
DİPLOMA DEFTERİ 
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Doğum yeri ve yıh :- Âydın.......2-2.J344 


Ve... diploma defterine isim yazdırılır. Bir yanı kış bir yanı bahar! 


dolaplar yapıldı, tahtalar oluşturulup boyandı. Okulun bütün aracı gereci de elle yapılarak okula yerleştirildi.*? 


Staj anısını anlatan Hasan Kavruk 1969 mezunu. Okula 1963 
yılında girmiş olmalı. Anısını onlarla paylaşan etüt abisi de aynı yıl yani 1963'lerde son sınıf öğrencisi ve staj döneminde. Öğretmensiz, okulsuz bir köye staj için gidiyorlar... 

İşte Adabelen gerçeği... Henüz öğretmen bile değil! Hatta yetişkin bile sayılmaz! 16-17 yaşında üç, beş çocuk... Ama yürekleri büyük! Kolları sıvıyorlar ve birkaç ay içinde staj için gittikleri köyün okulunu yapıyorlar. Bundan daha iyi yaşam deneyimi, bundan öte staj mı olur? 

Staj tamamlanır, bitirme sınavları yapılır, mezun olunur, diplomalar alınır. Atanmalar beklenir. 

1961-1962 dönemi son sınıf öğrencileri bir yıllık hazırlamıştır. 
Onlar için bu yıllık birlikte geçirilen 6 yılın geleceğe taşınacak olan güç kaynağı gibidir. Yıllıkta her birinin küçük birer resmi, birkaç toplu resim, öğretmenlerinin ve okul personelinin listeleri vardır. 
Zaman, heyecanla atanacakları zamanı bekleme zamanıdır. 


47 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 237. 
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Öğrencilerinizin Sevgi Dolu Bakışlarından Başka 
Takdir Beklemeyin! 


Tonguç, köy enstitülerinden mezun olacak öğretmenlerle ilgili, bu ülkenin “çok bilen” değil, köyün köylünün kaderini değiştirecek “kahraman”lara ihtiyacı olduğunu söyler. 

1961-1962 mezunlarının yıllığına okul müdürü Mehmet Alptekin önsöz sayılabilecek bir metin yazar. Metin Tonguç'un anlayışı- na uygun bir uyarı niteliğindedir. 

Okul müdürleri onlara: 

1. İşinizin kolay olmadığını bilin, 

2. Öğrencilerinizin sevgi dolu bakışlarından başka takdir beklemeyin, 

3. Ülkemizin eğitim deneyimini öğrenin, 


TAE 


1901 —1962 Oerayık mezunlarımıza vermek ütere Keke hazırladığımız «yıltıkn 
dize ve onlara. birlikte geçirilen 3 tatlı hatıraların IMw3a zaman yeniden yıpan» Muna imkin verirse göravlni yapmış ve teşekkür borçlu olduğumuz havrlayıcdda. 
sn emeği değerlenmiş olacaktır. 

Toplum düzeninin yerime oturamaıdığı bir devirde. memleket sorumlarından en ığır ve v derece şereflisin yüklenerek mcılek hiyotna girmek üterc olan 3dıylar işe başladıkları gün tnılıada Öğrencilerinin, çevresinde o toplumun kendisinden beklediği görevlerin güçlüğünü çörebildiği, dünü beğeaniyerek yarın daha iyisini yapma &ndişetlai duyabildığı derecede bişirıı, başarıundın dolayı öğrenzilerinin tevgi dolu bıkışlarından başka takdir beklemediği en ulak O hitstıren toplum ve meylek çavrelerinde şiddete karşılandığı raman sükünetle karşı koyıbıldığı, bugüne değil geleceğe güvenle bakabildiği derecede met'ut olaçıktır 

Yeni bir devre girdik. Herkes dertleri bütün çıplaklığı ile biliyor ve tesennum ediyor. Özel söhbetlerimizden yaşımı orgarlarını, müsatıralaramazdar Hib Eğitim Şüralarını kadar kendimizden başkalarına Çutum ve görevlerini tesbit ve eleşiirmede yerli ve yabancı uzmanlara caş çıkarızcak o seviyedeyiz. Asıl mevut devre, fern fert konuytuğumuz kadar yaptığımız veya yapıbildikterimiz kıdar konuşmayı öğrendiğimiz zaman gireceğiz. 

Başöğretmen ATATÜRK'e, yaptıkları ile lâyık olacaklarına inandığımız genç oğtetmen adayların, Ortaklır Öğreces Oüwlu siler udıns başarı, tağlık vc sandet dolu yollar dilerim. 


Müdür 
Meemet  Miptelin 
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4. Konuştuğunuz kadar yapın, yapabilecekleriniz kadar konuşun demektedir. 

Bu öğütlerle uğurlanır mezunlar. Her yıl yinelenen bu öğütler görev emri gibidir. Atandıkları bir Anadolu köyünde görev başı yapılacak, görevin gereği yerine getirilecektir. Köy öğretmeni olarak görev yapmayacak olanlar da aldıkları öğütlere bağlı olma kararlılıklarını sürdürecektir. 


Candan Açtık Cehle Karşı Bir Savaş 


Reşat Erguvan, 1966-1967 döneminde Yüksek Öğretmen Okurlu'na seçilen Ortaklar İlköğretmen Okulu öğrencisidir. Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü'nü bitirip Türkiye'nin birçok ilinde öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır. Daha sonra Hukuk Fakültesi'ni de bitirerek öğretmenliğe ek olarak hukukçu olarak da çalışmıştır. Adabelen Işığı kitabında, “Adabelen'den Çapa Yüksek Öğretmen'e” başlıklı yazıyla kısaca Ortaklar Öğretmen Okulu ve Yüksek Öğretmen Okulu'ndaki süreci değerlendirmiş. 1970'lere doğru giden süreç sancılıdır aslında. Yüksek Öğretmen Okulu'na seçildiği yıl, öğretmen okulunda öğrenci örgütü başkanıdır. Her ne kadar köy enstitüsü geleneği etkili olmaya devam ediyor olsa da öğretmen okulunda da sürecin etkileri yaşanmaktadır. 


|...) Yarın cumartesi, öğle saatlerinde okul huzurunda yönetici, öğretmen ve öğrenci eleştiri ve özeleştirileri... Eğitim şefinin tehditleri, okul müdürünün ya da başyardımcının söyleyecekleri... Öğrenci Örgütü yönetimi olarak eleştirilere yanıtlarımız, arkadaşlarımızdan büyük bir alkış tufanı... Eğitim şefi ve idare ile inatlaşmalar, soğuk bakışlar... 


Yazının devamında Reşat Erguvan, Yüksek Öğretmen Okulu'ndaki yaşamla ilgili şunları söylüyor: 


|... Anadolu'yu ve insanını sevmek, en ücra yerlere gidip öğretmen 
okulları marşında olduğu gibi “Candan açtık cehle karşı bir savaş” dize- 


48 Adabelen Işığı, s. 300. 
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sinin gereğini yapmak... 6 yıllık öğretmen okullarından gelen arkadaşlarımız akademisyenliği ve öğretmenlik dışı meslekleri hiç düşünmezken üç yıllık öğretmen okullarından gelen arkadaşlarımız bu yolları daha çok düşündüler... Bir sınıf büyüğümüze saygılı davranmanın yanında getirilecek bir işte onu, çevrenin de uygun görmesi anlayışı, “Anadolu insanının süzülmüş emek değerlendirmesindeki liyakat” ölçüsünden geliyordu. Çok zorunlu olmadığında hiçbir ilköğretmen okullu kendini bir işin önüne atmaz. Uygun görülmeyi, önerilmeyi, sırasını ve seçilmeyi bekler. 
Bu nedenle olsa, çok sayıda yüksek öğretmenli ve ilköğretmen okulluyu siyasi partilerin kadrolarında değil, toplumsal yarardan başka hiçbir çıkarı olmayan ADD, ÇYDD... gibi dernek ve kuruluşlarda emek verirken görüyoruz. Bu da bize ayrı bir gurur vermektedir.” (Reşat Erguvan) 


Yani onlar, çocuk yaşta öğrenmişlerdi “cehle karşı mücadele” etmek hedefini. Bu hedefle eğitilmişlerdir. Bu mücadelede bireyselliğe yer yoktur. Yerli yersiz öne atılmaz hadlerini bilirler... Alkış da beklemez onlar. Görev seçmez, görevden kaçmaz, takdir beklemezler. Ama aldıkları görevin hakkını verirler... 


49 Adabelen Işığı, s. 300. 


Sekizinci Bölüm 


Yaşama Yansıyanlar 


Eğitimin iki temel işlevinden biri toplumsal diğeri bireyseldir. 
Toplumsal işlevi, toplumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek, bireysel işlevi ise toplumsal yapının sürekliliğini sağlamaya uygun bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda da bireyin özelliklerini (ve varsa özel yeteneklerini) saptar ve geliştirir, yeterli bilgi ve kültürle donatır, toplumsal yapıya uygun yaşam becerisi kazandırır. 

Eğer uygulanan eğitim mesleki eğitim ise o zaman (ayrıca) mesleğin gerektirdiği bilgi ve donanımı kazandırmak da o eğitimin ve dolayısıyla eğitim kurumunun görevidir. Eğitim felsefesinin, eğitim politikalarının doğru saptanması ve içerik planlamasının (öğretim programları, öğretim ortamları...) doğru yapılması, eğitimin başarısı için kaçınılmaz koşuldur. Ancak bu saptama ve planlamaların ne denli iyi olduğu iddia edilse de başarının ölçüsü “iddialar” değildir. Eğitimin başarısı, toplumsal ve bireysel anlamda yaşama kattıklarının toplamıyla ölçülür. Yani başarının ölçütü, “toplam kalite”dir... 

İyi bir eğitim kurumu elbette bireysel yetenekleri ortaya çıkaracak, nitelikli yazarlar, sanatçılar, bilim insanları yetiştirecektir. 
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Ancak eğitimin iyiliğini (1), “falan filan bu okuldan mezun oldu” cümlesine sıkıştırmak, “iyi eğitime” haksızlıktır. Başarının ölçüsü o okuldan mezun “meşhur”ların azlığı, çokluğu da değildir. Ölçü; “meşhur”ların da insanlık için, ülke için, toplum için ne denli yararlı olduğu, işini ne denli iyi yaptığıdır. Adabelen için de bu böyledir. 

Adabelen'den yetişen yazar, sanatçı, bilimci arkadaşlar her Adabelenli için gurur kaynağıdır. Ama yaşamını köy öğretmeni olarak sürdüren Adabelenlinin yarattığı değerle, sanatçı olarak yaşamını sürdüren Adabelenlinin yarattığı değer arasında içerikte bir fark yoktur. Her Adabelenli üzerine düşen görevi yapmıştır. 

Köy enstitüleri Cumhuriyet'in yeni insanını yetiştirecek “yeni öğretmenler” yetiştirmek üzere kuruldu. Bunu köyden aldığı toprak kokulu insanları eğiterek yaptı. Onlar; zorluklardan yılmayan, yaratıcı, insanı ve insanla ilgili olanı seven, üstlendiği görevi hiç yüksünmeden yerine getiren aydınlar olarak yetiştirildi. Yetiştirildiler ve birileri onlara; “haydi göreve” dedi... 


Haydi Adabelenli Göreve... 


|...) Öğretmen okulu beşinci sınıfa geldiğimizde okulumuzun çevresindeki köy staj okullarında örnek ders dinlemek ve ders vermek için öğretmenimiz Burhanettin Canatan bizleri bu okullara götürürdü. Ayrıca etüt saatlerinde birinci sınıflara rehberlik yapmak için onların başında bulunuyorduk. Bu öğretmenlik antrenmanında ben de 1-B sınıfının başındaydım. 
Onlar benden, ben onlardan çok şey öğreniyorduk. Tezel, Tün, Necla, Mustafa, Şerife, Tülin, Ayla, Sevcihan, Zehra, Müşerref, Nazife, Sahire, Kamile, Gülten, Gülşen, Saliha öğretmenlik adımımın ilk öğrencileridir. 
Aydın, Manisa, Muğla, İzmir'den seçilip gelen pırıl pırıl, öğrenmeye aç çocuklarımızdı. Bunlar akşam ve sabahları yapılan mütalaa saatlerinde bilgi pekiştirilmesi yapıp arı gibi derslere çalışıyordu. 

Staj dönemi başladığında yedişer kişilik gruplar halinde staj köylerine dağıtıldık. Ali Çetin, Yusuf Aktaş, Ali Ballıoğlu, Yusuf Gültekin, Halim Akpınar, Erbay Aydemir, Hamit Er, Erbeyli köyü staj öğretmenleri olduk. 
Okulumuzun emektar kamyonu ranza ve yataklarımızı, erzaklarımızı getirip Erbeyli köyü ilkokul lojmanına bıraktı. Okulun öğretmenleri Nurullah 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Adım adım öğretmenliğe... 


ve Kazım beylerin gözetiminde staj günlerine başladık. Planlar yapılıyor, kılık kıyafetler iki dirhem bir çekirdek, ilk dersler verilmeye başlanıyor. 
Çekingenlikler ve sınıfta zaman ayarlaması kısa sürede aşılıyor. Okulun öğretmenleri desteklerini sürdürüyor. Boş zamanlarda eleştiri ve kritikler yapıyoruz. Her gün birimiz nöbetçi olup, temizlik, tertip düzen ve yemek işlerini ayarlıyor. Her şey çok olumlu gidiyor... 

Stajın son günleri akşam Erbeyli Meydanı'na bir sahne kurulur, veda gecesi düzenlenir. Tüm köy halkı katılıp staj öğretmenlerinin özenle hazır. 
ladıkları “Aman Oğlum” piyesini oynarlar... 

Staj bitmiş, okula dönülmüş, harıl harıl bitirme sınavlarına hazırlık yapılıyor. Okul dağılmış öğrenciler evlerine gitmiştir. Ali Çetin, Ali Ballıoğlu, Halit Bozyiğit bir çalışma programı yapmış sınavlara hazırlanıyorlar. 
Bir gemici feneri ışığında gece geç saatlere kadar çalışıyorlar. Bir sınıfın elektriğini kullanmak onlar için milli bir israf kabul ediliyordu. Fener ışığında sokakta çalışmayı seviyorlardı. Birisi konuyu sesli okuyup diğeri özetini yapıyordu... Bu hummalı çalışma sınav süresince devam etti. Her sınav sonunda çok güzel notlar aldıkça hevesler artıyor, sınavların sonuna kadar bu çalışma sistemi devam ediyordu. 

Sınavlar çok çabuk bitmiş okul hayatının sonu gelmişti. Okul bitirme sınavlarının notları idare binasının kapısına asıldığında Ali Çetin başarılı 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olmuş öğretmenliği hak etmişti. Az sayıda arkadaşı da eylül bütünlemesine kalmıştı. 

Hiç hesap etmedikleri ayrılık olgusu ile yüz yüzeydiler. Ağıtlar, gözyaşları içinde sarılıp kucaklaşmalar, sevinçler, hüzünler tam bir arapsaçına dönmüştü. Aynı sınıflarda, yatakhanelerde, yemekhanelerde, tutbol sahalarında, bahçe ve yollarda, hamamın göbek taşında yatıp ter attığımız yuvadan uçma zamanı gelmişti. Eşyalar toplandı. Hüzünlü gözyaşları içinde evlerin yolu tutuldu. Ali Çetin, Hüseyin Yaşar, Yusuf Aktaş İzmir-Bayraklı antik Tantalos gazinosunda ayranlarını içip sarhoş olmuşlardı. Kısa süre sonra tekrar okula dönüp atama yerlerini öğrendiler. Seksen lira donanım paralarını alıp dağıldılar. 

Ali Çetin ilk öğretmeni olan Erzincanlı Mehmet Taş, öğretmeninin memleketine atanmış ve Salihli'ye gidip onu bulmuş, elini öpmüştü. “Ben de senin memleketine gidiyorum” demişti. Çok gurur duymuştu öğretmeni... 

Ali, öğretmen arkadaşları ile Alaşehir tren istasyonundan Erzincan'a doğru yola çıktı. Sivas'a geldiğinde, buraya atanan arkadaşları ile trenden inip Sivas Kongresi'nin yapıldığı yıllarca dimdik ayakta duran binanın karşısındaki parkta çaylarını içip tekrar trenle Erzincan'a yola çıkıp ertesi gün vardılar.' (Ali Çetin) 


Onlar Adabelen'de; kendilerinden küçüklere abilik ablalık yapmayı öğrendiler, staj köyünde köylülerle iletişim kurmayı öğrendiler, gerektiğinde fener şavkını elektrik ışığına yeğleyerek ülke kaynaklarını doğru kullanmayı öğrendiler, sınavlara birlikte hazırlanarak dayanışmanın yararını öğrendiler... Yani onlar Adabelen'de öğretmen olmayı öğrendiler. 


Hayatımızın “Big-Bang”i Adabelen 


Kimimiz ekin tarlasından, kimimiz pamuk tarlasından, kimimiz davarın, sığırın peşinden geldik buraya. Çoğumuz yoksul köy çocuklarıydık. 
Ama biz şanslıydık; birileri önayak oldu çıktık köyden. İlk kez iskarpin ayakkabı aldılar bize, ilk kez takım elbisemiz oldu. Diş fırçası, diş ma- 


1 Adabelen, yıl 13, sayı 45, Mart 2018, s. 67. 
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Ege'de büyükçe bir köy okulu ve öğretmenler. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


cunu, kokulu sabun, havlu ve pijama koydular bir tahta bavula. Sınavı kazandığımızda yazdırmışlardı neleri almamız gerektiğini. Gözyaşlarıyla; ama sevinçle uğurlandık köyümüzden. Öğretmen olacaktık, kendimizi kurtaracaktık, ailemizi de belki. Sonraları memleket de eklenecekti kurtarılacaklar arasına. 

İlk günler biraz yadırgadık yeni yaşam biçimini. Kırk kişi bir yatakhanede yatmak; ama yalnız uyumak en zoruydu o günlerin. Gurbetse özellikle geceleri hissettiğimiz, sadece bize ait sanıp sakladığımız bir duyguydu. Ama güneşe göre yatıp kalkıp yiyip içerken saate göre belirlenmiş düzenli bir yaşama biçimine alışmak uzun sürmedi. Bizden öncekiler gibi hemen kaynaşıverdik en az altı yıl birlikte yaşayacağımız arkadaşlarımızla. Öğretmenlerimizin adlarını öğrendikçe, onlar bizi adımızla çağırdıkça daha bir benimsedik okulumuzu ve rahatladık. 

Hayatımızın “big-bang”iydi bir bakıma Ortaklar İlköğretmen Okulu; yani Adabelen. Çoğu ilki burada yaşadık. Abiler, ablalar tuttuk kendimize ilkin. Sonra biz abi abla olduk kardeşlerimize. İlk burada sevdik, burada sevildik. Aşkın sayısız tariflerini okuduk birbirimizin hatıra defterlerinde. Hayatın ne olduğunu; arkadaşlığın, dostluğun, aşkın ne olduğunu biz de başka defterlere yazdık. “Çocuklarımızın baba dostlarını” edindik burada. 
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Kolektif yaşamayı öğrendik burada; paylaşmayı, özveriyi. Bencilliğimizi de burada yaşadık en çok. Çocuktuk yaramazdık; gençtik isyankârdık; ama hoşgörülürdük. Hoşgörüyü de burada öğrendik. En önemlisi yurtseverliği öğrendik burada. Işık olacaktık gittiğimiz köylere, halkı aydınlatacaktık Cumhuriyet meşalesiyle. “Bilip halkın kendisi olduğumuzu / Kendimizi halka mihmandar sayacaktık." 

Son sınıfta, müzik öğretmenimiz rahmetli Yüksel Hanım'ın zarif parmaklarıyla çaldığı piyano eşliğinde “Dostluk” şarkısını söylerken bir ara sesimin titrediğini, gözlerimin dolduğunu hatırlarım. Hangi arkadaşım nasıl duygular içindeydi kim bilir? 

"Dostluğun biz sevgisiyle / Toplandık her an burda / Bu sevgi bağı kopmaz hiç / Dağılsak bir gün yurda.” 

Ve dağıldık yurdun dört bir yanına. Her birimiz bir Tonguç, bir Çalıkuşu idik gittiğimiz yerlerde. “Billur ırmakları, buzdan kaynakları” vardı Anadolu'nun; ama Ahmet Celal'in köyünden pek de farklı değildi köyler. Hâlâ yaşıyordu Salih Ağalar, Şeyh Yusuflar. Fakat biz azimliydik “alnımızda bilgilerden bir çelenk”le cehaletle savaşmaya. “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller yetiştirmek için inançla, özveriyle çalıştık. 
Düşüncemizle, eylemlerimizle, yaşam biçimimizle Cumhuriyet'in, “Aydınlanma Devrimi”nin silahsız militanlarıydık. 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün canlı tanıkları olduk; kimimiz vurulduk, kimimiz sürüldük; ama hep “göğsümüz Cumhuriyet'in tunç siperi” oldu. 

Okulu bitiren kimi arkadaşlarımız üst öğrenime devam ederek eğitimin değişik kademelerinde aynı idealle görev yaptılar. Farklı mesleklere yönelenlerimiz de oldu; kimimiz hukukçu, kimimiz turizmci, kimimiz bankacı olduk. Birçok da yazar, şair ve ressam çıktı içimizden; ne de olsa köy enstitüleriydi mayamız; Makallar, Başaranlar, Baykurtlar vardı geçmişimizde. Her birimiz; okulumuzdan, öğretmenlerimizden aldığımız birikimle ve yıllar içinde oluşan bilincimizle ne yaptıysak en iyisini yapmaya çalıştık. 

Bugün geriye dönüp baktığımızda neyi başardık, neleri yapamadık; aydınlanmaya, Cumhuriyet'e katkımız ne oldu; bizi Adabelen'de en az altı yıl “yedirip içiren, giydirip kuşatan” ve “elimize ekmeğimizi veren" halkımıza ne verdik, kendi içimizde dökümünü yapıyoruz elbet. Bugün geriye dönüp baktığımızda Adabelen'in gerçekten hayatımızın “bigbang”i olduğunu anlıyoruz. Bugün bile oraya sığınıyoruz; orada buluyoruz yıllar sonra birbirimizi, orada toplanıyoruz “dostluğun biz sevgisiyle.” Adabelen'e çok şey borçluyuz.? (Ziya Akyıldız, 1967 mezunu) 


Ve onlar, Ahmet Kutsi Tecer'in “Orda Bir Köy Var Uzakta” şarkısını söyleyerek, Ceyhun Atuf Kansu'nun “Dünyanın Bütün Çiçekleri” şiirini okuyarak büyüdüler ve ellerinde onlara hediye edilen üç ciltlik Negwk ile köy yollarına düştüler. 

Mayalarında yurt sevgisi, insan sevgisi ve değerbilirlik vardı. 


Türk Bayrağının Dalgalandığı Her Yer 


Vatan sevgisini insan sevgisini burada aldık. Bu vatan sevgisidir! Mezun olan bir üç sınıf arkadaşımız tayin istek formlarını “Türk Bayrağının dalgalandığı yer” olarak yazdık. Vetüm 1965-1966 dönem arkadaşlarımız Mardin, Urfa, Siirt illerine göreve gitti. Ben de Siirt ilinin Eruh ilçesinin Salkım Bağlar köyüne göreve koştum.? (Mehmet Kaya, 1 966 mezunu) 


Bugün bazılarının iddia ettiği gibi Adabelenli/Ortaklarlı için; ne Türk Bayrağı bir ırkın bayrağıydı, ne de sabahları öğrencilere söylettirilen “Andımız” militarist bir niteliğe sahipti. Onlar bagımsızlık mücadelesinin içeriğini, mazlumluğunu ve evrenselliğini kavrayarak Anadolu'nun her köşesine istekle gittiler. Bayraklarına sahip çıktılar, andımızı okuttular. Yurdun her köşesindeki, her çocuk onlara, Kurtuluş Savaşı'nın ruhuyla zimmetlenmişti. En çok da en yoksulları, en çaresizleri. Kendilerini birer ateşböceği gibi görüyorlardı. 


Bizler; edindiğimiz tüm bu nitelikleri yurdumuzun her yöresine taşıyıp yeni ve daha çok “ateşböcekleri"nin oluşmasını sağladık. Yaydığımız ışıklar ile insanlarımızın aydınlanmasına katkıda bulunduk. Dahası, ısımızı ve ışığımızı hiç kaybetmedik. Enerjimiz tükenmedi, tükenmesine de izin vermedik. Her yeni ışık ile daha çok güç kazandık. Yeniden, yeniden parladık. Güneş olduk. Toplumu eğittik. 


2 Adabelen, yıl 13, sayı 45, Mart 2018, s. 64. 
3 Adabelen Işığı, s. 274. 
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Tonguç'un hedefi, ulaşılmadık köy bırakmamaktı. Birçok öğretmen okulu mezunu da atanma istek dilekçelerine; “Türk Bayrağının dalgalandığı her yer” yazarak onun yüzünü kara çıkarmadı. Fotoğrafta, İsmail Hakkı Tonguç bir köy okulu önünde eğitmen ve öğrenciler ile birlikte. (İ.H. Tonguç Belgeliği) 


Bizler bu öğütleri kılavuz belledik ve tüm insanların işleri olsun istedik. 
Kimsenin başkalarının önünde boyun bükmesini istemedik. İyi insan ve yurttaş olmasını amaçladık. Bu da Adabelen'in bize verdiği eğitimin sonucudur.* (Ahmet Mahmut Egemen) 


Avni Uyar yaşamını öğretmen olarak tamamlayan bir Ortaklarlı. Onun kızı olan Vicdan Uyar da Ortaklarlıdır. İlk kıvılcımı babasından almıştır. Vicdan Uyar babası Avni Uyar'ın; köyü, köylüsü ve çevresi için neler yaptığına ilişkin gözlemlerini anlatıyor. 


4 Adabelen,yıl 8, sayı 25, Ocak 2013, s. 41. 
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Bir köy, bir tören, öğrenciler ve öğretmenler. (Cevat Turan Arşivi) Görevin Küçüğü Olmaz! 


Ben okula başladığımda Bağarası köyüne taşındık. Babam görevinin altın yıllarını buraya ve Foça çevresine emek vererek geçirmiştir. Kozbeyli'ye, Bağarası'na, Foça'ya kazandırdıkları çok, ama pek çoktur. 
Onun için ona Avni Hoca dediler. Yeni Bağarası'nda uzun yıllar muhtarlık yaptı. Bağarası'nda yöneticilik ve öğretmenlik. Öğretmenliğinde bir efsane olmuştur. Birçok kişinin nikâhını kıymıştır. Nişan yüzüklerini takıp mutluluklara vesiledir. Kız istemiştir. Çevrede derman öğretmen gibidir. 
Düğünlerde, bayramlarda bir zeybek oynardı yer gök inlerdi. Okulda öğrencilerine zeybek öğreten de odur. Gençlerle futbol oynar. Takım oluşturur. Köyler arası maçlara giderlerdi. Organizatördü. Örgütçüydü. İyi bir öğretmen, rehber ve sosyal kişiliği ile Atatürk meşalesini her zaman onurla taşımıştır. Karanlığı aydınlatmak için mücadele etmiştir. 
Foça'da TÖS kurucularındandır. Bize böyle gururlu ve onurlu bir miras bıraktığın için sana sonsuz minnet ve şükranlarımı sunuyorum babacığım. Yalnız ben mi? Hayır Güzel Babam, Bağarası'nda ve Foça'da yetiştirmiş olduğun, bir yerlere gelen öğretmenler, müfettişler, hemşireler olarak bize minnet ve şükranla dönen sana rahmet ve ışıklar gönderen öğrencilerinin de... Bunların çoğu benim Vildan'ın ve Mustafa'nın 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tanıdıkları olduğu için biliyoruz. Hiç ummadığımız yerde “Avni Hoca” deyince yerler ışıyor...” 


Azmi Ermiş'e mesleğinin ilk yıllarında hastalığı nedeniyle 15 yıl 
ömür biçilir. Ne gam!.. Halk sevgisi, öğretmenlik tutkusu onu 15 
yılın çok çok ötesine taşıyacak denli güçlüdür. 


Yaşama Tutkusunun Kaynağı, İnsanı Sevmek 


1...) İlk atandığım yer, Sivas Divriği ilçesinin kuş uçmaz, kervan geçmez bir köyüydü. İstasyondan üç saatlik bir yürüyüş sonucu, patika bir yoldan ulaşılabiliyor ancak. Köyün ilk öğretmeniyim. Köyde müdürüm ama mühürsüzüm. Sivas'tan getirdiğim kerestelerle sıra ve masalar oluşturuldu. Toprak damı ak toprakla sıvayarak hazırladık eğitim öğretime... 
Kestiğimiz bir ince kavak da bayrak direği oldu. Köy yoksul mu yoksul. 
Gençler Ankara'da, İstanbul'da ayak işleri ve kapıcılık yapmaktalar. 
Köylülerin dudakları yarık yarık. Ama gülücük dağıtan, sevecen insanlar. Tam Anadolu köylüsü. Köyüm Alevi. Giderken türlü şeyler söylediler ancak yaşamımın en güzel günlerini oralarda, o insanların arasında geçirdiğimi söyleyebilirim. Ay sonları ilçedeki sazlı sözlü eğlencelerimiz tüm yorgunluğumuzu unuftururdu bize. 

Askerlik başladı. Yılmaz Güney'le Sivas'ta birlikte geçirilen 3,5 aylık askerlik dönemi ve ardından dağıtım sonrası Afyon'un Emirdağ İlçesi'ne bağlı bir dağ köyü. İkinci yıl ver elini Şuhut ilçesi. Oralarda başlayan bir göz hastalığı ve bana biçilen 1 5 yıllık ömür. İstemeden emekliye ayrılış.* 
(Azmi Ermiş, 1966 mezunu) 


Adabelen'in mezun ettiği öğretmene verdiği en önemli özelliklerden birinin karşılaştıkları sorunu çözme cesareti olduğunu söylemiştik. Onlar sadece bir köy öğretmeniydi ve üzerine düşen onurlu görevi yerine getirmek için aldıkları eğitim ve onlara verilen cesaret yeterliydi. 


5 Adabelen, yıl 9, sayı 30, Nisan 2014, s. 10. 
6 Adabelen, yıl 6, sayı 19, Nisan 2011, s. 10. 
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Daha öğretmen adayı iken, köyün köylünün sorunlarını anlamaya çalışıyorlar. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Taş Ayıkladılar, Taş Üstüne Taş Koydular 


Hayaller Gerçekleşirse 

1970 yılların sonlarına doğruydu. Yaykın İlkokulu müdürüydüm. Rahmetli Abdullah Gül'ün kahvesinde birkaç kişi oturuyorduk. Bir resmi araba geldi. Onlar da selam verip oturdular. Kendilerinin İzmir Toprak Su Bölge Müdürlüğü'nden geldiklerini ve bu bölge için ne yapabileceklerini sordular. 

Ben köyde traktör alımlarının başladığını ama arazinin çok taşlı olması nedeniyle traktörle çift sürmenin zor olduğunu söyledim. 

“O zaman tarlaları riperleyelim siz taşlarını toplar mısınız” dediler. 
“Toplarız” dedik tabii. Riperin ne olduğunu bilmiyorduk. Meğer sabanlı dozermiş. Binlerce dönüm arazi riperlendi ve arazi taşlarından temizlenerek toprak, makinelerle işlenir hale getirildi. 

1982 yılıydı. İlçe Tarım Müdürlüğü isteyenlere beşer onar tane zeytin 
fidanı dağıtmaya başladı. Okulda veli toplantısı yaptım ve okul bahçesine örnek zeytin dikeceğimi söyledim. “5 fidan parasını ben veriyorum, haydi vermek isteyenler birer fidan parası versin” dedim. Verdiler velilerim. Gidip İlçe Tarım'a fidan parasını yatırdım. Fakat müfettişlik sınavını kazandığım için okul bahçesindeki zeytinlerin dikiminde bulunamadım. 
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Sınıfta öğrencilerime “Eğer Bingeç köyü sırtlarından baktığınızda, Yaykın Düzü'nün yeşil bir denize dönüştüğünü görürseniz, bilin ki Yaykın kurtulmuştur” demiştim. Küçük öğrencilerimin akıllarında kalmadı belki bu ama Yaykın'da yüzbinlerce zeytin ve binlerce incir yetiştirildi. Yıllar sonra hayallerimin gerçekleşmiş olmasının mutluluğunu yaşıyorum. Şükürler olsun.7 (Hüseyin Ersöz, 1966 mezunu) 


Ersöz bu duygularını bir arkadaş grubunda dile getirdiğinde, öğrencilerinden biri ve arkadaşları şunları söyler: 


Eskiden duruşunuzla, yürüyüşünüzle, lafınız, sözünüzle, insanlara güzel hayallerin peşinde pes etmeden yürümelerine yardımcı oldunuz. 
Işık oldunuz, iz bırakan, her zaman duruşuyla örnek olan, aydınlığımızın fenerisin, hocam tüm öğrencilerin seninleyiz.? 

Kıymet Tarhan Gencer 


Sevgili Dostum, ÖĞRETMEN okullarından mezun olmuş arkadaşlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz ülkemizin güzelliği için yanmış tutuşmuşlardır. Atanan her arkadaşımız çevresini değiştirmek için tüm gücünü har. 
camıştır... 

Hasan Aykanat, 1964 mezunu 


Eskiden köylerde kalırdı öğretmenler, tüm bilgi birikimi ve deneyimlerini köye köylüye aktarırdı. Bizim dönemimizde stajyerliğin kalkması için fidan dikme zorunluluğu, uygulama bahçesi yapma mecburiyeti vardı. 
sevgiler öğretmenim. © 

Hüseyin Ersöz, 1966 mezunu 


Atandıkları köylerin birçoğunda okullar kapısız, penceresiz, sırası, yazı tahtası olmayan, samanlıktan ahırdan bozma yapılardı. 
Kadersizliğe boyun eğmediler. 


7 Adabelen Arşivi. 
8 Adabelen Arşivi. 
9 Adabelen Arşivi. 
10 Adabelen Arşivi. 
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Köylere okul da yaptılar. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Köye Okul da Yaptılar 


(--.) Bu okul, 1969 yılında köyün öğretmeni olarak benim, köyün muhtarı olarak Bahşi Yaşar'ın girişim ve çabalarımızla, aynı yılın yazında inşaatı tamamlanarak, eğitim ve öğretime açıldı. O bina sadece okul değil, 1970 Martı'ndaki o korkunç depremde, yerle bir olan Ören Köy halkına barınak, yaralılarına hastane, bebe ve çocuklarına sıcak bir yuva olmuştu. 

O okul benim için de hayati önemi olan, bir yapıdır. Şöyle resmine bakıldığında kullanılmayan bir yapı gibi görünüyor olsa da, bu okul binasının Ören köylüleri için çok özel bir anlamı ve değeri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla sahip çıkıp korunması gerektiğine inanıyorum. 

Köyün sayfasında okulun resmini görünce yarım asır geriye giderek o günleri yoşar gibi oldum. Çok duygulandım." (Ekrem Erkan) 


Bir köy öğretmenidir İbrahim Kambak. Onun öğretmenlik yaptığı yıllarda kızların okula gönderilmemesi önemli bir sorundur. 
Kızlar, geri koşullar içinde yapılan köy tarımı için, iyi bir üretim 


11 Ekrem Erkan, İkinci Köy, kendi yayını, 2020, s. 55. 
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aracıdır. O nedenle kız çocukları, çocuk yaşta evlendirilmektedir. 
Soruna, kendi çapında çözüm üretmeye çalışmaktadır Kambak. 


Yasadışı Çözümler de Öğretmenliğe Dahil! 


Konu ile ilgili yaşadığı bir olayı şöyle aktarır arkadaşlarına. 

Öğretmenler odasına bir sınıfın yazılı sınav kâğıtlarını okuyorum. Tanımadığım birisi geldi, selamlaştık. Ben kâğıtları okumaya devam ettim. 
O arkadaş biraz oturup çıktı. Az sonra okul müdürü beni çağırdı. Az önce benim yanımda oturan beyefendi yanındaydı. Okul müdürümüz tanıştırdı. Müfettişmiş ve teftişe gelmiş. Bana hesap sorar gibi, “bazı sınav kâğıtlarında düzeltmeler yaparak o öğrencilerin notunu yükselttin, bunun suç olduğunu bilmiyor musun?” Bu soru üzerine onların kız öğrenciler olduğunu söyleyerek açıklamamı yaptım. “Bu kızlar eğer sınıfta kalacak olurlarsa babaları okuldan alıp 12-13 yaşında evlendirecek. Ama sınıflarını geçerlerse evlilik yaşları en az 1 5-16 olacak. Hem en tembel öğrenci bile derste mutlaka bir şeyler öğrenir." 

Yarım saat kadar sonra okul müdürümüz sınıfıma geldi. Müfettişin “sizleri teftiş etmeme gerek kalmadı” diyerek teşekkür ettiğini ve gittiğini söyledi. 


Neredeyse her köy öğretmeni, kız öğrencilerin okula gönderilmesi için mücadele etmek zorunda kalmış ve yerine göre bedel bile ödemiştir. Bir başka Ortaklar mezunu konuyla ilgili şunları anlatıyor: 


Köyün tek öğretmeniyim. İlk dört sınıfım var. Okula benim köylülerimden velim olan birisi yanında tanımadığım birkaç kişi ile geldi. Onlar başka köyden gelmiş konuklarmış. Velim olan köylü, gelenlerin benim öğrencim olan kızını istemeye geldiklerini söyledi. O da “Bizim kız talebedir. Onu öğretmen bilir” demiş. Yani çocuğu benden istiyorlardı. Kan beynime çıktı, çok öfkeliydim. Çocuk 3. sınıfta ve 12-13 yaşlarında. Öfkemi bastırdım. Ve onları “öğrenciyi evlendirmenin büyük cezası olduğu” konusunda korkuttum, gittiler. Bir sonraki yıl kızım okulda yoktu. Diğer çocuklara sordum, “gelin oldu” dediler. Çok üzüldüm elbette. Ama en 


azından çocuğun bir yılını kurtarmıştım. 
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Meryem öğretmen ve öğrencileri. İnsan sıcaklığının en yoğun yaşandığı meslek “öğretmenlik "! (Rüken Kızıler Arşivi) 


Adabelen'de kazanılan becerilerin değeri köylülerce de bhilinmektedir. Sağlık derslerinde iğne vurmayı öğrenen, tarım derslerinde hayvanların aşılanmasını gören Adabelenli Ekrem Erkan'a, köylünün isteğini geri çevirmek yakışmazdı. 


Sen Öğretmen Okullusun! 


Köy enstitülerinin devamı olan, ilköğretmen okullarının programı ve uygulamaları yönünden, köy enstitülerinden geri kalır yanı yoktu. Bildiğim kadarıyla öğretmen okullarında, tamamen olmasa bile öğrencilerinin 
967 0'i, köy ilkokullarından mezun olan çocuklardan oluşuyordu. Ortaokul ve liselerde okuma olanağı olmayan köy çocukları, yazılı ve sözlü sınavlara girerek, kazanmaları halinde, bu okullarda yatılı olarak okuyorlardı. Mezun olanlar, öğretmen olarak atanıp Anadolu'nun en ücra köylerine gidip oralarda görev yapıyorlardı. |...) 

Meslek ve kültür derslerinin yanı sıra, pratik bilgiler içeren eğitim faaliyetlerine de olabildiğince yer verilirdi. Örneğin: Pratik sağlık bilgileri, iş ve teknik, meyvecilik, sebzecilik, arıcılık, tavukçuluk, hayvancılık yapıldı. 
ğı, hatta arazisi geniş olan okullarda pamuk ve buğday gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiği bile olurdu. 
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|...) Bu okullarda okuyan öğrenciler, çok yönlü olarak, bilgi ve beceri 
kazandırılarak yetiştiriliyorlardı. Öğretmen olarak atandıkları köylerde, donanımları, pedagojik formasyonları ve çalışkanlıkları ile dikkat çekiyor, köylüler tarafından, sevilen, saygı duyulan örnek kişiler gözüyle bakılıyorlardı. 

1...) Yıl 1969-70. Kütahya-Emet, Ören Köy İlkokulu'nda tek başıma çalışıyordum. Altmış haneli küçük bir köydü. İnsanları, hayvancılık ve meyvecilik yaparak geçimini sağlıyorlardı. Haziran, temmuz ayları geldi. 
ğinde, köyün genç erkekleri Manisa Ovası'na gidip arpa, buğday biçerek para kazanırlardı. Hayatın sıkıntı ve zorluklarını birlikte göğüslemeye çalışıyorlardı. Ören, toprakları az, suyu bol bir köydü. Bu yürekleri güzel, gönülleri zengin insanların içinde iki yıl kaldım. İyi günümüzü de kötü günümüzü de (1970 Gediz Depremi'nde oradaydım) birlikte yaşamıştık. 

Bir gün ders bitiminde, kaldığım okul lojmanında, günlük ders planımı yapıyordum. Kapı çaldı. İşimi bırakıp kapıya yöneldim. Ve kapıyı açtım. 
Baktım köylülerden adı Ahmet olan tanıdık bir kişi, elinde bir poşetle kapıda bekliyordu. 

- “Hayrola Ahmet, ne var?" dedim. 

- “Hayır, hocam hayır" dedi ve ekledi: 

- Bizim inek hastalandı hocam. Ateş ve ağrılar içindel 

- Peki, ben ne yapabilirim? 

- Elimdeki poşette ilaç ve şırınga var. Siz ona iğne yapıvereceksiniz. 
İneğim rahatlayıp iyileşecek. 

- Ahmet, ben veteriner değilim ki bu hayvana nasıl iğne yapabilirim! 
Ben hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. Ben hayvanlara iğne yapmayı bilmem kil 

- Sen, mutlaka bilirsin hocam; hadi hemen gidelim! 

Ahmet tarafından öyle bir emrivakiyle karşı karşıya bırakılmıştım ki o anda karmaşık bir ruh haliyle ne yapacağımı, Ahmet'in çaresizliğine nasıl bir çözüm getirebileceğimi düşündüm. 

Birden, öğrencilik yıllarımda, okulun sığırlarına aşı yapmak için, Aydın'dan gelen veteriner ve yardımcılarının uygulamaları geldi aklıma. 
Merakımdan olacak onları izlemiştim. Aşı yapan görevli, elindeki küçük şişeden ilacı enjektöre çekip hayvanın boynuna batırarak, kas içine zerk ediyordu. İşlem diğer sığırlara da aynen uygulanıyordu. Bu gözlemim işe yarayabilirdi! Ahmet'e dedim ki: 

- Tamam Ahmet, hadi gidelim, şu işi becermeye çalışayım. 
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Ahmet önde, ben arkada hemen yola koyulduk; ineğin yanına vardık. 
Gerçekten ineğin hasta olduğu her halinden belliydi. Hayvanın acı acı iniltilerini duydukça yüreğim burkuluyordu. 

Vakit kaybetmeden Ahmet'in elindeki o ilacı hemen enjektöre çektim. 
İneğin boynunda uygun bir yer seçip iğneyi batırdım. İlacı yavaş yavaş kas içine enjekte ettim. Böylece işlem tamamlanmıştı. Hayatımda hiç yapmadığım bir işi yapmıştım. 

- “Geçmiş olsun Ahmet, iğneyi, bilir bilmez hayvana uyguladık” dedim. 

- Çok teşekkür ederim hocam, sağ olasın. Zaten sizin bu işi, yapabileceğinize ben yürekten inanmıştım! Neden diye soracak olursanız, “çünkü siz öğretmen okulu mezunusunuz da ondan" demişti. Ertesi gün, Ahmet'in ineğinin iyileştiği haberini aldığımda, çok sevinmiştim.'? (Ekrem Erkan) 


1961 mezunu Cemal Akbulut köye okul yapmamış ama o da 
evine Adabelen ismini vermiş: 


Yıllar önce köylerimizden kalkıp Adabelen'e geldiğimizde, sanki bakar kör gibiydik. Pek çok şeyden habersizdik. Bilgiden görgüden henüz yoksunduk, yemekhane, yatakhane, revir sözcükleri bile, bize yabancı geliyordu. Ama içimizde öğretmen olacağımızın engin coşkusu vardı. 

Gerçekten de, pek çok şeyi burada öğrendik. Arkadaşlarımızla, aynı ailenin birer bireyiymişiz gibi yetiştik. Buradan aldığımız terbiye, eğitim ve bilgilerimizle görev yerlerimize gittik. Daha o yıllarda bile Adabelen sözcüğü usumuzda öylesine yer etmişti ki... Bugünlere gelişimizi Adabelen'den aldığımız eğitim ve öğretime borçlu olduğumuzu ben de kabul lenmiştim. Yüreğimde taşıdığım bu engin Adabelen sevgimi, evime isim olarak verip simgeleştirmek istedim..." 


Onlar Ortaklar'da, zorluğa zorbalığa boyun eğmemek gerektiginin eğitimini de almışlardı. 


12 Adabelen, yıl 12, sayı 44, Ekim 2017, s. 61. 
13 Adabelen Işığı, s. 226. 
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Zorbalığa Ödün Yok 


Yıl 1963 sonbaharı. Öğretmenliğimin ilk yılı. Benim için yepyeni bir hayat başlıyor. Sivas, Şarkışla, Gücük köyünde çalışıyorum. Köyü çok sevdim. Yeni, toy bir öğretmen ve okul müdürü olarak muhtardan daha çok önemsenmem çok hoşuma gidiyordu. Örneğin düğünlerde en önde gidiyorum. Kız istemeye gitmezsem damat adayına kız verilmiyor. Köye gelen ilk beni görüyor. Köye düğüne gelen Davulcu Müslüm, önce benim evimin toprak damı üzerinde çalıyor davulunu. |...| Radyo haberlerini anlatıp yorumlamamı isterlerdi. Hülasa saygı vardı, sevgi vardı. Böyle köy sevilmez mi? Böyle insanların köyünde severek çalışılmaz mı? 

|...) 1960 İhtilali'nden sonra ilk olarak genel ve mahalli seçimler yapılacaktı. Bana da sandık başkanlığı görevi verildi. Ama nerede? Şarkışla'nın Sivrialan köyünde... 

Sevindim. Hele Âşık Veysel'in köyü olduğunu öğrenince sevincim daha da arttı. Çünkü çok sevdiğim, radyolarda sesini hayranlıkla dinlediğim o büyük halk ozanını yüz yüze görme olanağı bulacaktım. 

Zaten seçim günü de gelip çatmıştı. 48 saat önce seçim mahallin- de bulunulması kanun gereği olduğu için cuma günü Şarkışla'dan bir açık arabaya binerek akşamüzeri Akçakışla nahiyesine ulaştım. Nahiye Müdürlüğü'ne bakan ilkokul müdürü elimdeki seçim torbalarını iki ilkokul öğrencisine vererek beni Sivrialan'a gönderdi. 

Ortalık kararmıştı. Ama biz de Sivrialan İlkokulu'na ulaşmıştık. Kapıyı çaldım. Karşımda iki genç vekil öğretmeni görünce çok sevindim. Arkadaşlar Balıkesirli idiler. Onlar da çok sevindiler. Tam tanışıyorduk ki okul lojmanının kapısı vuruldu. Vekil öğretmenler Halil ve Cengiz kapıyı açtılar. Köyün muhtarı gelmişti. “Sandık başkanı çabuk dışarı çıksın!” dedi. 
Ben dışarıya çıkınca “Hoş geldin gurban. Hemen torbaları al, bize gidiyoruz. Köye gelen benim misafirimdir” dedi. Ben “Bugün burada kalmam gerekiyor; yarın senin misafirin olayım” dedim. O “Hayır, köye gelen benden sorulur. Sen bu deyyusların yanında kalamazsın. Ben onlarla konuşmuyorum” dedi ve evine gitmem için beni zorladı. Ben de kesinlikle burada kalacağımı ısrarla söyleyince Muhtar Hidayet yumuşadı. “Kabul ediyorum. Yalnız sana bir teklifim var. Ben bu köyün 26 yıllık muhtarıyım. Burada okuma-yazma bilen olmadığı için benden başkası muhtar olamaz. Sandığa oy atmaya gerek yoktur. Sen benim söylediklerimi yazıp gideceksin” dedi. Çok şaşırmıştım. Ben de: “Bizim dememizle olmaz. 
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Öğretmen oldular, yolları Âşık Veysel ile çakıştı. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Kanunlar neyi emrediyorsa ben onu yaparım. |...) O sırada kapı çalındı. 
Ellerinde sazlarıyla içeri iki kör adam girdi. Halil Öğretmen beni onlarla tanıştırdı. Bunlar Âşık İbrahim Görkem ile Âşık Veysel Şatıroğlu idiler. Heyecanlandım. Oturduk. Konu üzerinde karşılıklı dertleşildi. Bu arada Âşık Veysel, hangi köy enstitüsü mezunu olduğumu sordu. Ben de Ortaklar Öğretmen Okulu mezunu olduğumu söyleyince: “Ben Türkiye'deki bütün köy enstitülerini gezdim. En çok Ortaklar Köy Enstitüsü'nü sevdim” dedi ve "Gel seni bir daha öpeyim. Sen hakiki öğretmensin. Ne mutlu sanal Senin gibilere bu vatanın ihtiyacı var” dedi. 

|...) Pazar sabahı sandıklar oy kullanılmak üzere yerlerine kondu. 
Kapalı kabinler oluşturuldu. Oylar kullanılmaya başlandı. |...) Oy sayımına ilk önce muhtar seçimi sandığından başladık. Çünkü başta Hidayet olmak üzere herkes çok heyecanlıydı. Oylar sayıldıkça Hidayet'in yüzü asılıyordu çünkü diğer muhtar adayı epeyce farkla önde gidiyordu. Sonunda sayım sonuçlandı ve İbrahim çok büyük farkla seçimi kazandı ve muhtar oldu. Köylüler durumu öğrenince sanki bayram başladı... Çünkü Sivrialan köyünde bir derebeylik yıkılmış; sanki cumhuriyet kurulmuştu... 


Âşık Veysel'den Mektup 
Aradan epeyce zaman geçti. Tarih 31 Ocak 1964. Sömestre tatili için Fethiye'ye gitmek üzere Şarkışla Garı'nda trene binmek üzereyim. 
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Bir genç yanıma geldi ve: 

- “Abi, sen bizim Sivrialan'da sandık başkanlığı yapmıştın değil mi?” 
dedi. Ben de: 

- "Tamam, arkadaşım; yaptım” dedim ve “Şu anda muhtarınız kim?" 
diye sordum. Genç de: 

- “İbrahim Abi. Biz ondan ve onu seçtiren senden çok memnunuz. 
Sana bütün Sivrialan köyünün selamı var. Bak Âşık Veysel Emmi sana bu mektubu gönderdi. Veysel Emmi söyledi, Halil Öğretmen de yazdı”, dedi ve mektubu uzattı; sarıldı, ağladı, ağladı. Bu vefa karşısında ben de çok duygulandım ve gözlerim buğulandı; gözlerimden iki damla yaş süzüldü. 
Değerli halk ozanımız Âşık Veysel mektubunda diyor ki: 


"Bay Süleyman Efendi, 

Ewela selam ederek bir deste gül gibi incitmeden o nazik ellerini sıkarım. Nasılsın, iyi misin kardeşim? İyi olmanı ulu Tanrı'dan dilerim. Eğer sen de ben Veysel kardaşın sual edersen sana yazmış olduğum bu mektubun son satırına kadar sıhhattayım. Senin de bu minval üzere olmanı ulu Tanrı'dan dilerim. Beş vakit namazda senin için hayırlı dualar yaparım. 
Yaşasın köy enstitüleri!.. Çok yaşa Adabelen kahramanıl...” 


Âşık Veysel Şatıroğlu 
1964, 14 Ocak; Sivrialan köyü, Şarkışla - SİVAS 


Mektubuna bir de bir şiirini eklemiş Âşık Veysel: 


Not: Bu anımı 14.11.1999'da Kültür Bakanlığı'na gönderdim. Onlar da Sivas Valiliği aracılığıyla Âşık Veysel Müzesi'ne gönderdiler. Müze açılışına davet edildim. Orada vali okuttu. Büyük alkış aldım, onurlandım. “ (Süleyman Öner, 1963 mezunu) 


Dağarcıklarında, duygularını ortaya koymak ve paylaşmak da vardı. Elbette şiir yazma yeteneği ve becerisi de. 


14 Adabelen, yıl 11, sayı 39, Eylül 2016, s. 56. 
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Şiir Yazmaya Öğrencilik Yıllarında Başlamıştım 


Şiir yazmaya öğrencilik yıllarında başlamıştım. Şiirden ziyade karalama idi. Zamanla biraz geliştirdim. Öğretmen olduğumda Hüraydın-Yeni Aydın gazetelerinin salı günleri çıkan şiir sayfasına yazmaya başladım. 

. Her hafta bir şiir, haftanın şiiri olurdu. İki şiirim haftanın şiiri olmuştu o günlerde. İlk zamanlar şiirlerimi AY-KAV rumuzu ile yazıyordum. Benim gibi yazan pek çok kişi vardı. Sayfayı hazırlayan Hayri Hayrioğlu diye bir polis memuruydu. Bir süre sonra rumuzlularla röportaj yapmaya karar vermişti. Benimle de görüştü ve şiir sayfasında benimle ilgili bilgiler verdi. 
Yazısına “Kel bezirgân, kör bezirgân" diye bir şiirle başlamış. Sonunda da benim bir şiirimi eklemiş. 

Bu yazının üstünden on gün sonra Abdullah Neyzan Karahan adında birinden bir mektup aldım. Şiirlerimi beğendiğini yazmış. Bir müddet şiirle ilgili yazıştık. O arada İzmir'de Ege Genç Şairler Antolojisi adı altında kitap hazırladıklarını ve benden de bir şiir istediklerini belirtmişler. Ben de aşağıdaki “Usumda Sen" adlı şiirimi yolladım. Şiirim o kitapta yer aldı. 
Çok sevinmiştim. 

Abdullah Neyzan Karahan ile hiç tanışmadık. Birkaç ay önce öldüğünü ve aynı zamanda yine yakında yitirdiğimiz dergimiz yazarı Ayhan Çıkın'ın da yakın arkadaşı olduğunu öğrendim. İkisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Işıklar içinde olsunlar. 

Ancak şair ve yazarlar hiç ölmezler, şiir ve yazıları ile hep aramızda yaşarlar. Söz konusu o şiirimi yıllar sonra da olsa bir de sizlerin beğenisi- ne sunmak, benim için çok güzel bir duygu: 

“anladım boşuna bu direnişler, bu ağlayışlar. 

gizli bir âlemdesin, kem gözlerden ırak. 

bir an mutlulukları yaşa, tanık ol özleme n'olur. 


ve biraz da vahşi gözlerinde sevi olsun özgürce.”'* 


(Ayla Tarhan Kavrukkoca, 1961 mezunu) 


Havva Kozan Sönmez aldığı eğitimin çocuklar için nasıl yarara dönüştüğünün anısını aktarmış: 


15 Adabelen, yıl 12, sayı 42, Nisan 2017, s. 49. 
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Çocuk Haklarının Ne Olduğunu Çocukken Öğrendik 

Eşim Ramazan'la çocuk yaşlarımızda aynı sıralarda okuduk. Aynı öğretmenlerden sevgiyi yaşamayı öğrendik. Çocukça yaramazlıklar yaptık, hoşgörüyü öğrendik. Çocuk Hakları'nın Ç'sinden söz edilmediği bir dönemde öğrenci temsilcilikleri oluşturup taleplerimizi yönetimlere iletebilmeyi öğrendik. Çocukluktan gençliğe dönerken çocukça sevgilerimiz gençlik aşklarına dönüştü. Öğretmenliğe başladıktan sonra eşimle evlendik. Okulum bana uzun yıllar severek yaptığım mesleğimi ve yaşam yolcuğunda saygıyla yürüdüğüm eşimi vermişti. Kızımız Yaprak bu verilenlerin beni anne olarak taçlandırması oldu. 

Meslek yaşamımdaki bir anıyı sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim. Öğretmenliğimin yaklaşık on-on birinci yıllarıydı. Öğrencilerime Hüt çalmayı öğretmiş, okulda bir flüt korosu oluşturmuştum. Koro oldukça başarılı oldu. Denetime gelen müfettiş “Hocam müzik eğitiminden mi geldiniz?” diye sorunca, “Hayır sınıf öğretmeniyim ama okulda müzik eğitimi almıştım” diye yanıtladım. İşini iyi yapabilmeyi, işini yaparken sevgiyi aktarabilmeyi okulumda öğrenmiştim. (Havva Kozan Sönmez) 


Hüseyin Uysal, Ortaklar mezunu emekli bir Türkçe öğretmenidir. Yaşamı İstanbul'da sonlanır. Ahmet Nuri Doğan Adabelen dergisi adına cenaze törenine katılır ve bir yazı kaleme alır. 


“Bedenimi Kadavra Olarak Kullanın” 


Orda Bir Köy Var Uzakta 

|...) 1956 yılında Ortaklar İlköğretmen Okulu sınavlarına girdi ve kazandı. Köy enstitüleri kapatılalı iki yıl olmuştu. Birileri “Bu şer yuvalarını kapatıp yerine daha mutedil(!) olacağını düşündükleri ilköğretmen okul. 
larını” açmışlardı. Düşündükleri gibi olmadı. Öyle bir Aydınlanma rüzgârıydı ki köy enstitüleri rüzgârı, en harlı gerici ateşleri söndürecek güçteydi. 
İlk günden fısıldamışlardı kulağına “orda bir köy var uzakta, o köy senin köyündür Hüseyinl” diye. Yeni doğan bebeğin kulağına ismini fısıldar gibi. O ses, yaşamı boyunca çıkmadı kulağından Hüseyin Uysal'ın. 

(...J o şiirle o şarkıyla hep devrimci kaldı Adabelenli Hüseyin Uysal. 
Ölümüne kadar da değil, ölümünden sonra da halkına eğitime bağlılığını sürdüren “dinazor” olarak... 


16 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 271. 
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Yakınları ve dostları Hüseyin Uysal'ı uğurlarken. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Nasıl mı? Cenaze törenine katıldım. Kalabalık bir dost grubu ve yakınları oradaydı. Cenazesi yoktu ortalarda. Sordum. “Başkent Üniversitesi'nin” arabasını işaret etti arkadaşlar. Özel bir taşıma aracıydı. 
Törenden sonra Ankara'ya yola çıktı. Üniversiteye bağışlamıştı ölümünden bir buçuk yıl önce bedenini. Ayrıntıyı anlattı eşi Yıldız Uysal: “Bir yazı okumuş, üniversitelerde tıp öğrencileri kadavra bulamıyormuş. Ya maketler üzerinde kadavra çalışması yapıyor ya da hatırı sayılır paralarla yurtdışından kadavra getiriyorlarmış. “Ben bedenimi bağışlayacağım, öldükten sonra bedenim kadavra olarak kullanılsın” dedi. Yadırgar gibi oldum. Ama o kararlıydı. Prosedürü yerine getirmek oldukça zahmetliydi. 
Uğraştı, didindi ve gerçekleştirdi. Doktorlar bile “cesur karar” demişlerdi. 
Hastalıkla ilgili hiçbir sorunu da yoktu o tarihte.” 

Ölmek yoktu aklında yani. Eşi Yıldız Hoca gibi, görüştüğüm küçük oğlu Taylan da dile getiriyor yaşama bağlılığını. “Hastalığı belirlendiğin- de bile ölmek yoktu aklında sanki. Şiirlerini kitaplaştırmayı düşünüyordu. 
Bir de 'Kargalar' isimli bir kitap yazacağını söylüyordu. Ayrıntıyı konuşmadık ama 'Kargalar' ironik bir isimdi. Onu biliyorum...” 

Öğretmen okulundaki abilerimden olmadı Hüseyin Uysal. Onun mezun olduğu 1962 yılında ben okula yeni giren öğrencilerdendim. Yıllar sonra İstanbul'da bir dershanede kesişti yolumuz. Sevdik birbirimizi Adabelenli olduğumuzu bilmeden. |...| Yemeğe davet etti bir gün. O zaman anlaşıldı ikimizin de Adabelenli olduğumuz. “Kan çekti demek ki” demişti. Uzun uzun konuştuk. O gün ve daha sonraki günler. Eşinin oğlunun ve arkadaşlarının dediği gibi soyadına uygundu yapısı: Uysal. Ama düşünsel ilkeler, idealler söz konusu olduğunda ödün vermezdi. Saygılı, duygusal ama kararlı bir uysallıktı ondaki...'? 

Bazı televizyon kanallarının ya da kuruluşların düzenlediği; köy enstitüleri, öğretmen sorunları, 68'li olmak konulu oturumlara, söyleşilere katılıyordu. 

Her programa hazırlanarak geldiğini gördüm. Ağzı olduğu için konuşanlardan değildi. Eğitim tarihine, Aydınlanma sürecine, 68'liliğe hâkimdi. Hâkim olduğu için de bugünü de doğru yorumlamayı biliyordu. Sığınmacılarla ilgili bir şiir yazmıştı 2014 Temmuzu'nda. Cennet vaadiyle Suriye'yi kan gölüne çeviren emperyalistlerin ikiyüzlülüklerini sergileyen. 
Suriyeli bebeğin sahile vurmuş cansız bedenini bir yıl önceden görüyordu o uzak köyün yolcusu. 


Yalnız bir avcıdır yürek 
Anarşist bir sığınmacıydım gönlünüzde 

bir gül mevsimi ikindisinde kovuldum cennetinizden şimdi 

vatansızın biriyim kapılarınızda 


İste o kararlılığın temelinde; 1956-1962 yıllarında okuduğu Ortaklar İlköğretmen Okulu'nun mayası vardı. Bu maya 1962-1965 yıllarında okuduğu Çapa Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nde pekişmişti. Çapa'dan mezun olup Edirne Lisesi'ne atandığı 1965 yılında ilk işi TÖS üyesi olmaktı. Ve daha o yıl il dışı olmasa bile il içinde okul okul gezdirilmişti. 
“Biat” ettiremeyen egemen güçlerce. 

1...) 1969 yılında Kars'a atandı. Tuzluca'da öğretmenlik yaptı. Yine durmadı. Onlar da durmadılar, Ardahan'a sürdüler. |...) 1972'ye dek süren Kars Ardahan sürecinin ardından atamasını isteyerek İstanbul'a 


17 Adabelen, yıl 10, sayı 36, Aralık 2015, s. 38. 
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geldi. Yine kendi isteğiyle işçi semti olan Sefaköy Lisesi'ne atandı. Devrim mücadelesinin sınıf mücadelesi olduğunu bilerek. 1980 yılına dek Sefaköy Lisesi'nde çalıştı. 12 Eylül kovuşturmaları-davaları başlayınca Milli Eğitim'den ayrılmak zorunda kaldı. Sonraki yaşamını birçok öğretmen gibi dershanelerde çalışarak sürdürdü. 

|...) Kars'ta ve Ardahan'daki aktif mücadele süreci İstanbul'da da 
devam etti. TÖB-DER üyesi olarak ve TÖB-DER dışında da. 1975-1976 yıllarında İstanbul TÖB-DER başkanlığı yaptı. 

(1...) 1980 kıyımından sonra da köşesine çekilmedi. Nâzım Hikmet Vakfı'nda yöneticilik yaptı. |... Öldüğü gün “68'liler Vakfı'nın” danışma kurulu üyesiydi... 

Son yolculuğuna yaşadığı sitenin bahçesinden uğurladık. Bu dünyadaki son etkinliği gibiydi uğurlama töreni. Doğduğu İzmir Kiraz Karaman Köyü'nden “dağlar aşrı” gelen saz sesleri eşliğinde “orda olduğunu bildiği uzaktaki bir köye gidercesine...”'8 


Onlara göre öğretmenliğin hakkını vermek, yalnızca sınıfta iyi öğretmenlik yapmakla sınırlı değildi. Aydın olmak en azından “iyi öğretmen olma”nın temel koşuluydu. Onlara Ortaklar'da belletmişlerdi aydın olmanın gereğini. 


Okul Duvarlarına Hapsolmadılar 
Yine Ahmet Nuri Doğan anlatıyor: 


|...) Her ay öğrencilerle bir etkinlik düzenliyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz. Bu etkinliklerde köylüler de yer alıyor. Etkinlik olduğunda kadın erkek çoluk çocuk tüm köy orada. Bu da yetmiyor. Köy gençlerinin ilkokuldan sonra öğrenimlerini devam ettirme olanakları çok sınırlı. İş dışı zamanlarda kahvede oyun oynamaktan başka seçenekleri yok. Küçük boyutlarda da olsa kumar boyutlarına varan bu oyunlar zaman zaman sert tartışmalara yol açabiliyor. Okul bahçesinin üst tarafında yeterince büyük ama meyilli bir arazi var. Gençlere bu alanı voleybol sahası yapmayı önerdim. Önce pek ilgi çekmedi. İkna olan birkaç gençle kazmalar küreklerle işe giriştik. Kimi utanarak kimi heveslenerek bize katıldı ve 


18 Adabelen, sayı 36, s. 38. 
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sonuçta kazma sallamayan kalmadı. Yaşlı olanların önemli bir kısmı da “Topçu mu olacaklar" diye küçümsedi. Sonuçta araziyi düzelttik. Çamlıktan ağı germek için iki kuru ağaç bulundu. Ağaçlar özenle budandı düzeltildi ve yerlerine dikildi. Kireç bulmak bile kolay değildi. O da bulundu saha çizgileri çekildi. Ağ ve top bulmak daha da zor. 1970'lerin başı. 
Ne ağ ne de top alacak para var. İlçeye gittik gençlerle. Lisedeki beden eğitimi öğretmeni ile konuştuk. Kullanılmayan atılmayı bekleyen bir ağ ve yine pek işe yaramayacağı düşünülen iki top buldu bize. Çünkü onlarda da çok azdı malzemeler. Ağa hayatlarında ilk kez dokunan köy gençleri ağları onardı. Toplar tamir edildi ve ağ gerildi. Eleştiren ve küçümseyen köy büyükleri ilgiyle izliyordu ve ilgi memnuniyete dönmeye başlamıştı. 
Voleybol kurallarını da topa vurmayı, servis atmayı da kısa sürede öğrendi gençler. Artık tüm köyün gençleri benim okul çıkışımda sahada hazırdı. 
Herkes sırayla akşam yemeğine kadar sahadaydı. Hatta köylüler bile. 
Küçümseyen büyükler de voleybol oynamaya başladı. Akşamları kumar oynayan neredeyse kalmadı. Kavgalar da ortadan kalktı. 

Şimdi sıra, köy gençlerinin oynayacağı tiyatro oyununa gelmişti. Bu aşamada ikna daha kolaydı. Tek sordukları “Yapabilir miyiz” sorusuydu. 
Ama yaptılar... 

Artık akşamları köyün gençleri tiyatro çalışıyor, kitap okuyor müzik dinliyordu. Tiyatronun yanına türküler, sazlar, doğaçlama skeçler de eklendi. Hazırlanan oyun çevre köylerde ve ilçede oynandı. Bu etkinlikte tüm gençler görevliydi. Birisi oyuncu olarak bir diğeri çarşaflardan yapılmış perdeyi açıp kapatarak ya da malzemeleri taşıyarak. İlçedeki oyuna ilçenin kaymakamı katıldı ve gençleri tek tek kutladı... O gençler şimdi dede oldular, nine oldular ama bu anıları onurla paylaşarak yaşadılar. 


(j2 


Dedik ya! Eğitimin niteliği yaşama yansıyan yanlarıyla değer bulur. Yukarıda verdiğimiz birkaç örnek yaşamını sadece ilkokul ya da ortaokul lise öğretmenliği ile sürdüren Adabelenlilerin yaşama katkılarını sunmaktadır. Niteliğin asıl ölçüsü de budur. Dokunabildiğin insana, elinin uzandığı çevreye katkıda bulunmak. 


19 Adabelen Arşivi. 
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Doğaldı, Güvenilirdi... 
Bekir Akdeniz'in ardından ise arkadaşı Hatice Yücel yazmış: 


Bekir Akdeniz - Onu Kardeş Bilirdik... 

Biz 1945 doğumlu eğitimciler birbirimize çok benzeriz. Bu, Il. Dünya Savaşı'nın kokusunu aldığımızdan mı, yoksa tarım toplumunun içinden çıkıp yatılı-parasız okullarda okuduğumuzdan mı ya da mekânımızın havası, suyu, toprağı, güneşiyle bağlantımızdan mı? Sanırım hamurumuzda hepsi var. 

1968'de Bodrum Ortaokulu'nda on iki yıl çalışma arkadaşım olan Bekir Akdeniz'i kaybettiğimizde “Yazık! Tam yaşam yorgunluğunu giderecekti. Haksızlık bu. Onu kardeş gibi bilirdik” isyan sözleri çıktı ağzımdan. 

Datça'ya bugün yarım saat uzaklıkta bademlikleriyle ünlü Yazı Köyü'nde başlayan yaşam serüveni, her gün yarım saat yürüyerek gittiği ilkokulu, sınavla alınan Ege'nin aydınlık kurumu, nice köy çocuğuna ışık olmuş Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu'nda altı yıl parasız yatılı okuyarak, iki yıl da Bursa Eğitim Enstitüsü'nün matematik bölümünü bitirerek mesleğine ulaşır. |...) 

Bodrum Ortaokulu'nda onu tanıdığımda müdürümüz Turgut Karabağlı'nın önderliğinde İsmail Tuna, Alaaddin Koç, Ali İhsan Yücel, İsa Angın, Mehmet Cenikli, Ali Özcan, Rafet Gider gibi değerli öğretmen kadrosuyla bir eğitim imecesi-ailesi oluşturmuştuk. 1972'de aynı yerde lise de açılınca öğrenci sayımız 500'ü bulmuştu. O gün tek lise ve ortaokul varken bugün özel okullarla on beşi geçen lise ve yirmi beşi geçen ortaokulla Bodrum'un nereden nereye geldiğini görebiliriz. Öğretmen arkadaşımızın koltukları yoktu, ama onun elinde Türk Dili, Varlık gibi dergi, gazete ve kitapları vardı, çoğumuzun abone olup okuduğu. 

Bekir Akdeniz, lisenin matematikçisi olarak bilinir. Bodrum Lisesi'nin 
(1) no'lu öğrencisi Mustafa Çakmaklı: “Azdık, özdük, Bekir Bey efendi adamdı. Biz istemesek de matematiği öğretti, sevdirdi. Ciddi, doğal, güvenilirdi. Ona 'Hayır' diyemezdik. Kişiliğiyle örnekti. Köy enstitülüleri örnek almıştı. Ben 1975 mezunuyum. O yıllarda Bodrum Lisesi Türkiye genelinde önlerdeydi, 970 başarılıydı. Dershaneler de yoktu.” 
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Şimdi meçhule giden bir gemi alıp götürdü onu. Ama bizim yüreğimiz- de Knidos Feneri gibi yanıp sönecek. Doğduğu yer kadar doyduğu yere de eğitim emeği veren arkadaşıma —Kordelimize yürekten teşekkürler...?* 


Olması gerekenleri öğrendikleri kadar, olmaması gerekenleri de öğrenmişlerdi Adabelen'de — Ortaklar Öğretmen Okullular... 


Örgütsüzlük Olmaz 
Ali Çakır anlatıyor: 


L...1 28 Ekim aksamı TÖS şube başkanı arkadaşım telaşla geldi “Yahu Ali yarın Cumhuriyet Bayramı bizim de çelenkle katılmamız gerekmez mi?” dedi. Hemen Öğretmenler Derneği'ndeki büyük boy Atatürk resminin çerçevesinin kenarlarını çiçeklerle süsleyerek bir çelenk yaptık. 
Ama bizim çelengin ayakları falan yok elde taşınacak. Ertesi gün tören alanında tahtadan bir kaide üzerine geçici olarak konulan Atatürk büstünün yanında iki öğretmen arkadaşımız bizim çelengi tören boyunca tuttular. Bizimkinden başka hiç çelenk yoktu. Tören sonunda öğrenciler tören alanından ayrılırken öğretmen arkadaşlarımız bizim çelengi de öğrencilerin yanında tören alanından çıkaracaklardı. O sırada lise müdür başyardımcısı kaymakamın yanına gelerek bir şeyler söyledi. Kortejde yürüdü. Bizim çelengi taşıyan arkadaşlar da kortejle birlikte yürüdüler. 
Tam protokolün önüne geldiklerinde kaymakam Rafet Küçüktiryaki birden “Bunlar da kim? Kimden izin alarak bayrama katılıyorlar.” Sonra polislere dönerek “Atın bunları kortejden” diye bağırdı. Polisler her gün görüştüğümüz arkadaşlarımızdı. Kaymakam o şekilde bağırarak emir verince üzülerek bizi kortejden çıkardılar. Törenden sonra kaymakama giderek Cumhuriyet Bayramı'na katılmanın görev olduğunu bunun için izin almaya gerek olmadığını söyleyerek protesto ettik. Bakanlığa, valiliğe şikâyet dilekçeleri yazdık. Valilikten “Kaymakam sizi kortejden çıkararak can güvenliğinizi sağlamıştır. Müteşekkir olacağınız yerde şikâyetçi olmanız anlaşılamamıştır” gibi cevaplar aldık. Bu olaylar sırasında bazı yargıçlarla Cumhuriyet Savcısı bizim yanımızda durarak bizlere güç, kuv- 


20 Adabelen, yıl 13, sayı 45, Mart 2018, s. 47. 
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vet ve moral verdiler. Onlara da yürekten teşekkür borçluyuz. Ama ne var ki o zamana kadar çelenk nedir bilinmeyen Yalvaç'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan on bir gün sonra gelen 10 Kasım Atatürk'ü anma törenine 18 çelenk geldi. |...J2' 


Sürgünsüz Kıyımsız da Olmuyormuş! 
Ali Kaya'nın anlatımıyla: 


|...) Yıl 1973, aylardan Nisan... Cemreler düşmüş. Baharın bereketli toprakları ilkbahar yağmurlarıyla ıslanmakta. Rüzgârlar çiçekli dalları meyveye dönüştürmeye çalışıyor. Doğa yeniden yaşam bulmuş ve toprak ozon kokuyor! 

Ülke genelinde daha şimdiden Cumhuriyet'in 50. yıl hazırlıklarına başlanmış. 50. Yıl Lisesi, 50. yıl ormanı, parkı, caddesi adı veriliyor alanlara, salonlara. Cumhuriyet Bayramı uzak planda; yakın plandaysa 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var ve ilkokulların bulunduğu yerlerden acemice çalınan bando sesleri gelmekte. 

Okulun Türkçe öğretmeniyiz ya... Bir bayram, bir 10 Kasım konuşmasında farklı ses getirmiştik ya... Bu bayramı da bize yüklediler. “Yahu öbürlerini anladık da bu bayram ilköğretimin... İlköğretimden bir arkadaş konuşur benim bildiğim” dediysek de olmadı, ihale yine bizim üzerimizde kaldı. 8 sayfalık vurucu bir konuşma hazırlayıp koydum ceketin cebine... 
Ertesi günü iskele meydanında kürsüye çıktık... Yıl 1973 demiştik yal.. 
Cumhuriyetin 50. yıl hazırlıkları başlamıştı ülke genelinde demiştik ya. Biz de söze oradan girdik. 

“Cumhuriyetimizin 50. yılına hazırlandığımız şu günlerde halk egemenliği diyoruz. Demokrasi diyoruz. Oysa bu halkın 2680'i okuma yazma bilmiyor...” 

Konuşmam dinleyenlerin hoşuna gitmiş olacak ki sık sık alkışlarla kesiliyor. Onlar alkışladıkça ben daha da coşuyorum, ben coştukça onlar daha da fazla alkışlıyorlardı. 

Konuşmamı tamamlayıp kürsüden inerken, mikrofonu elimden alan Belediye Çavuşu kulağıma eğilerek “Hocam; arka taraftan, balıkhanenin 


21 Adabelen, yıl 14, sayı 51, Temmuz 2019, s. 62. 
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Yol yok, elektrik yok, su yok... Ne gam! Okul var, mutluluk dolu bakışlarla öğrenciler ve öğrelmen var, (Ahmet Nuri Doğan Arşivi) 


oradan eve git, birkaç gün de çıkma” dedi. “Niye ki” dedim. “Ortalığı karıştırdın, kafana sandalye attılar da arkadaşlar havada yakaladı. Baksana çember içindesin... 10 Kasım'da biz bir daha estik yağdık ve belki de Türkiye'de ilk defa bir 10 Kasım'da dinleyenlerden alkış aldık. Bu da tuz biber oldu üstüne." 

Sonuçta bir sarı zarf ulaştı birkaç ay sonra elimize: “Gereken lüzum üzerine Manisa-Salihli İlçesi'nin Adala Kasabası'na nakliniz uygun görülmüştür.” Eşim ve bir yaşındaki kızım Dikili'de kaldı. Aldık valizi, gittik Adala'ya...2 


Adabelen mezunu öğretmenlerin yaşamda duruşlarıyla ilgili anlatımları bitmez. Aldıkları akademik eğitim ve mesleki eğitim çok önemlidir. Ama en önemlisi yaşadıkları sorunlar karşısındaki; öğrenme, düşünme ve çözme kararlılıklarıdır. Sorunlar karşısında yılgınlık göstermemek Adabelenlinin mayasında vardır. 


22 Adabelen, yıl 14, sayı 51, Temmuz 2019, s. 24. 
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Başarısızlığa Bahane Aramaz! 


Birinci sınıflara rakamları kavratacağım. İlgiyi toplayacağını düşündüğüm için görsel öğeleri kullanmak istedim. Tahtaya bir kiraz şekli çizdim ve altına 1 rakamını yazdım. Ardından da bunun “bir” diye okunduğunu söyledim. Öğrencilerin ilgisini toplamıştım. Aynı seyi iki kiraz şekli ve 2 rakamı, üç kiraz şekli ve 3 rakamını yazarak devam ettim. Bunları iki kirazın sayısı 2 rakamı ile gösterilir ve iki diye okunur diye devam ettim. Benimle birlikte tekrarları iyiydi. Tamam, dedim öğreniyor çocuklar! 
Sonra kiraz resmini ve altındaki 1 rakamını göstererek sordum. Söyleyin bakalım bu nedir? Koro halinde yanıt “Kiraaaz”. Afalladım. Öyle emindim ki öğrettiğime. İkiyi üçü sorduğumda da aynı yanıtı aldım. Sabrım tükenmişti. Kızarak tahtayı sildim ve oldukça büyük bir kiraz resmi çizdim ve altında aynı büyüklükte 1 yazdım. Söyleyin bakalım bu kaç? Yanıt yine koro halinde... “Kocaman kiraaaz!” Tebeşiri elimden, kendimi de dışarı attım. Planlamıştım bu anlatımı ve öyle emindim ki hemen öğreneceklerine. Yenilmiştim ama bu yılgınlık değildi. Sakinleştim ve hemen düşünmeye başladım. Hatam neydi, nasıl ele almalıyım vb...2 (Ahmet Nuri Doğan) 


“Adabelen ruhu”nun nerede ne şekilde ortaya çıkacağı belli değildir. Ama mutlaka çıkar. Vefa duygusu da Adabelenli olmaya dahildir. 

Ortaklarlı Abdullah Taşçıoğlu emekli olduktan sonra memleketi Fethiye'ye yerleşir. Onun memleketinde yeni bir işi vardır artık. 
Yine Ortaklarlı olan Sabri Kuşkonmaz'la birlikte “Fethiye Belgesel Günleri” adıyla, her yıl Fethiye'yi tanıtan etkinlikler düzenlemektedir. Ama o emekli olmadan önce de toplumsal sorumluluğunu sürdürmektedir. 


Değer Bilmemek Hiç Olmaz! 
Okuma yazmayı öğrendiğim okulumu hiç unutmadım. Okulumu, Or- 


taklar'daki öğrencilik yıllarımda sık sık ziyaret etmeye çalıştım. İş hayatı- na atıldıktan sonra da okulum için az veya çok kitaplar alarak ziyarete 


23 Adabelen Arşivi. 
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gittim. Tüm ereğim okulum için çok özel bir kütüphane oluşturmaktı. Öğrencilerin öğrenmesi için değil belki görmeleri için önce bir, öğrencilerin gösterdiği ilgi üzerine sonra da 2 adet bilgisayar aldım götürdüm. Öğretmen arkadaşlarımla derslere girdim. 

Bazı banka genel müdürleri ile görüşerek, okuluma yardım yapmalarını talep ettim, isimlerini istekleri doğrultusunda açıklamayacağım bazı banka genel müdürlerinden inanılmaz destek gördüm. Okulumu oluşturan 
3 ayrı binanın içi ve dış mekânları baştanbaşa boyandı. Kapılar değiştirildi. Tüm pencereler çift camlı olarak yeniden yaptırıldı. Kalorifer tesisatı bulunmayan iki bina kalorifer tesisatı ile donatıldı. Kalorifer kazanı değiştirilerek, 3 binayı da ısıtacak kapasiteye çıkarıldı. Sonra da fotoğrafta da görüleceği üzere, “Bilgisayar sınıfı” oluşturuldu...24 (Abdullah Taşçıoğlu) 


24 Adabelen, yıl 10, sayı 35, 2015, 5.27. 


YAŞAMA YANSIYANLAR 367 


Fethiye Belgesel Günleri'nin Ardından 
Sabri Kuşkonmaz anlatıyor: 


Ortaklar Öğretmen Okullular-Adabelenliler Derneği Fethiye Temsilciliği olarak 19-20 Nisan 2019 tarihlerinde 3. Fethiye Belgesel Günleri'ni başarıyla gerçekleştirdik. Başarıyla vurgusu önemli, çünkü bu nitelemenin sahibi bizler değiliz. Yoksa kendi kendimizi övmüş duruma düşeriz. 

Etkinliğimizin bir başka güzel tarafı başta Mustafa Özmen öğretmenimiz olmak üzere, dernek yöneticilerimizin de etkin katılımda bulunmalarıydı. Dahası, yıllık büyük toplantının da aynı tarihte Fethiye'de yapılmasıyla, etkinlik ve toplantının birbirini güçlendirmesiydi. Özetle, emek birliği ve dayanışma ile bir güzel etkinlikten yüz akıyla çıktık. 

Artık Fethiye'de bir “Fethiye Belgesel Günleri” kurumsallaştı. Öyle ki, ulusal düzeydeki tüm belgesellerin yer aldığı listelerde de artık “Fethiye Belgesel Günleri” de yerini aldı. Burada önemli bir nokta daha var; bu tür etkinliklerin yerelde de bir karşılık bulması önemlidir. İste bu konuda da belli bir yol alınmıştır. 13 Mayıs 2019 tarihinde kitap fuarı açılışı için gerekli olan kırmızı kurdele almak için gittiğim bir manifaturacı arkadaşın sözleri bu konuya örnektir. Kurdeleyi ne için kullanacağımı soran esnaf arkadaşa, kitap fuarı açılışı bilgisini verince “Fethiye Belgesel Günleri olarak kitap fuarı mı açacaksınız” diye sordu...” 


Muammer Özler'in yolu bir nedenle bir üniversiteye düşer. Gerisini ondan dinleyelim. 


Dostluklar Unutulmaz 


Unutulmayacak bir buluşma 

Danışma görevlisine isteğimi anlatırken, hemen yakınımda bulunan panodaki bir duyuru yazısının altındaki, dekan-Prof. Dr. Cahit Kavcar imzası, beni daha da coşkulandırmıştı. Kalbim neredeyse duracak gibiydi. 
Kızılbelli Cahit Kavcar'ı nihayet bulabilmiştim. 

|...) Sayın Gönül Hanım arkadaşım da hemen telefon açarak kendilerine bilgi verdiler. Gerçi o anda, içime bir kuşku düşmedi değil hani. 


25 Adabelen, yıl 12, sayı42, Nisan 2017, s. 22. 
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Yoksa Cahit beni tanımazlıktan mı gelecekti? O, benim tanıdığım, beyefendiliğiyle bizlere örnek olmuş, Adabelen toprağı ile yoğrulmuş, o ince ruhu, o babacan Cahit Kavcar değişmiş miydi acaba? 

|...) Dekanlık makam odasına doğru, hoş bir ürperişle yürüyordum ki, 
o dost yürekli, arkadaş canlısı Cahit Kavcar, yine o sevecen bakışlarıyla daha kapıda karşıladı beni. Özlemle sarıldık kaldık bir süre. Sevgi ile yepeledik birbirimizi. Göz pınarlarımız dolu dolu oldu ikimizin de. Hani o, başlangıçta duyduğum kuşkulardan dolayı öylesine utandım ki...25 
(Muammer Özler) 


Adabelenli Öğretmen İçin Kitap 


Meslekte 30 yılını dolduran, Ortaklar mezunu Prof. Dr. Cahit Kavcar için üniversiteden öğrencileri 90 yıl anısına bir kitap hazırlamıştır. Düzenlenen toplantıda öğrencilerinden araştırma görevlisi Sedat Karagöl bir konuşma yapar. Aşağıda verdiğimiz, Karagöl'ün yaptığı konuşma ve kitapla ilgili çalışma haberi Adabelen dergisinde yayınlanmıştır. 


Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahit KAVCAR öğretmenlikte 50 yılını doldurdu. 1965 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren Prof. Kavcar, aynı yıl Kars Alpaslan lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak mesleğe başladı, 2010 yılında yaş sınırı nedeniyle Ankara Üniversitesi'nden emekli oldu. Ama yüksek lisans ve doktora dersleri ile tez danışmanlığına devam etti, halen de ediyor. 

Meslekte 50 yıl dolayısıyla, öğrencileri Öğretmenlikte 50 Yıl (1965- 2013) -Prof. Dr. Cahit Kavcar'a Armağan adıyla bir kitap çıkardılar (Ankara 2015, Anı Yayıncılık, 506 sayfa). Altı ana bölümden oluşan bu kitap Mart 2015'te yayımlandı. 

8 Mayıs 2015 günü saat 16.00'da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Âli Yücel Salonu'nda bir toplantı yapıldı, bu armağan kitap, yazarlarına ve davetlilere sunuldu. Toplantıya geniş bir katılım oldu. Bu arada çeşitli konuşmalar yapıldı, müzik dinletisi sunuldu, Cahit 


26 Adabelen, yıl 2, sayı 7, Nisan 2004, s. 11. 
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ÖĞRETMENLİKTE | 
“50 YIL (1965-2015), 


Prof. Dr. Cahit Kavcar'a Armağan kitabının kapağı. 


Kavcar teşekkür konuşması yaptı, şiirler okundu ve akşam Çınar Restoran'da yemek yenildi...? 


Aynı toplantıda Cahit Kavcar'ın yaptığı konuşma ise şöyle: 


Sevgili Dekanım, Sayın Konuklar, Sevgili Öğrencilerim, 

Hoş geldiniz, onur verdiniz. Güzel ülkemizin çeşitli yerlerinden, Kıbrıs'tan ve başkentimizden bu toplantı için koşup geldiniz, beni çok mutlu ettiniz. Hepinize ayrı ayrı, içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel tablo karşısında ağlar mıyım diye korkuyorum. Eğer ağlarsam mutluluk ağlaması olur bu. İnanın beni çok duygulandırdınız... 

Sayın konuklar, gerçek anlamda bir sanat olan öğretmenlik mesleğini 
50 yıl yaşamış ve yaşatmış olmak, binlerce on binlerce öğrenci yetiştirmek 
bir kişi için büyük bir onurdur. İşte sizin sayenizde bu mutlu kişilerden biriyim ben. İçinizde henüz emekli olmayanların da sağlıkla ve yüz akıyla 50 yıl ve daha fazla hizmet etmelerini, bu duyguları yaşamalarını diliyorum...28 


27 Adabelen, yıl 10, sayı 36, Aralık 2015, s. 11. 
28 Adabelen, sayı 36,s. 11. 


370 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Demirci dağlarında orman oluşturma çalışmalarına katkı verdiler. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 


Öğretmenler Ormanı Oluşturdular 


Kuşadasında yaşayan Adabelenli Güngör Gencer Adabelen dergisine gönderdiği mektupta Adabelenliler olarak neler yaptıklarını anlatıyor: 


Bu akşam Adabelen dergisini tekrar tekrar okudum. Gece saat 02.00 
uykum gelmedi nedense. Dergiyi okuyunca o yıllara gittim; bir film gibi canlandı gözlerimde okulum, arkadaşlarım, öğretmenlerim... 
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Öğrenciliğimde; öğretmenlerimi, arkadaşlarımı, ağabey ve ablalarımı çok seviyordum... Kim sevmiyordu ki? Biz o zaman tüm okul bir aileydik. 

Biz Kuşadası'na yerleştik. Emekli Öğretmenler Derneği'ni kurduk. Burada ben de kurucu üyeler arasında yer aldım, yönetiminde de görev aldım bir süre. 

Yönetim kurulunda bana çevre görevi verildi. En çok sevdiğim konuydu çevre konuları. 

Burada Kirazlı köyü yolu üzerinde, daha önceden yanmış bir orman alanında; Öğretmenler Ormanı oluşturduk. Çok kalabalık bir grup olarak gittik ve herkes sevdiği kişiler, öğretmenleri, çocukları, ölen yakınlarından birisi vb kişiler için ağaç dikti. Hatta rahmetli öğretmenimiz Atakan Bey de bu çalışmaya gelmişti. 

Derneğimizin başkanı da yine Adabelenli Sebahattin Erdem'di. 

Bu dernek çatısı altında daha sonra Şehit Güvenlik Görevlileri için, Uğur Mumcu için de ağaç dikimleri yapıldı, düzenlendi. Kendi aramızda komisyonlar oluşturup halka, özellikle de ev hanımlarına açık; alüminyum rölyef, ahşap boyama ve resim kursları da açtık. |...) “Beyaz Tebeşir Kampanyası" düzenledik. ... Eşimle (O da bir Adabelenli Feyzi Gencer) birlikte resim yapmayı sürdürüyoruz. |...) Tüm bunların kaynağı Adabelen... Orada her birimiz bitip tükenmek bilmez bir enerji aldık, yüklendik.?? 


Öğretmen yetiştirmenin genel perspektifi, ülkesini, halkını, insanı seven öğretmen yetiştirmektir demiştik. Ancak Adabelen ülkenin aydın yapısını değiştirecek bilim insanı, yazar ve sanatçılar da yetiştirmiştir. Bu gerçeği Cahit Kavcar anlatıyor: 


Adabelen okulu, yalnızca nitelikli ve çok yönlü binlerce öğretmen değil, güzel sanatların, özellikle edebiyatın ve bilim dünyasının çeşitli dallarında, kamu yönetiminde ve politikada isim yapmış, ün kazanmış pek çok sanatçı, yönetici ve bilim insanı da yetiştirmiştir. Nice şair, yazar, ressam, müzisyen, akademisyen ve yönetici yetiştirdi Adabelen. Bu konuda sadece isimleri ve eserleri saysak bile kocaman bir kitap eder. 
Ve nice Cumhuriyet aydını, aydınlanmacı, çağdaş öğretmen, Atatürk öğretmeni yetiştirdi. 


29 Adabelen, yıl 2, sayı 7, Nisan 2004, s. 29. 
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Genel olarak Ortaklar'da çok iyi öğretmenler görev yaptı. Hemen hepsi seçilerek geldi. Bu arada Adabelen 100 öğrencisini seçerek yüksek öğretmen okullarına gönderdi (1959-1973). Bunların içinden çok başarılı lise öğretmenleri, çok sayıda dershane sahibi ve öğretmeni, üniversite öğretim üyesi, öğretim elemanı, bilim insanı, işadamı, siyasetçi, bürokrat, yönetici çıktı. Hepsi de kendilerini her yerde kabul ettirdiler, benimsettiler, kanıtladılar.3* 


Önce sınıf panolarında yazdılar, sonra duvar gazetesinde ve okul dergisinde. Bunlar yetmedi yerel gazete ve dergilerde yazdılar. Yazmayı öğrendiler. 

Ortaklar Öğretmen Okulu'nda, Zülfikar Ortaçların, Tarcanların, Nurettin Ergenlerin tedrisatından geçmişlerdi. Bu tedrisatın kökeninde köy enstitüleri ruhunun insan sevgisi, halk duyarlılığı, memleket aşkı vardı. Bir de gerçeği arama, bulma ve paylaşma kararlılığı. Kısaca paçalarına o yaşlarda yazıp-çizme sevdası bulaşmıştı bir kere... 

Öğretmen oldular... İyi öğretmen oldular, iyi de yazdılar... 
“İyi” olmayı aramayı bırakmadan! 

Öğretmen okulunda içlerinde yanan kıvılcım meslek yaşamlarında tutkulu ateşe dönüştü. Kimi mitolojiyi araştırdı, insanlığın köklerine daldı, kimi yiğitlik dedi, efeliğe daldı, kimi âşık oldu, içini döktü. Kimi de alanın derinliklerine daldı, yazdı yazdı... Yaz- 


dılar. 


Yazdılar, Çizdiler, Söylediler... Adabelenli Kaldılar 


Kitap fuarlarına gittiler, toplantılara çağrıldılar, radyolara televizyonlara çıktılar. 

Panellere katıldılar, seminerler-konferanslar verdiler... 

Söylediler, söyleştiler Adabelenli olmayı unutmadılar. Sadece onlar mı? Yazanlar kadar çizenler de vardı. Onlar da unutmadı Adabelenli olmayı... 


30 Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, s. 149. 
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Sabah cenazesini kaldırıp akşam da sergisini açtılar 


Abdullah Baştancı 


İzmirli emekli öğretmen ve 
ressam Abdullah Baştancı, 62 
yaşında yaşamını yitirdi. 1968 
yılında Ortaklar İlköğretmen 
Okulu'ndan (Adıbelenler) mezun olan ve Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünde okuyan 
Abdullah Baştancı; İzmir, 
Manisa, Çanakkale ve Fransa'da resim öğretmenliği yaptı. 

Fransa, Hollanda, İngiltere'de özel koleksiyonlarda resimleri bulunan Baştancı, çeşitli illerde 
17 kişisel sergi açtı. 
Emekliliğinde *in Menderes ilçesinin Özdere beldesine 


yerleşen sanatçı, 18'inci kişisel sergisini Ortaklar Öğretmen 
Okulu Mezunları Derneği 


katkılarıyla Karşıyaka Belediyesi 
Çarşı Sanat Galerisi'nde açmak için hazırlıklara başladı. 

rağmen resim yapmayı sürdüren Baştancı, bir hafta önce ziyarete gelen arkadaşlarına, | Kasım'da sergi açacağım söyleyerek “Sergiden ya bir gün önce yada bir gün sonra aranızdan ayrılırım. Bu sergiye çok emek verdim. Boşa gitsin istemem. Sergiyi mutlaka açın, açılışı görmeden aranızdan 


Abdullah Baştancı'nın resimlerinin yer aldığı sergiyi, arkadaşları ısolda) açtı 


ayrılırsam doğduğum yer olan 
Menderes Çamönü köyüne defnedin” dedi. 


ARKADAŞLARI AÇTI 


Sergiye 3 aydır hazırlanan 
Baştancı, açılışın yapılacağı 
1 Kasım'a saatler kala yaşamını 
yitirdi. Baştancı'nın sergisi ise vasiyeti üzerine, aynı gün akşam saatlerinde hüzünlü bir törenle açıldı. Açılışa, ressam Baştancı'nın yakınları ve arkadaşları katıldı. Karşıyaka Belediyesi 
Çarşı Sanat Galerisi'ndeki sergi. 
7 Kasım'a kadar açık kalacak. 


“Açılışa ömrü yetmedi”... 
Açılışa Saatleri(!) Yetmedi 


Abdullah Baştancı öğretmenliği yanında ressamdır. Daha öğretmen okulunda bellidir onun ressam olacağı. 

Son sergisini açacağı günün öncesi ağır hastadır. Öleceğini bilmektedir. Dernek başkanı Mustafa Özmen, kendisini arayıp nasıl olduğunu sorar. Baştancı; “Sayın başkan yarın sergim açılıyor. Ancak kendimi iyi hissetmiyorum. Ben ölsem de bu serginin açılması gerek. Bu isteğimi gerçekleştirirseniz gözlerim açık gitmez.” 

Gerçekten de öyle olmuş, Abdullah Baştancı o gece hayatını yitirmiştir. Ertesi sabah cenazesi Ortaklarlı arkadaşlarınca kaldırılmış ve vasiyeti üzerine, akşama sergisi Adabelen Derneği tarafından açılmıştır. 

Köy enstitüleri, Türk devriminin toplumsal dönüşümü sağlamak için ortaya koyduğu en önemli atılımlardan biriydi. Bu atılımın “köy enstitüleri efsanesi” diye adlandırılması hiç de abartılı bir söylem 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Ahmet Nuri Doğan okullarda. 


ö... 
öğe ere m 4 
0 ba Be ön Bi b Beğ 


Sempozyum. 


Ressamlarımız sergilerini açtılar. 
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Yazar - Tahsin ŞİMŞEK 


7MARTPERŞEMBE | 0 Af 


Yal © Erem ORUÇ 


dereti Sinanoğiu Te” gibi biçok fttabı ya 

yımlandı Yazar daha çok Ege yöresinin efeleriniEge'nin yaşam biçiminikültürünüaraş- 4 
trarak öyhüü ve şürleriyle dillendirir. “Coğrafyam haaxierim:dir” der Eğe toprağından basianen bir zeytin ağacı gibidir. Kökü toprağında 


» in yaman e rom etkirilkleri oluyan yalanlar 


siyer 
Evi ve ki çocuk babadır, 


(İY SMARTSALI 


Konuşmacı olarak katıldılar, birikimlerini sundular, kitaplarını imzaladılar. 
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değildir. Daha önce de söylediğimiz gibi bir olgunun derinliğinin ölçüsü, yaşama olan katkılarıyla ve bu katkıların sürekliliğiyle ölçülür. 

1974'te öğretmen okulları kapatılmış ve 1974 yılından itibaren mezun olanlardan birçoğu öğretmen olamamıştır. Çünkü onlar öğretmen okulu değil, öğretmen lisesi mezunudur. Öğretmen okullarını kapatmak için bir kanun çıkarmak yetmiştir. Ama Ortaklarlı olmak kanunlara sığmaz ve kapatılması olanaklı değildir. 


Öğretmen Olmasalar da Ortaklarlı Kaldılar 


Hasan Erdoğan, öğretmen olmadan nasıl Adabelenli olunabildiğini anlatıyor. 


(...) Okulumuz öğrencileri yalnız öğretmen olmakla kalmazlardı, çeşitli branşlarda da eğitim görme fırsatı kazanırlardı. Şöyle ki; sosyal faaliyetlerden müzik, resim gibi sanat dalları ile pozitif bilimler alanında yetenekli ve başarılı bulunan öğrenciler seçilerek ortaokul bitimi sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerdeki ağırlıklı olarak ilgili alanda eğitim veren okullara gönderilirlerdi. Ben de orta üçten sonra Ankara'da bulunan müzik seminerine seçildim. Fakat gittiğim okulda sınavı kazanamadım ve geri döndüm. Ortaklar İlköğretmen Okulu'nda aynı sıra ve yatakhaneyi paylaşıp beraber yaşadığım pek çok arkadaşım bugün başarılı bir avukat, doktor, hâkim, akademisyen, sanatçı olmuştur.*' (Hasan Erdoğan, 1974 mezunu) 


Birçok 1974 ve sonrası mezun değişik meslek alanlarına yöneldi. Mesleklerini başarıyla sürdürdü, bazıları sanatçı oldu... Ama onlar yine Ortaklarlıydı. 


Milas*tan Ortaklar'a, Oradan da TRT'ye... 


liseden sonra öğretmen olma hayalimin devam etmesi için yapmam gereken, üniversite sınavında tercihimi bu yönde kullanmaktı. Ben de öyle yaptım. Üniversite sınavı sonucunda tercihim olan İngiliz Dili ve Edebiyatı 


31 Adabelen Işığı, s. 335. 
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TRT Türk halk müziği sanatçısı Adabelenli Makbule Kaya. 


Bölümü'nü kazandım. Ama ne yazık ki kaderimde öğretmen olmak yokmuş. Öğrenci iken sürdürdüğüm müzik çalışmalarının sonucunda girdiğim TRT sınavlarını kazanarak TRT İzmir radyosu Türk halk müziği sanatçısı oldum. Böylelikle bir gün bile öğretmenlik yapamamış ama öğretmenlik sevdası içinde kalan birisi oluvermiştim. Bu sevdayı şimdilerde Türk halk müziğine gönül vermiş genç arkadaşlarıma yol göstererek, onları müziğe 
kazandırmaya çalışarak gidermeye çalışıyorum.” (Makbule Kaya, 1976 
mezunu) 


Ortaklar Devrimci Bir Ruhmuş! 


Remzi Yalçın, daha yakın dönem Ortaklar mezunlarından bir öğretmendir. Adabelen Derneği'ne bir mektup yazar ve Adabelenlilikten ne anladığını anlatır. 


Sevgili Adabelenliler, 
Bu yazıyı sizlere Van ilinden kaleme alıyorum. Satırları yazarken cümleler içine sitemlerimi de aktarmak zorunda kaldım, ama bu yazıyı kale- 


32 Adabelen Işığı, s. 274. 
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me almaktaki asıl gayem, her zaman övünç kaynağım olan Adabelenliler Derneği'ne ve sevgili üyelerine bir nebze olsun duygularımla vefa borcumu ödemek istememdendir. Buraya sığdırdığım cümleler henüz yedi aylık bir görev süresinin sonucunda yaşadıklarımdan ibarettir. 

Yine elime valizimi alıp yollara düştüğümde bu seferki yolun sonu çok farklıydı benim için. Yıllardır bizlere anlatılan zorlu coğrafyanın tam doğusuna, en ücrasına gelmiştim. Yaşadığım şaşkınlık gizlenilemez bir gerçekti benim için. Çünkü bu coğrafyaya adımımı attığımdan itibaren durumun ciddiyeti benim için anlaşılmıştı ve “kolay olmayacaktı”. 

Atandığım okulda kadrolu öğretmen kalmadığı için ve benden başka atama olmadığı için müdür yetkili öğretmen görevini üstlenmek zorunda kaldım. Okula gidip kapısını açtığımda gördüğüm manzara tam bir felaketi. Okulun elektriğinden suyuna, tuvaletinden lavobosuna hiçbir seyi yoktu. Manzara kötü olduğu kadar düşündürücüydü aynı zamanda. Yaklaşık bir-bir buçuk ay boyunca Milli Eğitim'in kapısını aşındırmaktan artık usanmıştım. Çünkü okulların içinde bulunduğu fiziksel altyapı eksiklikleri kimsenin umurunda değildi. Bu ülkede bir sürü israf yapılıp milletin gözleri lüksle kamaştırılırken bizler devletin hücresi sayılan köy okullarına bir adet soba temin edebilmek için İlçe Milli Eğitimlere adeta yalvarmak zorunda bırakıldık. Duyarsızlık bu coğrafyada yılgınlık demekti. Her zaman arkadaş ortamlarımızda Ortaklar'ın bize yaşattığı zorlukların yanında bize kazandırdıklarını ayrı bir övünçle anlatırdık, ama şu son iki aydır yaşadığım zorluklar ve imkânsızlıklar karşısında bir kere daha Ortaklarlı olduğum için kendimi çok şanslı hissettim. Sosyal medya ve e-posta yoluyla çeşitli şirketlerden okulun fiziksel altyapı eksikliklerine ve öğrencilerin kışlık kıyafetlerine 18.000 TL yardım topladım. 21. yüzyılda okulun istinat duvarına tuvalet ihtiyacını gideren öğrencilere sahip devlet ayıbını kendi kurumumda ortadan kaldırdım. Bir petrol dağıtım şirketinin katkılarını da alarak köy halkı ve çocuklarına tuvalet eğitimini 
21. yüzyılda sağlayabildik. Bu ayıp mıdır yoksa trajikomik midir orasını sizin takdirlerinize bırakıyorum. Çağdaşlaşma yolunda gerçek anlamda ilk engeli aştık. İlkesel gerçekleri bir kenara bırakıp gerçek anlamda çağdaşlaşmanın sevincini yaşamak ise ayrı bir gurur kaynağı olmuştu benim için. 

Tarlada izi olmayanın harmanda da yüzü olmaz bilinciyle hareket ediyordum. Bütün bu gayret ve direncin altında yatan tek gerçek ise Ortaklar'dır. Üniversite yaşamımda da Adabelenliler Derneği sayesinde yine Ortaklar'dan kopamadık ve gerek bursla gerekse bizi yalnız bırakmayan telefonlarınızla hep kendimizi güçlü hissettik. İliklerimize kadar işleyen bu onuru hiçbir zaman kaybetmeyeceğimizden, aksine Ortaklar'ın onurunu doğuda da batı da, köyde de kentte de yaşatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Daha 14'ümüzde bize öğretilen “Ortaklar devrimci bir ruhtur” felsefesi bizim her zaman ışığımızdır. Bugüne kadar maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemeyen tüm Adabelenlilere bir kez daha teşekkür ederim.3? (Remzi Yalçın) 


Bu eğitim efsanesinin etkileri, öğretmen okulları ve öğretmen lisesi dönemlerinde bitmediği gibi emeklilik yaşamlarında da devam etti. Onlar, emekliliklerinde de “tek durmadılar”. 

Önce Adabelenliler (Ortaklar Öğretmen Okullular) Derneği'ni kurdular ve hemen ardından Adabelen dergisini çıkardılar. Çünkü hâlâ söyleyecek sözleri, yapacak işleri vardı. Devletten emekli olunuyordu, ama öğretmenlikten emekli olunamıyordu. “Adabelenli olmak”tansa hiç emekli olunamazdı! 

Bunun için de örgütlü olmak gerekiyordu. Onlar, örgütlü olmanın gereğini daha çocukken öğrenmişti. Kolları sıvadılar. Faik Ay, Adabelen Derneği başkanlarından Ali Yavuz'u anlatıyor. 


Adabelenliye Emeklilik Yok! 


1...) İlişkimiz hiç kesilmedi. Ben Milli Eğitim müdürü olunca güvendiğim arkadaşlarla çalışmayı uygun buldum... 

Hiç haberi yokken istek dilekçesini kendim doldurdum, valilik onayını aldıktan sonra Ankara'ya ataması için giderken Salihli'deki evine uğradım ve dedim ki “Reis hazırlan, Ankara dönüşünde Muğla'ya gidiyoruz.” 
Şaşırdı tabii... 

Ben Milli Eğitim müdürü olduktan sonra, il içinde ağırlama, karşılama, ziyafeti bir genelge ile yasaklamıştım. Hatta yemek zamanları çarşıda lokantalarda yemek yemiyorduk, hani birileri görür de yemek ısmarlama- ya kalkar diye. Bu nedenle iş ziyaretlerinde arabamızda peynir, zeytin, 


33 Adabelen, yıl 10, sayı 35, 2015, s. 57. 
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domates bulunur, uygun gördüğümüz bir yerde yerdik. Böyle bir günde dedi ki: “Koca müdür oldun, bize peynir, ekmek, zeytin yediriyorsun!" 

Örgütçüydü. Birlikten güç doğacağına inanıyordu. Aramızdan beden olarak ayrıldığı güne kadar TÖS, TÖBDER, parti üyelikleri gibi yerlerde hep görev aldı. Özellikle evladı gibi üzerine titrediği ve kurucusu olduğu Adabelenliler Derneği'ni ve dergisini çok önemsiyordu. Adabelenliler de Ali Abilerini ne kadar önemsediklerini son görevlerinde gösterdiler. Derneği bir arada tutmak için çok çabaladı. Toplantıları, genel kurulları hiç aksatmadı. Son genel kurul dahil. 

Dürüst olmanın, eğilip bükülmemenin bedelini sürgünlerle ödedi. Dik durdu, yüceldi. Danıştay kararları ile döndü. Küsmedi. İncindi, incitme- 


di... (Faik Ay) 


Henüz dernekleri yokken de 16 Martlarda okullarını ziyaret ediyordu Adabelenliler. Bu buluşmalar oldukça kalabalık bir mezun grubunu bir araya getiriyor, eski anılar depreşiyor ve genellikle akşam buluşulan bir yerde yârenlikler devam ediyordu. Etem Oruç, Ortaklar'a yapılan bir ziyaretten anılar aktarıyor. Dostluğu, kardeşliği, güveni yılların eskitemediğinden yola çıkarak. 


Yan Gelip Yatma Hakkı Yok! 


Adabelen Yollarında 

|... Öğretmen okulunda yer gök insan derler ya, tam öyle. Anılar, 
tanıdıklar, “Vay sen misin o!” diyenler. Okulumuzun kalecisi İbrahim; “Yeni katılan arkadaşlar var mı?” diyor. Davullar vuruluyor. Zeybekler gerilerek diz vuruyor. Ve Sabri görünüyor; “Nerdesin bel" Herkes çocuklaşmış on üçü, on dördü yaşıyor. Her okula gidişimde gençleşiyorum. 

Yıllardır görmediğim Mehmet Kaya. Eskihisar köyünün muhtarı, dört dönemden bu yana. Avukat Raşit, sakal bırakmış ama ruhu hiç değişmemiş. Takılıyorum ona: “Raşit, şu karşıki sınıfta ben temizlik yaparken sen laf üretirdin” der demez Raşit kahkahayı basıyor; “Görüyor musunuz kazığı yiyen hiç unutmuyor.” Gülüşüyoruz. Sedat, Adabelen'in bel kemi- 


34 Adabelen, yıl 10, sayı 36, Aralık 2015, s. 35. 
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BİRAZ HÜZÜN, 

BİRAZ BEN, 

ÇOKÇA BİZ, 

ÇÜNKÜ ADABELENLİYİZ. 


Yıllar sonra sinema perdesine yansıyanlar. (Adabelenliler Dernek Arşivi) 


ği. Kim ne derse desin O'nun özverili çabaları olmasa bugünlere gelemezdik. Efece sarılıyoruz birbirimize. O sıcaklık, dost sıcaklığı, yaşama tat katan sıcaklık. 

Bu yıl katılım önceki yıllara göre iki kat artmış gibi geldi bana. Eski yemekhanemiz toplantı salonu doldu taştı. Bir o kadar da dışarıda insan var. 

Köy enstitüleri, iş içinde, iş için, işle eğitim felsefesine dayanıyordu. 
laf üretme yerine iş yapılıyor. Yaşamsal bilgilerle öğretmen adayları donatılıyordu. Öğretmen köyün her şeyiydi. Bu yıllarda işten çok konuşmayı daha çok sever olduk. Her zaman kendisinden övgüyle söz ettiğim Mehmet Kaya var yanımda. Yatağan-Eskihisar köyünün muhtarı. Hem de tam dört dönemdir. Davullar, zurnalar çalıp efeler oynarken, palmiye ağacının gölgesine oturuyoruz. Necati, “Ben emekliyim” deyince M. Kemal Yılmaz öğretmenimin bir sözünü anımsatıyorum. “Öğretmen olunur ve öğretmen ölünür. Hele böylesi geri bırakılmış bir ülkenin öğretmeninin emekli olma hakkı yoktur.” Orada bulunanlar doğru dercesine başlarını sallıyorlar ama uygulamada neler değişiyor bilemiyorum. 

Mehmet Kaya anlatıyor: “Ben öğretmenlik yaparken muhtar oldum. 
Emekli olduktan sonra da muhtarlığa devam ettirdi köylülerim. Önce muhtarlığı saygın hale getirdim. Karakol çavuşunun, mal müdürünün 
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16 Mart ruhuyla okullarında buluştular. 


çağırın şu muhtarı demelerine karşı çıktım. Sonra da düzeyli bir ilişki kurdum. Köylülerle oturup ortak kararlar alarak uyguladım. Gördün ya köyümü. Çevrenin en bakımlı, en güzel köyü. Dışarıdan söz söylemek kolaydır. Hele gir bakalım halkın içine. Son yıllarda biz halkımıza yabancılaştık, uzaklaştık. Kuytularda laf üretmek kolay. Köylerin çoğunda okul, öğretmen kalmadı. Köyleri imama emanet ettik. Bu bilinçli olarak yapıldı ama biz de rahatımıza kıyamadığımız için yapılanlara göz yumduk. Şu meydanda bin beş yüze yakın öğretmen var emekli. Bunlar birer köyde muhtar olup köyün gelişmesine yardımcı olup halkla kaynaşsalardı, bugünleri yaşar mıydık? Biz köy enstitülerinin verdiği ruhu yitirdik. 
Çalışan, üreten, yol gösteren, halkı ile iç içe yaşayan o kahraman öğretmenleri beyaz atlara bindirip ıraklara yolladık. Oturup bir de, “Biz neden böyle olduk” diyoruz. Tembellikten ulusal değerlerimizi sahip çıkmamaktan. Hepimizin ölesiye değin bu yurt için yapacağı pek çok iş var. Bizim yan gelip yatma hakkımız yok...* (Etem Oruç) 


35 Adabelen, yıl 6, sayı 19, Nisan 2011, s. 5. 
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Önce Derneklerini Kurdular 


Dernekleri yoktu. Ancak “Adabelenliler” toplantıları yapılıyordu. Karar verdiler dernek kurulacaktı. 16 Nisan 2001'de “35.037.128” sicil numaralı başvuruyla derneklerini kurdular. 
Kurucuları Ramazan Barut, Hasan Erdoğan, Sedat Öztürk, Mustafa Aday, Yücel Barut, Özen Aydın ve Vildan Uyar'dı. 

İlk kuruluşta dernek merkezi olarak kurucu üye Ramazan Baruta ait, Karşıyaka 1832. Sokak 28/B'de yer alan bir büro kullanıldı. 10 Aralık 2001 tarihinde Karşıyaka Adliyesi yanındaki Berin Taşan Sokak'ta derneğe ait büro kiralandı ve 02.02.2002'de 1. 
Olağan Genel Kurul gerçekleşti. 

İlk dernek yönetimine, Hasan Erdoğan, Sedat Öztürk, Mustafa Aday, Vildan Uyar ve Özen Aydın seçildi. Dernek tüzüğüne “Dernek Türkiye genelinde temsilcilikler veya şubeler açabilir” maddesi eklendi. Devamında yıllar içinde 40 kadar bölge temsilciliği açıldı. 
Dernek 2009 yılında merkez bürosunu Bayraklı'ya taşıdı. Ortaklar Öğretmen Okullular Derneği resmen kurulduğu günden sonra giderek güçlendi. 

Kuruluşundan başlayarak; mezunlarını gezi ve geceler düzenleyerek bir araya getirmek, 16 Mart öğretmen okullarının kuruluş yıldönümlerinde okulda geleneksel buluşmalar yapmak, yılda bir kez konaklamalı büyük dernek gecesi düzenlemek, sınıf ve dönem öğrencilerinin buluşmalarına katılmak değişmez etkinliklerdir. Ve bu örgütlülük sayesinde yerel yönetimlerle iletişim kurmak, ülke sorunlarıyla ilgili etkinliklere katılmak, aydınlanmacı-cumhuriyetçi kurumlarla iletişimi güçlendirmek, halkın acısına kaderine ortak olmak derneğin vazgeçilmez etkinlikleri oldu. Adabelenliler Derneği'nin bugün 600 üyesi vardır. 

Dernek Başkanı Mustafa Özmen, düzenlenen bir toplantıda şunları söylüyor. 


Güzel Günler Gökten İnmez Birdenbire 

|...) Ortaklar Öğretmen Okulluları Derneği'nin çatısı altında 10. yılımıza girdik. Dernek olarak amacımız ülkemize, insanımıza, tarihimize, kültürümüze ve bilime sahip çıkmaktır. 
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Bizler de dahil olmak üzere Başöğretmen Atatürk zamanında parasız başlayan eğitim olanaklarından yararlanan on binlerce insan bu ülkede yetişti. Bu nedenle Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlara vefa borcumuzu unutmadık. Hepimiz biliyoruz ki Ortaklar Öğretmen Okulu'nun binlerce mezunu ulusal, bilimsel, laik, karma ve uygulamalı eğitimden yana verdikleri savaşımda gücünü Atatürk ilke ve devrimlerinden almaktadırlar. 

Derneğimize 425 arkadaşımız üyedir. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Ankara ve İstanbul illeri ve ilçelerinde toplam 40 temsilciliğimizle örgütlenmiş durumdayız. 

Dernek yönetimi olarak iletişime büyük önem vermekteyiz. Sms top-Iu mesaj sistemiyle anında 1.500 Adabelenliye ulaşabiliyoruz. Dört ayda bir 1.000 adet yayımladığımız, nitelik ve içeriği sürekli gelişen Adabelen dergimizle, Adabelenli ve Adabelen dostu yazar, ozan ve sanatçılarımızın sesini tim Adabelenlilere duyuruyoruz. Geçen dönem Bayraklı"dan yayın yapan Can Radyo'da “Adabelen'den Esintiler” adlı programımızla da haftalarca sizlerle iletişimimizi sürdürdük. Bu dönemde de aynı radyo ile sizlerle olan iletişimimizi sürdürmek istiyoruz. 

Günümüzde artan ekonomik zorluklar karşısında, derneğimiz kısıtlı da olsa yaşamını sürdürürken ileride karşılaşılabilecek daha büyük sıkıntıları azaltmak için bir yer değişikliği yaptık. Bundan böyle sizden aldığımız yetki ve sorumluluk çerçevesinde çalışmalarımızı Bayraklı'da sürdüreceğiz. 

Yeni yerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptığımız açılışına katılan, çiçek ve ileti gönderen tüm Adabelen sevdalılarına yönetim kurulu olarak yürekten teşekkür ediyoruz.?* 


Sonra Dergilerini Çıkardılar 


Derneklerini 2001'de kurmuşlar ve hemen çalışmalara başlamışlardır. Yapılan etkinliklere örgütlü şekilde katılarak ve gerektiğinde düzenlemelere katkıda bulunarak kısa sürede etkin bir kuruluş haline gelirler. 


36 Adabelen, yıl 6, sayı 18, Aralık 2010, s. 1. 
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Adabelen dergisinin ilk ve en büyük emektarı Yücel Barut. 


Etkinliklere katılmakla yetinmezler. Söz söylemenin ve birlikteliğini yükseltmenin, güçlü olmanın bir diğer yolu dergi çıkarmaktır. O işi de bilir onlar yıllar öncesinin deneyimleriyle... 

2002 yılında karar verilir ve Adabelen dergisi yayın hayatı- 
na başlar. Yazar sıkıntısı yoktur. En büyük emek de “Adabelen Ozanı” Yücel Barut'tan gelir. Şiirler yazmaktadır Yücel Barut, öyküler, çocuk hikâyeleri, çocuk oyunları. Yarışmalarda ödüller de almıştır. 

Adabelen dergisinin ilk yayın yönetmenidir Yücel Barut. Daha sonra derginin yayın yönetmenliğini devralan 1962 mezunu İsmail Tuna o yıllarda da emek verenler içinde vardır. Ve halen bu görevi sürdürmeye devam etmektedir: 


Adabelen dostlarına, 

Bizler, 2001 yılında Adabelenlilik bilinciyle kurduğumuz derneğimizin çatısı altında inanç, sevgi ve umut olmaya devam eden yol arkadaşlarıyız. 2002 yılında derneğimizin amaçlarını nitelikli bir etkinlikle gerçekleştirmek ve okul mezunlarımızın kendilerini ifade etmelerini sağlamak ve birikimlerini bir yayın aracılığıyla topluma aktarmak için aynı yıl Adabelen adıyla bir dergi çıkarmaya karar verdik. 


YAŞAMA YANSIYANLAR 387 


Adabelen dergisi yönetmeni İsmail Tuna. 


Adabelen dergimiz yayın yaşamına başladığında ilk yıllarda sayfa sayısı daha azdı, yazarlarının çoğu da okulumuz mezunlarıydı. O yıllarda dört ayda bir yayımlanıyordu. Giderek gelişti. Günümüzde ise dergimiz üç ayda bir ve ortalama 72 sayfa olarak çıkıyor. Bu yerine göre 80 
sayfa da olabiliyor. 

Yazarlarımız ise artık sadece Adabelenli değil. Türkiye genelinde yazan ve yazmak isteyen herkese açık. Her sayımızda yazar sayımız 45-50 kişi arasında değişiyor. Baskı sayısı ise 750 ile 1.000 adet arasındadır. 
Dağıtımını Türkiye'deki dernek temsilcilerimize ve abonelik bağış sistemimize katkı koyan okurlarımıza postayla göndererek yapıyoruz. Okuyucularımızdan da beğeni ve güzel tepkiler alıyoruz. 

Dergimiz yazarlarının birçoğunun yayımlanmış kitapları vardır. Hatta bazılarının 30'u aşkındır... Adabelen dergimizin hazırlanma ve basım aşamalarında emek veren başta dergi yazarlarımız olmak üzere, yayın kurulumuz ve dernek yöneticilerimizin yürekten çabaları yadsınamaz. Bugün ülkemizde bir derneğin kendi ekonomik gücüyle üç ayda bir yayınlanan ve 17 yıldır yaşatılan ADABELEN dergisi dışında ikinci bir derginin olduğunu bilmiyoruz...” 


37 Adabelen Arşivi. 
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16 YILÖNCE BURS SİSTEMİMİZ N 


BU ÇAĞRI LE BAŞLADI VE HALA 
SÜRDÜRÜYORUZ... 


Eğiimde hrsat eşidliğinin oldukça zedelendiği şu yıllardı, maddi olanaksırlık. 
lar nedeniyle çok güç şarılardı Öğrenimini sürdüren birçok gencimize nnd deslek olabiliriz? Onlann problemlerini çözmeleri, Loplumun nitelikli bir bireyi olbmuları, 
Darınma, yeme, giyinme ihtiyaçlarmı kary- 


ki “İmaları, hizla gelişen teknolojiden yarır- 


Gençlere Burs Verdiler 


Derginin çıkarılmasından sonra burs vererek gençleri destekleme konusu gündeme geldi. Bir başka Adabelenliler toplantısında dernek başkanı Mustafa Özmen şunları söylüyordu: 


(...J Adabelenli gençlerimizi yok saymayacağız. Onlara her konuda destek vereceğiz. Genç Adabelenlilere sahip çıkacağız... Bu nedenle derneğimiz üniversite öğrencilerine bu yıl da sizlerin katkılarıyla burs vermeye devam ediyor. Burslarımız öğrenci başına yıllık 600TL'dir. Burs vermek isteyenler bir ya da daha fazla öğrenciye katkıda bulunabilir, isterse oluşturduğumuz burs havuzuna küçük miktarlarla katkı verebilir. 
Havuzdaki birikim 600 TL olunca yedekteki bir öğrenciye burs olanağı yaratılmış oluyor. Ekim ayı itibariyle bu dönem 26 öğrenciye burs vermeye başladık. Bu yıl burs katkısında bulunan ve bulunacak arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Değerli Dostlar, 

Özverili ve programlı çalışırsak, birbirimizi destekleyip yüreklendirirsek herhalde çok şeyi başarabiliriz. Adabelenlilik duygusunun, düşüncesinin on yıllarca sürmesini istiyorsak -ki bundan asla şüphemiz yoksadece kişisel hedeflerimiz için değil, aynı zamanda derneğimize sahip çıkarak, üye olarak, ısrarla ve inatla ortak değerlerimiz için savaşım vermeliyiz. Ancak bunu birlikte, böylece başarabiliriz. Çünkü biz uygarlık kapısını Adabelen'de araladık. Gerçek yaşama burada başladık. Bu nedenle ne denli çalışsak azdır... 

Kendi yerelimize kendimizi hapsetmeyelim. Nerede yaşarsa yaşasın, her Adabelenlinin mutlaka yapacağı bir şey vardır. Bunun ilki derneğimize üye olmak olabilir. Burs katkısı olabilir. Birbirimizle internet üzerinden iletişim kurmakla birlikte, yüz yüze gelerek, kol kola girerek iletişim kurup yeni çalışma alanları yaratmak olabilir. Gecelere, gezilere katılmakla, dergimize yazı yazmakla, ilan vermek ya da bulmakla gerçekleşebilir. 
Yeni üyeler kazandırmak, daha genç mezunlarımızın derneğimize katılmalarını, katkı vermelerini, sahip çıkmalarını sağlamakla yapılabilir... 

Bir Adabelenli olarak düşündüğümüzde okulumuzdan kırklı yıllardan bu yana binlerce kişi mezun oldu. Dernek olarak biz ancak 1.500 kisiye ulaşabiliyoruz, bunun da sadece 600'ü üye. Bu üye sayısı neden 1.000'leri aşmasın? Bu yönde tüm Adabelenlilere büyük görev düşüyor. 
Her Adabelenli bu yönde görevini yapsa derneğimiz daha onlarca yıl yaşayabilir. Bu nedenle “Haydi Adabelenliler!* diyoruz... 


Burs alan bir Ortaklar mezunu Adabelenliler Derneği'ne aşağıdaki iletiyi gönderir. 

Değerli Adabelenli öğretmenlerim, mezun olmama yalnızca birkaç hafta kaldı. Koskaca dört yılın nasıl geçtiğini anlayamadım... Bu dönemde ben ve arkadaşlarıma maddi manevi desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler kadar deneyimli, sizler kadar saygıdeğer öğretmenler olabiliriz ki bunun için çalışacağım. Saygılarımla. 


Burs alan üniversiteli öğrenci” 


38 Adabelen, yıl 6, sayı 18, Aralık 2010, s. 1. 
39 Adabelenliler Dernek Arşivi. 
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Öğretmen okullarının kuruluşunun her yıl dönümünde, Ortaklarlılar eğitimle ilgili görüş, öneri ve eleştirilerini değişik ortamlar- da dile getirmektedir. 

Adabelen dergisinde yayımlanan aşağıdaki söyleşinin bazı kısımlarını burada paylaşmak istiyoruz: 

Ortaklar Öğretmen Okullular Derneği-Adabelenliler (2001) Öğretmen Okullarının kuruluş yıldönümünü (16 Mart 1848), İzmir Can Radyo (93.3 FM) ev sahipliğinde kutladı. Moderatörlügünü 1968 Ortaklar Öğretmen Okulu mezunu olan eğitimci-yazar Ahmet Doğan'ın yaptığı yıldönümünde “Ülkemizde Eğitim ve Öğretmen Sorunları” başlıklı bir saatlik bir program gerçekleştirdiler. 


Öğretmenler Bedelini Ödeyerek Geldiler 

Konuşmacılar: Eğitimci Serpil Tankuş (1965 Manisa Öğretmen Okulu mezunu, aynı zamanda Ortaklar Öğretmen Okulu Eğitimcisi), Eğitimci Hüseyin Tankuş (1962 Tokat Öğretmen Okulu mezunu, aynı zamanda Ortaklar Öğretmen Okulu Eğitimcisi) ve Eğitimci Birol Temelkuran (Ortaklar Öğretmen Okulu mezunu) mesleğe bakışı geçmiş ve günümüz yönleri ile dile getirdiler. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna, ancak zamanla tüm meslekler gibi bu mesleğin de itibarsızlaştırıldığına değinildi.|... | 


Birol Temelkuran: Fethiye - Seydiler (Eski Kemer nahiyesi) köyünde o zamanlar köy enstitülü öğretmenleri çoktu. Doğduğum ev sanırım Nadir Nadi'nin doğduğu ev idi. Kültür ocağı gibiydi köyümüz ve küçüklüğümde öğrendiğimiz en saygın kişiler ve meslekti öğretmenlik. Bu yüzden ben de öğretmen olmak istedim. Ortaklar Öğretmen Okulu sınavlarına katıldım, kazanmışım. |...) 1960 yılında yüksek öğretmen olarak ilk gidenlerdenim. (...|” 


İşimiz Zor 

Ahmet Doğan: 1968 Ortaklar Öğretmen Okulu mezuniyetinin ardından birkaç yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra, eğitim enstitüsünde matematik öğretmenliği okudum devlet okullarında ve özel kurumlarda matematik öğretmenliği yaptım. Adabelen'den kopamama duygusu ile ve öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü kutlaması için buradayız. Kut lama evetl Ancak daha dün Ankara katliamı yaşandı. İçimiz acırken nasıl kutlayalım? Eğer kim olursa olsun, terörü, adını koyarak İanetleyemezsek 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bunun üstesinden gelmemiz zor. Onun içindir ki işimiz zor. |...) Öğretmenlik mesleğini bu ülke Osmanlı'dan itibaren geliştirip bugünlere getirmeye çalıştı. Nereye geldiğimiz ayrı bir konu. Ama eğitim tarihçemizi Hüseyin Hocamız bize özetlerse... 


1930'lu Yıllar Altın Yıllardır 

Hüseyin Tankuş: Avrupa Rönesans'ı yaşarken Osmanlı bu gelişmelere ayak uyduramadı. Osmanlı'da yapılan her gelişme askeri anlamda olmuştur. |...J Il. Mahmud döneminde dini eğitime dayalı sıbyan okulları açılıyor. Bunun Osmanlı topraklarına yayılması istense de gerçekleşememiş. Rüştiye mektepleri de açılıyor. Devlet adamı yetiştirmek için. Bu arada Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı devreye giriyor. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında daha savaş devam ederken, eğitim ve öğretim sorunlarını görüşmek için Eğitim Şürası toplandı. Burada yeni nesillerin yetişmesi Mustafa Kemal'in eğitime verdiği değerin en somut örneğidir. 
Savaş meydanını bırakıp Ankara'ya kurultaya gidiyor. |... 3 Mart 1924 
eğitim birliği sağlandı. Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği Yasası) kanunu ile mektep-medrese ikiliği ortadan kaldırıldı. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. 1848'de açılan öğretmen okulları çoğaldı. Eğitim anlamında Harf Devrimi (1928) Cumhuriyet'in kültür devriminin temelidir. Okuryazar çok azdı ve tüm vatandaşların okuryazar olması için millet 
mektepleri oluşturuldu. 1928'de Dolmabahçe'de ilk mektep açıldı. 1931 
Türk Tarih Tetkik Kurulu oluşturuldu. 1932 Türk Dil Kurumu kuruldu. Türkçe bilim ve kültür dili oldu. 1930'lu yıllar Cumhuriyet'in kültür ve sanat anlamında altın yıllarıdır. 


Uygarlığa Ancak Bu Yoldan Varılabilir 

Serpil Tankuş: Mustafa Kemal'e “Paşam düşman denize döküldü şimdi ne yapmak istiyorsunuz?” diye sorulur. Verdiği yanıtın hepimizi derinden düşündürmesi gereklidir. “Milli Eğitim Bakanı olarak Kurtuluş Savaşı'nı sonuna kadar sürdürmek.” Çünkü onun anladığı Kurtuluş Savaşı eğitimle yeni başlıyordur. (...) Bu yüzden ülke kocaman bir derslik olmuştu. Akşamları kahvehaneler boşaltılarak millet mekteplerinin sınıfları haline getirildi. |....J 


Ahmet Doğan: 1925-1928 arası dönemde Milli Eğitim bakanı olan Mustafa Necati çok önemli... Çünkü Türk eğitim tarihinde Denizli ve 


392 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Kayseri'de ilk öğretmen okulları o dönemde kuruluyor. 1937'de açılan eğitmen mektepleri, köy enstitülerinin temelidir. 1938'de ise Milli Eğitim tarihine Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç girer ve onlar bir efsane yarattılar. |...) 


Gençler Gelecekten Umutsuz 

Hüseyin Tankuş: Sorun iktidar sorunu elbette. |...) Bugün anneler öğretmen konumunda. Serpil Tankuş: En önemli şey geleceğine umutla bakan, sanatla, akılla iç içe, bilimin önderliğinde yetişmiş laik öğretmenlerin gerekliliği. Laiklik olmadan da hiçbir sistem başarıya ulaşamaz. Gençleri- 


miz gelecekten umutsuz, bu da bir engel.“ 


16 Martlarda Okullarını Mekân Tuttular 


Dedik ya! Adabelenli tek durmaz. Her 16 Mart'ta Ortaklar?dadır. Yüzlerce Adabelenli Ortaklar'da okullarında buluşur. Çocukluktan başlayıp, gençliğinin ilk yıllarının yaşanmışlıklarını anımsayarak mutlu olur. 

Birlikte yemek yenir, efece toprağa diz vurulur, şarkılar marşlar söylenir. Hele de Öğretmen Okulları marşı... Yıllarını “adam” gibi geçirmenin onuruyla büyük bir coşkuyla söylenir. 

Ortaklar Öğretmen Okulu buluşmalarının devamı, her yıl yinelenen konaklamalı gecelerdir. Adabelen Derneği tarafından düzenlenen bu geceler geçirilen bir yılın hesaplaşması gibidir. Neler yaptığını anlatır derneği yönetenler ve daha neler yapılacağı konuşulur. 

Bununla da yetinilmez. Yıl yıl aynı dönem mezun olanların buluşmaları, daha yakın daha da sıcak kucaklaşmalara sahne olur. 
Bu buluşmaların tümünde sanki, tarihin derinliklerine Börklüce'ye dek uzanan “yâr yanağından gayrı ortaklık” vardır. 


Kucaklaştılar, Hasret Giderdiler 


Emekli olmuşlardı onlar. Bir kısmı yaşamın son demlerine merdiven dayamıştı hatta ve yaprak dökümü başlamıştı. Ama çocuk 


40 Adabelen, yıl 11, sayı 38, 2016, s. 63. 
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yaşta aldıkları “Ortaklar duyarlılığı” yaşlanmak bilmiyordu. Ülkenin ve hatta tüm dünyanın insanları, çocukları ve de sorunları onlara çocukken zimmetlenmişti. 


Her Sosyal Sorumlulukta, 
Her Etkinlikte Yer Aldılar 


Sadece hasret buluşmaları değildi onları bir araya getiren. Bölgede gerçekleşen neredeyse her eğitim etkinliğinde ya da etkinlikte vardır onlar... Zaman zaman arkadaşlarına çağrıları da vardır. 

Durmak bilmezler. Anıtkabir'de, fuarlarda, panellerde veya Türkiye'nin aydınlık yüzü kurumlarını ziyarette görürsünüz onları. 

Onlar; Ortaklarlıların düzenlediği etkinliklerde, hem düzenleyici, hem de katılımcı olarak yerlerini alırlar. Belediyelerin düzenlediği eğitim etkinliklerine katkıda bulunmak da vardır gündemlerinde, Matematik Köyü'nü ziyaret de. 

Hele de Soma gibi ülkenin yaşadığı acı olaylarda insanlara destek sunmak en öncelikli görevlerindendir. 

Acıyı paylaşmayı, daha kendilerini bile tanıyamadıkları, anlayamadıkları yaşlarda öğrenmiştir onlar, Ortaklar Öğretmen Okulu sıralarında. 

Onlar; Kurtuluş Savaşı'nın nasıl verildiğini, ülkenin nasıl kurulduğunu, nelere mal olduğunu birinci dereceden tanıklıklarla bilirler. Her birinin köyünde ya da ailesinde şehitler vardır, dul kalmış nineleri vardır. “Gazi dede”leri vardır. 

Onlar; Kurtuluş Savaşı'nın önderlerini, Mustafa Kemal Atatürk'ü de sadece kitaplardan bilmezler. Onları da tanık olanlardan dinleyerek öğrenmişlerdir. 

Onlar; eğitimin önemini de yaşayarak öğrenmişler ve yaşamışlar, uygulamışlardır. Çünkü köy enstitüleri geleneğinden gelmişlerdir. 
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Öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü toplantısı. 


Şirince Matematik Köyü'nü ziyaret. 
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Belediye Başkanı ile bir göriişme sonrası. 
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Birikimlerini Bakanlığa Sunmak İstediler 


Yılların eğitim birikimi ve deneyimleri vardır. Milli Eğitim'e katkıda bulunmak dilerler ve yapılacak olan 19. Eğitim Kurultayı'na katılmak için aşağıdaki dilekçeyi Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderirler. 

Umulan odur ki; bakanlık bu girişimi sevinçle karşılayacaktır... 


TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINA 
I Kasım 2014 


Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneği olarak 
2001 yılından bu yana bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerimizi 
İzmir merkezli olarak sürdürmekteyiz. 

463 kayıtlı üyemiz bulunmaktadır. Üyelerimizin tamamı Ortaklar 
Köy Enstitüsü, Ortaklar İlköğretmen Okulu ve Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu emekli öğretmen, çalışan öğretmen, bir kısmı da başka mesleklerde çalışan okulumuz mezunlarıdır. 

Ülkemizdeki eğitim sisteminin çağdaş demokratik bir norma çıkarılması hususunda birçok eğitimci üyemiz fikir ve düşünce üretmekle yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu konularda yayınları vardır. Ayrıca derneğimizin üç ayda bir yayınladığı “ADABELEN” isimli eğitim, kültür ve aktüalite dergimiz 1 2 yıldır yaşamını sürdürmektedir. 

2-6 Aralık tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan 19. Milli Eğitim Şürası'nda konu başlıklarından olan “ÖĞRETMEN NİTELİĞİ-NİN ARTTIRILMASI” hususundaki fikir ve düşüncelerimizi davet edil memiz durumunda Türkiye eğitim camiasıyla paylaşmak istiyoruz. 

Bu konuda ilginizi ve davetinizi bekler saygılarımızı arz ederiz. 


Mustafa Özmen 


Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Dernek Başkanı” 


41 Adabelenliler Dernek Arşivi. 
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Davet eden olmadı... Arayıp teşekkür eden de olmadı. Oysa onların tek istediği 80 yılın birikimini sunmaktı. Onlar ülkenin kurtuluş savaşını hâlâ yaşamakta olan kahramanlardan dinleyerek öğrenmişlerdi. Onlar, yokluğu, yoksunluğu, eğitimsizliği ülkenin en uzak köylerinde yaşayarak öğrenmişlerdi. Olumsuzluklarla nasıl savaşılacağını Adabelen'de öğrenmişlerdi. Adabelen'de, yurt sevgisini, insan sevgisini, kardeşliği öğrenmişlerdi. Tüm bunları yaşayarak, iş için de, işle, iş için öğrenmişlerdi. Söyleyecekleri, diyecekleri vardı... Ama Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın umurunda olmadı. Bu duyarsızlık onları durduramazdı elbette... 
Durmadılar! 

16 Mart buluşmalarında sadece coşku değildir yaşanan. Derin 
bir hüzün de yaşanır. Binlerce Adabelenliye yuva olmuş okulları yıkılmaya terk edilmiştir. 

İlginç bir çelişki yaşanmaktadır oysa. Yıkıma terk edilen Ortaklar Öğretmen Okulu tarihi 100 lise arasında yer almaktadır ve de “koruma altına” alınmıştır. Koruma altına alındığında Öğretmen Okulu “Ortaklar Fen Lisesi”dir. 

Oysa her okul ziyaretlerinde Ortaklar mezunları, tarihin ilk 
100 lisesi içinde yer alan ve “sözde” koruma altına alınmış okul 
binalarının ve araç gereçlerinin biraz daha harap olduğunu görmektedirler. Onlar gözü gibi kollamaktaydı bu binaları ve içindeki araç gereçleri. Binalar, eşyalar, araç gereçler onların bir parçasıydı. 


|...) Burası ana bina. Eğitim programlarını düzenlerdik hocalarımızla 
sağdaki sıcak odada. Bir gelişimde müzik odasının kapısı önünde yerde buldum o zamanlar kullandığım kemanı, kanadı kırık bir kuş gibi yere düşmüş biçimde. Bir çöp gibi atmış sevgisi olmayan kötü eller, o güzel sesli kemanı yere. Yıllar sonra atılmış halde bulduğum bu kemanı tamir ettim ve evimin başköşesinde koruyorum.“ (Hasan Erdoğan) 


Üzülüp, yakınmanın yersiz olacağını biliyorlardı. Çözüm aradılar. Okullarına sahip çıktılar. 26 Mart 2014 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile görüştüler ve ayrıntılı bir dilekçe sundular: 


42 Adabelen, yıl 8, sayı 26, Nisan 2013, s. 46. 
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Sayın Bakanımız, 

Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneğimiz, Ortaklar Köy Enstitüsü, Ortaklar İlköğretmen Okulu, Ortaklar Öğretmen Lisesi ve Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının 2001 yılında kurduğu bir dernektir. Öğretmen okullarının kuruluş yıldönümlerini her yıl binlerce mezunumuzun katılımıyla 16 Martlarda okulumuzda kutlamaktayız. 

Okulumuza her gidişimizde anılarımız tazeleniyor. Ama ilk gençlik yıllarımızın geçtiği bu mekânların bugünkü durumunu gördüğümüzde yüreğimiz daralıyor. Nasıl olur da böyle hayalet bir yerleşke haline gelmiştir okulumuz. 

Tüm mezunlarımız bu durumu kabullenememektedir. Bu konuda yaşanan süreçle ilgili bilgi ve düşüncelerimizi değerlendirmelerinize sunuyoruz. 

1. 14.03.2003 tarihinde, o zamanki dernek yönetimimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığımıza yapılan başvuruda, okul binalarımız ile 1.800 
dönümlük arazimizin boş, atıl, çürümeye terk edilmesinin verdiği üzüntü belirtilerek, bu güzel mekânların, içinde kültür-sanat merkezi ve eğitim 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müzesi de olan Türkiye öğretmenleri için bir huzur evi haline getirilmesi isteği dile getirilmiştir. 

2. Aynı yazı, Aydın Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de iletilmiştir. 

3. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün Aydın Valiliği'ne gönderdiği 07/05/2003 tarihli cevap yazısında, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 06/12/1999 tarih ve 6356 sayılı yazısı da dikkate alınarak, derneğimizin talebine olumlu yaklaşılmış, okulumuz binalarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları olduğu ve bu binalara ilişkin her türlü uygulama öncesinde ilgili bakanlıklardan izin alınması halinde restore edilebileceği ifade edilmiştir. 

Hatta derneğimizin restore edilecek binalar için maddi kaynaklarının olup olmadığının bilinmesine ihtiyaç duyulduğu da belirtilmiştir. Aydın Valiliği'nden gerekli incelemelerin yapılması ve atıl durumda olan binaların krokilerinin gönderilmesi de istenmiştir. 

4. Derneğimizin maddi kaynaklarının yetersiz olması, dernek yönetimini sponsor arayışına sevk etmiş, ancak bu çabalarımıza gereken destek bulunamamıştır. 

5. 3/07/2010 tarihinde yapılan Aydın İl Genel Meclisi toplantısında, atıl durumdaki sit alanı olarak tescillenmiş okulumuz binalarının durumu gündeme getirilmiştir. Toplantıda İl Genel Meclisi Turizm Tanıtım ve Dış İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan Germencik'e bağlı Ortaklar Beldesi'ndeki Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi içindeki kullanılmayan yapılar, adlı rapor görüşülmüştür. 

6. 16/03/2011 tarihinde okulumuzu ziyaret eden Aydın Valisi Sayın Hüseyin Avni Coş, şu anda 433 dönüm araziye sahip Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi'nin, öncelikle çürümeye yüz tutmuş ve yaklaşık 
15 yıldır kullanılamayan bazı binalarının onarılıp eğitime kazandırılması 
konusunda bir çalışma içerisinde olunacağını belirtmiştir. 

7. Dernek olarak isteğimiz, köy enstitüleri zamanında yapılan ve 
2000 yılına kadar da kullanılan, ancak şimdi sit alanı olan ve bakımsızlıiğa terk edilen 30 dolayındaki bu binaların tescillerin kaldırılmadan restore edilerek eğitim müzesi ya da öğretmenler için dinlenme yeri, huzur evi yapılmasıdır. 
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İdare Binası. Terk edilme boyratlığına karşın hâlâ direniyor. 
(Adabelenliler Dernek Arşivi) 
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Milli Eğitim bakanıyla öğretmen okulları binalarının değerlendirilmesi konuşuluyor. 


Sayın Bakanımız, 

16 Mart 2013'te öğretmen okullarının 165. Kuruluş yıldönümünde 
mezunlarımızın okulumuzdaki buluşmasında binden fazla arkadaşımız, çürümeye yüz tutmuş, yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan okul binalarının onarılıp işlerlik kazandırılması konusunda isteklerini belirtmişlerdir. 

Okulumuz binalarının yeniden işlerlik kazandırılmasında, mezunlarımızın görüş ve önerilerinin dikkate alınarak bu kültür mirasımıza sahip çıkılacağı inancımızı koruduğumuzu bildiririz. 

Bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyor, Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneği olarak üzerimize düşen katkıyı vermeye hazır olduğumuzu saygılarımızla arz ederiz.” 

Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneği Yönetim Kurulu 


Bu başvurulardan sonuç alamadılar. Ama okullarını kurtarma duygusu onları terk etmedi. 

Yeniden araştırdılar, yeni çözümler peşine düştüler. Hiç olmazsa gelene gidene, “burada üç çeyrek yüzyıl önce öğrenci emeğiyle, alınteriyle kurulmuş bir okul vardı” gerçeğini yansıtacak bir yol 


buldular. 
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Revir ve yatakhane olarak kullanılan binayı Anı Evi olarak restore ettiler. 


İzin alarak bir bina restore edilecek ve hizmete açılacaktı. Bu bina, halen okuyan öğrenciler için kantin olarak çalışacak ve okulu ziyarete gelenler de bu kantinden yararlanacaktı. Adını da koydular: Anı Evi 

Bir binanın restorasyonunu üstlendiler. Bu bina eski revir binasıydı. Bir kısmı yatakhane ve bir kısmı derslik olarak kullanılmıştı önceki yıllarda. Sırtını çam ağaçlarına dayamış, diğerleri gibi harabe görünümünde olan bir binaydı. 

Kolları sıvadılar. Harabe görünümlü revir binasını restore ettiler. Bina otantik yapısı korunarak yenilendi. Hatta içine konulacak masalar, sandalyeler bile temin edildi. 


Hiç Olmazsa... “Anı Evi” 


Restore edilen yerin uygun bir bölümü de müze olarak değerlendirilecekti. 

Tam da bu aşamada, izin veren kurum değil, kurumun yöneticileri değişti. Ne yazık ki bu yöneticiler “eğitimci” idi ve izin iptal edildi. Girişim yarım kaldı... 

Hiç olmazsa diye başladıkları ve çürümeye terk edilmiş binayı kullanılır duruma getirmişlerdi oysa. Hiç Olmadı! 
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Restorasyon sonrası revir ve yatakhane binası. (Mustafa Özmen Arşivi) 


Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneği'nin okul yerleşkesine ve bu yerleşkenin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Ancak daha genel bir sorun var ki ülkenin bugünkü ve gelecekteki eğitim sorununu doğrudan etkiliyor. Bu sorun, öğretmen yetiştirme sorunu. 


Öğretmen Yetiştirme Sorunu 


Cumhuriyet'in ilk yıllarında uzunca bir süre öğretmen yetiştiren okullar öğretmen okullarıydı. Osmanlı'nın son dönemlerinden devralınan bu okullar daha çok ilkokul öğretmeni yetiştiriyordu. 
Ortaokul ve liselere öğretmen yetiştiren öğretmen okulları da vardı. Gereksinimin karşılanamaması nedeniyle çözüm arandı ve önce eğitmen kursları ardından köy enstitüleri açıldı. Sosyal ve siyasi nedenlerle, köy enstitüleri kapatılıp öğretmen okullarına, daha sonra da öğretmen okulları öğretmen liselerine dönüştürüldü. 
Öğretmen lisesi mezunlarının öğretmen olma hakkı “öğretmenler yükseköğrenim görmeli” gerekçesiyle kaldırıldı. En sonunda da adı “Anadolu Öğretmen Lisesi” olan ortaöğretim düzeyindeki bu okullar tümüyle kapatıldı. Gerek sınıf öğretmeni gerek alan öğretmeni yetiştirme görevi eğitim fakültelerine devredildi. 
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gerekirdi davranışlar kazandırmak aracıyla öğretmenik meslağına öğ mik ve yanık kazandınc derslere yer veren kurumların etaeöğretm düleymde yel Ban Muydu Bide bulaşması roruruduğu olmadığı gıt sözü ediler öğretmerik meslağının gereklarmın kazanıma yönelik yikaetöğrelm düzeyinde sağlanan eğimin de yeteri olduğu açıktı 

Bu durumda; orla öğretim seviyesinde öğretmenlik mesleğine öğ İSA ve yaflarık kazandıncı derlere yer veren ve öğretmen yetişiren yühmköğretm buyurdamne öğrerc Marvlayan bir eğitim kurumu olarak Anado, öğretmen Liyalarının kaldırması sonucunu dağuran Süzenilşmenin Türk Mik Eğitim Saştarrırın 1730 saya Kanun'da hurda bağlanan genel smaç ve ensi #kalerme ve ğü hükümlerine uygun olarak besm edildiği anlaşan dava konu düzenlerneneide hukuka aybırık Buurmamaktad 


KARAR SONUCU: 

Açdlanan nodentars 

1. 2104/2014 gön ve 29037 say Fissmi Garete'de yayımlanan MN Eğim Baharlığı Örtsoğretn Kurumları Yönsetmekğirdz Değişikik Yapılmasna Dar Yönetmeliğin 1. maddesi 


m, : : - .—— 
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Uygulanmakta olan bu sisteme Adabelenlilerin itirazı vardı. 
Her toplantıda, her etkinlikte, her fırsatta sorunu ve sorunun çözümünü gündeme getirdiler. Ne olduğunu, ne olması gerektiğini biliyorlardı. 

Aslında sadece Ortaklarlıların değil, tüm öğretmen okulluların, ülkenin dünyaca takdirle karşılanan bu eşsiz bir deneyimin yok sayılmasına itirazları vardı. 

2012 yılında alınan “Öğretmen Liselerinin Kapatılması” kararının iptali için Danıştay'a dava açtılar. Dernek adına başka öğretmen okullular ile birlikte açılan bu davanın avukatı da yine bir Adabelen mezunu olan Fatma Çolak'tı. Öğretmenlik uzmanlık isteyen bir meslekti ve bu meslek için gerekli formasyonun, üniversite öncesi kazanılması gerektiği uygulamalarla kanıtlanmıştı. 

Danıştay savcısı Fikriye Doğru kapatılma kararının iptali yönünde görüş bildirdi. Hem de çok nesnel gerekçelerle... 

Bu haber basında aşağıdaki biçimde yer aldı. 


Anadolu Öğretmen Liselerinin Kapatılma Kararına Karşı Hukuk Mücadelesi Verdiler 

L...J İnsanların çocuklarının kime emanet edileceği kaygılarının yükseldi. 
ği koşullarda davanın savcısı mütalaasını “her üniversite mezununun öğretmenlik yapamayacağı” biçiminde veriyor. Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığının göremediği (ya da günlük siyasete feda ettiği) gerçeği görüyor.** 


Savcının mütalaası kutlanası bir mütalaa. Danıştay Savcısı Fikriye Doğru ekli belgede göreceğiniz gibi; öğretmen okullarının kapatılma gerekçesi olan “ortaöğretim seviyesinde bu okullara ihtiyaç kalmaması”na karşı şunları ifade ediyor: 


Savcı varmış. Hâkimler de var mı? 

07.09.2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mil li Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde ise Anadolu Öğretmen Liseleri Orta Öğretim kurumları arasında sayılmakta iken; dava konusu değişiklik ile, Anadolu Öğretmen Liseleri ortaöğretim kurumu olmaktan çıkarılmıştır. 


43 Adabelenliler Dernek Arşivi. 
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Devlet tarafından vatandaşlarına verilen en öncelikli hizmetlerden birisi olan eğitimin niteliğinin artması; okullardaki öğretimin niteliğine ve öğretmenlerin alanlarında iyi yetiştirilmesine bağlı olduğu tartışılmazdır. 
Ülkemizde, Osmanlı Devleti döneminde Tanzimat'ın ilanından sonra başlayan ve Cumhuriyet döneminde de devam eden nitelikli öğretmen ihtiyacının karşılanması amacı ile öğretmen yetiştirmede farklı eğitim kurumlarından yararlanılmıştır. Bu eğitim kurumlarına; ilköğretmen okulları, köy enstitüleri, Eğitim Enstitüleri, Yüksek Öğretmen Okulları ve Eğitim Fakülteleri örnek gösterilebilir. 1973 yılında çıkarılan, 1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunu ile milli eğitim sistemi yeniden düzenlenerek, milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri belirlenmiş. 1989-1990 öğretim yılında açılmaya başlanan Anadolu Öğretmen Liseleri ile de, bu okulların öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına kaynaklık etmesi esası benimsenmiştir.** 


Savcının savunmasında ise şu sözler yer alıyor: 


Maddi ve hukuki sebepler ortaya konulmaksızın, nitelikli öğretmen yetiştirme sürecinde, Önbilgi - Beceri - Tutum ve davranışları kazandırma amacından uzaklaşılarak, salt lisans eğitiminin yeterli olduğunun kabul edilmesinin, 1739 sayılı kanunun “öğretmenlik” başlığını taşıyan, 43. 
maddesinde yer alan öğretmenliğin “özel bir ihtisas mesleği” olduğu kuralına ve bu yönde eğitim sürecinin sağlanması gerekliliğine aykırılık teşkil edeceği açıktır. 

Diğer taraftan; davalı idarece eğitim fakültelerinin tek kaynağının Anadolu öğretmen liseleri olmadığı, Anadolu öğretmen liseleri mezunlarının, eğitim fakültelerine geçmelerinde ek puan uygulamasının kaldırılması ile bu okulların diğer orta öğretim kurumlarından pek farkının kalmadığı, bu okullarda öğretmenlik meslek bilgisine yönelik sadece 5 farklı dersin bulunduğu belirtilmekte ise de; bahse konu okullardaki müfredatın davalı idarece belirlendiği ve bu okullara orta öğretim seviyesinde ihtiyaç bulunmadığının somut olarak kanıtlanamadığı dikkate alındığında, davalı idarenin söz konusu iddiaları yerinde görülmemiştir. 


44 Adabelenliler Dernek Arşivi. 
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Bu durumda; orta öğretim seviyesinde, öğretmenlik mesleğine ilgi, istek ve yatkınlık kazandırıcı derslere yer verilen ve öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına öğrenci hazırlayan bir eğitim kurumu kalmaması sonucunu doğuran ve Türk Milli Eğitim sisteminin 1739 sayılı kanunda kurala bağlanan genel amaç ve temel ilkelerine aykırı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konu düzenlemelerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, dava konusu düzenlemelerin İPTALİ gereği düşünülmektedir. 

11.02.2019 
Fikriye Doğru-Danıştay Savcısı““ 


Danıştay 8. Dairesi 29/05/2019 tarihli duruşmada, Danıştay savcısının “kararın iptali” istemini reddediyor. 

Üzüldüler elbette bu karara. Ama “şimdilik böyle” gerekçesiyle umutlarını yine diri tuttular. Çünkü onlar tarihi biliyorlar... Doğruların yok sayılması, hasıraltı edilmesi, yanlışın zaferi gibi görünse de er geç doğrunun erdemi ortaya çıkacaktır. 


Bu Öykünün Sonu Yok 


Bazı öykülerin sonu vardır. Öyküyü okur, okuduktan sonra bir hüzne bir sevince ya da bir yürek dinginliğine ulaşırsınız. Ama bazı öyküler son sözcüğüne dek biteviyeliğini korur. Son sözcük bile son sözcük değildir aslında. Uzun bir yol üzerindeki durak gibi... 
Durak da durağan değildir! O durakta birileri iner birileri biner. 
Sizin gördüklerinizin dışında da birileri inmeye birileri binmeye devam edecektir. Çünkü o yol başka yollardan el almıştır, başka yollara el verecektir... 

Biz bu çalışmada bir duraktan yola çıkarak bir yolu anlatmaya çalıştık. Belki de anlatmak değil, aktarmaya çalıştık. Köy enstitülerini anlatmak değildi bizim hedefimiz. 

Onu çok anlattı yaşayanlar, gözleyenler, inceleyenler. Çok iyi de anlattılar. Eminiz daha da anlatılacak. Çünkü köy enstitüleri 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tekrar tekrar anlatılmayı hak edecek denli derin bir insanlaşma deneyimidir, devrimci bir atılımdır. 

“İnsanlaşma deneyimi” anlatımını özellikle kullanıyoruz. Köy enstitülerini salt bir eğitim deneyimi olarak adlandırmanın yetersiz olacağını düşündüğümüzden... 

Öğretmen okulları bu eşsiz deneyimin bir ürünüdür. Öğretmen okullarına ister bazılarının söylediği gibi köy enstitülerinin yozlaşmış hali deyin, ister yine bazılarının söylediği gibi köy enstitüleri ruhunu kaçınılmaz olarak yaşatan kurumlar deyin sonuçta bu kurumlar, o eşsiz insanlaşma deneyiminin, o devrimci atılımın bir ürünüdür. Biz bu deneyimin yansımalarını yaşayanlar olarak ve Adabelen-Ortaklar temelinden yola çıkarak öğretmen okullarını anlatmaya/aktarmaya çalıştık. Bildiğimiz kadarıyla böyle bir çalışma daha önce yapılmadı. Örnek alacağımız bir model yoktu ve işimiz zordu. O nedenle de biraz korktuk açıkçası. Çalışmaya karar verirken de, çalışmaya devam ederken de. Nesnel olmalıydık... Arkadaşlarımızın anıları anlatımları yol gösterdi bize. 

Farklı değerlendirmelerin olması da doğaldı. Olaylar, yaşananlar, kişilerle ilgili. Yerine göre bir anlatımla ilgili bir fotoğraf seçimi bile zorladı bizi. Nesnellik konusunda yaşadığımız en büyük zorluk ise bizim de Adabelenli/Ortaklarlı oluşumuzdu. Her Adabelenli gibi okulumuzu, okulumuzun geçmişini, arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi çok seviyorduk... O okulumuzun çam kokan havası hangi Adabelenlinin, Ortaklarlının burnunun direğini sızlatmaz? 

Korktuk ama yazdık... Çünkü birileri bu işi yapmalıydı. Başlanmalıydı ki eleştirilsin, yenileri, daha iyileri yapılsın! 

Öğretmen okulunu anlatmak köy enstitülerine dokunmadan olanaklı değildi. O nedenle kısa kısa Kızılçullu anılarına da yer verdik, Ortaklar Köy Enstitüsü anılarına da, köy enstitülerinin felsefesine de. 

Köy enstitüleri felsefesi deyince ister istemez akla şu soru geliyor: Öğretmen okullarının felsefesi neydi? Varsa neden pek söz etmedik? Aslında öğretmen okullarının ayrı bir felsefesi yoktu demek sanki yerinde olur. 
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Köy enstitülerine karşı olanlar için köy enstitülerinin kapatılması yeterliydi. Nasılsa bir ideolojik saptamayla köy enstitüleri kapatılıp yerine öğretmen okulları açıldığında ortada korkulacak bir felsefe ve bu felsefeye uygun okul kalmazdı. Elbette öyle olamazdı, olmadı. 

Bu kaba ideolojik saptamayla köy enstitüleri kapatıldı, yöneticileri ve bazı öğretmenleri görevden alındı. Ders programlarında, işleyişte önemli değişiklikler yapıldı. Ama onun felsefesi ideolojisi silinemedi. Nasıl silinsin ki? 

Mekânlar... Yeni öğrenciler, okudukları yatıp kalktıkları binaların, gezip tozdukları bahçelerin, gölgesinde oturdukları ağaçların, çapa salladıkları tarım alanlarının, el becerilerini sergiledikleri iş atölyelerinin, lojmanların, futbol, basketbol, voleybol sahalarının, kimler tarafından ve nasıl yapıldığını biliyorlardı. Öğretmen okullarına alınan yeni köy çocukları bu alanların, bu işliklerin ve genel olarak ekonomik yapının nasıl işlediğini kısa sürede öğreniyor, yine kısa sürede bunların hakkını vermek için emeğini sakınmamak gerektiğini de öğreniyorlardı. Burada olmak onlar için kutsal bir nöbeti devralmak gibiydi, çünkü bu mekânlar ve bu işleyiş bir felsefenin ürünüydü. 

Öğretmenler... Her ne kadar köy enstitüsü yöneticileri, öğretmenleri savrulmuş olursa olsun, iş içinde iş aracılığıyla, iş için yetişmiş onca öğretmen hâlâ görev başındaydı. Onlar işlerine kaldığı yerden devam ediyordu, hem de yeni gelen öğretmenleri kendilerine benzeterek. Ve onlar öğrencilere en kararlı, en sevecen ve de ustaca dokunmayı biliyorlardı. Çünkü onlar o felsefenin yoğurduğu öğretmenlerdi. 

Mezun köy öğretmenleri... Çatal tutmayı bilmezken kalem tutmayı, ağzında dili olup olmadığını bile bilmezken kelam döktürmeyi, ensesine vurulup ekmeği alınırken hak aramayı, ürkek bir güvercinken gerektiğinde aslanlar gibi kükremeyi öğrenen mezunlar... En önemlisi de köyünden başka yer bilmezken koskoca bir yurtları olduğunu, onu hayatları pahasına korumak kollamak gerektiğini öğrenen mezunlar... Onlar okullarından el etek çekmediler ve onların her biri o felsefenin ete kemiğe bürünmüş birer modeliydi. 
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Adabelenli ruhunun ne olduğunu bir kez daha anladım. İstanbul Kitap Fuarı'nda Adabelenli yazar arkadaşlarımız Ahmet Nuri Doğan ve Eray Karınca ile dayanışma içindeydik. Arkadaşlarımız Semra Yılmaz, Celalettin Erim, Yüksel İsar ve ağabeyimiz Koray Kutlu bizleri yalnız bırakmad. İletisim desteğiniz için dernek yöneticilerimize tesekkürler...** 
(Hüseyin Özalp) 


Tüm bunlar varken Ortaklarlıların “Adabelen ruhu” diye adlandırdıkları bu felsefe yok olamazdı elbette. Daha derinlikli bakıldığında bu ruhun kökenleri vardı. Genel olarak aydınlanma felsefesi, özel olarak Anadolu Aydınlanması denilen bu felsefe; sömürü karşıtlığını, insan onurunu, bağımsızlık savaşını, Cumhuriyet devrimlerini içinde barındıran dopdolu bir içeriğe sahipti. O, “bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Mustafa Kemal Atatürk tarafından imbiklenmiş bir felsefeydi. 

Köy enstitülerini kapatan düşüncenin sahip olduğu (en hafif deyimle ayıplı diyeceğimiz) felsefenin “Adabelen ruhu”nu ortadan kaldırması düşünülemezdi. Çünkü bu ayıplı felsefe bir avuç azınlığın mutluluğu için oluşturulmuş, zamanını doldurmuş ve çürümüş bir düşünme sistemidir. Geçici başarılar elde etse de bir gün insanlaşma kalesinin burçlarını “Adabelen ruhu” diye adlandırdığımız felsefenin bayrağı süsleyecektir. 

Bu inançla, bu ruhla, bu cesaretle bu çalışmayı ortaya koyduk. 
Eksiklerinin, yetersizliklerinin ceremesi bizim boynumuza. Onuru tüm Ortaklarlılara, tüm öğretmen okullulara... 


46 Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu Hüseyin Özalp'in derneğe gönderdiği bir 
mektup, Adabelenliler Derneği Arşivi. 


Kaynakça 


Adabelenliler Derneği Arşivi. 
Adabelen Işığı, (yay. haz.) Kemal Kocabaş, İzmir: YKKED Yayınları, 
2007. 
Adabelen, yıl 1, sayı 1, Nisan 2005. 
Adabelen, yıl 2, sayı 4, Nisan 2003. 
Adabelen, yıl 2, sayı 5, Ağustos 2006. 
Adabelen, yıl 2, sayı 6, Aralık 2003. 
Adabelen, yıl 2, sayı 7, Nisan 2004. 
Adabelen, yıl 2, sayı 8, Ağustos 2004. 
Adabelen, yıl 2, sayı 9, Aralık 2004. 
Adabelen, yıl 3, sayı 7, Nisan 2007. 
Adabelen, yıl 3, sayı 8, Ağustos 2007. 
Adabelen, yıl 4, sayı 10, Nisan 2008. 
Adabelen, yıl 4, sayı 11, Ağustos 2008. 
Adabelen, yıl 6, sayı 10, Nisan 2008. 
Adabelen, yıl 6, sayı 14, Ağustos 2009. 
Adabelen, yıl 6, sayı 15, Aralık 2009. 
Adabelen, yıl 6, sayı 16, Nisan 2010. 
Adabelen, yıl 6, sayı 17, Ağustos 2010. 
Adabelen, yıl 6, sayı 18, Aralık 2010. 
Adabelen, yıl 6, sayı 19, Nisan 2011. 


412 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Adabelen, yıl 6, sayı 20, Ağustos 2011. 

Adabelen, yıl 7, sayı 21, Ocak 2012. 

Adabelen, yıl 7, sayı 22, Nisan 2012. 

Adabelen, yıl 7, sayı 23, Temmuz 2012. 

Adabelen, yıl 8, sayı 25, Ocak 2013. 

Adabelen, yıl 8, sayı 26, Nisan 2013. 

Adabelen, yıl 8, sayı 27, Temmuz 2013. 

Adabelen, yıl 8, sayı 28, Ekim 2018. 

Adabelen, yıl 9, sayı 29, Mart 2014. 

Adabelen, yıl 9, sayı 30, Nisan 2014. 

Adabelen, yıl 9, sayı 31, Eylül 2014. 

Adabelen, yıl 9, sayı 32, Ekim 2014. 

Adabelen, yıl 10, sayı 34, Nisan 2015. 

Adabelen, yıl 10, sayı 35, 2015. 

Adabelen, yıl 10, sayı 36, Aralık 2015. 

Adabelen, yıl 11, sayı 38, 2016. 

Adabelen, yıl 11, sayı 39, Eylül 2016. 

Adabelen, yıl 11, sayı 40, Ekim 2016. 

Adabelen, yıl 12, sayı 41, Ocak 2017. 

Adabelen, yıl 12, sayı 42, Nisan 2017. 

Adabelen, yıl 12, sayı 43, Temmuz 2017. 

Adabelen, yıl 12, sayı 44, Ekim 2017 

Adabelen, yıl 13, sayı 45, Mart 2018. 

Adabelen, yıl 14, sayı 51, Temmuz 2019. 

Akyüz, Yahya, Türk Eğitim Tarihi: M.Ö. 1000-M.S. 2011, İstanbul: Pegem Akademi, 21. baskı, Kasım 2011. 

Altunya, Niyazi, Köy Enstitüsü Sistemine Toplu Bakış, İstanbul: Köy Enstitüleri Araştırma ve Eğitimi Geliştirme (KAVEG), 2009. 

Altunya, Niyazi, Türkiye'de Eğitimin Son 100 Yılı, Ankara: Eğitim-İş Yayınları, 2020. 

Antel, Sadrettin Celal, Maarif Teşkilatı Hakkında bir Layiha, yeni harflere aktaran ve yayına hazırlayan: Dr. Niyazi Altunya, Ankara: MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ders Kitapları Yayımlar Daire Başkanlığı Kültür Yayınları Şubesi, 2019. (Ayrıca bkz. http//oygm.meb.gov.tr/kitap/kitap/10/index.html#p-2 erişim: 03.10.2021) 


KAYNAKÇA 413 


Aygel, Cemal, Üç Antik Şehir (Priene, Miletos, Afrodisiyas), İzmir: Teknik Kitap ve Mecmua, 1958. 

Çakaloz, Hayri, Ruhbilim, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1952. 

Erkan, Ekrem, İkinci Köy, kendi yayını, 2020. 

Erkan, Ekrem, İlkler ve Anılar, kendi yayını, 2020. 

Güner, İsmail Sefa, Köy Enstitüleri Hatıraları, İstanbul: Kervan Yayınevi, 1963. 

Güneş, Asım, O Benim İşte, Ortaca: Azim Ofset, 2020. 

Gruda, Yılmaz, Köylü Devrimci — Börklüce Mustafa, İstanbul: Berfin Yayınları, 2008. 

Kansu, Nafi Atuf, Pedagoji Tarihi, Telgrafhane Yayınları, 2. Basım, Aralık 2017. 

Kansu, Nafi Atuf, Fenni Terbiye Tarihi, İstanbul: İktisad Matbaası, 
1928. 

Kansu, Nafi Atuf, Pedagoji Tarihi, İstanbul: Maarif Vekâleti, 1929. 

Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında, (yay. haz.) Kemal Kocabaş, İzmir: YKKED Yayınları. Nisan 2014. 

Öztürk, Cemil, Atatürk Devri Öğretmen Yetiştirme Politikası, 2. baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2007. 

Saydur, Mehmet, İsmail Mahir Efendi, İstanbul: Kaynak Yayınları, 
2018. 

Tonguç, Engin, Bir Eğitim Devrimcisi, İsmail Hakkı Tonguç, Altıncı Basım, İzmir: Yeni Kuşak Köy Enstitütülüler Derneği Yayınları, Kasım 2015. 

Tonguç, İsmail Hakkı, Canlandırılacak Köy, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1939. 

Tonguç, İsmail Hakkı, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, 2. Basım, (yay. haz.) Engin Tonguç, İstanbul: Çağdaş Yayınları, Nisan 1990. 

Tonguç'a Kitap, İstanbul: İmece Yayınları, 1961. 

Vural, Halil, “İlk Kurulan ve İlk Kapatılan Kızılçullu Köy Enstitüsü'nün Tarihçesi”, Köy Enstitüleri Bülteni, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, sayı 33, Temmuz-Ağustos 2012. 

Yeniden İmece, sayı 56, Temmuz 2018. 


DİZİN 


24 Kasım Öğretmenler Günü 385 
50. Yıl Lisesi 363 
68liler Vakfı 359 


Abacıoğlu, Adnan 187 

Abdülhamid 9 

Abdülmecid 7 

Acarlar köyü 323 

Açlık 257, 286 

Adabelen 29, 46, 53, 55, 64, 71, 74, 
75, 98, 103, 113, 135, 141, 143, 
146, 149-152, 158, 160, 182, 186, 
189, 193-195, 212-216, 232, 246, 
247, 249,252, 253, 255,262, 264, 
265, 269, 276, 281, 299, 303, 306, 
317, 324, 330, 332, 336, 338-342, 
344, 349,351, 354, 362, 364, 368, 
371, 372, 380, 385, 386, 389, 390, 
397, 405, 408 ayr.bkz. Ortaklar İlköğretmen Okulu 

Adabelen 43, 106, 115, 356, 368, 370, 
379, 385-387, 390 

Adabelen arşivi 260 

Adabelen aşkı 213 

Adabelen Derneği 213, 265, 373, 377, 
379, 380, 384, 389, 392, 396, 398, 
401, 403 ayr.bkz. Ortaklar Öğretmen Okullular Derneği 

Adabelen Işığı 64, 332 

Adabelen Ozanı bkz. Barut, Yücel 

Adabelen ruhu 55, 60, 90, 110, 200, 
208, 235, 252-254, 265, 365, 410 

Adabelen Tepesi 40, 41, 45-47, 54-56, 
58,67, 74,96, 134, 153, 219, 226, 
267, 290, 314 

“Adabelen'den Esintiler” 385 

Adabelenli olmak 55, 130, 131, 138- 
141, 145, 200, 208, 212, 215-217, 
235, 265, 365, 372, 379, 386 

Adabelenliler Derneği Fethiye Temsilciliği 367 


Adab-ı Muaşeret 280 

Adala kasabası 364 

Aday, Dudu 151 

Aday, Mustafa 384 

Adıyaman, Süleyman 62, 96, 115-119, 
150, 306, 307 
Bilgin ve Kullandığı Aletler 116 
Problemli Ekonomi 116 

Adil Ağa 81 

Afrika 5 

Afyon 344 

Agora Meyhanesi 258 

Ahmet, Necati 248 

Ahmetbeyli 116 

Akbaş, Mehmet Adnan 40 

Akbulut, Cemal 351 

Akçadağ 119 

Akçakışla 352 

Akdal, Selami 71, 73, 90, 208, 314 

Akdeniz, Bekir 361 

Akın, Canip 90 

Akın, Rıza 311, 324 

Akman, Hamdi 30, 34, 36, 39, 47, 50 

Akpınar, Halim 336 

Aksu Köy Enstitüsü 29 

Akşam 257 

Akşit, Niyazi 227 

Aktaş, Yusuf 336, 338 

Akyıldız, Ziya 341 

Akyüz, Yahya 10 
Türk Eğitim Tarihi 10 

Alaşehir 134, 139, 338 

Aliağa 290 

Alptekin, Mehmet 145, 264, 331 

Altuğ, Refik 103, 279, 281 

Altunya, Niyazi 4 

Amerikan Koleji 27 

Anaç, Yavuz 224, 299 

Anadolu 10, 13, 14, 45, 122, 216, 
241,276,311,332,333, 340, 341, 
344, 349 


416 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Anadolu Aydınlanması 410 

Anadolu Kavağı 269 

Anadolu Öğretmen Liseleri 70, 233, 
403, 405, 406 

Anayaso 258 

Angın, İsa 361 

Anı Evi 402 

Anıtkabir 244, 266, 269, 393 

Ankara 37, 38, 54, 138, 264, 269, 
299, 306, 344, 357, 368, 376, 379, 
385, 390, 391 

Ankara Öğretmen Okulu 300 

Ankara Üniversitesi 368 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 368 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi 368 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonu 
368 

Ankara Yüksek Öğretmen Okulu 138, 
298, 299, 300, 368 

Annabel Lee 258 

Antalya 136, 177, 321, 385, 396 

Antel, Sadrettin Celal 15 
Maarif Teşkilatı Hakkında Bir Layiha 15 

Antep 212, 249, 250 

Arap Erdoğan 44 

Arcan, İ. Galip 258 

Ardahan 358, 359 

Arıkan, Saffet 19, 21,22, 66,322 

Arifiye İlköğretmen Okulu 119 

Arkadaş 108 

Asya 5 

Âşık Veysel Müzesi 354 

Atakan Bey 81, 98, 206, 316, 371 

Atakan, Mehmet Ali 103 

Atakan, Mustafa 71, 73, 74, 76, 90, 
103, 181, 182 

Atakan, Şükriye 90, 98, 103, 110, 202 

Atatürk büstü 168, 243, 244, 362 

Atatürk Cumhuriyeti 140 

Atatürk İlkokulu 141 

Atatürk köşesi 196, 251, 315 

Atatürk Oratoryosu 153 


Atatürk, Mustafa Kemal 13, 16, 19, 
22, 63, 65, 95, 96, 108, 213, 216, 
217,243, 246, 285,294, 310,321, 
322,343, 363,371, 385,391, 393, 
410 

Atatürkçülük 116, 256, 293 

Atburgazı köyü 38 

Ateşen, Enis 90 

Ateşen, Mübeccel 90 

Atmaca, Bayram 96 

Avcı, Bayram 189 

Avcı, İsmail 110, 260 

Avcı, Nabi (Milli Eğitim Bakanı) 397 

Avrupa 3, 5, 6, 18, 268, 391 

Avrupa Aydınlanması 3-6 

Ay, Faik 98, 100, 211, 219, 228, 379, 
380 

Ayazköy 220, 221 

Aydemir, Erbay 336 

Aydın 28, 34, 36-38, 42-44, 47, 50, 
53, S4, 56-58, 60, 98, 101, 104, 
107, 126, 136, 138, 141, 142,191, 
200-204, 207, 226, 229, 241, 246- 
250,254, 258, 260, 270, 289, 294, 
323,328, 329, 336, 350, 385, 399 

Aydın Devlet Hastanesi 299 

Aydın Garı 138 

Aydın Müze Müdürlüğü 54 

Aydın Stadyumu 60 

Aydın Şehir Stadyumu 196, 202 

Aydın Zeybeği 98, 152, 159, 239, 247 

Aydın, Erol 152 

Aydın, Özen 212, 248,249, 384 

Aydın, Zekeriya (Prof. Dr.) 288 

Aydınlanma 4, 3,23, 55, 95, 190,233, 
271, 356, 358, 410 

Aygel, Cemal 90, 289 
Üç Antik Şehir (Priene, Miletos, 

Afrodisyas) 289 

Aygel, Zeliha 90 

Ayhan, İsa 102 

Aykanat, Hasan 346 


Bağa, Sümeyra 274 
Bağarası 61, 147, 149, 343 
Bağlan, Sadık 260 


Bahar Bayramı (1 Mayıs) 229 
Bahar ve İşçi Bayramı (1 Mayıs) 268 
Bakırlı, Kemal 78 
Balatçık köyü 47,67,325 
Balcı, Yasemin 183, 215 
“Ortaklar Köy Enstitüleri” 183 
Balkan Savaşı 391 
Ballıoğlu, Ali 336, 337 
Baltacı, Orhan 238 
“Öğretmen Okullarının Tarihçesi 
ve Genel Felsefesi” 238 
Baltacıoğlu, İsmail Hakkı 12 
Banarlı, Nihat Sami 227 
Türk Dili ve Edebiyatı 227 
Bandırma 249 
Barut, Ramazan 384 
Barut, Yücel 259, 265, 384, 386 
Basmane 139, 149 
Başkent Üniversitesi 357 
Başkır, Zeki 90, 316, 319 
Başkut, Cevat Fehmi 251 
Entekli 251 
Baştancı, Abdullah 303, 304, 373 
Batı Trakya 248 
Batıege, Bahri (Aydın Belediyesi bando 
şefi) 90 
Bayraklı 338, 384, 385 
Belçika 5 
Bendir, Birgül 248 
Bergama 220, 221 
Berin Taşan Sokak 384 
Beyaz Tebeşir Kampanyası 371 
Beykoz ayakkabı fabrikası 269 
Bezci, Müberra 151 
Bezkese köyü 249 
Bilek, Ahmet 245 
Bilginer, Osman 127 
Bingeç köyü 346 
Bir Delinin Hatıra Defteri 108 
Birinci Dünya Savaşı 18, 391 
Bitlis 258 
Bizanslılar 210 
Bodrum 361 
Bodrum Lisesi 361 
Bodrum Ortaokulu 361 
Bosnalı çiftliği 37 


DİZİN 417 


Bozkurt, Ufuk 229,231 
Bozyiğit, Halit 337 
Börklüce 43, 392 

Buca 27 

Buca Eğitim Fakültesi 274 
Bulut, Mehmet 248 
Burdur 13 

Bursa Eğitim Enstitüsü 361 
Bursa 269 


Can Radyo 385, 390 
Canatan, Burhanettin 336 
Cangılaş, Mehmet 123, 128 
Celal, Ahmet 340 
Cengiz, Çelikkol 96, 145 
Cenikli, Mehmet 361 
Coş, Hüseyin Avni 399 
Coşkun, Fitnat 253 
Cumalı, Necati 200, 256 
Masalar 256 
Nalınlar 200 
Cumhuriyet 257 
Cumhuriyet Aydınlanması 23, 30, 340 
Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim) 53, 
241, 252, 362, 363 
Cumhuriyet dönemi 11-13, 406 
Cumhuriyet Meydanı 252 
Cyrano de Bergerac 286 


Çağlar, Behçet Kemal 63, 264 

Çağlar, Rüstem 100, 296, 316 

Çağlayan, Nail 50 

Çakaloz, Hayri 39, 40, 49, 90 
Ruhbilim 40 

Çakaloz, Nuriye 49 

Çakır, Ali 82, 111, 138, 139, 175, 210, 
243, 248, 249, 299, 308, 362 

Çakmaklı, Mustafa 361 

Çal Dağı 29 

Çamlık 41, 164, 229, 268-270, 360 

Çamlık Tüneli 270 

Çanakkale 269 

Çandarlı Halil Paşa 210 

Çapa Eğitim Enstitüsü 358 

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu 332 

Çaylı, Mehmet 130 


418 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Çetin, Ali 74,111, 139, 140, 160,210, 
269, 336-338 
Çetinkaya, Mehmet 321 
Çıkın, Ayhan 355 
Çınar Restoran 369 
Çifteler 20 
Çine 123, 127 
Çobanisa 126 
Çolak, Fatma 405 
Çorum 13, 119 
Çöğmen köyü 29 


Danıştay 190, 380, 405, 407 

Darülmuallimat 8 

Darülmuallimin 7, 8, 11 

Darülmuallimin-i Âliye bkz. Yüksek 
Öğretmen Okulu 

Darülmuallimin-i Sıbyan 8, 24 

Dayıoğlu, Mustafa 90, 314 

Değirmendere İlkokulu 119 

Demir, Zühtü 78 

Demirci İlköğretmen Okulu 119 

Demirdöğen, Nevin 192 

Demirel, Mehmet 256 

Demirhoca, Yaşar Cumhur 95 

Demirutku, Hamdi 73 

Demokrat İzmir 189-191 

Denizli 17, 28, 36, 47, 116, 119, 136, 
385,391 

Denizli Toprak İlkokulu 119 

Depboylu, Arif 52 

Devlet Parasız Yatılı Okullar Sınavı 
147, 149 

Devlet Tiyatroları 186, 197 

Devrim, Azmi 90 

Dewey, John 15 

Didim 268 

Dikili 364 

Dikmen, Vecdi 252 

Dil Devrimi 258 

Dilligil, Avni 258 

Dilmen, Raşit 78 

Divriği 344 

Diyarbakır 13 

Doğan, Ahmet 390,391 

Doğan, Ahmet Nuri 55, 76, 131, 199, 


262, 278, 288, 308, 310, 356, 359, 
365, 410 

Doğru, Fikriye 405, 407 

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim 
Fakültesi 274 

Dolmabahçe 391 

Dolmabahçe sarayı 269 

Dönmez, Rıza 90 

Dönümcü, Şadiye 106, 152, 260, 261, 
288 

Duran, Fatma 149, 261 

Duran, İbrahim 149 


Edirne 268 

Edirne Lisesi 398 

Efes 41, 268, 288-290 

Ege Bölgesi 34, 122, 208, 212, 247 

Ege Bölgesi Köy Öğretmenler Derneği 
115,119 

Ege Ekspres 191 

Egemen, Ahmet Mahmut 43, 160, 
212, 325,342 

eğitmen kursu 19, 20, 37 

Eğitime Adanmış Bir Yaşam Mehmet 
Kahvecioğlu 64 

Elazığ 101, 248 

Elbistan 13 

Elgin, Sait Güngör 98, 114, 115, 136, 
296, 320 

Elizabeth (İngiltere kraliçesi) 250 

Emekli Öğretmenler Derneği 371 

Emet 350 

Emirdağ 344 

Emrullah Efendi (Milli Eğitim Bakanı) 
12 

Er, Hamit 336 

Erbeyli köyü 37, 201, 325,336 

Erbeyli Meydanı 337 

Erbil, Hatice Sunucu 49 

Erdem, Sebahattin 371 

Erdoğan, Hasan 321,376, 384, 397 

Erdoğan, Öcal 314, 317 

Erdoğan, Rahmi 140 

Ergen, Nurettin 96, 102, 202, 203, 
281, 283, 287, 288, 372 

Erguvan, Güzin 279, 301 


Erguvan, Reşat 332, 333 
Adabelen Işığı 64, 332 

Erim, Celalettin 410 

Erkal, Genco 108 

Erkan, Ekrem 134, 144, 274, 281, 
285,304,347,349, 351 

Erkek Öğretmen Okulu 9 

Ermiş, Azmi 344 

Ersoy, Mustafa 90 

Ersöz, Esat 92, 94, 302, 308, 317 

Ersöz, Hüseyin 346 

Ertung, Hüsnü 44, 58 

Eruh 341 

Erzincan 323, 338 

Erzurum 93, 248 

Esentürk, Cuma 143,313 

Eskihisar köyü 380, 381 

Eskişehir 19, 20, 36 

Ethem Nejat 12 

Evrim 76, 259, 260, 262, 263 

Evruk, Necati 326, 327 


Fakı, Fuat 178, 179, 181 

Fatih Sultan Mehmed 210 

Fethiye 28, 138, 139, 353, 365, 367, 
390 

Fethiye Belgesel Günleri 365, 367 

Fethiye Depremi 69, 190 

Foça 147, 149, 343 

Fransa 5 

Fransız Devrimi (1789) 5 

Fransızca 94 


Gada, Kemal 245, 247 
Gada, Seceaddin 73, 278 
Gada, Seceattin 244, 245 
Galata 210 

Gayret 116, 119 

Gazi Eğitim Enstitüsü 113, 138 
Gediz Depremi 350 
Gemicibaşı, Hasan 73, 90 
Gencer, Fevzi 258 

Gencer, Feyzi 371 

Gencer, Güngör 370 

Gencer, Kıymet Tarhan 346 
Genç Werther'in Acıları 257 


DİZİN 419 


Genç, Mehmet 43 

Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) 
196, 200, 229, 294 

Gerenköy 149 

Germencik 37, 38, 56, 141, 142, 250, 
323, 324,399 

Germencik İlkokulu 38 

Germencik Ortaokulu 142 

Gider, Rafet 361 

Giresun 13 

Göçmen, Cemal 96 

Gökal, Sıtkı 49 

Göl 258 

Gölcük köyü 124, 127 

Gönen 119 

Gönen İlköğretmen Okulu 28, 321 

Gönen Öğretmen Okulu 103 

Görkem, İbrahim (Âşık) 353 

Gurbet Kuşları 258 

Gücük köyü 352 

Gül, Abdullah 345 

Gülhan, Kadri 31, 32, 34, 121 

Güllübahçe Köyü 38 

Gülmen, Ömür 290 

Gülmez, Cevat 70-72, 110, 177, 294, 
324 

Gültekin, Yusuf 336 

Gümüş 37, 252 

Gümüş Dağı (Kaplan Dağı) 42, 265 

Gümüşhane 13, 119 

Gümüşköy 54 

Gün, Seyfi 312 

Günal, Zülfe 188 

Günaltay, Şemsettin 10 

Gündüz, Rüstem 90 

Güner, İsmail Safa 137 

Güner, Sefa 30 

Güneş, Asım 186, 213,255, 320, 322 

Güney, Yılmaz 344 

Gürhan, Hasan 28 

Gürhan, İnci Üzümcü 28 

Gürsel, Cemal 228 

Güven, Metin 223 

Güvenç, Behçet 49, 73 

Güvenç, İhsan 294, 306, 316 

Güzel Sanatlar Lisesi 300 


420 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Hababam Sınıfı 219 

Halilbeyli köyü 220 

Harf Devrimi (1928) 391 

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 
116, 119 

Havuzbaşı suyu 44, 45 

Hayrioğlu, Hayri 355 

Hazer, Nuri 141 

Hilton Oteli 249 

Hindistan 119 

Hüraydın 355 


Ilıca Suyu 41 
Isparta 119, 142 
Işık Otel 134 
Işık Sineması 228 
Işık, Hüseyin 29 


idadiler 10 

İdris Mehmet 249 

İkinci Dünya Savaşı 18, 141 

İleri, Tevfik (Milli Eğitim Bakanı) 117 

İlhan, Mehmet 220 

İmece 64 

İncir Tarım Satış Kooperatifi (TARİŞ) 
43 

İncirliova 101, 326 

İngiltere 5, 250 

İsar, Yüksel 410 

İsmail Mahir Efendi 
milletvekili) 11 

İsrail 119 

İstanbul 191, 222, 249, 268, 306, 344, 
356-359, 376, 385 

İstanbul Darphane 269 

İstanbul Kitap Fuarı 410 

İstanbul Öğretmen Okulu 300 

İstanbul'un Fethi 210 

İstiklal Marşı 201, 244, 294, 300, 301, 
308 

iş için 30, 31, 38, 89, 115, 231, 237, 
297,313, 381, 397, 409 

iş içinde 30-32, 89, 110, 113, 115, 
231,237, 272, 313, 381, 409 

işle (iş aracılığıyla) 30, 31, 110, 115, 
231,272, 297, 313, 381, 409 


(Kastamonu 


İvriz İlköğretmen Okulu 138 

İvriz Köy Enstitüsü Eğitmen Kursu 20 

İzmir 20, 27, 28, 34, 36, 37, 39, 42, 
43, 50, 57, 62, 67, 107, 115-117, 
119, 121-123, 135, 136, 139, 149, 
153, 189, 191, 220, 221, 224, 248, 
265, 302, 323,336, 338, 355,359, 
376, 377, 385, 390, 396 

İzmir Devlet Tiyatroları 186 

İzmir İskân Müdürlüğü 323 

İzmir Namık Kemal Lisesi 222 

İzmir Toprak Su Bölge Müdürlüğü 345 

İzmit Kâğıt Fabrikası 269 


Japonya 117 


Kahvecioğlu Anaç, Birsen 204 
Kahvecioğlu, Mehmet 71, 73, 90, 92, 
102-105, 109, 135, 145, 179-181, 
221 
Kambak, İbrahim 347, 348 
Kamerunlu Kadın 257 
Kandemir, Osman 200, 201 
Kansu, Ceyhun Atuf 341 
“Dünyanın Bütün Çiçekleri” 341 
Kansu, Nafi Atuf 12 
Fenni Terbiye Tarihi 12 
Pedagoji Tarihi 12 
Kanun-ı Esasi 9 
Kapaklı Köyü ilkokulu 132 
Kapıkule Kapısı 268 
Karaağaçlı köyü 323, 324 
Karabağ, Bilal 90 
Karabağlı, Turgut 361 
Karaca, Muammer 192 
Cibali Karakolu 192 
Karacaağaç 325 
Karacan, Aysel 292 
Karacan, Hüsnü 102 
Karacaoğlan 92, 93, 124, 284-286 
Karacasu 52, 151 
Karagöl, Sedat 368 
Karahan, Abdullah Neyzan 355 
Karal, Enver Ziya 227 
Tarih 227 
Karaman 93 


Karapınar 53 

Karınca, Eray 301, 302, 410 

Karpuzlu bucağı 123, 124, 127 

Karpuzlu Ovası 123, 124 

Kars 212, 248, 249, 258, 358,359 

Kars Alpaslan Lisesi 368 

Kars, Ömer 98 

Karşıyaka Adliyesi 384 

Kavaklıdere 34, 122 

Kavcar, Cahit (Prof. Dr.) 94, 109, 243, 
286, 308, 367-369, 371 

Kavruk, Ahmet 114 

Kavruk, Hasan 327, 330 

Kavrukkoca, Ayla Tarhan 213, 214, 
355 

Kaya, Ali 363 

Kaya, Makbule 377 

Kaya, Mehmet 341, 380, 381 

Kaya, Nuran (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası saz sanatçısı) 90 

Kaya, Osman 61 

Kayakıran, Sevim 90 

Kaymak, Ali 94, 176, 308 

Kaynar 96 

Kaynar, İbrahim 260 

Kaynar, Selahattin 136 

Kayseri 13, 17, 392 

Keçiborlu 142 

Kemal, Yaşar 278, 279 
İnce Memed 278,279 

Kemalpaşa 220 

Kemer 390 

Kemer Barajı 268 

Kemer İstasyonu 221 

Kemikler, Tevfik 203 

Kenter, Yıldız 253 

Kılıç, Durali 138 

Kılınç, Macide 215 

Kılınç, Nabide 215 

Kımız, Okyay 72 

Kırkık, Abdullah 175 

Kırmızı Zambak 257 

Kıyık, Kerim 177 

Kızgın Damdaki Kedi 258 

Kızılçullu 20, 27, 29, 30, 34, 36, 40, 
45, 47, 50, 52-54, 60,61, 64, 121- 


DİZİN 421 


123, 150, 252-254, 408 

Kızılçullu Kız Köy Enstitüsü 27 

Kızılçullu Köy Enstitülü Yıllar 64 

Kızılçullu Köy Enstitüsü 25, 27-29, 34, 
36, 39, 47, 49, 50, 57, 60, 64, 67, 
115, 116, 119, 121, 140, 149, 216 

Kızılçullu Köy Öğretmen Okulu 27 

Kızılçullu Kursu 20 

Kızılçullu Öğretmen Okulu 27 

Kızılırmak 126 

Kiraz 135 

Kiraz Karaman 359 

Kirazlı köyü 371 

Knidos Feneri 362 

Kocabaş, Kemal 63, 64 
“Kalbim Adabelende Kaldı” 63 

Kocaeli 118 

Kocagür 37 

Koç, Alaaddin 361 

Koç, Mustafa Şükrü 90 

Koçarlı 200 

Konvansiyon meclisi $ 

Konya 20 

Koyuncu, Bilge Atay 310 

Kozan, Havva 304, 355, 356 

Kozbeyli 343 

Köy Eğitmenleri Yasası 20 

köy enstitüleri 15, 19-25, 27-30, 34, 
45, 56-58, 60-63, 66, 67, 72, 73, 
82, 87-89, 100, 105, 113-115, 
121-123, 127, 129, 137, 141, 158, 
175, 178, 180-182, 184, 186, 198, 
204, 218, 231-233, 237, 239, 252, 
265,271, 274,305,313, 315,318, 
319,322,325,331, 336, 340, 349, 
354,356, 358,372, 373,381, 382, 
392, 393, 399, 403, 406-410 

Köy Enstitüleri (bülten) 47 

Köy Enstitüleri Kanunu (17 Nisan 
1940) 21, 23, 34, 83, 87, 89, 121 

Köy Enstitüleri Öğretim Programı 153 

köy öğretmen okulu 20, 21 

Köylü Devrimci 43 

Krepsi Deveyudan 44, 45 

Kula 139 

Kurtuluş İlköğretim Okulu 231 


422 ORTAKLAR İLKÖĞRETMEN OKULU 


Kurtuluş Savaşı 13, 16, 126, 341, 391, 
393,397 

Kuru, Hasan 44 

Kuru, Süleyman 110 

Kuşadası 101, 250, 268, 269, 370, 371 

Kuşkonmaz, Sabri 218, 365, 367 

Kutlu, Koray 410 

Kuva-yı Milliye 16 

Kuyucak 53 

Küçükbeyazıt, Levent Emre 236 

Küçüktiryaki, Rafet 362 

Kütahya 114, 350 


Lakanal 5 
Lanza 43 
Luther, Martin 3 


Maarif Kongresi (15 Temmuz 1921) 13 

Maarif Nezareti 11 

Maarif Teşkilatına Dâir Kanun 17 

Maarif Vekâleti 14, 23, 35,37, 83 

Maarif Vekâleti Mecmuası 15 

Mağnus Harabeleri 37 

Mahalle Kavgası 286 

Mahmud Il. 6, 391 

Mahmudiye 19, 27 

Malatya 13, 119 

Manisa 28,34, 57, 139, 336, 364, 385 

Manisa Ovası 350 

Manisa Öğretmen Okulu 390 

Mardin 341 

Matematik Köyü 393 

Menderes 44 

Menemen 130 

Menteşe, Nahit (Eğitim Bakanı) 118 

Meryem Ana 268, 269 

Meşelik Dağı 41, 42 

Meşrutiyet 1. (1876) 9 

Meşrutiyet Il. (1908) 9, 12 

Milas 376 

Milet 268 

Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 
Nisan) 241, 363 

Milli Eğitim Bakanlığı 14, 15, 21, 34, 
36, 94, 116, 187, 391, 396, 398, 
399, 405 


Muallim (Mekteplerine (OMuavenat 
Hakkında Kanun 16, 17 

Muallimlikte Mesleki İhtisas Tesisine 
Dair Talimat 9 

Muğla 28, 34, 36, 47, 53, 57, 122, 
136, 138, 336, 385 

Muğla Zeybeği 254 

Muhafız, Necati 135 

Mumcu, Uğur 371 

Mustafa Necati 15-17,22,391 

Muş 119 

Mümin, Tuncel 248 


Nadi, Nadir 390 

Naipli Çayı 37, 40-42, 44, 98, 177, 
265, 267 

Naipli Deresi 38, 45, 52, 56 

Naipli köyü 40, 41, 56 

Naipli Mahallesi 41 

Naipli Ovası 42 

NATO 357 

Nazım Hikmet Vakfı 359 

Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası 268 

Nif köyü 29 

Nif İlkokulu 29 

Nihat Usta (Demirci belletici) 74,317 

Nizamiye 307 

Nurdoğan, Mustafa 73, 74, 90, 96 

Nurdoğan, Nevin 73, 90, 105, 308 

Nuri Bey (okul doktoru) 90 

Nutuk 341 


Oğuz, Ali 90, 98, 102, 241, 301, 302 

Oğuz, Yüksel 281, 301 

Okçular, Mahir 198, 199 

Oral, Ramazan 90 

Ordu 13 

Ortaç, Zülfikar 73, 90, 92-95, 109, 
135, 191,219,278,279, 284, 286, 
293, 308, 372 

Ortadoğu 5 

Ortaklar 27, 29, 36-39, 41-45, 47, 50, 
52-54, 56-58, 63, 64, 70, 72, 80, 
94, 96, 103, 104, 109, 110, 112, 
114,118, 126,127,130,131,134, 
135, 138, 139, 141-143, 146, 153, 


158, 188, 192,193, 197, 201, 203, 
204, 208, 214,216, 221,222,224- 
229,231,233, 235,238, 241, 243, 
248-250, 252, 257, 263-265, 268- 
270,277, 286, 288,290, 297-302, 
304, 305,308,311, 315,319, 321, 
328, 348,351, 356, 359, 365, 368, 
372, 376-380, 389,392, 393, 397, 
399, 408 

Ortaklar Anadolu Öğretmen Lisesi 41, 
151,218, 219,234, 276, 396, 398, 
399 

Ortaklar Fen Lisesi 235,236, 397 

Ortaklar İlköğretmen Okulu 25, 28, 
63, 64, 76, 108, 111, 113, 114, 
118, 119, 130, 138, 140, 141, 145, 
154,159, 186, 200, 212, 226, 229, 
231, 248, 249, 268, 274, 275, 296, 
301, 303,311, 332, 339, 356, 358, 
376, 396, 398 ayr.bkz. Adabelen 

Ortaklar Jandarma Karakolu 54, 228 

Ortaklar Köy Enstitüsü 25, 29, 36, 37, 
40, 47, 50, 54, 56, 57, 61, 90, 94, 
123, 127, 128,135, 193, 214,216, 
276, 353, 396, 398, 408 

Ortaklar Köy Enstitüsü 70 Yaşında 64 

Ortaklar Öğretmen Lisesi 152, 153, 
183, 215, 398 

Ortaklar Öğretmen Okulu 44, 45, 60, 
72, 80, 83, 101, 103-105, 107, 
110, 112,114, 115, 136, 146, 149, 
151,153, 187, 200, 204, 207,222, 
229,232, 245, 246, 260, 284, 292, 
293,298, 300, 301, 305, 308, 317, 
328, 332,353, 361, 372, 385, 390, 
392, 393,397 

Ortaklar Öğretmen Okullular Derneği 
213, 362, 367, 379, 384, 390, 396, 
398, 401, 403 ayr.bkz. Adabelen 
Derneği 

Ortaklar Raconu 165 

Oruç, Etem 52, 217, 380, 382 

Osmanlı aydınları 6 

Osmanlı Donanması 210 

Osmanlı İmparatorluğu 5, 7, 18, 41, 
210,391, 403, 406 

Otoran, Salih 69, 90 
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Öcalan, Mehmet 127 

Ödemiş 155 

Öğretmen Marşı 201, 202 

Öğretmen (o Okullarının (o Kuruluş 
Yıldönümü (16 Mart) 197, 201, 
242, 384, 390, 398 

Öğretmenler Derneği 362 

öksüzler mektebi bkz. Kızılçullu Köy 
Enstitüsü 

Ömer Seyfettin 111 
Kaşağı 111 

Ömerbeyli 325 

Ömerler köyü 123 

Öner, Süleyman 354 

Ören 347,350 

Ören Köy İlkokulu 350 

Özakman, Turgut 200 
Ocak 200 

Özalp, Gülen 110 

Özalp, Hüseyin 410 

Özaltay, Abdullah 268 

Özbek, Abdullah 29 

Özcan Abi (okul şoförü) 73 

Özcan, Ali 361 

Özdemir, Ali Cengiz 243 

Özer, Kemal 98 

Özer, Meftune 98 

Özer, Mustafa 291 

Özkan, Halil 130, 131 

Özlen, Kemal 260, 261 
“Öğrenci Örgütü Seçimine Bakış” 261 

Özler, Muammer 325, 368 

Özmen, Mustafa 245, 367, 373, 384, 
388, 396 

Özsoy, Mehmet 53 

Öztürk Kardeşler 36 

Öztürk, Hüseyin 90 

Öztürk, Sedat 98, 384 


Pakistan 119 

Pamukkale (Hierapolis) 268, 269 
Paris Büyükelçiliği 94 

Pazarkule 268 

Pınarbaşı 43 

Poyraz, Tevfik 305, 306 

Priyen 268 
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Pullukçu, Şefika 305 
Pusuda 108 


Reform 3 

Reisköy 325 

Resne, Nihat (usta öğretici, demir işleri) 73, 90 

Reşadiye 43 

Reşit Galip 22 

Roma Olimpiyat Oyunları (1960) 245 

Rönesans 3, 391 

Rüştiye 6-8, 391 


Sakar Erdoğan 44 
Salih Amca 220, 221 
Salihli 338, 364, 379 
Salkım Bağlar köyü 341 
Salman, Engin 210 
Salmangil, Halim 73 
Samsun 13 
Sara (İngiltere kraliçesinin kızı) 250 
Sarol, Suzan 260 

“Bültene Dönüş” 260 
SatıBey 9 
Savaş, Hülya 170 
Sazlı Pınar 251 
Sazlıköy 305 
Sefaköy Lisesi 359 
Sefiller 286 
Selanik 43 
Selçuk 200, 268, 270, 290, 324 
Selçuk Kirazlıköy Kiraz Festivali 250 
Selçuk, İlhan 219 
Selçuklu İmparatorluğu 41 
Selim II. 6 
Seydiler 390 
Seyfettin Abi (okul terzisi) 73 
Sınırteke Köyü 37, 325 
Siirt 13, 341 
Silifke 13 
Sinter, Mehmet 49, 64, 73 
Sivas 338, 344, 352, 354 
Sivas Kongresi 338 
Sivrialan İlkokulu 352-354 


Sivrialan köyü 352 

Soma 393 

Soydan, Hikmet 49, 90 

Soysal, Emin 27, 30 

Söke 36-38, 41, 56, 142, 149, 150, 
200, 203, 226, 227,312,321 

Söke Pazarı 69 

Sökmen, Ömer (ambar memuru) 73, 
96 

Sönmez, Havva Kozan 355, 356 

Sönmez, Muhittin 53 

Sultanahmet Camii 269 

Sultanhisar Portakal Festivali 250 

Sungur, Levent 194 

Suriye 358 

Sükan, Faruk 112 

Sükan, Lemanser 112 

Sümer, Ömer 73, 90, 160, 193, 222, 
289,294,314 

Sürgevil, Sabri 114 


Şarkışla 352, 354 

Şarkışla Garı 353 

Şatıroğlu, Veysel (Âşık) 353, 354 

Şen, Hafize 146, 212, 250 

Şeriye ve Evkaf Vekâleti 14, 15 

Şeyh Bedrettin 43, 216 

Şeytan, Mehmet 220,221 

Şimşek, Tahsin 105, 257, 260, 284, 
306, 308 

Şişe cam fabrikası 269 

Şuhut 344 


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
396,397 

Tamay, Nurettin 98, 155, 202, 241, 
248 

Tan, Turan 227 
Cebir-Geometri 227 

Tankuş, Hüseyin 390-392 

Tankuş, Serpil 187, 390-392 

Tantalos 338 

Tanzimat Fermanı 6 

Tarcan, Gültekin 101 

Tarcan, İsmet 73, 90, 92, 93,101, 102, 
111, 143, 279-281, 284 


Tarcan, Mesut 71, 73, 90, 92, 94, 96, 
101, 102, 109, 110, 131, 202, 249, 
251, 260, 263, 281, 283, 285 
Bandırma Vapuru 96 
“Ortaklar” 249 

Taş, Mehmet 338 

Taşçıoğlu, Abdullah 75, 195, 365, 366 

Taşdelen 42 

Tayland 119 

TBMM bkz. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Tecer, Ahmet Kutsi 341 
“Orda Bir Köy Var Uzakta” 341 

Tek, Güner 225,229, 230 

Tek, Şener 252 

Tekin Harabeleri 41, 42 

Tekin köyü (Magnesia)37, 41, 42, 305 

Temelkuran, Birol 74, 177, 199, 298, 
317,318, 390 

Temelkuran, Erol 189, 190 

Tevhid-i Tedrisat (öğretim birliği) 14, 
391 

Tıraş, Mehmet Ali 101, 324 

Tire 155 

Tokat 113 

Tokat İlköğretmen Okulu 111 

Tokat Öğretmen Okulu 112, 390 

Toker, Arif Sami 192, 258 

Toksoy, Ahmet Kaan 207 

Tokyo 117 

Tonguç, İsmail Hakkı 19, 21-23, 30, 
36, 37, 65, 66, 88, 89, 105, 106, 
116, 195, 205, 232, 237, 272, 313, 
322,331, 340, 392 

Tonguç, Metin 331 

Tonguç, Zekeriya 30, 116 

Topaloğlu, Ahmet 180 

Topçu, Didem 219 

Topkapı Sarayı Müzesi 269 

TÖB-DER 359 

TÖS 343, 358, 362, 380 

Tuna, İsmail 361, 386 

Tunalı, Ayten Can 216 

Tunceli İlköğretmen Okulu 113 

Tuncer, Suphi 28, 29 

Turan, Cevat 80, 176, 204 
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Turan, İlhan 234 

Tutkun, Musa 324 

Tuzluca 358 

Türk Dil Kurumu 191, 391 

Türk Dili 191, 257,309, 361 

Türk Hamamı 69, 190 

Türk Tarih Tetkik Kurulu 391 

Türk, Raif 98, 159, 200, 297, 319 

Türkelli köyü 130 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 16, 17, 
65 

Türköz, Esat 71, 90, 102, 294, 316 


Uludağ 269 

Ulukonak köyü 126 

Ulusoy, Ahmet 122 

Uraz, Ulvi 258 

Urfa 341 

Us, Binnur 110 

Usul-i Tedris (öğretim metodu) 8 
Uşaklıgil, Işıltan 193, 195 
Uşaklıgil, Ziya 73, 90, 193 
Uyar, Avni 60, 149, 342 

Uyar, Vicdan 60, 149, 151, 342 
Uyar, Vildan 149, 384 

Uysal, Fatma 253 

Uysal, Hüseyin 259, 356, 357 
Uysal, Yıldız 357 

Uzunpınar köyü 119 


Üçüncü Yıl 126 
Üçyol 312 
Üner, Tahsin 108 


Van 119, 377 

Varlık 94, 191, 257, 309, 361 
Varlık Yayınları 191, 257,293,308 
Varto 213 

Varto depremi 212 

Verel, Ramazan 98, 136 

Vural, Halil 36, 47 


Yağcı, Mümin 49 
Yalçın, Ekin 213 
Yalçın, Remzi 377, 379 
Yalkın, Ali 71 
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Yanık, Turgut 262 

Yapar, Sadık 127 * 

Yaşar, Bahşi 347 

Yaşar, Hüseyin 338 

Yaşar, Ramazan 90 

Yatağan 381 

Yavaşça, Alaaddin 258 

Yavuz, Akif 122 

Yavuz, Ali 74, 95, 192, 270, 308, 379 

Yavuz, Haşmet 110, 303, 304 

Yavuz, Hilmi 43 
“Şeyh Bedrettin Destanı” 43 

Yaykın Düzü 346 

Yaykın İlkokulu 345 

Yazı Köyü 361 

Yeditepe 191 

Yeni Asır 191 

Yeni Aydın 355 

yeni insan 7, 190, 272, 336 

Yeni İstanbul 257 

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği 
28, 64 

Yenice 92-55 

Yeniköy 37 

Yerebatan Sarayı 269 

Yetim, Rıza 115 


Yıldırım Camii 44 

Yıldırım, Hilmi 36, 227 

Yıldız, Emin 125, 126 

Yıldız, Ziya 73 

Yılmaz, Eyüp 56, 67, 90, 92, 128, 157, 
190, 268 

Yılmaz, Kazım 29 

Yılmaz, M. Kemal 381 

Yılmaz, Semra 410 

Yurtçu, Ünal 111, 112, 164, 241, 304 

Yurtçu, Yonca 304 

Yurter, Mustafa 109 

Yusuf, Muharrem 248 

Yuvacık mevkii 38 

Yücel, Ali İhsan 361 

Yücel, Hasan Âli 21, 22, 195, 392 

Yücel, Hatice 361 

Yücetürk, Orhan Seyfi 101 

Yüksek Öğretmen Okulu 9, 64, 143, 
286, 298-300, 332, 368 

Yüzak, Günak 106, 110, 112, 200, 
201 


Zencidere 17 
Ziya Gökalp 12 
Zuckmayer, Eduard 218 


Köy enstitülerinin ilköğretmen okullarıyla birleştirilmesiyle birlikte eğitim tarihimizde yeni bir evreye girilir. 1954 yılında çıkarılan kanunla mevcut köy 
enstitüleri altı yıllık ilköğretmen okullarına dönüştürülür ve bu okullar 1974 
yılına dek ilkokul öğretmeni yetiştirmeye devam eder. 


Ortaklar Köy Enstitüsü'nün devamı niteliğindeki Ortaklar İlköğretmen Okulu da bu önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. 


Kendileri de Ortaklar İlköğretmen Okulu mezunu olan Ahmet Nuri Doğan ve Mustafa Özmen'in hazırladığı bu kitap Ortaklar'ın tarihine, eğitim sistemimize katkısına ve hepsinden önce öğretmen adayı öğrencilerinin hayatlarına nasıl 

damga vurduğuna ışık tutuyor. 


Ortaklar İlköğretmen Okulu adlı bu çalışmada mezun öğrencilerin ilk ağızdan anlatılarına ağırlık veriliyor. Ve bu tanıklıklarla yaşamın her alanına nüfuz eden, köklü bir değişime olanak sağlayan eğitimin sadece öğretim süresiyle sınırlı olmadığına, köy enstitülerinden devralınan eşsiz tecrübenin kılavuzluğunda ilköğretmen okullarında nasıl kalıcı bir örneğe dönüştüğüne şahit oluyoruz. 


Ahmet Nuri Doğan (1950) Ortaklar İlköğretmen Okulu'ndan 1967-1968 öğretim yılında mezun oldu. 17 yaşında ilkokul öğretmeni olarak Malatya'nın köylerinde çalıştı. 1970'te Isparta Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'ne girdi, eğitimine ara vererek ilkokul öğretmenliğine geri döndü. 1980'de Isparta Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nü bitirdi. İstanbul'da devlet okulları ve özel dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalıştı. Pek çok vakıfta sürdürdüğü öğretmenlik ve eğitimciliğinin yanı sıra kitap ve makale çalışmalarına devam etmektedir. 
Yayımlanmış eserlerinden bazıları: Matematik Yeteneği (1985); Matematik Yaramazdır: Akıl Yürütme, Mantık ve Matematik (2008), 1968 Devrimci Eğitim Şürası, 1969 Öğretmen Boykotu (2010), Neden, Hangi, Nasıl Matematik (2014). 


Mustafa Özmen (1955) Ortaklar İlköğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1974'te Ankara Yüksek Öğretmen Okulu hazırlık sınıfına başladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nü bitirdi. Aynı zamanda İzmir Yüksek Öğretmen Okulu mezunudur. Farklı illerde öğretmenlik yaptı. Ortaklar Öğretmen Okullular (Adabelenliler) Derneği'nin 14 yıldır başkanlığını yürütmektedir. 
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